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TOPLUMSAL YAPI 
ARAŞTIRMALARI PROGRAMI 


Türkiye"nin toplumsal yapısı hızlı ve daimi bir değişim ve farklılaşma süreci içerisindedir. 
Bu değişim sürecinin anlaşılması ve açıklanması için kapsamlı ve sürekliliği olan araştırmalara ve yeni perspektiflere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda Lütfi Sunar tarafından yürütülen Toplumsal Yapı Arastirmalan Programı kapsamında toplumsal degisim, tabakalaşma ve hareketlilik alanlarında araştırmalar yapilmakta, etkinlikler gerçekleştirilmekte ve yayınlar yapılmaktadır. Program ile ilgili güncel bilgilere tyap.org adresinden erişilebilir. 


Dizide Yer Alan Kitaplar 


Lütfi Sunar, Değişim Sosyolojisi: Kavramlar, Kuramlar ve Yaklaşımlar 

Lüth Sunar, Tabakalaşma Sosyolojisi: Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler 

Lütfi Sunar (Ed.), Turkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Degisim (Yenilenmiş Dördüncü Baskı) 

Lütfi Sunar (Ed.), Türkiye”de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, 2 Cilt (Genişletilmiş İkinci Baskı) 


Lütfi Sunar 


Lisans eğitimini 2002 yılında Istanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi bölümlerinde ve doktora eğitimini de 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sosyolojik teori, şarkiyatçılık, öteki, toplumsal degisim, tabakalaşma ve meslekler alanlarında çalışmalar ve araşurmalar yapmaktadır. Marx ve V/eber"de Doğu Toplumlan, Turkiye’de İş Ortakhklan, Marx an Weber on Oriental Societies, Türkiye"de Toplumsal Depisim, Eurocentrism at the Margins: Encounters, Critics and Going Beyond ve Debates on Civilization in the Muslim World: Critical Perspectives on Islam and Modernity adlı kitaplan ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 


icindekiler 


2. CİLT 


Yazarlar Hakkında 
İkinci Baskıya Önsöz 


IV. BÖLÜM: TABAKALAŞMANIN ZEMİNLERİ Türkiye"de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler, Lütfi Sunar & Yunus Kaya Siniflar ve Duygulan: Tabakalaşma Çalışmalarında Duygulara Yer Açmak, Merve Betül Üçer 


Sosyal Tabakalar ve Kentsel Katmanlar: İstanbulda Mekansal Ayrışma Biçimleri, Seran Demiral 


V. BÖLÜM: TOPUMSAL YAPIDA EŞİTSİZLİKLER 


Türkiyede Sağlık ve Tabakalaşma: Eşitsizliklerinin Sağlıkta Tabakalaşmaya Etkisi, Z. Nurdan Atalay Güneş & Hasan Tekgüç 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Spor, Murat Yüksel Türkiyede Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik, Uğur Zeynep Güven 


Türkiye"nin Sosyal Dokusunda Degisen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim, Gül Özsan 


Egitimde Eşitlik Yanılsaması: Turkiye'de Eğitimde Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi, Taner Atmaca 


Çağdaş Türkiye de Yaşlılık ve Eşitsizlik, Özgür Arun Gıda, Beslenme ve Toplumsal Eşitsizlikler, Erhan Akarçay 


XI 


71 


103 


123 
153 


179 
215 


255 
283 


303 


1. CİLT 


Giriş: Türkiye"de Tabakalaşma ve Eşitsizliği Tartışmak, Lütfi Sunar 


1. SÖLÜM: SINIF TARTIŞMALARI 


2. 


Sinifin Sonu mu? Sinif Tartigmalannin Gidişatı, Cengiz Yanıklar 


Türkiyede Sınıftara Tarihsel Bir Bakış: Devlet, Ekonomi ve Sosyal Sınıftar, Kadir Yıldırım 


Il. BÖLÜM: TÜRKİYE DE DEVLET TOPLUM VE EXONOM! 


4. 


Neoliberal Donemde Turkiye’de Sosyal Siniflar ve Degisen Orta Sinif, Cengizhan Yildirim 


Türkiye"de Refah Devieti’nin Dönüşümü: Yeniden Dağıtım ve Sınıftarın Değişimi. 
Z. Nurdan Atalay Güneş & Hasan Tekgüç 


III. BÖLÜM: DESISEN SINIFLAR 


ö. 


12. 


Neoliberalleşen Türkiye de İşçi Sınıfının Parçalanması, K. Cem Ozatalay 


Proletarya ile Orta Sınıf Arasında: Siyasi Aktör Olarak Prekarya, Aslı Vatansever 


Kuresel Ekonomide Yöneticiler, Yunus Kaya ve Nathan D. Martin 


"Kendinizin CEO'su Olun!”: Kendi Kendini Yöneten Bilgi İşçileri, Meltem Yılmaz Sener 


En Alttakiler, Otekiler, Kenardakiler Türkiyede Sinif-Alti, Alev Erkilet 


Türkiye"de Kirsal Tabakalaşma: Tarım Politikalari, Mülkiyet ve Kirsal Sosyal Yapı, Serdar Nerse 


Muhafazakar Burjuvazinin Oluşumu ve Genel Sinirtan: MÜSİAD Ömeği Uzerinden Bir Değertendirme, Cihad Özsöz 


2. CİLT 


A. BÖLÜM: TABASALAŞMANIN TEMİNLERİ 


13. 


Türkiye"de Değişen Sosyo-Ekonornik Yapı İçerisinde Mestekler, 
Lütfi Sunar & Yunus Kaya 


Siniflar ve Duygulan: Tabakalaşma Çalışmalarında Duygulara Yer Agmak, Merve Betül Üçer 


Sosyal Tabakalar ve Kentsel Katmanlar: istanbul’da Mekansal Ayrışma Bicimleri, Serən Demirəl 


5. BÖLÜM: TOPUMSAL YAPIDA EŞİTSİRLİKLER 


16. 


17. 
18. 


21. 


22. 


Türkiye"de Sağlık ve Tabakalaşma: Eşitsizliklerinin Sağlıkta Tabakalaşmaya Etkisi, Z. Nurdan Atalay Güneş & Hasan Tekgüç 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Spor, Murat Yüksel Türkiyede Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik, Uğur Zeynep Güven 


Turkiye’nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar Eşraf Aiteleri ve Eğitim, Gül Özsan 

Eğitimde Eşitlik Yanılsaması: Türkiyede Eğitimde Esitsizliklerin Yeniden Üretimi, Taner Atmaca 


Çağdaş Türkiye de Yaslilik ve Esitsizlik, Özgür Arun 

Gida, Bestenme ve Toplumsal Eşitsizlikler, Erhan Akərçay 


Yazarlar Hakkinda 


Alev Erkilet, İstinye Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, modernleşme, toplumsal hareketler, kent ve yoksulluk konularında çalışmaktadır. 


Aslı Vatansever, Berlin Humboldt Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak bulunmaktadır, tabakalaşma ve prekarya konularında çalışmaktadır 


Cengiz Yanıklar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğretim üyesidir, tüketim, toplumsal değişme, toplumsal tabakalaşma, eğitim, toplumsal cinsiyet, sosyal ilişkiler ve internet alanlarında çalışmaktadır. 
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muhafazakar burjuvazi ve orta sınıf konularında çalışmaktadır. 


Erhan Akarçay, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, yemek sosyolojisi, gida esitsizligi, toplumsal tabakalaşma konulannda çalışmaktadır. 


Gül Özsan, İstanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümünde öğretim üyesidir: biyografi, aile tarihi, esnaf ve zenaatkar anlatlan, Türkiyede sınıf ve tabakalaşma, toplumsal cinsiyet ve Türk modernleşmesi konularında çalışmaktadır. 


Hasan Tekgüç, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesidir, Türkiye için yoksulluk hesaplamalan, kadınların iş gücüne katılımı, kadın-erkek maaş farkı, sağlık politikası ve tanmsal ürün fiyatları konularında çalışmaktadır. 


K. Cem Ozatalay, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, araştırmalarını ekonomi sosyolojisi, çalışma sosyolofisi, toplumsal tabakalaşma ve siniflar, nicel veri analizi, neoliberalizm, sosyal politika ve sanat piyasası alanlarında yürütmektedir. 
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Kadir Yıldırım, iktisat tarihi, iktisadi düşünce tarihi, çalışma ilişkileri tarihi ve yenilik iktisadı gibi alanlarda çalışmaktadır. 


Lütfi Sunar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, sosyal teori, öteki, toplumsal değişim ve tabakalaşma konularında çalışmaktadır. 


Meltem Yılmaz Sener, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, neoliberalizm, küreselleşme, toplumsal eşitsizlik, toplumsal cinsiyet ve göç konularında çalışmaktadır. 


Merve Betül Üçer, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolofisi Anabilim Dalında araştırma görevlisidir, gençlik, müzik, orta sınıf ve duygular konularında çalışmaktadır. 


Murat Yüksel, Ordu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir: spor sosyolojisi, tabakalaşma, eğitim alanlarında çalışmaktadır. 


Nathan D. Martin, Arizona State University School of Social Transformation”da öğretim üyesidir, ekonomik sosyoloji, inançlar, eşitsizlik ve küreselleşme alanlarında çalışmaktadır. 


Özgür Arun, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünde öğretim üyesidir, yaşlılık, eşitszlik, sosyo kültürel beğeniler alanlarında çalışmaktadır. 


Seran Demiral, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloj Bölümünde doktora öğrencisidir, fantastik-kurgu, bilimkurgu türlerinde kitaplarının yanı sıra tabakalaşma ve çocuk sosyolojisi alanında çalışmaktadır. 


Serdar Nerse, Batman Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, kentsel dönüşüm, toplumsal değişim ve kur sosyolojisi alanlarında çalışmalarda bulunmaktadhr. 


Taner Atmaca, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde araştırma görevlisidir, eğitim sosyolojisi, eğitim sistemi, eğitim tarihi konularında çalışmaktadır. 


Uğur Zeynep Güven, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir, müzik sosyoloiisi, kültür sosyolojisi, aile sosyolojisi, kent sosyolojisi ve iletişim çalışmaları alanlarında çalışmaktadır. 


Yunus Kaya, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesidir, ekonomik sosyoloji, siyaset sosyolojisi, tabakalaşma ve küreselleşme alanlarında çalışmaktadır. 

Z. Nurdan Atalay-Güneş, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim 


üyesidir, iktisat sosyolojisi ve finans sosyolojisi, nitel araştırma teknikleri ve uygulamalan, istihdam ve sosyal politika alanlarında çalışmaktadır. 


İkinci Baskıya Ünsöz 


Türkiye ekonomisinin yeni bir krizi yaşadığı bu günlerde (Eylül 2018) çok sayıda veri ve analiz gündeme geliyor. Büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranlan gibi ekonominin önemli göstergeleri hususunda farklı analizleri daima işitmek mümkün. Toplumsal yapıyı ele almak içn de suç oranlan, okullaşma, hastalıklar, evliliki doğum, boşanma gibi çok önemli göstergeleri bulunmaktadır. Bu göstergeler bakımından da Türkiye toplumunun yapısal değişim denebilecek düzeyde önemli bir değişim içerisinde olduğu görülebilir. 
Bu anlamda son zamanlarda tüm bu göstergeler ve analizlerin üzerinde odaklandığı -çok görülmese de- kritik nokta artan eşitsizlikler ve değişen tabakalaşma yapısıdır. 


Eşitsizlikler günümüzde hem küresel düzeyde hem de ulusal ölçekte toplumsal sorunlan boylu boyun kesen önemli etkenlerden biridir. 1950'lerden itibaren gelişen sanayileşme, artan refah devleti uygulamalan eşitsizlikleri azaltmış ve özellikle ileri endüstriyel ülkelerde refahın tabana yayılmasına ciddi katkılar yapmıştır. Benzer bir eğilim yeni kalkınan ulkeler için de söz konusu olmustur. Ulaşımın gelişimi, eğitim ve sağlık imkinlanna daha fazla erişim fırsatı gittikçe iktisadi kaynaklardan daha fazla istifade edebilen bir toplumsal yapı meydana getirmiştir. Ancak 1980'lerden itibaren yeni bir üretim modelinin gelişimi ile birlikte refah devleti gerilemeye, tabakalar arasındaki mesafeler açılmaya, küresel düzeyde ulkeler arasındaki farklılıklar çoğalmaya ve emeğin gelirdeki payı düşmeye, ekonomi gittikçe daha fazla sermaye merkezlii olmaya başlamıştır. 


Türkiye toplumu da bu küresel degişimlere paralel olarak bir farklılaşma eğilimindedir. Değişen iktisadi yapıya, kritik eşikleri aşan şehirleşmeye ve uygulanan neoliberal 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iktisat politikalarına bağlı olarak toplumsal yapıdaki en belirgin farklılaşma tabakalaşma yapısının hızlı bir biçimde degisimidir. Bu dönemde ekonomi büyüdü, toplam zenginlik arttı ancak hem bu zenginliğin paylaşımında hem de refahın oluşturulmasında çok ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu eşitsizlik ve paylaşım sorunu, toplumda farklı tabaka ve katmanlann konumlarında degişimlere yol acti ve neticesinde Türkiye"de toplumsal tabakalaşma konulan daha fazla tartışılmaya başlandı. Bu durumda sosyolofide oluşan kuramsal ve ampirik bilgi birikiminden ziyade, toplumsal yaşamda ortaya çıkan eşitsizlikler daha fazla rol oynamışa benzemekte. Türkiye"de son 30 yılda tabakaların daha fazla belirginleşmeye ve toplumsal yapının diğer unsurlarını da daha fazla etkilemeye başladığını görmekteyiz. Bunda ekonominin ve devletin geçirdiği büyük dönüşümlerin ve küresel sisteme entegrasyon çabalarının etkili olduğu söylenebilir. Bu süreçte eşitsizlik ve tabakalaşmaya dair makro göstergelerde (olumlu ya da olumsuz manada) çok büyük farklılaşmalar yaşanmasa da birbiri ile ilişki halindeki tabakaların sosyal tezahürlerinde önemli degisimler gerçekleşti. Bu dönemde özellikle kentleşmede yaşanan dönüşümler, hizmet sektörünün yükselişi, bilgi ekonomisinin gelişimi ve ekonominin finansallaşması gibi etkenlerden ötürü makro düzeyde sınıfsal şemalar çok değişmediği halde, her bir tabakanın kendi içindeki kombinasyonu ciddi biçimde farklılaştı. Bu değişimlere bağh olarak geniş işçi sınıfı ve orta sınıf içinden değişik özellikler ve yönelimler gösteren katmanlar türedi. Bu katmanlar arasında sinif-alu, prekarya, bilgi işçileri, yeni orta sınıf, küresel yönetici sınıf gibi toplumsal, iktsadi ve siyasi yaşamı yakından etkileyen katmanlar bulunmaktadir. Dolayısıyla ciddi bir çözümlemeyi bekleyen bu farklılaşma ve çeşitlenmelerin detaylıca ele alınması ve tartışılmasına ihtiyaç vardır. 


Elinizdeki kitap bu bakımdan bir giriş oluşturmak maksadıyla hazırlanmıştır. Konuya ilgi duyan araştırmacıların başlangıç çerçevesi olarak kullanabilecekleri eserin aynı zamanda meselenin temel bileşenlerini göstermesi bakımından başka verimli çalismalara da zemin hazırlaması amaçlanmıştır. Elbette bu kadar geniş bir konunun bütün yönleri ile ele alınmasında çeşitli güçlükler bulunmaktadir. Dolayısıyla kitapta, tabakalaşma ve eşitsizlik alanında Türkiye açısından temel etkiye sahip olduğu düşünülen konulan ilgili güncel verilere dayalı olarak ele alan yazılara yer verildi. Böylece tabakalaşma ve eşitsizlik konusunda mevcut durumun gercekci bir resminin çekilmesine katkı sağlanarak sonraki çalışmalara zemin oluşturulmaya çalışıldı. 


2016 yılında ilk baskısı yapılan kitap çık hızlı bir biçimde tükendi. Kitabı yenileyerek ve genişleterek yayımlama arzumuzdan ötürü ikinci baskısını ancak yapabiliyoruz. 
Kitaba altı yeni bölüm eklendi ve bu bölümlerin eklenmesinden ötürü artan hacmi dengelemek için iki bölüm de kitaptan çıkarıldı. 


İkinci Baskıya Önsüz xili 


Bu kitabın hazırlanması fikri, lisansüstü düzeyde vermekte olduğum toplumsal yapı, değişim ve tabakalaşma temalı derslerde ortaya çıku. Bu derslerde Türkiyede tabakalaşma ve eşitsizliğin ele alınmasında önemli bir boşluk bulunduğunu gözlemledim. Bu süreçte pek çok ismin yardım ve teşvikini gördüm. Ancak bu ikinci cildin hazırlanmasında Merve Akkuş Güvendi”nin yardım ve destekleri kitabın gözden geçirilip yeni bir biçim almasında çok kolaylaştırıcı oldu. Kendisine borcum bir teşekkürün çok ötesindedir. 
Ayrıca kitabın yeniden tasarlanmasında büyük emek sarf eden Seyfullah Bayram’a da çok müteşekkirim. Umanm desteklerini hak edecek bir eser ortaya çıkmıştr. 


Bu kitabı her gün nafakası peşinde şafaktan gece yanlanna kadar çalışan emekcilere adıyorum. Adaletin tecelli etmesi dilegimle... 


Lütfi Sunar 
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TABAKALASMANIN ZEMINLERI 


Türkiye”de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler" 


Lütfi Sunar ve Yunus Kaya 


Giriş: Sosyo-Ekonomik Yapının İncelenmesinde Meslekler 


Günümüzde eğitim, ekonomi, kent, tabakalaşma gibi çok sayıda sosyal meseleyi meslekler üzerinden ele almak mümkündür. Mesleklerin geniş bir sosyo-ekonomik çerçeve içinde şekillenmesi ve neticesinde toplumu şekillendirmesi üzerinde ciddi bir biçimde durulması gereken bir konudur. Özellikle iktisadi yapıda hızlı bir değişmenin söz konusu olduğu ve bu değişmenin topluma yansıdığı günümüz sanayi sonrası toplumlarında mesleklerin sosyal anlam ve önemleri hakkındaki değerlendirmeler ciddi bir önem arz etmektedir. Bu sebeple çağdaş sosyolo ii içerisinde toplumdaki sosyo-ekonomik degismeleri meslekler üzerinden analiz etmek yaygınlık kazanmıştır. 


Tüm dünyada olduğu gibi -bazı gecikmelerle de olsa- Türkiye"de de sanayi sonrası topluma geçişte iş ve meslek dünyası ciddi bir dönüşüme uğradı. Öte yandan Türkiye”nin kendine mahsus sanayileşme süreci de bunu benzerlerinden farklı bir biçimde etkiledi. Şöyle ki Türkiye hiçbir zaman tam anlamıyla sanayileşmiş bir toplum olmadan sanayi sonrası üretim ve tüketim kalıplarının gündeme geldiği bir ülke görünümündedir. Ayrıca 1980'lere kadar devletin ekonomideki rolü ve sonrasında bu rolün değişim biçimi de bu geçişi sorunlu bir hale getirmektedir. 


Bu vazi TÜBİTAK tarafindan desteklenmiş olan Türkiye Sosyo-Ekonomik Statu Endeksi Geliştirme Proyesi (113K506) verilerini kullanmıştır Yazının yazılmasında desteklen için Şeran Demiral”a, verilerin analizinde desteklen için Mustafa Emre Kızılca”ya teşekkur ederim: Yazıda ver alan veriler 2: baskı için güncellenmiştir 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Begla Eke (Dikeçligil)”nin (1987, s. 
377) dile getirdiği gibi “meslek, fertlerin geçimini sağlayan, genel sosyal statülerini belirleyen ve kendine özgü kanuni ve ahlaki kuralları olan göreli sürekli bir faaliyet tarzı olarak tanımlanabilir.” Ona göre “sosyal yapıda iş bölümü içindeki yerine göre fonksiyonları belirlenen” meslekler “fert ve toplum arasındaki önemli etkileşim bağlarından birini oluştur”maktadır. 
İşlevselci geleneğe bağlı olarak geliştirilen bu tanıma göre her meslek toplum içerisinde bir sosyal işlevi yerine getirir ve buna göre de bir itibar kazanır. Buna göre her mesleğin sosyal mevkisini ifade eden bir itiban vardır. Bu itibar o mesleğin sosyal konumunun toplum tarafından algilanmasi ve değerlendirilmesi neticesinde ortaya çıkan ve arkaplanda kendisini meydana çıkarak sosyo-ekonomik koşullara bağlı olarak sürekli bir değişim içerisinde olan bir gösergedir. Bu değişimler takip dildiğinde toplumdaki tabakalaşma ve sosyal hareketlilik de gözlemlenebilir bir mahiyet kazanacaktır. Bu çerçevede Ogburn ve Nimkoff (1964, s. 350), sınıf ile özdeş olmasa da meslegin bir kişinin sosyal durumunu anlamada önemli bir kaynak teşkil ettiğini dile getirmektedirler. Onların öncülük ettiği düşünceye göre mesleklerin sosyal itibarlarını takip etmek ve bunun bir skalasını oluşturmak toplumdaki katmanlaşmalara dair açık bir ipucu verecektir. Zira mesleki itibar çalışmalarının öncüsü olan Wilbert Moore’un (1966) belirttiği üzere “endüstri toplumlarında hareketliliğin miktarının olduğu kadar, yaygınlık ve yoğunluğunun da hemen hemen tüm nedeninin -fırsat ve motivasyon dağılımından daha çok-mesleki yapıdaki değişmelerdir” Benzer şekilde Fox ve Miller (1965, 1966) da bu toplumlarda hareketliliği etkileyip belirleyen temel faktörün mesleki yapı ve ondaki degişmeler olduğunu dile getirir. Bu görüşlere göre mesleklerin toplum nezdindeki itiban toplumsal yap içinde bireyin yerini belirlemesinin yanı sıra iş piyasalarını, ekonomik yapıyı, eğitim ve istihdam sistemini yakından ilgilendirmektedir. 


Çağdaş Amerikan sosyolojisi içinde mesleki itiban doğrudan bir tabakalaşma analizi olarak ele alan önemli bir birikim bulunmaktadır. Amerikan sosyoloiisi içinde ilk SES çalışmalar Chicago Okulu (Ekolojik Okul) tarafından geliştirilmiştir. Bu ölçümlemede sosyal sıniflar ile yerleşim yerleri arasındaki bağlantı esas alınmıştır (Eslinger, 2008). 1930'lu yıllarda büyük bunalımla birlikte toplumsal tabakalaşma araştırmaları canlanmistr. 
Bu çerçevede toplumsal tabakalaşma üzerine ilk detaylı çalışmalar Robert S. Lynd ve Herben M. Lynd”in (1929, 1937) Middletown: A Study in Modern American Culture (1929) ve Middletown in Transition: A Study in Cultural Conflicts (1937) isimli çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda ortalama ve standart bir Amerikan şehrinde büyük buhran ile birlikte değişen güç ve ekonomik eşitsizlikleri ele alınmaktadırlar. Benzer şekilde VV. Lloyd VVarner ve ekibinin 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1930’lar boyunca kaulimci gözlem, mülakat ve anketlere dayalı olarak Nevvburyport şehrinde gerçekleştirdiği Yankee City isimli beş ciltlik çalışmaları 1940'lardan sonra alanda önemli etkile oluşturmuştur (VVarner, 1941). Ona göre toplumsal tabakalaşma iktisadi etkenler kadar mesleki itibar çerçevesinde ortaya çıkan sosyal etkenlerle belirlenmektedir. Bu çalismada insanların ayrıca sosyal statülere ahlaki bir deger de yükledikleri ortaya konulmaktadır. Bu çalışmasını müteakiben VVarner (1949) sosyal sinif çalışmaları ve hesaplamalan için el kitabı mahiyetindeki Social Class in America isimli eserinde kendisinden sonra çok ciddi bir biçimde takip edilecek tabakalaşma ölçütlerini ve SES Endeksini geliştirmiştir. Bu endekste SES puanı meslek, gelir kaynağı, ev tipi ve ikamet yerinden hareketle tanımlanmışur. Warner’in kendisinden sonraki bütün akademik ve idari tabakalaşma, sosyal sınif ve SES çalışmaları üzerinde çok derin etkileri mevcuttur. 


VVarner geleneğini takiben mesleki itibara dayalı çeşitli toplumsal tabakalaşma kuramlan geliştirilmiştir. Davis ve Moore (1942, 1950, 1945) çeşitli çalışmalarında Durkheimci yapısal işlevselci bir perspektiften toplumsal tabakalaşma ve eşitsizliğin toplumsal yapı açısından pozitif bir etkisi olduğunu ve bireyleri değişik meslekleri elde etmek üzere motive ettiğini savunmaktadırlar. Onlara göre ilkel topluluklar dışında bütün modern karmaşık endüstriyel toplumlarda 


bu tür bir tabakalaşma mevcuttur. Tumin (1953) tarafından iktisadi etkenleri, gücü ve sosyal eşitsizliği ihmal etmekle eleştirilen bu yaklaşım kendisinden sonra gelen mesleki itibar çalışmalarını ciddi bir biçimde etkilemiştir (Cullen ve Novick, 1979; Hauhart, 2003). 


1940 ve 1950’ler toplumsal tabakalasma çalışmalarında yapısal işlevsel bakışın tartismasiz egemen olduğu yillardir (Huaco, 1966). Bu yıllarda Amerikan sosyolo iisi için pek çok açıdan kurucu bir isim olan Talcott Parsons, Durkheim ve Warner’in toplumsal tabakalaşma okulu geleneğini etkili bir şekilde sürdürmüştür. 
Parsons’in 1951 yılında gerçekleştirdiği The Social System isimli çalışması sosyal düzenin daha soyut ve genel işlevselci bir kuramını geliştirmiştir. Ona göre statü veya itibar etrafından oluşan toplumsal tabakalaşmanın en önemli işlevi toplumsal düzeni korumakur (Parsons, 1964). Parsons"a göre her toplumda, her zaman bir statü ve saygınlık hiyerarşisi bulunmaktadır. Dolaysıyla insanların tabakalaşma sistemi içerisindeki yerini belirlemek için toplum içerisinde hangi görevlerin veya rollerin en saygın olduğunu sıralamak gerekmektedir. Parsons zenginlik ve güç farklılıklarının sosyal statü üzerindeki etkisini ele almakla birlikte modelinde bunlara ikincil bir konum vermektedir. Zira ona göre zenginlik ve güç bireyin mesleki konumu ile elde ettigi statüsü ile belirlenmektedir. 


1960'larda başlayan eleştiri ve arayislarla birlikte salt mesleki itibar merkezli SES çalışmaları yerini eğitim, gelir ve mülkiyet etkenlerini de hesaba katan daha fazla değişkenli mesleki itibar çalışmalarına birakmaya başlamıştır. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi olan Otis Dudley Duncandır. Onun 45 meslek için 1947’deki North-Hatt mesleki itibar puanlan ve 1950 nüfus sayısı verilerini kullanarak 1961'de hazırladığı endeksinde meslek ile eğitim ve gelir arasında lineer bir bağ kurmaktadır (Duncan, 1961). Bu tarihten itibaren model her on yılda bir ulusal nüfus verileri ile güncellenmiştir (Nakao ve Treas, 1992, s. 1). 


Duncan:n, Peter M. Blau ile birlikte hazırladığı 1968’de Amerikan Sosyoloji Derneği Sorokin Ödülünü alan The American Occupational Structure isimli çalışması sosyo-ekonomik statü çalışmalarında bir dönüm noktası haline gelmiştir (Turner, 2006, s. 149). Aynı zamanda yöntemsel bir dönüm nokuası olan bu çalışmada Duncan ve Blau (1967) ulusal nüfus araştırmasının verilerini kullanarak değişik mesleklerin toplumsal yapıdaki itibar hiyerarşilerini tespit etmektedirler. Temelde sosyal hareketliliği ölçmeye çalışan bu endekste mesleki itibarın sosyo-ekonomik statüde ana belirleyici olduğu fikri esas alınmıştır. 
Zira onlara göre mesleki itibar hem eğitimi hem de geliri bünyesinde barındıran bir sosyal göstergedir. Duncan"n sosyo-ekonomik statü endeksi üzerine bina edilen Blau ve Duncan”n toplumsal tabakalaşma 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modeli toplumsal tabakalaşma sisteminin temel degiskenlerini bulmak ve analiz etmek için geliştirilmiştir. Model 20-64 yas arasındaki 20.000 Amerikan erkeğinden oluşan temsili bir örneklemden elde edilen verilerle geliştirilmiştir. Bu model daha sonra Duncan”ın toplumsal hareketlilik çalışmalarına temel teşkil etmiştir. 


Blau ve Duncan çeşitli mesleklerde çalışanların ortalama eğitim ve ortalama gelirlerinin mesleklerin itibar skorlan ile yüksek oranda ilişkili olduğunu göstermektedirler (Blau ve Duncan, 1967, s. 
119). Bu modelde bireyin mesleki statüsünün eğitim düzeyi ve babanın mesleği ve kardeş sayısından etkilendiği belirlenmiştir. Mesleki statüyü etkileyen eğitim başanısı ise kardeş sayısı, babanın meslek ve eğitim düzeyinden etkilenmektedir. 
Bireyin gelir düzeyi ise bireyin eğitim düzeyi ve mesleki statüsünden etkilenmektedir (Duncan, Featherman, ve Duncan, 1972, s. 56). Mesleki statüyü belirleyen etkenleri kullanarak Blau ve Duncan ölçekte bulunmayan mesleklerle ilgili itibar skorlarını üretebilmektedir. Böylece mesleki itibarın ölçümü tekrarlanabilir bir denklemi ortaya çıkmaktadır. Duncan’in geleneğini sürdüren Nakao ve Treas (1992; 1994) 1989”da NORC için yaptklan araştırmada 1500 birey üzerinde yürüttükleri bir araştırmadan elde ettikleri mesleki puanları kullanarak mesleki itibar endeksi oluşturmuşlardır. Nakao ve Treas”ın araştırmasında mesleki itibar ile o meslektekilerin ortalama eğitim süreleri arasında çok yakın bir ilişki tespit edilmiştir. 


Günümüzde SES endeksleri arasında en yaygın olarak kullanılanı İngiliz sosyolog John Goldthorpe tarafından gelistirilen ve literaturde genellikle EGP (Erikson—Goldthorpe—Portocarero) ve CASMIN (Comparative Study of Social Mobility in Industrial Nations) olarak bilinen şemadır. Evvela 1969'da yayımlanan The Affluent Worker in the Class Structure (Goldthorpe, Lockwood, Bechhofer, ve Platt, 1969) çalışmaları ile bilinen Goldthorpe 1970'lerde sınıf yapilan ve sosyal hareketlilik çalışmalarında önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Alanda çeşitli çalismalarla adından söz ettiren Goldthorpe değişik sosyo-ekonomik arkaplana sahip kişilerin göreli sosyal hareketlilik imkanlarına odaklanarak ailenin önemine vurgu yapmaktadır (Goldthorpe, Llewellyn, ve Payne, 1987). Bir neo-VVeberci olarak tanimlanabilecek olan Goldthorpe toplumsal siniflann hiyerarşik konumlanışını meslek kategorileri üzerinden oluşturmaktadır (Bruce ve Yearley, 2006, s. 127). Ona göre mesleklerin sınıflarla irtibatını sağlayan çerçeve mesleklerin piyasada ve işteki konumudur (Goldthorpe vd, 1987). Benzer piyasa ve iş durumlannı paylaşan meslek sahibi bireyler, aynı sınıfta yer almaktadır. 
EGP şemasına göre bireyler iş gücü piyasasındaki ilişkilerine üç temel sınılsal role sahiptirler: (1) Çalışanlardan iş gücünü satın alan ve onların üstünde otorite sahibi olan işverenler, (2) kendi iş gücünü sat- 


mayan, başkasının da iş gücünü almayan kendi başına çalışanlar ve (3) iş gücünü işverenlere satan ve onların otoritesi aluna giren ücretli çalışanlar (Goldthorpe ve Llewellyn, 1980). Goldthorpe CASMIN projesi kapsamında bu şemayı gelistirerek alt kategorilere ayırmış daha kapsamlı ve detaylı yedili bir tasnif oluşturulmuşlardır (Erikson, 1992). Bu tasniflerin her ikisi de sosyo-ekonomik statü çalışmalarında yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. 


Bu şema Marshall, Swift ve Roberts (1997) tarafından geçerlilik ve tutarlılik bakimindan eleştirilmiştir. Onlara göre bu şema evvela kapitalist elitin istihdam durumlan arasında yeterli ayrım koyamamakta, ayrıca geniş profesyonel ve yönetici kesimini ayırmakta zayıf kalmaktadır. Marshall (1998) başka bir yerde de toplanan veride EGP tasnifin- de temel teşkil eden çalışma statüsü ve mesleklerin ilişkilerini ele alabilecek sorular olmadığına yönelik eleştiriler yapar. EGP’nin sınilsal ilişkilerdeki eşitsizliği gözden kaçırdığına yönelik eleştirilere karşı Erikson ve Goldthorpe bu sınıf şemasının sıniflar arası ilişkileri betimlemek üzere geliştirilmiş nominal bir şema olduğunu dile getirerek kendilerini savunmuşlardır. İktisadi ilişkiler bakımından işveren ve yöneticilerin digerleri karşısında kendilerine avantajlar sağlayan bir konumlan olduğunu dile getirmişlerdir. Özellikle Marshall ve Sorensen’in eleştirilerine karşı sonraki dönemde Goldthorpe (1997, 2000) sınıfsal 


konumlann işleyişteki ilişkileri ele alınarak EGP geliştirilmiştir. 


EGP sadece kodlanan meslek bilgisi, istihdam durumu ve kurumsal büyüklük verilerine ihtiyaç duyduğu ve hesap kolaylığı sağladığı için yaygın uygulanan bir şema haline gelmiştir. Bu sebeple Avrupa, Avusturalya, Kanada, ABD ve uluslararası karşılaştırmalarda gittikçe daha yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Dairesi resmi sosyal sınıflama olarak EGP’yi kabul ettikten sonra model European Socio-economic Classification (ESeC) uygulamasının bir prototipi olmuştur. 1968"den itibaren her yirmi yılda bir Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen International Standard Classification Occupations (ISCO) uygulamalan ile birlikte gittikçe daha fazla yaygınlaşmaktadır. 


Geniş iktisadi ve sosyal etkenleri hesaba katan uluslararası düzeyde bir karşılaştırma için standardizasyon sağlayan yeni tabakalaşma modelleri Donald 1. 
Treiman tarafından Harry Ganzeboom ile birlikte geliştirilmiştir (Ganzeboom ve Treiman 1996). Önce Treiman (1977) Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS), ardından da Treiman ve Ganzeboom ve De Graaf (1992) birlikte International Socio-Economic Index (ISED”i geliştirmiştir. 


Parsons ve Durkheimin izinden giderek Treiman yapısal-işlevselci bir bakış açısından meslekten hareketle bir tabakalaşma 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analizi gelistirmektedir. Treiman 1966'da uluslararası karsilasurma çalışmalarının ilkinde Hodge ve Rossi (1966) ile birlikte farklı 24 ülkede yapılan benzer çalışmalar ile 1963 ABD sıralamasını karşılaştırmıştır. 
Daha sonra da 1977 yılında aralarında Turkiye’nin de bulunduğu 60 farklı ülkede karşılaştırmalı bir araştırma yürütülmüştür (Treiman, 1977). Treiman bu araştırma neticesinde uluslararası düzeyde mesleki itibar üzerine büyük uyum olduğu gözlemiştir. Uluslararası geçerliliğe sahip bir ölçek geliştirmeye çalışan Treiman SIOPSta ISCO 68'i kullanarak burada belirtilen mesleki gruplara bir puan oluşturmaktadır. 
Daha sonra geliştirilen ISEVde bu model ISCO 88 € göre revize edilmiştir. Ona göre bir mesleğin itiban sosyal ve kültürel gruplara göre değişken değildir, bireylerin bu meslekle elde ettikleri ayrıcalık ve güç ile baglanulidir. Böylece bütün toplumlarda mesleki itibar benzer örüntülere sahiptir ve bu örüntüleri ifade edecek bir endeksi oluşturmak mümkündür. 


Treiman modelinin uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu birlikte farklı toplumlarda çok çeşitlilik 


söylemekle 


gösteren istisnalan da (askerler, polisler, öğretmenler gibi) tespit etmiştir. Ancak bu onun tezine yoneltilen çeşitli kültürel farklılık eleştirilerinin gelmesini engelleyememiştir. Treiman daha sonraki çalışmalarında veriyi yeniden analiz ederek bu eleştirileri çürütmeye çalışmaktadır. 
Bunlar arasında mesleki itibarla ilgili Batı değerlerinin hegemonyası ve yayılması 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arasında bir ilişki olduğunu yaptığı istatistiksel testlerle reddetmektedir. Diğer taraftan modelini sadece erkekler üzerinden geliştirmesi feminist eleştirilere konu olmuştur (Haller ve Bills 1979). 


Bu eleştiriler Treiman ve arkadaşlarının modellerini revize etmesine yol açmıştır. SIOPS saygı, hayranhk ve küçümseme gibi tabakalaşmanın sembolik boyutlan ile ilişkiliyken ISEI daha doğrudan insan kaynağı ve iktisadi karşılıklarla ilgilidir. ISEI eğitim niteliklerinin gelire nasıl dönüştürüldüğünü göstermek üzere ortalama eğitim ve gelir seviyelerine göre erkeklerin tam zamanlı mesleklerini puanlar. Dolayısıyla SIOPS ve ISETnin ayn kuramsal arkaplanlara sahip olduğu söylenebilir. 


Turkiye’de mesleklerin 


mahiyetine dair son zamanlarda artan 


sosyolojik 


bir ilgi söz konusu olsa da henüz yeterli bir literatünün oluştuğunu söylemek güç görünüyor. Bu bakımdan meslekleri sosyolojik olarak incelemeye bir giriş mahiyeti arz eden tek çalışma Zafer Cirhinlioğlu”nun (1996) bir ders kitabı olan Meslekler ve Sosyoloii isimli çevirisidir. Zehra Kasnakoğlu”nun önce Hülya Çıngı (1980) sonra da Erkan Erdil ile (1980, 2000) eski tarihli iki çalışması de Türkiye"deki mesleki itibar üzerine nadir örnekleri teşkil etmektedir. 2008 yılında Türkiye”de Neoliberal Pratiklerden Kesitler başlıklı bir TÜBİAK araştırma projesi olarak hazırlanan Yıldırım Şentürk ve 


Sibel Yardımcı”nın (2010) Hacıyatmazı Neoliberal Pratiklere Karşı Kolektivite isimli çalışmalar da yeni sos- 


Devirmek 


yo-ekonomik yapı içerisinde bir dizi mesleğin yaşadığı değişimi ele alıyor. Bu kitap özellikle piyasalaşma ve degisen iktisadi yapı içerisinde tarımdan eğitime, sağlık sisteminden geri dönüşüm politikalanna, güvenlik hizmetlerine kadar birbirinden çok farklı alanlardaki gündelik pratiğe odaklanarak meslekler sosyolojisi bakımından güzel bir uygulamayı içeriyor. 


Yunus Kaya (2008) EGP modelini kullanarak 1980 ve 2005 arasında Türkiye’deki toplumsal tabakalaşmanın degişimini analiz ettiği çalışmasında bu dönemde Türkiye"de toplumun en alt ve üstteki katmanlarında görece daha fazla artış olduğunu gözlemleyerek bunu proleterleşme ile beraber toplumsal kutuplaşma olarak adlandirmisur. Bu analizi 
1980 ve 2005 arasındaki nüfus sayımlarından aldığı ISCO-68 mesleki siniflandırmasına göre iki rakamlı seviyedeki yaklaşık 80 meslek grubunu işteki duruma göre dörde (işveren, kendi hesabına çalışan, ücretli, ücretsiz aile işçisi) ayırarak oluşturduğu 300”den fazla grubu Ganzeboom and Treiman” (1996) takip ederek yedi katmanlı EGP modeline çevirerek yapmıştır. Kaya”nın çalışması Turkiye’de tabakalaşma ve meslek tartışmalarına uluslararası düzeyde karşılaşurma yapması bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak EGP modelinin türkiye için geçerliliği ile ilgili henüz bir 


çalışma yapılabilmiş değildir. Ayrıca Türkiye’de meslekleri sosyal konumları bu tarusmaya dahil edilmiş değildir. 


Hakan Ercan”ın (2011) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nan Türkiye Bürosu için hazırladığı Türkiyede Mesleki Görünüm isimli çalışması mesleklerin görünümüne dair en derli toplu analizi içermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu raporda Ercan Turkiye’de beklenen istihdam artislan, dünyanın geri kalanında olduğu gibi hizmet mesleklerinde olacağını dile getirmektedir. Yine Semih Akçomak ve H. Burcu Gürcihan TCMB Çalışma Tebligi olarak hazirladiklan çalışmalarına meslekler piyasasındaki ücretler kutuplaşmasına odaklanarak mesleklerin mahiyetindeki farklılaşmayı ele alıyorlar. 
Rita Ender (2015) “Kolay Gelsin” isimli çalışması ise söyleşiler üzerinden azınhklann yapuklan çeşitli mesleklerin yok oluşunu ele almaktadır. Sosyolojik bir inceleme olmasa da bu kitap mesleklerin değişen dünyasına ışık tutacak bir nitelik arz etmektedir. Bunlara eklenebilecek farklı mesleklerin değişimini ele alan bazı çalışmalardan da bahsetmek mümkündür. Bunlar arasında Mehmet Karakas’in (2003) polisliğin, Ahmet Öncü ve Ahmet Haşim Kose’nin (2001) mühendisliğin, Nilgün Fehim Kennedy”nin (2012) mimarlığın, Cirhinlioğlu (1997) ve Kasım Akbaş"ın (2015) avukatlığın, Yalçın Yılmaz"n (2015) gazeteciliğin, Aziz Seker’in (2008) sosyal çalışma mesleğinin değişimini ele alan çalışmaları önemlidir. 


Türkiyede Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


Görüldüğü üzere son zamanlarda mesleklere artan bir sosyolofik/sosyal bilimsel bir ilgi söz konusudur. Ancak konunun henüz yeterince araştırıldığını söylemek zordur. Zira Türkiye"de meslekleri çalışmak bünyesinde çeşitli zorluklan banndirmaktadir. Evvela ekonomik yapinin degisimindeki gecikmeler ve dogal olmayan geçişler mesleklerin yerleşik bir mahiyet kazanmasını zorlaştırmaktadır. 
Yanı sıra Türkiye gibi sosyal çeşitliliğin fazla olduğu ve imparatorluk bakiyesi bir toplumda mesleklerin sosyal anlamları zaman zaman iktisadi mahiyetinden bağımsız işlemektedir. Osmanlı toplumunun meslekler etrafında örgütlendiğini düşündüğümüzde pekçok meslegin geleneğinin olduğu ve geçmişten beslenen özelliklerinin bu mesleklerin sosyal dünyalarını şekillendirmede merkezi bir yer tuttuğu söylenebilir. Öte yandan Bu sebeple Türkiye"de mesleklerin toplumsal konumu her zaman belirsiz bir şekilde kalmış ve neredeyse hiç araştırılmamışur. Aynı zamanda diğer pekçok sosyal meselede olduğu gibi mesleklerle ilgili de veri sorunları bulunmaktadır. Türkiye’de Nüfus Sayımı ya da Hane Halkı Tüketim ve Gelir Arastirmalan gibi ülke düzeyinde yapılan araştırmalarda önceki nesillerle ilgili süreklilik gösteren verilerin toplanmaması tabakalaşma ve sinifla ilgili çalışma yapmayı zorlaştırmaktadır. 
Kalaycıoğlu (2008, s. 37) toplumsal hareketlilige dair sınırlı düzeyde verinin sadece Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri 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Enstitüsü tarafından 5 yılda bir düzenli olarak yürütülen Türkiye Nüfus ve Sağhk Arasurmalannda (TNSA) 1980lere kadar bulunduğunu dile getirmektedir. 
Ancak bu tarihten itibaren hareketlilik ile ilgili sorular anketten çıkarıldığı için karşılaştırmalı zamansal çalışmaları yapmak güçleşmektedir. Dolayısıyla bugün zaman içerisinde karşılaştırmalara müsaade edecek ve değişimi gözlememize yarayacak şekilde mesleklerle ilgili veriler yoktur. Toplanan sınırlı miktardaki veriler de genellikle meselenin daha çok iktisadi boyutunu kapsamakta; sosyal boyutunu ihmal etmektedirler. Bu üç değişik neden kümesi çerçevesinde Türkiye"de mesleklerin henüz sosyolojik araştırmanın münhasır bir konusu haline geldiğini söylemek güçtür. 


Bu yazıda önce sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma geçilirken yaşanan sosyo-ekonomik değgişimleri inceledikten sonra, bu degişimlerin Türkiye"deki iş ve mesleklere yansımasını ele alacağım. Ardından TÜBİTAK desteğiyle 
2014 yılında Türkiye çapında 2500 kişilik kir-kent örneklemiyle yürüttüğümüz nicel bir araştırmanın verilerine dayanarak mesleklerin ve çalışma yaşamının değişimi ele alınacaktır. Araştırmada mesleklerin sosyal konumları anlaşılma- ya çalışılmış ve bunun için çok temel bir ara olan bir mesleki itibar dlcegi geliştirilmiştir. Aşağıda Türkiye”de iş ve mesleklerin değişimine dair genel bir çerçeve çizildikten sonra araştırma kapsamında 


elde edilen veriler yaş gruplan ve diğer demografik değişkenler çerçevesinde çarpraz bir şekilde analiz edilerek gençlerin iş ve meslek karşısındaki konumları degerlendirilecektir. 


Sanayi Toplumu, Krizleri ve Sanayi Sonrası Topluma Gecis 


Yirminci yuzyil kitlesel üretimin belirledigi bir sanayi toplumu olarak ortaya çıkmıştır. Kitlesel sanayi üretimi sıklıkla Ford ile birlikte anılmış, hatta Fordizm olarak adlandırılmıştır. Zira Ford, Ransom Eli Olds"un kendine ait Oldsmobile isimli otomobil firmasında 1902'de basit tarzda geliştirdiği yürüyen bant tekniğini, zaman içerisinde tutarlılıkla mükemmelleştirmişti. Ondan önce her montaicı kendi başına bir otomobilin bütün montajindan sorumluyken Genç Ford 1908'de her montajci tek bir işi yaptığı bir sistemi geliştirdi. 
Böylece her bir montajcinin bir otomobil için harcadığı süre 514 dakikadan 2.3 
dakikaya düştü. Ford”un bu yolla ürettiği siyah, kutu gibi bir araç olan Model T"nin “kullanması o kadar basit, onarımı o kadar kolaydı ki, Ford onu evrensel otomobil olarak nitelemişti” (Saydan, 2004). 
Böylece işlerde müthiş bir hızlanma ve verimlilik artışı gerçekleşmesi kadar, işyeri ve üretim organizasyonu da ciddi bir biçimde degişti. 


Onun bu üretim bandı modeli 19. 
yüzyılda başlayan üretimin otomosyonunun bir ileri adımı olarak görülebilir. Temelde bir işin farklı parçalara ayrılmasının ve her bir parça üzerinde uzmanlaşmanın ileri düzeyde bir verimlilik getirdigi Adam Smith’ten beri bilinmekteydi. Onun meşhur iğne üretimi örneği bir işin parçalarına ayrıldığında yakalanabilecek üretim artışını anlatmaktadır (Smith, 2007, s. 21). Bu doğrultuda bütün 19. yazyil boyunca atölye tipi üretimden fabrika tipi kitlesel üretime geçilmiştir. (İpbüken, t.y.) İş bölümü ve uzmanlaşma esasında sadece sanayi ile sınırlı kalmamış, siyasetten hukuka, bilgi üretiminden bürokrasiye kadar hemen hemen her alanda modern yaşamın bir göstergesi haline gelmiştir. Bunu ifade etmek üzere ortaya çıkan fordizm kavramı önceleri Gramsci (2011) tarafından Amerikan sınai yaşam biçimini belirtmek için ardından da kavramsal olarak kapitalist sanayileşmenin daha çok ikinci dünya savaşı sonrası gelişimiyle ilgili olarak kullanılmıştır. Fordizm (i) üretimin standartlaşuırılmasını, (ii) otomasyonun gelişimi dolayısıyla üretimin kitleselleşmesini, (iii) devletin sosyal bir karakter kazanıp ekonomide daha fazla düzenleyici ve kontrol edici bir rol üstlenmesini, (iv) üretimde hiyerarşik merkezi bir örgütlenmeyi ve yönetim anlayışını, (v) işçi niteliğinden ziyade sistemin işleyişini merkeze alarak büyük ölçekli işletmelerin ortaya çıkışını getirmiştir. Bunun neticesinde yeni bir toplumsal yapının şekillenmesine de katkı sağlamıştır. Nitekim Gramsci ye göre (2011) yeni çalışma yöntemleri ile yaşam ve düşünce tarzları arasında yakın bir bağ vardır ve bunlar birlikte yeni bir toplumu meydana getirirler. 


Bu özellikler çerçevesinde Fordizmin başarısı işi ayırabildiği kadar parçaya ayırması ve bunları mekanik bir biçimde bir prosedür dahilinde birbirini tamamlar biçimde dizayn etmesindedir. 
İşi hiyerarşik ve bürokratik bir biçimde organize eden bu modelde kararlar merkezi yönetim tarafından verilmekte, aşağı kademedekiler ise kendilerine verilen talimatları yerine getirmektedirler. 
Dolayısıyla işçilerin çok fazla vasfa sahip olması gerekmez. İşçi kısa bir eğitimle kendisine tahsis edilen görevi hiç durmaksızın bir el becerisine dayalı bir biçimde gerçekleştirebilmektedir. Öte yandan işin böylesi bir biçimde kitleselleşmesi Fordizmin doğuşunda olduğu gibi işi geliştirmek üzere daha geniş bir mühendisler grubunun ve böylesi kitleselleşen bir işi yönetmek, binlerce kişinin çalıştığı bir işi organize etmek üzere değişik düzeylerde yönetici gruplarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Böylece toplumsal yapıda gittikçe sayıca artan yeni gruplar ve uzmanlıklar ortaya çıkmışur. 


Kitle üretiminin varlığını sürdürebilmesi standart tüketim kalıpları ve istikrarlı pazarların mevcudiyeti ile yakindan ilgilidir. Aynca kitle üretiminde pazarlar hem kitle olarak üretilmiş mallar işin yeterli, hem de büyük ölçekli firmaların maliyetlerini amorti edebilmesi işin istikrarlı olmalıdır. 1970’li yıllara değin gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalar kitle üretimi işin oldukça müsait olmuştur. Bu dönemde uygulanan Keynesyen ekonomi politikalanyla desteklenen refah devleti uygulamalan piyasalan genişleterek kitle üretimi işin oldukça uygun bir ortam sağlamıştır. Ancak 1970’lere gelindiginde bu şartlan hızla değiştiren yeni etkenler ortaya çıkmıştır. Özellikle OPEC ülkelerinin petrol üretimine getirdikleri sınırlama neticesinde petrol fiyatları kısa bir süre içerisinde beş kat artmışur. Bu tür ani değişimlerle birlikte piyasalarda genel bir istikrarsızlık ortaya çıkmıştır. 
Aynca bağımsızlığını kazanan ülkelerin Fordizmi kendi ulusal ekonomilerine uygulaması sebebiyle uluslararası alanda ciddi bir rekabet ortaya çıkmıştır. 
Neticesinde ileri sanayileşmiş ülkelerde Keynesyen politikalann terkedilip Friedmancı sıkı para politikaları kabul edilmeye başlanmıştır. Böylece talepte daralma ortaya çıkmış ve kitle üretimi bundan ciddi bir biçimde etkilenmiştir. Dolayısıyla talebin daralması, rekabetin yayginlasmasi ve üretim maliyetlerinin artis neticesinde fordizmin avantajlan gittikçe kaybolmaya başlamıştır. 


Postfordizm olarak adlandırılan bu yeni dönemde bilgiye dayalı yeni tek- 


nolojiler yükselmiş ve sanayi sonrası toplum veya bilgi toplumu olarak adlandırılan yeni bir toplum ortaya çıkmıştır. 
Bu dönemde Keynesyen politikaların terkedilmesi ve refah devleti uygulamalarının gerilemesi ile birlikte devletin ekonomideki rolü azalmış ve bürokrasi yeniden yapılandırılmıştır. Aynı zamanda kitle üretiminde oluşturulan yüksek gümrüklerle korunan ekonomiler yerine rekabetçi modeller ortaya çıkmış ve daha sonra küreselleşme olarak adlandırılan süreç baslamisur. 


Öte yandan bilişim teknolofilerinde yaşanan gelişmeler ile yeni bir üretim modeli canlanmaya başlamıştır. laponya"da Toyota fabrikasında gelişen yalın üretim sistemi olarak adlandırılan bu yeni modelde ürün planlamadarı üretime, tedarik sisteminin koordinasyonundan müşteri ilişkilerine kadar tüm öğeler adem-i merkeziyetçi bir biçimde tasarlanmaktadır. 
Yeni gelişen teknolojiler kitlesel üretim karşısında parçalı üretime dayanan bu yeni modeli avantajli hale getirmekteydi. 
Bu teknolojilere erişmek giderek ucuzladığı için küçük ve orta ölçekli firmalar geçmişten farklı olarak, büyükler karşısında rekabet edebilme şansı yakalamıştır. 
Aynca kitle üretiminin rasyonel örgütlenmesi olan katı bürokratik yapılanmaları da aşan katı olmayan yeni bir iş yönetim modeli ortaya çıkmıştır. Bu model büyük fabrikalar yerine işin her bir parçası üzerinde uzmanlaşan küçük fabrikaların daha avantailı hale gelmesini sağlamıştır. 
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Tablo 1. Fordizmden Post-Fordizme Geçilirken Yaşanan Değişimler 


İktisadi Alanda 


Devlet düzenlemesinin azalışı 


Kültürel-İdeoloiik Alanda 


Bireyci düşünme ve davranış biçimlerinin yükselmesi 


Siyasi Alanda 


Refah devleti uygulamalarının gerilemesi 


Ulus devlet dahilindeki üretimin azalması ve küresel piyasa ve şirketlerin yükselişi 


Girişimcilik kültürünün yükselmesi 


Sinif temelli siyasi partilerin gerilemesi ve bölge, etnisite ve irk temelli sosyal hareketlerin yükselişi 


Esnek uzmanlaşmanın kitle üretiminin yerine geçmesi 


Uretimdeki kayışları ve daha fazla bilgi temelli işçiye olan ihtiyacı takiben eğitimin daha az standartlaşmış, daha fazla özelleşmiş hale gelmesi 


Kitle sendikalarının çözülüşü ve daha yerel pazarlık sendikalarının gelmesi 


Ürünlerin yaşam sürelerinin kısalması — inovasyonun merkeziliği 


Değerlerde çoğulculuk ve çeşitliliği savunan ideolojilerin baskın hale 


Ulus devletin belirli alanlarda tek başına karar verici konumunu kaybetmesi 


gelmesi 
Örgütlerin emir komuta yerine post-modern eklektisizmin Ulusüstü ve ulusötesi siyasi a iletişime vurgu yapmaya başlaması yükselişi organizasyonlann sayca artisi ve güçlenmesi 
Dahili pazarlama, şubeleşme Kültüre popülist 


(franchising) ve taşeronlaşma ile iş gücünün degisimi; yan zamanlı, geçici, serbest ve evden çalışmanın yaygınlaşması 


yaklaşımların oluşumu 


Fordizm”den Post-Fordizme doğru yaşanan bu geçiş Tablo 1”de de görülebileceği üzere hiç şüphesiz toplumsal yaşamda kapsamlı değişimler meydana getirmiştir. Bu çerçevede 1970'lerin ortasında itibaren ekonomide, üretim sisteminde ve bilgi teknolojilerinde yaşanan dönüşümlerle küreselleşme olarak adlandinlan malların, hizmetlerin ve fikirlerin daha akışkan hale geldiği bir dünya ortaya çıkmıştır. Öte yandan bu sürece 


paralel bir biçimde fordizmin krizleri, otoriter bürokrasiye yönelen kitlesel protestolar, moderniteye yöneltilen yaygın eleştiriler ve yeni bilgi teorileri doğrultusunda post-modernizm olarak adlandınlan yeni bir düşünce, ilişki ve toplum biçimi de ortaya çıkmıştır. Ancak bu yazıyı ilgilendirdiği kadarıyla bu geçiş küresel düzeyde iş ve meslek piyasalarında ciddi dönüşümler meydana getirmiştir. 


Sanayi Sonrası Toplumda İş 
Yaşamı ve Meslekler 


Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü Fordizmin içine düştüğü krizden çıkmak üzere gündeme gelen bilgi teknolojilerinin ekonomi ve toplumda kazandığı merkezi rol sebebiyle bazı sosyal bilimciler ortaya çıkan bu yeni toplumu sanayi sonrası toplum olarak adlandırmaktadırlar. Bu toplumda teknolofi, emek, iş bölümü, organizasyon yapıları esnekleşmiş ve özelleştirme ile devletin ekonomideki doğrudan payı küçülmüştür. 


Sanayi sonrası toplum tartışmalarının kökenleri 1920'lere kadar gitse de bu ku- 


“3 


ram kapitalist ülkelerde kendisini gösteren 1970'lerin kriz ortamı ile yakından ilişkilidir. ABD”de sanayi sonrası toplum ve bilgi ekonomisi tartışmaları 1960”ların başından itibaren kendisini göstermiştir. 
Fritz Machlup (1962) 19607ların başında ABD”de enformasyon sanayisinin Gayri-Safi Milli Hasılanın ve toplam iş gücünün neredeyse 3'te 1”ini içerdiğini ortaya çıkaran bir çalışma yapmıştır. Onu takiben Daniel Bell (1973) sanayi sonrası toplum kavramı ve kuramını geliştirmiştir. Bell, Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, İngiltere ve laponya gibi ileri sanayileşmiş toplumlarda yaşanan değişimleri inceleyerek bu değişim- 


Tablo 2. Toplumsal Biçimlerin Sosyal Karakteristikleri 


..... Sanayi Toplumu Sanayi Sonrası Toplum Kaynaklar toprak makine bilgi Sosyal Mevki çiftçilik, büyük ticarethane üniversite, araştırma çiftçilik kurumu 
Başat Tip arazi sahipleri, ordu iş adamları bilim adamlan, araştırmacılar 
Gücü doğrudan kas gücüne politika üzerinde teknik ve politik gücün Kullanma dayalı kontrol dolaylı etki dengesi imtiyazlar ve Yolları haklar 
Dayandığı mülkiyet, askeri güç mülkiyet, politik teknik beceri, politik Sinif organizasyon, teknik organizasyon 
240 doc beceri 7 ne 
Elde Etme miras, ordular miras, himaye egitim eğitim, sosyal hareketlilik, 


tarafından el koyma 


atama ve seçim 


Kaynak: Bell, 1973, s. 359. 


lerin toplumsal yapıda gelecekte ne tür etkileri olacağını sorgulamaktadır. Onun gözlemlediği en önemli değişim bilginin toplumsal yapıdaki konumunda yaşanan farklılaşmadır. Bu çerçevede girilmekte olunan yeni dönem ona göre enformasyon tarafından karakterize edilmektedir. 
Ona göre sanayi-sonrası toplum için enformasyon hem niceliksel hem de niteliksel bağlamda belirleyicidir. Sanayi toplumu mal üretimine dayandığı gibi, sanayi sonrası toplum da bilgiye dayanmaktadır (Bell, 1973, s. 467). Bilginin merkezde olması aynı zamanda ekonomideki temel alanı hizmetlere kaydırmıştır. Dolayısıyla bu toplumda sanayi toplumunun hiyerarşik yapısı azalmış yerine daha yatay bir toplumsal ve kişilerarası ilişki düzlemi ortaya çıkmıştır. Kitle hareketleri yerini artık daha az organize tepki gruplanna bırakmış ve gittikçe daha az organize olan bireyci bir toplum ortaya çıkmıştır. 


Alvin Toffler’in bilgi toplumu yaklaşımının sanayi sonrası toplumu açıklamada önemli bir konumu mevcuttur. Bu kurama göre bu toplumsal değişimin arkasın- da bilgide ve teknolofide yaşanan değgişimler bulunmaktadır. Toffler toplumsal yapılardaki değişimleri bilgi ve teknikte gerçekleşen farklılaşmaların oluşturduğu dalgalara göre açıklamakta ve günümüzde yaşanan degisimi de üçüncü dalga olarak adlandırmaktadır. Ona göre her dalga eski toplumları ve kültürleri kenara iter ve yenisine aşan açar. Bu çerçevede dünya tarihinde üç büyük dalga yaşanmış ve 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buna bağlı olarak da üç tip toplum ortaya çıkmıştır. Birinci dalga tarım devrimini meydana getiren teknik yeniliklerdir. Bu dalga neticesinde tanın toplumlan ortaya çıkmıştır. İkinci dalga fizik biliminde- ki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan teknik yenilikler temelinde gerçekleşen sanayi devrimidir. İkinci dalga sanayi devriminden ötürü ortaya çıkan yeni üretim sistemidir. Bu dalga neticesinde üretim, dağıtım, tüketim, eğitime, iletişim, kisacasi tüm sosyal alanlar kitlesellesmistir. 
Bu kitleselleşme standartlaştırma, merkezilik, odaklanma ve eşzamanlılık ile birleşerek bürokrasi olarak tanımlanan ve hayatın her alanına sirayet eden örgütlenme yapısını meydanaçıkarmıştır. Bu dalga neticesinde sanayi toplumu ya da modern toplum ortaya gikmisur. Üçüncü dalga ise günümüzde yaşanan bilgi temelli bir iktisadi biçimi ortaya çıkaran enformasyon devrimidir. Bu devrimin temelinde de yeni teknikler ve enerii türleri, yeni üretim sistemleri ve güçleri bulunmaktadır. Bu dalga neticesinde ortaya çıkan ve Toffler”in sanayi sonrası toplum olarak adlandırdığı toplumda belirli derecelerde bireyselleşme, ayrışma, bilgi-tabanlı üretim söz konusudur (Toffler, 2012). 


Bu iki kuramdan da görüleceği üzere üretim sistemleri, toplumsal ve teknolofik dönüşüm süreçleri, mesleklerin geçirmekte olduğu evrimle iç içedir. İleri sanayileşmiş ülkelerde sanayi sonrası topluma geçiş, küresel bakımdan toplumsal değişimin tetikleyicisi olduğu 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gibi, çalışma hayatında ve mesleklerde de değişimleri beraberinde getirmiştir (Tausky, 1996, s. 52). 


Yukarıda detaylı bir biçimde ele alındığı üzere 1970”lerden başlayarak ileri sanayileşmiş toplumlarda üretimin yapisi ve örgütlenmesinde büyük bir degişim yaşanmıştır. Bu değişimin en önemli tezahürü bu ülkelerdeki sanayinin başka ülkelere kaymasıdır. Bu kayışla birlikte dünya üzerinde üç farklı düzeyde sanayi yapısı ve buna bağlı olarak toplum yapısı meydana gelmiştir. Bunlardan birincisini sanayinin artan iş gücü ve enerii maliyetleri sebebiyle artık maliyetli olduğu ve dolayısıyla sanayisizleşmeyi seçen ülkeler gelmektedir. Sanayisizleşen bu ülkeler, gelir, eğitim ve sosyal göstergeler bakımından en gelişmiş toplumları bünyelerinde barındırmaktadırlar. Dolayısıyla bu toplumlarda bir zamanlar sanayiye bağlı olarak oluşan toplumsal yapıda ciddi değişimler gerçekleşmiştir. Sanayinin küresel kayışından etkilenen ikinci grubu ise diğer uçta bulunan henüz sanayileşmemiş ülkeler teşkil etmektedir. Düşük iş gücü maliyeti ve çoğu kez daha kolay erişilebilir ve daha az maliyetli hammadde ve enerji kaynaklarından ötürü ama daha da önemlisi yeni gelişen bilgi, iletişim ve ulaşım tekniklerinin oluşturduğu üretimin parçalanabilmesi fırsatından ötürü sanayi, sanayileşmemiş ülkelere kaymıştır. Neticesinde bu ülkelerde yaşanan hızlı sanayileşme iş gücünü tarımdan sanayiye 


doğru kaydırdığı gibi yaşam alanlarını da kırdan kente doğru defistirmistir. 
Buna bağlı olarak çalışma yaşamı ve mesleklerde yoğun bir değişim meydana gelmiştir. Bu iki uç arasında yer alan sanayileşme eşiğindeki ya da yan sanayileşmiş ülkeler ise dünyadaki sanayinin kayışından en fazla etkilenenleri teşkil etmiştir. Çünkü sanayi ileri gelişmiş ülkelerden çıkarken çoğunlukla ilk durak olarak sanayileşmemiş ülkelere değil, bu tür sanayiyi bilen ve altyapı olarak müsait ülkelere gitmiştir. Bu ülkelerde büyük sektörel kayışlara sebep olan bu sanayi göçü aynı zamanda önemli sosyal değişimleri de tetiklemiştir. Türkiye”nin de içinde yer aldığı ülkelerde 1980'lerde tecrübe edilmeye başlanan bu değişim çalışma yaşamı, iş piyasaları ve meslekler dünyasında kapsamlı bir dönüşümün tetikleyicisi olmuştur. Dolayısıyla Batılı gelişmiş ülkeler için bir sanayi-sonrası topluma denk gelen teknik ve iktisadi değişimler, diğerleri için farklı anlamlara gelebilmektedir. Bati'da sanayi sonrası toplumun yansımaları henüz sanayileşmemiş olanlar için bir sanayi toplumuna geçişi veya sanayileşmenin eşiğindeki ülkeler için her ikisinin birlikte tecrübe edildiği bir durumu teşkil edebilir. Ancak dönem içerisinde dünya ekonomisinin işleyişinin degisimi, bilgi teknolojilerinin baskın hale gelmesi ve yeni mal ve hizmet türlerinin ortaya çıkması tüm küresel anlamda ülkeler için az ya da çok değişimler meydana getirmiştir. 


Bu dönemde küresel düzeyde mal üreten firmaların toplam içindeki oranı düşerken hizmet üreten şirketler, (örneğin ulaşım, iletişim, finans, sigorta şirketleri), sayı ve oran olarak artmıştır. 
Bu sektördeki mesleklerin önemi artmış ve teknolojik gelişmelere, yeni ihtiyaçlara bağlı olarak yeni meslekler ortaya çıkmıştır. Endüstri toplumunun temsilcisi “mavi yakalr olarak adlandırdığımız fabrika işçilerinin oluşturduğu gruplar, sanayileşme döneminin temsilcisi niteliğinde bir sınıf haline geldikleri gibi, sanayi sonrası toplumda bilgiye dayalı yeni sınıfların yükselişinden bahsedilmeye başlanmıştır. Hizmet sektöründeki gelişim, eğitim alanında, okullarda, iletişim firmalarında, yeme içme sektöründe, seyahat ve finans işlerinde icra edilen mesleklerle birlikte, idari ve büro işlerinin artışına neden olmustur. 


Sanayi toplumunun yarı vasifli işçilerinden oluşan kalabalık ve merkezileşmiş mavi-yakalılar sınıfına karşın, sanayi sonrası toplumunun bilgiye dayalı, özgün nitelikleri olan beyaz-yakahlan merkezdeki sınıf haline gelmiştir. 
Veysel Bozkurt, sınai ve sanayi sonrası dönüşüm süreçlerini irdelediği çalışmasında Daniel Belle dayanarak 1956 senesinde Amerikan toplumunda ilk defa beyaz yakalı sınıf, mavi-yakalıları sayıca geride bıraktığını ifade etmektedir. Bilim insanları, teknisyenler, mühendisler, öğretmenler ve sağlık çalışanlarından oluşan teknik ve profesyoneller grubu 1940 
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senesinde 3,9 milyon kişiden oluşurken, 1964’e gelindiğinde bu sayı 8,6 milyon kişiye yükselmiştir (Bozkurt, 2006, s. 
25). Wright Mills’in 1950”erin başında yaptığı White Collar: The American Middle Class isimli çalışmasındaki iddiası da Amerikan toplumunun yarıdan çoğunun beyaz-yaka mesleklere mensup olduğudur. Buradaki verilere bakılacak olursa, 1870'den 1940'a kadar beyaz-yakalı sınıf 9:17ten 9656”ya yükselmiş, geleneksel orta sınıf meslekleriyse 9685 ten %44’e gerilemiştir (Mills, 1951, s. 64). 


Mesleklerin dönüşümünün yanı sıra, beyaz-yakalı meslekler arasındaki hareketlilik ve bu mesleklerin oluşturduğu yeni orta sinifin kültürel farkhhklan da burada belirleyici olmaktadır. Beyaz-yakalı gruplar diğer ücretli çalışanlara veya girişimcilere nazaran hem gelir hem itibar açısından daha katı bir biçimde sosyal olarak farklılaşabilmektedir. Ücretli çalışanlar, girişimciler ve rantiyeciler gibi, belli bir gelir basamağında yer alır ve itibar dereceleri buna bağlı olarak kestirilebilirken, Mills”in (1951, s. 73) görüşüne göre yeni orta sınif, gelir ve itibar açısından piramidin üst basamaklarına kolayca yükselebilmekte, neredeyse “en dipten en tepeye” sıçrayabilmektedir. 
Toplumsal hareketlilikteki bu dönüşüm, sanayi sonrası dönüşümle açıklanabilmektedir. Toplumsal değişimi anlamak içinse öncelikle mevcut yapının kavranması gerekir; ki bu kavrayış adına sadece mesleklere veya sınıf yapılarına bakmak 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yeterli gelmeyecektir, çalışma kavramindan ne anlaşıldığı ve çalışma etiğinin ne anlama geldiği de aynı zamanda tartışma konusu olarak değer kazanmaktadir. 


Çalışmak, iktisadi bir zorunluluk olmanın yanı sıra, sosyal olarak da insanın kendini gerçekleştirmesi ve tatmini için bir araç niteliği taşımaktadır. Aynı zamanda her toplumda çeşitli biçimlerde çalışmak kişinin sosyal konumunu belirlediği gibi toplumsal yapının aldığı yeni biçimlerden de etkilenmektedir. Endüstri öncesi toplumlarda çalışmaya bu kadar büyük bir önem veya değer atfedilmesinden bahsetmek mümkün degildir. İnsanlar pazara erişimin kisithhginin getirdiği bir durum olarak ihtiyaçlarını karşılayacakları kadarına sahip olmakla yetinmiş ve bu nedenle kısıtlı sürelerde az çalışmışlardır. Arti-deger üretimine dayalı sanayi toplumunda ise, her zaman ihtiyaç fazlasını üretmek gerekmektedir. 
Dolayısıyla sanayileşme süreci, çalışmanın önem kazandığı, çalışma kavramına fazlasıyla olumlu manaların yüklendiği nispeten yeni bir sürecin başlangıcıdır. 
Bozkurt, bu toplum yapısında püriten etiğin söz konusu olduğunu vurgular. 
Buna göre iş disiplinine verilen önem had safhadadır, kişinin kendini denetimi neticesinde çok çalışması ancak az tüketmesinin gerekliliğinden bahsedilmektedir (Bozkurt, 2006, s. 67). Ancak günümüz sanayi sonrası toplumunda çalışma hayatı, meslekler ve buna bağlı olarak ahlaki kavrayış ve kişilik yapısı 


da değişim göstermektedir. Çalışma toplumundan (society of vvork) boş zaman toplumuna (society of leisure) geçiş yaşanmakta (Bozkurt, 2006, s. 67), fazla üretimin yarattığı kriz de göz önünde bulundurularak, üretmek için tüketimin gereği üzerinde durulmaktadır. Sektörel dönüşümlerin toplum hayatına yansımaları, özellikle kişilerin yaşantılarında ve çalışma hayatlannin onlar için içerdikleri anlamlarda farklılaşmaları beraberinde getirmiştir. 


“Boş zaman etiği”nin hakim olduğu sanayi sonrası toplumda doğan yeni siniflara mensup insanlar için Peter Drucker (1993) “bilgi işçisi” tabirini kullanmaktadır. Bilgi toplumunda geleneksel işler, meslekler ortadan kalkmış, bilgiye ve yaratıcılığa dayalı yeni meslekler ve eğilimler gündeme gelmiştir. Bu mesleklerin arasında uzaktan yapılabilir, mekandan bağımsız olarak gerçekleştirilebilir işler de söz konusudur, düzenli mesai gerektiren düzenli işlerde dahi, geçmişe oranla çalışma süreleri azalmıştır -hala çeşitli ülkelerde çalışma sürelerini daha da azaltacak uygulamalar üzerine çalışmalardan bahsetmek mümkündür. Sanayi sonrası süreçte geçici işler, periyodik olarak yapılan işler ve yarı-zamanlı işler daha tercih edilir hale gelmiştir (Tausky, 1996, s. 
57—58). Tam zamanlı işlere göre, yarı zamanlı işlerde iş gücü artmaktadir. Düzenli çalışanlara göre yarı zamanlı çalışanların maliyetleri daha az olduğundan işverenler tarafından da tercih bu yöne kaymaktadır. 


Turkiye’de Sanayi-Sonrası Dönüşüm? İş Piyasaları ve Mesleklerin Değişen Yapısı 


Yukarıda ele alındığı üzere günümüzde küreselleşme ve teknolojideki degisimlere bağlı olarak tüm dünyada sosyo-ekonomik yapılar ve iş gücü piyasaları ciddi bir biçimde dönüşüme uğramaktadır. Bu değişimler iki temel boyutta ortaya çıkmaktadır. Birincisi sektörel degisimler olarak ifade edilebilir. Özellikle sanayinin ülkeler arasındaki kayışı, hizmet sektörünün yükselişi ve tarımın düşüşü bu kapsamda degerlendirilebilir (Detaylı tartışma için bk. Baran, 1992). 1970’lerden itibaren bilgi iletişim tekniklerin- de yaşanan değişimler giderek sanayiyi coğrafı bakımdan bağımlı olmaktan çıkarmaya başlamıştır. Özellikle gelişmiş 


endüstrileşmiş ülkelerde maliyetlerin 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artması ve yeni gelişen teknolojik imkanlann yardımıyla sanayi gelişmiş ülkelerden diğerlerine doğru göç etmiştir. 
Gelişmiş ülkelerdeki bu sanayisizleşme, diğerlerinde sanayileşmeye tekabül etmektedir. Ancak aynı zamanda bu süreç sadece sanayinin, dolayısıyla ona bağh olan mesleklerin mekan değiştirmesi anlamına gelmez, aynı zamanda işin ve çalışmanın yeni bir organizasyon türüne de denk gelmektedir. Zira sanayi gelişmiş ülkelerden daha az gelişmiş ülkelere doğru giderken aynı zamanda süreçlerin üretim birimlerinin parçalanması da söz konusu olmustur. Maliyeti düşürüp verimliliği artran üretim sürecindeki bu parçalanma aynı zamanda işin organizasyonuna duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmış, yönetim biçimini degistirmis, fikri ve teknik gelişmeyi merkeze taşımıştır. Dolayısıyla bu süreçte sektörler, iş piyasaları ve meslekler ciddi bir değişim yaşamıştır. 


Tablo 3. Türkiyede İstihdamın Sektörel Dağılımı (1980-2018) (96) 


Yıllar Tarım Sanayi” Hizmet 
1980 53,6 20,5 259 
1988 474 21 7 31,9 
1990 ı 47 20 33 z 
1995 “4 2 ğ 34 
0 200077 o 056 “ 40 ğ 
0 2005, 29.5 24.8 oe = a 
2000 25,1 26,2 48,7 
2015 207 o ə 52,0 
2018 (Nisan) 18.8 27.2 54.6 
" Inşaat dahil 


Kaynak: TUIK, 1988-2015a sonuçlarından düzenlenerek üreuilmiştir. 
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Tablo 4. İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre İktisadi Faaliyet Kolları ve Dağılımı (NACE 


Rev.2) (Bin kişi, 15+ yaş) 
Toplam 
İstihdam 


Sayı Oran 
(bin) (46) 


Sanayi 


Sayı Oran 
(bin) (6) 


Hizmetler 


Sayı Oran 
(bin) (6) 


Kaynak: TUIK, 1988-2015a sonuçlarından düzenlenerek üretilmiştir. 


Bu sürecin neticesinde günümüze ileri endüstrileşmiş ülkelerde hizmetler sektörünün istihdamdaki payı sanayi sektörünün üç katına ulaşmıştır. Bunda sanayinin başka ülkelere doğru kayışı etkili olduğu gibi, hizmetler sektöründeki çeşitlenmelerin de etkisi vardır. 
İleri düzeyde bilgisayarlı robotik teknoloğilerin kullanımı sanayide insan gücüne olan ihtiyacı azaltmış, ancak buna mukabil zihinsel emeğe olan ihtiyacı 


artırmıştır. Böylece gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörünün istihdamdaki payının artmasının çift yönlü bir nedeni bulunmaktadır. Öte yandan sanayinin kaydığı ülkelerde de tarımdan sanayiye doğru hızlı bir kayış yaşanmıştır. Benzer şekilde ülkemizde 1950”lerde tarımdan sanayiye doğru başlayan kayış 1980'lerden itibaren devam etse de hızlı bir biçimde hizmetler sektörünün yükselişi görülmektedir. 
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Yukandaki tabloya bakıldığında Türkiyedeki sektörlerin değişimi açık bir biçimde görülebilmektedir. 1980 bu anlamda küresel düzeyde yaşanan sanayi sonrası topluma geçişteki degisimlerin Türkiyeye yansıması bakımından bir kırılma noktası teşkil etmektedir. Ancak Türkiye"nin kendisine has sanayileşme süreci sanayi sonrası topluma geçişin de mahiyet ve karakteri üzerinde ciddi bir biçimde etkili olmuştur. Bu bakımdan gerek sanayileşme gerekse sanayi sonrası dönüşümde beklenen pek çok çıktı ya hiç görülmemiş ya da farklı bir biçimde tezahür etmiştir. Tabloda da açık bir biçimde görüleceği üzere bu süreçte Türkiye"de tarımın payının ciddi bir biçimde azaldığı görülmektedir. Ancak bu azalma ne 1950-1980 arasında yaşanan “hızlı” sanayileşme döneminde Türkiye”nin bir sanayi toplumu olabilmesi için yeterlidir, ne de 
1980 sonrasında sanayi sonrası bir topluma dönüşümde gerekli zemini sağlamaktadır. Nihayetinde günümüzde OECD ülkeleri genelinde tarım istihdamının payı % 5 civarında iken Türkiye"de bu oran yüzde halen 20”nin üzerindedir. Benzer bir durum hizmetler sektörünün istihdam içindeki payı ile ilişkili olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hizmet sektörünün payı OECD genelinde 9670”in üzerinde iken Türkiyede bu oran halen 9650 civarında seyretmektedir. Dolayısıyla Türkiye”nin ekonomisinin sektörel dağılımı karma bir mahiyet arz etmektedir. Bir taraftan tarım benzerlerine nispetle hayli fazla yer tutarken, diğer taraftan hizmetler sektörü ciddi bir yükseliş göstermektedir. Bu karmaşık yapı aynı zamanda çalışma yaşamının algilanmasi ve mesleklerin sosyal konumlarına da yansımaktadır. Bir taraftan eskinin itibarlı meslekleri halen aynı şekilde varliklarını sürdürürken ote yandan da yeni iş alanları ve buna bağlı olarak yeni meslekler ortaya çıkmakta ve talep görmektedir. Nihayetinde Turkiye’nin istihdam yapısı bugün gelişmiş ülkelere daha fazla benzeme eğilimleri taşımaktadır. 


Turkiye’de çalışma yaşamı ve meslekleri ilgilendiren konulann başında iş gücüne katılım ve iş gücünün nitelikleri bulunmaktadır. Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere kurumsal olmayan sivil nüfusun iş gücüne katılımı ciddi bir biçimde düşüktür. Özellikle iş gücüne katılımı yükselten tarım çıkarılıp tarım dışı alanlara bakıldığında bu oran daha da düşmektedir. Bunda özellikle kadınların çalışma yaşamına katılmaması önemli bir etkendir. Ancak kadınların çalışma yaşamına katılmaması sıklıkla değerlendirildigi gibi başlı başına kültürel bir etkene bağlı değildir. Aslında bunun en önemli sebebi iş ve mesleklerin yapısı, istihdam koşulları ve ekonomik yapının yeterli istihdam üretememesidir. Dolayısıyla aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere iş gücüne katılım yıllar içinde çok az artmıştır. Elbette bunda hızlı nüfus arts: ile kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus miktanındaki artış da önemli bir etkendir. İşsizlik oranı da düşünül-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Tablo 5. Kurumsal Olmayan Sivil Nüfusun İş Gücü Durumu (2000-2018, 15 + yaş, bin) 
57 İş gücüne İş gücüne us 
vir yükan ly gücü thom dahl anima ilk TA dam oranı: ilk yaştaki edilenler pərli ig oram (%) orarit'(%) a ye xə nüfus % 
2005 48356 21.691 19.633 2.058 26.665 44.86 9,49 12.05 40,600 65 
2006 49.275 21.913 19.933 1.980 27.362 4,47 9,03 11,14 #45 84 
2007 50.177) 22.253 20.209 2.044 27.925 44.35 9.18 11,20 40.28 10,3 
2008 50.982 22.899 20.604 2.295 28.083 44,92 10,02 12,27 40,41 10,5 
2009 51.833 23.710 20.615 3.095 28.124 45,74 13,05 15,95 39,77 10,8 
2010 52.904 24594 21.858 2.737 28.310 46,49 11,13 13,67 4132 10.6 13,5 
2011 53.985 25.594 23.266 2.328 28.391 47,41 9,10 11,25 43,10 10.2 12,7 
2012 54.961 26.141 23.937 2.204 28.820 47,56 8.43 10,31 43,55 103 126 
2013 55.982 27.046 24.601 2.445 28.936 48,31 9,04 10,94 4394 11 13,6 
2014 56.986 28.786 25.933 2.853 28.200 50,50 9.90 12,00 45,50 14 17,4 
2015 57.854 29.678 26.621 3.057 28.176 51,30 10,30 12,40 46.00 119 14,8 
2016 58.720 30.535 27.205 3.330 28.185 52,00 10,90 13,00 4630 98 12,4 
2017 59.894 31.643 28.189 3.454 28.251 52,83 10,92 12,99 47.06 92 
2018 60.626 32.629 29.314 3.315 27.997 53.82 10,16 12,12 4835 97 


* 2009 yılından itibaren eksik istihdam tanımında, ILO "nun bu konudaki nihai düzenlemesi doğrultusunda degisiklik yapılmış olup, Aralık 2008 ve Ocak 2009 sonuçları, 2008 ve 2009 uygulamasina ait ayları birlikte içerdiğinden, bu dönemlerde eksik istihdama dair bilgi verilememektedir, 2009 Şubat döneminden ise itibaren “zamana bağlı eksik istihdam” ve “yetersiz istihdam”a ilişkin veriler yayımlanmakıadır. Bu tabloda bu sütunlar birleştirilmiştir. 


Kaynak: TÜİK, 1988-2015a sonuçlarından düzenlenerek üretilmiştir. 


düğünde neredeyse kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun sadece 3te İinin istihdam edilebildiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla Türkiyede çalisma yaşamı ve mesleklere dair analizler yaparken bunun her daim akılda tutulması gerekmektedir. 


Yukanda da sıklıkla dile getirildigi üzere Türkiye 1980'lerden itibaren önemli degisimleri eş zamanlı olarak yaşamaya başlamıştır. Aynı zamanda ekonominin küresel entegrasyonu ile sektörel değişimler gerçekleşmiştir. Bunun en önemli önemli yansımalarından birisinin çalışma yaşamın-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Tablo 6. İşteki Duruma Gore İstihdam Edilenler (2000-2014, 15 + yas, bin) 


Toplam Ücretli (Yevmiyeli) 
Yıllar | İsrihdam veya maaşlı 

Sayısı 1 sayı (bin) | Oran (%) | Sayı (bin) | Oran (%) | Sayı (bin) | Oran (%) Sent (bin) İ Oran (%) 
2000 | 21.581 | 10.488 48,60 1.109 5.14 5.324 24.67 2159 
10.156 47.18 1.139 ; i 4.865 22.6 


10.625 4976 İ 1.186 : r 4.455 20,86 10.707 50,63 1.052 . ; 4.138 19,57 


2004 | 19.632 | isə sər | əə sə İ asm nəə İ 3sr Tas 
2005 | 20.066 İ nsss səsə İ ini sə İ səp mə İ isi, iss 
2006 12.028 5889 İ 1.162 5.69 4.555 22,3 2.678 13,11 
2007 | 20.738 İ 12.534 6044 1.189 5.73 4.386 21,15 2.628 12,67 
12.937 6l04 5,89 4324 203 2684 12.66 


12.770 60,02 4.429 20,82 2.870 13,49 13.762 60.91 20.13 3.083 13,65 


2011 240 14.876 61.70 İD 124... sus | 4.687 19.44 3.303 13,7 
2012 | 24.821 | 15.619 62.93 1.238 499 4.695 18,92 3.268 13,17 


İşveren Kendi hesabına Ücretsiz aile işçisi 


3.217 12,6 
3.155 12,20 
3.150 11,80 
3.053 11,22 
3.134 11,12 
2018 
(Haz) 29.314 19.624 67,63 1.269 1.40 4.954 16.90 3.246 11,07 


Kaynak: TÜİK, 1988-2015a, 1988--2015b sonuclanndan düzenlenerek üretilmiştir. 
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Şekil 1. İşteki Duruma Göre İstihdam Edilenlerin Oranlanndaki Degisimler (2000-2014, 15 + yaş) 
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Tablo 7. İşteki Durum ve İktisadi Faaliyete Gore İstihdam Edilenler, (2014, 15 + yaş, bin) Erkek Kadin ə ual Kendi Ücretsiz eee əyal Kendi Ücretsiz ar 2 Hesabına Aile işçisi acim aia Hesabına Aile İşçisi Yevmiyeli Yevmiyeli 
2014 12.499 1.079 3.777 889 4.627 94 701 2.266 
2015 12.857 1.080 3.760 865 4.971 95 707 2.286 
2016 13.101 1.127 3.801 864 5.276 112 734 2.190 
2017 13.424 1.167 3.992 877 5.536 112 823 2.258 


Kaynak: TÜİK verilerinden düzenlenerek üretilmiştir. 


daki iş konumları olması beklenmektedir. 
Çalışma yaşamında işteki konumlar ücretli (yevmiyeli) veya maaşlı", işveren, kendi hesabına çalışan ve ücretsiz aile işçisi şeklinde beşli bir tasnifle tasnif edilmektedir. 
Serbest piyasa ekonomisine geçişte kendi hesabına çalışanlar ile işverenlerin sayısında artış beklenmektedir. Zira bu tür bir serbest piyasanın girişimciliğin önünü açacağı varsayılmaktadır. Ancak aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere 2000'den 2017 gelindiğinde kendi hesabına çalışanların oranı 0:24 ,67”den 9617,13e düşerken: işverenlerin oranı da %5,14’ten %4,35’e gerilemiştir. Bu düşüş girişim sayisinin toplam iş gücündeki artışa göre yeterli bir biçimde yükselmedigini göstermektedir. Tablodaki en dramatik düşüş ücretsiz aile işçisi sayısı ve oranında gorulmektedir. Yıllar içinde ücretsiz aile işçilerinin toplam istihdamdaki oranı neredeyse yarı yarıya azalarak 9621,59”dan %11,86’ya gerilemiştir. Bunun en önemli sebebi yukarıda gösterildiği üzere tarımda 


çalışanların sayısındaki gerilemedir. Zira ücretsiz aile işçiliği Türkiye"de genellikle tanmda bulunmaktadır. Bu üç alandaki düşüş ücretli (yevmiyeli) veya maaşlı çalışanların sayısına eklenmiştir. Aynı zamanda bu dönemde 5 milyon civarında yeni istihdam edilenlerin önemli bir kısmı da ücretli (yevmiyeli) veya maaşlı çalışmaktadırlar. 
Buradan da görülebileceği çalışanların neredeyse 3te 2'si ücretli (yevmiyeli) veya maaşlı çalışmaktadır. İstihdamın yapısını ve işsizligin sebeplerini anlamada bu nokta güzel bir veri sunmaktadır. Eğer iktisadi girişim sayısı ve oranı (işverenler ) artmazsa yeni istihdam olanakları oluşturmak da zorlaşmaktadır. 
Aynı zamanda çoğunluğunu zanaatkarların ve serbest çalışanların oluşturduğu kendi hesabına çalışanların sayisindaki dusts de iş gücü yapısındaki değişmeyi göstermektedir. 
Bu alanlardaki işlerin ve hizmetlerin son zamanlarda kurumsal yapılar ve işletmeler tarafından yapılmaya başlanması dolayısıyla kendi hesabına çalışanların bir kısmının 


} 2009yılına kadar soru kağıdında, “ucretli veya maaşlı” ile “yevmiveli” kategorilen ayrı avrı sorulrnaktayken, 


bu tarihten itibaren yeviniyeliler de “ücretli veya maaşlı” başlığı içerisinde degerlendirmektedir Dolayısıyla bu tabloda bu iki kategori geriyc doğru olarak birleşurilmişur 


26 


ücretli çalışana dönüşmesi söz konusudur. 
Bu elbette bu alanlardaki meslekleri de yakından etkileyen bir unsurdur. 


Bu tabloya toplumsal cinsiyet bakımından daha yakından baktğımızda ise karsimiza.daha özel sonuçlar gelmektedir. 
Kadınların iş gücüne katılımının tarım dışı alanlarda 9620”lerde olduğu ülkemizde kadınların tarım dışında genellikle hizmetler sektöründe calisuklan görül- 


Tablo 8. Eğitim Durumuna Göre İstihdam Edilenler (2000-2013, 15 + yaş, bin) 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mektedir. Sanayinin bileşenleri ve gelişimi düşünüldüğünde bu doğal bir netice olarak görülebilir. Tanmin istihdam içindeki payının azalmasına rağmen kadınların istihdam içindeki payının azalmaması kadinlann eğitim oranlanmin yükselişi ile ilintilidir. Aşağıda inceleneceği üzere iş gücünün eğitim seviyesi gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla eğitim alan kadınların da iş gücüne katlımı söz konusudur. 


Okuma-yazma İlkoğretim, : ; bilmeyenler ; Ortaokul veya Gensl iss “oan Yüksekokul veya bir okul ükobul dengi meslek öymə veya fakülte Yıllar bitirmeyenler" okul"" okul*** 

İ Sayı Oran Sayı Oran | Sayı Oran Sayı Oran Sayı Oran 

(bin) (96) (bin) (96) | (bin) (96) (bin) (96) (bin) (95) 

2000 | 21.581 2625 12,16 | 11.384 52,75 | 2111 9,78 3566 16,52 | 1.894 8,78 
2001 | 21.524 2647 12,30 | 11.201 52,04 | 2127 9,88 3600 16,73 1.950 9,06 
2002 | 21.354 2327 10,90 | 10.794 50,55 | 2299 10,77 3795 17,77 [2.140 10,02 
2003 | 21.147 2101 9,94 10.327 48,83 | 2416 11,42 3970 18,77 2.333 11,03 
2004 | 19.632 1972 10,04 | 9.109 46,40 | 2439 12,42 3897 19,85 2.215 11,28 
2005 | 20.066 1980 9,87 8.659 43,15 | 2740 13,65 4207 20,97 2.481 12,36 
2006 | 20.423 1969 9.64 8.485 41,551 2904 14,22 4371 21,40 2.695 13,20 
2007 | 20.738 1912 9,22 8.385 40,43 3036 14,64 4522 21,81 2.884 13,91 
2008 | 21.194 1936 9.13 8.345 39,37 İ 3205 15.12 4568 21,55 3.140 14,82 
2009 İ 21.277 1990 9,35 8.251 38,78 "3 15,62 4392 20,64 3.321 15,61 
2010 , 22.594 2171 9,61 8.602 38,07 . 3737 16,54 4473 19,80 134612 15,99 
2011 24.110 7 2340 9,71 8.912 36,96 i 4119 17,08 4729 19,61 4008 16,62 
2012 24821 İ 2285 9221 | 8814 3551 4297 17.31 | 4932 1987 14.493 18.10 
2013 25524 | 2223 8.71 | 8784 3441 4553 1784 İ 5133 2001 14.831 1893 


* Okuma-yazma bilmeyenler ile Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenler, birleştirilmiştir. 


** İlkoğretim, ortaokul veya dengi meslek okul 


*** Genel lise ve lise dengi meslek okul 


Kaynak: TUIK, 1988-2015a. 1988-2015b sonuçlarından düzenlenerek üretilmiştir. 
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Çalışma yaşamı ve meslekleri etkileyen bir başka etken ise eğitim oranları ve iş gücünün eğitim yapısıdır. Sanayi sonrası topluma geçişte endüstriyel ülkelerin dönüşümünde toplumun ve iş gücünün eğitim yapısının değişimi önemli bir rol oynamıştır. Özellikle katma degeri yüksek iş alanlannin gelişimi, bilgi-bilişim ve iletişim alanlarındaki degisimler eğitim düzeyindeki yükselişlerle meydana gelmektedir. 2000 tarihi bu degisimi izlemek için görece geç bir tarih olmakla birlikte Türkiye’de iş gücünün eğitimsel niteliklerindeki degişimlerdeki trendleri görmemize vesile olabilir. Aşağıdaki tabloda görülecegi üzere istihdam edilenler içerisinde okuma-yazma bilmeyenler veya bir okul bitirmeyenler ile ilkokul mezunlarının oranı ciddi bir biçimde düşerken ortaokul, lise ve üniversite mezunlarının payı artmaktadır. Bu değişimler Türkiye"deki eğitimin yaygınlaşması ve okullaşma oranlarının artması ile yakından alakalıdır. Görüldügu üzere iş gücünün niteliği artmaktadır. 
Ancak henüz sanayi sonrası bir topluma geçişi mümkün kilacak bir bileşene eriştiğini söylemek de güç görünmektedir. Bu tabloda lise ve üniversite mezunlarının toplam oranının diğerlerinden daha fazla olmaya başladığı dönemlerde Türkiye”nin bilgi toplumunun temel gereksinimlerini yerine getirmeyi konuşabilecek bir duruma geleceği düşünülmektedir. İstihdamın eğitim bileşenleri aynı zamanda eğitimle elde edilen mesleklerin gelişiminde de etkilidir. Hizmetler sektörünün öne çıkmaya başladığı bir iktisadi yapıda iş gücünün daha fazla eğitimli olması beklenmektedir. Ancak aşağıdaki tablo Türkiyede ekonominin sektörel dağılımı ile mütenasip bir görünüm arz etmemektedir. 


Bu genel değişkenler çerçevesinde istihdam edilenlerin mesleklerine baktığımızda Türkiyede çalışma yaşamı ve mesleklerin dünyasına dair genel bir resim elde etmiş oluruz. Yukarıda dile getirildiği gibi Türkiye"de TÜİK tarafından ülke genelinde toplanan veriler içerisinde mesleklere dair detayları bulmak güç görünmektedir. Hane Halkı İş Gücü Araştirmasi ve Kazanç Yapısı Araştırması gibi birkaç araştırmada mesleklere dair bilgiler ancak ISCO”nun birinci düzeyi olan en genel kategori altında toplanmaktadır. 
Dolayısıyla elimizde ülke genelindeki verileri meslekler açısından analiz etmek üzere bir veri seti mevcut değildir. Ancak yine de bu veriler bize meslekler dünyasının genel yapısı ve yönelimleri hakkında bazı ipuçları sunabilirler. 


Uluslararası Standart Mesleki Sınıflandırması (ISCO) çalışmaları ILO tarafından 19507erin sonunda başlamıştır. 1968”de ilk defa mesleklerin standart bir simflandırması ortaya çıkarılmıştır. Bu standart simflandirma ile evvela ulusal meslek verilerinin uluslararası kullanımını sağlayarak, karşılaştırmalara imkan sağlamak, ve uluslararası düzeyde analiz edilmesi gereken meselelerin çözümü için uygun bir veri zemini oluşturmak amaçlanmaktadır. Bunu müteakiben yıllar içinde de mesleklerle ilgili analizleri kolaylaştırmak da amaçlanmaktadır. Bu sınıflandırmalar gerçekleştirilirken esasında işler merkeze alınmaktadır. İşler icra edilen çalışma biçimi ve bu işin yerine getirilmesi için gerekli olan beceri bakımından tasnif edilmektedir. ISCO’ya göre ise iş, ana görev ve sorumluluklar bakımından büyük oranda benzer özellikleri olan bir iş kümesi, bir mesleği oluşturur. Bu tasnif ile meslekler hem birbirinden aynsunlirken hem de benzerlikleri dikkate alınarak çeşitli düzeylerde gruplandırılmaktadırlar. 
Her yirmi yılda bir yenilenen ISCOda iş ve çalışma yaşamının değişimine bağlı olarak isimlendirmeler, tanımlamalar ve gruplamalar da değişim göstermektedir. 
ISCO68 de grup ve birim sayısı daha azken, ISCO88 ve ISCOOSde hem ana grup sayıları hem de alt grup ve birim sayıları artmıştır. Bunda da özellikle sanayi sonrası bilgi toplumunun ana özelliklerinden birisi olan mesleklerin ve işlerin çeşitlenmesi önemli roller oynamıştır. 


ISCO ulusal düzeyde adapte edilerek kullanılmaktadır. Her ülke İLO tarafından oluşturulan sınıflandırmayı hem çevirmekte hem de adapte etmektedir. Türkiyede de bu adaptasyon çalışmaları geç başlamakla birlikte hali hazırda güncel olanı takip etme hususunda bir duyarlılığın oluştuğunu söylemek mümkündür. Türkiyede mesleki sınıflandırmalarda 200Te kadar ISCO68 kullanılmıştır. Bunda ISCO88'in geç adaptasyonu etkilidir. Aslında Türkiye"nin iş 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ve meslek yapısı itibariyle hayli değiştiği 1990'lar boyunca ISCO”nun eski versiyonunun kullanılması analizleri kısıtlamaktadır. Nitekim 2001”d3en itibaren ISCO88 e geçilmiş ve 2012de de son versiyon olan ISCOO8 kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra daha önemli bir sorun ise zamansal karşılaştırmalara imkan sağlayacak şekilde sistemler arasındaki çevrim işlemlerinin yapılmamış olmasıdır. Dolayısıyla ISCO”nun değişik versiyonları arasında farklı kategoriler içeren üst kategorilerin karşılaştırılması çeşitli sorunları ve sınırlılıklan beraberinde getirmektedir. Manuk olarak birbirine daha fazla benzeyen ISCO88 ve ISCO08 arasında bu sorunlar daha az iken, mantık olarak bu ikisinden farklı olan ISCO68 ile diğer ikisinden elde edilen verilerin birlikte yorumlanması çeşitli güçlükler oluşturmaktadır. Türkiyede 200Te kadar ISCO68'in kullanıldığı dikkate alındığında içinde bulunulan durum da daha açık bir biçimde kendisini göstermektedir. 


Aşağıdaki Şekil 2 ve Tablo 9da 2001- 
2015 arasında ISCO”nun birinci düzeyi 
olan dokuz ana grup içerisindeki istihdamın mesleki yapısında meydana gelen degişimleri takip etmekteyiz. Buna göre göze çarpan ilk ve en önemli degisim nitelikli tarım, ormancilik ve su ürünlerinde calisanlarda gerçekleşmiştir. Bu yıllar Türkiye”de tarimin artık iyice bir istihdam kaynağı olmaktan çıktığı yıllardır ve bu meslekleri icra edenlerin oranı 9636, 11”den 96 16,75'e gerilemiştir. Yöneticiler ve profesyonel meslek mensuplarinin sayı ve oranlarında 


Türkiyede Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı icerisinde Meslekler 29 


2012 yılında bir kırılma göze çarpmaktadır. 
Bu kırilmanın en temel nedeni yukanda da bahsedildiği gibi ISCO88“den ISCO08'e geçilirken yöneticiler kategorisinde yer alan bazı mesleklerin ikinci kategoriye kaymasıdır. Ancak 2001-2011 arasındaki trende bakarsak bu iki gruptan birincisinin daha stabil olduğunu ikincisinin ise bir yükseliş eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Teknisyenler, teknikerler ve yardımcı profesyonel meslek mensupları 
2001 ile 2015 arasında çok az bir değişim 
yaşayan bir grubu teşkil etmektedirler. Bu meslek grubu içinde yer alanların oranı %4,89'dan %5,25’e yükselmiştir. Bir başka sınırlı yükseliş de tesis ve makine operatörleri ve montaicılarında söz konusudur. 
Bu grupta yer alanların oranı 967,97”den %9,07’e yükselmiştir. Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar grubunda yer alanların oranındaki %15,33'ten 9613,77 e düşüş yukarıda dile getirilen kendi hesabına çalışanlarda görülen düşüşle ilintilidir. Türkiyede 


son 20 yılda şahıslar tarafından yapılan pek çok iş ve sunulan hizmetler artık kurumlar ve işletmeler tarafından üstlenilmiştir. Bu da işlerde bir verimlilik artışını dolayısıyla bu mesleklerde çalışanların oranında bir düşüşü beraberinde getirmiştir. Tabloda yer alan tüm meslek grupları içerisinde iki grup zaman diliminin görece kısalığına rağmen esaslı bir biçimde yükseliş yaşamışur. Bunlardan birincisi olan hizmet ve satis elemanlarının oranı nerdeyse iki katına çıkarak 968,96”dan %18,21’e yükselmiştir. 
Başından beri dile getirildiği gibi bunun Türkiyede çok hızlı bir şekilde gelişen hizmetler sektörü ile ilişkisi vardır. Bu dönem içerisinde hizmetler sektörünün toplam istihdam içindeki payı 9640”tan %52'ye çıkmıştır. Dolayısıyla ekonomideki bu sektörel kayış aynı zamanda bu alandaki mesleklerin daha fazla talep görmesine ve bu mesleklere sahip olanların sayıca ve oran bakımından ciddi bir biçimde artış göstermesine sebep olmuştur. Ancak ni- 


2001 2002 2003 12004 2005 2006 2007 2008 


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


Şekil 2. Istihdam Edilenlerin Yıllara Göre Meslek Grupları Içindeki Oranları (2001-2015) 


Kaynak: TUIK Verilerinden yazar tarafından üretilmişdir. 


Tablo 9. İstihdam Edilenlerin Yıllara Göre Meslek Grubu" 


İlmi ve teknik ARAYA Tann oe 
elemanlar, Matesebbisler, : : . i : 3 
ə serbest meslek | direktörler ve vari erect Ticaret ve sats ait seins 207 257 
oplam hipleri i rmancı, çalışa i Villar | İstihdam a a ilgili analı çalışanlar personeli çalışanlar balıkçı ve ve ulasurma edilemeyenler Sayısı meslekler avcılar makinalan kullananlar 


Sayı Oran İ Sayı Oran Sayı Oran İSayı Oran Sayı Oran | Sen (bin) (o) (bin) (%) (bin) (99) (bin) (96) (bin) | (%) (bin) (bin) (%) 


1988 117755 1086 6.12 308 1,73 fers 465 | 1401 7,89 1322 7,45 8241 66 37 
1989 | 18223 1045 5,73 303 1,66 649 4,66 1417 7,78 1340 735 8384 47.11 4601 25,25 85 47 


1990 1 19030 1153 6.06 480 252 947 4.98 1516 7,97 1518 | 7,98 8724 145.84 4647 24.42 “4 23 


Sayı Oran 


1991 | 19209 1110 5,78 295 1,54 1515 7,89 1521 7,92 9066 | 47,2 4664 2428 163 85 
1992 İ 19561 Tin 5,7 309 1,58 1703 8,71 1507 17 8691 4443 5106 26,1 143 73 
1993 ‘i İ 18679 1253 6,71 434 232 8.26 7559 140.47 4915 26,31 148 79 
1994 20026 [1324661 455 2,27 8,19 8375 | 41,62 5212 26,03 106 53 
1995 20912 12900 6 ” 485 2,32 7,73 9171 43.86 5187 248 115 55 
1996 | 21548 | 1314 6,1 412 191 2009 9,32 1630 | 7,56 9474 | 43,97 5427 25,19 167 78 
1997 | 21082 1390 6,59 5306 24 9,58 1792 185 İ a3o7 39,4 5705 27.06 172 .82 
1998 22334 1558 6.98 512 2,29 79 İ 9380 42, 5568 24,93 1376 
1999 | 21507 . 1603 745 | 516 24 10.75 1974 19.18 7862 36.56 5910 27,48 159.74 
2000, 21 379 1705 7.9 501 2,32 10.63 2009 1931 7754 35,93 3856 27,14 148 69 


a 1988-2000, 1SCO68, Bin kişi, 15+ yaş). Türkiye"de meslek sınıflamalarında 2001 yılına kadar ISCO68, 2001-2011 arasında ISCO-88 ve 2012'dan itibaren de ISCO-08'e kullanilmisur. ISCO-88 ile 15CO08 birbirine benzerken ISCO68'in manüğı ve tasnif sistemi ciddi farklılıklar içerir. Bu sebeple bu tablo ayrıca uretilmis ve verilmiştir. 


Kaynak: TÜİK, 1988-2015b sonuçlarından düzenlenerek üretilmiştir. 
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telik gerektirmeyen işlerde çalışanların oranında gerçekleşen dramatik artış Türkiye"de mesleklerin yapısını gösterdiği kadar sosyo-ekonomik yapının aldığı biçimi açığa çıkarması bakımından da degerlidir. 
Nitelik gerektirmeyen, bir başka deyişle vasıfsız işlerde çalışanların oranı bu [5 yıl içerisinde 968,53”ten %15,70'e yükselerek mevcut meslekler içinde önemli bir yer edinmiştir. Bu verilere baktığımızda Türkiye’nin sosyo-ekonomik yapısının makro düzeyde sanayi sonrası toplum özellikleri gösterirken mikro düzeyde bundan uzaklaştığını söylemek mümkündür. 


Aşağıda yer alan Tablo 10da ise 1988- 
2000 arasında istihdam edilenlerin yıllara 
göre meslek grubu görülmektedir. ISCO68 e göre kategorilendirilen bu verilerde en dikkat çeken nokta tarımdaki meslek gruplarında bulunanların sayısındaki 9646,42”den %35,93’e hızlı düşüştür. Buna mukabil bu dönemde ilmi ve teknik elemanlar, serbest meslek sahipleri ve bunlarla ilgili meslekler (%6,12'den %7,9’ye), müteşebbisler, direktörler ve üst kademe yöneticileri (961,73ten %2,32’ye), idari personel ve benzeri çalışanlar (964,65 ten 96 6,08 e), ticaret ve satış personeli (%7,89'dan %10,63’e), hizmet işleri (967,45”ten 96 9,31’e) ve Tarım dışı üretim faaliyetlerinde çalışanlar ve ulaştırma makinalan kullananların (%25,36'dan %27,14'e) toplam istihdam içindeki oranları küçük miktarlarda yükselmiştir. Bu 6 grupta yer alan mesleklerde bulunanların oranı toplamda %10,18'lik bir artış yaşamıştır. 
Bir başka deyişle tarımdaki mesleklerdeki 


düşüş oranı ile bu alanlardaki mesleklerdeki yükseliş oranı birbirine neredeyse denktir. 


Mesleklerdeki değişim sadece niceliksel bir farklılaşma değildir, hatta bazen niteliksel farklılaşmalar daha belirleyi olabilmektedir. Artan veya azalan talepler, değişen iş ortamları ve araçları ve dönüşen sosyal beklentiler mesleklerin niteliğinde de farklılaşma meydana çıkarmaktadır. Ekonominin sektörel yapısında yaşanan bu temel degisimin üzerine ve buna bağlı olarak ikinci bir değişim alanı da mesleklerin biçimi, içeriği, yapısı ve konumunda da gerçekleşmektedir. Ülkelerin sektörel yapılarının farklılaşması ile mesleklerin de yapısı değişmeye başlamıştır. Hizmetler sektörünün yükseliş pek çok yeni mesleğin ortaya çıkmasına ve eskilerinin de mahiyet degisimi yaşamasına neden olmuştur. Özellikle artan küresel ticaret ve etkileşim, ileri düzey hizmet kalitesi anlayışı neticesinde hizmetler sektörünün vasiflı iş gücü gerektiren ticaret, ulaştırma ve haberleşme, mali kurumlar ve sigortacılık, yardımcı iş hizmetleri ve sosyal hizmetler alanlarda çalışanların sayısında ciddi bir artış gerçekleşmiştir. Benzer şekilde hizmetler sektörünün vasıfsız iş gücü gerektiren çocuk bakıcıları, güvenlik görevlileri, temizlikçiler, servis görevlileri, dağıtıcılar gibi mesleklerin de sayısında artış söz konusudur (Detaylı bir tartışma için bk. Akçomak ve Gürcihan, 2013, s. 6-7). 
Dolayısıyla sanayi sonrası ülkelerde bu mesleklerde diğer mesleklere orta dü- 


Tablo 10. istihdam Edilenlerin Yillara Gore Meslek Grubu* 


knikerler : Nitelik 
, Toplam Profesyonel . müştcri Hizmet k Yıllar | tstihdam | Yoneticiler** | meslek ae yarcins hizmederinde | ve sans ilgili gerekrirmeyen profesyonel 
Sayısı mensuplan lel çalışan plan elemanlar 
Sayi lan. İSayı Oran İSayı Oran İSayı Oran İSayı Oran Sayı Oran (bin) (%) 1İ(bin) (%) |(bin) (%) İ(bin) (%) İ(bin) (%) İ(bin) (%) (bin) (%) (bin) (%) 


1052 4,89 1928 8,96 İ7773 36.11 İ3299 15,33|1716 7.97 
1037 4.86 [1140 5,34 [2172 10.17İ6768 31.77 İBO79 14.42 1761 826 
1062 5.02 
1062 5,41 28927 14.73 2007 
1191 595 İl164 5,80 İ2159 10,76/4502 2243 İ3044 15,7 İ2134 10463 |2446 
1269 631 [1292633 [2421 1185/4138 2026hoz 1481 [2211 _10.63|2710 


200720738 1835 8885 1401 676 İ1324 6.38 12566 12.37 4068 19.62 13042 14.67 İ2314 11.16 İ2855 
2008 :21194 1860 878 11322 6,24 /1506 7,11 11406 6463 İ2553 1205İ4121 14,26 2282 10.77 13120 
2009 121277 İ1850 8.69 İ1480 6,96 11356 6,37 İ1405 6.60 12,45] 4304 20.23 2885 13,56 İ2058 9,67 |3291 
2010 122594 11883 833 İ1607 7ul [1341 5,94 İl535 6,79 İ2758 12.21/4692 20.77 İ3060 13,63İ2334 10.33İ3363 
1974 8.19 1449 6,01 2964 12,3814902 20.33 13174 13.16 2430 10.08 3825 
İ 1504 6,06 1338 539 İ1490 6,00 İ 4104 16,53İ4906 19.77 13372 13.59 İz391 9,63 İ3543 14.27 
20133 125324 İl286 504 İ2261 8386 İ1345 5.27 [1634 6.40 İ4364 17,88/4817 18487 İ3M98  13,69İ2485 9,74 İ3638 1425 
2014 125933 1339 516 12383 9.19 [1391 5.36 [1732 6468 14752 18.32İ4324 16.67 İ3691 14.23 İ2413 9.30 İ3908 15.07 
2015 126619 İ1381 5,19 İ2570 9,91 [1474 5,68 İ 1840 7.10 14963 19.,1414235 16.33 İ3644 1405 İ2437 9.40 İ4075 15.71 
2016 127205 İ1402 5.15 İ2786 10.74 11531 5.90 İ1945 7,50 İ5130 19,78/4044 15,59İ13689 14.23İ2519 9,71 İ4159 16,04 
2017 128187 11417 5.03 İ2866 1120511636 6,31 İ1984 7,65 [5381 20,75İ4153 16.01 [3849 14,84/2679 10,3314222 16.28 


* (ISCO-88, ISCO-08, 2001-2015, 15+ yaş, bin kişi). 2001 yılından itibaren meslek kodlamasında ISCO-88"e, 201 2'dan itibaren de ISCO-08"e geçilmiştir. ISCO-88"den 15CO-08”e geçilirken bazı kartegorilerde degisiklikler olduğu göz önüne alınmalıdır. Maalesef TÜİK tarafından tüm yillann ISCO-08"e çevrilmiş haali yayımlanmadığı için bu şekilde kullanılmak durumundayız. 


2001 21524 (1731 8,04 11237 5,75 
2 ... i 

2002 21354 1755 8.22 11324 6,20 
2003 121147 1845 


2005 120067 12070 1032 
2006 120423 1932 9,46 


12,19 
13,27 
13,77 
14,72 
15,47 
14,88 
15,86 


**1SCO-88"de bu kategorinin adı: kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve madurler seklindedir. 


Kaynak: TUIK, 1988-2015b sonuçlarından düzenlenerek üretilmiştir. 
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zeyde vasif gerektiren diger mesleklere oranla daha güçlü bir istihdam artışı gözlemlenmektedir. Bir başka ifadeyle sanayi sonrası toplumlarda düşük ve yüksek vasıf gerektiren mesleklere talep ve dolayısıyla istihdam artışı gerçekleşirken, orta düzeyli vasıf gerektiren mekandan bağımsızlaştırılabilen mesleklere talep ve bu alanlardaki istihdam olanaklarında bir düşüş söz konusudur. 


Akçomak ve Gürcihan (2013, s. 10- 
11) çalışmalarında Türkiyede istihdamin mesleklere göre değişimi konusunda detaylı ve değerli bir analiz yapmaktadırlar. 
Onların analizine göre 2004-2010 yillan arasında tüm orta düzeyde vasif ve eğitim gerektiren teknik mesleklerin (maden ve inşaatla ilgili çalışan sanatkarlar, metal ve makine ile ilgili işlerde çalışanlar, el sanatları ve basım ile ilgili işlerde çalışanlar, sürücüler ve hareketli makinelerin operatörleri ile sabit tesis operatörleri gibi) istihdamında bir gerileme ve istihdam paylarında bir düşüş görülmektedir. Bu yıllar arasında bu meslek 
gruplarinin toplam istihdamdaki payı 965 
azalmıştır. Bu değişimin en önemli nedeni yukanda tartışılan sanayinin küresel kayışıdır. 1980 sonrasında Türkiyede sanayinin istihdam içindeki payı artsa da bu sanayinin mahiyeti değişmiştir. Bu sürecin başında sanayisizleşen ülkelerden Türkiyeye doğru bir sanayi transferi gerçekleşse de 1990'lardan itibaren daha fazla istihdam ve teknik beceri gerektiren meslekleri talep eden sanayiler bu tür iş 


gücü maliyetinin daha düşük olduğu başka ülkelere kaymıştır. Dolayısıyla orta düzeyli teknik mesleklerin iş gücü içindeki payı da azalmıştır. 


Her bir meslek belirli görevleri yerine getirmeyi ve bunun içinde belirli becerileri kullanmayı gerektirmektedir. Taşdemir ve Özdemirin (2011) belirttiği gibi 

...sanayi sonrası toplum, enformasyonun merkezi önemi dışında hizmet toplumuna geçişi ve beyaz yakalı olarak adlandırılan profesyonel ve teknik adamların istihdamının büyümesini içermektedir. 
Bu gelişmenin kaynağı ise, tek başına enformasyon değil, yeni enformasyon teknolojilerinin gelişimi ve bu teknolojilerin toplumun her kesimine yayılabilmesinin yaratacağı potansiyel ile özdeşleştirilen kuramsal bilgidir. 


Bilgi iletişim tekniklerinin ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi mesleklerin kendilerine tahsis edilen görevlerin mahiyet ve biçimini değiştirmiştir. Bu çerçevede ileri teknolofinin kullanımı analitik düşünme, problem çözme, okuma ve yazma, planlama, sorumluluk alarak karar verme gibi bazı görevleri tümleyip bu görevleri yerine getiren meslekleri daha da ihtiyaç duyulur hale getirirken, idari işler, veri transferi, analizi, depolaması, telefonla verilen müşteri hizmeti, paketleme, montaj, sıradan hesaplama gibi başka birtakım görevleri de ikame etmekte ve bu görevleri yerine getiren mesleklere olan ihtiyacı azaltmaktadır. 
Akçomak ve Gürcihan (2013, s. 5) iş pi- 


yasalarının yapısındaki bu değişimlerin en önemli neticelerinden birisinin ücret kutuplaşması olduğunu dile getirmektedirler. Buna göre yukarıda belirtildigi gibi gelişmiş ülkelerde hizmetler sektöründe yüksek ve düşük vasiflı işlere olan talebin artması nedeniyle bu mesleklerin ücretlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. 
9o10”luk dilimler şeklinde ayrılan meslek grupları karşılaştırmalı bir biçimde incelendiğinde uçlardaki artışların ortalardaki mesleklere göre azaldığı görülmektedir. Başka bir deyişle 
80. dilimin üstü ile 20. dilimin alu 50. 
dilim civarındaki mesleklere göre bir 


ücretlerdeki 


ücret artışı yaşamaktadır. Akçomak ve Gürcihan farklı ülkelerde yapılan araştırmalara dayanarak bunun yaygın bir ücret kutuplaşmasına tekabül ettiğini dile getirmektedirler. Ancak elbette bu artislar eşit bir oranda değildir. Yine en belirgin seyir en üst gruplardaki mesleklerin (95. 
yüzdelik dilim ve üstü) ücretlerini diğer tüm gruplara göre daha net ve belirgin bir biçimde artış yaşamasıdır. Buna göre 
99. dilimde yer alan mesleklerin ücretleri diğerler tüm gruplara göre (kendisine en yakın olanlara göre bile) astronomik denebilecek bir farkla artış göstermiştir. 
“Amerikada ve İngiltere"de 1985 yılında en üst yüzde 1 dilim ücretleri tüm ücretlerin toplamının yaklaşık yüzde 8i seviyesindeyken, 2005 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 17 civarına yükselmiştir” (Atkinson, 2011”den aktaran Akçomak ve Gürcihan, 2013, s. 5). 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Esitsizlik 


TÜİK tarafından 2004-2010 yılları arasında yapılan Hanehalki Is gücü Anketleri ile 2009 yılında gerçekleştirilen Gençlerin Is gücü Piyasasına Geçişi Araştırması”ndan elde edilen mikro verilere dayanarak Hakan Ercan tarafından kaleme alınan Türkiye"de Mesleki Görünüm adindaki rapor, geçtiğimiz on yılı aşkın dönemdeki istihdam durumunun bir özeti niteliğini taşımasının yanı sıra, 2020ye kadar geçerli olduğu varsayılan mesleki eğilimlere dair öngörüleri de barındırmaktadır. Çahsmaya göre, Türkiyede iş gücüne katılım gösteren nüfusun ortalama eğitim seviyesi OECD ulkeleri arasında en düşük seviyede yer almaktadır (Ercan, 2011, s. 1) 


Demografik geçiş sürecinde olan ülkenin kırdan kente geçen nüfusu eğitimsizdir. Eğitimsiz genç erkeklerin çalıştikları alanlar mevsimlik tarım, inşaat, turizm vb. alanlardır, vasıfsız genç kentli kadınlar ise, kayıtdışı hazır giyim-tekstil sektöründe istihdam edilmektedirler (Ercan, 2011, s. 1). İstihdam edilen nüfusun eğitim düzeyiyle ilgili istatistiklerin detaylı olarak sunulduğu çalışmada, eğitim ile gelir düzeyleri arasındaki ilişkiye dair veriler de yer almaktadır. Yüksek eğitim gerektiren profesyonel meslek mensupları olarak şirket yöneticileri, mühendisler, sağlık uzmanları, öğretmenler toplam ücret dağılımının en üstteki %5'lik dilimini oluştururken, inşaat işçileriyle tarım gündelikçilerinin oluşturduğu eğitim düzeyi düşük tabaka, ücretli-maaşlılar arasında en düşük gelirin %15'lik kısmını meydana getirmektedirler (Ercan, 2011, s. 22). Sözü edilen çalışmada, farkh meslek gruplarının ekonomik krizlerden etkilenme oranları da incelenmiştir, teknik işlerde çalışanlar, mavi yakalılar gelirlerini krizlerde koruyanların başını çekmekte ve vasifli hizmet sektörü içerisinde degerlendirilmistir. 


Yukarıda incelendiği üzere gerek küresel gerekse ulusal düzeydeki değişimlere bağlı olarak Türkiye”nin sosyo-ekonomik yapısında makro ve mikro düzeylerde yaşanan bu farklılaşmalar mesleklerin piyasa ve sosyal konumlarını da ciddi bir biçimde etkilemektedir. Ancak maalesef elimizde Turkiye’de mesleklerin istihdamına, eğitim gereksinimlerine, ortalama kazançlarına ve sosyal itibarlarına dair değişik yıllarda yapılmış araştırmalar ve detaylı veriler olmadığı için bu konuda karşılaştırmalı analizler yapmak ve degisimi yorumlamak güç görünmektedir. 
Bu sebeple güç, otorite, gelir ve eğitim gibi mesleklere dair degisik bileşenleri bünyesinde barındıran mesleki itibar bu analizleri yapmak için iyi bir başlangıç noktası olabilir. 


Türkiye”de İşe ve Çalışmaya Bakış 


Aşağıda detayları analiz edilen veriler Kasım-Aralık 2014 tarihlerinde Türkiye çapında 2500 kişilik kır-kent örneklemine uygulanan nicel ölçme aracından elde 


edilen verilere dayanmaktadır. Araştırma kapsamında Türkiye için bir mesleki itibar skalası geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Ancak bu skalanın daha açık bir şekilde yorumlanabilmesi için işe ve mesleğe bakış da bu araştırma kapsamında analiz edilmiştir. İnsanlar belirli mesleklere puan verirken aslında zihinlerinde işe ve çalışmaya dair bir bilgi ve kanaat mevcuttur. Mesleklerin toplum nezdindeki değeri çalışmaya karşı tutumlarla yakından ilişkilidir. Bu çerçevede araştırmaya kaulanlara iyi bir işte olması gerektiği düşünülebilecek 16 özellik okunmuş ve kendilerinden 1-5 arasında bir puanlamaya tekabül edecek şekilde (1) kesinlikle katulmiyorum; (2) katulmyorum; 
(3) ne kauhyorum ne de katılmıyorum, 
(4) katılıyorum, (5) kesinlikle katılıyorum cevaplarından birisini seçmeleri istenmiştir. Verilen bu cevaplara göre toplumda işe dair bakış açıları analiz edilmiştir (Tablo 11). 


Yukandaki tabloda görülebileceği üzere araştırmaya katlanların iyi bir işte en fazla aradıkları ilk üç özellik iyi bir ücret, iş garantisi ve iş güvenliğidir. İyi bir işle ilgili nitelemelerde ücret beklentisinin en üst sırada gelmesi beklenen bir durumdur. Zira iş belirli bir ücret veya gelir karşılığında gerekleştirilen aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu bakımdan iyi bir ücretin işten beklenen özelliklerden birisi olması normaldir. Akçomak ve Gürcihan"ın (2013) çalışmalarında gördüğümüz üzere Türkiyede büyük bir 


Tablo 11. İyi Bir İşte Aranan Ozellikler 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Özellikler 77 ə. 
İyi bir ücret 4,46 89,2 is garantisi 4,44 88,8 
İşin kaza ve ölüm riski içermemesi 4,41 88,2 Stresin az olması 4.32 86,4 
Uygun çalışma saatleri 4,24 84,8 Topluma faydah bir is olmasi 4,18 83,6 Kendi kararlarını verebilme imkam 4,13 82,6 İşin toplumdaki saygınlığı 4,1 82,0 Basan hissi vermesi 4,07 81,4 Önemli kararlarda söz sahibi olmaya imkan vermesi 3,93 78,6 Yeni beceriler kazandırması 3,92 78,4 Kolay olması 3,69 73,8 
Bol izin ve tatil süresi 3,64 72,8 Beden ile çalışmayı gerektirmemesi 3,59 71,8 Sorumluluk gerektirmemesi 3,56 71,2 İlginç bir iş olması 3,39 67,8 


ücret kutuplaşması söz konudur ve iyi ücretli işler sayı ve oran bakımından çok az iken, az ücretli işler daha fazladır. Öte yandan genel ücretler seviyesi bakımından gittikçe göreceli bir düşüş gösteren orta düzeyli ücretli işlerde artış söz konusudur. Dolayısıyla yüksek ücretin iyi bir işte aranan özelliklerden olması bu koşullar alında beklenen bir durumdur. 


Ancak iş garantisi ve iş güvenliğinin aranan özellikler arasında yukarılarda çıkması Türkiye"deki iş ve istihdam piyasalarının koşulları ile ilişkilidir. Türkiye"de sigortasız olarak nitelenen kayıt dışı işlerin yoğunluğu söz konusudur. Bunun- 


la birlikte iş garantisi çoğunlukla kamu işlerinda çalışmak anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla Türkiye"deki istihdam kosullarının dörtlü yapısı burada karşımıza çıkmaktadır. Birinci grupta ömür boyu çalışma garantili kamu istihdamı gelmektedir. 
İkinci grupta bu kadar garantili olmasa da kanuni kisitlara tabi bir göreceli istihdam imkanı sunan özel sektörün büyük ve orta boy firmaları gelmektedir. Üçüncü grupta kendi işini yapan avukatlık, hekimlik, mimarlık, mühendislik gibi “serbest meslek “ler bulunmaktadır. Bu işler klasik manada güvenceli olmasalarda eğitimle elde edilen bilgi ve mesleğin toplumsal talebi 


Türkiye"de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler 371 


bu işlerin güvencesi konumundadır. Bu gruba eğitimle elde edilmese de teknik beceri ile kazanılan çeşitli zanaatlari de eklemek mümkündür. Dördüncü grupta ise güvencesiz kayıt dışı işler ve kayıtlı olsa bile doğası gereği dönemsel, kısa vadeli olan işler bulunmaktadır. Bu grupta yer alanlar yukanda istihdamın eğitimsel yapısında analiz edildiği üzere hiç de az bir sayı teşkil etmez. Dolayısıyla iyi bir işin güvenceli olmasının beklenmesi bu şartlar alında normaldir. 


İyi bir işte aranan özellikler arasında üçüncü sırada iş güvenliğinin gelmesi ise yine Turkiye’nin çalışma yaşamına mahsus özelliklerdendir. Son yıllarda sıklikla gündeme gelen iş kazaları, meslek hastalıklan dolayısıyla kamuoyunda bu hususta bir hassasiyet oluşması söz konusudur. Ayrıca yukarıda belirtildigi gibi Türkiyede çalışma yaşamı istihdamın özellikleri bakımından makro düzeyde sanayi sonrası toplumun özelliklerini gösterse de hakim iktisadi sektörler ve ekonominin geneli bakımından katma değeri yüksek bilgi endüstrisinin sektörlerine bir geçiş yapamamıştır. Dolayısıyla Türkiye küresel rekabette halen daha ucuz emeğe dayalı işlerle kendisine alan açmaya çalışan bir ülke görünümündedir. Bu işlerdeki genel çalışma koşullarının ise güvensiz ve kaza riski yüksek işler olması söz konusudur. Ulkede bir taraftan üstyapısal bakımdan sanayi sonrası toplum özellikleri görünürken, diğer taraftan altyapısal olarak halen sanayi 


toplumunun başlangıcındaki çalışma koşulları mevcuttur. İyi bir işte aranan özellikler arasında işin kaza ve ölüm riski içermemesi üstten üçüncü sırada gelmesi bu koşullar ile yakından ilişkilidir. 


Türkiyede iyi bir işin genellikle sabit mesaili, az sorumluluk gerektiren, fazla çalışmaları olmayan ve masa başı işler olarak tabir edilen temiz işlerden olması beklendiğine dair yaygın bir kanaat söz konusudur. Bizim araştırmamızda da yukarıda ele alınan ilk üç özelliğin hemen ardından stressiz ve uygun çalışma saatlerinin geliyor oluşu toplumda rahat işlerin istendiğini göstermektedir. Bu ilk beş özellik dikkate alındığında yıllar boyunca iyi bir işin devlet memuriyeti olarak algılanmasının sebepleri de açığa çıkmış olmaktadır. 


İyi bir işte aranan bu özelliklerin hemen ardından sırasıyla işin toplumsal faydası, kendi kararlarını verebilme imkanı sağlaması, toplumdaki saygınlığı, bireysel başarı hissi vermesi, önemli kararlarda söz sahibi olmaya imkin vermesi, yeni beceriler kazandırması gibi işlerin sosyal boyutları birbirine yakın bir biçimde sıralanmaktadır. Bu anlamda Türkiye”nin çalışma yaşamının henüz yukarıda bahsedilen sanayi sonrası bilgi toplumunun özelliklerini göstermediği görülmektedir. 
Zira bilgi toplumnda çalışma ve mesleklere dair yapılan analizlerde işlerin bu sosyal bileşenlerinin daha önemli hale geldigi hatta zaman azanın ücret ve güvence gibi temel özelliklerin bile önüne geçtiği dile 


getirilmektedir. Ancak burada da gorildüğü üzere bu özellikler Türkiye"de halen daha gerilrde gelmektedir. 


Bu sosyal özelliklerin ardından kolay ve rahat işlere dair özellikler olan bir işin kolay olması, bol izin ve tatil süresi, beden ile çalışmayı gerektirmemesi, sorumluluk gerektirmemesi gelmektedir. Bir işin sorumluluk gerektirmesinin o işin tercihini olumsuz yönde etkilemekte olduğu görülmektedir. Aynı zamanda işin bedensel olmaması da beklentiler arasındadır. En sonda ise işin ilginç olması bulunmaktadır. Buna göre bir işten beklentiler genellikle çalışmanın birincil geçim fonksiyonları ile daha fazla ilintili iken, sosyallik ikinci planda gelmekte ve kendini gerçekleştirme en sonda kalmaktadir. 


Elde edilen bu sonuçları görüşülen kişilerin demografik (yaş, cinsiyet) ve sosyo-ekonomik (eğitim, gelir) özelliklerine göre çapraz analizler yapıldığında iyi bir işte aranan özellikler sıralamasında önemli değişimler olmasa da bu analizlerde bazı detaylar göze çarpmaktadır. 
Buna göre iyi bir işte aranan özellikler sıralamasında cinsiyete göre bir değişim olmuyor. Ancak kadınların erkeklere göre ücret ve iş güvenliğine daha fazla puan verdikleri görülmektedir. Öte yandan yaşa göre bakıldığında da iyi bir işte aranan özellikler sıralamasında büyük bir değişim olmuyor. Ancak 18-25 yaş aralığında sıralamada üst basamaklarda bazı degisimler oluyor. “İşin kaza ve 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ölüm riski içermemesi” sıralamada en üste çıkıyor. 66 yaş üstünde ise sıralamada alt basamaklarda değişimler oluyor ve son dört sıra şu şekilde gerçekleşiyor: “Beden ile çalışmayı gerektirmemesi”, “Bol izin ve tatil süresi”, “İlginç bir iş olması”, “Sorumluluk gerektirmemesi” 


Eğitimin bütün sosyo-demografik degişkenler arasında iş ve mesleklere dair tutum ve düşünceleri en fazla ve anlamlı bir biçimde etkileyeni oluğu görülmektedir. İyi bir işte aranan özellikler sıralamasında eğitim düzeylerine göre önemli değişimler gerçekleşmese de daha fazla dalgalanma olduğunu görmekteyiz. Genel sıralamada en üstte ve en altta yer alan özelliklerin skorlarında eğitim düzeylerine göre değişim görülmektedir. 
İşin ilginç olması, kendi kararlarını verebilme imkanı ve topluma faydalı olması isteği, artan eğitimle doğru orantılı olarak artmaktadır. İyi bir ücret, kararlarda söz sahibi olma, iş garantisi, stresin az olması, ölüm ve kaza riski içermemesi gibi tercihler, genelde eğitim ile doğru orantılı olarak artarken, yüksek lisans ve üzeri eğitim alanlarda bu trendler tersine dönmektedir. Bu da yüksek lisans ve üzeri eğitime sahip olanlarin üniversite mezunlarına göre toplumun geri kalanına daha yakın tercih ve duyarlılıklara sahip olduğunu işaret etmektedir. Benzer bir farklılık da okur-yazar olmayan veya diplomasız olanlarda görülmektedir. Bu grubun tercihleri ilkokul (5 yil) ve ilköğretim ve ortaokul (8 yıl) okuyanlara 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göre, lise ve hatta üniversite mezunlarına daha yakındır. Görüldüğü üzere eğitim arttıkça işin geçimle ilgili kısımlarının yanı sıra sosyal özellikleri ve hatta bireysel kendini gerçekleştirme boyutlarının daha fazla öne çıktmaktadır. Bunun en önemli nedeni eğitimlilierin sahip oldukları işlerin bu tür özellikleri zaten bünyesinde barındırması ve sosyal ve bireysel motivasyonlara da uygun işler olmasıdır. 


Benzer şekilde iyi işte aranan özelliklere gelir düzeyi bakımından bakuğımız- da ise gelir grupları arasındaki farklılıklar eğitim seviyesine göre olan farklılıklara nazaran daha az belirgin haldedir. Yine de gelirle beraber doğru orantılı olarak artan iş garantisi, iyi bir ücret ve kaza ve ölüm riski içermemesi istekleri 5000 TL ve üzeri kazanlarla beraber tersine donmektedir. 
Bir işin iyi bir ücret getirmesi ve kaza ve ölüm riski içermemesi gibi özellikler aylik geliri olmayanlarda veye düşük gelirli olanlarda daha belirgindir. Zira düşük ücretle ve daha fazla bedensel ve görece daha çok kaza ve ölüm riski içeren işlerde çalışanların iyi bir işte bu beklentiye sahip olmaları doğaldır. Ancak aynı zamanda iyi bir gelire sahip kişilerin de mevcut ve muhtemel işlerinde bu tür rüskler daha az olduğu için iyi bir ücret ve kaza ve ölüm riski olmayan bir iş beklentisi de dusmektedir. 


Son olarak bir iste calisma durumunun ya da başka bir deyişle işsizlik bir işte aranan özellikleri üzerinde önemli 


bir miktarda etkili olduğu görülmektedir. İyi bir işte aranan ilk üç özellik esasında çalışanlar ve çalışmayanlar arasında birbirinden çok düşük puanlarla ayrışmaktadır. Ancak halen bir işte çalışanların iyi bir işte aradıkları en önemli özellik “iş garantisi” iken, çalışmayanlar “iyi bir ücret” beklemektedir. Böylece bir işe sahip olanların o işi koruma isteğinin daha belirgin olduğunu gormekteyiz. Bu da çalışma yaşamı içinde yer alanların en önemli korkusunun işsizlik olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda buradan hareketle Turkiye’de istihdamın henüz stabil bir görünüm arzetmediğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra her iki grup da işin ilginç olması ile ilgili düşük bir beklenti düzeyine sahiptir. Çalışanlar bedenen çalışmayı en altta bir yere yerleştirirken çalışmayanlar daha yukarida bir yere koymaktadir. Böylece halen bir işte çalışanların iş yaşamının zorluklarını daha detaylı bir biçimde kavradıkları görülebilir. Çalışanlarla çalışmayanların iyi bir işte aradiklan özellikler birbirinden bütünüyle farklılaşmasa da işe karşı tutumda çalışmanın önemli bir etken olduğu one çıkmaktadır. halen bir iş sahibi olmayanların önemli bir kısmının ev hanımı olduğu dikkate alınmakla birlikte çalışma yaşamı içinde yer almanın iş ve mesleklere dair daha nitelikli bir bilgi sahibi olduğu gordlmektedir. 


Araştırmaya kapsamında iyi bir işte aranan özelliklere ek olarak çalışmanın toplum içindeki anlamına dair de bir 


Tablo 12. Çalışmanın Sosyal Anlamı 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Çalışmanın anlamı Ort. Skor İnsanın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmesi için, bir işte çalışması gerekir 4,15 

"Bir işte çalışmayanlar sonunda tembelleşir 4,01 Çalışmak, topluma karşı bir görevdir 3,88 İşsiz kalmaktansa sevmedigim bir iste de olsa çalışmayı tercih eleğin: 3.66 
İnsanın önce kendine zaman ayırması gerekir, iş sonra gelir 3,32 Çalışmadan, bir iş yapmadan para almakta bir sakınca yoktur 2,38 


analiz gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda araştırmaya katılanlara çalışmanın kendilerini için anlamını ifade eden 6 ifade okunmuş okunmuş ve kendilerinden 1-5 arasında bir puanlamaya tekabül edecek şekilde (1) kesinlikle katulmiyorum; (2) katılmıyorum: (3) ne katılıyorum ne de katılmıyorum, (4) katılıyorum: (5) kesinlikle katılıyorum cevaplarından birisini seçmeleri istenmiştir. Verilen bu cevaplara göre toplumda işe dair bakış açılar analiz edilmiştir (Tablo 12). 


Bu ifadelere verilen cevaplara göre toplumda çalışmanın hala önemli bir deger olarak görüldüğünü söylemek mümkündür. Katılımcılar çalışmadan bir iş yapmadan para kazanmayı doğru bulmamaktadırlar. İşsizlik toplumda ciddi bir korku olarak mevcudiyetini korumaktadir. Araştırmaya katılanlar işsiz kalmaktansa sevmedikleri bir işte çalışmaya razıdırlar. Benzer şekilde işten önce kendisine zaman ayırmak konusunda kabul 


düzeyi yüksek olsa da ifadenin katılması kolay olan açıklığına göre verilen cevabin düşük olduğu gorulmektedir. Araşurmaya kaulanlar yüksek düzeyde bir işte çalışmanın yeteneklerini tam olarak geliştirebilmesi için gerekli olduğunu kabul etmektedirler. Benzer şekilde bir işte bir işte çalışmayanların tembelleşeceği düşünülmektedir. Çalışmanın topluma karşı bir görev olduğu düşüncesi de genel bir kabule sahiptir. Özetle çalışmak toplumda bir değer olarak görülmekte, çalışmamaya olumsuz bakılmalta, işsizlikten de korkulmakıadır. 


Türkiye”de Mesleki İtibar ve Mesleklerin Sosyal Bileşenleri 


Uluslararası Standart Meslek Siniflamaları (ISCO) mesleki itibar çalışmalarında önemli bir zemini teşkil etmektedir. Yukarıda bir yerde dile getrildiği üzere ILO 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Tablo 13. Türkiye"de Mesleklerin İtibar Skalası (ISCO08 3. Dazey)* 

Sıra Meslek Şİ Sira Meslek Qt | sin: Meslek ou 
1 Tip Doktoru 88.3 43 Gemi Makinisü 60.82 | 85 Terzi 53,37 
2 Universite Profeséra 83,32 | 44 Cevirmen 60,77 | 86 Gardtyan 53.1 
3 Hakim 82.17 | 45 Gareted 60,7 87 Gemi Tayfası 52,94 
4 Öğretmen 80.98 | 46 Laborant 60.59 İ 88 Inşaat İşçisi 52.69 
5 Dis Hekimi 79,5 47 Vergi Memuru 59.95 İ 89 Anketör 52,47 
6 General 78,31 | 48 İstatisükçi 59.21 | 90 Beda 52,45 
7 Vali 78.15 | 49 Sosyal Hizmet Uzmanı 59,1 | 91 Sigorta Sans Temsilcisi 52,03 
8 Yüzbaşı 77,9 50 Teknisyen 58.94 | 92 Oo Tamircisi 51,91 
9 Büyükelçi 76,68 | 51 Maden İşçisi 58.83 | 93 Kaynakçı 51,61 
10 Mimar 76.23 | 52 Vinc vb. Operstörü 58.62 | 94 Çocuk Bakıcısı 51,59 
11 Eczsa 75,79 | 53 Ciftel 58,41 1 95 Ana 51,31 
12 Psikolog 75,55 | 54 Spor Anuenéra 57,74 | 96 Emlakçı S111 
13 Makine Mühendisi 75.26 | 55 Süt Ürünleri İmalatçısı 57.47 | 97 Talsi Şoförü 51,07 
14 Genel Müdür (Kamu) 73,42 | 56 Makine Operatörü 57.43 | 98 Kualör 51,01 
15 Elektrik Mühendisi 73,1 | 57 Futbol Hakemi 57,08 | 99 Mağaza Satış Elemanı 50,71 
16 Avukat 72,87 | 58 Aktör 37,07 | 100 Seadyo Fotografan 50.51 
17 Asasurma Görcvlisi 72.84 | 59 Dekoratör 56.86 | 101 Resepsiyonisi 50,37 
18 Belediye Başkanı 72,78 | 60 Aşçı 56,347 | 102 Copco 50,09 
19 İnşaat Mühendisi 7269 | 61 peer ai 56.47 | 103 Ayaklsbı Yapımcısı / Tamircisi 50,07 
20 Astsubsy 70.73 | 62 Kütüphaneci 56,44 | 104 Tarım İşçisi / İrgat 50.07 
21 Hemsire 7057 105. Sekrcter əsi 
22 Milletvekili 69.72 106 Garson 49.54 
23 Polis Memuru dolan | "65. alar Pazadama 56 | 107 Pazarcı 48.95 
22 qax (Özel 68,83 | 66 Spiker 55,75 | 108 Sıvacı 48.91 
25 Yazar 68,64 | 67 Muhtar 55.72 İ 109 Balıkçı 48.87 
26 İtlaiyeci 68.2 İ 68 Kameraman 55,54 İ 110 Daktilograf 48.82 
27 Veteriner 67,66 | 69 Otobüs Şoförü 55,39 | 111 Boyea 48.67 
28 İmam 67.61 70 Fırıncı 55,24 | 112 Demirci 48.66 
29 Özel Şirkete Müdür 66.66 | 71 İnşaat Ustası 54.8 | 113 Tabelscı 4834 
3o Bilgisayar Yazılımı ve 66,11 | 72. Santiye Sef 54.74 | 114 Bahçıvan 48.08 
31 Biyolog 65.24 | 73 Ahşap Mobilya İmalatçısı 54.6 | 115 Büro Elemanı / Ofisboy 47,87 
32 Ekonomist 64.94 | 74 Seyahat Rehberi 54.46 İ 116 Kasiyer 17.8 
33 Fizyoterapist 64.41 | 75 Broker 54,32 | 117 Evlerde Çalışan Temizlikçi 4754 
34 Muhasebeci 64.23 76 Marangoz 54.25 İ 118 Bulaşıkçı 46.13 
35 Sosyolog 64.05 | 77 Veznedar 54.05 | 119 Bina-Büro Temizlikçisi 45.87 
36 Halkla İlişkiler Uzmanı 63.88 İ 78 “mı (Elektrik, Su, 53,95 | 120 Ayakkabı Boyacısı 45.63 
37 Kimyager 63.86 | 79 Guvenlik Görcvlisi 53.85 | 121 Camasirci 44.65 
38 Vveb Tasarımcısı 62.63 İ 80 Yönetici Sekreteri 53.72 1 122 Hamal 4447 
39 Ehbe 62.16 İ 81 Hastabakıcı 53.66 | 123 Otopark Görevlisi 44.11 
40 InsanKaynaklan Uzmanı 61.8 2 82 Kasap 53.48 | 124 Sokak Saticisi/ Seyyar Sancı 41.45 
31 Otel ve Restoran Müdürü 61.56 | 83 Basimci (Matbaaci) 53.4 | 125 Astrolog/Falcı 27.41 
42 Mağaza Müdürü 61.28 — 84 Ormancı 5 5337 İ 126 Dansoz 26.82 
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meslek bilgilerinin uluslararası karşılaşurmasını mümkün kilmak ve meslek bilgilerini tanımlamak ve sunmak için bir araç olarak 1950”lerde üzerinde çalıştığı Uluslararası Standart Meslek Siniflamasini 1968'de geliştirmiştir (ILO, 2012). 
ISCO idari kayıtlar ile birlikte nüfus sayımları ve diğer istatistiksel araştırmalardan elde edilen mesleklerle ilgili bilgilerin bir araya toplanması ve sınıflanmasına yönelik bir sistemi sağlamaktadır (İnalkaç, 2010). Zaman içerisinde değişen şartlar karşısında yirmişer yıllık zaman dilimlerinde güncellenen ISCO-68'i, ISCO-88 ve ISCO-08 takip etmistir. Avrupa Birliği ise ISCO-08'in Avrupa versiyonu olan ISCO-O8 (COM) sistemini uygulamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK), ISCO-88 ve ISCO-08 iin cevirisini ve adaptasyonunu gerçekleştirmiştir (bkz. TÜİK 2012). Bu sistem meslek sınıflamasını geliştirmek ve revize etmek için bir model olarak kullanılmakta ve aynı zamanda ülkeler ve bölgeler arasında, uluslararası karşılaştırmalar yapabilmek için ulusal meslek istatistiklerinin uluslararası standartlara dönüştürülmesi için zemin oluşturmaktadır. 


ISCO”nun “iş/meslek” tanımı, “birisi tarafından gerçekleştirileceği düşünülen şey” yetenek ise “belli bir işin sorumluluğunu yerine getirmek için taşınan şey” şeklinde yapılmaktadır (Elias, 1997, s. 6). 
Eliasın ifadesiyle ISCO”nun sınıllandırması eğitim, nitelik ve beceri düzeylerine göre gerçekleştirilir: major gruplar sonrası alt kisimlardaki simiflandirmalar bu beceri düzeylerini ayrıştırmaktadır. Becerinin farklılaştırılmasındaki temel kriterler ise, bilgi sahipliği, araç veya makine kullanımı, üzerinde çalışılan malzeme bilgisine bağlıdır (Elias, 1997, s. 6). Bu prensipler çerçevesinde ISCOO8'de meslekler dört seviyeli bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. TÜİK tarafında adapte edilen biçiminde birinci seviyede tek haneli rakamlarla kodlanan 10 ana meslek grubu yer almaktadir. İkinci seviyede 
iki basamaklı rakamlarla belirlenmiş 28 
alt ana meslek grubu ve üçüncü seviyede 
üç basamaklı rakamlarla belirlenmiş 116 
meslek grubu yer almaktadir. Teker teker mesleklerin yer aldığı dördüncü seviyede ise dört basamaklı rakamlarla belirlenmiş 390 birim grubu mevcuttur. 


Bizim yürüttüğümüz araştırmada IS-COO8'in 3. Düzeyindeki meslek gruplarından seçilen 126 mesleğin denekler tarafından 1-100 arası olacak şekilde puanlanması istenmiştir. Akabinde meslekler bu puanlara göre sıralanarak mesleki itibar skalası oluşturulmuştur (Tablo 13). Nihayetinde oluşturulan bu skalada- ki puanların her bir 3. düzey mesleğinin altında yer alan 4. düzeydeki mesleklere uygulanması ile tüm mesleklerle ilgili bir itibar puanı ve sıralaması elde edilmiştir. 


Yukandaki tablodan görüldüğü üzere mesleklerin itibar puanlan belirli bir mantık içerisinde sıralanmaktadır. İyi bir işte aranan özellikler dikkate alındığında 


Türkiye de Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı İçerisinde Meslekler 2 43 


iyi bir kazancı olan, iyi bir eğitimle elde edilen, iş garantisi olan, bünyesinde belirli bir otoriteyi barındıran, ofis ortamların- da masa başında icra edilen mesleklerin itibar puanlarının daha yüksek olması gerekmektedir. Yapılan analizlere göre bazı istisnaları olmakla birlikte bu özelliklere sahip mesleklerin itibar puanının daha yüksek olduğu görülmektedir. Yukandaki sıralamada kolayca görülebileceği üzere mesleklerin itibarları ile kazançları arasında yakından bir ilişki mevcuttur. Zaten iyi bir işte aranan özelliklerin başında “iyi bir ücret” gelmektedir. Dolayısıyla yüksek kazancı olan mesleklerin sıralamada daha yukarıda olması beklenen bir durumdur. 
Ancak yüksek kazancı tamamlar bir biçimde mesleği elde etmek için nitelikli ve uzun bir eğitimin gerekmesi, işin kol gücüne dayanmıyor oluşu, topluma doğrudan faydası ve gündelik hayatta karşılaşılması da mesleki itiban olumlu etkileyen etkenler arasında yer almaktadır. Benzer şekilde genellikle iş garantisi olan mesleklerin itibarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 


Günümüzde mesleklerin sosyal itibarını belirleyen önemli etkenlerden birisi de ilgili mesleğin kirli veya temiz bir işi icra edip etmediğidir. Bu aynı zamanda kol emeği ile zihin emeğinin sanayi sonrası toplumda birbirinden ayrılması ile de yakından alakalı bir durumdur. Kirli meslekler genellikle bedensel çalışma gerektirmektedir, buna mukabil zihinsel çalışmaya dayalı meslekler ise daha çok 


ofis ortamında icra edilen temiz işleri gerçekleştirmektedirler. Yukandaki tabloda görülebileceği üzere bedensel çalışma gerektiren işlerin sosyal itiban genellikle masa başı işler olarak tabir edilen zihinsel emek gerektiren işlere göre daha düşüktür. Toplumda ideal bir mesleğin düzenli çalışma saatleri ve rahat bir çalışma ortamına sahip olması beklenmektedir. 


Sıralamada dikat çeken bir başka nokta ise üniformalı meslekler olarak tabir edilen mesleklerin (General, Hekim, Hemşire, Polis vb.) eğitim ve gelir bakımından kendilerine benzeyen mesleklerden genellikle daha itibarlı olmasıdır. Bu mesleklerin gündelik yaşam içerisinde farkedilmesi kolaydır, üniformdan ötürü yaptıkları işin ayırt edilmesi ve dolayısıyla sosyan işlv ve faydalarının da anlaşılması kolaydır. Bu meslekler aynı zamanda üniformanın kendilerine kazandırdığı güç ve otoriteden faydalanmaktadırlar. Böylece kendilerine benzer diğer mesleklerden daha belirgin hale gelebilmektedirler. 


Mesleklerin itibar puanlamasina farkh sosyo-demograhk değişkenler çerçevesinde derinlemesine baktığımızda ilginç noktalar karşımıza çıkmaktadır. Evvvela mesleklerle ilgili puanlama genellikle homojendir. Yapılan regresyon analizlerine göre mesleklerin itibarının puanlaması yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim gibi değişkenlere göre topluca anlamlı bir değişim göstermemektedir. Bunlar arasından sadece eğitimin düşük bir anlamlılık 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düzeyinde mesleki itibar skorlan üzerinde etkili olduğu görülmektedir. 
Benzer şekilde mesleklerin itibar puanlamaları ile ilgili standart sapmalar düşüktür. Bu da degisik toplum kesimlerinin mesleklerle ilgili görüşünün birbirinden çok fazla uzak olmadığını, mesleklerin sosyal itibarlan ile ilgili toplumda genel bir uyumun olduğu görülmektedir. Sıralamada üstte yer alan mesleklerle ilgili ilgili daha fazla konsensüs varken aşağıya doğru gidildikçe bu konsensüs yerini ayrışmaya bırakmaktadır. 
Ancak bu ayrışma genel sıralamadaki ortalamayı dengeleyecek bir biçimde iki tarafa doğru gerçekleşmektedir. Standart sapmalara bakıldığında puanlamadaki en düşük standart sapmaya sahip mesleklerin ilk altı sırasıyla şunlar olduğu 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görülmektedir: Tıp Doktoru, Öğretmen, Diş Hekimi, Mimar, Eczacı ve Universite Profesörü. Bu mesleklerin itibarına dair toplumda yerleşik bir kanaatin mevcut olduğu görülmektedir. Öte yandan standart sapması en yüksek meslekler ise şunlardır: Maden İşçisi, Hamal, Milletvekili. hakkindaki değerlendirmenin ilgili kişinin dnya görüşü ile yakından alakalı olduğu görülmektedir. Maden işçisi ile ilgili degerlendirmelerdeki değişimin nedeni ise araştırmanın yapıldığı dönemle ilgilidir. 
Bu dönemde iki maden kazasının ard arda yaşanması neticesinde maden işçilerine yönelik duygusal bir tutum gelişmiştir. Bu duygusal tutuma sahip olanların maden işçilerine yüksek puanlar vermesi veya işin tehlikeli ve güvensiz bir iş olarak algılanması sebebiyle bazılarının da 


Bunlardan milletvekili 


Tablo 14. Dünya Görüşlerine Göre Bazı Mesleklerin Puanları 


Meslekler İslamcı Muhafazakar Milliyetçi Liberal Ulusalcı Kemalist Sosyal Demokrat Sosyalist Çöpçü 4928 49353 50.33 44.16 55335 47.76 50.40 56.14 
Dansöz 22.35 20.66 32,64 29.07 : 18,06 33,07 29.03 39.87 
Genel Müdür i 

Ordena 67,09 71,65 67,35 71.33 69,52 68,74 68,84 72,31 
General 79,42 81,99 76,93 82.92 69,19 — 80.26 72,82 : 6795 
Hakim m 82,39 = 8485 80.48 8569 79.61 83,37 7940 81 58° Imam — 70.45 7367 62.75 65.26 64.52 55.04 59.85 58.43 
Maden fbeisi 51.79 x 61,04 59.16 50,41 65.81 6054 59.99 61.89 
Milletvekili 75.43 73,75 65.29 81,67 54,74 60.43 64,66 72,19 Oğretmen 81:49 82.86 79,23 76,08 76,13 81,09 7938 84,57 Polis Memuru 7240 7387 68.06 67.68 7000 59.97 ı 62.96 69,20 | Sosyolog 59,29 67,36 62,54 66.12 64.79 04.05 66.38 68.37 
Yazar 66,50 68.66 67.98 72.85 70,81 70,73 67,74 78,48 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çok düşük puanlar vermesi dolayısıyla maden işçisinin puanlamasında standart sapma yüksek çıkmıştır. Benzer bir durumun hamal ile ilgili olarak da söz konusu olduğu söylenebilir. 


Yapılan analizlerde dünya görüşünün genel olarak mesleklerin itibar puanlan üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Ancak hakkında ideolojik yargılarda bulunulabilecek bazı mesleklerle ilgili puanlama dünya görüşü ve yaşa göre ciddi değişimler göstermektedir. Aşağıda Tablo 14'te de görülebileceği üzere bazı mesleklerin öğretmen ve hakim gibi mesleklerin puanlamaları çok ciddi değişim geçirmezken imam, general, milletvekili, polis memuru gibi mesleklerin puanlamaları dünya görüşüne daha duyarlıdır. Bu da aslında mesleki itibarın bir parçası olarak yapılan işin mahiyetinin önemli olduğunu bize gostermektedir. 


Tablo 15. Cinsiyete Göre Bazı Mesleklerin Puanlan 


Kadinlann itibar Sıralaması 


Erkeklerin İtibar Sıralaması 


Sıra Mesleğin Adı Ortalama Skor | Mesleğin Adı Ortalama Skor Ilk 10 Meslek 
1 Tıp Doktoru 89,60 {Tip Doktoru 87,04 
2 Universite Profesörü 84,28 Universite Profesörü 82,39 
3 Hakim 84,15 Ogretmen 80.48 
4 Öğretmen 81,50 T Hakim 80,23 
5 Dis Hekimi 81,03 Dis Hekimi 78,04 
6 Vali 80.06 [General 77,86 
7 Yüzbaşı 78,86 Yüzbaşı 76.98 
8 General 7878 Vali 76.31 
9 Buyukelci 77,75 | Buyukelci 75,67 
10 Mimar 77,50 Makine Mühendisi 75,17 
Son 10 Meslek 
117 Evlerde Çalışan Temizlikçi 46,59 Kasiyer 47.97 
118 Bulaşıkçı 46,09 - Tuba 47.34 
1 19° Bina-Buro Temizlikçisi ək 44.89 ğ Ayakkabı Boyacısı ı 47.06 
120 Ayakkabı Boyacısı 44.15 "inə Büro Temizlikçisi 46.82 
121 Otopark Gorevlisi : 43,97 I Hamal 7 46,03 
122 Çamasırcı 0 14393 Çamaşır 45,36, 
123 Hamal 0 4224 Otopark Gorevlist 44.26 
124 Sokak Saucisi / Seyyar Sauct 39,90 Sokak Saucisi / Seyyar Satıcı 42.96 
125 Astrolog/Falcı 27,46 Dansöz 28,49 
126 Dansöz r: 7 25.12 Astrolog/Falcı R 27,36 
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Cinsiyet de mesleki itibar puanlamaları üzerinde anlamlı bir etki sahibi degildir. Kadın ve erkeklerin en yüksek puan verdiği 10 meslek mimar ve makina mühendisleri hariç sıralamalan farklı olsa da aynıdır. Benzer şekilde kadın ve 
erkeklerin en düşük puanı verdiği 10 
meslek de yine birer meslek (evlerde çalışan temizlikçi ve kasiyer) harici aynidir. Kadinlann en tepedeki yüksek eğitim gerektiren mesleklere erkeklere göre ortalama 2 ile 4 puan arası daha yüksek puanlar verdikleri görülmektedir. En düşük itibarlı ve genelde bedensel güç kullanımı gerektiren islere ise kadınlar erkeklere göre ortalama 2-3 puan daha az puan vermişlerdir. Dolayısıyla en yüksek itibarlı meslek ile en düşük itibarlı mesleğe verilen puanlar arasındaki fark kadınlar arasında 64.48 iken erkekler arasında bu 59.68dir. Bu da kadınların erkeklere nazaran mesleki itibar ve statü konusunda daha duyarlı olduklarına işaret etmektedir. Aynı zamanda askeri mesleklerde erkekler rütbeye göre sıralanan puanlar vermişken kadınlar arasında ise yüzbaşı generalden daha yüksek bir puan almıştır. Bunun önemli bir nedeni kadinlann askeri hiyerarşiye dair bilgilerindeki eksiklik veya yüzbaşı ile gündelik yasamlannda daha fazla karşılaşmak dolayısıyla onun mesleki statüsü hakkında daha yüksek bir farkındalığa sahip olmak olduğu düşünülebilir. 


Tablo 16. Eğitim Düzeyine Göre Bazı Mesleklerin Karşılaştırmalı İtibar Puanlamaları 


Oliəyazar İlkoğretim ve : Era ENS ee olmayan ve/veya İlkokul Ortaokul (8 Yıl) Lise Universite HLisansüstü diplomasız 
İmam 76.84 72,16 69,18 63,65 63,65 64,63 Sosyolog 60.46 64.65 62,74 63,52 63,52 64,48 Arastirma 
Gorevlisi / 70,37 72,97 72,11 73,36 73,36 69,75 Asistan 
Ogretmen 83,62 82 81,93 78,71 78,71 75,96 Dansöz 21,79 19,65 28,23 32.04 32.04 35.86 
General 81:18 81,47 78,29 76,36 i 76.36 71,09 Aktor 56.22 ı 5 56.93 53,58 59.16 59,16 62,96 rsa noted 84,01 84.44 82.14 82.67 82,67 79.17 
Buyükelçi BE: 79.3 75.36 75.48 7548 38092 Mimar 78,07 75,89 74,25 77,11 7.0 72,79 
Yazar 64,09 69.05 66.43 69.72 69.72 7108 
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Öte yandan benzer bir durum cinsiyete göre hakkındaki yargilann degişebileceği mesleklerle ilgili puanlamalar erkekler ve kadınlar arasında farklılaşmaktadır. Özellikle belirli cinsiyetlerle özdeşleşen veya cinsiyetçi değerlendirmelere daha müsait olan Astrolog/Falcı, Dansöz, Temizlikçi gibi mesleklerde kadınların daha düşük puanlar verdiğini, üniformalı mesleklere ise aksine daha yüksek puanlar verdiğini görmekteyiz. Bunda kadınların kendilerinin sürekli yaptıkları ve toplumsal cinsiyet kalıpları sebebiyle çok fazla değer atfedilmedigini gördükleri gündelik ev işlerini profesyonel olarak yapan gruplara daha düşük puanlar vermişlerdir. Yine benzer şekilde kadınlara mahsus görülen dansözlük ve falcılık gibi mesleklere de daha düşük puan vermeleri bu mesleklerin kadınların degerini azalttığını düşnmelerinden olabilir. 


Ele alınan sosyo-demografik degiskenlerden mesleki itibar puanlaması üzerinde anlamlılık düzeyi düşük de olsa etkili olan tek etken eğitim düzeyidir. 
Eğitim mesleklerin değerini kavramak ve aralarındaki farkı anlamak açısından farkındalık oluşturan bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre eğitim düzeyine göre en yüksek puan verilen meslekler acısından en büyük farkhhk yüksek lisans ve üzeri eğitime sahip olanlarla diğerleri arasında görülmektedir. Yüksek lisans ve üzeri eğitime sahip 
olanlar puanlamada en üstte yer alan 20 
meslekle ilgili genel eğilimden ayrılmak- 


ta ve bu mesleklere diğerlerinden genellikle daha düşük puanlar vermektedirler. 
Tıp doktorluğu bütün eğitim seviyelerin- de en çok itibara sahip meslektir. Eğitim seviyesi arttıkça mesleklerde eğitim ve otoriteye verilen önem azalmaktadir. Bener şekilde eğitim seviyesi arttıkça devlet otoritesini temsil eden mesleklere verilen puan (büyükelçi hariç) azalmaktadır. 
Toplumun genelinde itibari yüksek olan imam gibi mesleklere verilen puan eğitimle beraber azalırken toplum nazarın- da itibari düşük olan aktör veya dansöz gibi mesleklere verilen puan artmaktadır. 


Bu veriler ve değerlendirmelerden de görülebileceği üzere toplumda genel olarak mesleklerin sosyal konumu ile ilgili olarak ortak bir bakış açısı bulunmaktadır. Yapılan analizlerde eğitimin düşük etkisi dışında mesleki itibarla ilgili anlamlı bir değişken bulunamamıştır. Yaş, cinsiyet, gelir ve eğitim gibi değişkenler ancak lokal olarak bazı alanlarda etkilidirler. Buna mukabil mesleklerin puanlamaları ile ilgili akışkan bir homofenlik söz konudur. Girişte belirtilen very toplama ve tasnif sorunlarından dolayı elimizde mesleklerin yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir gibi verileri olmadığı için bu degişkenlerle mesleki itibar skorlan arasındaki ilişkiyi çözümleyebilecek bir analiz yapamamaktayiz. 
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Sonuç 


Turkiye’de sınıf, tabakalaşma ve hareketlilik çalışmalarına kuramsal ve kavramsal zemin oluşturacak çalışmalar yok denecek kadar azdır. Ayrıca girişte tartışıldığı üzere mesleklerle ilgili sosyolo ik araştırmalar da henüz gelişmiş değildir. 
Benzer şekilde mesleklerin iş yaşamı içindeki konumu ile ilgili araştırmalar da sayıca ve nitelik bakımından başlangic düzeyindedir. Öte yanan elimizde Türkiye"deki çalışma yaşamının mesleki komposizyonu ile ilgili bilgiler bulunamamaktadır. Ayrıca odalara kayıtlı olan bazı mesleklerin bazı ilgilerine sahip olmakla birlikte genel olarak mesleklerin ortalama kazanç, eğitim, cinsiyet ve yaş gibi bileşenlerine dair elimizde bir bilgi bulunmamakıadır. Son yıllarda artan nitel araştırmalara rağmen Türkiyede mesleklerle ilgili bir literatürün oluştuğunu söylemek güç görünüyor. 


Halbuki meslekler gündelik yaşamda bir kişinin sosyal mevkisini ve kimliğini belirlemede hayati bir önemi haiz olmakla beraber, toplumsal yapının oluşumunda da önemli bir yer tutmaktadir. Zira bir kişinin sahip olacağı mesleği eğitim ve cinsiyet gibi şahsi özellikler ve ailenin sosyal mevkisi, iktisadi durumu ve eğitimi tarafından etkilenmekte: aynı zamanda kişinin gelir, sosyal otorite ve itibarını da yakından etkilemektedir. Dolayısıyla meslekler sosyal yapının analizinde merkezi bir yere sahiptir. Nitekim yukarıda 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tartışıldığı üzere günümüzde sosyolojik literatürde meslekler bu yönleriyle önem arzetmektedirler. Tabakalaşma ve sosyal hareketlilik çalışmalarında mesleklerin analizi merkezi bir konuma sahiptir. Dolayısıyla Türkiye”de mevcut veri ve çalışma eksikliğinin hızlı bir biçimde giderilmesi zorunludur. 


Bu yazıda sanayi toplumundan sanayi sonrası topluma geçişin genel toplumsal yapı üzerindeki etkilerini çalışma yaşamı ve mesleklerde oluşan değişimler ekseninde ele aldiktan sonra, Turkiye’de bu geçişin mahiyet ve yapısını yine çalışma yaşamli iş ve istihdam piyasalan ve mesleklerde oluşan degisimler çerçevesinde analiz ettik. Akabinde 2014 yılında gerçekleştirdiğimiz nicel bir araştırmanın verilerinden faydalanarak işe ve çalışmaya bakışı degerlendirip, bir mesleki itibar skalası geliştirdik. Hem işe ve çalışmaya bakışı hem de mesleki itibarı çeşitli sosyo-demografik değişkenler çerçevesinde analiz ettiğimizde Türkiye"deki çalışma yaşamının ve mesleki yapının sosyal mahiyetini inceleme İırsatını elde etmiş bulunmaktayız. Buna göre Türkiye"de çalışmak bir değer olarak görülmektei işsizlikten korkulmakta ve iş garantisi olan, düzenli bir gelire sahip, masa başı ve rahat işler ve meslekler arzu edilmektedir. lyi iş ve meslek tanımının halen daha devlet ile ilgili işlere göre tanımlanması dikkat çekicidir. 
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Yukanda verilen mesleki itibar skalasi ve bunun detaylı analizlerine bakugimizda Turkiye’de endüstri sonrası topluma geçişle ilgili bazı ipuçları kendisini göstermektedir. Endüstriyel bir Türkiye"den endüstri sonrası bir Türkiyeye geçişin henüz tam anlamıyla söz konusu olmadığını gormekteyiz. Zira reklam ve pazarlama uzmanı, bilgisayar yazılımı ve uygulama geliştiricisi, halkla ilişkiler uzmanı, insan kaynakları uzmanı gibi bilgi çağının mesleklerinin itibar puanlarının en üstteki 20 meslek içinde yer almadığını görmekteyiz. En üstte halen daha klasik devletle ilintili yönetici meslekler ve kendi işini bağımsızca icra edebilen eğitimli meslekler bulunmaktadır. Hal-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Siniflar ve Duyguları: Tabakalaşma Çalışmalarında Duygulara Yer Açmak 


Merve Betül Üçer 


Giriş 
Sinif çalışmalarının bugün ekonomi temelli yaklaşımlardan kültüre, yaşam tarzlarına ve beğenilere odaklanan yaklaşımlara kayması, tabakalaşma analizlerinin pek çok farklı unsuru hesaba katan daha geniş perspektiflerle ele alınmasını da beraberinde getirmiştir. 
Sinifin anlamına odaklanan geleneksel sınıf düşüncesine elestiri olarak ortaya çıkan yaklaşımlar, daha geniş ve derin kapsamlı bir sınıf analizinin gerektiğini belirterek bir yenilenme arayışına girişmiştir (Bottero, 2004). Sınıflardan ziyade eşitsizliklere odaklanmayı gerektiren bu arayış, sınıfın ölümü iddiasından (VVaters ve Pakulski, 1996), kültürün merkeze alınmasının savunulmasına, kimliklere odaklanan yaklaşımlardan zevkleri esas alan yaklaşımlara kadar pek çok yan alanı içerisinde barındırmaktadır. 
Bu bağlamda duyguları sosyolojik analizin temel bileşenlerinden biri olarak gören sosyologlar için de tabakalaşma çalışmalarında duyguların önemine yapılan vurgu dikkat çekmektedir. Bugün gelinen noktada duygular ile sınıfsal eşitsizlikler arasında güçlü bir ilişki bulunduğu iddia edilmesine rağmen, sinifsal eşitsizliklere verilen duygusal ve psişik tepkiler ele alınmak istendiğinde arasurmacilar genellikle bireysel psikoloji alanına yönlendirilmekte, hatta sosyolofi alanında bile bu tür duygusal tepkiler bireyselleştirilerek ele alınmaktadır (Reay, 2005) Buna karsilik bireyler için şu veya bu begeni ve kültürel tercihin cazip ya da hor görülen bir konumda bulunmasını sağlayan şeyin duygusal ve ahlaki saikler olduğu söylencbilir. Dolayısıyla duygular ve ahlaki saikler, tabakalaşma çalışmalarında kültürün, alışkanlıkların ve begenilerin dikkate alınmasıyla 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birlikte derinlesen analizlerin bir adim otesindeki eksiklik olarak karsimiza cikar. 
Bu itibarla genelde sosyolojide, özelde tabakalaşma çalışmalarında duyguların göz önünde bulundurulması sosyal grup, sınıf, tabaka gibi yapilann analizinde daha derin bir boyutu gözler önüne serer. Zira “duygular yapısallaşmış ilişki örüntülerinde ortaya çıkar ve bir süre sonra sosyal yapıyı kuvvetlendiren veya değiştiren eylemin temelini şekillendirir” (Barbalet, 1998, s. 65). 


Toplumsal tabakalar arası ilişkinin ve etkileşimin analizinde eksik bırakılan söz konusu boyutun nedenlerini, ihmal sürecini ve önemini ele almaya çalışan bu makale, sosyal yapı ve duygu arasındaki ilişkinin mahiyetine bir boyutuyla ışık tutmaya çahsan giriş niteliğinde bir çalışmadır. Türkçe literatürde konunun hemen hiç ele alınmamış olduğu da göz önünde tutulduğunda, konuyla ilgili tartışmaların mahiyetine ve yöneldiği alanlara işaret edilerek tabakalaşma konusunda yapılacak sonraki çalışmalar için bir perspektif oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu minvalde öncelikle klasik sosyolofi çalışmalarında duyguların ihmal edilmesinin nedenlerine ve boyutlarina işaret edilecek, ardından genelde sosyolojide özelde tabakalaşma çalışmalarında duygular üzerinde yapılan tartışmalar ele alınarak duygular ekseninde tabakaların analiz edilmesinin önemi aktarılacak ve son olarak bu tartışmalara bir örnek olması hasebiyle utanma, ölke ve kiskanghk düygülarının sıniflar üzerinden bir okuması yapilacakur. 
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Klasik Sosyolojide Duyguların İhmal Edilen Boyutu 


Sosyolojik analizlerde duyguların önemini ele alan ve sosyal yapı-duygu ilişkisini inceleyen çalışmalarda ilk olarak göze çarpan, simif çalışmalarında duygulann yerinin ihmal edilmesine yapılan vurgudur. Yalnızca siniflara özgü olmayan bu durum, klasik sosyolojinin rasyonel olana yaptığı vurgu doğrultusunda uzun yıllar duygulan yok saymasıyla ilgilidir. 
Durkheim, Tarde, Le Bon gibi kolektif davranışa odaklanan düşünürlerin kalabalıkların duygularına önem verirken, bu duyguların etkilerini ya da farklılıklarını göz önünde bulundurmaması gibi, Weber de duygulara dayalı eylemi irrasyonel görür (Scheff, 1979, s. 3). Aslında lidere duygusal bağlılık ve liderin olağanüstü nitelikleriyle meşrulaştırılan karizmatik otoriteden söz ederken ya da büyü bozumu kavramını kullanırken VVeber daima duygulara da atıfta bulunmuştur. Bununla birlikte Hochschild’in vurguladığı üzere mesele duyguların yok sayılmasından öte irrasyonel olarak nitelenmesidir: VVeber, davranış olarak atıfta bulunduğu irrasyonalite ile duygu olarak atıfta bulunduğu irrasyonaliteyi birbirine karıştırır. VVeber rasyonel olan bir toplumsal eylem modeli vaz eder, ote taraftan duyguya dayalı fiiller -cehalete ya da gelenege dayanan fiilde olduğu gibi- non-rasyoneldir Bununla ilgili iki problem bulunduğunu düşünüyorum: Rasyonalite ile duygusuzlugun birbirine karıştırılması ve 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duygular ve hislerin bireylerin rasyonel eylemlerinin ve günlük yaşamdaki kurumlarının genel işleyişinin gerektirdiği şeyler olmadığı iması. VVeber duyguların önemli olduğunu düşünür ve duyguların, metodolojik bir araç olarak degerlendirdiği şeyden kaynaklanabilecek “rasyonalistik bir eğilim” olmasını uygun görmez. 
Fakat ben buradan VVeber"in hadiselerin gidişatına etki etme anlamında duyguların ne kadar zorunlu olduğu fikrine sahip olduğunu anlamıyorum. (Hochschild, 1975, s. 284-85) 


Hochschild pasajin devamında iddiasını borsa örneği üzerinden açıklar. 
Buna göre, VVeber sözgelimi borsadaki ani iniş çıkışlar esnasında duyguların devreye girdiğini düşünür ve bu duygulan irrasyonel olarak niteler. Bununla birlikte borsacıların yaşamında duyguların yalnızca panik durumunda ortaya çıktığını söylemek mümkün değildir. 
Bir borsacı normal bir günde tatmin, heyecan, kaygı, elem, neşe gibi pek çok duyguyu yaşayabilir ve bunlar irrasyonel olarak nitelenemez. Dolayısıyla yalnızca istisnai durumlara odaklanıp duyguları irrasyonel olarak nitelemek yerine, duyguları gündelik yaşamda rasyonel eylemin bir parçası olarak görmek ve değerlendirmek gerekir (Hochschild, 1975, s. 
185). Hochschild”ın Weber üzerinden yaptığı eleştiriyi klasik sosyolo li çalışmalarına genelleyebilmek mümkündür. 
Zira örnek olarak Simmel modern dönemde duygusal davranışın arka plana atıldığına işaret ederken aynı zamanda 


duygusuzluğun birlikte yaşamanın tek ortak yolu olduğunu savunur (Scherke, 2010, s. 267). Kemper:n Research Agendas in the Sociology of Emotions isimli eserinde vurguladığı gibi 1930”lardan itibaren sosyolofide hakim olan rasyonel insan kavramı nedeniyle, genel olarak duygular sosyoloji çalışmalarından dislanmıştır (1990). İnsan davranışlarını hesaplanabilir kılmak isteyen sosyoloji için rasyonel insan kavramı, duyguların irrasyonel olarak nitelendirilmesine ve kenara itilmesine neden olmuş ve bu durum bir yandan ‘Zeitgeist’ kavramına atıfla toplumdaki genel degisimle de irtibatlandırılmıştır (Scherke, 2010, s. 268). Öte yandan sosyolojinin kurulus döneminde bir branşlaşma çabası içerisinde olması, psikolojinin çalışma alanı dahilinde görülen duyguların kenara itilmesinin ve duyguların ancak sosyolofi için tam anlamıyla bir kurumsallaşma gerçekleştiğinde açılan yeni alanlarla birlikte çalışmalara dahil edilebilmesinin bir diğer nedenidir. Bütün bu faktörler çerçevesinde hem genel olarak sosyolojide hem de sınıf çalışmalarında duygularin ele alınmasında atflardan öteye gitmeyen bir muğlaklığın söz konusu olduğu söylenebilir. Sınıflan salt ekonomik ayrışmalar üzerinden ele alan erken dönem sınıf çalışmalarında duyguların sinif oluşumundaki etkisi hemen hemen hiç dikkate alınmamakla birlikte, klasik sosyologların sınıflar söz konusu olduğunda da derinlemesine analizine 


yer vermeksizin yalnizca duygularin Onemini ima eden atiflarinin bulundugu söylenebilir. Bu bağlamda sınıf iliskilerini sömürü ekseninde tamamen ekonomi merkezli olarak açıklayan Marx ve takipçileri için “yabancılaşma” ve “sınıf öfkesi” bir kenara bırakıldığında söz konusu muğlak analizin dahi eksik kaldığı söylenebilir. Sınıf çalışmalarının uzun yıllar Marx"ın açtığı çizgide ilerlemesi de bu durumu pekiştirmiştir. 


Ote yandan sınıf çalışmalarının üretim odaklı tüketim odaklı çalışmalara kayması, literatüre yeni bir 


çalışmalardan 


perspektif kazandırmıştır. Bu noktada kültüre, alışkanlıklara, beğenilere yaptığı vurguyla Bourdieu”nun etkisi önemlidir. 
Bourdieu”nun sembolik, sosyal ve kültürel kapitale yaptığı vurgudan hareketle, “duygusal kapital” gibi kavramlar üretilmiş (Novvotny, 1981) ve sınıf kültürüne, tüketime ve daha özelde toplumsal cinsiyete odaklanarak duygulan ele alan çalışmalar ortaya çıkmıştır. Ne var ki duygulara vurgu yapan çalışmalar sıniflarin ekonomik olarak değil kültürel ve değerlere bağlı pratiklerle bir bütün olarak inşa edildiğini öne çıkarsa da, ekonominin en belirgin gösterge olması sınıf teorilerinin üretimden tüketime evrildiği bir dönemde, sınıf bağlamında duygu analizlerinin de tüketim çerçevesinde şekillenmesini kaçınılmaz kılmıştir. Bu dürümün sosyal teorinin sintflar üzerinde kullanılmasıyla ilgili olarak şu sorular ekseninde önemli bir boşluk inşa 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ettiği söylenebilir: Duygular nereden kaynaklanır, neden ortaya çıkarlar, sosyal sınıf pozisyonlanna nasıl bağlıdırlar ve bazı tüketim pratiklerini nasıl harekete geçirirler? Oysa bu sorular çoğu zaman ihmal edilerek duygusal durumlar genellikle tüketim literatününde psiko-sosyal bağlamdaki yerleri layıkıyla belirlenmeden nadiren ortaya çıkan durumlar olarak çerçevelenmiş ve yanlış yorumlanmıştır. (Rafferty, 2011, s. 239-241) 


Sosyololide Duygu Araştırmaları ve Sınıf-Duygu İlişkileri 


Bugün hem 1970'lerden itibaren ortaya çıkmaya başlayan duygu sosyolojisi alanının gelişimi, hem de gelinen noktada siniflar1 açıklamada ekonomik etkenlere odaklanmanın yetersiz kaldığının görülmesi, tabakalaşmanın farklı boyutlarına odaklanan çalışmaların ortaya çıkmasına etki etmiştir. Söz konusu iki etkenden duygu sosyolofisinin ortaya çılışı, Golfman”"ın öncülük eden çalışmaları bir yana bırakılırsa, 1970”lerin sonunda Randal Collins (1975), Theodore Kemper (1978), Arlie Hochschild (1979), Thomas Schelf (1979) ve David Heise (1979) gibi düşünürlerin çalışmalarıyla gerçekleşmiştir. Duyguların sosyal yapı, kurum ve etkileşimle ilgisine odaklanan bu çalışmaların çoğu doğrudan sınıf ekseninde yapılan çalışmalar olmasa da, 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duygulann kendisini birer kaynak olarak gördükleri için özellikle güç ve stata bağlamında tabakalaşma çalışmalarına önemli katkılar sunmuşlardır. Bilhassa bu konudaki en erken teşebbüslerden biri olarak Kemper"n Social Interactional Theory of Emotions isimli kitabı ile güç ve statü odaklı teorisi duyguların kişilerin sosyal hiyerarşideki konumlarına dair kabullerine bağlı olarak ortaya çıktığını göstermesiyle ayrı bir önemi haizdir. Zira Kempera göre kişinin sosyal hiyerarşideki pozisyonuna dair yorumu değerler, arzular ve inançlar doğrultusunda şekillenir (Scheve, 2013, s. 17). Durkheim, Goffman ve Collins çizgisinden hareketle teorisini güç ve stata üzerine kuran Kemper (1978, 2011) duygulann olusumunda bireyin kendisini karşısındakinin güç ve statüsüne eşit, yetersiz ya da üstün olarak görmesinin etkili olduğunu savunur. 
Gücün fazla olduğu durumlarda eğer kişi sorumluluğu üstleniyorsa suçluluk, sorumluluğun başkasına ait olduğunu düşünüyorsa ölke yada megalomanlık hissederken, gücün eşit görüldüğü durumlarda güven, yetersiz görüldüğü durumlarda ise anksiyete hisseder. Aşırı statü utanca yol açarken, yetersiz statüye sahip olma hissi depresyona yol açar. Aynı şekilde gücün ya da statünün kaybı da belirli duyguların ortaya çıkmasına neden olur. 


Duyguları sosyolofik perspektifle ele alan ilk sosyologlardan biri olan Arlie Hochschild”n çalışmaları da tabakalaşma-duygu ilişkileri bağlamında önem 


arz eder. 1975 yılında yayımlanan “The Sociology of Feeling and Emotion: Selected Possibilities” ve 1979 yılında yayımlanan “Emotion VVork, Feeling Rules and Social Structure” isimli makalelerinin yanısıra özellikle 1983 yılinda yayımlanan The Managed Hearth: The Commercialization of Human Feeling isimli eseri, ortaya attığı “duygu işçiliği” ve “duygusal emek” gibi kavramlarla tabakalaşma çalışmalarına başka bir boyut kazandırmıştır. Hochschild’in çalışmasından hareketle Türkçe literatürde de pek çok çalışmada farklı açılardan ele alınan (Seçer ve Çınar, 2004; Güngör, 2009, Ozkaplan, 2009; Şengül, 2009; Kaya ve Serceoglu, 2013; Avci ve Boylu, 2010; Başbuğ ve Ballı ve Oktug, 2010, Çelik ve Turunç, 2011; Kart, 2011; Oral ve Kose, 2011) duygusal emek kavrami hizmet sektörünün gelişmesiyle birlikte işin karakteristiğinin değişmesi ve artık çalışanların fiziksel ya da zihinsel olarak sarf ettikleri çabanın ötesinde duygusal olarak da emek sarf etmeleri gerektiğini ortaya koyan bir kavramdır. Bu eksende Türkçe literatürdeki söz konusu çalışmalar daha çok hizmet sektörü çalışanları üzerine odaklanarak, duygusal emek ile tükenmişlik, iş memnuniyeti, iş doyumu vb. arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmaktadır. Dolayısıyla turizmden, işletmeye, ekonomiden kamuya kadar pek çok farklı alanda yayınların yer aldığı görülmektedir. Bununla birlikte sosyolojik açıdan pek çok veri sunmasına rağmen, 


ilgili çalışmalarda sosyologlarin konuyu ele almasındaki eksiklik göze çarpmaktadır. Öte yandan “Hislerin kamusal olarak gözlemlenebilen yüz ve beden ifadeleri yaratmak üzere yönetilmesini ifade eden ve bir ücret karşılığı satıldığı için değişim değeri bulunan” (Hochschild, 2003, s. 7) duygusal emek kavramı, özellikle müşterilerle birebir iletişimde bulunan çalışanların duygulanm kontrol ederek bunları kendisinden beklendiği yönde dönüştürmesini ifade eder. Karşıdaki insanda belirli duygular oluşturmak için duyguları yönetme sürecine işaret ederken Hochschild, Goffman’in yaklaşımından hareketle hizmeti şov, hizmet sunanı aktör, müşterileri seyirci ve işin yapıldığı yeri sahne olarak ele alır (Çelik ve Turunç, 2011, s. 
228). Mavi yakalılar ile hizmet sektörü çalışanları arasında yaptığı karşılaştırma ile duygusal emek hususunda uzmanlaşmanın gerçekleşmesini ortaya koymaya çalışan Hochschild, hizmet sektöründe çalışanların başkalarına pozitif eneri aşılarken kendi duygularını kontrol ettiklerini göstermeye çalışır. Ebeveynlerin duygusal sosyalleşme pratiklerini de etkileyen bu durum, orta sınıfa mensup çocukların alt sınıfa mensup çocuklara kiyasla hislerini dönüştürme konusunda daha başarılı olduklarını gösteren sinifsal veriler de sunar. Bu yaklaşım iki sektör çalışanlarının duygu yönetiminin sıklığı ve türleri doğrudan kıyaslanmadığı için eleştiriliyor olsa da (Thoits, 1989, s. 
324), pek çok çalışmaya kaynaklık eden 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önemli veriler sunar. Örneğin duygusal emek ile yabancılaşma arasındaki ilişki üzerinde duran Kaya ve Serçeoğlu (2013) çalışanlardan beklenen duygusal davranış kalıplarına uymak için bastırılan ya da göstermelik olarak sergilenen duyguların “iş memnuniyetsizliği”, “duygusal uyumsuzluk”, “duygusal yorgunluk” ve “işe yabancılaşma”ya yol açtığını göstermektedir. Ayrıca yabancılaşma düzeyinin kadrolu ya da geçici olma gibi statülere bağlı olarak değişmesi de tabakalaşma çalışmaları açısından anlamlı bir veri sunar. (Kaya ve Serçeoğlu, 2013, s. 331-32) Bugün sosyolojide tabakalaşma çalışmalarının sınıf analizlerinden meslek gruplarına kaymış olması da Hochschild’in ve takipçilerinin çalışmalarına ayrı bir önem katmaktadir. 


Randall Collins”in duygu ve sınif ilişkilerini ele alan çalışmaları (1975, 1990) Durkheim ve VVeber gibi öncülerin teorilerini genişletmesiyle ayrı bir önem taşır. 
Collins mikro-sosyolojik bir perspektifle, Durkheim’in toplumu birarada tutmanın kaynağında ahlaki dayanışma üreten bir mekanizmanın yer aldığı iddiasını, duygulan üreten bir mekanizma şeklinde genişletir. Bilhassa VVeber"in gündelik hayatta sürdürülen tabakalaşmayla tasnif edilen statü grupları ya da ekonomik eylemin motivasyonu olarak ele alınan din gibi analizlerinin de merkezinde duyguların yer aldığı iddiasıyla Collins, topluma dayanışmayı sağlayan ya da itaat, egemenlik gibi hiyerarşik duygularla çatışmayı harekete geciren seyin duygular oldugunu dile getirir. Ancak klasik sosyoloji teorilerinde degerler ya da mesruiyet uzaktaki soyut kavramlar olarak kalırken, bunların mikro-sosyolojiye dönüştürülmesi karşımıza duyguları gikanr (Collins, 1990, s. 28). 
Burada Collins”in teorisinin temel oluşumlarından birini teşkil eden makro-sosyolojik olguları mikro-gerçekliklere dönüştürme çabasının duygular üzerine uygulanması söz konusudur denilebilir. 
Collins, Goffman ve Garfinkel’den hareketle “etkileşimsel ritüel” ve “duygusal enerji” kavramsallaştırmaları üzerinden güç ve statü ritüellerini tabakalaşmış etkileşim ritüelleri olarak analiz eder. Güç ritüellerinde emir veren ve emir alan üzerinden bir çözümleme yapılır: emir alan, verenin ne istediğini söylemeden yapmak için çok çaba sarfederken, veren kendinden daha aşağı olanın zihni üzerinde egemenlik hissi oluşturmak ve onların egemenlik isteğini kırmak için baskıyı kullanır. Bu ilişkide güçlü fakat karmaşık duygular hissedilir. Emri veren egemenlik, alan zayifhk hisseder, ancak diger yandan emir-alan zayiflik, depresyon, korku gibi negatif duygularının yanısıra hakim olanın duygu durumuyla güçlü bir duygusal enerii, baskınlık ve öfke hisseder (dövülen cocuklann ileride saldirgan olması gibi). Aynı şekilde aşırı baskı kullanan emir-veren kişiler için de baskı yapuklan kişilerden rol alımıyla gerçekleşen bir sado-mazosist kişilik sergilenmesi söz konusudur. Bu durumda her iki hiyerar- 


şideki kişi de dominantlık, korku, öfke ve pasiflik gibi duyguların bir kansimim hisseder. Bu minvalde güç ilişkileri analizinde rol alımı, belli bir hiyerarşiye ait olan duygulardan söz etmeyi zorlasunr. 
Ancak emir-alanın eylem halinde korku hissetmesi gibi belli durumlarda belli duyguların ortaya çıkuğı bir ilişkisellikten söz edilebilir (Collins, 1990, s. 34-36). 


Sınıf ilişkilerinde duyguların önemini gösteren önemli isimlerden bir diğeri Richard Sennetttir. Bilhassa Sennett ve Cobb’un The Hidden Injuries of Class (1993) isimli eseri, sınıf mensubiyetinin altındaki daha derin duyguları sorgular ve sınıf ilişkilerinin hatta gündelik hayatin temelinde insanın saygınlığını kazanma ve koruma talebinin yer aldığını iddia ederek duyguların eşitsizlikle ilişkisinde temel bir noktaya işaret eder. Toplumsal hiyerarşide yukarı doğru hareketlilikle ortaya çıkan “statü uyuşmazlığı”nın gerçekte daha derin duygularla ilişkisinin olup olmadığı sorgusu sınıf ilişkilerinde yeni tartşmalara imkan tanır. Eğitimle gelen toplumsal saygının, kişinin kendisine saygisini yitirmesine vesile olması üzerinden kendine saygı ve toplumsal saygı arasındaki paradoks ve dolayısıyla sınıfsal konumun kişiselliği ortaya koyulur. Böylece simifsal kayıp ve kazanımlarda arzulanan ya da kaçınılan şeyin maddi değişimin ötesinde saygı olduğu gösterilmek istenir. 


Burada kısa bir tasvirine yer verilen çalışmalar sadece duygu sosyolofisinin 


temel metinlerini olusturmakla kalmaz, aynı zamanda tabakalasma ve duygu iliskisiyle alakalı yeni sorular gündeme getirirler. Bu sorulan bizatihi tabakalaşma çalışmaları içinde ele almak, tabakalaşma alanında duygulara yer açmanın temel yollarından biridir. 


Tabakalaşma Çalışmalarında Duyguları Ele Almanın Önemi 


Psikoloji ya da felsefeden farklı olarak sosyolofinin duyguların sosyal olanla, yani zamana, mekana, kültüre vb. bağlı olarak değişen durumlarla irtibatını göz önünde bulundurması, duyguların sosyal gruplar, sınıf ve tabaka gibi bireylerin ötesindeki yapılarla irtibatlı bir şekilde ele alınmasına imkan tanır. Böylece duygular hem belirli durumlara has, psişik, gelip geçici şeyler olmanın ötesinde anlamlar taşıyan hem de toplumsal olanı anlamlandırma- ya vesile olan bir boyut kazanır. Duyguların evrensel mi olduğu yoksa kültürden kültüre değişen bir mahiyet mi arz ettiği yönündeki teorik tartışmalar ve pozitivist, inşacı ya da sembolik etkileşimci gibi yaklaşımlar arasındaki farklılıklar (Kemper, 1990, s. 5-17, Thoits, 1989, s. 319-320) makalenin simirliliklan itibariyle bir yana birakilirsa, sosyolojik perspektifle duyguları ele almak onların daha geniş kapsamhi, sürekli ve değişimi belirli toplumsal şartlar ekseninde gerçekleşen boyutunu 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takip etmemizi mümkün kilar. Tabakalaşma-duygular ilişkisi bu minvalde ele alındığında, hem duyguların hem de toplumsal tabakaların daha derinden bir analizi ortaya çıkacaktır. 


Söz konusu derinden analizin gerçekleştirilmesi için üzerinde durulması gereken ilk nokta, toplumsal tabakaların yalnızca bireyin kendisine ya da karşıdakine bakışıyla degil, aynı zamanda iyi yaşam araçlarına ulaşma imkanlanyla ilgili olmasıdır. Bir başka deyişle bir sınıfa ait olmak, baskalannin bize sınıf biçerek şu ya da bu değerlendirmelerde bulunmasıyla değil, bizim ve başkalarının değerli gördüğü iyi yaşam araçlarına ne derecede sahip oldugumuzla alakalı bir durumdur. 
Bunlara ulaşma imkanlarındaki eşitsizlikler, kişiyi sadece bazı kaynaklara ulaşmaktan mahrum bırakmaz, aynı zamanda kendi sınıfsal konumuna özgü duygu durumlanna sahip kilar. Dolayısıyla bir sınıfı ya da tabakayı doğru anlamak, sadece o tabakadaki kişilerin iyi yaşam koşullarına ulaşma imkanları ve yaşam tarzlarıyla ilgili araştırmalarla mümkün olmaz. Bu imkanların ya da imkansızlıkların ortaya çıkardığı duygular ve bunun da ötesinde kendinde birer kaynak olarak ortaya çıkan duyguların söz konusu imkanlara etkileri de tartışılmalıdır. Bu tartisma için en genel anlamda üç tür soru ele alınabilir: 


Bireyi en çok meşgul eden şeyler nelerdir? (iş-emek-meşguliyet-kazanç) 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e Birey neleri elde ettiğinde daha iyi bir yaşama sahip olacağını düşünür? 
(güç, statü, değerli nesneler) 


Birey başkaları kendisine nasıl muamele ettiğinde üzülür ve başkalarına nasıl muamele etmesi gerektiğini düşünür? Ne tür davranışlarda bulunduğunda utanır ya da suçlu hisseder ve bu davranışlar niçin bireyi böyle bir duyguya sevk eder? (duygu ve moral değerler) 


Sinifsal yapıyı ve sinifin üyelerinin yaşam tarzı, beklenti, değer biçme, başkalarına ve kendilerine karşı muamele gibi davranışlarını anlayabilmek için buradaki her üç soru da hayati derecede önem taşır. Birinci sorunun cevabıyla birlikte ortaya çıkan yaklaşım: şu ya da bu sınıfa ait olmanın temel göstergesini, emek sarf ettiğimiz meşguliyet alanlarının çeşitlerine ve bu meşguliyet alanlarının ortaya çıkardığı ekonomik degerle ilişkimize bakarak belirler. Marx"n sınifla ilgili analizleri daha çok bu nokta üzerine yoğunlaşır ve sınıfın sosyo-kültürel göstergelerine temel teşkil eden şeyin bu nokta olduğu düşünülür. Diğer taraftan Bourdieu sınıfsal yapının bireyler üzerindeki nüfuz ve egemenliğinin, sadece bu faktörle açıklanamayacağını, bunun yerine söz konusu egemenliğin daha yumuşak formları bulunduğunu söyler ve bunları kültürel kapital ve habitus terimleriyle açıklar. Ona göre sınıfsal yapının üyeleri üzerindeki nüfuzu, daha çok gizli veya derin yapılar 


ve tecrübeler olarak yorumlanabilecek kültürel kapital ve habitus üzerinden gerçekleşir. İkinci soru esas itibariyle bunlara ilişkin bir cevap ister, zira statü ve güç arayışı ile alışkanlıkların (habits) bir kombinasyonu olarak kendisini gösteren habitus ve kültürel kapital (Sayer, 2005b, s. 16), Bourdieu için ekonomik, kültürel ve toplumsal açıdan değerli bir nesneler ve bazen semboller düzenini ifade eder. 
Bu nesneler ve semboller düzeni, üyelerin ait olduğu sınıfsal konumu belirleme ve yorumlamanın daha elverişli ve derin yollarını sunar. Aslında üçüncü soru Bourdieu”nun sınıfsal nüfuzun derin ve gizli yapıları olarak yorumladığı kültürel kapital ve habitus alanına dair bir genişletme teşebbüsü olarak yorumlanabilir. 
Böyle bir teşebbüsün iki nedeni vardır. 
Birincisi, “statü ve güç arayışları”nda, sınıf üyelerinin, kendi hayatlarını yaşarken öz-saygı, onur, baskalan tarafından deger verilme isteği gibi duygular tarafından yönlendirilen değer bağımlı duygusal arzularının oldukça önemli bir rol oynamasıdır. Burada Bourdieu”nun “Aarayışlar”a ilişkin vurgusu önemli olmakla birlikte, bireyin hayatında bu arayışları yönlendiren eşitsizliğin Bourdie’nun analizinde olduğu gibi estetik değil, daha çok moral ve duygusal boyutunun one çıktığını hesaba katmak gerekir (Sayer, 2005b, s. 
16). Çünkü hangi sınıftan olursa olsun, kişinin değerli nesneler ve semboller düzenine arayışlar aracılığıyla iştirakinin asıl motivasyonu çoğunlukla saygı, onur 


ve değerli bir yaşam arayışıdır. İkinci olarak, eşitsizliklerin meydana getirdiği ve moral boyutu olan ya da olmayan duygu durumlar, tabakalara özgü yeni kapitaller ve üyelerince tekrarlanan habituslar olarak okunmalıdır. Bir sınıf üyesinin sinifsal aidiyetinin daha derin ve yumuşak göstergeleri olarak evinde şu ya da bu mobilyayı, üzerinde şu ya da bu giysiyi, hatta mutfağında şu ya da bu malzemeleri görmemizi veyahut onun şu ya da bu beğeniye sahip olduğunu fark etmemizi sağlayan şey, sınıfa özgü saygı, utanç, kiskançlık ve haset gibi duygusal habituslar olabilir. Dolayısıyla analiz edilmesi çoğu zaman meşakkatli bir süreç gerektiren bu “daha derin” duygusal habituslar, bir sınıfı ya da tabakayı ve onun üyelerinin davranış tarzlan ve beklentilerini anlamanın yeni ve önemli bir yolunu ortaya koyar. Bu nedenle Sayer, “eğer sınıfın önemini anlamak istiyorsak sosyologların yapmaya eğilimli olduklarından daha ciddi bir biçimde normatifligi, özellikle de ahlakiliği ele almamız gerektiğini, bu olmaksızın, niçin sınıfın bir ilgi meselesi ve insanlar için bir utanç olduğunu hiçbir şekilde izah edemeyip, büyük ölçüde basit ve yabancı açıklamalar üretmekle kalacağımızı” söyler (Sayer, 2005a, s. 948). 


Tabakalaşma çalışmalarında duyguların göz önünde tutulmasıyla ilgili bir diğer önemli mesele duygulann bizatihi kendilerinin birer sosyal kaynak niteliği taşımasıdır. Bir başka ifadeyle duygular “yalnızca maddi kaynakların eksikliğine 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verilen bir tepki değildir, onların bizatihi kendileri pozitif oldukları zaman yüksek degerli kaynaklardır ve sadece insanların degil sosyal yapının ve kültürün üzerinde de geniş etkileri söz konusudur” (Turner, 2014, s. 179). Dolayısıyla her türlü degerli nesnenin eşitsiz dağılımından kaynaklandığını söyleyebileceğimiz tabakalaşmanın, kendinde birer degerli kaynak olarak duyguların dağılımını analiz etmeden ele alınması eksik olacaktır. Zira birer değerli nesne olarak pozitif duyguların, bunlardan mahrum kalındığında ise negatif duyguların dağılımında da bir tür eşitsizlik söz konusudur. Duyguların kendilerinin birer kaynak niteliği taşıdığı duygu sosyolojisinin kurucularının pek çoğu tarafından ele alınmış olsa da, tabakalar arasındaki eşitsiz dağılımını doğrudan analiz eden çalışmaların Turner”a ait olduğu görülmektedir (Turner, 2010, 2014). Duyguların kendinde birer sosyal değer olduğu iddiası Turner tarafından, diğer degerli kaynaklara ulaşma bağlamındaki döngüsellik ekseninde ele alınarak, tabakalaşma ve sosyal hareketliliğin bir başka boyuttan okunmasını mümkün kılar. Örneğin öfkeli, yabancılaşmış ya da utandırılmış insanlar para gibi ekonomik kaynaklan ya da sevgi gibi sosyal kaynaklan elinde tutmak için güvenden mahrum kalacak ve bunlara daha az ulaşacaktır (Turner, 2010, s. 168). Duygusal kaynaklar ile ekonomik, sosyal, kültürel vb. kaynaklar arasındaki etkileşim ise duyguların kurumsal alanlara bağlı kolektif birlikler (gruplar, organizasyonlar) ve tabakalaşma sistemlerine mündemiç kategorik birlikler (statü, toplumsal cinsiyet, yaş, etnisite) içerisinde ortaya çıkugi iddiasından hareket eder. Zira toplumda kaynakların degişimi kolektif ve kategorik birliklerin dağılımına göre gerçekleşir. Burada önemli olan mesele ise bu kaynakların ahlaki tanimlamalan da içeriyor olmasıdır. Dolayısıyla daha fazla kaynak elde edenler ahlaki olarak da digerlerinden daha degerli hale gelirler. Bu ahlaki degerlendirmeler ise yüksek ahlaki degerlendirmelere sahip olan bireylerin daha pozitif duygulan tecrübe etmesi gibi farklı duygular yaşamasına yol açacaktır. 
Bu iddia Simmelin genelleştirilmiş sembolik araçlar [generalized symbolic medial kullanımı üzerinden ahlaki değerlerin ve duyguların bir okumasıdır. Sadece değere işaret etmeyen, aynı zamanda ahlaki imalar taşıyan sembolik araçlar, kaynak olarak paylaşımları muhafaza edilebilirse ekstra pozitif duygusal canlanmaya yol açar. Dolayısıyla sosyologlar daha çok ekonomik kaynak olarak para ve politik kaynak olarak güç üzerinde duruyor olsalar da, sevgi, eğitim, bilgi vb. pek çok kaynakla para ve güçten mahrum olmanın telafı edilmesi mümkündür. En genel anlamda tabakaların anlaşılmasında duyguların önemi, pozitif olduklannda sosyokültürel yapıları olumlu görerek uyum sağlamaları ve diğer kaynakları aramada verdikleri güvenle mutluluk ve memnuniyeti artırmaları olmak üzere iki temel 


noktada görülür (Turner, 2014). Tabakalar arasında negatif ve pozitif duyguların söz konusu eşitsiz dağılımı literatürde belirli duygular üzerinden de tartışılarak ele alınmıştır. 


Duygular Sosyal Tabakayla ilgili Ne Söyler: Utanç, Öfke ve Kiskanclik 


Genelde sosyal yapı, özelde tabakalar ile duygular arasındaki ilişkiyi inceleyen sosyologlar çoğunlukla ortaya koyduklan teorileri belirli duygular üzerinden örneklendirerek ele almışlardır. Utanma, suçluluk, öfke, hing, kiskanclik, gurur, mutluluk gibi pek çok duygunun nasıl ortaya çıktığı, paylaşıldığı, sergilendiği ya da gizlendiği tartışılmış ve çeşitli çalismalarda bunların toplumsal hiyerarşi ile bağı sorgulanmıştır. Bu makalede duygulann toplumsal tabakalarla ilişkisinin nasıl analiz edildiğine örnek olarak utanç, öfke ve kıskançlık duygularının sunulması uygun görülmüştür. 


Utanma duygusu, suçlulukla birlikte toplumsal hiyerarşi bağlamında literatürde en çok ele alınan duygulardan biridir. Scheff, Kemper, Sennett, Turner, Sayer gibi pek cok sosyolog çalışmalarında utanma duygusunu incelemiştir. 
Utanmanın özellikle suçlulukla ve dolayısıyla modernlikle ilişkisi bağlamında yapılan tartışmalar (Elias, 2013/1939, 


Kaufman 1989: Duerr, 1999; Misheva, 2000) makalenin sinirlan itibariyle bir yana bırakılıp, toplumsal hiyerarşiyle ilişkisi bağlamında ele alınacak olursa, karşılaşılan en temel meselelerden biri modern toplumda gücün kullanım araçları arasında diğer insanlara eşit olmadığını hissettirmenin ya da onlan utandırmanın yer aldığı iddiasıdır (Starrin, 2002, s. 3-4). Simmel”in modanın kaynağı zikretmesi ve insanların değişim ve farklılaşmayı 


olarak utanmayı 


isterken aynı zamanda diğer insanların davranış ve görünümlerinden uzaklaştiklarinda utandiklanni söylemesi de bu çerçevede ele alınabilir (Simmel, 1904). 
Zira Bourdieu”nun sembolik hakimiyet kavramından hareketle üst siniflann giyinme kodlan gibi belli işaretlerle kurduğu hakimiyet gerikalmışlık vurgusuyla alt sınıflarda bir utanç olarak tezahür eder (VVilce, 2009, s. 120). Ancak sınıllar ve statüler arasındaki ilişkiye dair daha doğrudan analizlere bakıldığında düşük sosyal statü, düşük sosyal sınıf ve ikinci derecede olmanın utanmanın kaynağı olarak değerlendirildiği görülmektedir. 
Disiplini sağlamanın modern dönemdeki aracı olan utanma, fiziksel cezanın azalması ve sendikal hakların korunmasıyla otoritenin icrasının bir başka boyutu haline gelmiştir (Sennett, 1992, s. 95-102). 
Ote yandan saygıdeğerliğin son derece önemli olduğu alt sınıflar, düşük gelir göstergelerini sürekli olarak saklamak için utanç korkusu tarafından yönlendirilir (Felski, 2000). Başkalarının gözünde başarısız olma ya da yoksunlukla ilgili olan utanç, alt tabakalarda bulunan kişiler için negatif yaptunmlarla ortaya çıkan bir duygudur. Bu nedenle Turner işçi sınıfının ve alt sınıfların daha çok rol aldığı kurumsal alanlardaki kolektif birimleri “utanç üreten makinalar” olarak ele alır. “Üstelik başan elde etmeyle ilgili beklentilerin hiçbir zaman tamamıyla karşılanamayacağının otorite icrası tarafından sürekli hatırlatılması bireyin duygusal olarak daha fazla yaralanması sonucu doğurur” (Turner, 2010, s. 191). Dolayısıyla insanların dünyadaki konumlarıyla alakalı olan utanma duygusu “kültürel kapitalden, en küçük sayginhktan yoksun olma farkındalığıdır” (VVilce, 2009, s. 120). 


Utanma duygusunun analizinde karşımıza çıkan belki de en önemli sorun bir tabu olarak utanmanın kendisinin de utanılan bir duygu olduğu (Kaufmann, 1989), dolayısıyla gizlenmeye çalışılarak aslında bastınılıyor oluşudur. Utanmanin bastırılması ise öfke duygusuna yol açar (Scheff, 1990). Bu nedenle sosyal ilişkide bir tür utanç-öfke döngüsünden söz edilir ve utanma duygusu öfkeyle birlikte ele alınır. Genel olarak bastınlan duygular sadece dönüşmez, aynı zamanda şiddetlenir. Utancın bastırılmasıyla şiddetlenen ölke kişilerarası ilişkilerden yapılara ve kültüre ya da etnik azınlıklar, homoseksucller gibi değersiz görülen kategorik bileşenlere doğru yayılır ve kişinin sınıf 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pozisyonu düştükçe utancı tecrübe etme oranı artar. Nesilden nesile aktanlan bu utanç, orta sınıflar söz konusu olduğunda beklenti daha yüksek olduğu için daha yoğun bir öfkeye ve şiddete dönüşür. Kurumsal alanlarda başarı orta sınıflar için ahlaki bir boyut taşıdığından bu utanç aynı zamanda suçluluğu da bünyesinde banndinr. Suçlulukla kansik bu ölke, terörizmin de kaynağıdır (Turner, 2010, s. 190-194). Ote yandan Sayer'in sosyolojide duygu analizlerinde ahlakiligin eksik bırakıldığına dair yukarıda zikredilen eleştirisi göz önünde tutulduğunda, gurur, hing, merhamet ve aşağılanma ile birlikte utanç ve öfkenin yalnızca etkilenim formları degil, aynı zamanda insanların neye deger verdiklerine göre muamele gördükleri yargılar olduğu da göz önünde tutulmalıdır (Sayer, 2005, s. 948). 


Ofke duygusu, öte yandan, işçi sınıfı söz konusu olduğunda ayrı bir öneme sahiptir. Hassasiyetlerin, kibarlığın, nezaketin ve hatta mutluluğun orta sınıfa ait değerler olarak nitelendirilmesi gibi (Ahn, 2007) öfke duygusu da genellikle işçi sınıfıyla birlikte anılır. Özellikle 
19. yüzyıl söz konusu olduğunda bu durum daha belirgin bir şeklide göze çarpar. Ornegin bir yandan 19. yuzyilin duygusal kültürünün işçi mücadelesinin dinamiklerini anlamadaki diğer 
Savaşı ve büyük grev dalgaları gibi 


açıklayıcı rolünü, yandan Amerikan İç 


olayların duygusal devrimler olarak 


analiz edilebileceğini göstermeye çalışan 


Buchanan, öfkenin sınıf ilişkilerindeki yeri üzerinde durur. 19. Yuzyili sadece Viktoryen baskıların degil aynı zamanda yoğun duygulann değer kazanma çağı olarak ele alarak, evlilikte ve ebeveynlik ilişkilerinde aşkın/sevginin öne çıkarılması gibi sınıf ilişkilerinde de öfkenin merkezi bir rol oynadığı bir durumu analiz eder. Bu bağlamda bugün kapitalizm işçi sınıfı duygularını düzenlemek için çok sofistike yollar geliştirmiş olmasına rağmen 19. yüzyilin hassasiyet dili baskılara direnmek için işçilere önemli fırsatlar sunmaktadır. Böylece işçiler duygulan, otoriteye meydan okumak için, öfkelerini kamusal olarak sergileyerek kullanmıştır (Buchanan, 2014). Bununla birlikte öfkenin bir tür yetersizlik hissinden ya da kendini ifade edememekten kaynaklanan yapısı, düşük gelirli olanların kendi durumlarının sorumlusu olarak zenginleri gördüğü pek çok film ya da roman üzerinden de okunabilmektedir (Chase ve Walker ve Choudhry, 2014, s. 12). Dolayısıyla öfke alt sınıflar için bir direniş aracı haline de gelmektedir. 


Sınıf ilişkilerinde ortaya çıkan temel duygulardan bir diğeri kıskançlıkır. Zira kiskanchk duygusunun kaynağında genellikle eşitsizlik vardır. Bilhassa piyasa toplumu ve rekabet ilişkileri söz konusu olduğunda karşıdakine imrenme ve dolayısıyla kiskançlık ihtimali de artar. Hatta piyasa toplumunun bu yapısı kıskançhgin utanilacak bir şey olmaktan çıkıp, yalnızca “başkalarının sahip olduklarına 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ulaşma arzusunun” duyguya dönüşmüş hali olarak görülmektedir (Barbalet, 2004, s. 106). Öte yandan kıskançlığın hınçla birlikte olan ve bireyi kıskandığı şeye ulaşmaya ya da onu yıkmaya yönelten türü ile sadece bir imrenme şeklinde ortaya çıkan ve kiskanilan kişiye karşı bir olumsuzluktan ziyade saygı uyandıran türü arasında da ayrım yapmak gerekmektedir (Sayer, 2005, s. 149). Zira kiskançlık genellikle eşitlik talebinin diğer insanların da daha az refaha sahip olmasını isteme arzusu olarak anlaşılması ve yıkıcı bir duygu olarak ele alınması nedeniyle eleştirilen bir duygudur (Norman, 2002, s. 43). Ancak kıskançlığın haklı bir duygu olarak görüldüğü zamanlardan söz edilebilir. Ravvls”"ın daha aza sahip olanların daha çoğa sahip olanları kıskanması şeklindeki genel kiskanclik ve bir rekabet meselesi olan özel kıskançlık arasında yaptığı ayrım bu bağlamda ele alınabilir (1999, s. 466). Genel kıskançlık daha çok sınıfsal bir duruma işaret eder ve evrensel olarak kaçınılmaz ve değiştirilemez bir duygu olan özel kıskançlıktan farklıdır. Bununla birlikte özgürlük, fırsatlar, refah, öz saygı gibi temel şeylerin dağıtımında ortaya çıkan kiskanclik meşru görülebilir (Huges, 2007, s. 352). 
Burada karşımıza gelirde esitlik/firsatlar- da eşitlik tartışması çıkar ve kıskançlık daha çok gelirle ilgili bir duygu olarak değerlendirildiğinde söz konusu olumsuz vurgular gündeme gelir. Öte yandan kıskançlığın bir adım ötesinde hing söz 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konusu olduğu zaman, sınıf sistemini derinden etkileyen bir duygu ile karşı karşıya gelinir. Zira yapısal zıtlıklan sınıf düşmanlığına götüren duygu siniflan eyleme iten hınçtır (Barbalet, 1992, s. 
153). Dolayısıyla kıskançlığın eyleme geçiren bir boyutu söz konusudur ve bu söz konusu boyut göz ardı edildiğinde tabakalaşma çalışmalan bir yönüyle eksik kalacaktır. Zira kıskançlık yalnızca alt ve üst sınıflar arasında değil, örneğin farklı cinsiyetler arasındaki eşitsizlikte de ortaya çıkan bir duygu olarak sınıf taruşmalarının ötesinde genel olarak toplumsal tabakalaşmayla ilgilidir. Bu nedenle kıskançlık duygusunun hangi durumlarda ortaya çıkıp bireyi harekete geçirdiği ve ne tür eylemlere sebep olduğu ile hangi sosyal durumların kıskançlık duygusunu tetiklediği analiz edilerek toplumsal tabakalaşmanın mahiyeti daha derin bir biçimde anlaşılabilir. 


Sonuç 


Sosyolojide tabakalaşma çalışmaları bugün sınıflara odaklanan ekonomi temelli yaklaşımların bir adım ötesine geçerek kültüre, kimliğe, cinsiyete, beğenilere vs. 
önem veren tartışmalarla başka bir boyuta taşınmıştır. Söz konusu genişlemenin temelinde hem üretimden tüketime geçiş ve hizmet sektörünün ortaya çıkışı gibi ekonomi temelli dönüşümlerin gerçeklesmesi hem de esitsizliklerin cinsiyet, irk, sosyal aidiyet gibi pek çok farklı alanda görülmeye başlaması nedeniyle klasik açıklamaların yetersiz kalması yatar. Öte yandan sosyolojinin kurumsallaşmasını tamamlayarak diğer alanlardan ayrışmasının gerçekleşmesiyle, disiplinlerarası nitelik taşıyan pek çok tartışmanın alana girmesi söz konusu olmustur. Disiplinlerarası çalışmalar ise sosyolojinin ortaya çıkışındaki pozitivist yapısının ve rasyonalizm vurgusunun zamanla terk edilmeye başlamasıyla paralel olarak ilerler ve sosyal yapıların anlaşılmasında farklı bileşenlerin degerlendirilmeye alınması söz konusu olur. Duyguların sosyolofik tartismaya dahil edilmesi de bu değişmelerle birlikte mümkün hale gelmiştir. 


Sosyolofinin kuram ve tekniklerini duygulara uygulayarak, duygular ile sosyal yapılar arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışan duygu sosyolojisinin ortaya çıkisi, kurulusundan bu yana sosyolojik tartismanin temel meselelerinden olan sınıflar ve tabakalann ele alınmasında da duyguların göz önünde tutulmasına imkan sağlamıştır. Zira duygu sosyolofisinin kurucu isimleri dahil olmak üzere pek çok düşünür, bilhassa güç ve statü ilişkilerine odaklanarak duyguların toplumsal hiyerarşi ve eşitsizliklerle ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulunmuştur. Bununla birlikte söz konusu çalışmaların üzerinden 40 yılı aşkın zaman geçmiş olmasına rağmen, ne genelde duygu sosyolojisi ne de duygu-tabaka- 


laşma ilişkileri üzerine Türkçe literatürde yeterli sayıda çalışma bulunmaktadir. 
Dolayısıyla alanın ve temel meselelerinin tanıtıldığı giriş çalışmalarından başlayarak, duygulan sosyal analizin bir parçası haline getiren metinlere ihtiyaç duyulduğu gorulmektedir. Bu çalışma söz konusu ihtiyacın bir parçası olarak tabakalaşma çalışmalarında duygulara yer açmak adına yapılmış bir teşebbüstür. 


Sınıf calismalannda duygulann tartşılmaya başlaması aslında ekonomiden, beğenilere onun bir adım ötesinde değerlere ve duygulara geçen bir derinleştirme süreci olarak görülebilir. Zira Marx"n açugi çizgide ekonomi ve sömürü temelli olarak tartışılan sınıllar, bilhassa Bourdieu”nun ekonomik sermayenin yanında, kültürel ve sosyal sermayeye ve habitusa yaptığı vurgularla kültür, estetik ve begeniler bağlamında daha geniş çerçevede ele alınmaya başlamıştır. Ancak bunun bir adım ötesindeki duygu ve degerler boyutu hala ana akim sosyolojide eksik birakilan bir boyut olarak kalmıştır. Oysa bireylerin sosyal hayatta eylerken estetik kaygılardan ziyade çoğu zaman yalnızca psikolojik bir tepki olmaktan ote ahlaki olarak da degerli görülen saygınlık, onur gibi duygusal tatmin arayışlarıyla hareket ettiği söylenebilir. Benzer şekilde utanç, aşağılanma, suçluluk gibi negatif duygulardan kaçınma arzusu da bireylerin fillerini belirleyebilir. Bilhassa artık gösterişçi tüketimin merkezde olduğu bir dünyada, ekonomik seviye ve statüler 


68 


ile bunların taşıyıcısı olan estetik deger ve beğenilerin kendilerine sahip olma ya da onlardan yoksunluk durumuna göre belirli duygulan oluşturması ya da tetiklemesi kaçınılmazdır. Bir başka ifadeyle alt sınıflarda utanç, ölke, aşağılanma, kıskançlık gibi duygulann; üst sınıflarda ise aksine mutluluk, tatmin, onur gibi pozitif duyguların ortaya çıkması daha kolaydır. Duyguların kendilerinin birer sosyal kaynak olduğu göz önünde tutulduğunda, sahip olma ve yoksunluğun bu tetikleyici niteliğinin bir tür döngüsellik içerisinde gerçekleştiği görülecektir. Bir başka ifadeyle pozitif duygulara 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Sosyal Tabakalar ve Kentsel Katmanlar: Istanbul’da Mekansal Ayrışma Biçimleri 


Georges Perecin La Vie Mode D’Emploi (Yaşam Kullanma Kılavuzu) romanının, Türkçe çevirisinin eski baskilannda da kullanılmış olan orijinal kapağında, bir apartman kesiti yer alır. Kesitte bodrum ve çatı katları dahil toplam beş kat ve her katta farklı bir yaşam biçimi resmedilmiştir. Aşağıdan yukanya ilk sırada alt sınıflardan olması muhtemel önlüklü bir kadın görülür, duvar yüzeylerinde herhangi bir açıklık yoktur, bir üst kata çıkıldığında pencere boşlukları ve gösterişli perdeler, avize ve şömine gibi detaylar dikkati çeker, koltukta oturan kadının giysileri şık ve pahalı gozukmektedir; aile yaşantısının resmedildiği katlarda tavan yükseklikleri de diğerlerine nazaran yüksektir, en üstteki çatı katlarında ise tavan yüksekliği minimumdadır, burada “bohem” bir yaşam tarzı resmedilmiştir, soldaki odanın içinde etrafındaki tuvallerden tahmin edileceği üzere ressam olması muhtemel bir karakter vardır, diğer odalarda ise çatıdan akan suya karşı şemsiyeyle korunan ve soğuktan kollarını kovuşturmuş olan diğer karakterler dikkati çekmektedir. 


Tabakalaşma veya sınıfsal ayrımlar açısından uzun uzadiya okunabilecek olan bu görsel, ait olunan sınıfın, sosyo-ekonomik durumun mekana doğrudan yansımasının mizahi üslubu ve capcanlı renkleriyle dikkat çeken bir örneğidir. Ancak esasında sınıfsal farklılıklar apartman özelinden çok kentlerin geneline yayılmış haldedir. Ozellikle günümüz kentlerinde aşağı tabakalardan gelen insanlar zenginlerin bodrum katlarını kiralayıp ikamet etmek bir yana, onların yaşadıkları semtlere bile erişmezler. Farkli siniflar farklı bölgelerde kümelenmekte veya aynı bölge içerisinde fiziki sınırlarla, güvenlikli kapılar, duvarlarla birbirlerinden ayrışmaya devam etmektedirler. Sadece 


barınma degil, çalışma ve sosyalleşme alanlarında da ayrışma söz konusudur. 
İnsan grupları veya kamusal-özel alanlar arasındaki aynmin yanısıra, işlevlerin konumlanışı açısından da mekansal kümelerden bahsetmek mümkündür. 
İnsanların sosyo-ekonomik düzeylerine bağlı ayrışma biçimlerinin ele alınacağı bu yazıda, öncelikle kent ve tabakalaşma arasındaki ilişki, güncel tartışmalar çerçevesinde açıklanacak, ilerleyen bölümlerde ise Türkiye ve bilhassa İstanbul özelinde işlevlere bağlı bir biçimde yaşanan dönüşümler örneklendirilerek, kentte oluşan katmanlann evrilme sürecinin izahına çalışılacaktır. 


Sinifsal Farkliliklarin Mekana Yansimasi ve “Mutenalastirma” Kavrami 


Kent araştırmaları, daima disiplinlerarası bir mahiyete sahip olagelmiştir. Sosyolojinin bir alt dalı olan kent sosyolo lisi ise, ilk günlerinden itibaren sosyolojinin başat çalışma alanlarından birisidir. Klasik sosyologların metinlerinde kente dair izahların yapılmasına ek olarak Amerikan sosyolofi geleneğinin başlıca çalışma alanı kentler ve kentli insanların yaşam biçimleri olmuştur. Bunun başlıca nedeni kentleşme süreçlerinin endustrilesmeyle açıklanmasıdır. Kent, ekonomik ve 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sosyal yapıdaki degisikliklerin izlendiği mekandir ve endüstriyel anlamda kentlerin gelişimine bakıldığında, kapitalist sımflann mekan üzerindeki tezahürlerini ayırt etmek kent sosyoloiisinin, özellikle Marksist literatürdeki gündemini uzun süre işgal etmiştir. Endüstri sonrası toplumlarda çalışma ve iş hayatındaki değişikliklerin sınıfsal yapıya yansımasıyla paralel olarak kentsel alana yansıması da kaçınılmaz olmuş ve farklı sinifsal kimliklerin mekan seçimleri, farklı çalışma biçimlerinin mekanda tezahürlerini izlemek, günümüz kent sosyolofisinin odak konulan haline gelmiştir. 


Burgessiin (2015, s. 93), şehrin bölgelerini tarif ettiği ünlü şemasına göre, kentin merkezi sanayinin merkezidir, sanayi işçilerinin yerleşim alanları bu merkezin hemen disindaki çeperde yerini alırken, daha uzakta yer alan konut alanlan üst siniflann ikamet ettikleri bölgelerdir. Siyahi nüfus, göçmenler gibi azınlık gruplar da, kentin merkezine yakın bölgelere konumlanarak mevcut mekansal ayrışmanın içerisine kanalize olurlar. Yine geleneksel endüstri kentlerine atıfta bulunan çalışmalarında Savage ve VVarde (1993, s. 37), endüstri kapitalizminin ilk evrelerinde banliyöleşme, çarpık kentleşme ve büyük kentlerdeki kentsel alanların daralmasına, kırsal alandan kente dahil edilen yeni bölgelerdeki nüfus arusina dikkat çekerler Toplumsal eşitsizliği “kapitalist toplumun mirasi” olarak: tanimlayan: kuramcilar, 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banliyöleşme sürecini üst simflarin merkezden çepere nüfus hareketleri şeklinde ifade ederler (1993, s. 76). Kentin her bir katmanı, belirli bir sınıfsal konuma sahip olan kesimlerin yaşadıkları alanlar olarak varlıklarını sürdürür. Buradaki katmanların belirleyicisi, merkeze olan uzaklıktır. Sıfırdan var edilen ve cetvelle çizilmişçesine düzenli bir sistem arz eden izgara planlarla üst ölçekli planlamaya tabi tutulan Amerikan kentleri açısından basitçe tariflenen bu durum, Avrupa veya Türkiye kentlerine bakıldığında, fiziksel olarak nispeten çetrefilli bir hal almaktadır. Mevcut tarihi dokusu bulunan ve sistemli bir bölümlendirme yerine organik formlarını koruyan kentlerde, sosyal katmanlaşmanın mekina yansımasını anlamlandırmak açısından tarihsel izlegi göz önünde bulundurmak gerekir. 


Harvey (2003), Paris kentini modernleşme ve sınıfsal çatışmaların paralelliğinde tarihsel olarak ele aldığı çalışmasında, Haussmann döneminde açılan bulvarların, kentin fiziki ve sosyal yapısını bütünüyle dönüştüren etkisini merkeze alır. Çoğu kuramcı, İstanbuPun modernleşmesi sürecindeki imar çalışmalarını, Henri Prost'un, zaman içerisinde belli kisimlarinin uygulanmis olduğu, planını Haussmann‘in Parisi dönüştürmesi süreciyle benzeştirmektedir. Sadece Istanbul özeline değil, Türkiye geneline bakıldığında, Cumhuriyetin ilk yıllarında kentlerin mevcut dokuların- da yenileştirme yapıldığı, milli mimari 


yapıtları ve etraflarında şekillenen yeni meydan ve bulvarlarla, değişen ideoloji- nin mekana aksettirildiği görülür. Kent mekanı öncelikle siyasal olanın merkezidir ve siyaset ile toplum arasında kurulan ilişkinin mekan üzerinden okunması böylece mümkün olmaktadır. Toplumdaki sınıfsal farklılıklar ise, kentteki üretim ilişkileri ve üretimin gerçekleştirildiği mekanların hangi merkezlerde yer aldığı konusuyla ilgilidir. Harvey”nin deyişiyle, “kapitalist toplumun sınifsal karakteri, sermayenin emek üzerindeki tahakkümüdür” (2012, s. 105). Dolayısıyla ona göre mekandaki ayrışımı sınıfsal kutuplaşma üzerinden izlemek de, hem işyerlerinin, hem konut alanlarının konumlanışı üzerinden görülebilmektedir. Yine Harvey"nin iddiası sermaye ile emek arasındaki gerilimin esas mekanının işyerleri olduğu yönündedir (2012, s. 111), mücadelenin mekam olan kentlerdeki işyeri alanlan, emek mücadelesinin de merkezidir. 


Kente dair çalışma yapan isimler arasında son yıllarda özellikle coğrafyacıların varlığı dikkat çekicidir. İktisat, sosyoloji, mimari ve şehir planlama alanlarının kesiştikleri noktada yer alan kent araştırmaları alanı, sermayenin dönüşüm süreçlerini irdeleyen, küresel kapitalizmin yarattığı küresel kentler üzerine teoriler geliştiren çalışmalar söz konusu olduğunda, bilhassa coğrafyacilarin değindikleri çalışma alanı haline 


gelmiştir. Bunun sebebi sermayenin ya- 


İn 


şadığı dönüşümün, mekin üzerinden dolaysızca izlenmesi olabilir. Mekan konusundaki ekonomi-politik yaklaşımın öncülerinden Lefebvre’in (1991) soyut mekan kavramıyla kastettiği mekanin artık kullanım değil, değişim değerine sahip olmasıdır. Neo-Marksist kuramcılara göre, sermayenin birikim süreçlerinin doğası bir “coğrafı mesele”dir (Harvey, 2012, s. 436). Kentsel eşitsizlikler, mekansal düzenlemelerle —islevsel kümelenmelerle- bağlantılı olduğu kadar, coğrafı gelişim süreçlerinin orantısızlığıyla da bağlantılıdır. Tipki Harvey gibi bir coğrafyacı olan ve sermaye ile mekin arasındaki ilişkiler ekseninde çalışmalar yapan Massey de, iş bölümü ile mekan arasındaki bağın üzerinde durduğu kitabında, üretim ilişkilerine bağlı olarak sınıflar veya grupların aynsuklanna, mekan ve siyaset arasındaki diyalektik kurgunun coğrafi farklılaşmalara neden olduğuna vurgu yapmaktadır (1995, s. 
56). Sözü edilen coğrafı farklılaşmanın iki ayrı boyutu vardır, ilki ülkeler arasındaki ayrımla ilgilidir, üretim ve endüstrileşme süreçleri bağlamında sermayenin dönüştürücü hızını farklı biçimlerde deneyimleyen ülkeler arasındaki fark, bu ayrışımın ilk boyutudur. Diğeri ise, bir kentin mekanları içerisindeki ilişkiler bazında şekillenen farklılaşmadır ve yazinin ilerleyen kisimlarinda İstanbuldan verilecek örneklerle yoğunlaşılacak olan bu ayrışma için, Massey de farklı mesleki grupların farklı yerlerde konumlandığı 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söylemiyle, sınıfsal ayrışımın mekaindaki tezahürünü doğrulamaktadır. Gelişmiş toplumlarda sosyal ve kültürel çeşitliligin artışına dikkat çeken Massey (1995, s. 113), sosyal yapı içerisindeki sınıfsal farklılıkların mekansal ayrışmaya neden olduğu iddiasını savunur. 


Mekansal ayrışma kavramı kent çalismalan içerisinde yeni bir kavram olsa da, esasında kentlerin var olduklan andan bugüne hep mevcut olmuştur. Tunaya göre (2013) toplumlar ve toplumsal olayları, ancak şehir kavramıyla ve şehirdeki yer değiştirmelerle, mekansal farklılaşmalarla açıklamak mümkündür. 
Tuna"nın (2013) tarihteki ilk şehirlerden örneklerle bağ kurarak aktardığı kentlerin tamamında üretici sınıflar vardır, nüfus dışarıdan içeriye sınıfsal dalgalar halinde gelmiştir. Sonradan gelen azınlık gruplar merkezdeki tarihi doku içerisine "sığınmış, bu alanlarda inşa ettikleri yaşam alanlarıyla, kendilerine ait olan kültürü kentin içerisinde var etmeye gayret etmişlerdir. Mekandaki kültürel farkhlasma ve çatışmalan doğuran da, göç neticesinde kente akın eden gruplar ile mevcut kentli kültür arasındaki ucurumun kendisidir. Kentteki gruplar arasındaki ayrışmalar söz konusu olduğunda sıklıkla kullanılan bir diğer kavram ise “mutenalaştırma”dır (gentrification). Ilk defa 1964 yılında Ruth Glass tarafından kullanılan bu kavrama göre (Lees, Slater, Wyly, 2008. s. +), kentin merkezindeki çöküntü alanlar, tarihi değeri kullanım 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süreciyle birlikte yıpranmış olan bu eski kent alanları, “seçkin” kesimin kullanımına sunulacaktır. Lees ve meslektasları (2008), “gentrification” kavramını ele aldıkları çalışmalarında, kelimeyi “gentry-fication” şeklinde ayırarak, seçkinlerin, üst tabakaların sınıflandıkları bölgelerin yaratılması arzusunu gündeme getirirler. Ruth Glass, kavramı kullandığında Londradaki sınifsal farklılaşmayı ele almıştır, Lees, Slater ve Wyly ise İngiltere ve Amerika’dan verdikleri örneklerle mutenalaştırma süreçlerinin analizini yapmaktadırlar. Benzer bir şekilde Savage ile Warde da, 1970'lerin başından itibaren kent ceperlerindeki banliyölerde yaşayan orta ve üst-orta sınıfların merkeze dönüş egilimlerinden bahseder ve bu süreci "mutenalaştırma” kavramıyla açıklarlar (1993, s. 80). Ortak kültür, hayat tarzı, tüketim pratikleri olan yüksek statü sahibi kesimler, kentin merkezi üzerinde hak iddia etmekte ve geçmişte bu alanlara yerleşmiş olan azınlıkların tasfiyesini amaçlamaktadırlar. Lees ve meslektaslan, Amerika daki mutenalaştırmanın yoğunlaştığı dönem olarak, 1980'lerin başlarını gösterirler, bu süreçte orta sınıf aileler kent merkezlerine gelip fakir aileleri bulundukları alandan ayrılmaya zorlarlar. Farklı siniflarin kentteki yer değiştirmelerinde temel etken, sanayi alanlarının güncelligini yitirerek ortadan kaldırılmaları veya kentin perilerisine taşınmaları, merkezin ise vaşanmaya değer “kiymetli mekanlar 


olarak yeniden üretilmesidir. Sanayisizleşen bir merkezde, işçi sınıfına ve merkezin etrafında konumlanan işçi mahallelerine de ihtiyaç yoktur. 


Türkiyede bu konuda tartışmalar 1980'li yıllarda başlamış, on yıllık süreçler içerisinde yoğunlaşmıştır. Türkiye”de kentleşme evreleri genellikle siyasi süreçlerle bağlantılı olarak aşamalandınllır. 
Ancak burada temel olan siyasi partilerin veya belediyelerin politikalanndan ziyade, ekonomide izlenen tutum ve sermayenin mekana yansıma pratigidir. 
Mekan çalışmalarında yapılan neo-liberalizm vurgusunun sebebi de bunda yatmaktadır. Neo-liberal kentleşme tanımı ekseninde Turkiye’deki yeni dönem kentleşme pratiklerinin açıklanamayacağı iddiası taşıyan Şentürk (2014, s. 
136), Lefebvre’den ödünç aldığı “zihinsel mekan” kavramını kullanarak, 1980 öncesinde bir sanayi kenti olan İstanbulun, 1990”lar itibariyle dünya kenti haline getirilmesi amaçlandığından bahseder. 
Esasında İstanbul, sahip olduğu tarihsel anlam ve önem söz konusu olduğunda kültürel açıdan bir dünya kenti olarak yorumlanabilir. 16. yy.da ilk defa Goethe tarafından dile getirilen “dünya kenti’ tabiri, küreselleşmenin etkileriyle dünyanın finansal merkezleri olarak varlık kazanan ‘kuresel kentlerle aynı anlamda kullanılsa da, etimolojik olarak bir ayrım barındırmaktadır. Şentürk (2014), onyıllar bazında süreçlendirdiği Istanbul'da kentsel dönüşüm ve mutenalastirma çabalanna da dikkat çekmektedir. Kuresel kentleşme ve finansal büyümeyle bağlantili olan süreçler, özellikle İstanbul başta olmak üzere Turkiye’nin büyük kentlerinin tarihi merkezlerinde göze çarpar. 
İstanbul daki kentsel dönüşüm projeleri örneklerinde, yenileme çalışmalarından ziyade, mutenalaştırma amacının öncelikli olduğunu söylemek mümkündür. 
En bilinen örnekler arasında Sulukule, Tarlabaşı, Fener-Balat dönüşüm projeleri gösterilebilir. Avrupa ve Amerika kentlerindeki öncülleri gibi, Türkiye kentlerindeki “dönüşüm  profelerinde de, mekanin fiziki dönüşümünden ziyade, toplumsal açıdan dezavantajli gruplarin “değer” kazanmış mekanlardan tasfiyeleri dikkati çekmektedir. Etnik azınlıklar, belirli bir gelir seviyesinin altındaki gruplar, sosyo-ekonomik statüsü düşük hanelerin tasfiyesinin söz konusu olduğu alanlarda, kentsel ‘iyilestirme’ taraftarı olan kesimlerin, konut veya arsa sahipleri olması, değişim süreçlerinden kar elde etmeyi amaçlayan gruplar olması da başka çalışmaların konusu olarak çarpıcıdır. Burada ise, mutenalaşu manın mevcut eşitsizlikleri arturmakta olduğu iddiasıyla, yeri geldikçe çeşitli karşılaştırmalı örnekler verilecek ve mekansal kümelenmeler işlev öncelikli olarak ele alınacaktır. 


Mekansal kumelenmelerin işleve dayalı olduğu durumlar, kentsel planlamanın konusu olmaktayken, mekandaki kümelenmenin bir ayrışım anlamı taşıması ve dahi sinifsal farklılıkların bu kumelenmeye yol açması söz konusu olduğunda, mutenalaştırma tartışmalarında sıkça görülen kentsel eşitsizliğe değinmekte, bunun içinse öncelikle eşitsizlik kavramından bahsetmekte yarar vardır. 
Eşitsizlik literatüründe eşitlik veya adaletin imkanına dair pek fazla tartışmaya rastlanmazken, eşitliğe dair anlatılarda eşitsizliğin ön kabulü dikkat çekmektedir. Başlığı dahi “eşitlik” olan çalışmasında Turner (2013, s. 79) da, eşitsizliğin tüm insanlar için geçerli ve evrensel bir kavram oluşu ifadesiyle bunu doğrular, öte taraftan modern toplumda esitsizliğin “meşru ve kaçınılmaz” olmaması gereğinin, eşitliğin olanaklı olduğunun altını çizmeyi ihmal etmez (2013, s. 26). 
Bu noktada, eşitlik veya eşitsizlik kavramından kastedilenin ne olduğuna bakılacak olursa, Turnera göre, modern kapitalizm, ekonomik eşitsizlikler neticesinde ortaya çıkan toplumsal sıniflar ile yurttashk bazındaki siyasal eşitlik arasındaki ayrımın çizgisini net bir biçimde çekmektedir. Piyasa koşullarında eşitsizlik var olsa dahi, ekonomik anlamda fırsat eşitliğinin sağlanması ihtimali söz konusudur. Dolayısıyla mevcut eşitsizlikler, kapitalist işleyiş içerisinde bütünüyle gözardı edilebilirler. Kutuplaşan temel sınıflar arasındaki gerilim kent mekanına yansısa da, orta sınıflar içerisindeki toplumsal tabakalar arasında seyreden hiyerarşiyi mekan üzerinden gözlemlemek zorlaşır. Yaşam standardının yükselme eğiliminde olduğu zamanlarda gorece 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eşitsizliğin arttuğı (Turner, 2013, s. 30) söylemi, kentsel mekanda aynı biçimde tezahür etmektedir. Mekanlar iyileştirilerek orta sınıfların kullanımına sunulurken, alt tabakalar ve ‘simf-alt:’ olarak siniflandinlabilecek gruplar, kent içerisinde görünmezleşirler. İşte kentsel eşitsizlik ve mutenalaştırma kavramlarının kesiştikleri yer tam da burasıdır. İyileştirilen mekanlara yüksek tabakalar layık görülürken, aynı mekanda barınmış olan diğer grupların kentin neresinde yeniden konumlandıklan dahi fark edilmez. 


Kenti eşitlik kavramıyla birlikte düşünmek, aynı zamanda eşitlik deyince akla gelen adalet kavramını da kent çalışmalarının merkezine yerleştirmek anlamına gelir. Adalet sorununu kent meselesiyle etkileşimleri çerçevesinde ele alan kuramcılardan Harvey, kentteki gelir dağılımının dengesizliğine vurgu yapmaktadir (2006, s. 57). İstihdam olanağıyla konut erişilebilirliği arasında, farklı gruplar açısından eşitsizlik mevcuttur. Kentteki kaynaklara erişim konusundaki eşitsizlik, fiziksel erişimle ilgili düzenlemede de çöze çarpar. Harvey, geleneksel planlama anlayışındaki merkez-çevre konumlanışıyla ilgili olarak, ulaşım noktasında önem verilen hareketin çeperden merkeze doğru oluşuna dikkat çeker (2006, s. 89). Buna göre, banliyöde oturan üst tabakalar merkezdeki isyerlerine erişcbilirken, merkezde konumlanan düşük gelirli grupların kentin ulaşım olanağına erişimleri sınır- 


landinImaktadir. Yani ayncalikh gruplar aslında gündelik hayatlarındaki çok basit alışkanlıklan konusunda dahi diğer gruplardan aynsirlar. 


Sıniflar arası ilişkilerin, çaşma ve kutuplaşmaların görünür -veya duruma bağlı olarak görünmez- olduğu kent mekanlan, eşitlik ve adalet tartışmaları açısından ihtiyaç duyulan verinin toplanacağı alanlar olarak önem taşımaktadırlar. İyi ve adil tanımlarının “normatif” olduğu iddiasındaki Harvey e atıfta bulunan Fainstein (2010), kenti bir adalet sorunu olarak ele aldığı yapıtında, iyi ve adil kent tanımını bilgi ve erk kavramları üzerinden yorumlar. Zamanla değişen ve dönüşen kentlerde, teknolo fik olanakların, yönetişim kavramının ve katılımcı demokrasinin hesaba katılması, günümüz kent çalışmalarının merkezi konulan arasında yerini almaktadır. 
Kent çalışmalarının gündemi degisirken, değişmeyen durumun esitsizlik sorunu olduğu söylenebilir. Smithin aktarımıyla (1996, s. 3), mutenalaştırılmaya karşı yapılan bir eylemde taşınan pankart ise bunun fazlasını söylemektedir: "Class war, class war. die yuppie scum!” (Sınıf savaşı, sınıf savaşı, ölün pislik yuppiler! ) Türkiyede siyasi muhalefetleriyle bilinen mahalle sakinlerinin yerinde ıslah talepleri ve kent hakkı kavramının son yıllarda artan toplumsal hareketlerde ‘yuppic’ olarak addedilecek toplumsal grupların dahi bilincinde yer etmesi, konunun artan açısından 


gundemdeki onemı 


önemli göstergeler olarak dikkati çekmektedir. Hem zamansal, hem mekansal olarak yoğun olan bu gündemin analizinin, iki ana başlıkta ele alınacağı metinde öncelikle üretim-yeniden üretim mekanlan olarak çalışma ve konut alanlarının dönüşüm süreçleri, daha sonrasında ise tüketim mekanları ve kentlerdeki gündelik pratiklerin dönüşümü konularında örnekler verilecektir. 


Çalışma Mekanları ile Yeniden Üretim Mekanları Olarak Konutların Dönüşümü 


Çalışma mekanlanna değinmeden evvel, çalışma hayatındaki değişimlere bakılacak olursa, ekonomide öncelikle sanayinin rolüne, ardından ise tanrım, sanayi ve hizmet sektöründeki istihdam oranlarına değinmek gerekir. Tarım alanındaki istihdam oranının düşüşü kentleşme ile doğrudan bağlanulı olmakla beraber, sanayi alanlarındaki dönüşümler kentler içerisindeki farklılaşmanın tarillenmesi için bir izlek oluşturmaktadır. Ekonomide sanayinin başat önemine karşın, Türkiyede endüstrileşme düşük teknoloji aşamasında kalmış ve katma değer ağırhkla imalat sanayideki alt sektörlerden sağlanmıştır. Hizmet sektörünün artan önemi ise, sanayi alanındaki katma değeri azaltmamış olsa da, istihdam oranının 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düşüşüne yol açmıştır. Daha fazla insan hizmet sektöründe yer almakta ve insanların yaşam alışkanlıklan, kullandiklan mekanlar, ulaşım faaliyetleri buna bağlı olarak şekillenmektedir. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) verilerine göre (2010), 1980-2010 aralığında, Türkiye"de tarım sektöründe azalış, hizmet sektörlerinde artış, endüstri alanında ise iniş çıkışlı bir grafikten bahsetmek mümkündür. 1980/de üretimin yandan fazlası tarımdan karsilanirken, bu oran 2000'li yillarda % 301ara gerilemis, 2010'da ise 96 25.1’e kadar düşmüştür, endüstriyel işlerde ise 1980'de % 201erin üzerinde seyreden grafik 1990'larda azalır, 2000'lere doğru tekrar artar, ancak 96 
20'lerde sabitlenmiş gibidir. Son olarak hizmet sektörü ise, bekleneceği üzere düzenli bir artış göstermektedir. 1980”de üretimin çeyreğinden fazlası hizmet faaliyetlerinden sağlanırken, 2000'de bu oran % 40”a ulaşmış, 2010'da ise üretim toplamının yansına yaklaşmıştır. Geçtiğimiz yılın verilerine baktığımızda ise (TÜİK 2014), tarımın % 20.2ye kadar geriledigi, sanayi alanının yine 96 20'lerde seyrettiği, hizmet sektöründeki iş gücü oranının ise 96 51.Sü bulduğunu gormekteyiz. 
Son yıllardaki verilerde aynı zamanda inşaat sektörü ayrıca belirtilmektedir, 2014 
itibariyle bu oran ö6 7 civarındadır. 


Kent-kir nüfusuna bakıldığında, iş alanlarındaki dönüşüm süreçlerini doğrulayan bir cgilim görülmektedir: 1970'lerde 


nüfusun % 40: kentlerde yaşarken, 2007 
sonunda bu oran % 70’e yükselmiştir. 2008 
tarihli 5747 kanunu 3. maddesi 5216 sayılı büyükşehir yasası neticesinde il belediyeleri, büyükşehir belediyelerine dönüşmüştür. Sadece nüfus oranlarına bağlı olarak yapılan bu degişimler, kırsal alan tanımlanyla özellikleri arasında uyuşmazlığa yol acmisur. Geçim kaynakları itibariyle köy statüsündeki yerleşim yerlerinin bir kısmı ilçelere bağlı mahalleler olarak tanımlanmışolduğu için, kentte yaşayanların oranı istatistiklere bakıldığında çok daha yüksek görülmektedir. Bu noktada, şehirler bazında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerine bakılarak nüfusun yüzde kaçının kentsel alanda olduğunun tespitini yapmak nispeten doğru olacaktır. Burada dikkati çeken esas mesele ise, hizmet sektöründeli faaliyetlerin yoğunluğuna bağlı olarak kentsel nüfusun aruşıdır. Yani geçmişte, sanayi kenti olan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara gibi kentlere göç söz konusuyken, günümüzde büyük kentlerin finans merkezleri olarak cazibe merkezleri olma özelliklerini korumalanı, istihdam oranının değişen etkinliğe karşın değişmediğini, hatta artma eğilimi gösterdiğini söylemek mümkündür. 


Sanayi alanlarının dönüşümü, hem çalışma hem barınma mekanlarının dönüşümüne yol açmaktadır. Fabrikaların kapanmasıyla, üretim alanları farklı biçimlerde işlevlendirilirken, işçi mahalleleri ortadan kalkmakta, modernitenin ayırdığı konut ve çalışma alanları yeniden bir araya gelmektedir. Şentürk, gece- 


n| 


kondu mahallelerinin apartmanlaşmaya başlamasıyla birlikte, apartmanların giriş katlarının imalathane olarak üretim/ çalışma alanlarına dönüşümüne dikkat çeker (2014, s. 159). Günümüzde ise, kültürel merkez konumundaki semtlerde apartmanların giriş katlarının yiyecek-içecek mekanları olarak işlevlendirilmesi, yeni-tip kahvehane (coffee shop” vb.) kültürünün mahallelerde varlık kazanması, üretim faaliyetlerinin tüketim odaklı pratiklerle yer degistirdiginin göstergelerinden birisidir. 


Tüketici nüfusun nispeten fazla olduğu ve tüketim faaliyetlerinin gerçekleştirildipi mekanlann yoğunlukta olduğu metropoller, aynı zamanda tarım dahil ulusal istihdamın 96 40”ının sağlanmakta olduğu yerler olarak dikkat cekerler. Metropollerde, tarım dis: faaliyetlerde uzmanlaşma artmakta, finans, sigorta, gayrimenkul alanlarında istihdam oranı yükselmektedir. Sektörlerin ve işlerin niteliğine göre yerleşilen mekanın farklılaşması mekansal kümelenme örnekleri açısından dikkat çekicidir. Bu açıdan Turkiye’nin en büyük metropolü olarak İstanbul”daki dönüşümü, sanayi ve hizmet sektörüne ait olan mekanlann kümelenme biçimlerini örneklemek yerinde olacaktır. 


19901arın başında tekstil gibi beceri ve emek gerektiren mesleklerin işyerlerinin İstanbulun Avrupa Yakasında, ilaç., kimya, otomotiv vb. sektörlerin Anadolu Yakasında, özellikle ES? in kuzeyinde top- 


landığına dikkat çeken Yücesoy ve Güvenç, beyaz yakaya mensup hizmet sektörü çalışanların iş yerlerininse ağırlıklı olarak Boğaz ve çevresinde konumlandığını belirtirler (2010, s. 15). Meslek gruplarına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik farklılıklar, farklı sınıfsal konuma mensup bireylerin mekan seçimlerini etkileyen faktörlerin başlıcasıdır. Özellikle işyerinin mekanıyla ilgili seçim, doğrudan ekonomik düzeyle bağlantılıdır. Mesela İstanbuP”un Merkezi İş Alanı (MIA) niteliğindeki Levent te ofislerin metrekaresi 
40 dolar iken, Asya Yakası"ndaki finans 
alanında kira ücreti yarıya düşmektedir (Kudatgobilik, 2008, s. 13-14). İstanbulun MİASı 1. sınıf ve 2. sınıf olarak iki ayn bölgede yer almaktadir. 1. sınıfta metro ile bağlantılı, ulaşım açısından merkezi konuma sahip Levent, Maslak, Esentepe, Zincirlikuyu gösterilmektedir, 2. sınıfta ise Asya Yakası"nda yer alan Altunizade ve Kozyatağı bölgelerinde konumlanmış, bağlantısını D-100 karayolunun sağladığı MİAdan bahsetmek mümkündür. 


Hürriyet gazetesinde yayınlanan haberde (AVM Yerin yarısı İstanbulda, 2014), MlAlar arasındaki 1 ve 2. sınıf ayrımından ziyade, ‘A sınıf ofis ifadesi dikkati çekmektedir. Aynı haberde kira ücretlerinin artışına yönelik veriler de yer almaktadır. Buna gore; A sınıf ofislerin metrekarelerinin kirası 2012 sonunda 
80 euro iken, 2013 sonunda 85, 2014 un 
ilk yarısında ise 90 curoya yükselmiştir. 
20131c ofis alanlarının toplam metrekaresinin 3,6 milyon olduğu belirtilmekte, mevcut inşaatlar göz önünde bulundurulduğunda 2017 sonunda bu sayıya 2,7 milyon metrekarenin daha ekleneceği beklenmektedir. Söz konusu inşaatların büyük kismi Asya Yakasındaki yeni MLA bölgelerinde yer almaktadır. 2007-2008 süresince Asya Yakasındaki iş merkezlerinin sayısı oldukça artmış, İstanbul genelinin % Sinden % 15ine yükselen bir grafik göstermiştir. Kadıköy-Kartal metrosunun faaliyete geçmiş olması, Marmaray hattıyla iki yakanın birbirine bağlanması, büyük olasılıkla bu yüzdeleri daha da arttırmıştır. Üsküdar ile Çekmeköy arasında işleyecek metro hattı da, Anadolu Yakasi’nin erisilebilirligini kolaylaştırarak, iş merkezlerinin sayıca artışını hızlandıracak ve kentin ikinci sınıf MİAsı arasında muhtemel gruplaşmalara yol açacaktır. Bu hızlı büyümenin toplumsal ve ekolo fik sonuçlarıysa, büyük ölçekli ‘proje’lerin gerçekleştirilmesi ihtimalleri dahilinde farklı gruplar tarafından şiddetle tartışılmaktadır. 


Hizmet faaliyetlerindeki artışla birlikte, farklı işlevlerin iç içe geçtiği günümüz mekanlarıyla ilgili dikkat çeken noktalardan biri, iş faaliyetleriyle tüketim alanlarının, sosyal merkezlerin kesişmeleridir. 
Sanayi amaçlı kullanımı sonlanan alanlar, bilhassa kültürel merkezler, üniversite, müzc vb. yapılar olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Avrupa”da ‘endustri mirası kavramı gelişmiştir ve endüstri vapıları, tarihin belirli aşamalarını hatırlatıcı mekanlar olarak korunmakıadırlar, bu nedenle kültür alanlan olarak yeniden işlevlendirme örneklerine rastlanmaktadır. Türkiye"de de, tütün deposu, tophane, gazhane, elektrik santrali gibi eski işlevlerini kaybetmiş yapıların yerinde alışveriş merkezi, lokanta, kültür merkezleri örnekleri vardır. İstanbulda özellikle Kadir Has Üniversitesi, Bilgi Universitesi- Santral Kampüsü, Rahmi Koç Müzesi, İstanbul Modern yeniden işlevlendirme noktasında önem arz eden yapısal açıdan olumlu örnekler arasındadırlar. Tabii işlevini kaybeden alanların dönüşümleri hususunda, kentin bütünü açısından problem teşkil edebilecek, büyük ölçekli yatırım projelerinin varlığı da söz konusudur. Bunların başında Küçükçekmece de Ken Yeang tarafından gerçekleştirilecek yedi yıldızlı otel, aquapark ve marinadan oluşan bir proje; 100.000 
metrekarelik alana yayılacak olan marina, alışveriş merkezi, otel ve eğlence alanlarından meydana gelmesi planlanan Galataport; ve 1.000.000 metrekarelik alanda yedi yildizh oteller, marina, yat kulübü, cruise/liman, ofis blokları ve alışveriş merkezlerinden oluşması öngörülen - ancak toplumsal muhalefet neticesinde askıya alınmış olan- Haydarpaşaport gibi devasa yatırımların hedeflendigi, kent içerisinde yeni kentçikler yaratacak olan projeler gösterilebilir (Bartu Candan ve Kolluoğlu, 2010, s. 25). Harveynin tabiriyle (2012, s. 420), stadyum, alışveriş merkezi, marina, yemck ve eğlencc alan- 


larından oluşan “tüketim çekim merkezleri” artık fiziksel olarak yenilenen kentlerde, özellikle mutenalaştırılan bölgelerde var olmaya başlamıştır. Fakat söz konusu çekim alanları, kentlilerin geneline degil, sayıca azınlıkta olan üst tabakalara, küresel yönetici sınıflara ve büyük oranda -yine seçkinler tabakasından- yabancı turistlere, yabancı yatırım ortaklarına hitap etmektedirler. Kentin sahibinin kim olduğu sorusunu haklı olarak gündeme getiren benzer projeler, kentsel muhalefeti güçlendirmekte ve profelerin toplum tarafından istenmediği gerçeğinin ifade edilmesini sağlamaktadır. Yerel yönetim mekanizmaları ve çoğulculuk anlayışıyla yönetilen kentlerin var olabilirliğine ilişkin yeni tartışma gündemlerinin filizlenmesine yol açmakta olan bu konu, mevcut haliyle eşitsizliğin şiddetlenmesi olasılığı olarak karşımızda durmaktadır. 
Hükümeltlerin ‘prestij projeleri şeklinde lanse ettikleri dev yatınmların, özellikle aşağı tabakalarda yer alan kent sakinleri açısından ne denli olumlu taraf taşıdığı konusu tartışmaya açıktır. Kentin küreselleşme olanaklarına kentlilerin sınırlı bir bölümünün erişebilmekte olduğunu düşünülürse, esasında üst ölçekteki hedefle, sosyal hayat içerisinde insanların gündelik pratikleri arasındaki uçurum, upki sosyo-ekonomik duzeyler arasındaki uçurum gibi açılmaktadır. 


Çalışma hayatı ve çalışma mekanları konusunda, yine ekonomik dönüşümle birlikte kimi mesleklerin ortadan 


kalkmasi, yeni meslek dallannin ortaya çıkması ve çalışma hayatının dönüşüm süreçlerinin mekana yansıması söz konusudur. İşyerleri özelinde gündelik bir örnek olarak mahalle bakkallarının yerini zincir -marketlerin almasına benzer şekilde, Karaköy Perşembe Pazan’ndaki dükkanların Okmeydanı"nda büyük bir yapı olan Perpa Ticaret Merkezi içerisine taşınması, mekansal degisim süreçlerine İstanbul özelinde verilebilir örnekler arasındadır. Ancak beklenildiği gibi, dükkanlar burada yaşamlarım sürdürememiş, çoğu dükkan sahibi eski işyerlerine geri dönmüş ve Perpa’nin koridorları uzun süre boş kalmıştır. Son yıllarda ise, düşük kira ücretleri nedeniyle farklı meslek grupları tarafından tercih edilen munferit alanlardan birine dönüşmüştür. 
Tanımların kesinleştiği ve ayrışmanın keskinleştiği günümüzde, farklı işkollarının yan yana durduğu örnekler sayıca azalmaktadır. Bir başka işyeri merkezi olarak, 2007”de İstanbul Bienal etkinliği- ne ev sahipliğiyle gündeme gelmiş olan, Unkapanı"ndaki İMÇ nin akıbeti ise halihazırda belirsizdir. İşlevini yitirmiş sanayi yapıları olarak geçmişte Avrupa Yakasi'nin gaz ihtiyacını karşılamış olan Dolmabahçe ve Asya Yakası ile Adaların gaz ihtiyacını karşılamış olan Hasanpaşa Gazhanesi de, atıl bölgeler olarak kentsel çöküntü alanlarını olusturmaktadirlar. 
Etraflarındaki yaşam alanlarıyla, kültürel ve ekonomik merkezlerle bütünleşmeye hazır bu gibi alanlarda küçük 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ölçekli projeler tasarlansa dahi hayata geçirilememektedir. Perpa”da yaşanan sürece benzer bir süreç son zamanlarda “Kuyumcukent” deneyiminde görülmektedir. Kapalıçarşrdan bazı işletmeler altın işlemeciliği için Yenibosna’da açılmış olan Kuyumcukent ee 2005 senesinde taşınmış, ancak sosyal hayattan izole oldukları gerekçesiyle zaman içerisinde ait oldukları yere, Kapalıçarşyya geri dönmüşlerdir (Şentürk, 2014, s. 162). Esnafların birbirleri arasındaki dayanışma, kurduklan sosyal ilişkiler, müşterilerinin kentin merkezinde yer alan bölgelere aşinalığı konularının her biri bu anlamda tartışmaya degerdir. İşe atfedilen anlamın yüksek olduğu günümüz toplumunda, işyeri sadece para kazanılan yer degil, aynı zamanda merkez sosyal alandır ve çalışma hayatı sosyal pratiklerle bir bütün arz etmektedir (Şentürk, 2014, s. 
157). Verilmiş olan bu tekil örneklerin her biri, mekansal kümelenmeler açısından yaşanılan güncel problemleri ifade etmektedir. Semtlerin dönüşümü, merkezlerdeki iş faaliyetlerinin tasfiyesi ve yeni sektörel merkezlerin oluşturulması, toplumsal hayatın işleyişiyle ilgili sıkıntilara yol açmakta, insanların istihdam olanaklarını tehdit etmektedir. 


Kentin merkez-periferi problemi odağında, kentin fiziksel olarak nasıl bölümlendirilmesi gerektiği konusu da önemli bir problem teşkil eder. Keyder, Istanbul kentini üç temel bölgeyc ayırır: Bunlar sırasıyla: kentin merkezi olarak görülen 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alanlar, gecekondulaşmış mahalleler ve yeni yapılaşmakta olan alanlardır. Kentin “merkez”ini oluşturan ilk kısıma, mutenalaştırılarak turistere pazarlanan bölgeler, küresel ağların kümelendiği alanlar, kültür endüstrisinin yoğunlaşuğı yerler dahildir (Keyder, 2010, s. 10). İstanbul’un kalbi olarak tanımlanabilecek MİAların toplandığı Beşiktaş-Şişli-Beyoğlu bölgesi, bu merkezin ana damarını oluşturur. Sermayenin akışını yönlendiren alan olmalarının yanısıra, kültür endüstrisinin mekanı olarak da varlıklarını sürdüren bu alanlar son yıllarda dikey büyüme yoğunluklarıyla kent merkezine yeni bir siluet kazandırmışlardır. İstanbulu tarihi yarımada silueti yerine, yüksek katlı yeni yapıların, gökdelenlerin kümelendiği finans merkezlerinin siluetiyle pazarlamak, turizmi küresel sermayeye fiziken dahil etmenin yeni bir basamağı gibi gözükmektedir. Perouse"ün ifadesiyle “Taksim-Bomonti aksı” bu düşeyde yoğunlaşmanın merkezidir. 
Aynı zamanda, ikinci bir katmanı ise endüstri alanlarının şehrin çeperlerine taşınmasıyla finansa yönelik işlevlerin yoğunlaşmaya başladığı Kağıthane, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Güngören, Bakırköy, Sanyer semtleriyle geniş bir bölge oluşturmaktadır (Perouse, 2012, s. 88). 
Anadolu Yakasrna bakıldığında ise, kültür endüstrisinin yoğunlukta olduğu ve alternatif bir turizmin hareketlilik kazandırdığı Kadıköy bölgesi dikkati çeker. Bu ilçeye bağlı semtlerin veya yakınlarında- 


ki bölgelerin sermaye akışının bir parçası haline gelişi ve Avrupa Yakası"ndaki eğilime benzer şekilde, düşeyde yoğunlaşmanın buraya sıçraması, İstanbuPun ikinci sınıf MİAsı olarak adlandırılan bölgenin de ‘merkez’in parçası haline gelmesine neden olmaktadır. 


Keydere (2010, s. 10) göre, İstanbulun ikinci belirgin bölgesi 1970-80'li yıllar boyunca gecekondulaşmış mahallelerdir. İçlerinde siyasi özellikleriyle, kentsel muhalefeti besleyen güçleriyle ön plana çıkanlar olmasına karşın, “esas slum”laşacak yerler” olan bu bölgelerde, yüksek yapılaşmaya, ya talep mahalleliden gelmekte, kentsel dönüşüm ve iyileştirme çalışmaları esnasında rant beklentisi söz konusu olabilmektedir. Üçüncü ve son bölge ise, çöküntü alanlarının karşıtı niteliğindeki yeni bölgeler, yoktan var edilen kent alanları olarak güvenlikli sitelerin, müstakil konutlardan oluşan yeni yer- 


apartmanlaşma- 


leşim alanlarının bulunduğu alanlardır. 
Keyder, orta-gelir grubuna yönelik olarak betimlediği “yeni bölgelere” üst ve üst-orta siniflarin yerleşim alanlarının yanısıra, nispeten düşük gelirli grupların, orta ve alt-orta siniflarin ikamet ettigi TOKİ konutlarini da ilave etmektedir. 
Yani aslında her üç bölge kendi içerisinde gruplara ayrılmakta, ancak özellikle yeni yerleşim bölgeleri ekonomik farklihklar neticesinde tabakalaşma eğilimi göstermektedir. Görüldüğü gibi, bu üç temel bölgenin iki ayırıcı özelliği vardır: 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ilki, birinci bölgenin diğerlerinden ayrilmasını sağlayan işlevsel yandır. İlk bölge ekonomik bir merkez, çalışma alanları ve sosyal/kültürel alanların bileşkesini oluşturmaktayken, diğer iki bölgenin eksen işlevi barınma gereksinimidir. Barınma alanlarını oluşturan bölgelerse, sosyo-ekonomik faktörler noktasında birbirlerinden ayrışmaktadırlar. Bölgelerin biri eski tip yaşama kültürünü devam ettiren, gelir düzeyi düşük insanların mahalleleriyle örgütlenmekteyken, diğeri yeni bir yaşam biçiminin çıkmasına neden olan, kapalı/güvenlikli yerleşim birimlerinden meydana gelmektedir. Keyderin örneklendirmesinde mekandaki sınıflandırmanın zaman ölçütü çerçevesinde yapılması ayrıca önem arz etmektedir. Kentte meydana gelen işlevsel veya toplumsal ayrışmalar incelenirken, zaman içerisinde bu aynsmalann nasıl gerçekleştiği veya bölgelerin hangi nedenler çerçevesinde farklılaştığının açıklaması ancak zaman boyutuyla yapılabilir. Özellikle daha evvel bahsedilen işlevin değişmesi faktöra, sanayi mekanlarının yerini kultarel/ turistik merkezlerin alması, dönüşüm süreçlerinin tespiti açısından üzerinde durulması elzem noktalardır. 


İstanbulda yerleşim alanlarındaki dönüşüm 1980'ler ortası “kapalı yerleşim alanları”nın ortaya çıkmasıyla gündeme gelir (Bartu Candan ve Kolluoğlu. 2010, s. 1). Türkçeye “güvenlikli siteler” tanımiyla yerleşmiş olan “gated communitics” örnekleri, 19801erde Californiada 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ilk örneklerini göstermiş, 90'lar sonu İstanbullunda yaygınlaşmaya başlamıştır (Kurtuluş, 2011, s. 51). Güvenlikli siteler, depreme dayanıklı olarak inşa edilmiş yeni binalarla, temiz, düzenli ve güvenli bir çevrede yaşama olanağı sunarken, aynı zamanda şehrin kaotik havasının, gürültüsünün ve tehlikesinin uzağında “şehrin içinde ama şehrin uzağında” bir hayat kurgusuyla cezbedici seçenekler olarak orta sınıflara sunulmaktadırlar. Hizmet sektöründeki istihdam imkanının artışıyla zamansal paralellik taşıyan bu yaşama alanlan, yeni kentli orta sınıfın artan konut ihtiyacını karşılamak için inşa edildiği gibi, aynı zamanda bu siniflann ayrıcalıkh konumlarını mekansal olarak koruma arzularının karşılığını da vermektedir. 
20001er ortasından bu yana yaygınlığı artan güvenlikli siteler, artık İstanbul genelinde “mekansal kapanma”ya yol açmakta (Bartu Candan ve Kolluoğlu, 2010, s. 2), kent içerisinde steril yeni merkezler oluşturmaktadır. Özellikle ulaşım olanaklan, metro, otoyol ve hatta havalimanına yakinhklanyla, esasında eski kent merkezlerinin uzağında konumlanan her bir site, kendilerinin merkez olduklan iddiasını taşımakta, kendilerine yarattıkları kimlik çerçevesinde pazarlama nesneleri olarak kentlilere sunulmaktadir. 


2000'lerin başında ele aldığı Bahçeşehir örneğinde Danış, yeni orta sınıf içerisindeki grupları, yüksek eğitimli, yönetici-idareci konumuna sahip, banka, uluslararası şirketlerde veya medya 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sektöründe çalışan kimseler olarak açıklar (2001, s. 158). Sermayeler toplamı yüksek olan gruplar içerisinde kültürel sermayesi, ekonomik sermaye toplamına nazaran fazla olan bu yeni-orta-sınıf, güvenlikli sitelerin apartmanlarında konut sahibi olurken, ekonomik sermayesi kültürel sermayesine nazaran yüksek gruplar, eğitim düzeyleri nispeten düşük, sanayi ve ticaretle uğraşan kimseler, tekstil, imalat benzeri sektörlerde faaliyet gösteren isadamlan gibi zengin kesimler, villa tipi konutlarda yaşamlarını sürdürmeye başlamışlardır. Dolayısıyla güvenlikli siteler arasında da sosyo-ekonomik farkhlasmalann olduğunu söylemek mümkündür. Yeni yaşam alanlar arasında ortaya çıkan bu hiyerarşiyi analiz etmek açısından yapılan çalışmalar, kentsel eşitsizlik alanındaki saha araştırmalarının ana gündemi haline gelmiştir. 


Tanülkü, yapmış olduğu tez çalışmasında, Eyüp Göktürk Köyü"nde yer alan “İstanbul İstanbul” ile Çekmeköy Omerli Köyü”ndeki “Kasaba” sitelerinin sakinleriyle yapmış olduğu görüşmelerde, diğer güvenlikli site örnekleri hakkında sorular yönelterek, bu hiyerarşi konusuna eğilmiştir. Maaşlı işlerde çalışan veya kendine ait küçük ölçekli işlere sahip olan orta sınıfa mensup bireylerle emeklilerin ağırlıkta olduğu “Kasaba” ile beyaz-yakalı grupların yoğunlukta olduğu “Istanbul Istanbul” sakinleri: paralarinin nereden geldiğinin belirsiz olduğunu ifade ettikleri, aralarındaki komşuluk 


ilişkilerinin yokluğuna dikkat çektikleri “Kemer Country” gibi örneklerde ikamet eden kitleleri tekinsiz bulduklarını ima etmişlerdir (Tanülkü 2012, s. 144). 
Kemer Country, ismi geçen diğer sitelerin sakinlerine göre “snob”dur, Beykoz Konaklan işadamlarının, artistlerin yaşadıkları yerler olarak dikkati çekmektedir, “Kasaba” ise komşuluk ilişkilerinin sürdüğü, “mazbut” kimselerin ikamet ettiği farklı bir örnektir (Tanülkü 2012, s. 145). Bu çalışmadan çıkan önemli netice, güvenlikli sitelerdeki ayrışmanın fazlalaştığı, dolayısıyla yeni yerleşim alanlarının genellene meyeceği yargısına varmanın mümkün hale gelmesidir. Nişantaşı, Etiler, Ulus, Bebek, Caddebostan, Suadiye gibi kültürel ve ekonomik sermayesi yüksek gruplardan kimselerin taşındıkları yeni bölgeler olarak “Kasaba” ve “İstanbul İstanbul” sakinleri, aşırı zengin insanların ahlaksız işlerden gelir elde ettikleri önyargısını taşımakta ve kültürel sermayesi kendilerine nazaran düşük olup, ekonomik açıdan “aşırı zengin” olanların, bulundukları mekinları bozduklarını, niteliksizleştirdiklerini düşünmektedirler. Mekansal ayrışmanın ekonomik boyutundan ziyade, ekonomik açıdan birbirine yakın grupların sosyal ve kültürel farklılıklarının da, mekindaki kümelenmeleri üzerindeki etkisi bu açıdan dikkat çekicidir. 


Istanbul'un hem iş hem konut alanları açısından çok merkezli bir yapı taşıdığı soylenebilir, özellikle her iki yakanın ayrı 


m 


ayrı finans merkezleri haline gelmeleri, kentsel büyümeyi sınırlandırması beklenen doğal sit alanlarının güvenlikli siteler tarafından işgali, kentte sürekli yeni cazibe merkezlerinin oluşmasına yol açmistir. Ust tabakaların kentin periferisin- de inşa edilen yeni-steril alanlarda kendilerine has yaşam kültürleri inşa ettikleri gerçeği, günümüzde üst sınıfların merkeze dönme eğilimiyle farklılaşan bir boyut kazanmıştır. Kent çeperinde oluşturulan yeni merkezden, eski kent merkezlerine yeniden hareket eden toplumsal tabakaların, sosyo-kültürel özellikleri ve merkezde konumlanan yeni yaşam alanlarının farklılıklan üzerinde durmakta, bu açıdan yarar vardır. Mesela Perouse, rezidans/otel tipi yapıların yaygınlaşmasını konu edindiği yazısında, merkeze dönme egilimi taşıdıklarını iddia ettiği üst sınıflar arasındaki genç, bekar, hareket halindeki oyunculuk, futbolculuk gibi mesleklere mensup kimselerin, yüksek kulelerinde kente temas etmeyen bir mesafe geliştirdikleri, “dokunmayan yakınhk"lanyla kentin sahibiymişçesine zevk, alışveriş ve eğlence eksenli hayatlanyla “şehri risksiz bir biçimde tüketme” eğilimi taşıdıklarını ifade eder (2012, s. 92). 
Şehri “tüketmeye” odaklanan bireyselleşmiş bu grupların oluşturduğu tabakanın yanı sıra, Kuzguncuk, Adalar gibi semtlerde nostaljik mahalle kulturlerini koruma gayretindeki, küresel büyümeye direnç gosteren kamusal alan sahiplerinin olduğunun ayrıca alu çizilmelidir. 
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Mekansal ayrışmanın sosyo-kültürel boyutlan olduğu vurgusu, belki de en çok bu kültürel sermaye bazında dahi ayrışmayan -aralannda hiyerarşi bulunmayan- katmanlar arasındaki yaşam tarzı farkhhklan noktasında önem taşımaktadır. Sahip oldukları sermaye toplamlan yakın olmakla kalmayıp, kültürel sermayeleri arasında da ciddi bir ayrım göstermeyen grupların, egilimleri ve hayat tarzlan açısından birbirlerinden mekansal olarak ayrismalan konusu, kent kültürünün farklı tezahürlerini gözlemlemek açısından son derece dikkat çekicidir. Bu noktada, kentlerin üretim değil tüketim odaklı mekanlar haline gelişiyle ilgili örneklerin verileceği ve üst ölçekli projelerin dönüştürdüğü mekanın hayat tarzlarına etkisinin tartışılaca- 
£1 sonraki bölümde, sosyal yatkınlar ve gündelik pratikler arasındaki ayrışmanın biçimlerine, tabakalaşma kuramlan çerçevesinde yanıt aranmaya çalışılacaktır. 


“Alışveriş ve Yaşam” Merkezleri Odağında Sosyo-Kültürel Ayrışmalar 


Kentli insanın temel ihtiyaçları olan konut ve işyerlerine yönelik dönüşümlerin bahsi sırasında, gerek mutenalaştırılan alanlarda ortaya çıkan yeni işlevsel gruplar, gerekse tasfiye edilen eski mesleki alanların yerini alan iş alanları ve kamusal mekanlar söz konusu olduğuna, aslinda 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hep tüketim mekanlannın veya mekanlar içerisinde kendine yer eden tüketim işlevinin varlığı dikkati çeker. Özellikle üst veya üst-orta sınıflar açısından küresel tüketim kültürünün varlığından bahsetmek mümkündür, ki küresel bir kent olması hedeflenen İstanbul özelinde, böyle bir kültürün küresel olanaklara rahatlıkla erişim sağlayan üst tabakalar açısından kolayca benimsendiği iddia edilebilir. 
Ticari açıdan kendine yeten ‘enklav'lar olarak yeni güvenlikli site örneklerinde, barınma haricindeki faaliyetlerin de gerceklestirildigi görülmektedir. Bu faaliyetlerin başında elbette tüketim gelir, dolayısıyla bannma mekanlarına eklemlenen yapıların başında tüketimin gerçekleştiği alışveriş merkezleri yerini alır. Özellikle 1980'li yillarda ortaya çıkan “uydu kent” örneklerinde, belirli toplumsal tabakaların bütün gereksinimlerini yaşadıkları sınırlı mekanlar içerisinde giderebildikleri bilinmektedir. Günümüzde ise hemen her sosyal tabakaya hitap eden güvenlikli site örneklerinin bizzat sınırları içerisinde yer almasa dahi, yakınlarında AVM erden mümkündür. Bu mekanlar için kullanı- 


konumlanan bahsetmek lan “Alışveriş ve Yaşam Merkezi” tabiri, aynı zamanda sosyalleşme alanı olarak görülen bu "“merkez lerin, yaşayan ve yaşanan alanlar olduğunu, yaşamın temel etkinliğinin ise tüketmek olduğunu gösterir haldedir. 


Erkip (2005), Ankara’daki alışveriş merkezlerinin kullanım amaçlarına de- 


gindiği çalışmasında, AVM'lerin boş zaman geçirme, sosyalleşme, sosyal çevre edinme ve dahi yeni deneyim edinme mekanları olarak önemini gündeme getirir. 1989 senesinde Ankarada açılan ilk AVM olan Atakule’nin orta siniflara, 1991'de prestij sembolü olarak inşa edilen Karum'un ise üst-orta gelir düzeyine mensup insanlara hitap ettiği iddiasındaki Erkip (2005, s. 93), tüketim mekanları arasındaki hiyerarşiden de bahseder. 
Tıpkı güvenlikli sitelerle ortak yeni bir yaşam kültürü oluşmasının yanısıra, bu siteler arasında bir katmanlaşmanın söz konusu olması gibi, açılan AVM ler de bulundukları muhite bağlı olarak farklı markalar tarafından kiralanmakta ve alıcı kitlelerini bu etmenlere göre belirleyerek birbirlerinden büyük oranda aynsmaktadırlar. AVM”ler içerisinde bulunan zincir restoranların veya üst tabakalara hitap eden giyim başta olmak üzere çeşitli ihtiyaçlara yönelik markaların hiyerarşisinden ziyade, “mnerkez in içerisinde alisveriş haricindeki işlevsel çeşitliliğin de AVM ler arası hiyerarşi açısından önemi çokçadır. Spor, eğlence, sağlık hizmetleri, rekreasyon alanları, kısacası kişinin dışarıya çıkmadan ihtiyaçlarının tamamını giderebileceği yaşamsal faaliyetlerin yer aldığı AVM ler, elbette ki daha üst katmanların hizmetindedirler. Gülümser ile Baycan-Levent (2009, s. 8), yüksek teknolojili ‘akilli ev uygulamalarının görüldüğü AVM-rezidans komplekslerine Levent-Maslak aksı üzerindeki Kanyon 


ile Metrocity’yi, Fulya’daki Polat Towers’ ve Anadolu Yakasindan Kalamış Rezidence’: örnek olarak verir ve aralarında karşılaştırmalar yaparlar. Bu yapıların her birinde sosyal merkezler, sağlık merkezleri yer almaktadır, yüksek bir “kule” içerisinde yaşamını sürdüren insanların ihtiyaçlarını karşılamak için yaşadıkları yerden ayrılmalarına gerek yoktur. Mecidiyeköy”deki Trump Tovvers gibi daha yakın tarihte hayat bulmuş olan AVM yapılan, fiziksel özellikleriyle de bu alanların yaşam merkezleri oldukları hissini verme amacı gütmektedirler. Kapalı mekanlar içerisinde oluşturulan “sokaklar, yukaridan gumisiginin bina içerisine alınmasıyla birlikte bir dış mekan etkisi yaratır ve insanların dışarıda aradıkları bütün faaliyet alanlarını güvenli, korunaklı bir biçimde sunar. Dış hava koşullarına karşı yalıtılmış olan, birbirine yaşam tarzı olarak benzer grupların sosyalleştikleri bu alanlarda sokağın kiri, gürültüsü olmadığı gibi tehlikesi de yoktur. Barınmak üzere güvenlikli siteleri tercih eden grupların, sosyalleşme açısından AVM 1eri tercih etmesi neticesinde olmalıdır ki, özellikle rezidanslar vasıtasıyla hayat bulan yeni yaşam kültüründe bu mekanların işlevleri iç içe geçmeye başlamıştır. Rezidans-otel / iş merkezi-plaza ve AVM ler Zorlu Center, Kanyon, Trump Towers örneklerinde bir arada konumlanırlar. 


Ankarada yapılan bir başka saha çalismasinin verilerine göre (Oğuz ve Cakici, 2010, s. 723), insanlar boş zamanlarını 96 62.5 oranında evlerinde gecirmeyi tercih etmektedirler. Kültürel yatkınlıkların yanısıra, çalışma hayatlarının muhtemel yoğunluğuyla açıklanabilecek bu durum, bir başka çalışmanın konusu olsa da, sosyo-kültürel eğilimlere dair bir veri oluşturmak adına dikkat çekicidir. İkinci sırada 96 1Tle arkadaş ziyareti gelmektedir, ki bu noktada yine ev ortamının muhtemel konforu ve kendi sınırlı çevresiyle sosyalleşmeyi yeğleyen grupların tercihlerinden bahsetmek mümkündür. 
Üçüncü sıradaki AVM ziyareti tercihi ise, % 10.9 oranıyla bir üstteki tercih grubuna son derece yakındır ve insanların sokağa çıkıklarında ilk ugradiklan mekanın neresi olduğunun bilgisini çarpıcı biçimde vermektedir. Zira yukarıda ifade edildiği gibi, tüm gereksinimlerin karşılandığı AVM ye ailece gitmek veya farklı arkadaş gruplarının burada bir arada zaman geçirebilmesinin kolaylığı durumu göz önündedir. Söz konusu çalışmanın çıkış noktası Ankara’da geçmişte sosyalleşilen, vakit geçirilen mekanlarin parklar ve bahçeler olmasıdır. Günümüzde özellikle İstanbul Anadolu Yakası boyunca uzanan sahilyolunun alt tabakalardan insanların mangal/piknik yaptığı alanlar olarak kullanımı, onları “aşağılayan” yeni orta siniflarinsa civardaki kapalı mekanlarda vakit geçirmeleri, harcama yapmaları dikkat çekici olmakla beraber: kapalı AVM yapıları içerisindeki yapay peyzaj örüntüleri, belki bu ‘zengin/clit’ kesimlerin yeşil alan ihtiyaçlarını da gidere- 


Sosyal Tabakalar ve Kentsel Katmanlar: istanbul'da Mekansal Ayrışma Bicimleri 89 


bilmektedir. Üst gelir düzeyine mensup insanlar kapalı spor salonlarında koşu bantlarında koşarlarken, alt tabakalarda yer alan insanların açık kamusal alanlarda spor yapma imkanı bulmalan misali, yeşil ve açık alan tanimlan da pekala insanların vakit geçirdikleri veya vakitlerini geçirmek zorunda kaldiklan mekana bağlı olarak degisim gösteriyor olabilir. 


Gelir, eğitim, kentli nüfus ve kadın istihdamının artmakta olduğu günümüzde tüketim aliskanhklannda gelirin artışına bağlı yükselme söz konusudur. 
Bartu Candan ve Kolluoğlu”nun çalışmalarındaki verilere göre (2010, s. 28), 199071 yıllarda İstanbulda sayısı 10 olan AVM ler 2000-2008 aralığında 47’yi bulmuştur. Bu tarihlerden sonra hızlı bir artış gösteren AVM sayısı, 2013te guncellenen Türkiye AVM potansiyel raporu 2013-2015 verilerine göre 299u bulmuştur ve bu AVM lerin 114°a İstanbul”da yer almaktadır (Keskin, 2013). Bugün, bu sayının daha artmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, zira aynı verilere göre, 2014 ve 2015 boyunca İstanbulda 
32 yeni AVM”nin daha açılmasının planlandığını bilmekteyiz. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Demeğinin yayınladığı verilere göre, 2013 itibariyle 81 ilin 54ünde AVM bulunmaktadir ve toplamda 9,4 milyon metrekarelik kiralanabilir alana sahiptirler. 2017/ün ilk yarıyılı sonunda ise 9.7 milyon metrekareye ulaşmış olan kiralanabilir alan miktarinin, halihazırda yapılan inşaatlar göz önünc 


alındığında, 2017 sonunda 12,4 milyon metrekareyi bulması beklenmektedir (internet kaynağı, 2014). 


Bütün bu yatınmlar sadece inşaat sektöründeki hareketliliği belirlemekle veya yatırımcılara alternatif sunmakla kalmaz; aynı zamanda tüketici kitlenin yarattığı ticari akışın sürekliliğini de sağlar. Hatta AVM ler, bu tüketici kitlenin gündelik hayatlarında ekonomik etkinliklerin haricinde de belirleyici rol oynamaya başlarlar. Öyle ki, yaş grubu, eğitim düzeyi ve bulunduğu sosyo-ekonomik tabaka farklı olan gruplann hemen hepsi açısından AVM’lerin son 20 yıllık süreçte buluşma, toplanma, vakit geçirme mekanları olduğunu söylemek mümkündür. 
Öte taraftan küresel tüketim kültürüne sahip bireylerin ayncalikh olma halleri, gelir seviyeleri ve daha ziyade mezun oldukları okullar, sahip oldukları kültürel ve sosyal sermayenin getirmiş olduğu avantajlar toplumsal tabakalaşmanın okunması açısından önemlidir. Medya yöneticileri, film yıldızları, uluslararası şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler, “yeni seçkin” sinifin içerisindeki grupları örnekler, doktor, avukat, mimar, mühendis, yönetici meslek gruplari ise yeni “businessman” tipiyle (Kurtuluş, 2011, s. 54-55) bir başka sosyal katmanı inşa eder. Yeni kentliler arasındaki bu tabakalaşmayı “hayat tarzı” ve “gündelik hayat pratikleri” benzeri kavramlar çerçevesinde açmak mümkün gözükmeltedir. 
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Toplumsal hiyerarsinin, gruplann sahip olduklan statüler arasındaki katmanlanmanın anlaşılması, hayat tarzlan üzerindeki etkilerin saptanmasıyla mümkün olabilir. Bourdieu”nün Distinction eserinde ortaya koyduğu gruplar arasındaki “tarz” ve/veya “beğeni” farklılıklan, bu açıdan önemlidir. Sınıf veya tabaka yerine “toplumsal uzam” kavramını kullanan Bourdieu, toplumsal uzam içerisinde insanların yatkınlıklar toplamına (habitus) bağlı olarak insanlann/gruplann gündelik hayat pratikleri geliştirdiklerini ifade etmektedir. Pratiklere yönelik algıları organize eden yapılandırıcı yapı olarak habitus, sosyal sınıfların organizasyonunu da bu sayede sağlamış olur (Bourdieu, 1996, s. 170). Tüketim alışkanlıklarını geliştiren habitus, bir yandan sınıf mevkileri tarafından şekillendirilmektedir. 
Toplumsal uzamdaki tüketim pratikleri, sınıf ile statü arasındaki ilişkinin kurulmasını da sağlar. Toplumsal katmanlaşmanın, upki Böürdieu”nün sermaye türleri olan ekonomik, sosyal, kültürel ve sembolik açıdan farklı kaynaklarından bahsetmek mümkündür. Mekandaki ayrışmanın sosyo-kültürel boyutunun, tüketim pratikleri üzerinden analiz edilebilmesinin kaynağında ise, yoksullaşmakta olan alt sınıfların küreselleşmenin yarattığı olanaklara erişim gösteremeyişleri yatmaktadır. Eğitim, gelir düzeyi ve sosyal kokenle bağlantılı olan durum bütün bu etmenlerin sekillendirdigi meslekler vasitasiyla yaşanan ayrışma sonucunda daha belirgin biçimde görülmektedir. Zira toplumun alt tabakalarının küresel olanaklara erişemedikleri durumda dahi, finans, hizmet sektörlerinde çalışan, bankacılık, reklamcılık gibi işlerle ugrasan ve gelirleri yükselme eğiliminde olan genç profesyoneller grubuna küresel tüketim kültürü adeta dayatılmaktadır. Yükselme eğilimindeki gruplar, bulunduklan statüyü korumak veya “sınıf atlamak” amacıyla bu kültürün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. 
Bireyselleşip özgürleştikleri yanılgısı içerisinde, esasında edindikleri yeni aidiyetlerle farklı pratiklere zorunlu kilınırlar, kentin belirleyici aktörleri haline geldikleri oranda, hayatlarını “kentin güvenli küçük adacıklarına hapsederler” (Yılmaz, 2013, s. 123). Kişilerin işgal ettikleri konumlar, öncelikle bu konumların içselleştirilmesi neticesinde ortaya çıkan eğilimleri, daha sonra düşünsel ve duygusal olarak habitus aracılığıyla meydana getirdikleri pratikleri belirlemektedir. 
Bunun dönüşümündeyəe, pratikler işgal edilen konumun belirleyicisi haline gelir. Yani hiyerarşinin üst basamaklarına urmanmak, yeni kentli yaşam biçimine entegrasyonu gerektirmektedir. 


Burada sözü edilen entegre olma hali, kentin olağanlığından da ayrışma anlamini taşır. Farklı toplumsal tabakalardan insanların, kamusal alanda birbirlerinin yaşam biçimlerine tanıklık etmeleri veya farklı grupların birbirleriyle sınırlı oranda bile olsa temas etmeleri artık pek rast- 


lanan durumlar değildir. Aksine, sinifsal hareketlilikte yukarıya yönelmiş olan gruplar, kendilerinden aşağıdaki tabakaları görmezden gelirler veya gerçek anlamıyla göremezler. Bu, kentlerin aldiklan yeni biçimlerin yol açtığı bir durumdur. 
Semtlerdeki sosyo-ekonomik farklılıklarının yarattığı “ötekini bilmeme/ötekiyle temas kurmama” düzeyi, mekansal kümelenmeler neticesinde artmıştır. Kamusal alan kavramının anlamını karşılayacak mekanlarda karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan sosyal grupların yerini, tanımsız boşluklarda gezinen kent kökenli yeni üst sınıf -veya sınıf fraksiyonlarına mensup yabancılar almıştır. ‘Sinif fraksiyonlarr” ifadesi burada önem taşır, çünkü aynı sınıfsal konuma sahip, fakat sahip olduğu sermaye türleri açısından (kültürel-ekonomik-sosyal) değişkenlik gösteren insanlar arasındaki özgün durumların vurgulanmasını amaçlamaktadır. Aynı sinifsal mevkide yer alan farklı pozisyonlar, “sınıf fraksiyonlarr olarak 2014, s. 
119). Dikey, çapraz ve yatay hareketlere 


nitelendirilirler (VVeininger, bağlı olarak (ekonomik sermaye ile kültürel sermaye başta olmak üzere sermaye türlerinin hacimlerine bağlı olarak hareketlerin yönü belirlenmektedir), sınıf mevki ve fraksiyonları eş zamanlı olarak değişebilmektedir (Vveininger, 2014, s. 
122). Simf fraksiyonları, genellikle çeşitli meslek gruplarının kümelenmesiyle belirlenir. Belirgin örneklerden birisi olarak yüksek gelir duzeyine sahip, kültü- 


rel açıdan nitelikli profesyoneller grubu ile orta sınıf kökenli kültürel sermayesi nispeten düşük, vasıfsız büro elemanlarını ayrı fraksiyonlarda düşünebiliriz. 
Meslek grupları gibi, benzer mesleki faaliyetlerin gerçekleştiği mekanlar da bir araya toplanma, kümelenme eğilimi tasimaktadirlar. Özellikle kültür-sanat faaliyetlerinin yoğunlukta olduğu alanlarda kümelenmenin çeşitli varyasyonları söz konusudur. Gelir seviyesi yüksek, merkezi semtler olarak Beşiktaş-Şişli-Beyoğlu bölgesinin Istanbul’daki merkezi konumundan söz etmiştik. Bu bölge, aynı zamanda kültür üretiminin de yoğunlukta olduğu, kültür ve eğlence turizminin gerçekleştiği yer olarak dikkat çekmektedir. Yine benzer bir biçimde, üniversite kampüslerinin şehrin çeperlerine taşmasına karşın, öğrenci ve akademisyen yerleşiminin merkezde yoğunlaşması, kültürel sermayesi yüksek grupların yaşam biçimleri, yatkınlıkları konusunda çeşitli göstergeler olmaları açısından değerlidir. 


Kuzguncuk veya Asmalımescit gibi sanatsal aktivitelerin yoğunlukta olduğu, “entelektüel” kesimin toplandığı semtlerde, küresel sermayenin ‘mutenalasurdigr mekanlardaki ayrışmanın aksine, “ırksal-etnik-sınıfsal bütünleşme”nin dahi söz konusu olabildiğini belirten Erkilet (2013, s. 135), “doğal (kendiliğinden) ve tabandan” gerçekleşen mutenalasurma örneklerinin sistematik bir mekansal ayrışma yaratmayışı üzerinde durmaktadır. Sanat galerileri, kitapçılar, kafeler 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vb. alanlanyla sosyal ve kültürel açıdan zenginliğiyle dikkat çeken Tophane-Karaköy-Galata-Cihangir bölgesi için de aynı iyimserlikle yaklaşılabileceği gibi, farklı yaşam biçimlerine sahip insanlar arasındaki çatışmayı görmezden gelmek olası degildir. Özellikle Tophane bölgesinde, sanat galerilerine yapılan saldırılar, farklı kültürel arkaplana sahip gruplar arasındaki gerilimi ortaya koyan güncel örnekler olarak siyasi kutuplaşmanın mekana yansıması açısından belirgin modellerdir. 
Diğer taraftan birden fazla kuşaktır Tophane de yaşayan bireyler de, buraya sonradan eklemlenen sanat ve eğlence mekanlarındaki insan akışının kendilerine başka bir yaşam tarzını dayatmakta olduğu iddiasındadırlar. Etnik, sınıfsal gruplaşmanın yanısıra, insanlar dünya görüşlerine bağlı olarak da kümelenme ve mekan sahipligi konusunda çatışmaya girmektedirler. 


Sermaye birikimleri yüksek sınıf fraksiyonları arasında mutlaka birbirinden farklı eğilimler vardır. Mesela kültürel sermayesi daha belirleyici olan grupların içerisinde, kentsel muhalefete dair bir bilinç ve kamusal alanı yaratma/ko- ruma eğiliminden bahsetmek mümkündür. Olumlu bir nostaliik içerik atfedilen mahalle kültürünü canlandırma, yeni bir dayanışma ağı örgütleme gibi niyetlerle oluşturulan sivil toplum hareketleri, iletişimsel eylem yaratması beklenen kimi platformlar, bu kültürel yoğunluğun neticeleri olarak yaygınlık kazanmaktadir. 
Kentin çeşitli bölgelerinde, toplumsal hareketlerin merkezi konumundaki Kadıköy semti bu açıdan örnek olarak gösterilebilir. Sınıfsal ifadeyle üst veya üst-orta kesimi kapsayan, sermayeler toplamı yüksek ve ekonomik sermayesi nispeten yoğunlukta olan gruplar da, Kadıköy bölgesinde kümelenen başka tür gruplar arasında dikkati çekmektedirler. Bireyselleşme ve tüketim kültürünün mekan açısından karşılığı niteliğindeki AVM ve rezidanslar, Anadolu Yakası"nda MIA haline gelmiş Kadıköy-Ataşehir-Ümraniye dolaylarında konumlanmaktadiriar. 


Küresel tüketim kültürünün, dayanışmanın yaygın olduğu gruplar içerisinde dahi büyük oranda bireyselleşmeye yol açtığı iddia edilebilir. Çünkü tüketim etkinlikleri bireylerin ayn ayn degil, bir arada gerçekleştirdikleri etkinlikler olsa dahi, sosyalleşmeden ziyade kişinin tüketim metasıyla kurduğu ilişkinin kuvvetlendiricisidir. Bu noktada, söz konusu bireyselleşmenin gündelik hayat pratiklerine etkisine bakacak olduğumuzda, insanların yalnız yaşama oranlarını göz 
2000- 2004 
aralığında özellikle Istanbul ve İzmir de 


önünde bulundurabiliriz. 
tek kişilik hanelerin sayısının arttığı tespiti bu açıdan önem tasimaktadir (Kudatgobilik, 2008, s. 15). Metropollerde yaşayan ve tahminen mesleki konum ve gelir düzeylerinin yüksek olduğu gruplarda birevselleşmenin doğru orantulı olarak arttığı söylenebilir. Ust tabakalarda kendilerine yer bulan bu gibi gruplarda tanimlanabilecek bireylerin sadece 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birbirleriyle degil, sehirle iliskileri de, bahsettiğimiz yalıtılmış mekanlar vasitasıyla büyük oranda kopmustur. Yaşam merkezlerinde sağlık, spor, sosyalleşme, yeme-içme benzeri diğer aktiviteleriyle birlikte tüketim pratiklerinin gerçekleşmesi, tüketimi yaşamın ana eylemlerinden biri haline getirdiği kadar, diğer olağan eylemler de tüketimin mekaninda kendilerine yer bulmakıadırlar. 


Kentlerin üretim faaliyetlerinin yerini tüketim pratiklerinin alması esasında gruplar veya tabakalar düzeyinde gerçekleşmemekte, sermayedarların hamleleri neticesinde şekillenmektedir. Jimenez, Tang, Yalçıntan ve Zibelin İstanbul, Meksiko ve Guangzhou kentlerini karşılasurmal olarak ele aldıklan çalışmalarında, ekonomideki liberalleşme süreçlerinin ihracatı teşvik ettiğine ve turizm yatırımlarına olanak tanıdığına deginilir; İstanbul "da bu alanlarda 1980'de 2.9 milyar dolar harcanmışken, 1999'da bu miktar 27 milyar dolara çıkarak neredeyse on katına katlanmıştır (2002, s. 13). Yabancı yatırımın arttığı 1990'lar sonu, 2000'ler süreci boyunca, hizmet odaklı yatırımlara ağırlık verilmiş, özellikle turizm harcamaları, otel ve catering işlerine sermaye aktarımı gerçekleştirilmiştir Gimenez vd., 2002, s. 14). Tuketime ve bilhassa turizm harcamalarına dönük bu yatırımlar, herhangi bir hammadde girişi-ürun çıkışı gibi klasik endüstriyel anlamda işleyiş gerektirmedikleri için. sürece ihtiyaç düymazlar Dolayısıyla, cok kisa 


sürede kar elde etme avantaji saglamalan nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedirler. 


Turizme yapılan yatunmlann karşılıfim alıp almadığı noktasında Gürleselin (2006) sunduğu verilere göz atmakta yarar var: 2005 senesinde İstanbulu ziyaret etmiş olan turist sayısı 4.94 milyon iken 
2015 senesinde tahminen 10 milyon turist beklenmektedir. 2005’te ziyaretçiler şehirde ortalama 3 gece konaklamaktayken, bu sürenin 2015’te ortalama 4 geceye çıkacağı düşünülmektedir. 2005te 55.000'i turistik otellerde yer alan toplam 80.000 yatak kapasiteli otellerin toplam doluluk oranı 96 75’tir, 2015te ulaşılması tahmin edilen yatak sayısı ise 91.325i bulmaktadır (Gürlesel, 2006, s. 10). Otel sayısı ve yatak kapasitesindeki artışın yanısıra, lüks otel miktarındaki artış da dikkat çekicidir. İstanbulun beş yıldızlı lüks otellerinin yatak kapasitesi 1980 
yılında 2000, 1990'da 6786 iken, 2000 
senesinde 10.199"a yükselmiştir (Bartu Candan ve Kolluoğlu, 2010, s. 28). Ocak 
2015 itibariyle Istanbulda taaliyet gösteren otel sayısı 79’dur, ancak bu sayının 123e çıkması ve yatak kapasitesinin de toplam 67.000’e ulaşması öngörülmektedir (internet kaynağı, 2015). Tüm bu veriler, Istanbul'un maddi kazanımında turizmin artan değerini gösterdiği kadar, hizmct sektörü dahilindeki bu alanların kentlilere, kente göç eden alt tabakalara mensup gruplara istihdam olanağı sağladığı çıkarımını yapmamıza yol açmaktadır. Turizmle birlikte ortaya çıkan iş ola- 


m 


naklarının dışında, kentteki mevcut yerel meslek gruplarının da turizme hizmet ettiği örneklere rastlanmaktadır. Şentürk (2014, s. 148), İstanbul”un küresel kent imafıyla bağlantılı olarak, çeşitli meslek gruplannin turistik imgelere dönüştüğünü ifade eder. Buna göre simitçi, midyeci, ayakkabı boyacısı, hamal gibi meslek gruplarından insanlar, kentin arkaplan fonunu oluşturma niteliği taşımaktadırlar. Küresel kent imajinin yarattığı anlayış, bu meslek gruplannin haricindeki insanların gündelik hayatlarından kopuk, sahte bir gerçekliğin somutlaşması halidir. Dünyanın başka kentlerinde olduğu gibi, İstanbulda da turistlere “pazarlanan” kimi alanlar akvaryum gibi seyredilmekte, Şentürk”ün saydığına benzer “unsur”lar da, akvaryumdaki baliklar misali seyir nesnelerine donusmektedirler. 


Yaşayandan ziyade yatırım sağlayanın, sermaye sahipliği kadar mekin üzerine söz sahibi olduğu günümüzde, aynı zamanda kent mekaninin kentin ziyaretçisi tarafından şekillenmesi, kentlerin yaşayanlarının özne değil nesne konumuna indirgenmesi problemi, kültürel açıdan da oldukça çarpıcıdır. Kent hayatının belirleyicisinin sosyal yaşam olduğunu kabul edecek olursak, bu hayatın merkezlerinde aynı zamanda buluşma noktalan olan kafe, bar, restoran, alışveriş mekanlan, sanat galerileri, konser sahneleri banndiran yerler olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu merkezlerde meydana gelen kümelenme örnekleri için, yaratıcı küme (creative clus- 


Türkiye de Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


ter) veya hültürel küme (cultural cluster) tabirleri kullanılmaktadır. Kültürel bölge (cultural quarter) tabirini kavramsallaşurma girişiminde bulunduğu yazısında Montgomery (2003), ‘cluster’ ifadesini kullanmakla beraber, mekanın kendisinden bahsederken ‘quarter’ ifadesini tercih etmektedir. Bu kültürel bölgeler, kent hayatının merkezleri olmakla beraber, kolay erişilebilir ve kentlilerin bir araya gelmek üzere tercih ettikleri mekanlar olmak durumundadırlar. Kültürel bölgeler ayrıca “anlamlı” olmalı, yeni iş, fikir ve kavramlara olanak tanımalı, yaratıcı ve kültürel endüstrinin canlı kalması adına değişken ve yenilikçi taraflarını daimi kılmalıdırlar (Montgomery, 2003, s. 302). Daha evvel kültürel sermayesi yüksek gruplann konumlandıklan bölgeleri sıralarken bahsettiğimiz Tophane, Galata, Kuzguncuk gibi semtleri/alanları İstanbuldaki kültürel bölgeler açısından örnek olarak gösterebiliriz. Bu bölgelerin aynı zamanda yabancılar tarafından da cezbedici bulunması ve turistik amaçla ziyaret edilme oranının yüksekliği ise, kent hayatının tüketicisinin kim olduğuyla ilgili yeni bir soruyu gündeme getirmektedir. Tuketimin temel etkinlik olduğu günümüzde, kentler tüketilen mekanlar olarak varlıklarını sürdürürler ve tüketimin saglayicisi gruplann belirli yerlerde yoğunlaşmasıyla mekanlar arası bölümlenmeler meydana gelir. Bu gruplar arasındaki sosyo-ekonomik hiyerarşi, yerleşilen mekanlar arasındaki tabakalaşmanın belirleyicisidir. 
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Söz konusu küme veya bölgeler, kentin ziyaretçisiyle kent sakini arasında olduğu kadar, farklı tabakalardan gelen kent sakinleri arasında da çatışmalara yol açmaktadır. 
Tophane örneğinde bahsetmiş olduğumuz kültürel çelişkiler münferit değildir. Tıpkı üst sınıflardan bireylerin kentin çeperindeki uydu-kentlerde yaşayarak, kentin kalanından soyutlanma arzusu taşıması gibi, kültürel sermayesi yüksek gruplar da kent merkezlerinde kendilerine ait bölgeleri oluşturma gayretindedirler. Bu noktada belki en çarpıcı durum, hayat tarzlanyla farklılaşan ancak ekonomik açıdan orta katmanlarda seyreden grupların yaşadığı çift yönlü çelişkidir. Kentte kendilerine açtıklan alanlarda ayncahikh olma halini yaşayıp, yaratılan veya yaratuklan kültürel kümelerine dahil olmayan gruplardan kendilerini aynsuran bu gibi gruplar, esasında ekonomik açıdan kentin esas sahibi haline gelen turizm amaçlı ziyaretçi tarafından dışlanma tehlikesiyle de karşı karşıyadırlar. Çünkü kültürel tüketim alanları aynı zamanda eğlence alanlarına dönüşmekte, buraya gelen yabancı turistlerin harcamalarıyla veya sermaye toplamı yüksek olan kentli grupların harcamalarıyla ekonomik açıdan belli bir seviyenin üzerine çıkma, üst sınıflaşma olasılığı dahilindedir. Elbette sadece alt katmanlar açısından degil. orta siniflar açısından da bu ihtimal bir tehdit unsuru olarak kentsel gerilimlerin yeni bir boyutunu ortaya koymaktadır. 


Bütün bu mevcut durumlar ve yeni tartışmalara yol açan olasihklar  çerçe- 


vesinde, farklı yaşam biçimlerinin kenti nasıl paylaşacağımız ve bir arada nasıl yaşayacağımız sorularını doğurduğu söylenebilir. Fiziksel hareketlilik olanağımızın artığı günümüzde, gelir duzeyi yüksek, teknolojiye ve küresel imkanlara erişen kesimler açısından dünya üzerindeki simrlann bile ortadan kalkmışlığından bahsetmek ne kadar mümkünse, tek bir sokakta var olan iki ayrı mekanın bile belli sosyal tabakadan insanlar açısından görünmez sınırlar çizdiğini iddia etmek de o kadar mümkün gözükmelktedir. 
Tüm bunlar düşünüldüğünde, kent ve mekan üzerine yapılacak her çalışmanın, aslında adalet ve eşitlik kavramlanyla doğrudan bağlantı, dolayısıyla eşitsizlik ve tabakalaşmayı da kapsayıcı olduklannı ifade etmek yerinde olacaktır. 


Sonuç: Sosyo-Mekansal Dönüşüm ve Katmanlaşan Kent Hayatı 


Çalışma alanlannın, istihdam olanaklarının değişimleriyle birlikte, insanların yaşam biçimleri ve tüketim pratikleri noktalarında da dönüşüm gerçekleşmiştir. 
Bütün bu farklılaşmalar kent mekanina yansımakta, kent hayatındaki çeşitlilik mekanların çeşitlenmesine yol açmaktadır. Mekindaki benzer işlevlerin kümelenme eğilimine paralel olarak, benzer grupların bir arada olma eğilimleri neticesinde ise, mekandaki ayrışmalar 


% 


netlik kazanmaktadır. Farkh tabakalara mensup insanların kent içerisinde katmanlar oluşturması da bu noktada kaçınılmaz olmaya başlamaktadır. Tüketim odağında hem insanlar, hem mekanlar açısından yaşanan dönüşümlerin ele alındığı kısımda, rezidans/otel/AVM/ofis bileşkeleri ise farklı işlevlerin bir aradalığı açısından dikkat çekici olduğu için ayrıca altı çizilmesi gereken bir durum olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla farklı biçimlerde meydana gelen ayrışma örneklerinin, gitgide sosyo-ekonomik düzeydeki ayrımlarla belirlenecegi, işlevsel kümelenmelerinse bir sonraki basamak olarak daha az görünür hale geleceğini söylemek mümkündür. 


Kentlerde üretilen yaşam biçimlerinin farklılaştığı, benzer ekonomik koşullara sahip olup kentsel olanaklara erişebilen kitleler içinde dahi çok farklı yatkınlıkların görüldüğü gruplar arasındaki kültürel ve sosyal ayrışmaların anlaşılması, kent çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Bu hususta, sinif fraksiyonlarına eğilmek ve kişilerin prestijlerini neye göre belirleyerek kendilerine hangi mekanlarda, nasıl bir hayatı öngördükleri soru ve sorunlarına daha fazla yoğunlaşmak anlamlı gözükmektedir. Kent ve mekan sosyolojisinin konuları arasında eşitsizliği ekonomik olduğu kadar toplumsal bir olgu olarak ele almak ve kültür çalışmalarının bunca yaygın olduğu günümüzde kent kültürünü yeni aidiyetler ve çağın getirisi olan yaşam biçimleriyle birlikte çalışmanın gerekliliği ise, özellikle İstanbul kozmopolitinde kaçınılmaz gözükmektedir. İstanbul silueti- nin düşeyde yoğunlaşan yapıların siluetine dönüştüğü, tarihi dokuya sahip eski şehrin yerini devasa bir tüketim merkezinin aldığı günümüzde, kent hakkı, kamusal alan, karşılıklı etkileşim ve kentsel muhalefet konulan da her zamankinden daha güncel ve tartışmaya değer olarak karşımızda durmaktadır. 


Önceki bölümde, kentteki kümelenme biçimleri ve oluşturulan kültürel bölgelerden bahsederken sorduğumuz kentin sahibinin kim olduğu sorusu da özellikle üzerinde durulması gereken bir meselenin girizgahı niteligi taşır. Park”ın (Park ve Burgess, 2015) 20. yüzyil başlarında kaleme alınan The City metninin giriş bö-İümünde sıraladığı sorular arasında kent hayatının yaratıcılığı teşvik edip etmediği, kentlerin yeni kültür ve yaşam biçimleri inşa edip etmediği gibi konular tartışmaya açılmaktaydı. Bizler de bugün benzer şekilde, 21. yuzyil kentleri ve kentsel hayat biçimleri açısından, aradan geçen zaman süresince yaşanan teknolo ik degisikliklerin odağında, sorular sıralayarak, geçmişte sorulanları güncelleyebilir ve yeni tartışma odaklarını bu sayede belirleyebiliriz. 


Türkiye, muhtemel tartışmalara merkez oluştur ma açısında pek çok olanağı barındıran coğrafyaların başında gelmektedir. 
Coğrafi özgünlüğü. küresel sermayeye hakim olma noktasındaki atılımları, ilerlemeye dönük arzusu ve modemlik sürecini devam ettirme hali, kentlerin içerisindeki dönüşümü sürekli kılmaktadır. Özellikle küresel kent olma yolundaki İstanbul ve İstanbul"daki büyük ölçekli kentsel projelere benzer profelerin gerçekleştiği Ankara, İzmir, Hatay, Diyarbakır gibi şehirlerin her biri, bu açıdan gözlemlenmeye değer şehirlerdir. Dünya üzerindeki diğer örneklerde olduğu gibi, sermayenin girdiği mekanin dönüşüm süreciyle, diğer alanların çöküntü alanlarına dönüşme süreci arasındaki tersine bağlantı, eşitsizliği şiddetlendirici etki taşımakta ve kentsel eşitsizlik konusu merkezde durmaya devam etmektedir. Bu dönüşüm sırasında etkisiz eleman görevi gören kentliler ise, mekanda üretilen nesneler tarafından biçimlenir ve tüketim odaklı yaşayışların sahipleri haline gelirler. 
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5. BOLUM 
TOPUMSAL YAPIDA 


ESITSIZLIKLER 


Z. Nurdan Atalay Gunes ve Hasan Tekgüç 


Her toplumun sağlık cikulannda tabakalaşma görülür. Genelde üst gelir grubuna dahil kimselerin ortalama ömrü yoksullardan daha uzundur: diyabet ve obezite gibi yaşam kalitesini düşüren kronik hastalıkların görülme sıklığı daha azdır. Fakat toplumsal tabakalar arası farklar ülkeden ülkeye sabit degildir. Daha eşitsiz toplumlarda tabakalar arası farklar da daha fazladır. Bir toplumun en alt ve üst tabakalan arasında sağlık çıkulan açısından farkın az veya çok olacağını belirleyen başlıca faktörler şöyle sıralanabilir: (i) kurumsal yapı: Sağlık hizmetlerine erişiminin istihdam ve/veya gelir düzeyine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı: (ii) dikey eşitsizlik: Sağlık sistemine erişimden bağımsız olarak gelirin ne derece eşit dağıldığı: (iii) yatay eşitsizlikler: bölgesel, dilsel, irksal, toplumsal cinsiyet gibi farklılaşmalar: (iv) eğitim düzeyi. Sağlık alanında ortaya çıkan farklılıkların ya da daha doğru bir tanımlamayla eşitsizliklerin büyük bir kismının önlenebilir eşitsizlikler olduğunu konusunda bir fikir birliği vardır. Çünkü bu eşitsizlikler hem sağlık sistemine erişimle hem de eşitsizliği yaratan sosyo-ekonomik koşullarla ilgilidir. Sağlıkta eşitsizliği yaratan faktörlerin çok küçük bir kısmı ise genetik faktörler gibi henüz önlenemeyen faktörlerle açıklanabilir: örneğin bazı kanser türlerine olan genetik yakınlık gibi. Dolayısıyla, özellikle sağlık sistemine erişimin bu farklılıkları önlemede ya da azaltmada etkisi büyüktür. Bu nedenle, bu çalışmada ağırlik Türkiye"de sağlık sisteminin kurumsal örgütlenmesinc verilecektir 


Türkiye sağlık sisteminin 1980 lerden beri geçirdiğı en önemli dönüşüm 2004 tarihinden itibaren AK Parti hukumetlerinin parça parça hayata geçirdiği Sağlıkta Donüsum Programr dir (SDP) Yükaridaki diğer uç alanda ise son villarda bu derecede onemli 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bir degisiklik meydana gelmemistir. Ayrıca diğer üç alanda Türkiye için mevcut literatür ve veriler kısıtlıdır. Dolayısıyla da bu bölümde ağırlıklı olarak kurumsal yapıda son on yılda meydana gelen degişimlerin sağlıkta tabakalaşmaya etkisi üstünde durulacakur. Sağlık hizmetlerine erişimi düzenleyen kurumsal yapının doğurduğu tabakalaşma hem 2004 
öncesi hem de 2004 sonrası için ayn ayn ele alınacaktır. SDP ile kamu sağlık hizmetlerine erişim çiftçiler, serbest çahsanlar, işçiler ve yeşil kartlı yoksullar için Emekli Sandigi'na tabii ve önceden erişim açısından en ayncalikh grup olan memurlarla büyük ölçüde eşitlenmiştir. 
Yani SDP araştırmacılara, kurumsal yapının sağlıkta tabakalaşma üstüne etkisini inceleme açısından eşine az rastlanır bir olanak sağlamaktadır. Ayrıca, bölgesel olarak sağlık kaynaklarının dağılımındaki değişimi de incelemek mümkündür. 


Literatür 


Turner (2011) '1n belirttiği gibi sağlık meselesi ne sadece tip alanının konusudur ne de bireyin içinde bulunduğu toplumsal koşullardan ayrı dusunulebilir. Sosyolojinin ilk örnekleri, hatta Turner (2011, s. 
26) 1n Foucaulrdan aktardığı uzere kentli nüfusun artan sağlık sorunlarını içeren 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araştırmalarla birlikte doğmuştur. Nitekim sosyolofinin kurucu metinlerinde de sağlık kapsamında düşünülebilecek meselelerle ilgilenildiğini görebiliriz (Durkheim, İntihar, Simmel, Metropol ve Zihinsel Yaşam, ve Engels, İngiliz İşçi Sınıfının Durumu). 
Tabii başka bir bakış açısından sağlıkla ilgili konuların sosyolojide ana akım dışında kaldığını savunanlar da vardır (VVilliams, 2003). Sınıf (Marksist) perspektifinden veya VVeberyan perspektiften toplumsal tabakalasmanin'saghikla ilişkisi üzerine olan literatüre baktığımız zaman, bir yandan sağlık ya da hastalık durumlarının bireysel nedenlerle (Murray, vd., 1999) açıklandığını diğer yandan ise sağlık alanındaki eşitsizlik meselelerinin özelde toplumun sosyo-ekonomik özellikleri, genelde ise kapitalist toplumun organizasyonuyla ilişkili olduğu savunulmaktadır (Navarro, 1976). Murray ve arkadaşları (1999) sağlıklı olma/olmama hallerini yalnızca bireylerin bulundukları cografyaya atıfla tartışırlarken, sinif temelli ya da sosyo-ekonomik durumu belirten gelir, eğitim, iş vb. gibi kriterleri göz önüne almadan analiz etmişlerdir. Bu perspektifi eleştirenler coğrafı durumların sosyo-ekonomik eşitsizliklerden azade oldukları ön kabulü olduğunu ve bunun da yanlış bir on kabul olduğunun allını çizerler (Braverman, vd. 

2000). Sağlıktaki eşitsizliklerin kapitalist toplum içinde: toplumsal cinsiyet, etnisite ve irk’ eğitim, meslek ve iş gücüne 


1 Bü tcorilen avrintili olarak kinibin təri tar asmalarının vapililiyşi bolhimümdi rarnnealmısnın 
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katılım koşullan (Espelt, vd., 2008) ve kazanılan gelirle bağlantılı olduğu, yine bu sosyo-ekonomik statüyü belirleyenlerinin coğrafi alanlarla nasıl etkileşime geçtifine (Wilkinson, 1996) ve bu etkileşim süreçlerinde güç ilişkilerine de referansla (Navarro ve Shi, 2001) bakılması gerektigi vurgulanmıştır. Örneğin, “Harlem”de yaşayan bir siyah A merikalı”nın yaşam beklentisi, yoksul Bangladeşli”nin yaşam beklentisinden daha düşüktür” (Williams ve Collins, 1995, s. 362). Dolayısıyla Babones (2010)ın da belirttigi gibi bugün sosyo-ekonomik verilerle sağlık arasındaki ilişkiden büyük çoğunluğun kuşkusu kalmamıştır. Sosyal tabakanın altında yer alan gruplan sağlık verilerinin kötü olduğu kabulü yanı sıra kötü sağlık kosullannin da gruplarin toplumsal tabakalaşmada daha düşük yer edindiklerine dair çalışmalar artmaktadır. Babones (2010) 44 ülkenin bulunduğu Dünya Değerler Araştırmas”ndaki bulgularını kullanarak eğitim, mesleki pozisyon ve gelirin sağlık durumuna ilişkisine baktığı araştırmasında bu bileşenlerin hepsinin kişilerin kendi sağlıkları ile ilgili yaptıkları değerlendirmede etkili olduğunu bulmuştur. Hem tabakalaşma hem de sağlık alanındaki eşitsizlikleri düşündüğümüz zaman bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl kavramsallaştırmak gerekmektedir? 


Sağlıkta Tabakalaşmanın Boyutları 


Sağlık alanında tabakalaşmayı sosyoloji ve epidemiyoloji alanlarında ele alan 


araştırmacılar, tabakalaşmayı çeşitli alt başlıklar (boyutlar) altında incelemeyi anlaşılırlık açısından işlevsel bulmuşlardır. Bizim de odaklanacağımız boyutları seçerken amacımız konular arasındaki etkileşimleri inkar etmek değil, her bir konunun kendine özgü yönlerini öne çıkarmakur. Ömeğin gelir eşitsizlikleri ile eğitim eşitsizliklerinin birbirinden etkilenmeleri çok olasıdır. İyi eğitimli kişiler çoğu zaman daha yüksek gelirlidirler ve yine sağlık hizmetlerinin en yaygın olduğu büyük kentlerde ikamet etme ihtimalleri de artmaktadır. Benzer şekilde iyi eğitimli ve yüksek gelirli kişiler muhtemelen en iyi sağlık sigortası paketine de sahiptirler. Ama bu dört yönün de sağlık çıktılarına etkileri kendilerine özgüdür. 
Aşağıda sağlıkta tabakalaşmayı etkileyen dört alt başlığa kısaca eğileceğiz. Maalesef veri kısıtından dolayı her alt başlık eşit derecede ele alınamayacaktır. Kurumsal yapının sağlıkta tabakalaşmaya etkisi Türkiyede çok çalışılan bir konudur ve takip eden bölümde SDP detaylı olarak ele alınacağından bu bölümde kurumsal yapının sağlıkta tabakalaşmaya etkisi genel olarak ele alınacaktır. Yatay, dikey ve eğitim eşitsizliklerin sağlıkta tabakalaşmaya etkisi hususunda ise Türkiye hakkındaki veriler sınırlıdır. Dolayısıyla bu konularda Türkiye hakkındaki mevcut veriler, olduğu kadarıyla literatür bölümünün içine dahil edilmiştir. 
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Kurumsal Yapı: Sağlık Reformu ve Patika Bağımlılığı 


Toplam sağlık harcamalarında en yüksek verimi yakalayan ülkeler sosyal demokrat refah rejimini, diğer bir deyişle “evrenselci” prensibi” benimseyen ülkelerdir (Birleşik Krallık ve İskandinav ulkeleri gibi). Sosyal demokrat refah rejimini benimseyen gelişmiş ülkeler arasında en temel ortalama sağlık çıktılarının (doğumda beklenen ömür, bebek ölüm hızı vs.) en iyi olduğu, ama aynı zamanda da sağlığa ayrılan kaynakların GSYİH”den aldığı payın görece düşük olduğu ülkelerdir (OECD, 2015). Bu sistemde tüm vatandaşların, vatandaş olduklan için otomatik olarak sağlık hizmetine erişimi mevcuttur. Örneğin Şekil 1, kültür, eğitim ve gelir düzeyi olarak birbirlerine çok yakın olan ABD, Kanada ve Birleşik Krallık"taki kişi başına düşen sağlık harcaması (kamu artı özel harcamalar) ve doğumda beklenen ortalama ömür arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Şekilde ilk dikkat çeken şey, yıllar geçtikçe üç ülkede de ortalama ömrün uzamasıdır. 
Bu düzenli artış muhtemelen gelişen sağlık teknolojisinin etkisidir. Ayrıca bu üç zengin ülke için doğumda beklenen ortalama ömür ile sağlığa harcanan kaynak arasında bir ilişki yoktur. Kişi başına düşen sağlık harcaması ABD de diğer iki ülkeden çok daha fazla olmasına rağmen 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doğumda beklenen ortalama ömür daha düşüktür. Kültür, eğitim ve gelir düzeyi bakımından birbirine oldukça benzeyen bu ülkeler arasında en temel sağlık göstergesi olan doğumda beklenen ortalama ömür arasındaki farkın nedeni sağlık sisteminin kurumsal yapısıdır. Çünkü kurumsal olarak sağlık hizmetlerinin hangi refah rejimi altında verildiği, sağlık alanındaki eşitsizlikleri azalumasa da etkilidir (Espelt vd., 2008, Cobum, 2004; Daştan ve Çetinkaya, 2015, s. 127). 


Birleşik Krallik ve Kanada’da her vatandaş sağlık sisteminden otomatik olarak yararlanırken (sosyal demokrat refah reyimi), liberal refah rejimine sahip olan ABD'de 65 yaş altı nüfus sağlığa hizmetlerine erişim için özel sigorta sahibi olmak zorundadır ve 2010 yılında yapılan yeni reformlara rağmen neredeyse 42 milyon sigortasız kişi bulunmaktadır (Kaiser Family Foundation, 2015). Aynca ABD”de özel sigortanın sağladığı erişim de satın alınan poliçenin bedeline bağlı olarak değişmektedir. Yani sigortası olan herkes aynı hizmeti de almamaktadır. Sosyal demokrat prensiplere göre örgütlenmiş sağlık sistemi özellikle sağlık göstergelerini iyileştirme konusunda (VVilkinson ve Pikett, 2011, Coburn, 2004: Elalo ve Navarro, 1995, Espelt, vd. 2008), ve ekonomik bunalımlar sırasında dezavantajhları koruma açısından (Bambra, 2013) 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diğerlerinden daha başanlı olduğu halde neden her ülkede benimsememektedir? 
Bu sorunun cevabını ‘patika bağımlılığı” kavramıyla açıklayabiliriz. 


Sağlık sisteminde kısa sürede radikal dönüşümler gerçekleştirmek zordur. 
Çünkü degisiklik ne kadar radikal olursa geçiş süreci ile ilgili sorunlar da genelde o kadar çok olacaktır. Sağlık sistemine erişimi etkileyecek her sorun da insan sağlığını doğrudan etkilediğinden, değişime direnç de o derece artacaktır. Dolayısıyla da sağlık sistemini ilgilendiren degisiklikler genelde radikal dönüşümler şeklinde degil, var olan sistemin reformlar aracılığıyla zamana yayılarak değiş- 


bu özelliğinden, yani var olanın üstüne eklemlenmesinden dolayı da, sağlık sisteminin alacağı şekil başlangıç noktasına bağlıdır. Bu da sosyal bilim yazınında “patika bağımlılığı” olarak adlandınllr. 
Patika bağımlılığının en bilinen örneği Q klavyedir. 


Q klavyenin çıkış amacıdaktiloda hizlı yazanları yavaslatmakur. Çünkü daktilonun ilk yaygınlaştığı zamanlar olan 19. 
Yazyilda mevcut olan mekanik teknoloji belli bir hızın üstünde yazabilenlerin hızina yetişememekte ve daktilolar anzalanmaktaydı. 21. yüzyılda bu mekanik kisit kalkmistir. Ama Q klavyeye herkes o kadar alışmıştır ki yazması daha kolay 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klavye tercih edilmektedir. Q klavye patika bağımlılığının klasik ornegidir. Eger zamanda geriye gidip bugün bildiklerimizle en baştan başlayabilsek, muhtemelen Q klavyeyi tercih etmezdik. Benzer şekilde eğer ülkeler sağlık sistemlerini sıfırdan tasarlayabilseler, muhtemelen hepsi en verimli sistem olan sosyal refah devleti modelini seçerlerdi. Dolayisiyla da 2004-2008 arasında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programr"nı anlamak için öncesini anlamak elzemdir. 


Sağlık ve daha genel olarak sosyal güvenlik sistemi reformlarının patika bağımlılığı durumu Türkiye ye özgü degildir. Toth (2010)'un gösterdiği gibi AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinde (İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan), sağlık relormlarının gerek başlangıçtaki amaçlan (kamunun sağlık sistemine erişimin korporatist değil evrensel prensipte olması) gerekse zamanlaması (cunta veya diktatörlükten demokrasiye geçiş: 1970lerin sonu) birbirlerine benzerdir. 
Yine de bu ülkelerde, Birleşik Krallık veya İskandinavya gibi tam bir evrenselci sisteme geçilmektense, korporatist sistemin bazı özellikleri korunmuştur. Öyle ki sonuçta bu ülkelerde sağlık hizmetlerine erişim ne tam olarak evrensel ne de tam olarak korporatist sistemin özelliklerini göstermektedir. 


Sağlık sistemlerini daha sonra reforme eden ülkelerde de durum farklı 


deildir: köklü reformları 1990'larda 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yapan Güney Kore, İsrail ve Tayvan (Okma ve Crivelli, 2009, Cheng, 2003) 2000”lerde yapan Tayland (Hughes ve Leethongdee, 2007, Yiengprugsavvan ve ark., 2011), Meksika (Knaul ve Frenk, 2005) ve Türkiye (Tekgüç ve Atalay Günes, 2015) gibi ülkelerde radikal degişiklik yerine, var olan sistemin üstüne bina edilen reformlar gözlemlenmektedir. Türkiyede SDP”yi olusturan parça parça reformlar bir sonraki bölümde detaylı olarak tartışılacaktır. 


Dikey Eşitsizlikler: Gelir Dağılımı 


Gelir dağılımı bozukluğu ve çok çeşitli sağlık çıktılarındaki toplumsal tabakalar arası eşitsizlik konusunda dünya literatüründe en önde gelen epidemiyologlar Pickett ve Wilkinson’dur. Pickett ve VVilkinson (2011) yıllar süren araştırmalarının sonuçlarını ve bu konudaki epidemiyoloji literatürünü “The Spirit Level” isimli kitaplarında özetlemişlerdir. Gelir seviyesinin, yani yoksul ülkelerin sağlığa kaynak ayıramama probleminin analizlerini etkilememesi için 2004 yılı itibariyle nufusu 3 
milyondan yüksek dünyanın en zengin 50 
ülkesine odaklanmışlardır: Hem ülkeler arası karşılaştırmalarda, hem de kalabalık nüfuslu ülkelerin (örneğin ABD) kendi içlerinde yapılan karşılaştırmalarda gelir bozukluğunun artmasıyla ele alınan sağlik kriterinde düşüş arasında çok sıkı bir ilişki bulmuşlardır. Ortalama gelir seviyesi birbirinc yakın zengin ülkeler grubu 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içinde, gelir eşitsizliği artukça, doğumda beklenen ortalama ömür düşmektedir. 
Örneğin ABD'de kişi başına düşen gelir, hem Japonya’dan hem de pek çok Batu Avrupa ülkesinden daha yüksek olduğu halde, ABD”de doğumda beklenen ortalama ömür bu ülkelerden daha düşüktür. 
Benzer şekilde ABD içinde eyaletler arası karşılaştırmalarda da eyalet içi gelir dağılımının görece eşit olduğu eyaletlerde, doğumda beklenen ortalama ömür daha yüksektir. Pickett ve Wilkinson (2011ya göre ülke veya bölge içi gelir eşitsizliğinin negatif olarak etkilediği diğer başlıca sağhk gkulan sunlardir: bebek ölüm oranı, obezite, akıl sağlığı ve şiddet”. 


Peki nasıl olur da gelir eşitsizliği zengin ülkelerde, hatta İngiltere gibi tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin olduğu ülkelerde bile sağlık performansını düşürmektedir? Pickett ve Wilkinson'un bu soruya cevabı ‘stata endişesi dir. Gelir eşitsizliği artıkça toplumsal tabakalar arası mesafe açılmakta ve kendilerini düşük statüde gören kişilerin, kendilerine referans aldıkları gruplarin (alt gelir grubundakiler için orta sınif, orta sinif için ise üst gelir grubu) tüketim kalıplarını yakalama veya yakınsama ihtimali de azalmaktadır. Statü endişesi strese yol açmakta, stresle baş etmeye çalışmak da pek çok sağlıksız davranışa neden 


olmaktadır. Schambler (2002) ve Coburn (2004), Pickett ve VVilkonson"n statü endişesinin kaynağı olarak sadece gelir eşitsizliğine odaklanmasını özellikle de sınıf temelli eşitsizlikleri dikkate almaması eleştirmiştir. Yukanda da belirttiğimiz gibi, sosyo-ekonomik ve politik koşullar sağlık alanındaki gikulann farklılaşmasına neden olmaktadır. Ancak Schambler (2002) ve Coburn (2004) dahi Pickett ve VVilkinson”un analizini reddetmemişler, sadece kapsamını dar bulmuşlardır. 


Türkiye için, gelir dağılımı eşitsizligi ve sağlık eşitsizliği arasındaki ilişkiyi sayısal ampirik bir metodolojiyle inceleyen, bildiğimiz kadarıyla pek bir çalışma yoktur. Yılmaz (2011) sağlık sisteminde- ki SDP ile gerçekleşen son degişikliklerle birlikte gelirin, iş gücü piyasasına katılim koşullarına oranla, sağlık sistemine erişim açısından daha fazla etkisi olacağını savunmaktadır. Ancak SDP öncesinde de gelir eşitsizliği sağlık sistemine erişim için önemli bir belirleyendir. Yeni değişimler sonucunda gelir eşitsizliğinin, sisteme erişim konusunda nasıl etki ettiği ampirik bir sorudur ve bu konuda pek çalışma yoktur. Bu konudaki az sayıdaki çalışmalardan biri olan Yardım vd. 
(2010), hanenin gelirine oranla cepten yüksek meblağlı sağlık harcaması yapan hane oranında azalma bulmuştur. Ancak 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Yardım vd. (2010) çalışmasının verisi de muayene ve ilaç için katkı payımı alımının artığı son yıllardan öncesine aittir. 


Bu konuda diğer bir referans da her beş yılda bir yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması sayılabilir (Hacettepe, 2014). 
Bu araştırmalar anne ve çocuk sağlığına odaklandığı için inceledikleri konular da bunlarla sınırlıdır. 2013 verilerine baktıgimizda, refah düzeyi yüksek hanelerde doğurganlık hızı, diğer refah düzeyindeki hanelerden yan yarıya düşüktür (Hacettepe, 2014, s. 62). Benzer şekilde bebek ölüm hizi ve beş yaş alu ölüm hızlan, refah düzeyi en yüksek hanelerde en düşük hanelerin üçte biridir (Hacettepe, 2014, s. 
134). Örnekler daha da çoğalulabilir. Anne ve çocuk sağlığı söz konusuyken Türkiyede tabakalar arası farklılaşma söz konusudur. 
Maalesef Nüfus ve Sağlık Araştırmaları, zaman içinde dikey eşitsizlikteki değişim ile sağlık gikulanndaki degisimin ilişkisi hakkında bilgi vermemektedir. Dolayısıyla da Pickett ve Wilkinson’un analizinin tam benzerini Türkiye için yapmak mümkün degildir. Ama Bölüm 10-da tartışıldığı gibi Türkiye hep görece eşitsiz bir ülkedir ve son yıllarda da toplumsal tabakalar arasındaki mesafe kapanmamıştır. Dolayısıyla da Türkiye deki dikey eşitsizliklerden kaynaklanan sağlıkta tabakalaşmanın azalmasını beklemek için bir neden gorulmemektedir. 
Bu da Yılmaz (2011))n savunduğu sağlık hizmetlerine erişimde gelir eşitsizliğinin etkisinin artacağı tezini desteklemektedir. 
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Yatay Eşitsizlikler: Bölgeler Arası Eşitsizlikler 


Yatay eşitsizlikler ve sağlık çıktılarında tabakalaşma ilişkisi toplumun belli alt gruplarının gelir veya eğitim seviyelerinden bağımsız olarak, çoğunlukla da doğuştan gelen nedenlerle farklı sağlık cikulanna sahip olması olgusudur. Diğer bir deyişle, yatay eşitsizlikten kasıt, toplumdaki alt grupların ortalamada gelir veya refah düzeyi aynı olsa da, en azından bir alt grubun ortalama sağlık çıktılarının diğer gruplann ortalamasından düşük olması durumudur. Burada kadınların erkeklere oranla sağlık hizmetlerine erişim konusunda daha dezavantailı olduklan verilebilecek örnekler arasındadır. Sağlıkta toplumsal cinsiyet farklılıklan, özellikle az gelişmiş ülkelerde, kadınların evde ve geleneksel doğum yaptığı durumlarda daha etkilidir (Budrys, 2003, s. 50). Bir başka yatay eşitsizlik kaynağı, etnik veya irk olarak azinhk gruplanna mensup bireylerin, toplumun cogunlugunu olusturan gruba mensup saglik personeli tarafindan aynmciliga veya ihmalkar muameleye maruz kaldığı durumlardır. Veya azınlık grubunun bazı mensuplan ülkedeki ana dile tam olarak hakim olmadıklarından sağlık personeliyle iletişim kurmakta zorlanabilirler. Yatay eşitsizliklerin bir başka türü de bölgeler arası sağlık hizmetlerinin dağılımındaki eşitsizliklerdir. Toplumun en eğitimli bireyleri arasında olan sağlık personeli, özellikle de doktorlar, kırsal 


alanlarda değil de şehirlerde, özellikle de büyük şehirlerde yaşamayı tercih edebilirler. Dolayısıyla da kırsalda ve küçük şehirlerde yaşayanların sağlık hizmetlerine erişimi, büyük kentlerde yaşayanlardan genelde daha sınırlıdır. Bölgesel eşitsizligin bir başka türü de çevresel faktörlerden kaynaklanabilir: çevreyi kirleten endüstriler belli bölgelerde yoğunlaşmış olabilir. 
Yatay eşitsizlikler ve sağlıkta tabakalaşma arasındaki bu muhtemel kanallar her ülkede hep brilikte bulunmayabilir. Ancak Türkiyede olduğu gibi etnik azınlıkların yaşadığı bölgeler aynı zamanda en kırsal ve ulaşımın zor olduğu bölgeler de olabilir. 


ABD de siyahlarla ve beyazların sağlık cikulan arasındaki ciddi farklar en fazla 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araştırılan yatay eşitsizlik ve sağlıkta tabakalaşma ilişkisidir. Siyahlar ve beyazlar arasındaki sağlık çıkulanndaki farkhlasmamin bir kismi, siyahlar arasındaki daha yoğun olan yoksullukla açıklansa da yine de bu açıklama yetersizdir. Üstelik 1980'lerde siyahlar arasındaki mutlak yoksul oranı düşerken, siyahlar ve beyazlar arası ölüm oranı farkı artmıştır (Budrys, 2003, s. 77). Freeman ve Payne (2000) ABD'de beyazlar ve siyahlar arasındaki farkın siyah hastaların daha ihmalkar muameleye maruz kalmasını tespit eden çalışmaları özetlemiştir. 


Turkiye’de sağlık alanındaki yatay eşitsizlikler hakkında da veri bulmak zordur. Türkiye”de kamu kurumlan farklı etnik gruplar veya ana dile göre aynstinlmis veri toplamamaktadir. Turkiye’de bölgesel düzeyde toplanmış veri bulmak daha olasıdır. Yine de Sağlık Bakanlığrnin (SB) Sağlık İstatistikleri YıllıklarVnda en temel sağlık çıktılanı (bebek ölüm hızı, anne ölüm oranı) alanında bile düzenli olarak bölgesel veriler hesaplanmamaktadır. Eldeki verilere göre bebek ölüm hızı 2010 ve 2013 yıllar arasında düşmeye devam etmiş ve bölgeler arası fark bir miktar azalmıştır. Ama her iki yılda da Marmara bölgesinde bebek ölüm hizi en düşük: Güneydoğu bölgesinde ise en yüksek olmustur (SB, 2011, s. 13 ve SB, 2014, s. 18). Benzer şekilde anne ölüm oranı 2006’dan 2010: hizla azalmış, daha sonra ise düşüş hızı yavaşlamıştır. Bölgeler arasındaki farklarda da bir miktar azalma görülmüştür ama tüm dönem boyunca sıralama değişmemiştir, Doğu Anadoluda anne ölüm oranı hep en yüksek düzeyde olmuştur (SB, 2011, s. 17 ve SB, 2014, s. 22). Her iki istatistik için de bölgeler arası farklar azalmasına rağmen, en düşük ile en yüksek arasındaki fark hala daha “6100” e yakındır. 


Sağlık personelinin bölgesel dağılımı hususunda daha uzun süreli verilere sahibiz. Şekil 2, sağlık personelinin (hemşireler, doktorlar, diş hekimleri ve eczacılar) dağılımının zaman içinde bölgeler arasında nasıl değiştiği hakkında bize fikir vere- 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Esitsizlik 


bilir. Şekli oluştururken her yıl için en yüksek değere sahip bölge bulunmuş ve diğer bölgelerdeki sağlık personeli sayısı, en yüksek değere sahip bölgeye oranlanmistir.* Mesela 1970 yılında her 10000 kişiye düşen sağlık personeli değerinin en yüksek olduğu bölge 42.9 ile İstanbuPdur. Güneydoğu Anadolu Bölgesi”nde ise muadil deger 8.4’tur (8.4/42.9 = 0.2). 
Aşağıdaki şekil bir radar grafik olarak bilinir ve grafikte ne kadar sivri çıkıntı varsa (yani şekil yıldıza benzedikçe) bölgeler arası eşitsizlik o kadar yüksektir. Yine her yıl için eğri ne kadar kenarlara yakın ve yuvarlaksa bölgeler arası eşitsizlik de o kadar azdır. Türkiyede yıllar içinde her bölgede 10000 kişiye düşen sağlık personeli sayısı artmıştır. 1970 ve 1980'ler boyunca sağlık personelinin en yoğun olduğu bölge İstanbul olurken, 1990/dan itibaren İstanbul liderliği Batı Anadolu Bölgesi”ne (Ankara ve çevresi) kaptırmıştır. Şekil 2’de görüleceği üzere Türkiyede yıllar içinde bölgeler arası sağlık personeli eşitsizliği azalmıştır. Bölgeler arası eşitsizlikteki azalma özellikle 1980 ile 2000 arasında gerçekleşmiştir. 2000-2012 arasındaysa Türkiye”nin doğusu, Türkiye”nin geriye kalanına yakınsamıştır. Yine de 2012 itibariyle sağlık personeli yoğunluğunun en düşük olduğu ver Türkiye”nin doğusudur. 
Bu sonuçlar yukarıda sunduğumuz bebek ölüm hizi ve anne ölüm oranı bulgularivla da tutarlidir. Ayrıca sağlık personcli eşitsizliginin zaman içindeki seyrinin Türkiye"nin şehirleşmesiyle olan ilişkisi de dikkatli gözlemcilerden kaçmayacaktır. Yıllar içinde şehirleşme arttıkça Trakya, Ege, Akdeniz vs. bölgelerindeki sağlık personeli yoğunluğu da metropollere yakınsamıştır. 
Sağlık eşitsizliğinin uzun vadede bölgeler arası olarak azalıp azalmadığı konusunda elimizde doğrudan veri yoktur ama sağlık personeli dağılımının bölgeler arasında zaman içinde daha esit dağıldığından yola çıkarak sağlık çıktılan arasındaki bölgesel eşitsizliklerin de uzun vadede azaldığını tahmin etmekteyiz. 

Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyi ve sağlıkta tabakalaşma arasındaki ilişkiyi, gelir ve sağlıkta tabakalaşma arasındaki ilişkiden ayırmak oldukça zordur. Yani “eğitim seviyesindeki eşitsizlikler dikey eşitsizliklerin bir versiyonu mudur, yoksa ayn bir kategori midir?” sorusu uluslararası literatürde de hala daha netlik kazanmamıştır. Çünkü iyi eğitimli kişiler çoğunlukla aynı zamanda yüksek refah düzeyine sahiptirler. 
Eğitimin refah düzeyine ek olarak etkilerini ölçmeye eğilmiş çalışmalar eğitim ve sağlıklı yaşam arasında üç muhtemel kanala işaret etmektedirler (Budrys, 2003, 166-168): 


Egitimli kişilerin tam zamanlı çalışma ihtimalleri daha yüksektir ve çalışırken otonom davranma şansları mavi yakalılara göre daha yüksektir. (Or: 


öğretmen, mimar, avukat). Gün içinde devamlı olarak başkalarından emir almamak, egitimli kişilerin sağlıklarından memnuniyeti artırmaktadır. 


Egitimli kişilerde hayatlarını kontrolüne sahip olduklan hissi daha yaygindir ve sağlık problemleriyle karşılaştıklarında aktif biçimde sağlık sorunlarını çözmeye çalışma ihtimalleri daha yuksektir. 


Daha eğitimli kişilerin sağlıklı davranışlarda (sigara içmemek, spor yapmak, vs.) bulunma ihtimalleri daha 


yüksektir. 
Bölüm 21 Türkiyede egitim ve tabakalaşma konusuna detaylı olarak 


eğilmektedir. Burada kısaca özetlersek, Türkiye"de son yıllarda kamunun artan eğitim yatinmlanyla okullaşma oranlan hızla artmış ve genç nüfus için eğitimde tabakalaşma azalmisur, ama eğitim yaşını geçmiş kişiler arasındaki fark değişmemiştir. Dolayısıyla da son yıllarda eğitime yapılan yatırımların kısa ve orta vadede sağlıkta tabakalaşmaya etki etmesi pek beklenmemelidir. Türkiye için eğitim ve sağlık çıktıları arasındaki ilişkiyi gösterecek veri bulmak da zordur. Bu konudaki en kapsamlı veriler, yine Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları”ndan gelmektedir (Hacettepe, 2014). Beklendiği üzere de en sağlıklı davranışları en yüksek eğitimli anneler göstermekte, en riskli davranışları ise eğitim düzeyi düşük anneler sergilemektedir. Ancak Türkiye Nülus ve 


Sağlık Arasurmalan’m kullanarak egitim ve refah duzeyinin etkilerini ayn ayn incelemek mümkün değildir. Genelde yüksek eğitimli anneler, yüksek refah düzeyindeki hanelerde yaşamaktadır. 


2004 Öncesi Türkiye”de Sağlık 
Sisteminin Organizasyonu ve Tabakalaşma Üzerine Etkisi 


2004 Üncesi Sağlık Sistemi 


Sosyal Sigortalar Kurumu 1945 yılında formel iş gücü piyasalarında istihdam edilen işçileri kapsamak amacıyla kuruldu ve 1949 yılında memurlar ve askeri personel ayrıca kurulan Emekli Sandığı"na devredildi. Kendi hesabına 
çalışanlar esnaflar için ise Bağ-Kur 1972 
yılında kuruldu. Fakat Bağ-Kur kapsamına alınması hedeflenen nüfusun büyük kısmı, ödemesi gereken primleri düzenli bir biçimde ödeyemediği için, sigorta kapsamına alınamadı. Bağ-Kur üyeleri sağlık hizmetlerine ancak 1985 yılında eriştilerse de bu hizmeti kullanmaları ancak prim borcu olmaması şartına bağlıydı (Gül-Sallan, 2004, s. 286). Yeşil Kart, 1992 yılında Türkiye tarihinde ilk defa yoksulların sağlık hizmetlerine sınırlı da olsa erişimini sağladı. Yine de çalışan yoksulların büyük bir kısmı Yeşil Kartı almaya hak kazanamadığı ve diğer 


kurumlar üzerinden de sağlık hizmetlerine erişimi olmadığı için sağlık hizmetleri kapsamı dışında kaldı. Hiçbir şekilde sağlık hizmetine erişimi olmayan gruplann varlığı, Tarkiye’deki sağlık sisteminin nüfusu kapsayamama sorunu olarak ortaya çıktı. (BETAM, 2003, Keyder, 2007). 


Kurumlar arasında sağlık hizmetlerine erişim farklarını belirleyen sadece prim ödemeleri degildir, sağlık hizmetinin kapsamı ve hastanelere erişim de bu kapsamda farklılaşmaktadır. Emekli Sandığı”ndan emeklilik hakkı kazananlar ve aktif olarak çalışan devlet memurlan, bütün kamu ve üniversite hastanelerini kullanma hakkına sahiplerdi ve hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduklan kişiler için yapılan harcamalar genel bütçeden karşılanıyordu. SSK ise her ilde bulunmasa da sayilan sınırlı olan kendi hastanelerine sahipti (Tatar ve ark., 2007, s. 1030). Yine de sigortalının bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri için yapılan harcamaların hepsi aynı ölçüde karşılanmıyordu. 1992’de yapılan Yeşil Kart düzenlemesi bu grubun yatarak yapılan tedavi giderlerini karşılamasına imkan vermiştir, fakat ayakta tedavi masralları ve ilaç masrafları yeni yapılan düzenlemelerle ancak 2004 ve 2005'te karşılanmaya başlanmıştır. 


Sağlık hizmetleri kapsamında olmayan vatandaşların sayısı ve sağlık hizmetlerinin maliyeti 2004 öncesi yapılmaya çalışılan reformların (Yeşil Kart Düzenlemesi gibi) ana hedefiydi, fakat bu reform denemeleri çeşitli nedenlerden dolayı başarılı olamadı. Bu nedenler arasında, çok partili koalisyonlar, 1990”larda deneyimlenen ekonomik krizler ve herhangi bir reform nedeniyle haklarını kaybetme korkusunda olan işçi sınıfı hareketleri- nin varlığı sayılabilir (Karadeniz, 2009, s.29). Bu nedenle, Turkiye’deki siyasi aktörler sağlık sisteminde 2003 yılına kadar var olan sisteme yaptıkları küçük müdahalelerle yetindiler. Özetlemek gerekirse, bu dönemde sağlık ocakları ve kamuya ait hastaneler SSK, Bağ-Kur ve Yeşil Kart kullanıcılarına hizmet vermekteydi. Fakat kamu hastaneleri ve SSK hastaneleri hem genellikle çok kalabalıktı hem de uzman personel sıkınusı içerisindeydi. 
Bu da SSK ve Bağ-Kur kapsamındakilerin üniversite hastanelerinde bu özel uzmanlık alanlarına dair talepte bulunmasını getirmekteydi (Yılmaz, 2011, s.62). 
Yine de Emekli Sandığı disindakilerin erişim sağlamaları, çalışanlar tarafında aynı muameleye tabi tutulmaları sonucunu doğurmuyordu (Üstündağ ve Yontar, 2007). Dolayısıyla 2004 reformu öncesinde sistemin genel hatlan aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

e Formel iş gücü piyasasına dahil olma, yani sigortalılık üzerinden sağlık haklarına erişim tanımlanmaktadır. Bu hem enformel iş gücü piyasasının varligi hem de sigorta sistemlerinde çok başlılık ve uygulamada farklıliklar yüzünden disarida birakilan nüfus, bu 


nüfusta aile ve/veya akraba dayanışması ile desteklenmekteydi. Bu sistem de eşitsizlikleri artırmaktaydı. 

e Sigorta sistemine dahil olan, ama primlerini ödemeyen/ödeyemeyen- ler fiilen hizmet alım sürecinden dışlanıyorlardı. 

e Sigorta sistemleri arasında hiyerarşi ve sağlık hizmetlerine erişimde farklar ön plandaydı. 


Diğer bir deyişle memurlar, işçiler, serbest çalışanlar, köylüler ve yoksullar farklı sosyal güvenlik kurumlarının üyesiydi ve her kurumun sağladığı sağlik hizmetleri arasında farklılıklar vardı. 
Korporatist sistemlerde beklendiği gibi sağlık hizmetlerine erişimde en ayrıcahkh grup, devlete olan yakınlıkları hatta devleti temsil etme durumlarından dolayı memurlarken, yoksul ve istihdam hayatından dışlanmışlar en kısıtlı erişime sahipti (Ağartan, 2012). 


Sağlık hizmetleri arzı açısından bakıldığında ise, Türkiye hem OECD hem de orta gelirli ülkeler arasında sağlığa ayrılan toplam kaynaklar sıralamasında sonlarda yer almaktaydı (Banş vd., 2011, s. 582, OECD (2015): Sülkü, 2011, s. 34-62). 
Ayrıca sağlık personelinin dağılımında kirsal ve kentsel alanlar ve ülkenin doğusu ve batısı arasında büyük dengesizlikler vardı (DB, 2003, Barış vd., 2011, s.580). 
Kamu hastane yönetimlerinin personel, donanım alımında, 


malzeme, yatırım 


yapmada veya atıl kapasiteyi kapatmada 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hicbir inisiyatifleri yoktu (DB, 2003). Dolayısıyla da küçük hastanelerde yatakların doluluk oranları düşükken diğer yerlerde aşın yığılmalar oluyordu (DB, 2003, s. 10-17). Ayrıca, uzman hekimler düşük maaşlarını telafi etmek için kamudaki pozisyonlarına ek olarak özel klinikler- de çalışmaktaydı. Dolayısıyla da özellikle uzman hekimler her zaman hastanedeki görev yerlerinde bulunmuyorlardı. 


Sonuçta sağlık hizmetlerine erişimde- ki tabakalı yapı, sağlık hizmetlerine ayrılan kaynak azlığı ve sağlık hizmetlerinin idaresindeki etkinsiz yönetimle birleşince, Türkiye ülkeler arası karşılaştırmalarda gelir düzeyine göre beklenenden daha kötü performans sergilemekteydi (Sülkü, 2011, s. 63-81; DB, 2003,s. 1-3; Bans vd., 2011, s. 580-581). 


Sağlıkta Dönüşüm Programı 


Kasım 2002-deki sonra iktidara gelen AK Parti, sağlık sis- 


seçim başarısından 


temi ile ilgili en kapsamlı düzenlemesini 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası isimli kanunu 2006 yılında meclisten geçirerek yaptı. Farklı gruplar (ana muhalefet partisi CHP ve çeşitli meslek örgütleri) tarafından yürütülen yasal karşı koyuşlar nedeniyle 2008 Ekim inde uygulamaya konuldu. Bir diğer önemli degişiklik, hastane yönetimlerinde yaşanan dönüşümdür (Tatar ve Kanavos, 2006). 
SSK ve diğer kamu kurumlarının sahip 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olduğu hastaneler Sağlık Bakanhgrna devredildi. Reform sonucu her bir sigorta kurumundan hizmet alanların bütün hastanelere ve ekstra ücreti ödedikleri sürece özel hastanelere de erişim hakkı tanındı. Aynca sosyal sigorta kurumlan birer çatı (sırasıyla Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu) altında toplanarak, sağlık finansmanı ve hizmet üretiminin ayrılması gerçekleştirildi. Herkese, en geniş erişime sahip memurlarla aynı haklar verildi (Yıldırım ve Yıldırım, 2011). Özellikle Yeşil Kart programının kapsamı daha geniş kesimleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Sonuçta sağlık sistemine dahil olanların oranı % 67”den 96 87 ye, genel bütçede sağlığa ayrılan kaynak % 1 HVden 96 16.5e giku. 
Yani, 1999 ile 2012 arasında milli gelirden sağlığa ayrılan kaynak % 4.2”den % 5.4e yukselmesine rağmen kamunun sağlık harcamaları içindeki payı da % 6Tden 96 77ye çıktı (SB, 2013, s. 156). 
Yine sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan artış sayesinde cepten yapılan sağlık harcamaları 1999-2000 yılları arasında % 29’dan, 2012de 96 15.4’e düştü (SB, 2013, s. 161). Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2003-2009 yılları arasında sadece kamu hastanelerinde yapılan muayene sayısı 199 milyondan 400 milyona yükselmiştir (Sülkü, 2011). Dünya Sağlık Örgütü"ne göre kişi başına ayakta hasta başvurusu sıklığı 2003'te 3'ten 2010'de 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7.3e yükselmiştir”. Aynı dönemde yatan hasta sayısında da artış gözlemlenmiştir. Her yüz başvuruda yatan hasta sayısı 8.6”dan 14.3e çıkmıştır. Bölgesel dengesizlikleri azaltmak için tüm up fakültesi mezunlanna iki yıla kadar ihtiyaç duyulan bölgelerde ve kırsalda mecburi hizmet zorunluluğu getirilmiştir. Bu bölgelerde hizmet veren personele ek ödemeler devreye sokulmustur. 


Bütüne baktığımızda herkese sağlık hizmetlerine eşit erişim sağlama tamamen gerçekleşmese de reform sonucu sisteme erişimin arttığı ortadadır. Yine de önemli sorunlar halen sürmektedir. Özellikle kayıt dışı ve evde çalışan kişilerin halen sisteme dahil edilmesinde sorunlar vardır. Kadınlar genellikle sağlık hizmetlerine eşleri üzerinden erişim sağlamaya devam etmektedirler. Zira Türkiyede kadın istihdamı halen oldukça düşüktür (Buğra, 2012) ve sisteme erişim hala sigortalının sisteme borcunun olmamasına bağlıdır ki, bu da hali hazırda sigortalı görünüp sağlık hizmetlerine erişim sağlayamayan bir grubun varlığına işaret etmektedir (SGK 13 Milyon... , 2015). 
Ayrıca son yıllarda artan katki payı ödemeleri ve SGKyla anlaşmalı hastanelerde muayene ücreti ödeyerek tedavi olma hakkından dolayı gelir seviyesi hala daha sağlık hizmetlerine erişim konusunda 


kurumsal yapı aracılığıyla da etkin olmayı sürdürmektedir. 


Bir yandan, Turkiye’de 2000'lerde sağhk alanında yapılan reformlarla sağlığa erişim konusunda toplumsal tabakalar arası mesafe ciddi derecede kapanmıştır. 
Özellikle önceki dönemlerdeki korporatist sistemin sonucu olan değişik meslek gruplan arasındaki sağlığa erişim farklılığı ortadan kaldırılmış ve toplumun çok daha büyük bir kesimi aynı sağlık hizmetleri paketini almaya hak kazanmıştır. SDP”nin sonucunda kamunun sağlığa ayırdığı kaynak ciddi olarak artmıştır. Yine bu dönemde bölgeler arası sağlık gikulan eşitsizliği de azalma göstermiştir. Öbür yandan ise son on yılda Türkiyede dikey esitsizliklerin azaldığını gösteren pek bir veri yoktur. 
Dolayısıyla da dikey eşitsizlikle ve sağlıkta tabakalaşma ilişkisi değişmemiştir. Tüm bu faktörler beraber degerlendirildiginde son yillarda sağlık alanında tabakalaşmanın azaldığı öngörülebilir. 


Sonuç 


Sağlık ve tabakalaşma arasındaki ilişkiyi Türkiye özelinde, özellikle de Sağlıkta Dönüşüm Programr"ın etkileri üzerinden değerlendirmeye çalıştığımız bu ya- 


İki katartisin bir kisini mühakklik ki fikotur SDP oncest hekimler, sivortas: olamayan voksul hastalarin bedava 


tedavi görmesinc göz vumarken, SDP sonrast ek gehir almak için en kucuk tedaviler bile kayir altina alınmaya 


başlamışır. Yine de bildigimiz kadarıyla muavene müklarıda hater sayilir. bir artış olduguna inraz eden yoktur 


İn 


zida öncelikle tabakalaşmayı etkileyen faktörlere bakuk. Gelir eşitsizliğinin bu tabakalaşmayı arturan en önemli faktör olduğunu tartşan literatüre atıfla, gelir dağılımı eşitsizliğinin fazla olan ve refah devleti organizasyonunun da bu eşitsizliği azaltma yönünde olmadığı ülkelerde sağlıkta görülen eşitsizliklerin arttığını, dolayısıyla yalnızca sağlık alanının kurumsal yapısının değil genel olarak refah devleti organizasyonun da önemli olduğunun alum çizdik. Gelirin yanı sıra bölgesel eşitsizliklerin de sağlıkta tabakalaşmayı arttıncı etkisi olduğunu belirttik. Son yıllarda Turkiye’de sağlık personeli dağılımında göreceli olarak iyileştirme yönünde yapılan politikalar göze çarpmaktadır. 


Sağlık alanında SDP öncesinde sağlık hizmetlerine erişim formel iş gücü piyasalarına dahil olma üzerinden belirlenmekteydi ve bu dahil olma hangi kurum üzerinden kayıtlıysa ona göre farklılaşmaktaydı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur sosyal güvenlik kurumları arasında farklılık, hem sağlık giderlerinin nasıl karşılandığı hem de prim borcu olanların sistemden dışlanmasına bağlı olarak değişmekteydi. 
bütçeden karşılanan ES üyelerinin prim 


Sağlık giderleri genel 


ödemelerine gerek kalmadan ve en kapsayıcı pakete sahiplerdi. Formel iş gücü piyasasına dahil olmayanların ise fiilen dışlandığı sistem bu nedenle oldukça hiyerarşik ve kapsamı sınırlıydı. SDP sonrası sağlığa erişim paketleri eşitlenirken 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herkes sağlık sigorta altına alındı. Yeni sistem genel olarak formel iş gücü piyasasına katılamayanları kapsama alma konusunda başarılı olurken, eski sistemde de sorun oluşturan primlerin toplanması meselesinde sorunları çözebilme kapasitesinin sınırlı kaldığı, son zamanlarda prim toplama konusundaki sorunların günlük gazetelerde kapladığı haberler üzerinden anlaşılabilir. 


Sağlık hizmetlerine erişimin genislemesi, toplumsal tabakalaşmanın bir boyutunu azaltmisur. Özellikle farklı sosyal güvenlik kurumlan arasındaki farklılıkların azaltılması ve sağlık hizmetlerine erişim paketlerinin eşitlenmesinin sağlandığı düşünüldüğünde bu görülür. Bir diğer etkisi de sağlığa ayrılan kamu kaynağının artmasıdır. Her ne kadar OECD ortalamasının altında olsa da, sağlık hizmetlerine yapılan kamu harcamaları artmıştır. Bölgeler arası eşitsizliği azaltma yönünde atılan adımlar ve kaynakların artmasının da eşitsizlikleri azaltma yönünde etkisi olmuştur. Fakat dikey eşitsizlikler ve eğitim düşünüldüğünde Bölüm 104da da tartışıldığı üzere son on yılda dikey eşitsizlikleri azaltacak yönde bir veri yoktur. 


Sağlık hizmetleri alanında kamu politikasını oluşturanların dikey esitsizliklere doğrudan etki etmesi pek mümkün değildir. Bölüm 104da tartışıldığı üzere gelir eşitsizliğini azaltmak refah devletini yeniden düzenlemeyi gerektirir. Ancak 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sağlık politikasını oluşturanlar en azindan gelir eşitsizliğinin sağlık hizmetlerine erişime etkisini en aza indirmeye çalışabilirler. Bu açıdan son yıllarda giderek yaygınlaşan ilaç ve muayene ücreti katkı payları, erişimde eşitsizliği artırmaya meyilli geriye atılmış adımlardır. 
SDP”nin orijinal tasarımında hedef alarak azaltmaya çalıştığı erişim eşitsizliklerini sisteme yeniden geri getirme ihtimalleri vardır. Tekgüç ve Atalay Güneş (2015) gösterdiği üzere Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim sistemi düzenli prim ödeme ihtimali çok düşük hanelerden prim toplamaya çalışmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz üzere sisteme kayıtlı olup da primlerini düzenli ödemeyenler sorunu 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Türkiye”de Tabakalaşma ve Spor 


Murat Yuksel 


Tabakalaşma, tarihi süreçte farklı sekillerle de olsa, bütün toplumlarda görülen evrensel bir olgudur. Tarih boyunca görülen kölelik, kast ve feodal sistem gibi geleneksel tabakalaşma modellerinde, tabakalar arası farklılıkların belirgin olduğu, hatta hukuken kabul edildiği bilinmektedir. Modern toplumlarda ise, tabakalar, varlığı hukuken kabul edilmese de, toplumsal bir gerçeklik olarak var olan ve sınırları daha belirsiz şekillerde karşımıza çıkan bir durumdur. Özellikle yaşam tarzında karşımıza çıkan bu farklılıklar, yeme-içme alışkanlıklarından, giyim-kuşam tarzına, bedene gösterilen ilgiden, katılınan faaliyetlere kadar birçok hususta kendini göstermektedir. Toplumsal kurumlardan biri olan sporda da bu yansımaları görmek mümkündür. Bireylerin farklı sportif pratiklere yönelmeleri, kullandıkları spor malzemeleri, gittikleri spor tesisleri, spor yapma amaçları gibi birçok eğilimde tabaka farklılıkları açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bir diğer ifadeyle spor ekseninde, bireylerin ve toplumların davranışlarını incelediğimizde, tabaka analizi yapmak mümkündür. 


Tarih boyunca, hem köleliğin yaşandığı toplumlarda hem de feodal sistemin var olduğu Ortaçağ Avrupasinda spor faaliyetlerine katılanların, artı ürüne sahip olan belli bir zümre olduğu görülmektedir (Dever, 2010, s. 185). Artı ürüne sahip olmayla birlikte ortaya çıkan serbest zaman olgusu. bu dönemde sadece belli bir azınlığın tekelindedir. Sanayileşmc ile birlikte, artı ürune sahip olan bireylerin sayısının artması, 


dolayısıyla serbest zamanın artması. spora katılımı da önemli ölçüde arturmisur. 


Tabaka farklılikları modern sporun ortaya çıkmasında da onemli bir rol oyna- 


mistir Modern spor, 19: vuzyilin başlarında “aristokrat ve büyük buryuva ailelerinin 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çocuklarının belli sayıda halk oyununu yeniden tasarladıkları İngiliz halk okullarında,” doğmuştur (Taarruz, 2013, s. 
146). Her ne kadar sporun eğitim sistemine angaje edilmesiyle yayılması kolaylaşsa da, sportif faaliyetlerden sadece üst tabaka yararlanmakta, toplumun geneli sportif faaliyetlere katlamamaktadır. Bu dönemde toplumun önemli bir kesiminin spora yeterince katılamıyor olmasına rağmen, atletizm, rugbi, futbol gibi birçok spor branşının anavatanının İngiltere olduğu bilinmektedir. 


20. yuzyila gelindiğinde ise “bir zamanlar Batı dünyasında üst tabakadan, kentli, heteroseksüel, beyaz erkeğe mahsus olan spor, yaşanan dönüşümler çerçevesinde önce göçmenlerin, işçilerin ve kadinlann, daha sonra eşcinsellerin de katıldığı bir faaliyete dönüşmüştür” (Defrance, 1995, s. 51-52). İlk yıllarında belli bir tabakanın tekelinde olan spor, zamanla toplumun geneline yayılmıştır. 
Bu durum en azından gelişmiş ülkeler için böyledir. Örneğin Almanya’da her üç kişiden biri bir spor kulübüne üyedir. Bir diğer ifadeyle, 90.000 spor derneğinde 27 milyon kişi spor yapmaktadır (Frankfurter Societats-Medien GmbH, t.y.). Spora duyulan ilgi öylesine artmışur ki, 196071 yıllarda Amerikada sporla ilgili konuşmalara katılmayan erkeklere, psikiyatra görünmesi gereken kişiler gözüyle bakılmaktadır (Stone, 1969, s. 10). 
Yaklaşık yüzyillik bir süre zarfinda, ilk zamanlarda Ingiltere"de sadece üst tabakaya mensup kişilerin yapabildiği bir faaliyet olan spor, zaman içinde orta ve alt tabakalara da yayılmıştır. 


20. yuzyilin son çeyreğinden itibaren, yeni bir tüketim anlayışı gelişmiş, bireyler tükettikleri ürünlerle farklılaşmaya ve hatta tükettikleri ününlerle varolmaya başlamıştır. Modern toplumlarda özellikle beden: diyet, spor, yaşam tarzı, kozmetik gibi sektörlerin odak noktasında olan tüketimin vazgeçilmez bir nesnesi konumundadır. Ayrıca bedenimiz, günlük yaşamda, sosyal ilişkilerde, iktidar ilişkilerinde, sınıfsal ilişkilerde bir iletişim aracı olarak da çeşitli anlamlar ifade etmektedir (Okumuş, 2011, s. 46,47). 
Bedenimiz dışında, kiyafetlerimiz, serbest zaman faaliyetlerimiz, oturduğumuz ev, kullandığımız otomobil vb. bütün tükettiğimiz metalann sembolik bir anlamı vardır. Birey olarak yaptığımız bu tercihlerimiz, gelişigüzel yapılan tercihler değillerdir. Her bir tüketim pratiğimiz, yaşam tarzımızın bir göstergesidir. Yaşam tarzı farklılıkları da bireyi ya da toplumu diğerlerinden ayrıştıran bir unsur olarak karşımıza cikmaktadir. Bir başka deyişle, tüketim toplumunda begenilerimiz ile var olur ya da farklılaşırız (Featherstone, 2005, s. 145, Chaney, 1999, s. 
14). Toplumsal hayatın her aşamasında karşılaştığımız bu farklılıklar, toplumsal kurumlardan biri olan sporda da kendini göstermektedir. Elias"ın da (2008, s.3) 
ifade ettiği gibi, bir toplumun yaptığı sporlara bakuginizda, o toplumun yapısı 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hakkinda bilgi sahibi olabiliriz. Bu bilgi bize spor özelinde, tabaka analizi yapma fırsatı da vermektedir. 


Tabaka Farklliklarinin 
Spora Yansıması 


Degisik sosyal statülere sahip bireylerin kendilerine has bir yaşam tarzı vardır. Bu yaşam tarzı farklılıklan, aynı zamanda tabakalaşmanın da bir göstergesidir. Tabakalaşma ve spor ilişkisi de bu bağlamda analiz edilmektedir. Bir diğer ifadeyle, spor yapma oranı, yapılan sporlar, spor yapma amaçları, spor seyirciliği, spor hakkında konuşma, takım sporlarına ya da bireysel sporlara yönelme, sportif bilgi seviyesi gibi daha birçok sportif pratik, bireylerin içinde bulunduğu tabakalara göre farklılık gostermektedir. 


Tabaka farklılıklarının spora nasıl yansıdığının detaylarına geçmeden önce, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu tarafından beden üzerine yapılan analizlere değinmek faydalı olacaktır. Kişinin bedeni ile ilişkisi ya da bedenine gösterdiği önem onun sosyal statüsü, habitusu ve begenileri çerçevesinde ele alınmalıdır. 
Bireylerin sosyal statülerine göre değişen davranışları, onların habitusları ile ilgilidir. Herleyen bölümlerde farklı yönleriyle de açıklanacak olan habitus kavramı, “Bireyi eylemc yönelten, onu motive 


eden kurulu sosyal yapılar sistemi,” olarak tanımlanmakta ve bireylerin bedenleri ile olan ilişkilerini de etkilemektedir (Işık, 1998, s.138). Aynı şekilde beğeni de her tabakaya göre farklılaşmakta ve tabakalara göre de bedeni şekillendirmektedir (Bourdieu, 1984, s. 190). 
Özetle habitus, bedenin toplumsal yapı tarafından şekillendirildiğine işaret eder. 
Diğer bir ifadeyle, tükettiğimiz metalarla var olduğumuz tüketim kültüründe beden, sosyo-kültürel bir oluşum ve bir statü göstergesidir (Baudrillard, 2010, s. 
166, Nazlı, 2009, s. 65, Magiure, 2008, s. 
62). Sosyo-kültürel yapı tarafından inşa edilen ya da şekillendirilen beden, aruk günümüzde bireylerin toplumdaki yerlerini yansıtan en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. 


Bourdieu ye göre, spor da diğer bütün pratikler gibi, sınıflar arası bir mücadele alanıdır (Demez, 2009, s. 23). Bu bağlamda habitusu ya da beğeniyi spor özelinde değerlendirdiğimizde, alt tabaka bedenini bir araç olarak değerlendirmekte ve kendisinin güçlü görünmesini sağlayacak sporlara yönelmektedir. Bunlar arasında: kas yapan sporlar, boks, motor yarışları, paraşütle atlama, akrobasi ve rugbi gibi mücadele sporlan yer almaktadır. Orta siniflann ise sağlıklı olmak için iimnastik ve yürüyüş gibi sporlara yöneldiği görülürken, üst tabakada, sağlıklı olma amacının yanında estetik kaygıların görüldüğü ve bir araya gelmek için bir bahanc olarak golf, avcilik ve polo gibi sporlara yonclinmektedir (Bourdieu, 1997, s. 176-177). 
Görüldüğü üzere tabaka farklılıklan, bireylerin hem katldığı sporları hem de spor yapma amaçlarını etkilemektedir. 


Günümüz toplumsal yapısı homojen bir yapı olmaktan çıkmış, farklılıkların daha çok artığı ya da görünür olduğu heterojen ve karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Bir toplum ne kadar karmaşıklaşıyorsa, ne kadar tüketim toplumuysa, tabakalaşma o kadar belirgin hale gelir. 
Toplum karmaşıklaşırsa statü konumları çoğalır. Stata konumları bir biçimde tüketim davranışlarına yansımaktadır. Tüketim toplumu, tüketim metalannin çokluğu ve çeşitliliği ile yaratılır. Dolayısıyla bu iki özellik birleşirse statü konumları, konuma paralel tüketim kalıbı ile somutlaşır. Böylece tüketim farklılıklan ile tabakalaşma belirgin hale gelir. Spor da bir tüketim faaliyeti olduğu için, tüketimdeki farklılıklar tabakalaşmayı ortaya çıkarır. 


İskoçya”da yapılan bir araştırmada, tabakalara göre sportif branş seçimleri- nin nasıl farklılaştığı açıkça görülmektedir Qarvie, 2007, s. 304): Buna göre, üst tabakanın katıldığı en popüler sporlar: curling, kriket, kayak, yelken ve tenis iken, alt tabakanın katıldığı en popüler sporlar ise, bilardo, buz pateni/buz hokeyi, balık tutma, dans ve yürüyüş sporlaridir. Cesitli branşlar özelinde araştırma sonuçlarına baktığımızda, golf branşına en çok üst tabakada, en az alt tabakada: futbola en çok orta üst tabakada, en az 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üst tabakada ilginin olduğu görülmektedir. Squash sporu ise tabakalar arası farklılığın en çok görüldüğü spordur. Bu 
spor branşına olan ilgi, üst tabaka % 39 
iken, alt tabaka% 5 oranındadır. 


Amerikada yapılan bir başka araştırmada, bireysel sporlara ve takım sporlarına yönelmede de tabakalar arası farkhhklann ortaya çıkuği gözlenmektedir (Eitzen ve Sage, 1997, s. 244-245): Buna göre, üst tabakanın golf ve tenis gibi bireysel sporlara yöneldiği, alt tabakanın ise basketbol, voleybol, beyzbol ve softbol gibi takım sporlarına yöneldiği görülmektedir. Üst tabakanın bireysel sporlara yönelmesinde başlıca dört neden göze çarpmaktadır. İlk olarak yelken, kayak, golf gibi pahalı sporları yapabilecek ekonomik güce sahip olmalan, ikinci olarak üst tabakanın yer aldığı kulüplerin tenis, yüzme, golf gibi bireysel sporlarda hizmet vermeleri, üçüncü olarak sporun üst tabaka tarafından açık bir tüketim göstergesi olarak kullanılması ve son olarak üst tabakanın yoğun iş temposunun takım sporlarina kaulmalanna imkan vermemesidir. 


Toplumsal tabakalar arasındaki farklıliklar, hem bireylerin katıldığı spor faaliyetlerinin çeşidi açısından, hem de aktif spor faaliyetlerine katılım ve seyretme oranlan açısından da farklılaşmaktadır. 
İngiltere"de yapılan bir araştırma sonucuna göre (Hargreaves, 1986, s. 96-97), alı tabakadan üst tabakaya doğru bireylerin 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katıldığı spor faaliyetlerinin sayısı artmaktadır. Bir diğer sonuca göre ise, orta ve üst tabaka, alt tabakaya göre daha fazla aktif spor yapmaktadır. Aynı araştırmada spor müsabakalarını seyretme oranının üst tabakada en az olduğu görülmektedir. 
Yine aynı ülkede yapılan bir başka araştırmada (Widdop and Cutts, 2013, s. 116), yüksek sosyo-ekonomik statüye sahip olanlar kendilerini farklı kilacak, bir diğer ifadeyle toplumun genelinin ulaşamadığı, golf, raket sporlan, su sporları ve macera sporları gibi sportif faaliyetlere yönelmekte, toplumun genelinin yöneldiği popüler olan aktivitelere yönelmemektedir. Sosyo-ekonomik statüsü düşük olanların ise, fitness, bisiklet, hafif tempolu koşu, futbol gibi daha popüler olan sporlara yöneldikleri görülmektedir. 


Ankarada eğitim düzeyi, sosyal sratüsü ve gelir düzeyi yüksek olan 828 akademik personelin fiziksel aktivite alışkanhklan üzerine yapılan bir araştırmada (Özdedeoğlu ve Sunay, 2014, s. 281), kathmalann % 60"nin spor yaptığı ortaya çıkmıştır. Sportif faaliyetlere katılım oranının en yüksek olduğu kesim profesörlerdir. Katılımcıların katıldığı sportif faaliyetler sırasıyla su şekildedir: Fitness aktiviteleri, hafif tempolu koşular, ağırlık çalışması, rekreasyonel amaçlı yürüyüşler, yüzme. Spor yapma amaclan ise, sırasıyla, sağlıklı yaşamak, mutlu olmak, kilo vermek/formda kalmak, cglenmek, stres atmak, yaşlanmayı engellemek, zihinsel ve kişisel gelişim sağlamaktır. Aynı şehirde, 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ailelerinin 96 65/inin orta tabakada olduğu 300 çocuk üzerinde yapılan başka bir araştırmada (Güven ve Demirciçeşmesi, 2014, s. 429) ise, çocukların katıldığı spor branşları, tekvando, masa tenisi, futbol, basketbol, wushu, badminton, yüzme, boks, karate, güreş, voleybol, fimnastik ve judo olarak sıralanmaktadır. 


Ankara ilinde 2531 kişi üzerinde yapılan, yaklaşık 96 60"ının kendilerinin orta tabakada olduğunu ifade ettikleri bir başka araştırmada (Gürbüz, Yenel, Özdemir ve Akgül, 2010, s. 200-204), katılımcıların serbest zamanlarını nasıl değerlendirdikleri incelenmiştir. Buna göre, katılımcıların yaptıkları sportif etkinliklerin sırasıyla, yürüyüş, topla yapılan sportif etkinlikler ve hafif tempolu koşular olduğu görülmektedir. Katılımcılara son bir yıl ve son bir ayda en sık katıldiklan sportif faaliyetler sorulmuş ve son bir yılda katıldıklan faaliyetler sırasıyla, yürüyüş, yüzme, futbol, doğa yürüyüşü ve koşu iken, son bir ayda katıldıkları faaliyetlerin ise, sırasıyla, yürüyüş, yüzme, futbol, koşu ve doğa yürüyüşü olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, kaulımcılara en çok yapmak istedikleri faaliyetler sorulmuş ve ilk alu faaliyetin sırasıyla şu şekilde olduğu görülmüştür: yurt içi ve yurt dışı geziler yapmak, doğa sporlarına katılmak, enstrüman çalmak, yüzmek, paraşütle atlamak ve ata binmek. 


Araştırma sonuçlarına göre, orta sınıf davranışları açıkça görülmektedir. Orta 


sinif, temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanında az da olsa tasarruf yapabilen veya zevkleri için para harcayabilen sınıfur. 
Katılımcıların yaptığı faaliyetlere baktıgimizda (yürüyüş, yüzme, futbol, doğa yürüyüşü, koşu), çok fazla para harcamalarını gerektiren faaliyetler olmadığı görülmektedir. Aynca, alt ve orta tabakanın, üst tabakanın pratiklerine özendiği göz önüne alındığında, katılımcıların yapamadıklan, ancak yapmayı arzu ettikleri sporlar arasında yüzme, paraşütle atlama ve ata binme gibi elit tabaka pratiklerinin olması da anlamlıdır. 


Toplumsal tabakalar ile sportif pratikler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, Antalya ilinde 150 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada (Kaplan ve Okçu, 2010, s. 222-224), tabakalara göre, spor ile ilgili birçok pratiğin değiştiği görülmektedir. Buna göre, üst tabaka daha düzenli spor yapmakta ve sporu bir yaşam tarzı olarak görmektedir. Alt tabaka, daha çok uzakdoğu sporlan gibi gücün ön planda olduğu sporları tercih ederken, üst tabaka eğlence ve hazzın ön planda olduğu sporlar tercih etmektedir. Bir diğer sonuca göre, alt tabakadan üst tabakaya 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doğru çıkıldıkça, bireysel sporlara kanlım artarken, takım sporlarına olan katılım azalmaktadır. Yine üst tabakaya doğru, spora ayrılan bütçenin artığı görülmektedir. Spor yapma amaçlan açısından da tabakalar arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. Buna göre, üst tabaka sporu sağlık ve eğlence amacıyla yaparken, alt tabaka spor aracılığıyla para kazanmak ve statü yükseltmek istemektedir. 


Ulkemizde yapılan ve 96 79’unun kendisini orta tabakaya mensup gördüğü 
bir araştırmadal, katılımcıların sadece 96 
15/inin düzenli spor yaptığı ortaya çıkmışur. Aynı araştırmada düzenli olarak yapuklan sporlann başında % 48 ile yürüyüş gelmektedir. Onu % 13 ile futbol takip etmektedir. Fitness % 10, pilates, step-aerobik, koşu ve egzersiz 96 5, vücut geliştirme % 4 ve yüzme % 3 ile temsil edilmektedir. 
Spor yapma yerleri açısından sonuçlar degerlendirildiginde, 96 54”ünün park ve açık alanlarda, % 23ünün spor salonunda, 96 15/nin evde, % ösının bir spor kulübünde spor yaptığı ortaya cikmisur. 


İngilterede yapılan bir başka araşurmada (Collins and Kay'den aktaran Horne, 2006 s. 147) ise, alt tabakadan 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üst tabakaya doğru çıkıldıkça spor yapma oranının arttığı görülmektedir. Yine aynı ülkede yapılan bir başka araştırmada (English Sports Council’dan aktaran Horne, 2006 s. 146) ise, rugbinin alt tabakada, fudonun orta tabakada, yüzme ve yelkenin üst tabakada daha popüler olduğu görülmektedir. 


Spor Araciligiyla Tabakalaşmanın Yeniden Üretilmesi 


Spor, özelikle elit spor, sınıf, toplumsal cinsiyet, irk ve etnik temelli eşitsizlikleri bünyesinde banndiran, hatta bu eşitsizlikleri yeniden üreten bir olgudur (Rovve, 1996, s. 218). Birçok spor dalını daha yakından incelediğimizde, toplumun her tabakasını aynı ölçüde bünyesinde barındırmadığını görmek mümkündür. 
Örneğin, golf, tenis, yelken ve kayak gibi sporları sadece elit tabakada yer alan insanlar yapabilmektedir (Coakley, 1998, s. 299, Horne, Tomlinson and Vvhannel, 1999, s. 99). Erkekler kadınlara, gençler yaşlılara, sosyo-ekonomik statüsü yüksek olanlar düşük olanlara ve kentte yaşayanlar kırsaldakilere göre daha fazla spora katılabilmektedir (Tuyckom and Seheerder, 2010, s. 495-512). Dolayısıyla spor, sosyal siniflar arasındaki simgesel bir mücadele alanı ya da birtakım sosyal eşitsizliklerin yaşandığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Spor ile tabakalaşmanın yeniden üretilmesi hususunu daha iyi anlayabilmek için Bourdieu"nün “sermaye” kavramına değinmek faydalı olacaktır. Bourdieu, iktisadi bir anlam ifade eden sermaye kavramına farklı anlamlar yükleyerek, iktisadi, sosyal, kültürel ve simgesel sermaye kavramlarından bahsetmehktedir. 
Uzun bir zaman, insanlar ya da toplumlar sahip olduklan iktisadi sermayeye göre değerlendirilmiş ya da birbirinden ayrışmışlardır. Ancak günümüz toplumlarında sadece iktisadi sermayeye indirgenerek yapılan tabakalaşma analizleri yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı insanların sahip olduğu sosyal ve kültürel sermayeleri de göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Kültürel sermaye, aile ve okul yoluyla kazanılan sermaye iken, sosyal sermaye ise sosyal ilişkiler yoluyla elde edilen sermayedir (Amman, 1995, s.127). Bireylerin sahip olduğu sermaye türlerine göre davranışları değişmektedir. Benzer sermaye türlerine sahip bireyler, benzer pratiklere eğilim göstermektedir. Sahip olunan sermaye türlerine göre, bireylerin sportif pratiklere olan ilgisi de aynı ölçüde farklılaşmaktadır. 


Bourdieu, bu sermaye türlerinin sportif eğilimler üzerindeki etkilerini, Fransada yaptığı uygulamalı araştırmalarda ortaya koymustur. Bourdieu”nün yaptığı araştırma sonuçlarına göre, yüksek iktisadi sermayeye sahip olan sanayici ve işadamları, tenis ve su kayağı sporlarına ilgi gösterirken, akademisyen ve sanatçı- 


lar gibi yüksek kültürel sermayeye sahip olanlar ise, satranç oynamaktan ve dağ gezintilerinden hoşlanmaktadırlar. Hem iktisadi hem de kültürel sermayesi düşük olan işçiler ise, futboldan, spor müsabakalanni izlemekten ve grup olarak dans etmekten hoşlanmaktadır (Bourdieu, 1984, s. 128-129). Araştırma sonuçlarından görüldüğü üzere, bireylerin sahip olduğu sermayeye göre de sportif eğilimleri farklılaşmaktadır. 


Bourdieu”nün önemli kavramlarından bir diğeri simgesel sermaye kavramıdır. Günümüzde toplumsal yaşam simgelerle çevrilmiş durumdadır. Simgeler, kim olduğumuzun göstergesi, bizim hakkımızda karşımızdakine mesaj veren anlamlar bütünüdür. Giydiğimiz kiyafetlerin, bulunduğumuz mekanların, kullandığımız arabaların, yaptığımız sporların, sahip olduğumuz diplomaların vb. her türlü nesnenin simgesel bir anlamı vardır (Bourdieu, 2014, s. 
200). Ornegin golf oynamak Fransada, İskoçya ve İrlanda ile karşılaştırıldığında, elit tabakanın en önemli simgelerinden biridir (Lheraud, Meurgey, Bouchet, 2011, s. 152). Birey olarak bizler de bu simgelerin ne anlama geldiği iyi bilmekte, davranışlarımızı ve tercihlerimizi ona göre şekillendirmekteyiz. Günümüzde spor bu simgelerin açık bir şekilde görüldüğü alanlardan biridir. Sportif pratikler esnasında kullandığımız spor araç-gereçlerinin ve kiyafetlerinin markası, spor tesisleri, sertifikalar vb. bütün 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sportif malların veya mekanlann simgesel bir değeri vardır. 

Bireylerin, sahip oldukları iktisadi, sosyal, kültürel ve simgesel sermaye türlerine göre davranışları da değişmektedir. Sermaye türlerine göre değişen davranışlar, gerçekte farklılıklara vurgu yapmaktadır. Bütün bu farklılıklar da tabakaların görünür olmasına, farklılıkları koruma veya devam ettirme arzusu da tabakalaşmanın yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Sporda tabakalaşmanın görüldüğü ve yeniden üretildiği bir kurum olarak karşımıza cikmaktadir. 


Toplumsal cinsiyet açısından spora bakugimizda da birtakım eşitsizlikleri görmek mümkündür. Günümüzde spor, her ne kadar kadinlann daha fazla görünür olduğu bir alan olsa da, henüz kadınların erkekler ile eşit bir şekilde var olduğu bir alan degildir. Tarih boyunca spor, erkek hegemonyası altında olmuş, kadınları kabul etme hususunda çok da cömert davranmamıştır. Bir diğer ifadeyle spor, cinsiyet eşitsizliğine neden olmakta ve onu yeniden üretmektedir (Sert, 2002, s. 106). Bu yönüyle spor, marksistler ve feministler tarafından da sürekli eleştirilen bir faaliyet olmuştur. Ozellikle neo-marksistler yabancılaşma ve hakim düzeni mesrulastinci bir araç olarak spor eleştirilerini yaparken, radikal feministlerde ataerkillik ile ilişkilendirerek, sporu erkek egemen doğası nedeniyle (Amman, 2000, s. 136-138, 145) eleştirmektedirler. 
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Sosyo-kültürel olarak inşa edilmiş olan toplumsal cinsiyet, sürekli kadın ve erkeğin farklı olduğuna vurgu yaparak, davranışlarının ve tercihlerinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Sporun erkege özgü bir faaliyet olarak görülmesi, bir diğer ifadeyle dayanıklılık, güç, hız gibi kavramlan ön planda tutması, kadınların spor alanından uzun bir süre uzak kalmasına neden olmuştur. Bugün, hemen hemen kadınların da erkekler kadar spor yapabiliyor olmasına rağmen, bu eşitsizlikler çeşitli şekillerde devam etmektedir. 
Örneğin, hem kadınlar hem erkekler tenis oynayabilmektedir. Ancak uygulamada bazı farklılıklar göze çarpmaktadır. 
“Erkekler üç set kazanma esasına göre oynarken, kadınlar rakiplerini iki sette yenebilmektedir, kadınlar etek giyerken, erkekler şort giymektedir, dahası ödül olarak aldıkları para aynı değildir” (Taarruz, 2013, s. 172). Bu örnekten de görüldüğü üzere, spor kadın ve erkegin eşit bir şekilde temsil edilmediği bir alandır. 


Toplumsal cinsiyet algısı, kadın ve erkeğin sportif tercihini de etkileyen bir durumdur. Bir kadının, rugbi kulübüne üye olması çok beklenmezken, aynı şekilde bir erkegin klasik dansla ilgilenmesi, onun homoseksüel olduğu şüphesini doğuracaktır. Bundan dolayı spor, birçok yazara göre, “ataerkil egemenliğin güvencesi olarak, heteroseksüelliğin ayricalikh toplumsal inşa alanı olarak algilanmaktadır” (Taarruz, 2013, s. 174). 
Sosyo-kültürel olarak inşa edilmiş olan 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toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkegin sportif tercihlerini etkilemekte, dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine neden olmaktadır. Spor, cinsiyet eşitsizligine neden olmanın ötesinde, tenis örneginde olduğu gibi, eşitsizliğin de yeniden üretilmesine neden olmaktadır. 


Spor, sınıf veya toplumsal cinsiyet gibi irksal eşitsizlikleri de bünyesinde barındıran bir pratiktir. Başta medya sektörü olmak üzere, spor organizasyonlarında, şirketlerde ve birçok sportif yapıda ırksal eşitsizlikleri görmek mümkündür. Örnegin, spordaki en güçlü 100 kişi arasında 
88 beyaz erkek olmasına rağmen, sadece 
9 siyah erkek yer almaktadır. Aynı şekilde 3 beyaz kadına karşın, 1 siyah kadın bulunmaktadır. İlk 25 kişi arasında ise, kadınların siyahların ve sporcuların yer almadığı görülmektedir (Coakley, 1998, s. 294). Buna göre spor, irklar arasındaki eşitsizliği de yeniden üreten bir olgudur. 


Spor yoluyla tabakalaşmanın yeniden üretilmesinde kriket branşı en iyi örneklerden biridir. İngiltere menşeli olan kriket, toplumdaki tabakaların bir yansıması olmasının yanı sıra, kuralları ve ritüelleri ile tabakalaşmayı yeniden üretmektedir. Kriket oynayan amatörler (aristokrat ve burjuva erkekleri) ve profesyoneller (işçi sınıfı oyuncuları) unvana ve isme göre oyun esnasında farkh yerlerde durmaktadirlar. Ayrıca, soyunma odaları da ayrıdır. (Giulianotti, 2005, s. 37). Göruldüğü uzere, spor branşı ekseninde, tabakalasma acik bir sekilde ortaya çıkmaktadır. 


Bugün spor tesislerine -özellikle stadyumlara- bakugimizda, tabakalaşma açıkça görülmektedir (Yılmaz, 2002, s. 17). 
20. yuzyilin son çeyreğinde Olympique Marseille (Olimpik Marsilya) stadyumu örneğinde olduğu gibi, stadyumlar kentin toplumsal ve kültürel bir yansıması (Bromberger, 2009, s. 41-57) olmalarına rağmen, günümüzde stadyumlann yapısında birtakım degisimler gözlenmektedir. 
Kamusal bir alan olan stadyumlarda ilk göze çarpan, lüks localar ve bu lüks locaların çevresindeki alanlardır. Bu alanlar, toplumdaki belli bir azınlığın yer alabilecegi alanlardır. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi gibi önemli maçlardaki bilet fiyatlarının yüksek olması, tribünlerdeki ayrışmaları daha da derinleştirmektedir (Zeytinoğlu, 2002, s. 
25). Stadyum içindeki ayrışmalar (açık tribün, kapalı tribün, kale arkası, localar vb.) tabakalaşmanın varlığının ve yeniden üretilmesinin açık bir göstergesidir. 


Ulkemizde bir yıl kadar önce başlayan passolig uygulaması, birtakım tartismalan beraberinde getirmiştir. Sporda Şiddeti ve Düzensizliği Önleme Kanunu ile birlikte hayata geçen uygulama, hem kapitalist sistemin devamının sağlanması hem de kart ücretlerinin takımlara göre farklılaşmasıyla birlikte kendi içinde eşitsizliğe neden olmaktadır. Kart ücretlerinin her vil tekrar alınması ve Federasyonun bu proje kapsamında kartlar vasıtasiyla en az 150 milyon TLİik bir gelir beklemesi (Passolig, n.d.), kapitalizmin sürekliliği açısından ayrıca bir önem arz etmektedir. Normal sartlarda bilet ücretlerinin maça ve stadyumdaki konuma göre değişmesiyle yaşanan eşitsizlik, passolig uygulamasıyla biraz daha derinleşecek ve tribünlerin soylulaşmasına hizmet edecek gibi görünmektedir. 


Elit ya da üst tabakanın “farklı olma” arzusu, tabakalaşmanın yeniden üretilmesi noktasinda etkili olan bir husustur. 
İngiltere"de yapılan bir araştırmada, üst tabakaya mensup bireylerin, kendilerinden farklı ya da daha alt tabakada olan bireylerle spor müsabakaları yapmak istemedikleri bulgusuna ulaşılmıştır (Defrance, 1995, s. 46). Bu araştırmada ortaya çıkan sonuçtan da anlaşılacağı üzere, üst tabaka toplumun her alanında olduğu gibi spor alanında da farklılıklarını koruma veya ayırt edilme arzusunu devam ettirmektedir. 


Yeni Spor Branşlarının Ortaya Çıkmasında Tabakalaşmanın Rolu 


Fransız sosyolog Pierre Bourdieu taralından geliştirilen habitus teorisi, toplumsa tabakalar ile sportif pratikler arasındaki ilişkiyi açıklamanın yanı sıra, yeni spor dallarının ortaya çıkmasını ve yayılmasını da açıklamaktadır. 
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Habitus, bireyleri yaşama hazırlayan, davranışlarını şekillendiren, neyin yanhs neyin doğru olduğunu öğrenmelerini sağlayan, bireylerin sosyo-kültürel düzene adapte olmasını kolaylaştıran, içsel eğilimlerin tamamını ifade eden bir kavramdır (Calhoun, 2010, s. 103-105). Bir diğer ifadeyle, habitus, birey olarak bizim bütün davranışlarımızı şekillendiren bir olgudur. 
Doğal olarak sportif eğilimlerimiz de sahip olduğumuz habitustan etkilenmektedir. 


Sosyal gruplar varlığını devam ettirmek için “ayırt edilmek” ya da “farklı olmak” isterler. Ayırt edilme daha çok üst tabakada görülürken, orta ve alt tabaka üst tabakanın pratiklerine yonelmektedir. Alt tabakanın, ust tabakanın begenilerine yönelmesi, üst tabakanın farklılığının devamını sağlayacak yeni beğenilere yönelmesine neden olmaktadır (Featherstone, 2005, s. 149). Bir diğer ifadeyle, toplumun en üst tabakasını oluşturan elitler, toplumun diğer üyelerine kapalı mekanlarda, onların katılamayacağı faaliyetlerde bulunarak, kendilerini farklı bir konuma yerlestirmektedirler. Elitlerin bulundukları mekanlar ya da gerceklestirdikleri faaliyetlerin saygınlığı, bu faaliyetlerin dışında kalanların sayısı ile orantılıdır (Bourdieu, 2014, s. 197). Bu farklı olma arzusu veya dışa kapalılık, sportif faaliyetlere de yansımaktadır. Üst tabaka farkhliklarını spor aracılığıyla devam ettirirken, toplumun büyük çoğunluğunun onlara duyduğu oykunme, yaptıkları sporların zamanla populerlesmesine neden olmaktadır. Bu durumda ust tabaka yeni sporlara 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yönelerek farklılığını sürdürmeye devam etmektedir (Amman, 2000, s. 141, Chaney, 1999, s. 60). Başka bir ifadeyle, yeni spor branşlarının gelişmesinde üst tabakanın farklı olma ve ayırt edilmeye yönelik örtük çabalarının yol açtığı yeni zevk ve heyecan arayışı belirleyici olmaktadır. 


Bourdieu üst tabakanın haz, eğlenme, dinlenme, sağlık vb. amaçlarla, alt tabakanın ise güçlü olmak, para ve statü kazanmak amacıyla spor yapıyor olmalarından yola çıkarak daha detaylı analizler yapar (Thomas'tan aktaran Amman, 2000, s.141): Elitlerin sporu “kitle sporu”; kitlelerin sporu “elit spor”dur. Elitlerin sporu kitlelerin sporu olmaya başladığında, “kitle sporu” olmaktan çıkıp, “elit spor”a dönüşmektedir. Başka bir deyişle, yeteneğini ortaya koymaya izin veren “elit spor” ya da “üst düzey sporu”, özellikle alt ve orta sınıflara mensup bireyleri çekerken, “kitle sporu” denilen "serbest zaman sporu” üst sınıfa mensup bireyleri çekmektedir. 


Spor Yoluyla Sosyal Hareketlilik 


Sosyal hayatta, sahip olduğu zenginlik ile bütün hazları yaşamış, aldığı eğitim ile üst düzey mevkilere ulaşmış sosyal statüsü yüksek bireyler ve çocukları için spor yoluyla bir kariyer elde etme düşüncesi çok gerçekçi olmayacaktır. Bu konumda- ki bireyler, sportif faaliyetlere sağlık, haz, 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eglence ya da hayatlanna renk katmak için katılmaktadırlar. Ancak alt tabakadaki bireyler ya da çocuklar için durum aynı değildir. Bugün spor, özellikle alt tabakadaki çocuklar için önemli bir statü yükseltme aracıdır (Demez, 2009, s. 23). 
Bunun çok açık bir örneğini Brezilya’da görmek mümkündür. Çünkü, sosyo-ekonomik statüsü düşük birçok Breziyalı için futbol, fakirlikten kurtulmanın en önemli yoludur (Gaffney, 2008, s. 117). 
Bundan dolayı, Brezilya dünya çapında birçok futbolcu yetiştirmiştir ve yetiştirmeye devam edecektir. Bir diğer ifadeyle spor, özellikle alt tabaka için, dikey hareketlilik imkinı sunmaktadır. 


Spor yoluyla sosyal hareketlilik imkanı sadece elit spor ekseninde düşünülmesi gereken bir durumdur. Ancak, elit spor bünyesine herkesi kabul etmemektedir. Bir diğer ifadeyle elit spor seçicidir. 
Sadece yetenekli olanlar belli noktalara ulaşabilirler. Yetenekli olmayanlar için, elit düzeyde bir sporcu olmak çok da olası değildir. Bu yüzden, elit spor her ne kadar, özellikle alt tabakadaki bireyler ya da toplumdaki dezavantajli gruplar için dikey hareketlilik imkanına sahip olsa da, bu yol elit sporcu olmak isteyen herkese açık değildir. Ornegin, 1994 yılında 
Galatasaray kulübünün alt yapısına 8000 
öğrenci başvuruda bulunmuş, bunlar arasında sadece 60 kişi seçilmiştir (Sert, 2002, s. 109). Bir diğer ifadeyle, seçilenler, başvuranların sadece % 0.7Sine tekabül etmektedir. Görüldüğü üzere, uzun 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bir eğitim sürecinden sonra belli statüleri elde etmek yerine, daha kestirme bir yoldan yüksek gelirlere ve statülere sahip olma isteği, aileleri ya da çocukları bu yola sevk etmektedir. Ancak, bu yol çok küçük bir azınlığa açıktır. 


Günümüzde, spordaki yüksek ödüller ve ünlü sporcuların çeşitli kitle iletişim araçları aracılığıyla sürekli gündemde tutulması, toplumun büyük çoğunluğunun- özellikle alt tabakadakilerin, siyahların ve etnik olarak dezavantajli olanların- bu yöne kanalize olmasına neden olmaktadır. Ancak, bazı yazarlar özellikle siyahlann spor alanında gösterdiği başarların, onların toplumun diğer alanlarında ilerlemelerini olumsuz etkilediğini ifade etmektedirler. Diğer bir ifadeyle, siyahlar sporla yoluyla statü yükseltmeyi ne kadar çok isterlerse, aynı oranda eğitim, up, hukuk gibi sosyal statüsü yüksek olan mesleklere o kadar az yöneleceklerdir (Rovve, 1996, s. 181). Bu durum, siyahların belli bir alanda kalmalarına neden olacak ve toplumun geneline yayılmalarını engelleyecektir. 


Dünya geneline baktığımızda, birçok siyah sporcu, belli branşlarda önemli basanlar elde etmesine ragmen, spor yoluyla sınıf atlama amacıyla yola çıkanlar arasındaki küçük bir azınlığı temsil etmektedir. 
Omegin, siyahlar, otomobil yarışları, tenis, golf, bowling, hokey gibi branşlarda nadiren yer alabilmekte: baş antrenör, spor direktörü, genel müdür gibi üst düzey pozisyonlara nadiren ulaşabilmektedir. 40.000 genç siyahın lisede basketbol oynadığı, ancak, sadece 96 37inin NBAi zorladığı ve 7 tanesinin NBAde oynayabildiği görülmektedir (Eitzen and Sage, 1997, s. 255). Gercekte, bu durum irk ve etnik kökenden bağımsız olarak, bütün bireyler için de geçerli bir durumdur. 
Milyonlarca birey elit düzeyde sporcu olmak için mücadele etmekte, ancak çok az bir kısmı zirveye ulaşmakta ve orada kalabilmektedir. Örneğin, Amerikan istatistiklerine göre, spor yoluyla dikey hareketlilik şansı kadınlarda binde 4, erkeklerde ise binde 7 olduğu görülmektedir (McKay'den aktaran Rowe, 1996, s. 180). 
Spor yoluyla dikey hareketlilik cinsiyet, irk, etnik köken gibi unsurlara göre farkhhk gösterse de, genel anlamda çok az bir bireyin ulaşabildiği bir başarıdır. 


Elit spor, belirli yeteneklere sahip olanları kabul ettiği için, büyük bir kitle spor aracılığıyla sınıf atlama ya da statü yükseltme şansını elde edememekte ve bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. 
Bir diğer açıdan, elit spor belli bir yaşa kadar yapılabildiği için, elit sporcu olanlar sporculuk kariyerleri boyunca elde ettikleri kazançlarını iyi değerlendiremezlerse, kariyerlerinin ilerisinde/sonunda çok ciddi olumsuzluklarla karşı karsiya kalabilmektedirler (Öztürk, 1998, s. 45- 46). Bir diğer ifadeyle. elit sporcuların birçoğunun eğitim düzeyinin düşük olması ve herhangi bir iş deneyimlerinin 


de olmaması, sporculuğu süresince elde 


ettikleri statü ve geliri kaybettiklerinde, çok kötü yaşam şartlarına maruz kalacaklan anlamına gelmektedir. Bu gelir ve statü kaybı, sporculann psikolofik bunalima girmelerine neden olabilmekte, hatta bazı sporcular için intihar (Zeytinoğlu, 2005, s. 57) ile sonuclanabilmektedir. 


Spor yoluyla hareketlilik, sadece aşağıdan yukan doğru gerçekleşmemekte, aynı zamanda yukandan aşağı doğru da gerceklesebilmektedir. İster yukarı yönlü, isterse aşağı yönlü olsun spor yoluyla hareketlilik sadece elit spora özgüdür. 
Sonuç olarak, özellikle spor yoluyla dikey hareketlilik, alt tabakadaki bireyler için geçerli bir durumdur. Ancak, bu firsatın spor yoluyla statü elde etmek isteyenler arasında çok az sayıda insan için geçerli olduğu unutulmamalıdır. 
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Tabakalaşma ve spor ilişkisi, Bat”da birçok sosyoloğun üzerinde çalıştığı bir konudur. Bu kapsamda, sportif pratiklerin tabakalara göre değişen görünümleri incelenmektedir. Farklı şekillerde spora yansıyan tabakalaşmanın, bizim toplumumuzda nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesi, böyle bir araştırmaya yönelmemizin en önemli sebebidir. Ayrıca, bu araştırma ülkemizde tabakalar ile sportif pratikler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla, bir ölçek kullanılarak yapılan 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ilk araştırmadır. Bu araştırmanın ilk defa yapılıyor olmasından dolayı, bazı eksikliklerinin olması muhtemeldir. 


Araştırma, “Toplumsal tabakalara göre sportif pratikler farklılaşma göstermektedir” genel hipotezine dayanmaktadır. Bu genel hipotez, birçok alt hipotezi 


içermektedir. 


Araştırmanın evrenini oluşturan kitle, İstanbulda yaşayan, “sporun içinde olmayan (amatör ya da profesyonel spor yapmamış, BESYO mezunu, beden eğitimi öğretmeni, antrenör, sporcu olmayan, herhangi bir özel veya kamu spor işletmesinde çalışmayan vb.) fakat spor yapan ve yapmayan” 15 yaş uzerindeki kişileri kapsamaktadır. Bir başka ifadeyle “kitle sporcusu” adı verilen, sporu bir meslek olarak ya da para kazanmak amacıyla değil, sağlık, haz alma, mutlu olma ve benzeri amaçlarla yapan ve hiç spor yapmayan kişiler arasurma evrenini oluşturmaktadır. 


Araştırma, Istanbul evrenini temsil etmek üzere kota Omeklemesi ile seçilen 500 kişiye uygulanmisur. Tabakalar ekseninde kotalar belirlenerek örneklem oluşturulmuştur. Bu bağlamda spor yapan/yapmayan, yaş, cinsiyet, eğitim ve sosyo-ekonomik statü olmak üzere beş ayrı kota belirlenmiştir. Bu kotalar belirlenirken bizzat İstanbulun gerçek verileri göz önünde bulundurulmustur. Yaş, cinsiyet ve eğitim kotaları belirlenirken Türkiye Istatistik Kurumu”nun Adrese Dayalı 


Nufus Kayıt Sistemi"nden yararlanılmış: 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sosyo-ekonomik statu kotalan belirlenirken Veri Araştırma A.S.‘nin İstanbul için yaptığı altı tabakalı hane bazlı sosyo-ekonomik stata analizi baz alinmisur. 


Araştırma için hazırlanan anket formu, toplumun degisik tabakalanndaki kişilere uygulanmıştır. Bu araştırmada tabakalaşma ölçeği olarak, Veri Araştırma A.Ş. tarafından hazırlanan Veri Sosyo Ekonomik Statü İndeksi (VERİ S.E.S.İ.) 
kullanılmıştır. Anket formu bu tabakalaşma ölçeğine göre hazırlanmıştır. Ölçekte kişilerin hane bazlı sosyo-ekonomik statülerini tespit etmek amacıyla hazırlanmış sorular yer almaktadır. Anket formunda ise katlımcılann sporla ilgili tutum ve davranışlarını tespit etmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Anket 2012 
yılının ikinci yansında uygulanmıştır. 


Veriler, araştırmacı tarafından bilgisayarda istatistik programı ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel çözümlemelerde değişkenler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde ki-kare analizinden yararlanılmıştır. Sonuçlar, frekans ve çapraz tablolar halinde sunulmuştur. Ki-kare analizinin yapılamadığı yerlerde değerlendirmeler oransal eğilimler üzerinden yapılmıştır. 


Araştırmanın içeriğinec baktığımızda, tabakalar ekseninde spor denildiğinde ilk akla gelen spor branşları, spor yapma siklığı, yapılan sporlar, arzu edilen sporlar, spor yapma yeri, spor yapma amaçları, spora yönlendiren faktorler. spor hakkında konuşmalar, kitle iletişim araçlarında sportif faaliyetlerin takibi, spor müsabakalarını izleme yeri, spor kiyafetleri, sportif bilgi seviyesi, vücut bakımına ayrılan zaman, profesyonel spora bakış, spor bilinci, spor ile ilgili bazı tutumlar ve spor yapmama nedenleri analiz edilmiştir. 


Tabakalar ile “spor denildiğinde ilk akla gelen spor branşı” arasındaki ilişkiye bakıldığında, spor denildiğinde ilk akla gelen spor branşı üst tabakada yüzme iken, orta ve alt tabakada futbol olduğu görülmektedir. Branş cesitliligi açısından sonuçlar incelendiğinde, Batı toplumlarında yapılan araştırmalarda alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça akla gelen faaliyet çeşitliliği artmakta iken, bizim araştırma sonuçlarına göre 
spor denildiği zaman üst tabakada 26 
branş, orta tabakada 37 branş ve alt tabakada ise 32 branş akla gelmektedir. 


Tabakalar ile “düzenli spor yapma” arasındaki ilişkiye baktığımızda ise, alt tabakadan üst tabakaya doğru düzenli spor yapma oranı artmaktadır. Alt tabakada 96 14 olan düzenli spor yapma oranı, orta tabakada 96 23'e, üst tabakada 96 
25e yukselmektedir. 


Tabakalar ile “bireylerin aktif olarak yaptıkları sporlar” incelendiğinde, üst tabakada yapılan sporlar arasında ilk beş spor branşı sırasıyla yürüyüş, yüzme, fitness, futbol, voleybol ve bisiklet iken, orta tabakada sırasıyla yürüyüş, yüzme, futbol, fitness ve bisiklet sporları olduğu 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görülmektedir. Alt tabakada ise yürüyüş, futbol, yüzme, voleybol ve basketbol olarak sıralanmaktadır. Sonuçlara biraz daha detaylı baktığımızda, yürüyüş sporunun tabakalar arasında önemli bir farklılık göstermediği, yüzme, fitness, bisiklet, step-aerobik, tenis, badminton, trekking, dağcılık, koşu gibi sporların ise üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı görülmektedir. Buna karşın, futbol orta tabakada en fazla, üst tabakada daha az, alt tabakada ise biraz daha az olarak yapılmaktadır. Voleybol ve basketbol branslan üst ve alt tabakada birbirine yakın oranlarda yapılırken orta tabakada azalmaktadır. limnastik, orta ve alt tabakada birbirine yakın oranlarda yapılırken, üst tabakada bariz bir şekilde artmaktadır. 
Satranç, üst ve alt tabakada birbirine yakın oranlarda yapılırken, orta tabakada ciddi bir azalma gostermektedir. Pilates ve uzakdoğu sporları üst ve orta tabakada birbirine yakın oranlarda yapılırken, alt tabakaya doğru azalmaktadır. Atletizm ve güreş sporları üst tabakada hiç yapılmazken, orta ve alt tabakada birbirine yakın oranlarda yapıldığı görülmektedir. 


Tabakalar ile “bireysel ve takım sporlarına katılım” arasındaki ilişkiye göre, üst tabakadan alt tabakaya doğru bireysel sporlara katılım azalmaktadır. Takım sporlarına katılımda ise tabakalar arasında farklılık görülmemektedir. Toplumsal tabakalar ile yapılan branşsayısı arasındaki ilişkide ise, üst tabakadan alı tabakaya doğru yapılan branş sayısının azaldığı görülmektedir. 
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Tabakalar ile “arzu edilen sporlar” arasındaki ilişkide, üst tabakada arzu edilen sporlar arasında sırasıyla yüzme, tenis, kayak, binicilik yer alırken, orta tabakada sırasıyla yüzme, futbol, tenis ve basketbol sporları olduğu görülmektedir. Alt tabakada ise yüzme, futbol, voleybol ve basketbol olarak sıralanmaktadır. Araştıma sonuçlarının detaylarına baktığımızda, yüzme sporunun üst ve orta tabakada hemen hemen aynı oranda arzulandığı görülürken, bu oran alt tabakada azalmaktadır. Üst tabakadan alt tabakaya doğru tenis, kayak, pilates, uzakdoğu sporlan, okçuluk, golf, aikido, atıcılık, trekking, satranç, eskrim, yelken, sörf gibi sporların arzulanma oranı azalırken, voleybol, basketbol, fitness, güreş, koşu gibi sporların arzulanma oranı artmaktadır. Binicilik ve dağcılık üst ve orta tabakada aynı oranda arzulanırken alt tabakaya doğru arzulanma oranı azalmaktadır. Futbol orta ve alt tabakada birbirine yakın oranlarda arzulanırken, üst tabakada arzulanma oranı azalmaktadır. Yürüyüş, jimnastik üst ve alt tabakada aynı oranda arzulanırken, orta tabakada azalmaktadır. Bisiklet ise üst ve orta tabakada aynı oranda azalırken, alt tabakada artmaktadir. 


Tabakalar ile “spor yapma yeri” arasındaki ilişki incelendiğinde, bir spor tesisine giderek spor yapma durumu üst tabakadan alt tabakaya doğru bariz bir azalma göstermektedir. Aynı durum fitness salonuna gitme durumunda da görülmcktedir. Bu spor mekanlarından yararlanmanın az ya da çok, ama daima bir maliyetinin olması bu farklılığı anlaşılır kılmaktadır. Yürüyüşe uygun yerlerde spor yapmanın ise üst tabakadan alt tabakaya doğru artığı görülmektedir. Halı sahada spor yapmanın üst ve alt tabakada aynı olduğu, orta tabakada ise bariz bir şekilde artığı da gozlenmektedir. 


Tabakalar ile “spor yapma amaclan” arasında ilişkide ise, yaşlanmayı geciktirmek, zinde olmak, düzgün bir vücuda sahip olmak, sağlıklı olmak, mutlu olmak, stres atmak amacıyla spor yapmanın bütün tabakalar için aynı öneme sahip olduğu görülmektedir. Kilo vermek ve eğlenmek amacıyla spor yapmanın, üst tabaka için daha önemli olduğu görülmektedir. Tabakalar ile basan arzusu ve arkadaş kazanma arasında anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre, başarı arzusu ve arkadaş kazanma amacıyla spor yapma üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. Tabakalar ile boş zamanı değerlendirme arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Boş zamanı değerlendirmek amacıyla spor yapma, üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. Grup duygusu yaşama amacıyla spor yapma, orta ve alt tabakada daha etkili iken, üst tabakada önemli oranda azalma eğilimi göstermektedir. Tabakalar ile para kazanma ve itibar kazanma arasındaki ilişki her ikisinde de anlamlıdır. Üst tabakadan alı tabakaya doğru gidildikçe para ve itibar kazanma amaçlarının bariz bir şekilde 


arttığı gorulmektedir 


Türkiye de Tabakalaşma ve Spor 


Tabakalar ile “spora yönlendiren faktörler” arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, eş faktörünün, okul hayatı ve öğretmen faktörünün üst tabakadan alt tabakaya doğru arttığı, işyeri faktörünün azaldığı görülmektedir. Arkadaş faktörünün bütün tabakalar için neredeyse aynı etkiye sahip olduğu, çocuk faktörünün ise en çok orta tabakada, sonra alt tabakada ve en az üst tabakada etkili olduğu görülmektedir. Tabakalar ile okunulan gazete ve dergi faktörünün ve televizyonun spora yönelmede orta ve alt tabakada daha fazla etkili olduğu görülmektedir. 


Tabakalar ile “spor hakkında konuşma” incelendiğinde, “futbol maclan üzerine yorumlar yaparım” diyenler, en çok orta tabakada, sonra üst tabakada ve en az alt tabakada bulunmakıadır. Tabakalar ile “futbolun dışında sporla ilgili konuşmalar yaparım” diyenler arasındaki ilişkide, üst tabakadan alt tabakaya doğru azalma görülmektedir. Tabakalar ile, “ülkemin spor politikası üzerine fikir beyan ederim” arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Buna göre, üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Aynca, tabakalar ile “spor yayınlarını takip etme” arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadhr. 
Spor yayınlarını takip etme, en çok orta tabakada, sonra üst tabakada ve en az alt tabakada görülmektedir. 


Tabakalar ile “kitle iletişim araçlarında spor faaliyetlerinin takibi” arasındaki ilişkiye bakıldığında, tabakalar ile “günlük 


gazete okuma” arasında anlamlı bir ilişki vardır. Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça günlük gazete okuma oranının bariz bir şekilde artuğı görülmektedir. 
Tabakalaşma ile “gazetelerde öncelikle okunan konular” arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Bu ilişkinin detaylan incelendiğinde öncelikle politika sayfasını okuyanlar üst tabakada her iki kişiden birisi iken, alt tabakada her dört kişiden birine düşmektedir. Ekonomi ve magazin sayfalarında tabakalar arası bir farklılık 
goralmemektedir ve bu ilişki yaklaşık 96 
101uk oranlarla öncelikli okunan konular arasında son sırada yer almaktadır. Sağlık ile ilgili konulan öncelikle okumak üst tabakadan alt tabakaya doğru gidildikçe artmaktadır. Aynı durum spor konulannı okumada da görülmektedir. Tabakalar ile “televizyonda spor programlarını takip etme” arasındaki ilişkiyi incelediğimizde, spor programlarını takip edenlerin en çok orta tabakada, sonra üst tabakada ve en az alt tabakada yer aldığı görülmektedir. “Spor müsabakalarını medyada takip etme oranı” üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. 


Tabakalar ile nı izleme yeri” arasındaki ilişkiye göre, 


“spor müsabakalan- 


“spor müsabakalarını evde izleme” bütün tabakalar için aynı önemdedir. “Spor müsabakalarını kafeye giderek izlerim” sorusuna “ara sıra” diyenler üst ve orta tabakada % 15 iken, bu oran alt tabakada yarı yarıya düşmektedir. Tabakalar ile “stadyumda spor müsabakası izleme” 


arasında anlamlı bir ilişki vardır. Stadyuma “ara sıra” gitme oranları en yüksek orta tabakada görülürken, stadyuma “nadiren” giden ya da “hiç gitmeyenlerin” oranı ise alt tabakada en yüksektir. Tabakalar ile “spor salonunda spor müsabakası izleme” arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Spor müsabakalarını izlemek üzere spor salonuna “her zaman gitme” üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. “Ara sıra” gitme oranlan ise üst tabakada en üst düzeyde görülmekte, alt tabakaya doğru azalmaktadir. “Nadiren” ya da “hiçbir zaman” diyenlerin oranı ise en fazla alt tabakadadır. 


Tabakalar ile “spor kiyafeti ile spor yapma” arasındaki ilişkiyi değerlendirdiğimizde, tabakalar ile “günlük kiyafetler ile spor yapma” arasında anlamlı ilişki vardır. Günlük kiyafetlerle spor yapma üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. Tabakalar ile “eşofmanla spor yapma” arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eşofmanla spor yapma üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadir. Tabakalar ile “spor yaparken şort ve tişört giyme” arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Spor yaparken üst ve orta tabakanın yarısı her zaman şort ve tişört giyerken alt tabakada bu oran % 33tür. 
“Ara sıra” diyenlerin oranı ise üst tabakada 96 28 iken, bu oran orta ve alt tabakada ortalama olarak % 13tür. “Hiçbir zaman” diyenlerin oranı ise üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. Tabaka- 


lar ile “spor yaparken mayo giyme” ve 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“tayt giyme” oranının üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı görülmektedir. 


Tabakalar ile “sportif bilgi seviyesi” arasındaki ilişkiye bakıldığında, tabakalar ile “Hakan Şükür Galatasaray”lı bir futbolcuydu” sorusuna “doğru” cevabını verenlerin oranı, üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Tabakalar ile “2012 Olimpiyatlan Londra’da yapılacaktır,” bilgisinin doğrulanması arasında anlamlı bir ilişki vardır. Soruya “doğru” cevabını verenlerin oranı üst ve orta tabakada birbirine yakınken, alt tabakada azaldığı görülmektedir. Tabakalar ile “İstanbul 2012 Avrupa Spor Başkentidir,” bilgisinin doğrulanması arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadir. 
Soruya “doğru” cevabını verenlerin üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı görülmektedir. Tabakalar ile “2010 Dünya Basketbol Şampiyonası"nda Türkiye ikinci olmuştur,” bilgisinin doğrulanması arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Soruya “doğru” cevabını verenlerin üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı görülürken, “emin değilim/bilmiyorum” diyenler üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. “Doğru değil” cevabını verenler ise üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Tabakalar ile “Maraton koşusu 40 km.den uzun bir koşudur, bilgisinin doğrulanması arasında da anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Soruya “doğru” cevabını verenlerin üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı gorülurken. “emin değilim/bilmiyorum” diyenler üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. “Doğru değil” cevabını verenler ise üst ve orta tabakada aynı oranda iken, alt tabakada azalmaktadır. 


Tabakalar ile “vücut bakımına ayrılan zaman” arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Vücut bakımına zaman ayırma konusunda tabakalar arasında büyük farklılıklar olmamakla birlikte, vakit ayırmayanların oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktadır. 


Tabakalar ile “çocuğun profesyonel spora yönelmesine bakış” arasındaki ilişki incelendiğinde, “kanşmam” diyenlerin oranı üst tabakada orta ve alt tabakaya kiyasla daha yüksektir. Ancak “çok memnun olurum desteklerim” diyenlerin oranı orta ve alt tabakada biraz daha fazladır. 


Tabakalar ile “spor bilinci” arasındaki ilişkiye bakıldığında, “Her yaşta herkese uygun bir spor vardır” bilinci, üst tabakada orta ve alt tabakaya oranla biraz daha fazla görülmektedir. Aynı durum “spor yapmak mutluluk hissini artunr” önermesi için de geçerlidir. “Bilinçsiz yapılan spor sağlığa zarar verebilir” önermesi ise, üst ve orta tabakada biraz daha fazla temsil edilmiştir. Tabakalar ile “her türlü bedensel faaliyet spor sayılır” önermesi arasında da anlamlı bir ilişki vardır. Bu soruya “doğnu degil” cevabı verenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Tabakalar ile “bedensel engelliler spor yapamaz” onermesine, “doğru değil” cevabını verenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. 


Tabakalar ile “sporla ilgili bazı tutumlar” arasındaki ilişki incelendiğinde, “yetişkinlere spor yapmak yakışmıyor” önermesine “kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı üst tabakada orta ve alt tabakaya göre oldukça yüksektir. Tabakalar ile “yüksek tansiyonu olanlar spor yapmamalıdır” arasında anlamlı bir ilişki bulunmakıadır. Alt tabakadan üst tabakaya doğru gidildikçe bu önermeye “kesinlikle diyenlerin oranının yükselmesi, spor bilincinin alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça arttığını göstermektedir. Tabakalar ile “sağlıklı yaşamak için spor şart değildir” önermesine “kesinlikle katılmıyorum” 


katılmiyorum” 


diyenlerin oranı üst tabakada orta ve alı tabakaya göre daha yüksektir. Tabakalar ile “kadın erkek birlikte spor yapmak doğru degildir” önermesinde, “kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Tabakalar ile “yetişkin kadınlar spor yapmamalıdır” önermesine “kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. 
Tabakalar ile “yaşlıların spor yapması uygun degildir” ifadesi arasında anlamh bir ilişki bulunmaktadır. Bu önermeye “kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Bu sonuç da alt tabakadan üst tabakaya doğru bilinç duzeyinin yükseldiğini gostermektedir. 
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Tabakalar ile “spor yapmama nedenleri” arasındaki ilişki incelendiğinde, »yasimdan utanıyorum”, ,spordan hoşlanmiyorum“, ,küçükken alışmamışım”, ,Örf ve adetlerimiz izin vermiyor“, ,spor yapmaktan utanıyorum"“, ,dini inancıma uygun degil”, ,etraf ne der diye çekiniyorum ve ,spor yapacak arkadaş bulamıyorum” seçeneklerinde tabakalar arasında bariz farklılıklardan söz edilememektedir. 
Ancak, ,sağlığım el vermiyor“, ,yasimdan dolayı yapamıyorum", , maddi imkansızliklar* ve ,semtimde spor yapmaya uygun yer yok“ diyenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru artmaktayken, ,,vakit bulamiyorum” diyenlerin oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. 
,İşimden kaynaklanan beden yorgunluğu" diyenler üst ve orta tabakada aynı oranda iken, alt tabakada bariz bir şekilde azalmaktadır. , Üşeniyorum“ diyenler ise, alt ve orta tabakada aynı iken, üst tabakada bariz bir şekilde artmaktadır. 


Değertendirme ve Sonuç 


Tabaka farklılıklan, günümüzde sosyal yaşamın her alanında İarklı şekillerle de olsa karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar arasındaki farklılıklan, aruk sadece ekonomiye indirgeyerek açıklamak, çok da olası gorunmemektedir. Birey olarak sahip olduğumuz sermayeler -ekonomik, sosyal vc kültürel- bizi diğerlerinden farklılaştiran unsurlardir. Sahip olduğumuz bu sermayeler -aynı tabakaya mensup olsak dahi- bizim davramslanmiz1, alışkanlıklarımızı, beğenilerimizi belirler, hatta değiştirir (Arun, 2014, s.171). Bütün bu farklıhklar, yaşam tarzımızda kendini gösterir. 
Yaşam tarzı farklılıklan daha çok modern hayatta ortaya çıkmıştır. Günümüz modern toplumunun en önemli özelliği ürettiği ile var olmaktan ziyade, tükettiği ile var olmaktır. Dolayısıyla, tükettiğimiz her türlü meta, bizim kim olduğumuzun veya nereye ait olduğumuzun en önemli göstergesidir. Bir diğer ifadeyle, ikamet ettiğimiz mekan, oturduğumuz ev, kullandığımız otomobil, yemek yediğimiz lokanta, giydiğimiz kıyafetler, gittiğimiz kulüpler, yediğimiz yiyecekler, katıldıgimiz sosyo-kültürel faaliyetler, seyahat alışkanlıklanımızın yanısıra, bedenimizin duruşu, yürüyüş tarzımız, jest ve mimiklerimiz gibi daha birçok pratiğin sembolik anlamlar vardır. Bütün bu alışkanlıklanmız birer iletişim aracıdır ve karşımızdakilere mesaj verir. Kimliğimizin, konumumuzun ve statümüzün birer göstergesi konumundadırlar. 


20. yuzyilin ikinci yansından itibaren hızla gelisen tüketim kültürü, her türlü nesneyi tüketimin vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Kapitalist sistem için de vazgeçilmez bir unsur olan tüketim, sürekli empoze edilmektedir. Özellikle Bat"nın ürettiği yüksek kültür ürünleri tüm dünyaya yayılmaktadır. Batı dışında- ki diğer toplumlar da, Batrdan etkilendiği 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ölçüde, bu kültür ürünlerini alıp kullanmaktadır. Özellikle kültür ürünlerinin tüketimi üzerinde Bau da yaşanan eşitsizliklerin ya da farklılıkların benzerlerini bizim ülkemizde de görmek mümkündür. Türkiye"nin de dahil olduğu, Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması kapsamında kültürel sermayenin dağılımı hususunda yapılan bir araştırmada (Arun, 2014, s. 
180-189), kültür ürünlerinin tüketiminin toplumdaki tabakalara göre farklılaştığı açıkça görülmektedir. Buna göre, ekonomik ve kültürel sermayeleri farklı olanların, politik davranıştan, yaşam memnuniyetine: temel ihtiyaçlarını karşılamaktan, hobilerine kadar birçok hususta farklı davranış ve tutumlara sahip olduğu görülmektedir. Özellikle konumuzla ilişkisi açısından hobilere baktığımızda, ekonomik ve kültürel sermayesi fazla olan müreffeh zümrenin, çeşitli hobilere sahip olmanın yanında, hobilerinin de çeşitliliğinin artuğı görülmektedir. Buna karşın, kültürel ve ekonomik sermayesi düşük olan alt tabakanın yarısının hobi nosyonunun olmadığı, diğerlerinin ise çok az hobisinin olduğu goralmektedir. 
Dolayısıyla, bu sermaye türlerinin yeterli düzeyde olmaması, bir yandan eşitsizliği doğururken diğer yandan bu eşitsizliğin yeniden üretilerek gelecek nesillere aktarılmasına neden olmaktadir. 


Ankarada yapılan bir başka arasurmada (Karademir Hazır, 2014, s. 236- 260), ekonomik ve kültürel sermayesi yüksek olanların beğenileri, kendilerin- 


den farklı olanlara bakış açılan, tüketim pratikleri, eğitim birikimleri, yaşam tarzları, bedenleriyle ilişkileri gibi daha birçok pratiğin önemli ölçüde farklılaştığı açıkça görülmektedir. Ülkemizde, kültürel sermayesi düşük olanların ekonomik fırsatlara ulaşma hususunda da dezavantajli konumda oldukları görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, Bat”da yaşanan sosyo-kültürel eşitsizliklerin benzerlerini ülkemizde de görmek mümkündür. 
Gerek kültürel sermayesi yüksek olanların kullandığı ötekileştirici dil, gerekse kültürel sermayesi düşük olanların bu durumu icsellestirmesi, özellikle medyanın bu ayrımları destekleyen bir yayın politikası yürütmesi, eşitsizlikleri belirginleştirmekte ve yeniden üretmehktedir. 
Bu eşitsizlikler, ekonomik ve kültürel sermayesi yüksek ya da düşük olanların serbest zamanlarını değerlendirme biçimlerini de etkilemektedir. 


Tarihi süreçte, geriye doğru gidildiginde tabakalar arası farklılıkların daha belirgin olduğu görülmektedir. Özellikle ekonomik temelde belirginleşen bu farklılıklar, yaşamına da yansımaktadır. Gerek köleliğin, gerekse feodalitenin yaşandığı toplumlarda, toplumun üst tabakasını 


bireylerin sosyo-kültürel 


temsil eden aristokratların, sanayi alanında çalışmadığı daha çok devlet işleri, askerlik, din ve spor işleriyle meşgul oldukları görülmektedir (Veblen, 2014, s. 9) Serbest zamana sahip olmanın bir sınıf göstergesi olduğu bu dönemde, bu 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serbest zamana sadece aristokratlar sahipti. Fiziki emeği ile çalışan, toplumun alt tabakasını oluşturan sanayi çalışanlarının bu dönemde serbest zamana sahip olması çok da olası değildi. Doğal olarak spor da, bu serbest zamana sahip olanların tekelinde olan bir faaliyetti. 


Sanayi devriminin ilk yıllarında da spor henüz kitlelerin yapabildiği bir faaliyet olmaktan çok uzakur. O dönemde toplumun büyük bir kesimini oluşturan işçiler, hem günlük çalışma sürelerinin uzunluğu hem bedenen yoğun emek gerektiren işlerde çalışmak zorunda olduklan için spor yapamaz durumdadırlar. 
Ayrıca, o dönemde spor yapma bilinci de gelişmiş değildir. O dönemde spor ancak, serbest zamanı olan, toplumun azınlığını oluşturan aristokrat kesime özgü bir ayrıcalıktır. 


Modern sporların doğuşunda elit tabakanın -özellikle aristokratların- etkili olduğu görülmektedir. Bu dönemde spor, sadece üst tabakanin katldığı bir pratiktir. Zaman içerisinde insanların refah düzeyinin artması, çalışma sürelerinin azalması gibi daha birçok faktörün degişmesiyle birlikte spor orta ve alt tabaka arasında da yayılmaya başlamıştır. 


İngiltere de doğan modern sporlar, önce Avrupaya sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Modern sporlar, gittikleri ülkelerde önce elitler tarafından yapılmış. 
hatta elitler tarafından o ülkeye getirilmiş, daha sonra kitlelere yayılmışur. 19. 
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yuzyilin sonlarına doğru daha fazla insana ulaşan spor, özellikle 20. yazyilin ortasından sonra bütün toplum kesimlerinin, dezavantailı grupların -göçmenlerin, işçilerin, kadınların, eşcinsellerin- bile yapabildiği bir faaliyete dönüşmüştür. 


Özellikle futbol özelinde toplumsal tabakalaşma ve spor ilişkisini değerlendirdiğimizde, başlangıçta futbolun İngiltere’de okullarda seçkin bir zümrenin yapabildiği amatör bir spor olduğu görülmektedir. Zaman içerisinde toplumun diğer kesimlerinin de futbola olan ilgisi- nin artması, elit tabakayı başka sporlara yönlendirmiş ve futbolun toplum içinde yayılmasına neden olmuştur. İlerleyen süreçte futbolun profesyonelliğe doğru gitmesi, amatör ve profesyonel olarak ayrılmasına neden olmuştur. Futbolla amatör olarak ilgilenenler elit tabaka iken, profesyonel olarak ilgilenenler alt tabakadır. Başka bir ifadeyle işçi sınıfıdır. 
İşçi sınıfı için ise futbol, para kazanma ve statü yükseltme aracı haline gelmiştir. 


Spor, 20. yüzyllin ikinci yarısından itibaren Avrupada başlayan “spor herkesin olmak istiyor” sloganıyla, günümüzde cinsiyet, yaş, sosyal ve ekonomik durumu farklı olan hemen hemen herkesin yapabildiği bir faaliyet olsa da toplumdaki tabaka farklıklarının da görüldüğü alanlardan biridir. Elit tabakanın tarihte olduğu gibi bugün de farklı olma düşüncesi, tercih edilen sportif pratikte, kullanılan sportif üründe, spora katılım sebebinde 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olduğu gibi daha birçok sportif pratikte kendini göstermektedir. Bir diğer ifadeyle, Norbert Elias”ın “Spor toplumun aynasıdır” sözünden de yola çıkarak, normal şartlarda çok gün yüzüne çıkmayan tabaka farkhhklannin, spor aracılığıyla daha net görüldüğünü söyleyebiliriz. 


Serbest zaman endüstrisinin hızlıca geliştiği 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, bireylerin serbest zamanlarında yaptıkları faaliyetler de ticari bir metaya dönüşmüştür. Ayrıca, bireyler -özellikle üst tabakada olanlar- serbest zamanlarında tercih ettikleri faaliyetlere göre farklıhklanm devam ettirmektedirler. Serbest zaman endüstrisinin en önemli tüketim pratiği olan sporun da, tabakalara göre anlamının değiştiği görülmektedir. Sporun, tarihten günümüze geçirdiği dönüşümlere baktığımızda, tabakalar için farklı anlamlara geldiğini, farklı amaçlar için yapıldığını açıkça görmemiz mümkündür. 


Tabaka farklılıklarının sportif pratiklere nasıl yansıdığı, yapılan birçok ampirik araştırma çerçevesinde incelenmiştir. 
Tabaka farklılıklarının açıkça görüldüğü en önemli nesnelerden birinin beden olduğu ve sporun sıniflar arası simgesel bir mücadele alanı olduğu göz önüne alındığında, tabakalar için bedenin anlamı ve bu bağlamda, yöneldikleri sporların değiştiği görülmektedir. Buna göre, alt tabakanın araçsal beden anlayışıyla kendini güçlü gösterecek sporlara yoneldigi görülürken, üst tabakanın sağlık. haz ve 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eğlence için spora katıldığı görülmektedir. Üst tabakadaki bireylerin, toplumun genelinin ulaşamadığı golf, kayak, yelken gibi sporlarla ilgilenirken, alt tabakanın futbol, yürüyüş, basketbol gibi daha popüler branşlarla ilgilendikleri görülmektedir. Araştırma sonuçlarını farklı yönleriyle incelediğimizde, üst tabakanın daha düzenli ve aktif olarak spor yaptığı, birden fazla sportif faaliyete katıldığı ve özellikle bireyselsporlan tercih ettiği gözlenmektedir. Araştırma sonuçlarında da görüleceği üzere spor, tabakalar için farklı anlamlara sahip olan bir pratiktir. Bir diğer ifadeyle, bireylerin sportif eğilimleri, basitçe yapılan bir tercihten ziyade, bireylerin ait olduğu tabakaya dair önemli ipuçları veren anlamlar bütünüdür. 


Spor, aynı zamanda toplumda var olan birtakım eşitsizliklerin görünür olduğu bir alandır. Sınıf, toplumsal cinsiyet, irk, etnik kökenle ilgili eşitsizlikler spor yoluyla açığa çıkmaktadır. Birçok spor branşında, toplumun her tabakasının aynı şekilde yer alamaması, sporun tarihi süreçten beri gelen erkek egemen doğası nedeniyle, kadınları bünyesine kabul etme hususunda gösterdiği direnç: beyazların siyahlara oranla sportif yapıdaki üstünlüklerinin devam etmesi gibi birçok eşitsizlik spor alanında varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, günümüz spor tesislerindeki -stadyumlar, spor salonları vb.- ayrışmalar da bu eşitsizliğin bir diğer yansımasıdır. Bourdicu”nun sosyolo fiye taşıdığı sermaye kavramı da, spor ile tabakalaşma arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koymaktadır. Buna göre, bireylerin sahip oldukları sermayeye -iktisadi, sosyal, kültürel, simgesel- göre, eğilimleri farklılaşmakta, bu farklılıklar tabakaların görünür olmasına ve tabakalaşmanın yeniden üretilmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, sportif eğilimler de bu farkhhklan yansıtmaktadır. Ayrıca, simgelerle çevrilmiş günümüz dünyasında, katıldığımız her türlü faaliyetin veya sahip olduğumuz her türlü metanın simgesel bir degeri vardır. 
Örneğin, golf oynamak birçok ülkede elit tabakanın en önemli simgelerinden biridir. Görüldüğü üzere spor, hem tabakalaşmanın açıkça görüldüğü hem de tabakalaşmanın yeniden üretildiği bir olgudur. 


Elit tabakanın farklı olma arzusu, yeni spor branşlarının ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahiptir. Elit tabaka, sosyal yaşamda sahip olduğu imkanlar veya katıldığı faaliyetlerle de ayırt edilmeyi istemektedir. Dolayısıyla, farklılıklarını spor aracılığıyla da devam ettirme eğilimi gözlenmektedir. Ancak, yaptığı faaliyetlerle veya katıldığı sporlarla ayırt edilemez hale gelirse, bu pratiklerden hızlıca uzaklaşarak ve yeni pratiklere yönelecektir. Bundan dolayı, elit tabakanın yaptığı sporlarla da farklılığını koruma arzusu, yeni spor branşlarının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. 


Spor, özellikle alt tabakadaki bireyler için önemli bir statü yükseltme aracıdır. 
Sosyo-ekonomik statüsü ve sosyo-kültürel sermayesi yüksek bireyler ve cocuklan için spor yoluyla dikey hareketlilik bir anlam ifade etmezken, sosyal yaşamda birçok şeyi elde edemeyen, yeterli düzeyde para ve statüye sahip olamayan bireyler için önemli bir dikey hareketlilik imkanı sunmaktadır. Sadece elit spor ekseninde değerlendirilebilecek olan dikey hareketlilik imkanının, elit sporun sadece yetenekli olanları kabul etmesinden dolayı, bu imkandan yararlanmak için yola çıkan milyonlarca birey içinden, çok azı için geçerli olduğu görülmektedir. Spordaki yüksek ödüller, hem alt tabakadaki bireyleri hem de toplumun dezavantailı gruplarını kendisine çekmektedir. Ancak, özellikle siyahların toplumda önemli mevkilere gelmesini önlemek için, bilinçli olarak spora yönlendirildiği iddialarının olması, ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Elit sporcu olmak için harcanan enerii, başta bireylerin eğitimine sekte vurmaktadır. Yeterli eğitim düzeyine sahip olmayan bireyleri, eğer elit düzeyde bir sporcu olamazlarsa, çok daha zor yaşam şartları beklemektedir. Çok az sayıda bireyin ulaştığı bu seviyede, eğer sporcular kazançlarını iyi değerlendiremezlerse, sporculuk kariyerleri sonrasında, aşağı yönlü bir dikey hareketlilik ile karşı karşıya kalmalan muhtemeldir. 


Batrda farklı dan değişik toplumlarda yapılan ampi- 


sosyologlar tarafın- 


rik araştırmalar (Defrance, 1995, s. 46, Stone, 1969, s. 5-16, Bourdieu, 1997, s. 
231-246) toplumsal tabakalaşma ve spor 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arasındaki ilişkiyi başarılı bir şekilde açıklamaktadır. Biz de hem araştırma konumuzu belirlerken hem hipotezlerimizi oluştururken Bat”da yapılmış bu araştırmalardan yola çıktık. 


Araştırma kapsamında belirlemiş olduğumuz hipotezler çerçevesinde, Batı ile benzerliklerimiz ya da farkhhklanmiz olduğu gözlenmiştir. Bu benzerliklerimizin ya da farklılıklarımızın neler olduğu ve sebepleri aşağıda taruşılmıştır. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikca, günlük gazetede spor haberlerini takip etme oranı azalmaktadir şeklinde oluşturduğumuz hipotez desteklenmiştir. Buna göre, üst tabakanın sporun içinde aktif olarak yer aldığı göz önüne alındığında, sporla ilgili pasif faaliyetler içinde yer almaması böyle bir sonucu anlaşılır kilmaktadır. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça, bir spor tesisine giderek spor müsabakalannı seyretme oranı azalmaktadir şeklindeki hipotezimizin desteklenmesinde de aynı durum geçerlidir. Spora aktif olarak katılan bireylerin, tam tersi durumda olan pasif bir izleyici olarak yer alması çok da olası goranmemektedir. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldikca, vücut bakımına daha fazla zaman ayrılmaktadır şeklindeki hipotezimiz de desteklenmiştir. Spor ile bedene gösterilen ilgi arasında doğru bir orantı vardır. 
Bu yüzden, spor ile daha fazla iç içe olan 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üst tabakanın bedenine daha fazla özen göstermesi anlamlıdır. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça, birden fazla spor branşına katılim artmaktadir şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. Spor, üst tabakadaki bireylerin bir yaşam tarzı olduğu için, kendilerini tek bir branş ile sınırlandırmak yerine, farklı zevkleri tatmak ve heyecanlar yaşamak adına çok farklı sportif pratiklere yönelebilmektedirler. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikca, sportif bilgi seviyesi artmaktadir seklindeki hipotezimiz desteklenmistir. 
Spor, üst tabaka için aktif bir katılımcı olmanın ötesinde bir anlama sahiptir. 
Spor sadece futbol degildir. Bundan dolayı, sporla ilgili farklı konulara olan meraklan üst düzeydedir. Hem futbol dışında spor ile ilgili konuşma oranı hem de ülkenin spor politikasına olan ilgi düzeyi üst tabakaya doğru artmaktadır. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça bir spor tesisine giderek spor yapma oranı artmaktadir şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. Daha önce ifade ettiğimiz üzere, spora aktif olarak katılan üst tabaka, aynı zamanda spor içinde para harcayabilecek sosyo-ekonomik düzeye sahip olduğu için, serbest zamanlarını bir spor tesisine giderek değerlendirmesi şaşırtıcı değildir. 


Alt tabakadan üst tabakava doğru çıkıldikca. spora özel kivafetler ile spor vapma 


oranı artmaktadir seklindeki hipotezimiz desteklenmistir. Spor icin 6zel bir zaman ayıran üst tabaka, yaptığı spordan en üst düzeyde tatmin sağlamak ve konforu yaşamak için her türlü tedbiri alacaktır. Spora özel kıyaletler ile spor yapma da bunun bir parçasıdır. Alt tabakaya doğru günlük kiyafetlerle spor yapma oranının artması da bunun bir göstergesidir. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça spor bilinci artmaktadir şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. Üst tabaka yaptığı sporu belli bir bilinç düzeyinde yapmaktadır. Spor yaparken bilimsel veriler işığında yapması, hangi faaliyetlerin spor sayıldığı, kimlerin spora katlabileceği hususlarında bilinç düzeyinin üst tabakada daha fazla olduğu görülmektedir. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikca, spora yönelmede eş ve çocuk faktörünün etkisi azalmaltadır şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. Alt tabakada birlikte olmanın önemi, üst tabakaya doğru yerini bireysellige bırakmaktadır. 
Ust tabakadaki bireylerin kendi kararlarını verirken, daha özgür oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, sporda verilen bu kararlardan etkilenmektedir. 


Çocuğunun başarılı bir elit sporcu olma arzusu alt tabakada, üst tabakadan fazladir şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir Ust tabakaya mensup bireyler. 
sosyo-ckonomik statu açısından: ulaşabilecekleri en ust basamaklara ulasuklart için. çocuklarının da spor yoluyla statu 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kazanmalarına çok sıcak bakmamaktadırlar. Ancak, toplum içinde belirli imkanları elde edememiş alt tabaka için durum tam tersidir. Bundan dolayı, alt tabakadaki bireyler çocuklarının spor yoluyla belirli bir statüye ulaşmasını daha fazla arzulamaktadırlar. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça, düzenli spor yapma oranı yükselmektedir şeklindeki hipotezimiz desteklenmiştir. Üst tabakanın sportif faaliyetlere hem daha fazla hem de belli bir program dahilinde katıldığı görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, spor için bir zaman planlaması yapmaktadır. 


Buraya kadar degerlendirdigimiz hipotezler, metin içinde paylaştığımız daha önce Batıda yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik taşımaktadır. Aşağıda degerlendirdiğimiz diğer hipotezler ise, kısmen benzer olanlar ya da tamamen farklı olanlardır. 


Üst tabaka sporu öncelikle sağlık ve eğlence amacıyla yapmakta; alt tabaka ise spor aracılığıyla para kazanmak ve statu yükseltmek istemektedir seklindeki hipotezimiz kismen desteklenmistir. Sağlıklı olma amaciyla spor yapmanın bütün tabakalar için aynı Oneme sahip olduğu görülmektedir. 
Eğlenme amacıyla spor yapma üst tabakada daha fazla olmasına rağmen, araştırma grubunun yaklaşık yarısı sporu eğlenme amacıyla yapmamaktadır. Alt tabakaya doğru spor aracılığıyla para ve statü kazanma isteği bariz bir şekilde artmaktadır. 
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Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça, takım sporlarına yönelim azalırken, bireysel sporlara yönelim artmaktadır şeklindeki hipotezimiz kismen desteklenmiştir. Takım sporlarına yönelimde tabakalar arasında farklılık görülmemektedir. Ancak, bireysel sporlara yönelimin üst tabakaya doğru arttığı görülmektedir. 
Üst tabakada bireyselleşmenin artması, sportif branş tercihinde de kendini göstermektedir. 


Spor yapmama nedenleri üst tabaka ile alt tabaka arasında farklılık gösterir şeklindeki hipotezimiz kısmen desteklenmiştir. Spor yapmama nedenleri ile ilgili bazı faktörler ile tabakalar arasında bariz farklılıklardan söz edilemezken, bazı faktörler açısından bariz farklılıklar söz konusudur. Özellikle, sağlık durumu, yaş, çalışma şekli, zaman, üşenme, ekonomik durum ve tesis varlığı gibi spor yapmayı/yapmmamayı etkileyecek hususlar ile tabakalar arasında ciddi fark-İliklar göze çarpmaktadır. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikca, spor terimi işitildiğinde akla gelen faaliyet çeşidi artmaktadir şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. Bat”da yapılan araştırmalarda, üst tabakaya doğru çıkıldıkça akla gelen faaliyet çeşidi artarken, bizim araştırmamızda faaliyet çeşitliliğinin en çok orta tabakada, sonra alt tabakada ve en az üst tabakada olduğu görülmektedir 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikça, televizyonda spor programlarını 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takip etme oranı düşmeltedir şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. Yapılan araştırmalarda üst tabakaya doğru spora pasif olarak katılımın azaldığı görülmektedir. Ancak, bizim bulgularımıza göre, televizyonda spor programlarını takip etme oranının en çok orta tabakada, sonra üst tabakada ve en az alt tabakada olduğu görülmektedir. 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkildikca, sporla ilgili konuşma oranı azalmaktadır şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. Ülkemizde, olduğu gibi, en popüler spor futboldur. 
Ancak, araştırma sonuçlarımıza göre, futbol hakkında konuşma oranının, en çok orta tabakada, sonra üst tabakada ve en az alt tabakada olduğu görülmektedir. 
Futbol dışında spor hakkında konuşma oranının ise üst tabakadan alt tabakaya doğru azaldığı görülmektedir. 


dünyada 


Alt tabakadan üst tabakaya doğru çıkıldıkça, spor misabakalanni seyretme veya dinleme (TV ve Radyo) oranı düşmehtedir şeklindeki hipotezimiz desteklenmemiştir. Araştırma sonuçlarımıza göre, spor müsabakalarını medyada oranı üst tabakadan alt tabakaya doğru azalmaktadır. Buna göre, pasif bir tüke- 


takip etme 


tim faaliyeti olan televizyonda spor müsabakası seyretme oranı, Batılı örneklerin aksine, üst tabakada daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Turkiye’de Toplumsal Tabakalaşma ve Muzik 


Ugur Zeynep Guven 


Müziği toplumbilimsel bir olgu olarak ele aldığımızda, akla ilk gelen temel sorulardan biri, bir toplumda hangi sınıfın hangi müzik türlerini tercih ettiğidir. Daha incelikli olarak, Shepherd’in (1990) sorduğu şekliyle, bir toplumda hangi müzik türlerinin, yapılarının ve pratiklerinin, ne ölçüde, farklı toplumsal sınıf, etnik ve cinsiyet gruplarının kimliklerini ve toplumsal deneyimlerini yansıttığı ve onlara paralellik gösterdiği sorusudur. Bu doğrultuda bir yandan, kentleşme, göç, küreselleşme gibi olgular ile kültür endustrileri ve iletişim teknolojileri ekseninde, müziğin toplumsal temsil ve kullanımları bağlamında makro-sosvolojik açıdan: bir diğer yandan. tikel müzik kultürlerinin bireylerarası etkileşim ve bireyin kendini ifade biçimi olarak açığa çıkmasıyla mikro-sosyolojik açıdan, müzik incelemelcrinin kesişim kümesinde bu soru ver almaktadır. Acaba, belirli bir müzik türü dinlenirken duyulanlar arasında, belirli bir toplumsal sinifin sesi ne ölçüde bulunmaktadir? 


Bu soru, müzik sosyolofisinin, tarih. felsefe, antropoloji, arkcoloji, psikoloii, iletisim. siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin diger alanlarivla yakindan ilişkinin otesinde, ayrılamaz bağına isaret ederken, sosyolojinin bazı diğer alt alanlarından gorece daha fazla disiplinlerarası oluşuna da dikkat çekmektedir. Bu bakımdan, Amerikalı müzik antropologu Blackingin (1974) “İnsanoğlu ne kadar muzikli/muzige ai/muzikaldir?” 
sorusuna" bu sistematik düşünce alanları ndan her birinden çeşitli yanırlar vermek 


mumkundur Bu makalede bu soruva vanit ararken, sosvoloynin temel sorunsalina 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ve bir anlamda dogasina paralel olarak vurgu, endustriyel, kentli ve modem ola- nin uzerinde kalmak suretiyle toplumsal tabakalaşma üzerinde olacaktır. Bununla beraber, müzik külltürlerinin bir toplumda vücut bulduğu mekansallık açısından kentsel ve kırsal alan ile bilhassa göç olgusuyla devinen ve arada kalan eşiksel alanlara da dikkat cekilecektir. 


Toplumsal sınıf ve tabakalar ile tercih edilen müzik türleri arasındaki bağlanuya ilişkin sorulann, tarihsel, coğrafı ve kültürel bileşenleriyle çok boyutlu bir analize tabi tutulması gerekmektedir. 
Ulkemizde, bu ilişki sorgulanırken, tüm dünyada olduğu gibi etki alanı geniş kavramlara (kültür endüstrileri, küreselleşme, çokkültürlülük, kentleşme ve göç başta olmak üzere) ve postmodern yaklaşımlara ek olarak, geç-Osmanlı ve erken-Cumhuriyet döneminden günümüze kadar dönüşerek devam eden modernleşme profesi ve sürecinin etkileri altında gelenek ve modernlik”, “Doğu ve Batr, “eski ve yeni” gibi, iki uçta görünüp çoğu kez iç içe geçmiş öğeler barındıran, gündelik hayatın hemen her alanına nüfuz etmiş kavramların da incelenmesi gerekmektedir. Bu çerçeveyc uygun bir yaklaşımın benimsendiği bu makalede ayrıca, ozellikle son birkaç onyılda farklılaşan iç göç, degisen merkez-çevre ilişkisi ve kültür ve sanat politikalarının etkileri de değerlendirilecektir. Bir anlamda. ulkemizdeki toplumsal: değişim 


muzik uzerinden okunarak, literatürdeki toplumsal tabakalaşma ve müzik tercihleri arasındaki baglanuya işaret eden “müzikal cemaatler’, ‘begeni kamulan’ gibi kavramlara denk gelen sosyal gruplar incelenecektir. 


“Peşrev” ya da “Prelüd” Olarak Türkiye”de Modernleşme Süreci ve Müzik 


Günümüzde, Türkiye de farklı toplumsal tabakaların müzik tercihleri, büyük ölçüde, yaklaşık iki yüzyıldır devam eden ve modernleşme ile imlenebilecek köklü bir toplumsal degisimin uzun vadeli bir izdüşümüdür. Müzik ve sanat alanlarında, yerleşik geleneksel yapıların çözülmesi ve Batılı formların adaptasyonu ile karakterize edilen modernleşme süreci, bir yanıyla, fenomenolojik olarak, HusserPin (1970/1936) lebenswelt kavramıyla paralellik göstererek, gündelik yasam pratikleri ve dünya algısını kapsar nitelikte olup, müzik sanatina ilişkin zevk ve beğenileri de yeniden şekillendirmiştir. 
Bu bakımdan, güncel çözümlemelerin “giriş” inde bu sürecin değerlendirilmesı yerinde olacakur. 


Turkiyede modernleşme sürecinin. 
Cumhuriyet Doneminden önce belirgin olarak Tanzimat Dönemi"nde vücut bulmava başlamış olduğu düşünüldüğünde (Bkz. Ahmad 1994: Zurcher 19905: Mardin 2002), bugün hala bazı müzik türleri, formlan ve temsillerinin Bau. menşeli olmaları sebebiyle, “yabancı” veya “özübozan” (dejeneratif) olarak "“etiketlenme leri bir ölçüde şaşırtıcı görünmektedir. Hatta müzik alanında, yaygın ifadeyle yüzünü Batıya dönme kavramı, Il]. Selim döneminde sarayda ilk operanın sergilenmesine kadar geri götürülebilir. Sultan II. 
Mahmurvun, Mehterhane’yi lağvedip yerine bugünkü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasi'na dönüşecek Batılı saiklerle kurumsal niteliği oluşturulan Muzika-yı Humayürnu kurması, geç Osmanlı döneminde Klasik Türk Musikisi besteci ve icracılarının daha çok kişi tarafından daha rahat alımlanabilecek şarkı formuna yönelmeleri, akabinde kamusal eglenceye yönelik kanto gibi formlann ortaya çıkışı, toplumumuzda müzikte modernleşme sürecinin mihenk taşlan olarak sayılagelmektedir (Güven ve Ergur, 2015, s. 7). 


Erken-Cumhuriyet döneminde ise bu süreç devam ettirilmiş, yaklaşık yüz elli yıllık bir zaman diliminin ardından sistematik bir devlet politikası üzerine oturtulmuştur. CumhuriyeVin kurucü kadrosu ve erken dönem ideologları arasında yer alan, Turkiye'de sosyolojinin de kurucu ismi olarak kabul edilen Ziya (1997/1923) 


de, milli musiki inşasında Türk harsı ve 


Gokalp'in düşüncelerin- 
Batı medeniyetinin birleştirilmesine yapılan vurgu, takip eden onyıllarda ülkenin dört bir yanından halk turkulerinin 


derlenmesi ve Batı tekniği içinde armonize edilmesiyle, hem halk kültürü hem Batının sanatına önem vererek milli bir musikinin yaratılması çalışmaları ile hayat bulmuştur. Erken-Cumhuriyet döneminin en yaratıcı ve yenilikçi eserlerinin başında kuşkusuz, geleneksel müziklerin makam ve usul sistemleri üzerine çoksesli (polifonik) batı müziği formlarını ortaya koyan Türk Beşleri”nin eserlerini saymak mümkündür (Bkz. Aydın, 2003). 
Bu çerçevede, Hasan Ferit Alnar’in “Kanun Konçertosu”, sanat alanında “eski” ve “yeni"nin bir aradalığının yaraucılığını ve zenginliğini örnekleyen eserlerden yalnızca birdir. Yine Türk Beşleri”nden Ahmet Adnan Saygun”un, ünlü Macar besteci Bela Bartok ile gerçekleştirdiği derlemeler, bugün dahi dünya çapında hem müzik hem etnomüzikolofi alanının önemli çalışmaları arasında sayılmaktadır. Bir diğer örnek olarak, Cemal Reşit Rey”in Cumhuriyetin onuncu yılında sahnelenen Lüküs Hayat opereti, Batlı bir müzik formuyla ortaya konulmuş bir eserin halka sergilenerek kitleselleşmeye başlamasına örnek teşkil ederken, sözleri ile Türk toplumunun Batlı değerler ile karşılaşması, "özentilik” durumunda ortaya çıkabilecek gülünçlükleri hicvetmekteydi. Bu da, müzik ve sanat eserlerinin biçim, içerik ve temsiliyle, bir başka deyişle, bizatihi varoluşları ile toplumsal dönüşümü yansıtmasına bir örnek oluşturmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen onyıldan başlayarak, tango başta olmak üzere, popüler Batılı formların 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adaptasyonuyla, muzik ile beraber salon danslarının da yaygınlaşması, artık kadın ve erkeğin kamuya açık alanlarda müzikli aktivitelerde bulunmasına olanak tanımış, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir alana geçişin de habercisi olmuştur. 


Takip eden onylllar ise, artık modernleşme projesinin devamı olmaktan ziyade, tüm dünyayı ilgilendiren ve sarmalamaya başlayan küreselleşmenin habercisi popüler kültür ürünlerinin etki alanında Dolayısıyla, eksen, hegemonya tartışmalarının odağı 


şekillenmeye başlamıştır. 


neo-liberal küreselleşme, Amerikanlas(- ur)ma tartismalan ve Ritzerin (1993) toplumun McDonaldslastinimasi ile ifade ettiği, önceden hesaplanabilirlik ve tektipleşme olgularının birleşerek açığa cikugi “popüler müzikler”in ülkemizde de yer bulmasına doğru kaymıştır. Hatta yüzyılın ilk yansından sonra, Türk pop müziğinin ilk örnekleri üzerindeki etkisi büyük roci”nroll, swing jazz, vb. türler, ardından progressive rock (ve erken dönem örneklerinde etkisinin hissedildiği özgün bir alt tür olarak Anadolu rock), takip eden dönemde, yani 1980 ve 199071 yıllara gelinirken ise punk ve grunge gibi müzik türleri, ülkemizde sadece özellikle genç kitlelerce takip edilmekle kalmamış. 
üretilen parçaların ve şarkıların hestelenmc ve temsil biçimlerinde de belirlevici 


ve etkin bir rol oynamıştır. 


Günümuzde tabakalaşma ve muzik 


arasındaki ilişki incelenirken, başlangıcında modernleşme projesi ile imlenmiş bu tarihsel sürecin değerlendirmesini akılda tutmakta fayda bulunmaktadir. 
Dikkat edilmesi gereken çok önemli bir diğer husus ise, yalnızca dinler kitlesinin sinifsal farklılığı bakımından değil, Taggin (1982, s. 41) belirttiği gibi, bizatihi bestelenme teknikleri, temsili, dağıtımı ve alımlanması ile yapısal olarak üç temel başlık olarak aynsan sanat müziği, halk müziği ve popüler müzik alanlarının (music sphere) aynmıdır. 


Toplumsal Sinif ve Müzik Tercihleri Arasındaki İlişkinin Tezahürü Olarak “Kültürel Kapital” 
Müzik ve toplumsal tabakalaşma arasındaki karmaşık ilişkiyi çözümlemeye "Bir müzik türünü neden diğerleri yerine tercih ederiz ve bir müzik eserini/şar- kıyı neden beğeniriz? şeklinde gündelik veya sıradan görünen, fakat zevk ve beğeni sosyolojisinin kapsamlı alanına giren çok katmanlı bir soruyla başlamak mümkündür. Yanıt vermeye ise, kişisel olanın toplumsal olanla şekillenip ortaya cikugi, Durkheim ve ardıllarının yapısal işlevselcilikle keskinleşen bakış açısı ile, toplumsal aktörün fail olarak toplumsal alanı şekillendirmeye muktedir olduğu Weberyen yaklaşımı bulusturan, yine kısa fakat derinlikli ve etraflı 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bir kavram olan habitus ile başlanabilir. Bourdieu”nün (1990, s. 53), sağlam, dönüştürülebilir eğilim düzenlerinin, “yapılandırılmış yapılar” olarak, temsil ve pratikleri organize edip harekete geçirten sistemler şeklinde tanımladığı habitus, yine Bourdieu”nün alan olarak ifade ettigi, eğitim sistemi, bilim, sanat, siyaset gibi toplumsal arenalarda işler ve etkin hale gelir. Bu alanların her birine ilişkin, bireylerin baskın ya da bağımlı olma pozisyonlanna göre şekillenen kapital şekilleri bulunmaktadır (Bourdieu, 1977, 1990). Failin belirli bir alandaki başarı derecesini belirleyen özgül güç ve kaynakların tümüne işaret eden kapital türleri arasında, sahip olunan parayı ifade eden ekonomik kapital ile, bireyin kullanıma hazır bulundurduğu tüm resmi ve resmi olmayan iliski ağları ve bağlantılarını kapsayan sosyal kapital bunlardan ilk ikisidir. Kültürel kapital ise, failin kullanımındaki tüm kültürel varlıkları kapsayan, önceki iki kapitalin birleşiminin sonucunda, aile, sosyal köken ve eğitim ile edinilmiş çok çeşitli kültürel yetkinlik, nitelik ve kapasitesini ifade etmektedir. Kültürel kapitalin, Bourdieu”nün prestijli kültürel biçemler arasında saydığı opera ve avant-garde sanatla ilgilenme ya da yüksek sanat formlarını takdir edebilme becerisi ile değişen duzeylerde bulunması (Bourdieu, 1984), tercih edilen müzik eserleri ile doğrudan ilişkili bulunduğunu ortaya koymaktadır. Buna gore, alımlanması, begenilmesi ve değerlendirilmesi daha güç müzik formlarının, kültürel kapitali yüksek, bir başka deyişle, eğitim seviyesi ve buna olanak tanıyacak ekonomik ve sosyal seviyesi yüksek tabakalarca tercih edildiği saptanmaktadır. 


Doğrudan sınif temelli bu paralellik ilişkisi dışında, kültürel kapital olgusuna, vurgulayıcı bir şekilde çıkarsamalar yapmaya olanak tanıyan Frankfurt Okulu düşünürlerinin kavramlannda rastlamak mümkündür. Buna gore, popüler müziklerin de içinde yer aldığı Kültür Endüstrisinin standartlaştınlmış ürünleri, sinema, radyo, televizyon gibi kitle iletişim araçlan ile bireylerin zevk ve beğenilerini manipüle ederek yabancılaşmaya sebep olmaktadır (Adorno ve Horkheimer, 1944). Müzik üzerinde bu durum, özellikle haiz olduğu sanatsal değer bakımından ciddi müzik ve hafif (popüler) müzik alanlarının (Adorno, 2002) ayrımı ile netleşmekte, ardından yine Adorno”nun (1991) belirtiği üzere, dinlemede gerileme ve sahte-bireyselleşmeye yol açmaktadır. Düşünür bu anahtar kavramların yanı sıra, toplumsal tabaka ve müzik arasındaki ilişkiye incelikli açıklamalar ve eleştiriler de getirmiştir. 
Buna göre, eğitim seviyesi ile yüksek kültürel beğenilere sahip olma arasında, beğeni, hoşlanma ve eğlenme arasındaki farklar sebebiyle kesin ve net paralellikler bulmamaktadır Zira, sanattan zevk veya keyif almayı komik bulmaktadır" (Adorno, 


1991, s. 33). Buradan hareketle muzik eserini —ki bu ciddi müzik eseri de olabilir- tercih etme ya da beğenmede, tüketme edinimine dikkat edilmesi gerektiğini vurgular. Hatta farklı toplumsal tabakalardan bireylerin aslında hafif (popüler) müzikten hoşlanıp, sosyal prestij sebebiyle yüksek/ciddi müzik türlerini tercih edebileceğinden bahseder. Gelişkin ciddi eser, tüketimi zaten reddetmiştir. Fakat ciddi müzik içinde de, tüketime yönelik serbest birakilan bir kisim bulunmaktadhr. 
Hatta “dünyanın en iyi bestecileri’ gibi bir etiket artık ancak bir piyasa terimi konumundadır, bu da adeta bir “en çok satanlar tapınağı” oluşumuna yol açar (Adorno, 1991, s. 34-36). Müzikal yaşamın metalaşunldigim, tüketicinin (dinleyici demiyor) konser biletine, örneğin Toscanini konserinin biletine ödediği paraya taptığını, şeyleştirdiğini, objektif kriterler doğrultusunda olduğu için kabul ettiğini, aslında kendisini onun içinde tanımadığını/ tanımlamadığını, dolayısıyla, daha konseri beğenmeden önce, sadece bileti almakla, deyim yerindeyse, “olayı bitirdigini’ ifade etmektedir (Adorno, 1991, s. 38). Adornu"nun ileri sürdüğü bu düşünce, bugün belki de yaygın kullanımıyla ülkemizde de, klasik, yani çok sesli batı müziği ya da senfonik müzik konserlerine olan ilgi araştınlırken göz önünde bulundurulması gereken geçerli bir duruma işaret ediyor. 
Bu durum elbette, yalnızca ülkemizde değil, gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede, ‘gostermelik’ gidilen yüksek” 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kültür müzik türlerinin konserlerinin, niceliksel temsilinin ötesine bakılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 


“Tek Dünya, Tek Müzik”, Kaç Toplumsal Sınıf?: Küreselleşme, Müzik ve Tabakalaşma 


Popüler müzikler, bir eğlence aracı olarak, endüstriyel toplumun zorlu çalışma şartlarından kalan kısıtlı boş zamanda (bireyin kendini yenileme zamanında), ekonomik kapitalin yetersizliği ve kültürel kapitalin geri kalışıyla birleşip, kitle kültürünce yaygınlaştırılmış ve erişimi kolay olması sebebiyle mecburi bir tercihe dönüştüğünden beri, alt, alt-orta, orta-orta ve kismen üst-orta sinif ile özellikle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla, içerdiği türler ve tarzlar ile bizatihi çok geniş bir kapsam sunan popüler müzikler, belirtilen toplumsal sınıflar ekseninde farklı toplumsal tabakalarla paralellik göstermektedir. Günümüzde ‘anaakim’ müzikler olarak da sınıflanan bu türlerin ayrıntısı ve sınıfsal bileşenleri, kültürel kapital dışında diğer bir takım bağımlı ve bağımsız değişkenlerin rolü, ve önemli ölçüde küresel müzik endüstrisinin dönüştürücü gücüyle sekillenmektedir. 


Küreselleşme ile ilgili, Featherstone (1990, s. 3) kültürlerin aruk birbirine bağlı yekpare olduğu düşünülen bir 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dünyada giderek aynı hale gelmekte olduğundan bahsederken, Slobin (1993, s. 5) müzik alanında bu yaklaşımın biraz larklılaştığını, müzik endustrilerinin ulus-devlet sınırlarının üzerinden işlerken müziği kültürlerarası kılarak altkültürlerden ayırdığını belirtir. Küresel müzik endüstrisinin her yerde bulunma (omniprezans) ve dünya çapında tüm ülkelere nüfuz edebilme özelliğinin somut örneği olarak, 19801erden itibaren haftanın “en iyi” listeleri ile hem işitsel hem görsel anlamda trend belirleyen ilk müzik televizyon kanalı olan MTV (Music Television) verilebilir. Yayına başladığından itibaren, internet üzerinden müzik dinleme/izleme pratiğinin one geçtiği özellikle son onyıldan önceki döneme kadar, “tek gezegen, tek müzik” sloganıyla MTV öncülüğünde çeşitli ülkelerdeki yerel müzik televizyon kanalları, küresel müzik endüstrisinin oturma odalarındaki temsilcileri olmuşlardır (Frith, vd., 2005). Dahası 150"den fazla ülkede 30/Hdan fazla yerele uyum sağlayan kanallarıyla, küresel endüstrinin ötesinde, dilimizde kimi zaman küyerelleşme şeklinde kullanılan, global ve lokal olanın birleşimi anlamında (Robertson, 1995) glokalizasyona müzik alanından örnek teşkil etmiştir. Bu her an her yerde bulunma/crisilme durumu, kültürel kapital ile yapılan seçimleri de kaçınılmaz olarak etki alanına almaktadir. 


Benzer bir küresel ve yerel olanın birleşmesi, etnomüzikolofi alanının sürekli degisen; etnik, tribal, new age, wor-Id beat gibi yeni alt turleri icermesiyle, kapsamı yeniden tanımlanan problematik kavramlarından “dünya müziği” türü için de geçerlidir. Ana akım dışında kalmış ve çoğunlukla Batı-dışı, yerel ve otantik teknik ve enstrümanlarla bestelenip, yerli müzisyenlerce temsil edilen, örtük olarak uzak ya da az gelişmiş toplum ya da topluluklann müziğine işaret eden bu tür, küreselleşmenin etkisi ile Bohlman"ın (2002) belirttiği gibi yeniden paketlenerek popüler müzik olarak pazarlanmaktadır. Bu durum, popüler müzikler dışında alternatif arayıp keşfetmeye çalışan dinleyici ile, piyasada pop şarkıları ile beraber rastladığı için tesadüfen tercih eden dinleyici arasındaki farkı, bir başka deyişle, kültürel kapitali ile ayrışma ihtimali olan tabakalar arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. 


Toplumsal tabakalar ve müzik tercihleri arasındaki ilişkinin belirleyici öğelerinden kültürel kapital olgusuna ilişkin güncel yaklaşımlar, aslında toplumsal sımiflar arasındaki sınırların geçerliliği ya da kalkmasına dair düşünceleri, müzik sosyolofisinde kullanılan güncel anahtar kavramlar ile belirgin kılmaktadır. Bunların arasından, müzikal cemaatler, beğeni grupları ve beğeni kamuları kavramları ön plana çıkmaktadır. 


Türkiye”de “Müzikal Cemaatler” 
ve “Beğeni Kamuları” 


Bireyin tercih ettiği müzik türü ile ait olduğu toplumsal sınif arasında bir ilişki bulunduğu, bir başka deyişle, kültürel kapitalin bir parçası olarak müzik zev- ki ve beğenisinin ait olunan toplumsal tabakanın sembolik bir göstergesi olduğu, artık yerleşmiş bir kuramsal çerçeve oluşturmaktadır (Bkz. DiMaggio ve Useem, 1978, Lamont ve Fournier, 1992: Shils, 1961). Bununla birlikte, belirli bir müzik türünü tercih eden, alımlama seviyesi, beğeni dışavurumu ve özellikle o müzik türünü bir müzik kültürü haline getirecek etkileşimsel pratikleri üreten homojen bir kitleden bahsetmek mümkün değildir. Bir başka deyişle, bir müzik türünü tercih etmiş fakat kültürel kapitali başta olmak üzere, toplumsal birer aktör olarak çeşitli özellikleri ile ayrışan bireylerden oluşmuş farklı toplumsal tabakaları içeren, büyüklüğü ve sürekliliği değişen toplumsal gruplar bulunmakta: bu gruplar incelenecek müziğin temsil biçimine ve bağlamına göre farklı isimler almaktadır. 


Belirli bir müzik türü etrafında kümelenmiş bu farklı toplumsal tabakaları çapraz kesen toplumsal gruplara işaret eden kavramların en önemlilerinden biri, bbeğeni kamularr (taste publics) kavramıdır Herbert Gansin (2008) Amerikan toplumunda yuksek kültür ve populer kültünü karşılaştırmalı bir yaklaşımla analize ederken ortaya koyduğu bu kavram, öncelikle popüler kültürü küçümseyici bir tona sahip değildir. Aksine, popüler kültürle aralarında yalnızca estetik açıdan bir fark bulunan yüksek kültürün, işleyiş, pazarlanma stratejileri, sosyo-ekonomik hiyerarşideki konumlanma ve kullanılma biçimleri yönünden çok benzer özellikler taşıdıklarını ön plana çıkarmaktadır. Beğeni kültürleri, ortak değerler ve çoğunlukla ortak içerikler etrafında kümelenirken, beğeni kamulan, onlara sunulmuş kültürel seçeneklerden benzer değerlerle benzer seçimler yapan kümeleri ifade etmektedir (Gans, 2008, s. 69-70). Gans, beğeni kamularını tanımlarken toplumsal sinif belirleme kriterlerinden gelir düzeyi, meslek ve eğitim arasından eğitime vurgu yapmaktadır. Bir beğeni kamusu belirli standartlara sahip olup, beğeni kamularının kendi müzik, şiir, film, mimari, yemek, televizyon programı gibi ortak seçimleri bulunmaktadir (Gans, 2008, s. 71). Buna göre, yüksek, üst-orta, alt-orta, alt ve yan-halk altkültür olmak üzere beş temel beğeni kamusu ortaya koymuştur. 


Gans:n profesyonel beğeni kamuları hariç, genel ve tüm halka baz oluşturacak beğeni kamuları olarak ifade ettiği modelini ülkemize uyguladığımızda, avant-garde, çok sesli batı müziği (senfonik muzik ya da yaygın fakat eksik ifadeyle klasik müzik, atonal müzik, vb.) 
ve geniş bir içeriğc işaret eden sanat mü- 


Turkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Müzik 


ziklerini (geleneksel musiki, yeni teknolojilerin kullanıldığı çağdaş müzik, vb.) 
tercih eden yüksek beğeni kamusunun içerdiği toplumsal tabakaların en önemli ortak paydalan, belirli bir müzik eğitimine sahip olmadır. Edinilmiş bu müzik bilgisinin bir konservatuvar eğitimi, özel müzik dersleri ya da otodidaktizm aracı-İığıyla gerçekleşmesi, beğeni kamusunun ortak seçimindeki sanata ve estetiğe verilen değerin önceliği açısından ve kültürel kapital temsili bağlamında benzer bir önem taşımaktadır. Zira, belirtilen yüksek sanat formlarından birisini diğer onlarca seçeneğe ‘tercih etme’ durumu söz konusudur. 


Bu beğeni kamusuna örnek olarak, ülkemizde senfonik müziği tercih eden bireyler verilebilir. Buna göre, senfonik müzik konserlerine giden, larını takip eden, albümler alan, diğer görsel ve yazılı basından ilgili haberleri 


program- 


okuyan, izleyen bireylerin mensup olduğu tabakalar, gelir ve eğitim düzeyi ile kültürel kapital seviyesi bakımından farklılık sergileseler dahi -farklı sosyal motivasyonlar ile orada bulunsalar bile- bir üst beğeni kamusu oluşturmaktadır. 
Burada, Adorno”nun (2002, s. 228) dinleyici tipolojilerinden yola çıkarak, belirii müzik türü etrafında katılımcı gözlem ve derinlemesine mülakat başta olmak üzere araştırmanın çerçevcsine uygun olarak niteliksel ve niceliksel arasurma yöntemleri kullanılarak “göstermelik” ya 


da “uzman klasik müzik dinleyicisi gibi. 
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bağlamına göre dinler kitle tipolojilerini belirleyerek ayırda varmak mümkündür. 


Turkiye’de bölgelere, illere ve daha küçük yerlere göre tercih edilen türler ve müzik dinleme örüntülerine dair ülke genelini içeren kapsamlı sosyolojik araşurma bulunmamaktadir. Yüksek beğeni kamusunun müzik tercihine örnek teşkil edecek bir veri için TÜİK”in “Kültür İstatistikleri” başlığında 15 yaş ve daha yukarı yaştaki nüfusun, temel alanlara göre kültür ve eğlence faaliyetlerine bir ayda ayrılan ortalama süresine bakılarak çıkarsamalarda bulunmak mümkündür. 
Buna göre, TÜİK 2006 raporuna baktığımızda, ülkemizde bir ayda ‘Muzik ve sahne sanatlarına ayrılan süre, kadınlarda 28 dakika erkeklerde 23 dakika olmak üzere, ortalama 25 dakika olarak belirlendiğini görmekteyiz (TUIK, 2006). 
Yine yüksek kültür ürünlerinden opera ve baleye ilişkin Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü”nün daha güncel verilerine bakıldığında ise, 2012-2013 sanat sezonunda 12 adet opera ve bale salonunda toplamda 234 eser sergilenmiş ve toplamda 375223 kişi izlemiş olduğu görülmektedir (TUIK, 2006). İlk bakışta nüfusun tamamı göz önüne alındığında ülke genelinde bu sayısal oranın azlığı oldukça dikkat çekicidir. Dahası, yüksek beğeni kamusuna ait, müzikbilimciler tarafından da alımlanmasının özellikle “alışmamış” kulaklar için gorece daha güç olduğu belirtilen çağdaş müzik türleri (atonal muzik, serial muzik, spektral 


müzik, vb.) konserlerinin bu kümenin içinde ne kadar az bir yer tuttuğu da düşünülmelidir. Ülkemizde yüksek beğeni kamusu modeline ilişkin bu ilk degerlendirmenin, görece bir nebze daha geniş kitlelerce tercih edilen jazz, elektronik, etnik müzik, vb. daha çok ‘anaakim’ ve ‘global’ bashklan altında yer alan türlerin, Slobin'in (1993) ifade ettiği gibi kentli olana ait sembolik bir süperkültür örneği oluşturduğu yorumu yapilabilir. 


Bilişsel muzikoloji ve müzik beğenisi alanında yapılan çalışmalar da dolaylı yoldan toplumsal tabakalaşma ve müzik ilişkisine isik tutmaktadır. Örnek olarak, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvar bölümlerinde okuyan 17-30 yaş arası 180 kişi ile gerçekleştirilmiş çalışma (Bkz. Erdal, 2009), ülke geneli için geçerli bir veri sunmamakla birlikte, sonuçları arasında, müzik türü tercihinde rock müzik dinleyicilerinin en çok arkadaş çevrelerinden, Klasik müzik ve Türk müziği dinleyicilerinin ise en çok aileden etkilendiklerini ifade ettiklerini vurgulayarak, kültürel kapital ve beğeni kamularının oluşmasında toplumsallaşma sürecine dikkat çekmektedir. 


Ote yandan, yüksek kültür ve popüler kültür arasındaki çizginin netliğini yitirmesine ek olarak, popüler müzik büyük başlığı altında yer alan müzik türlerin sayısının da, bir önceki bölümde bahsedilen küresel müzik endüstrisinin etkisiyle arttığı görülmektedir. Bu durumda, rock müzik gibi, ortaya çıkışında anaakıma karşıt karakteristikler barındıran bir tür de, bugün büyük plak şirketlerinden çıkan albümler, MTV ve diğer televizyon kanallarında klip yayınlan ve diğer kitlesel pazarlama tekniklerinin kullanımları ile, beğeni kamusu bakımından bu organların temel hedef kitlesi olan gençler ve genç yetişkinleri esas olarak kapsamaktadır. Aynca, sürecin farklı yerlerinde bulunsalar bile, kurumsal eğitim ve toplumsallaşma süreçlerine devam eden bu toplumsal grubu yaş değişkeniyle ayırt ederek daha küçük dinler kitleler oluşturmaktadır. Rock müziğin bu görece benzeşen dinler kitlesini ayrıca, bir müzikal cemaat ve belirli bir kent vb. bir alan içindeki aktivite ve pratikleri ile bir müzik sahnesi (music scene) unsuru olarak da değerlendirmek mümkündür. Bu iki anahtar kavramı tanımlayan Straw’a (1991, s. 373) göre, müzikal cemaatler (musical communities), çeşitli sosyolofik değişkenlere göre oluşumu ve içeriği görece istikrarlı, coğrafı olarak belirli bir tarihsel miras üzerine yerleşmiş bir ya da birden çok muziksel deyişin süregiden yeniden keşfini kapsayan faaliyetlerde bulunan bir sosyal gruba işaret etmektedir. Biraz daha ötesinde müzik sahnesi/müzik faaliyet alanı olarak dilimize çevirebileceğimiz, betimleyici ve kapsayıcı music scene kavramı, değişim ve çapraz-eşleşme yörüngesinde, fark-İilaşma sürecinde birbiriyle etkileşim 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halinde bulunan geniş çeşitlilikte müzikal pratiklerin lokal mekansallıklar üzerinde bir arada bulunduğu kültürel alana işaret etmektedir. Örneğin, Nevv Orleans jazz scene ya da Liverpool rock scene gibi şehire nüfuz etmiş ve o kentle anılan bir müzik türünü ve beraberinde- ki toplumsallıklan ifade etmektedir. Bu bakımdan, İstanbul rock scene denildiginde (Bkz. Akay, vd. 1995) ceperleri sürekli genişleyen ve çok hızlı dönüşen kentin degisen gençlik profili ile belirli aralıklarla yinelenen bir araştırmaya tabi tutulması gerekli dinamik bir müzik kültürü akla gelmelidir. 


Rock müzik, metal, punk, grunge gibi ilintili alt türleri ile başta olmak üzere, bir yandan dünya çapında şiddete eğilim, intihara yönelim, ayrımcı ve çatışmacı fikirlerin ve kaba sözlerin tetikleyicisi olup olmadığı yönünde müzik psikolo isi alanında çalışmalara esin kaynağı olurken, müzik temelli gençlik kültürleri ile çapraz-kesit toplumsal tabakaları kapsadığı için müzik sosyoloiisi alanında, özellikle geçtiğimiz yazyilin son otuz yılında anahtar kavramlardan biri olan altkültür araştırmalarının önemli çalışma nesnesi olmuştur. Müzik altkültürleri, kurulu düzenin eşitsizliklerine, baskıcı yönleri- ne, ebeveyn kültürüne karşı çıkan söylem ve tavır belirgin ortak nokta olmak üzere, yapıcı, pasif, yıkıcı, aykırı, marjinal, sapkın, vb. derecelendirmelerle karakterize edilebilecek bir dizi yan kültürel ürünler ile desteklenir (Bkz. Hebdige, 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1979; Jenks, 2005). Ote yandan, icerik ve anlam olarak kültür içinde kültür olarak bağımlı, dolayısıyla aşağı bir konumlanış çağrıştırması sebebiyle yerini daha güncel analitik analiz araçları kavramlara bırakmaya başlamıştır. Bennet (1999), Maffesoli’nin tribus (tribe) kavramından hareketle, İngiltere"de Nevvcastle"daki etnografik çalışmadan yararlanarak kentteki dans müziği ve “club kültürü”nden yola çıkarak ortaya koyduğu neo-tribe kavramıyla, yüzyıl dönümü ve sonrasının, müzik altkültürlerinde olduğu gibi sabit bir kimliğe değil, aksine akışkan ve sürekli yeniden inşa edilen bir kimliğe işaret ettiğini ileri sürmüştür. 
Hesmondalgh (2005) ise, tüm bu kavramların bütünsel yaklaşımı tam olarak yansıtmayan taraflarını belirtmiş, analizlerde toplumsal mekan vurgusunun önemine dikkat çekmiştir. Gerçekten de, mikro-mekansallıklardan önce, temel olarak kent ve kırsal ayrımı müzik tercihlerini etkilemektedir. Nitekim ülkemizde, eşzamanlı olarak küresel müzik türlerinin canlı performanslarının yapıldığı, yurtdisinda müzisyen ve sanatçıların dinleyici ile etkileşime geçtiği mekanlar, büyük şehirler başta olmak üzere kentelerdedir. Toplumsal sınıf kavramının, sosyolojiye ihtiyaç duyulan endüstriyel, modern ve kentli toplum bağlamında hayat bulduğu düşünüldügünde, müzik tercihlerinin tabakalaşmasının incelemesinin de bu duzlemde ilerlediği anlaşılmaktadır Fakat, kentin, 


bizatihi göç hareketleri ve uyum sorunları başta olmak üzere, net bir sınıra sahip olmaksızın sürekli dönüşen bir zemin durumunda oluşu, bazı müzik türlerinin tabakalar dahil tüm toplumsal bileşenlerine de bir arada kalmışlık atfetmektedir. 


Göç, Yersiz-Yurtsuzlaşma ve Eşiksel Tabakalaşma 


Müzik ve toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişkiyi çözümlerken, sınıflararasılık, değişim ve belirsizliğe işaret eden kentin dokusu ve yapısını dönüştüren önemli olgulardan biri de göç hareketleridir. Göç hareketinin çeşidi, geriden birakilan ve vanlan yerin mekansal ve kültürel yakınlığı, göçmenin deneyimlediği kasti değişim ve değişmeyenleri ile, birleştirici, ayrıştıncı ve olası iyileştirici neticelerin toplamının incelemesi müzik kültürlerinin çözümlenmesi için gereklidir (Baily ve Collyer, 2006, s. 172). Ulkemizde uluslararası göç hareketleriyle karşılaştırıldığında, iç göçün tabakalararası müzik beğenilerinin oluşmasında daha geniş bir alana nüfuz ederek kitlesel anlamda etkin rol oynadığı, özellikle arabesk müzik kültürü ömeğinden anlaşılmaktadır. 


1950”li yılların sonundan itibaren Marshall Planı ve Truman Doktrini kapsamında tarımda makineleşmeye gidilmesiyle, kırsal alanda açıkta kalan iş gücü, dolayısıyla işsizlik sebebiyle, yeni iş imkanları arama ve para kazanma amacıyla, İstanbul başta olmak üzere köyden kente kitlesel iç göçün başlaması, upki göç hareketinin kendisi gibi, bir yerden bir yere gidişin sikintisi ve arada kalmışhginin müzikteki sınıfsal yansımasının ilk sinyallerinden biri olmuştur. Bu anlamda arabesk, Stokes’un (1992) belirttiği gibi, adının da ima ettiği üzere Arap müziği başta olmak üzere, Orta-Doğu müzikal motiflerinin etkisinde melez bir tür olup değerler sistemi (ethos) olarak yabancılaşma ve topluma olan bağı ve inancı yitirmenin (disenchantment) temel özelliklerini taşıyan popüler bir müzik türüdür. Ayrıca, erken-Cumhuriyet dönemi ideolojisinin, kültürün doğrudan, değiştirilmemiş öz Türkçe ile söylenen türkülerin ve halk kültürünün temsili olduğu yaklaşımının tam tersi şekilde, Araplaştırılmış ve muğlak biçimde Osmanlı sanat müziği makam sistemiyle ilişkilenmiş melez bir müzik türü olarak açığa çıkmıştır (Stokes, 1989, s. 29). 
Hatta, arabesk kültürüne karşı çıkanlarca, toplumsal kanser, bulaşıcı hastalık gibi ifadelerle anılmıştır (Stokes, 1989, s. 28). Yine de, 1970’lerden sonra büyük bir ivmeyle, demografik ve siyasal dönüşümlerin ortasında, kırsal alandan göçenlerin kentli topluma eklemlenme ve entegre olma süreci boyunca popülerliğe ulaşmıştır (Özgür, 2006). Önceki bölümde açıklanan “popüler müzik” türlerinden 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biri haAline geldiğinden dolayı arabesk, birden fazla toplumsal tabakanın dinlediği türlerden biri konumundadır. Buna ek olarak, özellikle bireyin ve devletin çözülmesi ile ilişkilendirilip toplumsal çürümenin metaforu olarak çeşitli temsil ve ifadeleriyle incelenmiştir (Stokes, 1989, Özbek, 1991). 


Müzik sosyolojisi alanında sıklıkla çalisilan ve incelikli yaklaşımların bulunduğu bu tür, büyük şehrin çeperlerinde gecekondu bölgelerinde, köy hayatından çıkıp kent hayatına uyum sağlayamamış bireylerin oluşturduğu, bir başka deyişle, ne köylü ne kentli olan, fakat kente dahil olma aşamasında eşiksellikte bulunan bir toplumsal tabakaya da işaret etmektedir. 
Esiksellik> (liminality), özellikle kültürel bileşenlerin çözümlenmesinde sembolik ve yorumsamacı antropolojinin başvurduğu bir kavram olarak, ülkemiz müzik kültürünün bir parçası olan arabeski tercih eden dinler kitlenin çözümlenmesinde de kullanılabilinir. Turner (1987, s. 
6-7), liminal persona olarak ifade ettiği, eşikselliği deneyimleyen aktörün, belirli bir nitelendirici ad ve bir dizi sembollerle tanımlandığını söylerken, eşikselliğin aktörü bir çeşit cemaat/topluluk olarak communitasa hazırladığını belirtmektedir. Buradan hareketle, köyden kente 


165 


göç etmiş, yani köylü olma durumundan ayrılmış, fakat arabesk müzik ile acılan ve uyum sorununu dile getirdiği, henüz kendini ait hissetmediği kentli olma durumuna geçmek üzere arada bulunan bireylerin eşikselliği, özellikle uzun yıllar gecekondu bölgeleri ile karakterize edilmiş bir kent çeperi cemaatini oluşturur niteliktedir. Bu sebeple, arabesk müzik üreten ve dinleyen kitlenin toplumsal tabakalaşmada bir communitas oluşturduğunu önermek mümkündür. Zira, bu arada kalmış olma durumu, önceki bölümde bahsi geçen müzik cemaatleri ve beğeni kamularından ayırt edici bir niteliğe sahip olup, toplumsal grubun müzik tercihini doğrudan belirleyen bir özellik taşımaktadır. 


Göç olgusunun müzik kültürü olarak açığa çıkmasına ve yine alt gelir düzeyinde kendi özel toplumsal tabakasını oluşturmasına bir diğer örnek de hip-hop müzik türü ve dinler kitlesidir. Ülkemizde ilk önce, 1990'lann ortasında Almanya’da yaşayan Türk göçmen gençler tarafından kurulan Cartel isimli Türkçe sözlü hip-hop müzik yapan grupla başlayarak yurtdisindan örnekler benimsenmiş, sonraları yerel gruplar kurulmaya başlanmıştır. Arabesk müzik kültürü ile mekansal ve duygu arkaplanı olarak or- 


3 Eşiksellik kavramı, antropolog Arnold van Gennepin (1960) geçiş rituellerinde, yer, toplumsal durum, yaş 
vb. niteliklerin değişiminde bireyin bir toplumsal statüden diğerine geçişini ifade etmektedir. Victor Turner ise, kavramdaki geçişin vuku bulduğu durum (state) bütünü yerine, statüye (status) daha fazla vurgu 


yapmaktadır. 
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tak noktalan olarak, yine uluslararası ya da iç göç hareketi ile hem sembolik hem mekansal halde kentin çeperlerindeki yaşamda aidiyet sorunu başta gelmektedir. Farklı olarak ise, şarkı sözleri ve tavir bağlamında bu müzik kültüründe hakim “isyan” duygusu derin bir ‘sorgulama” edimi ile beraber bulunmaktadır. 
Ayrıca, hem bir müzikal cemaat hem bir music scene olarak ülkemizdeki hip-hop müzik kültürünün dinler kitlesi belirgin olarak gençlerden oluşmaktadır. Solomon (2005) kavramı ulusötesi ve yerel olarak tanımlayıp gençlerin yeraltında olmayla kendi altkültürel kapitallerini oluşturduklarını vurgularken, Ceza, Nefret, Sagopa Kaimer gibi grup ve müzisyenlerle gerçekleştirdiği görüşmelerden hareketle, yeraltını bireyin gerçek duygularını gerekirse küfür kullanarak yansıtığı mekan olarak betimlemektedir. Ek olarak, müzisyenlerin bir Batı İstanbul soundu yaratarak ötekine ait olan müziğin nasıl bize ait hale geldiğini, dolayısıyla küreselin yerelleştirilirken nasıl anlam üretilmede kullanıldığını anlatmaktadır. 


Aynca, Appadurai"n (1996, s. 4) belirttigi üzere, ulusasin üretim ve para akışı, kitle iletişim araçlarının çeşitlenmesi, kitlesel göçler ve insanların yerlerinden çıkarılma hareketleri, geçtiğimiz yüzyıldan çok daha parçalı ve hızlı gerçekleştiğinden, bireylerin giderek bir yersiz-yurtsuzlaşma deneyimlemesi ile sonuçlanmaktadır. Deleuze ve Guattari”nin (2004/1972) yersiz-yurtsuzlaşma (deterritorialization) 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olarak ifade ettikleri kavram, türlü göç ve yer değiştirme hareketinin, belirli bir anakaraya ait olma duygusunu zayıflatması ve bireyin kendini bir mekana kök salmış olarak tanımlayamaması sebebiyle, kentsel mekanlarda köksüzleşme (uprootedness) ile doğan maddi ve maddi-olmayan parça ve izlerin aranmasını ifade etmekte, bu ise müziğin kimlik inşasında kullanılmasıyla açığa çıkmaktadır. Bu sebeple, eşiksel müzik kültürlerinin altında, yersiz-yurtsuzlaşma ile açıklanabilecek, Weberyen anlamda failin toplumu dönüştürücü gücünü anlık ve kesintili olarak zayıflatan bir özellik bulunduğu yorumunu yapmak mümkündür. 


Kültürlerarası Tercihler ve Tabakalararası Beğeni Grupları 


Bir yandan, ülkemizde giderek yaygınlık kazanan çokkültürlülük ve çoğulculuk söylemleri, diğer yandan önceki bölümlerde de bahsedilen küresel müzik piyasaları ve ana akım turlerin dünya çapındaki baskınlığının etkisinin daha çok hissedilmesi, müzik dahil pek çok kültür ürününün tercih edilmesinde etkin rol oynamaktadır. Öte yandan, müzikal tabakalaşma bağlamında tercih edilen türlerinin ülkemizde konumlandınlışı ile dünya çapındaki konumlandınlışı arasında farklılıklar bulunduğu göz önüne alınmalıdır. Bu hususta, Amerikada 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siyah vatandaşların çektiği acıların bir ifade biçimi halinde altkültür müziği olarak doğan blues ve jazz müziğinin, yüzyil ortasına doğru özellikle eğlence ve dans için elverişli alt türleri ile (svving, jazz gibi) popülerleşip yaygınlaşması -Adorno (1994) da ciddi müzik/popüler müzik ayrımında jazz müziği dönemin hafif müzikleri arasında değerlendirmiştir- akla gelen ilk örneklerden biridir. 
Belirli bazı alttürleri ile bu popülerleşme serüveni pop müzik “patlaması ile son bulduğunda ve altkültürel özelliğine geri dönüş yolunda türe sanatsal nitelikler nüfuz etmeye başladığında, jazz müziğin dinler kitlesi, yani bu müzik kültürünü tercih eden toplumsal tabaka da değişmeye başlamıştır. Artık, belirgin bir dönem, toplumsal yapı ve kültüre işaret eden jazz, deneysel alttürleri ve sayıları dünya çapında artan şık kulüpleri ile yazyiln özellikle son onyıllarında dünya çapında mutenalaşan bir tür olma yolunda ilerleyerek yüksek sınıf beğenisi haline gelmeye başlamıştır. Nitekim ülkemizde de, dikkat çekici olarak 2000'lerle beraber, çeşitli medya kanalları ve görsel basında yenilikçi ve orijinal reklamlar aracılığıyla tanıtılan, kar amacı gütmeyen kuruluş ya da ticari şirketlerin sponsorluklanyla desteklenen uluslararası jazz festivalleri ve bunların reklamlarına ek olarak, özellikle büyük şehirlerde artan sayıda jazz performanslan, altkültür olarak doğmuş bir türe yaklaşık yüz yıl sonra, doğduğu yerden çok uzak bir coğrafyada orta, 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üst-orta ve yukarısı tabakalardan dinler kitle bulmaktadır. 


Bu kültürlerarası geçişin en tektipleştirici örneğine elbette günümüz küresel müzik piyasasının da odağını oluşturan pop müzik kültüründe rastlanmaktadır. 
Hareket, dans ve eğlenceyi merkeze alan popüler müzik tarihinde, jazz müziğin yerini, belirgin olarak sırasıyla rock”n”roll ve pop müziğe bıraktığı görülmektedir. Bu süreç, başlangıcında, müziğin küreselleşmesinin tohumlarını atmakla kalmamış, önceki bölümlerde özellikle Frankfurt Okulu eleştirel düşüncesinde değinildiği üzere, kolay anlaşılan, akılda kolayca kalan, ve bir benzerini yeniden arzu ettirmek üzere çabuk tüketilmeye elverişli müzik türlerini ve alttürlerini dünya çapında yaygınlaştırmaya başladı- 
£1 döneme de asıl şeklini vermiştir. Geçtiğimiz yuzyilin bu müziği popülerleştirme hareketi, kapitalizmin işleyiş mantığı ile doğrudan örtüşmekte, iş dışında kalan kisith serbest zamanda, kişinin rahatça erişimine açık olma ve kolay yoldan rahatlama imkanı sunmaktadır. Bir başka ifadeyle, çeşitli kitle iletişim araçları sayesinde hemen her yere ulaşmış, dinleyiciyi yakalayan, -Lull”n (1992) “çengel” olarak ifade ettiği- akılda takılı kalan kolay ve basit formlarla, dünyanın dört bir yanında beyaz ya da mavi yakalı çalışanların kisith boş zamanlarına girmeyi başarmıştır. Bu sebeple artık “Top 20” ve benzer şekilde isimlendirilen listelerde yer alan “en iyi popüler şarkılar”, zengin 


| 168 


tarihselliklerden beslenmis bambaşka müzik kültürlerine sahip değişik ülkelerde, endüstriyel toplumun çalışanlarının -ki bu eşzamanlı olarak üst, orta ve alt tabakaları kapsayabilmektedir-, kulaklarına en aşina müzik ve şarkılar haline gelmiştir. Yani artık, örneğin Japonya, Türkiye veya Hindistana bakıldığında, üst, orta ve alt tabakalarca paylaşılan, begenilen veya eleştirilen ama nihayetinde tanınan yegane muzik türü pop olmuştur. Pop müziğin, kapitalist sistemle paralelliğinde aynca, geç-kapitalizm ve post-Fordizmin esneklik ve (görünürde) yenilikçilik temel prensipleri ile de örtüşerek, özellikle soul ve hip-hop ile melezleşen ya da senfonik müziğin enstrümanlarını “ödünç alan” örnekleriyle, her zamankinden daha geniş yığınlara ve birden çok toplumsal tabakaya hitap etme gücüne sahip olduğu görülmektedir. 


Kültürlerarası ve tabakalararasılığa bir başka örnek ise, önceki bölümde küreselleşme kapsamında deginildiği üzere, etnomuzikoloji alanının oldukça problematik kavramı dünya muzigi/etnik müzik türünde karşımıza cikmaktadir. Batı-dışı müziklerin ve etnik azınlıkların müziği olarak (Feld, 2000, s. 146), yerel müzisyenlerce bestelenip icra edilen (Nidel, 2005, s. 2) dünya müziği örnekleri, çok çeşitli ‘ana akım dışı” müzik türlerinin plak şirketlerince ‘paketlenerek’ kitlelerin beğenisine sunulmaktadır. Bu da, sahip olunan kültürel kapital ile ötekini anlamaya yönelik müzik tercihi yapan toplumsal 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tabaka ile ‘piyasadaki alternatifler den biri olarak tesadüfen dinleyen tabakalar arasındaki ayrımı da belirsizleşmiştir. 


Ulkemizde önceki bölümlerde açıklanan müzikal cemaatler ve beğeni kamulan yada göç hareketi temelli eşiksel müzik kültürlerinin ana dinler kitlesini oluşturan toplumsal tabakaların net çizgilerle ayrılmaktan uzaklaştığı ifade edilmişti. 
Nitekim günümüzde de, dünyadaki eğilimlere paralel şekilde, zevk ve beğenilerin sinifsal bağlamda yüksek/ince (highbrow) ve sıradan/düşük (lowbrow) olmak üzere, çift kutuplu olarak ayrıştırılmadığı bir dönemde bulunulmaktadır. Shepherd”ın (2003) besteleme karmaşıklığı üzerinden dinler kitle çözümlemesine ışık tutan, Chester”n (1970) içlemsel (intensional) ve yayılgan (extentional) müzik türlerinin ayrımını da göz önüne alarak yaptığı, yüksek/incelikli müzik beğenisinin toplumsal hiyerarşide, gücü elinde bulunduran sinifin kendi prestijini koruma ve yeniden üretebilme adına etiketlediği sıradan/düşük beğeni ve kültürel tercihler değerlendirmesi, bu ikiliğin en açıklayıcı yorumlarındandır. 


Son olarak, dünya çapında müzik sosyolojisi alanındaki güncel çalışmalar da, özellikle yüksek/incelikli kültürel tercihlere sahip üst ve bir ölçüde üst-orta siniflann artık bu ayrımı kaldıracak çoğulculukta beğenilere yöneldiğini ortaya koymaktadır. Eğitimli ve üst Sosyo-Ekonomik Stata (SES) grubunun tercih 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ettiği sanat müzikleri (senfonik müzik, avant-garde müzik, deneysel )azz, vb.) 
ile daha az eğitimli ve alt SES grubunun tercih ettiği popüler müzikler geniş başlığı altında değerlendirilen türler ile, ana akım ve global müzik türleri ile yerel halk müzikleri, yerini, tüm bu türlerin birbiri- nin içine geçtiği çoklu müzik tercihlerine bırakmaya başladığı dikkat çekmektedir. 
Bu konuyla ilgili, alanın en güncel teorilerinden omnivorousness yaklaşımı ile Peterson"a (1992) göre, bir önceki yüzyıl boyunca baskın olmuş ‘elit kültür-kitle kültürü” ayrımı öncelikle ‘omnivore-univore’ derecelendirmesi ile yer değiştirmeye başlamıştır. Kavram, çevirisi olan hepçil sözcüğünün de ima ettiği gibi, ister sanat müziği ister popüler müzik olsun, birden fazla müzik türünü tercih etmeyi ve dinlemeyi ifade etmektedir. Ülkemizde henüz dengi bir araştırmanın bulunmadığı bu yaklaşımı ile, Peterson (1992, s. 255) gelir, eğitim düzeyi, mesleklere göre belirlenen müzik ve tabakalaşma matrisinde ‘elit’ grubun omnivore üyelerinin zevk kodlannda, klasik muzik begenisinin yanında çok geniş diğer popüler müzik türlerinin de yer aldığını, bununla beraber, piramidin altında yer alan tabakalann ise daha “kısıtlr şekilde belirli bir müzik türünü (öm: counuy, blues, rap, dini müzik, vb.) tercih ettiklerini ortaya koymuştur. Peterson bu araştırmasıyla, bahsedilen değişimin Amerikan toplumunu daha eşitlikçi kihp kilmadığını sorgularken, aynı zamanda müziğin elit için bir 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toplumsal statu göstergesi olmaktan çıkıp çıkmadığını degerlendirmektedir. Belirgin yorumlanndan biri, bu herseyi-dinleyen sınıfın ortaya çıkışı ile, yüksek/incelikli (highbrow) müzik beğenileri sınıflandırması ve “kendini beğenmişten “kabaya doğru giden (snob-to-slob) toplumsal tabakalaşma denkliğinin sona ermiş olduğudur. Ülkemizde epeyce yaygın olan, ‘kulagima ne hoş gelirse onu dinlerim” söylemi ile ‘belirli bir müzik tard tercihi ile kendini sınırlamak istememe’ tavrının birleşiminden ortaya çıkan ve toplumsal tabakalar arası eşzamanlı birden fazla begeni grubu olusturan bu eğilim göz önüne alındığında, müzik sosyolojisinin bu güncel kuramsal yaklaşımın izdüşümünün saha çalışmaları ile ortaya çıkarılmasının önceye alınan bir hedef olmasında fayda bulunmaktadır. Böylelikle, örneğin, çogunlukla saskinhk uyandiran ve elestirilen üst SES grubu tabakalann, arabesk müziğe olan ilgi ve beğenisine, bu yeni kuramsal yaklaşımla bilimsel bir açıklama getirmek mümkün olabilir. 


Ülkemizde Yeni İletişim Teknolojileri ile 
Dönüşen Müzik Tercihleri 
Farklı toplumsal tabakaların ve bu taba- 


kalar içindeki beğeni gruplarının müzik zevkleri büyük ölçüde ve kaçınılmaz 


olarak, kite iletişim araclan ve internet basta olmak üzere yeni iletişim teknolojileri ile şekillenmektedir. Müzik sosyolojisi alanının teorik çerçevesini belirleyen isimlerden Silbermann'da (1963, s. 149) dahi, toplumsal olanla koşullanan beğenilerin “tüketici ye yönelen, o dönemin yaygın iletişim araçları radyo ve gramofon plak endüstrisi tarafından şekillendiği görüşü hakimdir. Bu kitle iletişim araçları güdümlü zevk ve beğeniler, istatistiksel ölçümlerle kısmen ortaya konabilmektedir. Özellikle 2000"li yılların başlamasıyla beraber, ülkemizde de, albüm satın alma, hatta konsere gitme gibi müzikal pratikler, tercih edilen müzik türünü ve ona dair pratikleri internet üzerinden takip etmeye yerini bırakmaya başlamıştır. İnternet üzerinden müzik dinleme-izleme pratiğinin yaygınlaşması artık her zamankinden daha fazla müzik türüne erişebilme, dinleyebilme, dolayısıyla anlık tercihlerde bulunabilmeyi beraberinde getirmiştir. 
TÜİK 2014 Hanehalki Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması raporuna göre, 2013te 9648.9 olan internet kullanan bireylerin oranı 2014 yılında 9653.8 
olmuştur (TÜİK, 2014). İnterneti 2014 
yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı 9644.9 olduğu göz önüne alındığında, müziğin de doğrudan ya da dolaylı olarak dahil olduğu kültürel pratiklerin bir kısmının, giderek daha çok bireysel 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Esitsizlik 


yani yalnız bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanması, müzikal zevk ve beğeninin kolektif temsilinin giderek azalmasına sebep olmuştur. 


Ulke genelinde, son onyillann sınırsızca büyüyen etki alanına sahip internet dışında, müzik endüstrisinin yönlendirici etkisindeki kitle iletişim araçlarından biri olan radyo üzerinden müzik tercihlerine isik tutan güncel bir araştırma 
2014 RTÜK Radyo Dinleme Eğilimleri 
Araştırması"dır. Araştırmada, görüşmecilerin müziği televizyondan çok radyodan dinlediklerini %70.1 gibi belirgin bir oranda ifade etmesi (RTÜK, 2014, s. 16), özellikle müzik televizyon kanallarının önemini yitirdiği yönündeki görüşleri doğrular gözükmektedir. İlaveten, EBU (European Broadcasting Union) araştırmasıyla karşılaştırıldığında, Türkiye”nin AB ülkeleri arasında radyo dinleme süresi bakımından 3. sırada yer aldığının belirtilmesi (RTÜK, 2014, s. 49) çalışmayı müzik tercihleri hususunda genel bir profil çizmeye yardımcı bir veri kilmaktadir. 


Bu araştırmanın raporuna göre, en çok dinlenen müzik türleri sırasıyla, Türk Halk Müziği (%43.5), Türk Pop Müzi-Bi (%42.2), Türk Sanat Müziği (%32.7), Arabesk Müzik (%24.3), Özgün Müzik (%21.7), Dini Müzik ve İlahi (9621.4) 
ile Türkçe Rock Müzik (9616.2) olarak saptanmıştır (RTÜK, 2014, s. 15). Aynı çalışma kapsamında 2007-2009-2014 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Tablo 1. Müzik Türlerini Dinleme Sıklığı (96) 


Arabesk Dini Özgün Tavera Türk Türk Türk Türkçe Yabancı Müzik Müzik Müzik /Fantezi Halk Pop Sanat ock Müzik ve İlahi müzik Müziği Müziği Müziği Müzik 
2014 40.7 35.6 35.3 14.1 61.1 58.5 49.7 26.0 15.3 
2009 44.8 35.8 35.0 14.5 61.6 50.9 49.7 17.8 7.3 
44.1 349 41.2 18.4 61.8 54.5 47.8 22.0 6.9 


2007 


Kaynak: RTÜK, 2014 


yıllarında gerçekleştirilmiş olan radyo dinleme eğilimleri araştırmalarının karşılaştırılması sonucunda, Türk Pop Müziği, Türkçe Rock Müzik ve Yabancı Müzik türlerinin dinlenme sıklığında aruş görülmüşken, Arabesk Müzik, Özgün Müzik ve Taverna/Fantezi Müzik türlerinin dinlenme sıklığında azalış tespit edildiği raporda yer almıştır (RTÜK, 2014, s. 
135). 


Araştırma örneklemine baktığımızda (RTÜK, 2014, s. 19-27), çalışmanın Türkiye genelinde 26 ilde 2545 görüşmeciyle gerçekleştirildiği görülmektedir. 
Temsiliyet açısından ve müzik zevk ve beğenileri odaklı kapsamlı ulusal araşurma bulunmadığından, bu sonuçlardan yararlanılarak yorumlar yapmak mümkündür. Tabakalaşmanın temel bileşenlerinden gelir düzeyinin araştırmadaki dağılımına bakıldığında, katılımcıların aylık gelir düzeylerinin 9645 civarının 1.001-2.000 TL arası, 9620.1"inin ise 1.000 TL ve altı olduğu belirtilmiştir. 
5.000 TL ve üzeri gelire sahip olduğu- 


nu ifade edenler ise 964 civarındadır (RTÜK, 2014, s. 11). Bir diğer önemli bileşen olan eğitim düzeyine bakıldığında ise (RTÜK, 2014, s. 25), görüşmecilerin 9630.4”ünün düşük (ilkokul mezunu ve altı), 9654.2sinin orta düzey eğitimlilerden (ortaokul/ilköğretim ve lise mezunu), 9615.4”ünün ise yüksek düzey eğitimlilerden oluştuğu (üniversite ve üzeri mezun) görülmektedir. Buna göre, araştırma örnekleminin yansından fazlasının toplumsal tabakalaşmada alt ve alt-orta sınıfa denk gelen beğeni kamulannı oluşturduğu görülmektedir. 
Bu durumda, ilk aşamada ülke genelinde kültürel kapital bağlamında yüksek/ incelikli (highbrow) degil, sıradan/düşük (lowbrow) beğeni kamulannin yaygın olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Oncelikle, yüksek beğeni kamularının müzik tercihleri arasında yer alan klasik batı müziği/senfonik müzik ve jazz müziğin ancak %15.3 ile temsil edilen ve içinde Türkçe sözlü olamayan rock, metal, hip-hop, etnik müzik, pop gibi pek çok 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türün de bulunduğu bir kategoride yer alması, bu müzik türlerine ilginin azlığını ortaya çıkarmaktadır. 


Araştırma örnekleminin gelir ve eğitim düzeyi oranlarına bakıldığında, bulguların yüksek kültür-kitle kültürü ayrımına dayanan söylemi yeniden üretir nitelikte olduğu görünmehktedir. Ancak, müzik altkültürlerinin artık birer music scene oluşturduğu, farklı tabakalardan birey ve grupların etkileşimi ile açığa çıkan sosyallikler" bütünü olarak bağlamsal olarak degisik temsiller taşıdığı göz önüne alındığında, bu verilerin yorumlanışında bir ölçüde değişiklik olacağı düşünülebilir. Söz gelimi, %32.7 gibi belirgin bir oranla Türk Sanat Müziği tercih edenlerin, bir önceki bölümde ele alınan “herşeyi-dinleyen sınıf tezi”ne göre (omnivorousness) (Peterson, 1992), üst-orta ve üst tabakalardan, bir başka deyişle yüksek/incelikli (highbrow) beğeni kamularından görüşmecilerin tercihi de olabileceği göz önüne alınmalıdır. 


Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, müziğin toplumsallığının değerlendirilmesinin yanı sıra, bizatihi müzigin yapısal dönüşümlerinin de dikkate 
alınması gerekliliğidir. Söz gelimi, 2009 
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yılında 9644.8 olan radyodan arabesk dinleme oranının 2014 yılında 9640.7e gerilemesi, elbette ilk olarak bu müzik türüne olan ilginin azalmasını akla getirmektedir (RTÜK, 2014, s. 135). Öte yandan, 2009 yılında 9617.8 olan Türkçe rock müzik tercihinin 2014 yılında %26'ya yükselmesi, yalnızca, ana akım pop müzik dışında çoğunlukla karşıt-kültürü temsil eden Türkçe sözlü rock müziğe ilginin artışını göstermekle kalmamaktadır. Zira, son dönem çeşitli Türkçe Rock müziği gruplarının ve parçalarının gerek sözleri gerek müzikal altyapısı (sound) açısından ‘arabesklestigi’ yönündeki eleştiriler göz önüne alındığında, olası bir örtük arabesk kültürü ikamesinin oluştuğu düşünülebilir. 
Yeni iletişim teknolojileri ile müzik dünyasını en sık ve yakından takip ettigi düşünülen genç dinler kitleye ilişkin, TÜİK in İstatistiklerle Gençlik 2011 Bülteni”nde yer alan, 15-24 yaş arasındaki gençlerin profilinin çıkarıldığı verilere göre, toplam nüfusun içinde %16.8 
oranda (12 milyon 542 bin kişi) bulunan gençlerin müzik dinleme pratiklerine ilişkin oranlar ise şu şekildedir: Bir ayda 
radyo dinlemeye ayırdığı süre 1 saat 50 
dakika, müzik dinlemeye ayırdığı ortala- 


3 Burada ifade edilen toplumsallıklar kavramı, her hangi bir müzik performansı veya aktivitesiyle ilişkilendirilen, besteleme. icra, dinleme. organizasyonu sağlamadaki her bir aşamaya katılan bireylerin oluşturduğu düzeneğe her hangi bir seviye ve kapasıteden kauılma anlamında Christopher Small'un aynı adlı kitabında (Musicking: The Meanings of Performing and Listening, 1998) yepyeni bir kelime olarak ortaya koyduğu musicking bağlamıyla ilintili olarak düşünülmelidir. Ayrıca, toplumsallıklar ifadesi Howard Becker'in (1982) müziği “kolektif bir eylem” olarak değerlendirdiği Art Worlds eserindeki, en küçük çaplı müzik aktivitesinin bile tahmin edileineyccek sayıda insanın etkileşiminde açığa çıktığı düşüncesini içermektedir. 
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ma süre 2 saat 53 dakika, müzik ve sahne sanatları izlemeye ayırdığı ortalama süre 
1 saat 3 dakika ve müzik dinleme, şarkı 
indirme, klip izleme gibi faaliyetlerin de yer aldığı internet kullanımına ayırdıklan süre ise ortalama 5 saat 11 dakikadır (TÜİK, 2011). Günümüzde bu oranların katlanan hızla arttığı düşünülmelktedir. 
Nitekim, TÜİK Istatistiklerle Gençlik 
2014 Araştırması"na bakıldığında, müziğe 
ilişkin faaliyetlerde internetin etkisinin belirgin biçimde arttığı dikkat çekmiştir. Buna göre, internet üzerinden radyo dinleme gençlerde (16-29 yaş aralığı) ve yetişkinlerde (30 yaş ve üstü) sırasıyla %23.7 ve %23.1 olurken, aynı yaş aralikları için internet üzerinden müzik indirme ve oynatma sırasıyla 9632 ve 9626.6 
olarak saptanmıştır. Buna ek olarak, kendi hazırladığı müzik içeriğini bir vveb sitesinde paylaşma sırasıyla 9625.9 ve %21.9 
olmuştur (TÜİK, 2014, s. 93). Toplumsal olaylara ve olgulara ilgi düzeyleri ile ilgili istatistiklere bakıldığında ise, gençlerin müziğe 9667.3 oranında ilgi duydukları saptanmıştır. Aynı listede %73.5 oran ile dini konular birinci sırada yer alırken, %5.6 ile sendika ve dernek faaliyetleri sonuncu sırada yer almıştır. Siyaset 9617.5, 
çevre ve doğa sorunlarına ilgi ise 9653 
olarak saptanmıştır (“TÜİK İstatistiklerle Gençlik Araştırması”, 2014, s. 131). 


Müzik tercihlerini toplumsal düzlemde değerlendirmede, özellikle ülke genelinde müzik tercihleri odaklı çalışmaların noksanlığı göz önüne alındığında, ampi- 


rik veri sağlamada psikolo ii alanındaki çalışmalardan da yararlanılabilinir. Tekman ve arkadaşlarının (2012) Uludağ Universitesi”nde 246 öğrenci ile on altı farklı müzik türü üzerinden müziğin on farklı işlevini dahil ettikleri soru kağıtlarının sonuclannin analizi ile elde ettikleri bulgular, ülkemizde gençlerin müzik tercihlerine ilişkin bir çalışmaya örnek teşkil etmektedir. Çalışmasının en temel bulgulan arasında, kendini eğlendirme, dans ve hareketin daha güncel ve çağdaş müzik türlerin tercih edilmesinde etkin olduğu, sofistike türlerin seçiminde, açık fikirlilik-değişime açık olma değerleri ön plana çıktığı, ‘yumusak’ (mellow) tarzların tercihinin ise kültüre kimliğini ifade etme işlevi ile şekillendiği gelmektedir. Bir başka çalışmada da (Tekman ve Hortaçsu, 2002) özellikle dans ile yakından ilişkilendirilen yabancı pop müziğin, enerjik ve ritmik olması sebebi ile üniversite öğrencileri arasında öne çıktığı saptanmıştır. Türk pop müziği ise “kendi ülkesinden” bir müzik türü olarak degerlendirilmekte ve diğer bazı geleneksel tarzlarla popüler müzik sahnesi kapsamında yer almaktadır. 


Degerlendirme ve Sonuç 


Toplumbilimsel bir olgu olarak müzik, farklı türleri, bestelenme ve icra aşamalarındaki tüm yapısal öğelerine ek olarak, temsili, dağıtımı ve alımlanmasına 


M 


ait tüm toplumsal süreçleriyle modern toplumlann sınifli yapısında simgesel bir öneme sahiptir. Bir başka ifadeyle, müziğin toplumsal kullanımları ve işlevlerinin incelemesi, o toplumda kimlerin hangi müziği neden tercih ettiği sorgulamasi üzerinden, ekonomik sermaye temelli toplumsal tabakalaşma olgusuna kültür boyutunu eklemektedir. 


Bu makalede bu çerçevede ele alınan konu ile, Türkiyede toplumsal tabakalaşma ve müzik arasındaki ilişki incelenmiş, esasen toplumun sahip olduğu kültürün bir öğesi olarak müziğin, toplumsal tarih ve toplumsal değişim ve dönüşümlerin bir izdüşümü olduğu ifade edilmiştir. 
Türkiye"de özellikle modernleşme süreci ile imlenen müziğin yapısal dönüşümü ve batılılaşma eğiliminin, Cumhuriyetin erken yıllarından itibaren müzik türleri ve ilişkili pratikleri düzenleyerek, yeniden yapılanan toplumsal sınifların görüş, tutum ve tavırlarına denk gelecek şekilde yapılanışı genel bir tarihsel degerlendirme çerçevesinde sunulmuştur. Modernleşme sürecinin kültür alanındaki uzun dönem yansimalan, toplumumuzda diğer ülkelerden farklı olarak, günümüze değin süregelen “eski-yeni, Doğu-Batı, geleneksel-modern” gibi ikiliklerin müzik sanatı dahil tüm kültür ürünlerinin üretim, temsil ve alımlanmalarına yansıdığı bir ortam oluşmasına sebep olmuştur. 


Ulkemizde, TÜİK ve RTÜK verileri ile desteklenerek ortaya konulduğu üzere, 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senfonik ve klasik müzik başta olmak üzere alımlama ve beğeni için belirli bir kültürel kapital gerektiren sofistike türler, üst SES grubu toplumsal tabakalara denk gelmekte ve sayıca az küçül bir begeni kamusuna işaret etmektedir. Benzer şekilde, gençlerin hareket ve dansın ön plana çıktığı popüler müzik türlerine ilgi duymalarının yanı sıra, değişen tutum, düşünce yapısı ve beklentilere göre, farkh müzik türlerini de tercih edebildikleri belirtilmiştir. Ülkemizde altkültür müziklerinin denk geldiği tabakalara bakıldığında, müzik sosyolojisi alanında da en çok çalışılmış konuların başında gelen arabesk müziğin iç göç ile olan temel ilişkisi üzerinden bir eşiksel tabakalaşma modeli önerilmiştir. 


Diğer yandan, her şeyi-dinleyen sınıf tezi (omnivorousness) gibi müzik sosyolojisi alanındaki yeni yaklaşımlar sunularak, bir toplumda tabakalar ve müzik tercihleri arasındaki ilişkinin giderek flulaştığı, eşzamanlı olarak geçtiğimiz yuzyilin yüksek kültür-popüler kültür ayrımının giderek ortadan kalktığı ifade edilmiştir. Buna göre, alt-SES grubunun tercihi olagelen türkü başta olmak üzere geleneksel müzik türler ile, üst-SES grubunun tercihi senfonik müzik ve jazz gibi sofistike olarak betimlenen türlere olan ilgi arkasındaki motivasyonlar, konunun sayısal verilerin yanı sıra derinlemesine analizlere tabi tutulması gerekliliğini hatırlatmıştır. 
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Ayrıca, ülkemizdeki müzikal cemaatler ve beğeni kamulan degerlendirilip, modernleşme sürecinin uzun vadeli sonuçlarına ek olarak, özellikle geçtiğimiz yuzyilin ikinci yarısından sonra kitle iletişim teknolojilerinin gelişerek yayginlik kazanması, ardından küreselleşme sürecinin ülkemize yansıması ile aruk küresel müzik endüstrisi ve popüler müziklerin heryerdeliği sayesinde, nasıl tüm toplumsal tabakalara nüfuz etmiş olduğu ve baskın hale geldiği açıklanmıştır. 


Müzik alanındaki tabakalaşma örüntüleri incelendiğinde, ancak “post” önekiyle tanımlanmaya çalışılan içinde bulundugumuz çağda, toplumsal tabakalar ve müzik türleri arasında kesin ve net bir 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paralellik bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle, bir yandan post-endüstriyel toplumun üretim, temsil ve tüketim ilişkilerinin ulus ötesine taşınmış parçalı yapısı, diğer yandan postmodern yaklaşım ile ele alınan, müzik tercihlerinin de içinde bulunduğu, sanat ve diğer kültür ürünleri arasındaki yapısal ve temsili açıdan geçirgen ve göreceli yapı, bir toplumda hangi tabakanın hangi müzik türlerini tercih edip müzikal pratikleri ne şekillerde tecrübe ettiklerine dair keskin sınırlarla çizilmiş bir tablo sunamamaktadır. Bu bakımdan kesintisiz olarak tecrübe ettiğimiz toplumsal dönüşüm, melez türlerin ve melez tabakaların ortaya çıkmasıyla yeni bir müzik ve toplum algısını gündemde tutmaktadır. 
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Türkiye"nin Sosyal Dokusunda Değişen ve Değişmeyen Unsurlar: Eşraf Aileleri ve Eğitim” 


Şimdi mesela 1920'lerde mesela Alevliler in, Alevli Ailesi”"nin Turkiye'deki belli başli ilk tekstil fabrikasını kurduğu. yani o zamanda Alevliler var. Size burada zengünden çok ayn zamanda kulturli aileleri birlikte söylemeye çalışayım. Eskilerden Barlaslar var, bunlar bu gazcteci Mehmet Barlasın ailesi, Alevliler var, Ataylar var. 
Erkiliç var, Göğüşler var, Dailer var, Kutlarlar var. Bunların hepsi 1960 öncesinin Antepteki belli aileleridir. Bunlar hem külturlü hem zengindir. Doktordu, avukatn, belediye başkanıdır. Antep in vöneticisidir. aristokratıdır. Bu ailelerden çıkmışlıır bu ailelerin tüm yöneticileri, idarecileri. Okumuş kültürlü aileleri, idareci ailcleri bunlardır (Gaziantep, 2006)! 


Bu yazının odağını, eşraf ailelerinin, kendi sınıf konumlan açısından eğitime nasıl bakuklan ve bu konumlanni güçlendirmek için eğitimi nasıl kullandıkları sorulan oluşturmaktadır. Yazıda, esraf ailelerinde, eğitim ve sınıf ilişkilerinin hangi temel özellikleri taşıdığının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada elde edilen eğitimli elitin önemli bir kisminin eşraf ailelerinden çıktığı bulgusu, Türkiyede eğitim ile sınıf ilişkileri çerçevesine yerleştirerek tartışılıyor. Bu aileler, kendilerini, başka toplumsal gruplardan, 


Bu metin once Türk Sosyal Bilimler Derneği”nın 12 Ulusal Sosyal Bilimler Kongres”nde sunulmus (Ozsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2011) ardından geliştirilerek Eğitim Bilim Toplum Dergisrnde (Ozsan, 2015. 5 96- 
133) yayımlanmıştır Yazıda, TUBITAK tarafından maddi olarak desteklenen Turkiye’de Taşra Burjuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolu ve Taşra Kentlerinde Orta Siniflar başlıklı proyenin (Proye No 105K174) verileri kullanılmıştır (Bk. Durakbaşa. Karadağ ve Özsan, 2008) Araştırma asistanı olarak bu proyede emeği bulunan Didem Coşkun a, ayrıca bu yazıyı okuyup fikirlerint benimle paylaştıkları içın de Avşe Durakbasa ve Meltem Karadag’a çok teşekkür ediyorum 


1 Esraf aileleri mensuplarıyla yapılmış görüşmelerden alinu yapılırken görüşmenin gerceklestirildigt il ve tarih 
verilecektir 


İ mn 


özellikle “yeni zenginlerden” mensuplarının sahip olduğu eğitim yoluyla farklılaştırmaktadırlar. Dolayısıyla eğitim pek çok yönden bu aileler için kurucu ve sürekliliği sağlayıcı bir unsur olarak gözükmektedir. Bu nedenle eğitimi üyesi olduklan geniş ailenin bir projesi olarak düşünmektedirler. Yazıda, Turkiye’nin hem merkezindeki hem de taşrasındaki ekonomik, siyasal ve bürokratik elitlerin sınıf kökenleri incelendiğinde, esraf aileleri mensuplarının göz ardı edilemeyecek bir kesimi oluşturduğu savı ileri sürülmektedir. Türkiye"de büyük kentlerin merkezi elitinin bir kısmı taşra kentlerindeki eşraf ailelerinden gelmektedir. Eşraf ailelerinden fertler, kültürel sermayenin eğitime dayalı kurumsallaşmış biçimini belli konumlarda yer alışlarıyla somut olarak gösterirler. Esraf aileleri, “iyi” eğitimli ve kariyer sahibi fertlerini özellikle öne çıkarmaktadırlar. Yazıda ileri sürülen ikinci sav, eğitimle sağlanan kültürel sermaye ve eğitime dayanan sosyal itibann, en temelde Türkiye"de yönetici sınıfların sosyal konumlarını meşrulaştırmalarına hizmet ettiğidir. Buradan hareketle, bu yazıda Türkiyede egitim ile sınıf ilişkileri konusunda bir perspektif değişiminin yolları aranmaktadır. 

Bu yazı, 2006-2008 tarihleri arasında 


beş ayn kentte Ayşe Durakbaşa"nın yürütücülüğünde (Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Aydın) gerçekleştirilen “Türkiye"de Taşra Buryuvazisinin Oluşum Sürecinde Yerel Eşrafın Rolü ve Taşra Kentlerinde Orta Sınıflar” başlık-İr araştırma profesinin verilerine dayanmaktadır (Durakbaşa, Karadağ ve Özsan, 2008). Araştırma profesinde en temelde amaçlanılan, Türkiyede taşra kentlerinin sınıf yapısındaki toplumsal değişmeyi, tarihsel bir kategori olan “esraf”in geçirdigi dönüşümler çerçevesinde ele almaktır (Durakbaşa, 2010, s. 7). Bu araştırmada, “eşraflığın”, bir statü gurubu ve sosyal sınif olarak çeşitli ilişki biçimlerine dayandığı, kendi sınıf çıkarlarını kollamayı ve takibi içeren toplumsal ve kültürel kodlar da içinde olmak üzere çeşitli sosyal ilişkiler üzerine kurulu olduğu bulgusu elde edilmiştir (Özsan, 2010, s. 63). 


Araştırmada, esraf ailelerinin erkek ve kadın fertlerinin yanı sıra bu kentlerin sanayi ve ticaret odalan temsilcileriyle ayrıntılı görüşmeler yapılmıştır.” Araştırma çerçevesinde görüşülen diğer bir grubu bu kentlerdeki vakıf ve sivil toplum kuruluşlarında belli konumlarda bulunan kişiler oluşturmaktadır. Eşraf ailelerinin mensuplarına benzer bir biçimde bu kişiler, bulundukları yerlerde, arazi dağılımındaki anlaşmazlıkları (üniversitelerin bulunduklan arsalar konusunda olduğu gibi) kentin kimliği ve temsili konusundaki mücadeleleri ve kente ilişkin başka 


2 Bu araştırma projesinin gerçekleştirildiği kentlerin seçimi. araştırma süreci ve verileri hakkında avyrınılı bir 


değerlendirme ıçın bkz. Durakbasa, 2010 


Tirkiye'nin Sosyal Dokusunda Degisen ve Değişmeyen Unsurlar: Esraf Aileleri ve Eğitim 181 | 


da pek çok kamusal tartışmayı yakından takip etmekteydiler. Bu kentlerdeki yerel tarihçiler gibi bu kişiler de kentin eski varlıklı ya da ileri gelen aileleri ve bunlardaki değişme konusunda önemli gözlem ve bilgilere sahiptiler. 


Denizli”de olduğu gibi bazı kentlerde görüşülen kadın sayısı az olmasa da araşurmanin bütününde erkeklerle karşılaşurildiginda daha az sayıda kadına ulaşabilmemiz, çeşitli sebeplerin yanı sıra Durakbaşa”nın (2010) belirttiği üzere bu kentlerde eşraf ailelerinin ana bir unsuru olduğu burjuvazinin bir sınıf olarak oluşumunun, dolayısıyla bunun birlikte getirdiği kendini ayırma, sosyal yalıtım ve gizlilik gibi sınıf kodlarının işaretleri ve sonucu olarak görülebilir. Özellikle kentlerde, görece olarak daha yeni olan firma sahibi isadamlan, ailelerinden kadınlarla görüşme taleplerimizi olumlu karşılamamışlardır. 


Niteliksel bir çalışma biçiminde gerçekleştirilen bu araştırma, yöntem açısından bütünlüklü bir bakış açısını geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu nedenle de araştırmada, sözlü tarih yöntemi ve görüşme teknikleriyle birlikte etnografik gözlem, perspektif ve etnografik yazım biçimleri bir arada kullanılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın rapor aşamasında toplam altmış üç olan görüşme sayısı, rapor sonrasında altmış 


beş ve sonraki süreçte de toplam yetmiş kişiyi bulmuştur. Bu yazıda, aşağıda sözü edilen Denizli”den Cillov Ailesi”yle görüşme, Kasım 2011 tarihinde, Haluk Cillov”un kızı Gülbin Simitçioğlu”yla İstanbul Modadaki evinde gerçekleştirilmiştir. 
Aynca, araştırma sırasında Gaziantep te görüşülen bir eşraf ailesinin günümüzde Modada yaşayan başka fertleriyle de görüşülmüştür.” Bu yazının dayandığı araşurmadaki görüşmelerin tümünde ses kayıt cihazı kullanılmıştır ve görüşmeler çözümlenerek analiz edilmiştir. 


Yukarıda epigrafta da dile getirildiği üzere Turkiye'de eğitimli elitin önemli bir kısmı eşraf ailelerinden çıkmıştır. Ekonomik, siyasal ve bürokratik elitlerin sınıf kökenleri incelendiğinde göz ardı edilemeyecek bir kesiminin eşraf aileleri mensuplarından oluştuğu görülecektir. Yazıda bu sav Türkiye de egitim ile sınıf ilişkileri çerçevesine yerleştirilerek tartışılacaktır. 
Burada hedeflenen, kesin sonuçlara varmak değil, Türkiyede egitim ile sınıf ilişkileri konusunda bir perspektif değişiminin yollarını aramakur. Bölümün ana odağını, eşraf ailelerinin, kendi sınıf konumları açısından eğitime nasıl baktıkları ve bu konumlarını güçlendirmek için eğitimi nasıl kullandıkları sorulan oluşturmaktadır. Temsil edici ve genellemeler yapacak araştırmalar için böyle bir çalışmanın ipuçları sunabileceği düşünülmektedir. 


3 Bu görüşme, Gül Özsan tarafından Kadikoy Moda Semti ve Caferağa Mahallesi”nde sürdürülen. küçük dükkan işleten kadın esnaf üzerine yapılan araştırma çerçevesinde 27.05.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
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Türkiyede Merkez-Çevre İlişkileri, Eşraf Aileleri ve Eğitim 


Türkiyede eşraf ailelerinin eğitime yükledikleri anlamlar ve bu konudaki bakış açılarını ele almadan önce şu iki noktaya kısaca değinmek gerekmektedir. İlki, Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne uzanan dönemde bu ailelerin yerel düzeyde kendilerini nasıl konumlandırdıkları konusudur. Bu ailelerden kişiler, Türkiye’deki modernleştirici aktörlerin önemli bir parçası olarak kendilerini görmekte ve hatta kimi örneklerde kendilerini merkezi bir konuma yerleştirmektedirler (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009a, Özsan, 2010: 2011). Gittikleri okulları one çıkanşları ve iyi eğitim aldıklarını söylemeleri onların yerel düzeyde modernleşmeyle ne tür bağlar kurduklarını, dahası Türkiye"de sınıf ve modernleşme arasındaki bağı daha iyi görmemizi sağlamaktadır (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2011). Burada modernleşmeye yapılan vurgu, modernleşmenin ana bir ideal ve bir toplumsal değişme modeli olarak düşünülmesi ve ancak böyle bir değişmenin toplumsal gelişmeyi mümkün kıldığının varsayılmasından hkaynaklanmaktadır (Özsan, 2013). Bu kamusal dili ve anlauyıonlara sağladığı için de bu konu büyük önem taşımaktadır. Araştırmada görüştüğümüz kişiler ve onların betimledikleri anne ve babaları bu tür bir toplumsal-kültürel tahayyül ve çerçeve içinde -görüşülen kişilerden birinin ifadesiyle- 
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“zarif kadınlar ve janti erkekler” olarak görünmektedirler. Onların, Türkiye"de modernleşmenin yerel düzeydeki kurucu kişileri olarak kendilerini görmelerinde eğitim kilit bir konumda bulunmaltadır. 
Bu kişiler kendilerinin de bir parçasını oluşturdukları büyük kent burjuvazisiyle mücadelede eğitimin rolünün farkındadırlar, hem onunla hem de “yeni zengin” ailelerle kendilerini karşılaştırarak uzun bir süredir eğitimin öncüsü olduklarını iddia etmektedirler (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2011). İkinci olarak, taşra ailelerinin merkezle ilişkisi, Türkiye"de merkez ve çevre ilişkilerini yeniden nasıl yorumlayabileceğimiz sorusunu gündeme getirmektedir. Bu ailelerin fertlerinin bir bölümü taşra kentlerinde yaşarken, bazıları merkezi elitin bir parçası olarak büyük kentlerde yer almaktadir. Aileler temelinde baktığımızda taşra ve merkez iki ayrı dünya olmaktan çıkmaktadır. Bu nedenle taşra ve merkezin neresi olduğu en azından eşraf aileleri söz konusu olduğunda tartismaya açıktır. Aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere, bu ailelerin fertlerinden bir kısmının Türkiyede belli merkezi kurumların doğrudan kurucuları olmaları, taşrada ve büyük kentlerin temel kurumlarının öncüleri olarak kendilerini öne çıkarmaları bu bağlamda anlamlıdır. Bu çerçevede bakıldığında araştırmamızın bulguları, Şerif Mardin’in Türkiye"de merkez ve çevre ilişkileri üzerine ileri sürdüğü tezden ayrı bir savı ileri sürmeyi gerektirmektedir. 
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Mardin, on dokuzuncu yazyildan başlayarak Turkiye’de merkez-çevre ilişkilerini ele aldığı makalesinde, merkez ile çevrenin karşı karşıya gelmesinin, Türk siyasetinin temelinde yatan en önemli toplumsal kopukluk olduğunu belirtmektedir (Mardin, 1985). Ona göre Cumhuriyet sonrasında merkez ile çevre arasındaki ilişkiler gelişmeye başlasa da, bu kopukluk esas olarak sürmüştür (Mardin, 2004, s. 236). Bu araştırma, Türkiyede eşraf ailelerinin her zaman merkezde olma iddiasını taşıdıklarını ve bazı örneklerde merkezin kendisini oluşturduklarını göstermektedir. Farklı bir ifadeyle, Türkiye’de taşra elitinin, yerel seçkinlerin bir kısmının aynı zamanda büyük kentlerin eliti olduğu, dolayısıyla çevrenin bir kısmının her zaman merkezde bulunduğu ve merkezi oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. Taşra eşraf ailelerinin bazı fertlerinin merkezde yaşadığını, taşrada yaşayan aile fertleriyle organik bağlarını sürdürdükleri gözlemlenmiştir (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ 2011; Özsan, 2013). Bu ailelerden kadınlar ve erkekler büyük kentlerdeki belli kurumların başında veya önemli pozisyonlarda yer almakta (eğitim ve sağhk kurumları bunların onde gelenlerinden) ve bazı örneklerde ise uluslararası kurumların temsilcisi konumunda bulunmaktadırlar. Aileden fertlerin kendileri ve yakınlarının büyük kentlerde yaptıkları işleri ve bulundukları konumları nasıl 


öne çıkardıkları görüşmelerde açıkça görülebilmektedir." Bu özellik, eşraf ailesinden olmanın ve eşraflık kimliğinin ana unsurlarından biri olarak düşünülüyor. 
Nitekim görüşmelerde ve yerel kaynaklarda ailelerin bu niteliklerine, aileden fertlerin hangi kurumlarda ne tür pozisyonlarda olduklarına vurgu yapılmaktadır. Bu vurgu merkezde olma düşüncesi ve isteği olarak yorumlanabilir. 


Turkiye’nin siyasi ve sosyal tarihiyle bağlantılı olarak bazı eşraf ailelerinin sermayelerindeki azalma veya değişime karşın, merkezde olma düşüncesi ve isteği burada fark edilebiliyor. Bu nedenle “merkezde ve merkez olma ideali”nin Türkiye açısından güçlü bir toplumsal tasavvur olduğu ileri sürülebilir. Türkiye"de taşra elitinin bir kısmının, aynı zamanda büyük kentlerin eliti olduğunu, yani çevrenin bir kısmının her zaman merkezde olduğunun örneklerini görebileceğimiz yerlerden biri aile tarihleri ve ayrıntılı biyografik çalışmalar olabilir. 
Aynı zamanda bu Türkiyede sınif ve sınıf tahayyülleri üzerine yapılacak çalışmaların içeriğine önemli bir katkıda bulunabilir. Bugün Türkiyede merkez ve çevreyi oluşturan unsurların üzerine yeniden düşünmenin, bunları genişletmenin yanı sıra, ondan daha çok, Türkiyede merkez ve çevre arasındaki ilişkileri oluşturan temel dinamikleri görünür kılmak daha 


4 Burada kastedilen bu kişilerin bu tür bir sosyal koken merakı ve bilgisine sahip olduğudur (Özsan. 2010). 
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önemli gozukmektedir. Yukanda belirtildigi üzere bu özellikle yerel seçkin aileler söz konusu olduğunda büyük bir önem taşımaktadır. Bu ailelerden kişilerin bir kismi taşra kentlerinde yaşıyorken bir bölümü geçmişte olduğu gibi bugün de büyük kentlerde bulunmaktadırlar, bu kentlerin yerleşik aileleri arasında yer alıyorlar. Büyük kentlerin cemiyet yaşantısının önde gelen kişilerinin ve entelektüel grubun bir bölümü bu ailelerden gelmektedir. Bu kişiler ailelerinin bir kolunun yaşadığı taşra kentleriyle bağlarını koparmış değildir. Ayrıca söz konusu eşraf ailelerinin taşra kentlerinde yaşayan kolları da büyük kentlerin hatta başka ülkelerdeki elitler ve kurumlarla yakın ilişki içindedirler. Geliştirdikleri ilişki ağları sayesinde merkez kentlerdeki egitim kurumlan dahil çeşitli kurumlarda büyük nüfuz sahibi oldukları görülebilmektedir. Dolayısıyla bu çerçevede merkez ve taşra ilişkilerinin analitik açıdan yararlı olup olmadığı artık sorgulanabilir. 
En azından yaygın taşra eliti imgesinin değişmesi gerekmektedir. 


Mardin merkez-çevre ilişkilerini ele alırken çevrenin kültür açısından ikincil konumuna dikkat çekmektedir. Ona göre çevrenin “seçkinler kültürünün üsluplarını acemice taklit” edişi esas olarak bu ikincil statüden duyduğu rahatsızlığı yansıtmaktadır (Mardin, 1985, s. 128). 
Bana göre Mardin”in çevrenin esas olarak seçkinlerin kültürünü “taklit” ettiği yönündeki gikanim (ki bu onun başka eserlerinde de izlenebilecek bir hat), “taklit” dışında, başka aciklamalan gerektirmektedir. Bu araştırmanın verileri, güçlü eşraf ailelerinin önemli bir kısmının büyük kentlerle ve bu kentlerin varlikli aileleriyle ilişki içinde olduklarını göstermektedir. Bu aileler, büyük kent yaşantısını ve oradaki varlıklı ailelerin yaşam tarzlanna ilişkin çeşitli özellikleri zaten bilmekte, yakından takip etmekte ve kimi örmneklerde ise açıkça ona etkide bulunmaktadirlar. Bu nedenle, yazıda bunu büyük kentlerdeki belli sınıfların yaşantı biçimlerini “sınıfa ilişkin idealler” ve “model alma” olarak yorumladım. 
Aslında pek çok grup toplumsal ilerlemenin bir yolu olarak bunu gormektedir. 
Görüştüğümüz kişiler kendi hayatlarını anlatırken doğrudan bu tür bir açıklama biçimini tercih etmektedir. Burada oluşturduklan model ve idealleri daha derin ve geniş bir bağlam içine yerleştirmektedirler. Bugün ayn sınıflarda gözlemleyebileceğimiz bu düşünme biçimi dikkate değer gözükmektedir. Nihayetinde Türkiye açısından bunu sınif hareketliliğinin ve modernleşmenin önemli bir dinamiği olarak görmek gerekir. 


Yukanda ifade edildiği gibi bu yazı, eşraf aileleri örneğinde Türkiyede elitler ile eğitim arasındaki bağları görünür kılmayı amaçlıyor. Türkiye”nin sosyal dokusunda temel bir sürekliliğe dikkat çekmek için eşraf ailelerinin kendi sınif konumlan açısından eğitime nasıl bakuklan, kullandiklan ve işlevsel hale 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getirdikleri sorulanna yanıtlar verme çabası taşıyor. Yazıdaki esas vurguyu, bugün de Türkiye de belli kurumların güçlü konumlarında bulunan kişiler arasında önemli bir kesimi, eşraf ailelerinden kişilerin oluşturduğu ve bunun Turkiye'deki kurumlarda temel bir örüntü olduğu düşüncesi olusturmaktadir. Bu ailelerin fertlerinin eğitimine verdikleri önem, atfettikleri anlamlar aslında onların “bir eşraf ailesi olmayı” nasıl gördükleri ve aile tarihlerini güçlü bir anlatı olarak nasil kurdukları ve sürekli kildiklarina ilişkin önemli bilgiler vermektedir (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2011). 


Bu yazıda, anlatılar ile karşılık geldikleri somut toplumsal koşulların birbirini kurduğu biçiminde bir yaklaşım benimsenmiştir. Dolayısıyla ikisini birleştiren bir analiz biçimi yeğlenmiştir. Eğitim, pek çok açıdan bu aileler için hem “ilerleme idealini” sağlayan, yani “hayal edilen” sınıfa götürecek temel bir unsur hem de bulunulan sınıfa aidiyeti (sosyal mensubiyeti) ve meşruiyetini sağlayan ögedir. Aileden kişilerin eğitim durumları ne olursa olsun, eğitim bir eşraf ailesi olmanın gereği, tam da onu gösteren özellik olarak görülmektedir. 


Yukarıda ifade edildiği üzere, eşraf aileleri kültürel sermayenin eğitime dayalı kurumsallaşmış biçimini, aileden fertlerin belli konumlarda yer alışlarıyla somut olarak göstermektedirler. Gerek bulundukları kentlerde gerekse İstanbul, İzmir 


ve Ankara gibi büyük kentlerin sağlık ve eğitim kurumlarının kimi kez kurucuları, bazen de başında veya önemli konumlarında bulunmaktadirlar. Bu ailelerden fertler hem yerel düzeyde hem de büyük kentlerdeki bürokratik ve profesyonel meslek sahibi kadrolarda (üniversiteler, sigorta kurumlan, bankalar, hastane, Nüfus Planlaması Müdürlüğü vb. devlet kurumlarında) yer alıyorlar. Sanayi ve ticaret odalarında (yönetici olarak) ve siyaset alanında (yerel parti örgütleri, parti meclisi, belediye meclisi üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi”nde milletvekili olarak) önemli konumlarda bulunmaktadirlar. Uluslararası kurumlarda önemli pozisyonlarda çalıştıkları görülüyor ve görüşmelerde Türkiyeyi buralarda temsil eden ilk kişiler olarak anlatılmaktadırlar. 
Makale, geçmişte olduğu gibi bugün de bu ailelerin esas olarak bu rolü sürdürdükleri, dahası benzer bir iddiayı taşıma- ya devam ettikleri fikrine dayanmaktadır. 
Bu ailelerin tipik ve oluşturucu özelliklerinden biri Turkiye’nin sınıf dokusunun önemli bir özelliğini oluşturan bu sürekliliği sağlama ve bunu normalleştirme duygusu olduğu söylenebilir. Makalenin ana savını, Türkiyede yönetici ve eğitici elitin dikkate değer bir kısmının eşraf ailelerinden geldiği tezi oluşturuyor. Araştırmamız, ekonomik güç sahibi gruplar ile yönetici, bürokratik elitin en temelde farklı ailelere mensup olmadığını göstermektedir. Bugün yerel ve ulusal düzeyde belli konumlarda bulunan ki- 


şilerin somut aile kökenlerinin dışında, Turkiye’deki kurumlarda devam eden bu örüntüyü gösteren başka örnekler de sayılabilir. Kentin yapılanmasında, kentsel arazi üretiminde ve üniversitelere verilen arazide bu ailelerin üstlendiği roller, belediye meclisi üyeliği, sivil toplum örgütleri, kamuoyu ve kamusal önderler olarak kent yönetiminde söz sahibi olmaları bunların bir kısmını oluşturmaktadır. 
Kentle kurdukları “temsil” niteliğinde sembolik bağlar, bu ailelerden kişilerin ürettiği aile mitleri ve soy ağaçları bunlara dahil edilebilir (Durakbaşa, 2010). 
Bugün de kendi sosyal statülerini korumak için bu aileden kişiler kendileriyle denk ailelerden kişilerle evlilik yapmayı tercih ediyorlar ve bir eşraf ailesinde yetişmiş olmayı çok önemli buluyorlar (Özsan, 2010). Araştırmada nüfuzlarını kaybeden ailelerden söz edilse de, bazı ailelerin belediye meclislerinde, siyasi partilerin yerel düzeydeki örgütlerinde, ziraat, ticaret ve sanayi odaları ve diğer meslek odalarının yönetiminde etkilerini sürdürdükleri görülmektedir. Sanayi ve Ticaret Odaları nın temsilcileri ve iş adamları, “artuk” eşrafın öneminin kalmadığı, eşraf ailelerinin yoksullaştıkları ve kentteki nüfuzlarını yitirdiklerini belirtseler de, Durakbaşa”nın belirttigi gibi 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bu aynı zamanda bu kentsel aktörler arasında “yeni” algısının ağır basmasıyla da ilgili (2010, s. 11). Aynca eskilik ve yenilik üzerinden sürdürülen ve başka uzanuları da olan bu tartışma, daha cok da kentin çeşitli alanlan üzerindeki (toprak rantı, siyasi ve yerel nüfuz, kentin kimliği ve temsili, kent pazarı, bu kentlerdeki yaşam tarzları alanı” ve üniversiteyle ilişkiler gibi) mücadele, bu mücadele içinde üretilen ve anlatı olarak son derece işlevsel olan aynmlan göstermektedir. 


Türkiye"de genel olarak eğitim konusu ve eğitime verilen önem tüm siniflardan aileler için bir aile profesi niteliğini taşıyor (Özsan, 2013) olsa da eşraf aileleri söz konusu olduğunda eğitim esas olarak onların kendilerini yeniden üretmelerini sağlamaktadır. Buradaki soru şudur: Türkiye"de eşraf aileleri açısından bakıldığında sınıf ve eğitim ilişkisi hangi temel özellikleri taşımaktadır? Bu yazıda, Pierre Bourdieu”nün kuramsal yaklaşımından ve temel kavramlarından yararlanılırken, esas olarak bu araştırmanın veri ve gözlemleri ön plana alınmıştır. Makale, beş ayrı kentte (Denizli, Muğla, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Aydın) gerçekleştirilen araştırmanın verilerine dayanıyor (Durakbaşa, Karadağ 


5 Karadağın dikkatimizi çektiği üzere bu kentlerde farklı yaşam tarzlan üzerine olan tartışmalar, kültürel 


pratiklere yapılan vurgu aynı zamanda kultirel alanda görülen temel toplumsal ayrışmalara kaynaklık et- 


mektedir (Bkz. Karadağ, 2010). 
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ve Özsan, 2008)°. Esraf ailelerinin erkek ve kadın fertleriyle ayrıntılı görüşmelerin yanı sıra kentlerin sanayi ve ticaret odaları temsilcileriyle yaptığımız görüşmeleri degerlendirdim. 


Eğitim, Aile ve Tabakalaşma Üzerine Teorik Bir Çerçeve 


Eğitimi, aile ve sınıf temelinde ele alan çalışmaların kısa bir değerlendirmesini yaparak, eşraf ailelerinde eğitim ve sınıf ilişkisinin niteliğini gösterebilmeyi umuyorum. Böyle bir çerçevenin önemi, bizi, “tabakalaşma da ailenin ve eğitimin önemi nedir?” sorusu etrafında düşünmeye sevk etmesidir. Bu konunun eşraf ailelerinde nasıl bir görünüm aldığı aşağıda aynnuli olarak ele alınacaktır. Ancak bu noktada şu tespit yapılabilir: Eğitim, eşrafın sınıf niteliklerini görmek için temel bir alan olarak gözükmektedir. Türkiye’de hem eğitim ve üst sınif ailelerin ilişkisi hakkında hem de eşraf konusundaki çalışmalar sınırlı olduğundan, burada başlangıç niteliğinde saptamalarda bulunacağım. 


Pierre Bourdieu, sınıfların yeniden üretiminde eğitimin rolüne işaret ederek, egemen siniflarin, eğitim ve eğitimin kay- 


naklık ettiği çeşitli sermayeler aracılığıyla kendilerini nasıl devamlı kıldıklanna vurgu yapmaktadır (Bourdieu ve Passeron, 1990)” Buradaki soru şudur: Eğitim, sınıfların kendilerini yeniden üretmelerini nasıl sağlamaktadır? Bourdieu”nün bu konudaki katkısı, sadece üst sınıfların kendilerini ayrıcalıklı kilmalannda eğitimin önemi ve rolüne yaptığı vurgu değil, aynı zamanda eğitim, aile ve sınıf arasındaki etkileşimi de görünür hale getirmesidir. 
VVacquant, Bourdieu”nün, 19601arda sanat, entelektüeller ve siyasetin yanı sıra okullaşma ve eğitim konusuna yönelmesini birbiriyle bağlantılı iki gelişmeye bağlamaktadır. Bourdieu, Bat”da zengin toplumlarda, kültürel sermayenin (eğitsel yeterlilikler ve eğitim yoluyla burjuva kültürü edinmenin) yaşamdaki fırsat ve avantaiların temel bir belirleyicisi olmaya başladığını düşünüyordu. İkincisi, Bourdieu kültürel sermayenin bu eşitsiz dağılımının, bireysel yetenek ve akademik meritrokrasi kisvesi altında var olan toplumsal hiyerarşiyi korumaya yardımcı olduğunun farkındaydı (VVacquant, 2007, s. 55). Bu ve benzeri yollarla toplumsal hiyerarşileri görünmez kilan mekanizmalara Bourdieu işaret ediyordu (Bourdieu ve Chartier, 2014, s. 54). Eğitim, eşraf ailelerinde bir yandan sınif ve aileye ilişkin temel ölçütlerin oluşturulmasına hizmet 


6 Blu profenin araştırma süreci ve verileri hakkında aynınulı bir degerlendirme için bkz. Durakbaşa, 2010. 


7 Bourdieu'nun balış açısına eleştiri getirenler bile, onun çalışmalannın eğitim sosyolojisini güçlü bir biçimde 
etkiledigine işaret ederler (örneğin bkz. Nash, 2002, s. 273). 


ederken, diger yandan da bu ailelerin dayandiklan temel toplumsal hiyerarsiyi örtücü olabilmektedir. Başka bir ifadeyle bu aileler, eğitimi ve eğitimle sağlanan kültürel (ve sembolik) sermayeyi çeşitli biçimlerde kullanarak özgül bir sınıf konumunu oluşturduklan gibi, eğitimi, “herkesi eşit biçimde etkileyen” bir ölçüt olarak da telkin ediyorlar. Bu da onların sosyal konumlarını meşrulaştırmalarına yarıyor. 


Bourdieu, sermayenin bileşimi bağlamında kuşaklararası hareketliliğe vurgu yaparken iki gruba işaret etmektedir. Ailelerin, iki temel sermaye türünden (ekonomik ve kültürel sermaye) hangisine daha fazla sahip olduklarına bağlı olarak yatırımlarnı şekillendirdiklerini, kültürel sermayesi fazla olanların, çocuklarının eğitimine yatırım yaparak, seçkin konumlarını sürdürmeye ve güçlendirmeye yönelik eğilimlerinin olduğunu, ekonomik sermayesi ağırlıklı olanların ise ekonomik yatırımlarını güçlendirmek ve devamlı kılmak için kültürel sermayeye yatırım yaptıklarını belirtiyor (Bourdieu, 2000, s. 120, Karadağ, 2009b, s. 194). 
Ayrıca, ailelerin sahip olduğu maddi servetin aktarımının yanı sıra burada önemli olan eğitimle ve başka yollarla elde edilen belli bir sosyal beceri ve bilginin yeni kuşaklara taşınması (Nash, 2002, s. 275) ve bunun ekonomik sermayeye dönüştürülmesidir. Araşurmamızda, kültürel sermayesi fazla olanların da, bu sermayeye dayanan seçkin konumlarını sürdürme- nin yanı sıra ekonomik sermayeyi öne 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çıkardıkları, ihtiyaçlan olmasa bile bunu kendileri için çok önemli buldukları görülmektedir. Aşağıda Muğladan bir eşraf ailesi örneğinde görüleceği üzere, kültürel sermaye açısından seçkin, yaşlı kuşaktan kişiler, genç kusaklan, ailelerinde bu tür bir değişimi yapmaları, ekonomik sermayelerini artırmaya teşvik ediyorlar ve bunu bir tür öngörü ve “aile vizyonu” olarak ileri sürüyorlar. 


Bourdieu”nün, eğitimin sınıf ve aileyle bağını göstermek için vurgu yaptığı diğer bir nokta, belli sınıflardan ailelerin fertlerinin okul ve meslek seçimleri konusudur. Ona göre Fransa"da yükseköğrenim sistemine yönelen öğrencilerin okul seçimlerine ilişkin istatistiklerinden, okul seçiminde, aile kaynaklarının ve aileden edinilen bir tercih mekanizmasının güçlü bir etkisinin olduğu anlaşılmaktadır (Bourdieu ve Chartier, 2014, s. 62, 63). 
Böylelikle eğitim sistemi ve özellikle yükseköğrenime katılım, üst sinif ailelerin kendilerini yeniden üretmelerini sağladığı gibi birtakım sosyal eşitsizliklerin de meşrulaştırılmasına hizmet ediyor (Sianou-Kyrgiou, 2010, s. 23). Görüştügümüz eşraf aileleri mensuplannda okul ve meslek seçimi açısından belli örüntüler kendini göstermektedir. Bu aileler çocuklarını ağırlıkla daha seçkin okullara göndermekte ve üniversiteye girecek gençlerin tercihlerinde belirleyici rol oynamayı sürdürmektedirler. Çocuklarının bu okullara yönelmelerinin, hem kendileri hem çocukları için önemli bir kültürel ve sosyal sermayeyi getirecegini bilmektedirler. Ayrıca, ailenin sahip olduğu sermaye biçimleri, aile işi, sosyal ağları ve başka pek çok başka faktör, uzun vadeli planlamalar yapmalarını, hayat ve kariyer planlarını büyük ölçüde hayata geçirmelerini mümkün kılmaktadır. Mezuniyet sonrası iyi bir konumda olmanın dışında burada eğitimin etkisini çok yönlü düşünmek gerekmektedir. Sianou-Kyrgiou”nun, (2010, s. 23) Bourdieu”den hareketle söylediği gibi, eğitime erişim genişledikçe, üst siniflar, kendi ayncaliklarını sürdürebilmek için eğitim sistemini kendisini dönüştürebilmektedirler. 


Brovvn ise, sosyal eşitsizlikler üzerine yapılmış araştırmaların verileri ve Bourdieu”nün kuramından faydalanarak konunun başka bir yönüne dikkat çekmektedir. Ona göre, geniş kitlelerin eğitimden faydalanması için firsat eşitliği yaratıldığı yolundaki resmi retorik, bir mit olmasının yanı sıra bazı siniflar açısından bir tuzak işlevi de görüyor (Brovvn, 2003, Sianou-Kyrgiou, 2010, s. 23). Bu konuda yürütülen politikalar sonucunda özelikle alt sınıflardan öğrenciler, emek piyasasındaki genişleyen olanaklardan yararlanabileceklerine sanıyorlar. Oysa geçmişte üst sınıf ailelerin çocuklan için gerçekçi olan beklentiler, bugün yükseköğrenim gören alt sınıf mensuplan için aslında geçerli depildir (Sianou-Kyrgiou, 2010, s. 23). 


Sianou-Kyrgiou, Yunanistan’da 2002- 
2003 ve 2006-2007 öğretim yıllarında 


yaptığı araştırmada, üst sınıflarla karşılaştırıldığında, alt siniflardan, özellikle işçi sınıfından öğrencilerin “yanlış” seçimler yaptıklarını gösteriyor (Sianou-Kyrgiou, 2010). Yunanistan’da 1990'lann ikinci yansından itibaren çok fazla üniversite açılmış, tercih edilebilecek alan sayısı büyük oranda arımış gözükse de araştırmanın verileri, yükseköğrenim kurumlannda tabakalaşmanın daha fazla güçlendiği, eşitsizliklerin arttığını ortaya koyuyor. Hangi yükseköğrenim kurumuna gidileceği, okunacak bölümün, yani seçimin kendisi giderek daha önemli hale gelmektedir (Sianou-Kyrgiou, 2010, s. 27). Okul ve bölümün seçiminde, sınıf ve ailenin etkileri pek çok biçimde olabilmektedir. Ust ve üst orta sınıf ailelerden öğrenciler, kendi gelişimleri ve okul seçimleri için sahip oldukları kültürel sermayeyi daha aktif kullanabiliyorlar. 
Aile ve yakın kişilerden edindikleri habitus, onların, kendileri için uygun gördükleri prestijli yerleri ve alanları seçmelerini kolaylaştırıyor. Bu durumu, “doğal bir gelişim ve ilerleme” olarak ifade ediyorlar. Alt sınıf öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri kendilerine dezavantajlar yaratırken, üst sınıflardan öğrenciler (aynı zamanda daha fazla akademik başarıya sahip oldukları için de) sadece bir üniversiteye girmeyi değil, aynı zamanda “doğru” bir üniversiteye ve bölüme girip, okuyacaklan alanı kendi tercih ve ilgileri doğrultusunda belirleyebiliyorlar (Sianou-Kyrgiou, 2010, s. 33,37). Sia- 


nou-Kyrgiou, günümüzde pek çok ulkede geniş kitleler eğitimden faydalanıyor gözükse de, eğitimdeki temel eşitsizliklerin giderek daha fazla derinleştiğine dikkat çekmektedir. Öğrencilerin eğitimle ilgili seçimleri büyük oranda sosyal siniflan tarafından belirlenmektedir. Sonuçta, eğitim firsatlan ile sınıf arasındaki ilişki zayıflanmak bir yana, güçlenerek devam etmektedir (2010). Kalmijn ve Kraaykamp, 22 Avrupa ulkesinden verileri değerlendirdikleri araştırmalarında, eğitimin ve sınıfın, kişilerin tutumları üzerindeki etkilerinin ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle birlikte azalacağı yönündeki tezin doğru olmadığını ileri sürüyorlar (2007). 


Ayrıca, eğitim, aile ve okul deneyiminin diğer bir özelliği, kişilerin hayatlarının daha sonraki aşamalarında kullanabilecekleri başka habitusları etkileyebilmesidir. Başka bir deyişle, habitusun oluşumunda, kişilerin yaşamlarının daha ilk yıllarındaki deneyimler belirleyicidir. Okul öncesi aile yaşamında edinilen deneyimler, okul yaşamının yanı sıra iş hayatının kendisine de tesir edebiliyor (Cicourel, 1993: s. 90, Akt. 
Karadağ, 2009b, s. 196). Aileye dayanan okul seçimi ve deneyiminin belli sınıfların üyelerinin habitusunu oluşturmadaki etkisi, büyük ölçüde üst sınıftan ailelerin lehine işlemektedir. Bununla birlikte, daha alt sınıflardan kişilerin bu süreçleri nasıl deneyimledikleri ve ne tür mücadeleler verdikleri temel bir soru olarak 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duruyor. Bourdieu, yeterli kültürel sermayeye sahip olmayanların, bu sermaye biçimini güçlendirme mücadelelerin güç olabileceğini, engeller banndirdigim vurgulamaktadır. 


VVeininger (2005) ve Sayer (2005) gibi Nash de, Bourdieu”nün eğitim temelinde sınıfların yeniden üretimini ele alırken esas olarak işçi sınıfına mensup kişilerin habituslarını devre dışı bırakugini ileri sürmektedir (2002, s. 280). 
Oysa işçi sınıfından gençler, kültürel sermaye açısından orta sınıf gibi donanımlı olmamaları nedeniyle dezavantailı konumda bulunsalar da, bu mücadele içinde yer alırlar (VVeininger, 2005, s. 99; Karadağ, 2009b, s. 204). Çocuk yetiştirme pratikleri üzerine yapılan çalışmalar, çocuk yetiştirmede ve eğitim konusunda görülen sınıflar arası farkhhklann yanı sıra, bu alanda yaşanan mücadelelere işaret etmektedir. İşçi sınıfına mensup anneler, orta sınıf değerlerinin hakim olduğu okullarda çocuklarının sadece saygın kabul edilmeleri için değil, bunun yanı sıra eğitim hayatında basanh olmalarını istemektedirler (Sayer, 2005, s. 128-130, Karadağ, 2009b, s. 203). Daha onemlisi, dezavantajli konumlardaki (göçmen, işçi sinifi ve alt siniflardan) kadınlar, çocuklarının eğitim süreçlerinde izledikleri çeşitli stratejilerle bu konudaki habitusun kendisini dönüştürüyorlar. Hyejeong Jo (2013), bunun önemli bir örneğinin, Güney Kore’deki göçmen kadınlarda (2011 ve 2012de toplanan verilere dayanıyor) 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görüldüğünü belirtmektedir. Güney Kore’de göçmen anneler, bir yandan eğitim alanındaki yüksek rekabetten yakınıp, bunun çocukları ve kendileri üzerindeki olumsuz sonuçlanna dikkat çekerken, bir yandan da kurumlar, Güney Koreli aileler ve eğitim alanında çalışan kişilerle kurduklan sosyal ilişkiler yoluyla eğitim konusunda daha önce sahip olduklan habitusu dönüştürüyorlar. Eğitim piyasasındaki rekabeti yakından takip ediyorlar ve kendi çocuklarını bu tür bir rekabette avantajli kilmak için mücadele ediyorlar Qo, 2013, s. 26-35). Burada önemli bir nokta, kadınların tüm bu süreçlerde hangi tür sermayeleri kullandıklarıdır. 


Eğitimi, aile ve tabakalaşma temelinde ele alan çalışmaların bir kısmı, bu konuda “duygusal sermayenin” önemine, özellikle bu tür bir sermayenin oluşturulmasında kadınların üstlendikleri rollere dikkat çekmektedir. Pierre Bourdieu”nün çalışmalarına dayanılarak “duygusal sermaye” kavramı geliştirilse de, Bourdieu hiçbir zaman bu kavramı kullanmamıştır (Reay, 2000, s. 571). Esas olarak ailede bu konuda kadinlann üstlendikleri kritik rollere Bourdieu dikkat çekmiştir.” Diane Reay, çocukların eğitimdeki basanlan ile ebeveynlerin sahip olduklan duygusal sermaye arasındaki ilişkiye vurgu yaparak, Ingiltere’de ilkokul öğrencileri arasında 1993 ve 1995 


yillan arasında yaptığı araştırmasında, kadınların, çocuklarının eğitimi işine nasıl baktıklarını, bu süreçteki duygularını, üstlendikleri kritik rolleri ele alıyor. 
Ona göre, görüştüğü annelerin önemli bir kısmı çocuklannın eğitimini kendileri için ana bir konu haline getirmişlerdi. 
Bu süreçte pek çok duyguyu bir arada yaşıyorlardı. Dahası çocuklarının eğitimi işinden esas olarak kendilerini sorumlu görüyorlardı (Reay, 2000, s. 572-580). 


Reay (2000) ve Zembylas (2007), duygusal sermaye konusunda çalışmaların ağırlıkla kadınların etkinliklerine odaklanıldığına, erkeklerle ilgili çalışmaların eksikliğine işaret ediyorlar. Eğitim ve aile temelinde bakıldığında, duygusal sermayenin oluşumunda kadınlar daha fazla belirleyici gözükseler de, erkeklerin farklı biçimlerde etkide bulunduklarını unutmamak gerekmektedir. Eşraf ailelerinde, kadınlar bu konuda temel rolleri üstlenmiş gözüküyorlar, ancak erkeklerin bu konuya dahil olduklan ve kimi örneklerde müdahale ettikleri de fark edilmektedir. Duygusal sermayede, toplumsal cinsiyet konusundaki farkın yanı sıra temel bir ayrım sınıf temelinde yapılabilir. Eğitime ilişkin duygusal sermayenin niteliğinde sınıf çeşitli biçimlerde belirleyici olabilmektedir. Başka bir ifadeyle bu süreçte kadınlar, aile ve sınıf olanaklarına bağlı olarak farklı duygular 


8 Duygusal sermaye kavramının tarihsel seyri hakkında ki tartışmalar ve eğitim alanındaki araştırmalarda 
kavramın daşıdığı olanaklar için bkz. Reay, 2000 ve Zembylas, 2007 
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taşıyorlar. Eğitim konusundaki duygusal sermayenin, kadınlar ve cocuklan üzerinde yaratacağı olumlu veya olumsuz etkiler de sınıfa bağlı olarak değişmektedir. Dolayısıyla buradaki temel soru, hangi sınıflardan kadınların daha dezavantajli olduğudur. Reayin çalışması, alt siniftan kadınların daha fazla güçlükler yaşadıklarını gösteriyor (2000, s. 573- 582). Bu kadınlar çocuklarının egitimi sürecinde olumlu duygulann yanı sıra birçok olumsuz duyguyu da yaşıyorlar. 
Diğer bir ifadeyle, bir yandan kendilerini temel motive edici güç olarak görürken, bir yandan da pek çok zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Bu süreçte ve hayatlarının daha sonraki dönemlerinde bu kadınlar ve çocukları fazlasıyla bir takım bedelleri ödeyebiliyorlar. Oysa eşraf ailelerinde olduğu gibi başka sermaye türlerine sahip olmak, kadınlar için çocuklarının eğitimi işinde destekleyici rol üstlenmeyi kolaylasurabilmektedir. Cocuklarinin eğitimi sürecinde “ne yapabileceklerini” sosyal ve kültürel sermayenin sağladığı olanaklar nedeniyle alt sınıflara göre daha iyi bilebiliyorlar. Bu da onların bu süreci daha kolay yaşamalarına yol açıyor. Dahası alt siniflardan kadınlar gibi “ağır bedeller” ödemiyorlar. Bu nedenle de duygusal sermayeyi, başka sermaye türleriyle bağlantılı düşünmek gerekmektedir. Sonuç olarak, ailelerin eğitim yoluyla tabakalaşmaları, aynı zamanda kullandiklan duygusal sermaye nedeniyle mümkün olabilmektedir. Belli sınıflar ve aileler, sahip olduklan duygusal sermaye yoluyla da kendilerini daha kolay üretebiliyorlar. 
Bunun görülebileceği kritik yerlerden birini eğitim alanı oluşturuyor. Aynca, duygusal sermayenin ilk anda özel alanı çağrıştırmasına karşın, özel alanla sınırlanamayacağı, özel alana ait görülen bir sermaye ve kültürel kodun nasıl kamusal alana taşıdığını eğitim alanındaki örnekler göstermektedir. 


Eşrafa İlişkin Bir Değerlendirme 


Bu yazı, eşrafı” geçmişe ait, yalnızca erkeklerden oluşan bir toplumsal grup olarak görmemektedir. Eşraflık, esas olarak belirli bir sınıfta toplanmış, belli ve görünür bir sosyal bilgi türü ve bir ilişki biçimi olarak ele alınmaktadır. Saha çalışmaları sırasında eşraf ailelerinin kurdukları sosyal ilişkilerde, sosyal sermayeyi kullanma stratejilerinin belli bir örüntü oluşturduğu gözlemlenmiştir (Ozsan, 2010). Bu nedenle eşrafın, tarihsel kökenleri göz ardı edilmeksizin (Durakbaşa, 2010), bugüne ait bir toplumsal kategori ve grup olarak ele alınması gerektiğini ileri sürüyorum. 
Ayrıca eşrafı taşra kentlerinin veya kasa- 


9 Esraf ve yakın kavramlar için bkz. Uzunçarşılı, 1979: Ergenç. 1982: Özcan. 1991, Özdeğer. 2000: Sahin, 


2003, Durakbaşa. 2010. 


Türkiye"nin Sosyal Dokusunda Degisen ve Değişmeyen Unsurlar: Esraf Aileleri ve Eğitim 193 | 


balarının ileri gelenleriyle sınırlamayıp, tersine, büyük kentlerde yaşayan elitin önemli bir parçasının eşraf aileleri mensuplarından oluştuğunu savunmaktayım. 
Eşraflık erkeklere ait bir alan olarak düşünülse de kadınlar, eşraf ailelerinin statü kazanma mücadelelerinde temel rolleri üstlenmektedirler. Yerel ve yönetici elitin yanı sıra bulunduklan kentlerde kendileriyle benzer ve denk olmayan ailelerle kurulan ilişkilerde kadınların belirleyici olmaları, sosyal ilişkileri düzenlemeleri, ailelerinden fertlerin eğitimi konusunda ön planda yer almaları, moda alanında ve çeşitli sosyal etkinliklerde büyük kent yaşamının taşıyıcıları olarak kendilerini görmeleri bu örnekleri görebileceğimiz yerlerdir (Ozsan, 2010). Eşraf ailesinin kamusal temsili büyük oranda kadınların üstlendikleri işler ve belli bir kadınlık kimliği yoluyla gerçekleşmektedir. Hem kendi konumlarını hem de aile statülerini yükseltmek için verdikleri mücadeleler, bu tür bir öznellik sonucunda mümkün olabilmektedir. Bu nedenle de kadınlar eşraflığa ilişkin ana anlatıyı oluşturan öznelerdir. Bulunduklan ailede özellikle kritik zamanlarda (ailenin işinin kuruluş süreci, eğitim ve evlilik konusundaki kararlar bunlardan bir kısmı) doğrudan ekonomik ve sosyal sermayenin oluşturulmasında, ekonomik sermayenin, kültürel ve sem- 


bolik sermayeye dönüştürülmesinde etkin olabilmektedirler (Özsan, 2010). 


Eşraflık konumu ve eşraf aileleri belli bir benzerliği gösteriyor olsalar da bu durum aynı zamanda onlar arasındaki ayrımları görmeyi de gerektirmektedir. 
Eşraf aileleri, kökenleri ve aile tarihlerini dayandırdıkları dönemler, zenginlik biçimleri ve sahip oldukları sermaye tipleri açısından belirgin farklılıklar taşımaktadırlar. Kimi aileler “toprak zengini”, kimileri sanayi alanında bir sermaye grubu olarak veya daha çok eğitim ve kültürel faaliyetlerde, bazı aileler de dini ve siyasi geçmiş ve sermayeleriyle anılmaktadırlar (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009a, s. 190, Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009b). Araştırma yaptığımız kentlerde, “Osmanlı Eşrafı” ve “Cumhuriyet Eşrafı” olarak tanımlanan aileler ile 1960'lar ve 70Terde ticaret ve sanayi girişiminde bulunan bugün birer eşraf ailesi olarak kabul edilen üç ayrı gruptan söz edilmektedir. Bu kentlerde eşraf ve varlıklı ailelerin, aile tarihleri ve varlıkları üzerine yapılan tartışma, esas olarak, kimin “eşraf” kimin “yeni zengin” olduğu biçiminde bir ayrıma dayanmaktadır." Yeni zengin olarak adlandırılan aileler özellikle 1980'ler ve sonrası varhklamm edinmiş ailelerdir. Eşraf olma ve öyle anılmak, gerek eşraf aileleri ge- 


10 Meltem Karadağın Gaziantep örneğinde vurguladığı gibi gerek “eski zengin” eşrafta gerekse “yeni zengin” 
ailelerde, kadinlar, daha alt sınıflardaki ailelerden kendilerini ayırt etmeyi erkeklere göre çok daha fazla önemsiyorlar. Eşraf. “eski zengin” ve "yeni zengin” tartışması konusunda bkz. Karadağ, 2005. 
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rekse kentteki diğer kişiler için, en basta varlıklarını dayandırabilecekleri “iyi bir geçmiş” ve tarih gerektirmektedir. Dolayısıyla “yeni zengin” aileler için esas sorun, diğerlerine göre hem daha yakın bir tarihe dayanmaları hem de 1980 sonrası dönemde zenginleşmelerinin “saibeli” olarak düşünülmeleri ve öyle anılmalarından kaynaklanmaktadır. Bu aileler pek çok nedenle öbürlerinin sahip olduğu “görgü” ve “incelikten” yoksun olarak görülmektedir (Özsan, 2010). Yeterli bir sosyal, kültürel ve sembolik sermayeye sahip olmadıklan düşünülmektedir. 


Bu yazıda, eşraf aileleri Mardin’in merkez ve çevre ikiliğine yerleştirilmeden ele alınmıştır. Yukarıda belirtildigi üzere Mardin, merkez ile çevrenin kopukluğuna işaret etmektedir. Mardinin analizi 1930”lar, 1950”ler ve devam eden süreçte merkez-çevre karşıtlığının çeşitli alanlarda ve biçimlerde devam ettiği (2004) biçiminde bir varsayımı tasisa da!’ 
çeşitli çalışmalarda belirtildigi gibi paradigmanın kendisi bundan daha fazla da bir etkiye sahip olmuştur, temel bir açıklama biçimi ve postülaya dönüşmüştür (Açıkel, 2006 ))”. Bununla birlikte bugün elimizdeki veriler, Süavi Aydın”ın (2006, s. 89) işaret ettiği üzere merkez-çevre “kopukluğu” ve “uzlaşmazlığı”ndan daha fazla, geniş bir çeşitlilik arz eden çok sayıda ilişki alanı ve temas noktasının olduğunu gösterebilecek niteliktedir. Açıkel (2006) ve Aydın (2006), merkez-çevre paradigmasında varsayılan kopukluk ve uzlaşmazlık yerine, Türkiye”nin toplumsal ve siyasal tarihinin okunmasında, aradaki gecislilikler ve cakismalann, temas ve uzlaşma arayışlarının önemine dikkat cekmektedirler. Bu yazı açısından Aydın”ın ve Açıkelln ileri sürdükleri tezin önemli olduğunu düşünüyorum. Eşraf ailelerinin bu yönden üzerinde düşünülmeye değer bir örnek olduğu görüşündeyim. Burada temel bir soru, merkez-çevre ilişkilerini yürütme- de hangi eşraf ailelerinin daha avantailı olduğudur? Bu sorunun yanıtını bugün kismen verebiliriz, ancak daha fazla ayrıntilı araştırma gerekmektedir. Yazıda, eşraf ailelerinin aralarındaki farklardan 


11: Şerif Mardin in merkez-çevre analizi üzerinc kapsamlı iki çalışma için bkz. Açıkel, 2006, Aydın. 2006. Mardin, 


merkez-çevre yaklaşımının aslında kavramsal bir ilk adım olarak gorulmesi ve “merkez-çevre”nin bir inetafor olarak kullanılması gerektiğine dikkat çekmektedir Ona göre böyle bir kavramsallaştırmayı anlamlı kilacak şey, Türkiye üzerine yapılacak kapsamlı toplumsal araştırmalardan çıkarılabilecek sonuçlar olabilir. Mardin, bu ikiliğin çeşitliliğinin, mikro düzeydeki özelliklerinin tarihsel süreç içinde görülmesiyle ortaya çıkabileceğini belirtmektedir Bkz. Çiğdem, Açıkel, Erdoğan ve Bora, 2006, s. 7-10 ve Mardin. 2001. s. 237-242. 


12 Türkiyede belli dönemlere ve olaylara odaklanarak merkez-çevre ilişkilerini değerlendiren bir metin için 
bkz. Gönenç, 2006, s. 129-165. Goneng, Mardin in analizinin birtakım degisikliklerle birlikte bugün esas olarak geçerliliğini koruduğunu ifade etmektedir. Doğrudan merkez-cevre ilişkileri temelinde olmasa da Cumhuriyet’in hemen sonrasından başlayarak günümüze kadar olan Türkiyedeki tarihsel dönüşüm ve toplumsal farklılaşmalan ele alan yakın tarihli iki metin için bkz. Özkazanç. 2012: Özgüden, 2012. 
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da giderek daha geçişli ve farklı tonlan içeren bir bakış açısını taşıdım. Eğitim açısından bakıldığında, eşraf ailelerinin merkezde olan kollarının, modernleşmenin başından itibaren kendileri için modern eğitimin faydasını iyi gördükleri fark edilmektedir. Araştırmada, Antep ve Denizli”den görüştüğümüz esraf ailelerinden bazı kişiler, babalarının veya aileden kimi kişilerin çok erken bir tarihte buralardaki veya yakın büyük kentlerdeki (İzmir ve Ankara) tanınmış okullara ve kolejlere gittiklerini anlatmaktadırlar. 


Mardin, Osmanlı da tek bir eşraf tipinden söz edilemeyeceğini, farklı nitelikte ve kökenden eşrafın olduğunu belirtmektedir (Mardin, 1985). Yukarıda ifade edildiği gibi bu aileler, sermaye tipleri, siyasi geçmişleri ve dayandırıldıkları tarih açısından farklılık göstermektedirler. Bu da onların kritik dönemlerde izledikleri stratejileri belirleyebilmektedir. Eşraf ailelerin Türkiye"deki toplumsal değişime bağlı olarak hangi yollarla kendilerini güçlü kildiklan, bu tür bir ayrımı yapmayı gerektirmektedir. Mardin, Osmanlrda- ki eşrafa Cumhuriyetin hemen başında ortaya çıkan “yeni taşra sınifinin” kauldığını ve bu grubun devletin “kendilerini kayıran politikalan sayesinde bu gelişimi” sağladığını ileri sürmektedir (2004, s. 232). Çalışmamızda Cumhuriyet eşrafı olarak adlandırılan eşraf ailelerinin bir kismi bu grupta yer alıyor. Ancak, bu konuda da çok ayn örneklerin olduğu görülmektedir. Bazı eşraf aileleri, Cum- 


huriyetin hemen başında devletle yakın ilişkilere girdiklerini belirtseler de bunun kendileri için belli yükümlülükler getirdiğini, daha sonra dezavantailı durumda kildiklannı ileri sürmektedirler. 
Yaptığımız araştırmada bazı aileler bu tür örnekleri vermişlerdir. 


Bu araştırmada, Osmanlının yanı sıra Cumhuriyevin ilk yıllarında ve sonrasında esraf aileleri açısından çeşitli dini görevlerde bulunmuş olmanın, böyle anılmanın temel bir önemde olduğu görülmektedir. Görüşmelerde bugün de tam olarak eşraf kabul edilen ailelerin önemli bir kısmının çeşitli biçimlerde dini geçmişleri olan, bu tür bir kültürel sermayeye sahip olan aileler olduğu fark edilmektedir. Bu durum aynı zamanda Osmanlı döneminin “kültürel sermayesi” yüksek kademelerinde bu ailelerinden kişilerin bulunduklarına da işaret etmektedir. Bu aileler çoğunlukla başka sermaye türlerine de sahip olabilmektedirler (Hourani, 1968, s. 47, 53). 
Bu dini elitin bir kısmı muhtemelen uzun zamandır kendini sürdürebilen bir gruptur. Yukarıda açıkça görüldüğü üzere bu ailelerin bazıları Kurtuluş Savaşı sırasında yerel örgütlenmede önemli rolleri üstlenmişlerdir. Cumhuriyetin kuruluşu süreci ve sonrasında yerel ve ulusal siyasette etkin bir biçimde yer almışlardır (Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009 ve 2011). Bulundukları yerlerde farklı biçimde etkilerini sürdürmüşlerdir. Yukanda ifade edildiği gibi 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bugün de dini sermayeleriyle amlmalan onları önemli ve seçkin kilabilmektedir. Burada önemli bir sorun, bu kişileri, yani dini eliti, diğer elitten ayrı bir grup olarak düşünmekten kaynaklanmaktadır. Böyle bakıldığında, bu kesim çevrenin bir unsuru ve parçası olarak: dini elitin başka nitelikleri göz ardı edilebilmekte ve bu da dini elitin çevrenin sınırları dışına çıkamayacağı, başka elitle bağlantısının olamayacağı yönündeki kanaatini pekiştirmektedir."” Türkiye"de dini elitin ve dinin, çevreye ve tümüyle taşraya ait bir olarak düşünülmesinin ardındaki nedenlerden biri budur. 


Bu araştırmanın verileri ve gözlemlerimiz, bu grubun hızlı karar alma ve koşulları kendi lehine dönüştürme konusunda en azından diğer eşraf mensupları kadar becerikli olduğunu göstermektedir. Dini elit de siyaset ve yönetimle ilgili başka kademelerde bulunmanın kendilerine ve ailelerine faydalarını iyi bilmekteydiler. Araştırmamızda, görüştüğümüz kişiler kendi ve anne-babalarının hayatlarını ve aileden kişilerin yaptıkları işleri anlatırken belli dönemlerdeki (özellikle 1950'ler ve 1980'ler) dönüşümü gösteren örnekler vermekteydiler. Bu örnekler, din hizmeti vermenin onlan itibarlı kıldığı (böylelikle güçlü bir sembolik 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sermayeye sahip oldukları) ve bunun da siyaset ve yönetimdeki başka kademelere geçişlerini kolaylaştırdığına işaret etmektedir. Gaziantep ten görüştüğümüz eşraf ailelerinden Ataylar, Osmanlr”da Müftüzade ailelerden olup, Cumhuriyet ve devam eden süreçte idari ve bürokratik kademelerde yer almışlardır. Araşurmamızdaki örneklerden bir diğeri Denizli"den Müftüler ailesidir. Kaynaklarda ailenin on yedinci yuzyilin sonunda Denizli'ye yerleştiği ve uzun süre kentte müftülük yaptıklan anlatılmaktadır. Denizli Müftüsü olan Ahmet Hulusi Efendi aynı zamanda kentte Kuvay-i Milliye hareketinin oluşturulmasına öncülük etmiştir. Bu kişinin 19317de ölümünden sonra yeğeni Kazim Efendi kentte 1944’e kadar müftülük görevini sürdürmüştür. 
Aileden kişiler Cumhuriyet ile birlikte çeşitli yönetim kadrolarında ve siyasi kademelerde yer almışlardır. Ahmet Hususi Efendi"nin torunu olan Mustafa Halük Müftüler, XIX. ve XX. Dönem (1991-1999), Denizli Milletvekili olarak görev yapmışlardır (Yurt Ansiklopedisi, 1982, Parlaz, 2006, s. 29: Özsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009a, s. 197). Görüştüğümüz eşraf aileleri yerel ve ulusal siyasetle uzun zamandır (Cumhuriyet ve devam eden süreçte) yakın ilişkiler için- 


13 Bunlar arasında daha becerikli olan grubun merkezi kentlerdeki elit ailelerle yakın ilişkiler içinde olduğunu 
ve taşrada olduğu gibi her iki yerde de etkinliğin: surdürdüğünü görebiliyoruz. Bu konuda önemli bir kay- 


nak bkz. Hourani. 1968. 
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de gozukmektedirler.'* Eşraf ailelerinin Turkiye’de devletle ve mardin centerulusal siyasetle girdikleri ilişkilerin belli dönemlerde nasıl değiştiği sorusu ayrınul yeni araştırmaları gerektirmektedir. 
Bulundukları kentlerde bugün sahip olduklan etkiyi kaybedip etmedikleri’® sorusu devam eden temel tartışmalardan 


birini oluşturmakıtadır. 


Modern Eğitim ve Eşraf Aileleri 


Osmanlı modernleşmesi üzerine olan kaynaklarda temel bir tartışmayı Bathlasma ve eğitim konusu oluşturmaktadır. Bu çalışmalarda, Türkiye"de eğitimin çeşitli yönleri ve sorunlarına ilişkin fikir ve tartışmaların, doğrudan “toplumun Batıya yönelme süreciyle” ilişkili olduğuna dikkat çekilerek (Mardin, 1996, Mardin, 2003, Kafadar, 2002, 


Kahraman, 2002: Tekeli ve İlkin, 2004, Fortna, 2005, Şengül, 2009, Somel, 2010) modernleşme sürecinin temel dinamiklerinden birinin eğitim sistemi ve anlayışındaki dönüşüm olduğuna vurgu yapılmaktadır (Şengül, 2009, s. 647). 
Bu kaynaklarda Osmanli’nin son döneminde, Cumhuriyetin özellikle ilk yıllarında ve sonrasında eğitim konusundaki reformların esas olarak Batılılaşmanın gereği olarak yapıldığı anlatılmaktadır. 
Eğitim üzerine olan bu tartışmaların açıkça gösterdiği bir nokta, Türkiye"de eğitimin, hemen hemen tüm toplumsal kesimler tarafından kendilerini arzuladıkları toplumsal düzene ulaştıracak bir yol olarak görülmesidir. Modern eğitim konusunu toplumsal tahayyülünün odak noktasına alan kesimlerin genişliği dikkat çekicidir. 


Osman Kafadar, Batıya yönelme ve eğitim hareketleri arasındaki ilişkinin 


I+ 
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Burada DecnizlVde gorustugumuz uç eşraf ailesinden milletvekilliği yapan kişilerin tsimlen görülmektedir. 
Mustafa Nun Tavashoglu (1. Dönem Milletvekili, 1920-1923). Emin Aslan Tokat Ailenin soyagacinda, bu kişinin 1927, 1931. 1935, 1939, 1943 olmak uzere toplam 5 dönem milletvekillign yapmış olduğu bilgisi yer alıyor Rafet Tavashoglu (IX. X. ve Xİ. Dönem, 1950-1954-1957, Demokrat Parti). Dr. Mustafa Hamdi Berkman (WV, VIL,VIIL. Dönem, 1935-1950, Cumhunyet Halk Partisi). Ali Çobanoğlu (1950-1954-1957.2). Necip Ali Kucuka (11, HİL, 1V.V.. ve Vİ. Donem Milletvekili, 1923-1943). Naili Küçüka (VIL.VIU. Dönem Milletvekili, 1943-1950, Cumhuriyet Halk Partisi) Mustafa Haluk Muftuler (iX., X. Dönem Milletvekili, 1991-1999, Doğru Yol Partisi). Bkz. Parlaz. 2006: Yıldırım ve Zeybek, 2010;. Wikipedia kaulimcilan, 2015.. Serpil Çakırın, Türkiye"de kadın parlamenterlerle yapugi sozlü tarih çalışması, kadın milletvekillerinin toplumsal profillerinin öneminc dikkat çekiyor. Genel olarak bakıldığında, Türkiyede milletvekillerin toplumsal kökenleri, ailelen. 
eğitim ve meslek dunumlan aynnuh olarak çalışılmayı gerektiriyor. Nitekim Çakır"ın araştırmasında, kadınların milletvekilliği veya benzer konumlara gelmelerinde, “tabanda mücadele etmenin” degil. eğitim ve aile gibi faktörlerin belirleyici olduğu bazı kadın milletvekilleri tarafından anlatılıyor ve bunun esas olarak erkekler için de geçerli olduğuna vurgu yapılıyor (Çakır. 2013, s. 132, 247). 


Albert Hourani (1968, s. 45), Osmanlı taşrasında kent siyasetinin eşraf aileleri ve “esraf siyaseti”açısından görülmedikçe anlaşılamayacağını ileri sürüyor. 
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iki yönünün olduğuna işaret etmektedir. Bunlardan birincisi, eğitimin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yapıdaki değişmelerin lokomotif olarak görülüşü, diğeri ise toplumun ve toplumsal yapıdaki değişmelerin kendisinin, eğitim düşüncesini ve hareketlerini belirlemesidir (Kafadar, 2002, s. 351). Burada önemli olan, Osmanlı"nın son döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında ve sonrasında modern eğitime elit tarafından nasıl bakıldığıdır. Bu konuda farklı kesimler ve tüm elit tarafından mutabakata varıldığı görülmektedir. Modern eğitim yoluyla toplumun dönüşebileceği fikri, Türkiye’nin modernleşme sürecinin tamamında gozlemlenmektedir. Bu süreçte elitin, modern eğitimi kendisini ayırt eden ölçüt olarak gördüğü, esas meşruiyet kaynağı saydığı ve böylelikle kendisini dönüştürebildiği söylenebilir. Eşraf aileleri, modern eğitim sayesinde modernleşme sürecinde elit içindeki konumunu korumuş ve geliştirmiştir. 

Şerif Mardin”in ileri sürdüğü üzere burada ana tartışmayı hangi kesimlerin modern eğitim kurumlarının dışında kaldığı konusu oluşturmaktadır. Mardin, Türkiye"de eğitim kurumlarının kuruluşu ve gelişiminin Avrupa’dakiyle benzer olmadığı, oradaki gibi güçlü bir burjuvazinin ihtiyaçlarını karşılamak için erkek çocuklarının ailenin işini devralmaları için gerekli olan eğitimi vermek üzere kurulmadığına işaret etmektedir. Ona göre, Türkiye"de on dokuzuncu yüzyıl ortalarından itibaren görülen, “Osmanlı bürolarının kurtarılmış temelleri üzerine inşa edilmekte olan nezaretlerdeki idari mevkileri doldurmak amacıyla” Batılı eğitim kurumlarının kopya edilmesidir (2004, s. 231). 
Mardin, modern eğitim kurumlarının, merkez ile çevre arasındaki kopukluğu sürdürdüğünü ileri sürmektedir (1985, s. 127, 133). Çevrenin yanı sıra dini elit de esas olarak modern eğitim kurumlarının dışında kalmıştı: 
Taşra, seçkinlerin eğitiminin dışında kalmıştı ve taşralıların çoğu (etkili taşralıların bile çoğu), çocuklarını, modern okullara gönderemiyordu ya da göndermek istemiyordu. Bugün elimizde bulunan veriler, ancak en yetenekli çocukların, resmi çevrelerle bir iletişim kanalı kurabilecekleri umuduyla başkente gönderildikle- 


rini düşündürecek niteliktedir (Mardin, 1985, s. 133) 


Mardin e göre, modern eğitim kurumlarına daha kolay girebilenler, reformcu resmi görevliler ile bürokrasinin bir bölümünü oluşturan kimselerin çocuklanydı. 
Çevre ancak dinsel öğretim kurumlarından yararlanabiliyordu (1985, s. 134). 
Mardin n ileri sürdüğü, çevre ve dini elitin esas olarak modern eğitimin dışında kaldığı görüşü elimizde yeterli veri olmamasına karşın bugün sorgulanabilir gözükmektedir. Taşra kentlerinde geleneksel/dini sayılan elitin önemli bir kisminin modern eğitim anlayışından ve kurumlarından bütünüyle uzak olmadığını söylemek yerinde olacaktır. Aşağıda görüleceği üzere, esraf ailelerinin modernleşme sürecinin taşıyıcısı haline gelmesinde modern eğitimi benimsemelerinin büyük etkisi olmuştur. Hatta taşra elitinin önemli bir kisminin modern egitimin kendine sağlayacağı faydaları çok erken gördüğü bugün çeşitli kaynaklara bakılarak söylenebilir. 


Burada önemli bir nokta, Mardin’in anlattığı gibi medrese eğitiminin kendisinin modernleşmesiydi. Medreselerle ilgili tarihsel incelemeler, önde gelen ulema aileleri arasında bir yan-aristokrasinin ortaya çıkmasıyla birlikte, bu kurumlarındaki eğitim düzeyinin on yedinci yuzyildan itibaren düşmekte olduğunu göstermektedir (Zilfi, 1987, s. 81-127”den akt. Mardin, 2011, s. 56, ayrıca bkz. Hourani, 1968). 1860'larin sonunda (1867”de) medrese müfredatını değiştirmeye yönelik düzenlemelere gidilmiştir."” Mardin, Jon Türk devrimi sonrasına kadar ilmiye reformunun bir siyasi programın parçası haline getirmek için hiçbir girişimde bulunulmadığını belirtmektedir. 1910da reformla ilgili kanunlar çıkarılır, süreci tamamlayacak nihai bir adım ise 1914'de atılır ve bununla üç düzeyli bir eğitim programı içeren Dar/ül Hilafeti”1 Aliyye Medresesi ile Medreset-ül Kuzat (Kadılar Medresesi) 


kurulmuştur (Mardin, 2011, s. 56, Atay, 1983, s. 261-263). Bu reformlann başarı- 


sı şöyle değerlendiriliyordu: 


Medreseleri köy kökenli gençler doldururken, dini elit, DarüT Funun’a götüren yeni seküler okullan tercih etmeye başlar. 
(Mardin, 2011, s. 56) 


Dini elitin, seküler okulları tercih ettiğini pek çok sebeple de öngörebiliriz. 
Araştırmamızda bunun örnekleri mevcuttur. Yukanda yerel elit için ileri sürdüğüm, bu ailelerin eğitimin kendileri için faydalarını hızla fark ettikleri (modernleşme ve Cumhuriyetin hemen sonrasında bunu izleyebiliyoruz) görüşü, daha fazla veri ve kaynak gerektirse de dini elit için de geçerlidir. Her iki grup da farklı alanlarda (ticari girişimde bulunma, yerel ve ulusal siyasi kurullarda görev alma, eğitim ve eğitimin kaynaklık ettiği alışkanlık, kültürel pratikler ve yaşam tarzlarında seçkinleşmede, gündelik yaşamın kendisini dönüştürmede) eğitimin avantajlanm görebilmekteydiler. 
Dini elitin, eğitimi nasıl öne çıkardığı, hatta kızlarının eğitimini, sanıldığının aksine, çok önemsediği araştırmamızda görülmektedir. Bugün büyük kentlerdeki pek çok seçkin ailede bunun örnekleri bulunmaktadır. Aşağıdaki görüşme bunu desteklemektedir: 


16 Ongorulen eğitim düzeylerine uygun belirli metinler tahsis edilir (Mardin. 2011, s. 56), eksik metinlerin 
tamamlanması için belli zaman dilimleri belirlenir ve eğitimin dört yılı aşmaması öngörülür (Akt. Mardin. 
2011, s. 56: Atay, 1983). Böylelikle, derslerin okunma süreleri ve eğitimin ne kadar süreci belirlenmiş olur 


(Atay, 1983, s. 191). 


Şimdi o dediğiniz kesim (araştırmacının dini elit için söylediği) kendi çocuklarına tahsil yaptırmıştır. En barizi bu Antepte en büyük yerleşmesine, büyümesine sebep olan Antep’in yerlisi, "dır. 
Fakat bunların bütün oğulları, bütün kızları okumuştur. Kendi kızları eczacıdırlar. Türkiye"de çoğu kişi çocuklarını okutmazken bu aileler, dinci dediğimiz kesim kız çocuklarına çifte tahsil yaptırdılar (Gaziantep, 2006)."7 


Dini elitle ilgili yukanda ileri sürülen modern eğitim kurumlarının dışında kaldığı görüşündeki temel sorun, Türkiye'de “dini eliti hem modernleşme sürecinin dışında görmek hem bu süreçteki diğer elit gruplardan ayrı bir grup olarak düşünmekten kaynaklanmaktadır. OsmanlUnın son döneminde, Cumhuriyetin ilk yıllarında, sonrasında ve bugün de gördüğümüz, Türkiyede dini elitin başka elitle iç içe geçmesidir. Araştırmamızdaki eşraf ailelerinin önemli bir kısmı aynı anda farklı sermaye türlerini ellerinde bulundurmaktadırlar. Bulunduklan kentler ve büyük kentlerin dini elitini oluşturdukları gibi devletin çeşitli kademelerinde ve birtakım önemli başka kurumlardaki siyasi, bürokratik ve kimi kez de eğitici eliti oluşturmaktadırlar. 


17 Görüşmede geçen kişi ismi çıkarılmışır. 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


Burada esraf aileleri içindeki kolların nasul farklılaştığına bakmak gerekmektedir. 
Görüştüğümüz esraf ailelerindeki gibi ailelerin bazı fertleri dini elit olmayı öne alırken ve bugün de bu iddiayı sürdürürken, kimileri kritik zamanlarda bu tür bir sermayeyi öne çıkarmaktadırlar. Bunlar kendilerini esas olarak yönetici, eğitici ve kültürel elite daha yakın gormektedirler. 


Esraf ailelerinin Türkiye"de yerel düzeyde modernleşmenin kurucul" ve öncü kişileri olarak kendilerinden söz etmeleri, eğitimli elitin önemli bir parçası olarak kendilerini görmelerinden kaynaklanmaktadir. Bu kişiler “okullu ve meslek sahibi kişiler” ve bu söylemi de çok benimsemiş gözükmelhtedirler: 


...$imdi bizim ailenin yüzde doksanı okuduğu için, bizde ne olursan ol okumak zorundasın, mutlaka trilyonluk da bir aile olsa çocuk eğitimini alacak.... Benim hanım doktor, gene küçüğün hanımı doktor, benim küçüğüm gazetecilik bitirdi, onun küçüğü de mimar. Onun hanımı üniversitede öğretim görevlisi yabancı dillerde. 
hale Atay: Amcam Kanadada, benim kayınbirader elektronik mühendisi, gerçi o dışarıdan da, teyzemin çocukları işletme, iktisat, eczacılık mezunu, öğretmen (Gaziantep, 2006). 


18 Tanıl Bora “Taşralaşan ve Taşrasını Kaybeden Türkiye” başlıklı makalesinde, taşranın sadece gerilim degil, 
Türkiyede “modernleşmenin şiddetine karşı tahammül ve yumuşama alanlar, modernleşmeyle bahşetme- nin zengin tecrübelerini barındırdığını” ileri sürmektedir. Çalışmamızda, taşra kentlerinin ve esraf ailelerinin Türkiye"deki modemleşmede doğrudan önemli rolleri ustlendiklerini gördük. Bora"nın çalışmasında işaret ettiği taşrada “yeni modern elitin” tümüyle olmasa da, bir bölümünün “geleneksel esraf” içinden çıkuğı tezini bu araştırmanın bulguları büyük ölçüde destekliyor (bkz. Bora, 2005, s. 63). 
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Araştırmamızda görüştüğümüz kişilerin gittikleri okullara yaptıkları vurgu ve bu okullara mensubiyet aynı zamanda onların devletle kurdukları ilişkileri de yansıtmaktadır. Ayrıca devletin çeşitli kurumlarında yer almayı, bu okullardan oldukları için de “hak etmiş” olmakta, bunu “doğru” ve “gerekli” bulmaktadırlar. Eşraf ailelerinin diğer ailelerle mücadelelerinde eğitim büyük önem taşımaktadır. Bulunduklan kentlerde “gerçekte kimin eşraf olup olmadığı” biçiminde bir tartışmayı sürdürmüş olmaktadırlar. Gaziantep ten görüştüğümüz bir kadın, bugün oldukça varlıklı ve kentte ön planda olan, ama kendisinin eşraf olarak görmediği bir aileyi şöyle anlatmaktadır: 


Bizim ailemizin cocuklan. mahalleden çocuklar fakat çok samimiyetiniz yok, merhaba merhaba. Samimi bir ortamımız yok. Çünkü onlar sonradan zengin oldukları için ne oldum delisi olmuşlar, geldikleri yeri unuttular diyelim, başka bir şey diyemeyeceğim. Bu şekil söyleyeceğim. Insanlar biraz geçmişlerine baksınlar (Gaziantep, 2006). 


Görüşülen kişi bu ailelerle karşılaşurirken kendilerinin “şu anda gerileme döneminde” olduklarına dikkat çekerek “aile yapılarının” bu ailelerden çok farklı olduğunu belirtmektedir. Ona göre kendileri gibi belli bir bilgi ve kültür birikimine bu aileler sahip degiller, kentte tanınmaları ve bugün Türkiyede one çıkan firmalar arasında görülmeleri sadece ekonomik sermayelerine dayanmaktadır. 


Bu aileler esas olarak “iyi eğitimli” kişiler 

olarak goralmemektedirler. 
Bayazıtlılar çok okumuş bir aile, bugün Ankara"da, Turkiye’nin çeşitli yerlerinde bürokrasi birçok Bayazıtlı insan vardır. 
Kadılar vardı hiç yok mesela şimdi. Benim mesela babamın anne tarafı Dulkadirli dir. Benim eşim Hacıoğullarından, onlar Dulkadirogullan sosyal yapı itibariyle Maraşa geçmişte etkili olmuşlar, ama çok büyük mal sahibi olmamışlar (Kahramanmaraş, 2006). 


Türkiye"nin yönetim ve eğitim elitin- de bu aileler önemli bir ağırlık taşımaktadır. Araştırmamızda Denizlide görüştüğümüz kişiler eski esraf ailelerinden söz ederken, özellikle belli aileleri öne çıkarmaktadırlar. Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi”nde, bu ailelerden biri olan Cillov Ailesi”nden, Haluk Cillov'la yapılmış bir roportajda, onun “Türkiye”nin ilk iktisat profesörlerinden” olduğu belirtilmiştir. Haluk Bey 1920”de İzmir de doğmuş, orta ve lise eğitimini Fransız Saint Joseph Kolefi”nde, yükseköğrenimini ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin- de 1945te tamamlamıştır. Bir yıl sonra mezun olduğu fakültenin İstatistik ve Tatbiki İktisat Kürsüsünde asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı okulda, 1949'da iktisat doktoru, 1953e docent ve 1961 yılında ise profesör olmuştur. 
1952’den başlayarak çok uzun süre Milliyet gazetesinde iktisat konusunda yazılara yazıyor ve Basın Şeref Kart"na sahip. 
1964-65 ders yılında California Üniversitesinde bir yıl süreyle misafir profesor İstanbulda Aile 
Planlaması Derneği kurucu üyesidir. 
1970-74 yılları arasında Birleşmiş Milletler Nüfus Komisyonu'nda Türkiye”nin 


olarak bulunmuştur. 


resmi temsilcisi olarak görev yapmıştır. 
Avrupa Konseyi”nin 1971 yılında Strasbourgda düzenlediği İkinci Avrupa Demografi Kongresi”nde Araştırma Müdürü unvanıyla çalışmıştır. 1974 yılında kurulan Sadi Irmak Hukumeti'nde ticaret bakanı olarak görev yapmıştır. 1980'de Fransa Legiond Honneur Nişanı, 1982'de Federal Almanya Yüksek Liyakat Nişanı ve 1995te laponya İmparatoru Alun Liyakat Nişanı almıştır. Haluk Cillov”un üniversite tarafından yayımlanmış ekonomi, istatistik ve nüfus konularında pek çok eseri bulunmaktadır (Kutludağ ve Türktaş, 2008, s. 2-6).” Bunların dışında birçok özel kuruluşun yönetiminde görev yapmıştır. Haluk Cillov”un özgeçmişinde gördüğümüz bu özelliklerin büyük bir kısmı başka esraf ailelerinden kişilerin yaşam öykülerinde sıklıkla rastlayabileceğimiz örneklerdir. Görüştüğümüz kişilerin anne ve babalarının biyografılerinde benzer veya yakın unsurlar mevcuttur. 


Türkiyede Tabakalaşma ve Toptumsal Eşitsizlik 


Eşraf Ailelerinin 
Bakış Açısından Eğitim 


Pierre Bourdieu, kendi sosyolofik yaklaşımını açıklarken toplumsal dünyanın sürekli bir değişim halinde olmadığı, onu anlamının temel bir yolunun süreklilikleri görmek olduğu tezini ileri sürmektedir (Bourdieu ve Passeron, 1990, Bourdieu-Wacquant, 2003: Laberge, 2006, akt. Türk, 2008). Bourdieu, toplumsal dünyadaki sürekliliklere dikkat çekerken, siniflann yeniden üretiminde eğitimin rolüne vurgu yapmaktadir. 
Ona göre, egemen siniflarin kendi sürekliliklerini sağlarken başvurdukları temel araçlardan birini eğitim ve eğitim sistemi oluşturmaktadır. Buna eğitimin çeşitli biçimlerde kaynaklık ettiği sermaye biçimlerini katmak gerekir (Bourdieu ve Passeron, 1990). Genel olarak bakıldığında, 


perspektifinin sağladığı önemli bir ola- 


Bourdieu”nün kuramsal 


nak, belli sınıfların dünya görüşleri ile eğitim arasındaki ilişkiyi görmemize imkan vermesidir. Burada dünya görüşünün önemi, eğitimle ilgili ayrımlar da içinde olmak üzere toplumsal dünyaya ilişkin sınıflamaları, başarı ve iktidar ölçütlerini evrenselleştiren (normal hale getiren) bir işleve sahip olmasından ileri gelmektedir. Eşraf aileleri, aile ve eğitim konusundaki çeşitli toplumsal kanaatle- 


19 Buradan, basta Melih Ziya Sezer Bey olmak üzere. Munevver Cillov'a ve yoğun işleri arasında evine davet 


edip sıcak bir görüşme ortamı sağlayan Gülbin Simitcioglu'na çok teşekkür ediyorum. 
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rin, dünya görüşünün üretilmesinde belirleyici bir konumda bulunmaktadırlar. 
Araştırmada, bu ailelerin, “iyi aile” olma standardını oluşturmaya büyük önem verdiklerini, “iyi eğitimli” ve “başanlı kişiler” gibi tanımlamalan, bu sahip oldukları aile tasavvurunu pekiştirmek üzere One çıkardıklarını gozlemledim.”° Eşraflığın ayırt edici özellikleri arasında, belli bir konuma dayanan sosyal bir bilgi ve yatkınlık, bir ilişki kurma biçiminin olduğu gorulmektedir. Burada eşrafı diger ailelerden ayıran özellik, bu kişilerin sahip olduğu incelik ve maharetin yanı sıra belli bir sınıfa özgü dengeliliği de taşıyor olmalarıdır. Bu fark en temelde güçlü bir sınıf habitusu ve eşrafın sınıf habitusunun bir özelliği olan oyun duygusundan ileri gelmektedir. Onemli olan zaten bu oyun duygusunun kendisinde ustalaşarak, tüm bunları göze çarpmadan, kolaylıkla yapabilmek, böyle bir duygu ve izlenimi verebilmektir. 


Bourdieu”nün bakış açısının sağladığı temel bir fırsat, bağınusal düşünmemize olanak vermesidir. Kavramların tanımlarının ancak dizgesel olabileceği, “ampirik olarak sistematik bir biçimde kullanılmak üzere tasarlandıklarını” savunmanın, dolayısıyla “habitus, alan ve sermaye gibi nosyonların”, asla yalıtılmış halde olma- 


dıkları ancak oluşturdukları kuramsal dizgenin içinde tanımlanabilir olduklarını ileri sürmesinin (Bourdieu ve VVacquant, 2003, s. 80) dışında Bourdieu, toplumsal dünyanın kendisini ilişkisel olarak görmektedir ve bunun için bir araştırmacının yapacağı analizin zaten ilişkisel olması gerektiğini söylemektedir. Ona göre bütünlüklü bir analiz de ancak böyle mümkün olabilir (Bourdieu, 2003). Eşraf ailelerinden kişilerin eğitime yönelik bakış açıları, algılan ve sahip olduklan eğitim sermayesi, yol açtığı ve dönüştürdüğü diğer sermaye biçimleri birbiriyle bağlantılı ele alınmalıdır. Burada eşraflıkla ilintili, yani onu gösteren ve ona referansta bulunan bir eğitim kavrayışı ve sermayesi ile bu ailelerin sınıf konumlan arasındaki ilişki kastedilmektedir. Ayrıca bu ailelerden kişilerin sahip olduklan başka eğilim ve yatkınlıklar, örneğin “görgü”ye yaptıkları vurgu, bu konudaki tutumlan ve “sosyal ilişkileri takip etme” meraklan bu bağlamda değerlendirilmelidir. 


Esraf ailelerinden fertlerin sahip olduğu eğitim sermayesi ve buna uygun habitusları belli bir alanda, yani “eşraf olma” olarak ifade edilebilecek, çeşitli sermaye biçimlerinin içinde olduğu ve sürekli degişen bir sosyal mekanda gerçekleşmektedir. Yukarıda ifade edilen eşrafın “stan- 


20 Egemen sınifların kendilerini ve çıkarlarını sürekli hale getirmek için kullandığı mekanizmalar olan iktisadi 
yatınm, miras aktarımı ve evlilik stratejisinin yanı sıra eğitim kritik bir önem taşır (Bourdieu, 2003, s. 33). 


Bourdieu"nün tespit ettiği bütün bu stratejiler eşraf aileleri için geçerlidir. Ancak eşraf ailelerinde egitimin temel bir özelliği, diğer strate iler kadar görünür olmamasıdır. 


dart” ve “ölçüt” oluşturma özelliği böyle bir alan içinde anlaşılabilir. Dolayısıyla Bourdieu”nün işaret ettiği eyleyicilerin yükledikleri anlamlar (öznellik) ve bunların karşılık geldiği somut konumlar (nesnellik) bu tür bir ilişkisellik içinde açığa çıkanlabilir. Alan kavramın,, çalışmamızda eşraf ailelerinin sahip oldukları ayrı sermaye tiplerine (ekonomik alan, kültürel alan, eğitim alanı gibi) karşılık gelecek bir biçimde kullandık. Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, “eşraflık” diye adlandırabilecek bir toplumsal konumdan bahsettik. Burada eşraflığın dayandığı sermaye tiplerini, bir kez belirlendikten sonra değişmeyen veya aynı biçimde saptanabilir olgular değil, sınırlarının eyleyicileri tarafından sürekli yeniden tanımlandığı, bu nedenle de her zaman degiştirilebilme olanağını da taşıyan toplumsal degiskenler olarak gördük. Bourdieu ye göre, alan kavramının en büyük avantaiı araştırmacıyı alanın sınırlarının nasıl çizildiğini, kimlerin alana dahil olabildigini, başka alanlarla ilişkisinin neler olduğu, onlardan nasıl etkilendiğini sormaya zorlamasıdır (Bourdieu ve Wacquant, 2003, s. 96). Kimin eşraf olup olmadığı tartışması, eşraf ailelerinin “görgülü” olmaya yapukları vurgu ve “yeni zenginler” ayrımı bu açıdan önem taşımaktadır. Karadağ”ın Gaziantep örneğinde vurguladığı gibi gerek “eski zengin” eşrafta gerekse “yeni zengin” ailelerde 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Esitsizlik 


kadınlar kendilerinden daha alt sınıflardaki kadınlardan ayırt etmeyi erkeklere göre çok daha fazla onemsemektedirler (Karadağ, 2005). Bunu gündelik yaşam pratikleri, kentteki sosyal etkinlikler ve sosyal kuruluşlara üyelikler yoluyla öne çıkarmaktadırlar. Bu, erkekler tarafından başka şekillerde yapılsa da yine de eşrafın sınıf karakterinin belirlenmesinde sembolik sermayeyi esas olarak kadınlar öne çıkarmaktadır (Karadağ, 2005, Durakbaşa, 2005). 


Eşraf aileleri aynı zamanda kültürel sermaye ve alanla olduğu gibi sembolik ve sosyal sermayeyle ve bunların birçoğuyla da ilişki içindedirler. Burada sembolik sermayenin özel bir önemi bulunmaktadır.”" Eşraf ailelerinde ve araştirma yapugimiz kentlerdeki, esraf/esraf olmayan (veya yeni zengin), görgülü/ görgüsüz, epitimli/egitimsiz gibi ayrımlar ve tanımlamalar, eşraf ailelerinin “yeni zengin” ailelerle aralarında gördükleri, varsaydıkları sembolik sermaye farkından kaynaklanmaktadır. Bu aileler, “yeni zengin” gördükleri aileleri açıkça sembolik sermaye açısından yetersiz bulmaktadırlar ve bu sermayenin zor edinileceğini düşünmektedirler. Yukanda vurgulanan eşraflık için temel bir önemi olan sembolik sermayeyi büyük oranda kadınlar oluşturmaktadırlar. Eşraflığa ilişkin kültürel kodlar, sembol, temsil ve tahayyül 


21 Sembolik sermayenin ne olduğu ve önemi konusunda bkz. Bourdieu.1991 ve Bourdieu, 1998. 
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biçimleri, sosyal dil, çeşitli yaşam pratikleri, evlerdeki kültürel nesneler, kadınların giyim ve duruslan, balo ve resepsiyon gibi kültürel etkinlikler, müzik dinletileri ve eğlence biçimleri, büyük kentlere geziler ve evliliklerin düzenlenmesi bu sermaye türünün en fazla görülebilecegi yerlerdir. Araştırrnamızda, kadınların kültürel ve sembolik sermayenin yanı sıra ekonomik sermayeye açıkça etkide bulunduklanm ve bazı örneklerde onu doğrudan oluşturduklarını gördük. Kadınların evlilik yoluyla getirdikleri toprak zenginliği, sosyal ağlar ve miras ilişkilerini düzenlemeleri, ailenin fertlerinin eğitiminde üstlendikleri rolleri bu açıdan yorumlanmalıdır (Ozsan, 2010). 


Bu çalışma için Bourdieu”nün perspektifinin yarattığı diğer bir olanak, iktidar alanına yaptığı vurgudur. Ona göre iktidar alanı, diğer alanlar gibi değildir, birbirine karşı avantajli ve birbirinden üstün olmak isteyen ve farklı sermaye tiplerine sahip grupların mücadele alanıdır. 
Burada eşrafın önemi, toplumsal dünyayı eşraf olan ve olmayan olarak ayırmada belirleyici ve en önde gelen grup olmasından kaynaklanmaktadir. Yukanda “iyi aile” ve “iyi eğitim”e, “görgü sahibi” ve “kültürlü” olmaya ilişkin kanaatin ve siniflandirmalann esas olarak bu aileler tarafından olusturuldugu savin. ileri sürdüm. Bourdieu, yaşam tarzları alanında yaşanan ayrım ve mücadelelerde, kültürel pratiklerimiz ve yaşam tarzlarımız kadar, aynı zamanda bunlar üzerine nasıl 


konuştuğumuzun önemine dikkat çekmektedir (Karadağ, 2010, s. 41). Eşraf ailelerinden kadinlann eşraflığa ilişkin anlaulann kendisini olusturmalan bu açıdan dikkate değer (Ozsan, Durakbaşa ve Karadağ, 2009a, Durakbaşa, Ozsan ve Karadağ, 2011). Yukanda ifade edildiği üzere eşraf ve “yeni zengin” aileler arasındaki ayrımı kuranlar (bunu yapabilenler, bu tür kategorileri oluşturma- da daha avantailı olanlar) esas olarak esraf aileleridir. Yine de, “yeni zengin” ailelerin ya da “yeni esrafin” kendilerini çeşitli biçimlerde güçlü kilabildiklerini de görmek gerekmektedirler. Araştırma yaptığımız kentlerde, görece olarak yeni zenginleşmiş aileler, eğitimi, yatırım ve firmalarının gelecegi için önemli bulmaktadırlar. Bununla birlikte zihniyet ve eğitime yükledikleri anlamlar açısından belirgin bir farklılık göster mektedirler. 
Gaziantep te “yeni zengin” aileler arasında gösterilen, kendilerini “sanayici” olarak tanımlayan bir kişi, eğitim konusundaki çalışmalarını değerlendirirken, kendilerinin eğitim yoluyla, yeni okullar açarak kentte farklılık yaratacaklanını ileri sürmektedirler. 
Gaziantep te kurmuş olduğumuz özel okullarda da bu çalışmayı yapıyoruz altı yıldır bu mücadeleyi veriyoruz ve altı yılin sonucunda da bugün itibariyle dünya dördüncülükleri, ülke birincilikleri, dünya birincilikler takır, takır, takır geliyor. 
Bir tanesini de biz işletelim dedik. Bunda 


amaç, Gaziantep te farklılığı yaratabilmek ve Gaziantep teki diğer okulları da kamçılayıp yeni bir misyonla, yeni bir vizyonla kendi ayaklan üzerinde durabilen yetişmiş, gelişmiş, her oturdukları toplumda kendilerini ifade edebilecek donanımı almış Gaziantepli çocukları yetiştirmekti. Yani bunları bunlara verebilmekti. ve çok şükür altı yıl oldu başlayalı, bu altı yıl içerisinde 1066 tane ödül, Türkiye genelinde, il bazında ve dünya genelinde 1066 
tane ödül almışız (Gaziantep, 2006). 


Burada eşraf ailelerinde sınıf ve eğitim ilişkisinin temel özelliklerine geçebiliriz. 
Bourdieu kültürel sermayenin biriktirilmesinde ve aktarılmasında aile ve eğitimin önemine işaret etmektedir (Bourdieu ve Passeron, 1990, Bourdieu, 1998). Eğitim, eşraf ailelerinde kültürel sermayenin oluşturulması ve artırılmasının yanı sıra kültürel sermayenin kuşaklar arasındaki akışını ve ayn nitelikteki sermayelere dönüştürülmesini de olanaklı kilar. 
Yukanda ifade edildiği gibi bu aileler için eğitim en başta onlara “ilerleme idealini” sağlayan. onları “hayal edilen” sınıfa götürecek temel bir öğedir. Ayrıca bulunduklan sınıfa sosyal aidiyeti böylelikle pekiştirmektedir. İnandırıcılığı ve sınıf meşruiyetini mümkün kılan önemli yollardan biri eğitimdir. Muğla"da Özbekler Ailesi”nden (aynı zamanda Hacıhamzazadeler ya da San Müftüler olarak anılır) kişilerle yaptığımız görüşme bu yönden önemli ipuçlan taşımaktadır. Görüşmede, ailenin genellikle “okumuş”, “Alim” ya da “bilgin” kişilerden oluştuğu için kentte “bilginler ailesi” olarak anıldığı anlatılmaktadır. Bu onların sosyal itibannı artıran ve bulunduklan sosyal konumu pekiştiren bir özelliktir. 
Mesela burada derler ki akıl alacaksan Hacıhamzazadelere, para alacaksan Hacıkadızadelere, öbürünü söylemeyelim, 


siz bulun (Durakbaşa, Karadağ, Özsan, 2008, s. 133) 


Araştırmamız sırasında ailenin en yaşlı üyesi, matematik profesörü Ali Rıza Özbek, İstanbul Teknik Universitesi'nden emekli olduktan sonra Muğlaya yerleşmiş. Ailenin bazı fertleri İstanbulda yaşamaktadır. Ailede belli kurumlarda önemli konumlarda, yönetim ve eğitim kademesinde çalışan pek çok kişi bulunmaktadır. Belli aralıklarla, kentte ailenin ayrı kollannin katıldığı toplantılar yapılmaktadır. Görüşmemizden bir süre önce yapılan toplantıda, Ali Rıza Bey, “Alim ve eğitimli kişiler” yetiştirmelerine rağmen, ailenin “ticaretle uğraşan kanadının zayıf” olduğunu belirtmiştir. Cumhuriyetin 
75. yılında yaptıkları başka bir toplantıda ise “bürokratlar, üniversite profesörleri ve müdürlerin” ailede bulunmasının önemli olduğu, ancak bu kişilerin “statükocu” oldukları, ticari girişimde bulunmadıklarını toplantıya katılanlara anlatmistir (Durakbaşa, Karadağ ve Ozsan, 2008, s. 133, 134). Aslında aileden bazı kişiler ticaret yapmaktaydı, ancak onların yapuklan büyük çaplı ve “başarılı” girişimler olarak gorulmemektedir. 


Eğitimleri ve bu konuya yaptıkları vurgu yoluyla, bu aileler içinde pek çok 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sermayenin gruplaştığı ve sürekli dönüştüğü bir kültürel kodu ve bir sınıf ritüelini oluşturmaktadırlar. Bunun, Turkiye’de çeşitli düzlemlerde görünürlük kazanan temel bir sınıf kodu olduğu düşünülebilir. Görüşmelerde “bunlar egitimli bir aile”, “doktor, sefir yetiştirmişler” biçimindeki yaygın ifadeleri, bu tür kodlar, “köklü ve oturmuş bir sinifa” işaret eden kültürel göstergeler (dayanıklı kültürel kodlar) olarak okumak mümkündür. 
Eğitim konusundaki sınıf ritüellerine gelince, kutlama ve yemeklerin dışında Turkiye’de bu konuda zengin bir armağan repertuarının olduğu açıkça görülmektedir. Bu ailelerin belirleyici özelliği, hem egitime ilişkin oldukça incelmiş dili (aynı zamanda kamusal dili) üretebilmeleri hem zaten bunun karşılık gelecegi somut örneklere sahip olmaları, dolayısıyla kendilerini inandırıcı kılmalarıdır. 
Araştırmamızda bu yönde pek çok bulgu yer almaktadır. Gaziantep teki görüşmelerimizde Barlas ailesinin geçmişte olduğu gibi bugün de kentte güçlü bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ailenin sahip olduğu sosyal güç ve siyasi nüfuz bu görüşmelerde ifade ediliyor ve esas olarak bu durum aile fertlerinin “iyi eğitimli” olmalarına dayandırılmaktadır. 
Eğitim burada aynı zamanda gücü ve siyasi nüfuzu normalleştirici ve hatta örtücü bir unsurdur. Böylelikle, ailenin sahip olduğu sosyal güç ve siyasi nüfuzun başka önemli kaynaklarını görünmez hale getirebilmektedirler. Görüştüğümüz 


kimi eşraf aileleri bu aileyle evlilik yoluyla akrabalık ilişkisi kurmuşlar ve aile fotoğraflarını bizimle paylaşırken bu sosyal bağı öne çıkararak konuşmaktaydılar. 
Aileden kişilerin eğitimleri ve mevkileri üzerinde durmaları tesadüf değildir. Bu yaklaşım, aile ve akrabalık ideolo isi için Egitimin 
Türkiye"de açık ve güçlü bir kamusal 


çok işlevsel olabilmektedir. 


dile dönüşmesi aynı zamanda akrabaliga benzer başka sosyal bağlan kurucu olmasından da kaynaklanmaktadir. Fikri Alican Koca Mese’nin Gölgesi isimli anı kitabında (2003) Gürbüz Barlasla ilgili anılarından söz ettiği “Gürbüz Barlası milletvekili yapsak yeridir” başlıklı kısmında şunları söylemektedir. 


Gürbüz Barlas, Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi”ni bitirdikten sonra ABD'de suni böbreğin (ve suni kalbin) yaratıcısı Willem Kolff”un yanında troloji uzmanı olmuştu. Diyaliz (suni böbrek) konusunu da iyice kavramış ülkemizde bu yöntemi kurmustu. 


Gürbüz, Willem Kolff gibi bir adamdan aldığı referansla dünyanın neresinde isterse çalışabilirdi. Ama o Ikinci Cerrahi Kliniği”"ni seçmiş, zevkler tartışılmaz. 
Ikinci Cerrahi Kliniği”nde part time çalışıyordu. Amerikan Hastanesi”nin de kadrosundaydı, muayenehanesi de vardı. Kısa sürede kendi alanında üne kavuştu ben şimdi bu satırları yazarken o da bu ününü sürdürüyor. Zaten Gaziantepin oturaklı ailelerinden. 

Barlas ailesindeki doktorlar saymakla 


bitmez. Gürbüz"ün bir rahmetli amcası genel cerrahmış, öteki amcası sevgili 


hocamız iç hastaliklan uzmanı Prof. Dr. 
Osman Barlas"ır. Gastroentolojist Nefise Barlas da onun kızıdır. ABD”de hematoloji profesörü Dr. Abdullah Barlas Gürbüz”ün yeğenidir. Bir başka yeğeni rahmetli iç hastalıkları uzmanı Dr. Beyhan Barlas”. 
Hepsini sayacak olursam çok uzayacak, ancak Gürbüz”ün kayınbiraderi değerli yazın adamımız sevgili dostum Orhan Barlas'in Cerrahpasa'da bir yıldız gibi parlamakta olan oğlu Prof. Dr. Aydın Barlası da söylemeliyim. 

Yine de Barlas ailesinin en iyi öğretim görmüş kişileri bence bu saydığım doktorlar değil, Gürbüz"ün eşi Ferhan Barlas ve baldızı Perihan Barlas”ır, çünkü bu bayanlar da Arnavutköy Amerikan Kiz koleji mezunudurlar. Bu okul da Robert Kolej demekzaten.”” 


Yukanda one çıkanlan “iyi bir eğitim görmüş” olma ifadesi ve benzeri vurgular, köklü bir sınıfa işaret ettikleri gibi ama aynı zamanda bağlantılı başka kültürel kodların da üretilmesine kaynakhk etmektedir. Ornegin, belli bir eşraf ailesinin kadın ve erkeklerinin, anne ve babalarının ne tür kadınlar ve erkekler olduğu, (“yetenekli” ve “parlak” kişiler olarak) kimlerle evlenmeye ve hangi konumlarda olmaya layık olduklan biçimindeki kanaatleri, buna ilişkin sınıf referanslarını ve sosyal arka planı üretmiş olmaktadırlar. Daha önemlisi, böylelikle “iyi bir aile” tahayyülü yaratılmaktadır. 
Yukanda ifade edildiği gibi bu ailelerden 


22 “Tıp dünyası bu kitabı konuşacak” 
c1D--155127 Erişim tarihi: 04.04 2014 
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kişilerin belli konumlara daha kolay tercih edilmelerinin nedenlerinden birini, basvurduklan konum için gerekli olan eğitime en fazla onların sahip olmaları ve böylelikle de “hak eden ve doğru kişiler” olarak görülmeleri oluşturmaktadır. 
Söz konusu ailenin öteden beri “çok iyi eğitimli, önemli” kişiler çıkarması, yeni kusaklann da işini kolaylaştırmaktadır. 
Yeni kuşaktan kişiler de “doğru kişiler” olarak önerilmekte, konumlarını “hak etmiş” goranmektedirler. Aynca, belli bir pozisyona seçilme süreçlerine ilişkin gerekli ve esas bilgiye zaten bu kişiler sahip olabilmektedirler. Araşurmamızdaki bulgular, Türkiyede belli kurumlann önemli konumlarında uzun zamandır bu ailelerden kişilerin bulunduğu, bunun bir örüntü olduğuna işaret etmektedir. Ayrıntli bir araştırmayla bu ailelerden kişilerin Türkiye"deki önemli kurumlardaki oranının kimilerini şaşırtacak kadar yüksek çıkacağını sanıyorum. Burada birkaç örnek vermek gerekirse, Gaziantep/ten Ataylar ailesi, (aynı zamanda Ocaklar ve Göğüşlerden oluşuyor ve Barlaslarla yakın ilişki içindeler), Kahramanmaraş?lı Arifioglu Ailesi, Denizli”den Cillov ve Müfuüler ailesi, Muğla”da Özbekler (Hacıhamzazade sülalesinin Sarı Müftuüler kolundan gelmektedirler ve 1936 soyadı kanunuyla bu bugünkü soyadlannı alıyorlar) ailesi bunlar arasında saynlabilir. 


Hürriyet.18.05.2000, hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?Do-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Hem bu ailelerden kişilerle hem de bu kentlerin sanayi ve ticaret odalarındaki kisilerle yapugimiz görüşmelerde ve bu kentlerde yayımlanan yerel kaynaklarda, Turkiye’de üst düzey bürokratlar, siyasetçiler ve gazete sahipleri arasında bu ailelerden kişilerin ağırlıklı olduğu, üniversite ve hastane gibi belli kurumların önemli pozisyonlarında bulundukları görülmektedir. Bu aileleri görünmez kılan mekanizmalar arasında hem merkez ve taşra eliti arasındaki evliliklerin hem de bu aileler arasındaki evliliklerin geri planda kalışı, yeterince görülmeyişidir. 
Esas olarak kendilerine denk ailelerle evlilik yapmayı tercih eden bu aileler, çocuklarını çoğunlukla büyük kentlerin özel üniversitelerde okumalarını, bu okullarda kendine benzer sınıflardan ailelerin çocuklarıyla tanışması ve evlenmesi imkanı olarak gormektedirler (Durakbaşa, Karadağ ve Ozsan, 2007). 
Belli üniversiteler ve kolejler içinde olmak üzere, bu eğitim kurumlarında yapılacak ayrıntılı araştırmaların, bu aileler arasında sıklıkla evliliklerin yapıldığını, kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıklara karşın bu konuda önemli bir örüntüyü göstereceğini tahmin ediyoruz.” 
Yukarıda ifade edildiği üzere araştırma yaptığımız kentlerde sanayi ve ticarete geçmiş varlıklı ailelerin çocukları ağır- 


hkla işletme, endüstri mühendisliği ve yakın alanları okumaktadırlar. Bu konuda sayısal veriler bulunmamakla birlikte sınırlı verilere bakıldığında, bugün eşraf ailelerinin çocuklarının okuduklan dallar daha fazla çeşitlilik göstermektedir. 
Ayrıca bunu belli dönemlerde ekonomik gücünü koruyanlar ve koruyamayanlar olarak bakmak gerekmektedir. Araştırma yaptığımız kentlerde “eski eşraf aileleri” olarak gösterilen ailelerde, doktorluk, eczacılık ve çeşitli kademelerdeki bürokratik görevler ağırlıkta gözükmektedir. Denizli”de varlıkları Osmanliya dayandırılan, kentte uzun süre sahip oldukları toprak zenginlikleriyle anılan Tavaslıoğlu Ailesi”nin soy ağacında, doktor ve eczacılar ayrı ve vurgulanarak gösterilmektedir. Günümüzde ekonomik varlığını kaybetmesine karşın bu aile sahip olduğu nüfuzu sürdürmektedir. Eski esraf ailelerinden kadınların öteden beri eczacılığı tercih etmeleri, eczanelerin, bulundukları semtlerde sosyal ilişkilerin kurulmasında pek çok işlevi yerine getirmesinin yanı sıra eczacılığın bu aileler ve bu ailelerin kadınları tarafından saygınlık, nüfuz artırıcı, güvenli, modern kurumlar olarak görülmelerinden de kaynaklanmaktadir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne uzanan süreçte yerel seçkin ailelerde görebileceğimiz mes- 


23 Arum, Roksa ve Budig. Amerikada 19701 yılların ortalarına kadar elit üniversitelerden mezun olmuş bir 
grup kadın ve erkek üzerine yapuklan araştırmada, bu tür okullarda okumanın, kişilerin eş seçimindeki etkilerine işaret ediyorlar. Eş seçimin de gelir düzeyi kadar sosyal koken gibi ailenin statüsüne ilişkin faktörlerin belirleyici olduğunu gösteriyorlar (Bkz. Arum, Roksa ve Budig, 2008). 
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lek seçimi örüntüsündeki değişim, esas olarak bu ailelerin kendileri için önemli ve ihtiyaç gördükleri alanlara çok çabuk yöneldiklerini göstermektedir. Sahip olduklan ekonomik sermayeyi eğitimle ve başka yollarla edindikleri sosyal ve kültürel sermayeyle dengelemiş olmaktadırlar. 
Eşraf ile “yeni zenginleri” ayıran temel özellik, birincilerin ekonomik sermaye ile kültürel sermaye arasındaki dengeyi gözetme konusunda iddialı olmasıdır. 
Ekonomik gücünü kaybeden eşraf aileleri, ekonomik bakımdan halen güçlü olan eşrafın ve bu kentlerdeki başka yönetici ve sanayi elitinin gözünde -özellikle yeni zenginlerle kıyaslandığında- bugün de saygınlığını korumaktadir. 


Sonuç 


Eşraf ailelerinin, kendi sınıf konumları açısından eğitime nasıl baktıkları ve bu konumlarını güçlendirmek için eğitimi nasıl kullandıkları soruları bu yazının odağını oluşturdu. Eşraf ailelerinde, eğitim ve sinif ilişkilerinin temel özellikleri göstermeye çalışıldı. Araştırmada elde edilen eğitimli elitin önemli bir kısmının eşraf ailelerinden çıktığı bulgusu, Türkiye"de eğitim ile sınıf ilişkileri çerçevesine yerleştirilerek tartışıldı. Bu aileler, fertlerinin sahip olduğu eğitim yoluyla, kendilerini başka toplumsal gruplar ve 


“yeni zenginlerden” farklılaştırmaktadırlar. Eğitim başta sınıf pozisyonları olmak üzere pek çok yönden bu alleler için kurucu ve sürekliliği sağlayıcı bir unsur olarak gözükmektedir. 


Açıkça bu aileler eğitimi üyesi oldukları geniş ailenin bir profesi olarak görmektedirler. Eşraf ailelerinden fertler, kültürel sermayenin eğitime dayalı kurumsallaşmış biçimini belli konumlarda yer alislanyla somut olarak göstermektedirler. Bu yazı, eşraf aileleri mensuplarının Turkiye’de ekonomik, siyasal ve bürokratik elitlerin göz ardı edilemeyecek bir kesimini oluşturduğu varsayımına dayanmaktadır. Yazıda Turkiye’nin hem merkezindeki hem de taşrasındaki ekonomik, siyasal ve bürokratik elitlerin sınif kökenleri incelendiğinde, eşraf aileleri mensuplarının göz ardı edilemeyecek bir kesimi oluşturduğunu göstermeye çalisum. Türkiyede büyük kentlerin merkezi elitinin bir kısmı taşra kentlerinde- ki eşraf ailelerinden gelmektedir. Eşraf aileleri, “iyi” eğitimli ve kariyer sahibi fertlerini özellikle öne çıkarmaktadırlar. 
Yukarıda açıkça gösterildiği üzere bu ailelerin, fertlerinin eğitimine verdikleri önem, yükledikleri anlamlar, onların “bir eşraf ailesi olmayı” nasıl gördükleri ve aile tarihlerini güçlü, hegemonik bir anlatı olarak nasıl kurduklan ve sürekli kildiklanm göstermektedir. Eşraf aileleri kendi sınıf konumlan için eğitimi degişik biçimlerde kullanmaktadırlar. Eğitim aynı zamanda belli bir “ilerleme idealini” ve sınıf aidiyetini pekiştirebildiği için de 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bu aileler için önemlidir. Esraf aileleri kendilerini konumlandinrken, toplumsal sinirlanni belirlerken, “inandırıcı ve ikna edici” bir ölçüt olarak eğitimi ileri sürmektedirler. Yukanda ifade edildiği gibi, burada kritik noktalardan biri bu ailelerin, “iyi eğitimli olduklanını” gösteren çok sayıda somut örneği gösterebilmeleridir. Bu konuda gerekli ve çoğu kez kolaylaştıncı olabilen sosyal ağlara daha fazla sahip olanlar da eşraf ailelerinden gelen kişilerdir. Daha önemlisi, bu ailelerden kişiler, içinde bulundukları konionktüre göre daha hızlı değişebilmektedirler. Geldikleri ailelerin siyasi eğilimleri ve gelenekleri de içinde olmak 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Eğitimde Eşitlik Yanılsaması: Türkiye”de Eğitimde Eşitsizliklerin Yeniden Uretimi 


Giriş 
Eğitimde eşitsizlik olgusu. özellikle sanayileşme sonrası toplumlarda hızla artan iş bölümü çeşitliliği ve kitlesel eğitime erişimin yoğunlaşması sonrası tartışmaların odağı haline gelmiştir. Özellikle toplum katmanlarının derin olduğu, sınıflar arası geçişlerin nadiren gerçekleştiği veya hiç olmadığı toplumlarda eğitime erişim, eğitimin niteliği, alınan eğitimle birlikte edinilen statü ve meslek gibi pek çok hususta eşitsizlikler or- 


taya çıkmıştir. 


Sınifli toplumlarda egemen sinifi temsil eden kesimin daha alt sınıflar üzerindeki tahakkümleri, nitelikli eğitime erişimde konulan görünen-görünmeyen engellerle ve bu eğitimi ancak belirli imtiyazlılara sunma ile yeniden üretilmektedir. Sosyo-ekonomik olarak imtiyazlı sınıfların kendi ayrıcalıklarını sürdürme istek ve eğilimleri ile bu yöndeki pratikleri bu sınıfı sistematik olarak yukarıda tutmaktadir. Bunun yanında, sosyo-ekonomik olarak alt tabakada bulunan kesimin çocukları yine aynı bölgelerdeki niteligi düşük okullarda egitimlerini alarak donanım ve pedagojik çıktılar yönünden üst tabakadaki diğer çocuklara göre geride kalmaya devam etmektedir. Bu durum, yani: içinde bulunulan muhitin getirdiği dezavantaj niteliksiz eğitimi, niteliksiz eğitim de eşitsizliği üretmektedir. 


Özellikle 1960 sonrasında eğitime yönelik başlayan radikal ve eleştirel söylemlerle birlikte yapılan ampirik araştırmalar, farklı sınıflar arasındaki eşitsizliklerin kökenleri ve sonuclanna dikkatleri çekmeyi başarmıştır. Daha güncel zamanlarda PISA gibi ulus- 


| x 


lararası karşılaştırmalı sınavlarda başarılı kabul edilen öğrencilerin başanları ile sosyal kökenleri ve sosyo-ekonomik göstergeleri arasındaki korelasyon, tartışmalan ve arasurmalan bu sahada yoğunlaşurmisur. Zira aileden edinilen birincil eğitim sistematik şekilde sosyal kökene bağlıdır ve bireyin hayat güzergahı ile toplumsal konumu arasındaki sıkı bağı da belirlemektedir. Ayrıca okul, kurumsallaşmış bir eğitim mekanı olarak sahip olduğu pedagojik otorite ile kökene göre birey üzerinde farklı etkiler bırakmaktadır (1demen, 2008, s. 420). 


Eğitim sisteminin hem kullanıcısı hem de bir ürünü olarak öğrencilerin toplumsal kökenlerinin tesiri hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini gösterir. 
Ozellikle kısa vadede, eğitim hayatının önemli dönemeçlerinde kendini hissettirir. Bunun yanında pedagojik sisteme ve sürece olan entelektüel angajmanlarinin da önemli bir belirleyicisi olabilmektedir (Bourdieu ve Passeron, 2015). 


Eğitim ve Toplumsal Eşitsizlik 


Eğitim, çoğu zaman, tarafsız bilginin öğrencilere aktarılması olarak kabul edilmektedir. Bu argümanda, okulun başat rolü, öğrencilerin günümüzün değişen dünyasında rekabet gücü elde edebilmeleri için gerekli rolü kazanmalarını sağlamaktır. Buna bir de bütün bu 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sayılanların mümkün olduğunca düşük maliyetle ve verimli şekilde halledilmesi gerektiği hükmü eşlik etmektedir. Tüm bunların üstesinden gelinip gelinmediğinin temel göstergesi olarak da sınavlar ve değerlendirmeler yapılır. Bu değerlendirmelerin sonunda “iyi” öğrenciler, “iyi” okullar vs. gibi tanımlamalar ortaya çıkar (Apple, 2012, s. 5). 


Oluşturulan bu “iyi” okul, “iyi” yö- 


” 


netim ve “iyi” sonuçların çeşitli sorunları vardır. Birincisi, buradaki tarafsız bilgiye ilişkin iddialar düpedüz yanlı bir vurgulamadır. Hangi bilginin ve kimin bilgisinin “resmi” olduğu üzerine tarih boyunca birçok ulus içerisinde tartışmalar olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla eğitim ve iktidar arasında karmaşık ve karşılıklı bir ilişki ağı vardır 


(Apple, 2012, s. 5). 


Eğitimin politik iktidarla olan ilişkisinin her daim güçlü olmasından dolayı, eğitim her zaman bir çatışma ve mücadele sahası olarak da kabul edilmektedir. Çatışmanın mahiyetini ise daha çok, mufredatin belirlenmesi, kimin, nasıl ve ne kadar bilgiyi, hangi değerleri vereceği gibi konular belirlemektedir. Eğitimin siyasallıkla yüklü doğası ve gücü elinde bulunduran imtiyazlı sınıfın, bu imtiyazı devam ettirme arzusu, eğitim aracılığıyla eşitsizliğin üretilmesinin de önünü açmaktadır. 


Kültürel bir aktarım olan pedagofik pratikler aynı zamanda toplumsal 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kontrole, hegemonya ile güç ilişkilerinin yeniden üretilmesine ve meşru hale getirilmesine önemli ölçüde katkı sunmaktadır. Pedagojik bağlamda düşünüldüğünde bu ilişkileri ve meşruiyet üretme zeminini sağlayan çok çeşitli faktörler sıralanabilir. Bu faktörler arasında dil pratikleri, kültürel sermaye, habitus, sosyo-ekonomik çevre, ailelerin pedagojik süreçte izledikleri taktik-stratejiler vb. sıralanabilir. 


Toplumdaki çatışmanın önemli bir yanını ise eğitim marifetiyle toplumsal tabakalaşmanın devam ettirilmesi oluşturmaktadır. Kimin hangi meslekler için elverişli olacağı, süreçte kimlerin eleneceği, kimlerin imtiyaz elde edeceği vb. konular okulları ciddi bir catisma, rekabet ve mücadele odağına dönüştürmektedir (Aktay, 2016, s. 475). Toplum nezdinde itibarı yüksek mesleklere ve iş bölümüne halihazırda sınıfsal olarak seçkinlerin yönlendirilmesi, seçilmesi ve bu durumun bu sınıftaki bireylerin doğal ve meşru bir hakkı gibi lanse edilmesi tabakalaşmanın sonucunda utretilmiş bir eşitsizliktir. Tabakalaşmanın kau ve az geçirgen olması, eğitim aracılığıyla olan toplumsal hareketliliğe de engel oluşturmaktadır. 


Modern ulus devletlerin eğitimdeki niceliksel artışa verdiği önem doğrultusunda tüm yurttaşlarını zorunlu eğitim kapsamına alması artık yaygın bir durumdur. Ancak burada ortaya çıkan başka bir durum ise her bir yurttasin edindiği kitlesel eğitimin nitelik ve kalite farkıdır. 
Sürece dahil olan her bireyin pedagojik pratiklere farklı adaptasyon müddetleri ve bu pratikleri benimseme deneyimleri, içinden çıkageldikleri sosyal tabakanın niteliği ile de örtüşmektedir. Tevarüs alınan niteliğin ve nitelikli eğitime erişimdeki farklılaşmanın bir uzanusı olarak da ortaya eşitsizlikler çıkmaktadır. 


Türkiye, toplumsal siniflar ile eğitim başarısı, eğitime erişim ve eğitim çıktılarının dağılımı bakımından eşitsizliğin güçlü olduğu ulkeler arasındadır. Eğitim sisteminde düşük başarı gösteren öğrencilerin büyük bir kısmı, yoksullukla ilgili bir hayat hikayesine sahiptir veya yoksul bir aileye mensuptur. Bu bağlamda düşünüldüğünde alt-proleter sınıfta yer alan yoksul aile çocuklarının toplumsal tabakalaşmada dikey bir hareketlilik içinde bulunması gittikçe güçleşmektedir. 
Yoksulluğun niteliksiz eğitimi, niteliksiz eğitimin de yoksulluğu yeniden üretmesi bu döngüyü pekiştirerek sürdürmektedir (Çelik, 2014, s. 265). 


Sosyoloji disiplininin önemli çalışma alanları içinde yer alan toplumsal eşitsizlik, toplumsal tabakalaşma ve eğitim arasındaki ilişki iki farklı yaklaşım çerçevesinde irdelenmektedir. Bunlardan ilki, herkese açık olan örgün eğitim içinde bulunan her birey, taşımış olduğu potansiyel ve yetenekleri ile toplumda değerli kabul edilen bir statüye eğitim 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surecinden cikuktan sonra erisebilmektedir. Bu bağlamda egitim, bireye eşitsizlikleri giderebileceği bir fırsatlar dizini de sunmaktadır. Diğer bir yaklaşıma göre ise eğitim kurumlan esitsizlikleri gidermek yerine var olanı daha da derinleştirerek sürdürmekte ve sınıfsal bir hareketliliğe fazlaca olanak sağlamamaktadır (Bourdieu ve Passeron, 2015, Yanıklar, 2010, s. 126). 


Eğitim, yalnızca okulda gerçekleşmez, aileden edinilen kimi özelliklerin tevarüsünü de içerir. Eğitsel arka plan, kurumsal bir yapı olarak okul vasıtasıyla yaygın hale getirilebilir ve yeniden üretilebilir. 
Sosyo-ekonomik olarak imtiyazlı sınıfın veya tabakanın mensubu olan kişiler, okula aileden tevarüs ettikleri birtakım sosyal ve kültürel işaretlerle donanımlı şekilde, yani onlara sahip olarak okula gelirken mahrumiyet içinde bulunan sınifin veya tabakanın çocukları ise okula bu beceri ya da becerileri edinmek üzere gelirler. Okul, bu veçhesiyle tarafsız bir kurum değildir. 


Okul, özellikle imtiyazlı sınıfların deneyimlerine ve beklentilerine daha açık pratikler içermektedir. Dezavantailı sınif veya tabakadan gelen çocuklar her ne kadar orta-üst kesime ait sosyal, kültürel veya pedagoiik pratikler edinseler de üst siniflarin çoğunlukla dogustan getirdikleri bu özelliklere doğal bir yatkinhk gelistiremezler. Bundan dolayı ailelerin çocukları için seçtikleri okul türleri ve okul dışı 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etkinlikler arasında gözlenen birbirinden farklı pratikler, öğrencilere sınıfsal olarak farklı pratiklerin de kazandırıldığı izlenimini uyandırmaltadır (Akyol Ak, 2018, s. 
70). Toplumsal eşitsizliğin en gözlenebilir olduğu alanlardan birisi Bourdieu”ya göre eğitimdir. Çünkü eğitim, bir hegemonya alanıdır ve egemen olanın kendi egemenlik haklarını yeniden ürettiği bir sahadır. Temelden başlayan bu eşitsizlik, katlanarak ve ilişkisel şekilde toplum hayatının diğer alanlarına da sirayet etmektedir (Bourdieu, 1973, s. 257-271). Egemen sınıflara mensup ailelerin çocukları eğitimi idrak etmekte, sahip oldukları beceri ve yatkınlikları ortaya koymakta zorlanmazlar, çünkü okulun beklentilerine yönelik aileden tevarüs ettikleri yüksek bir hazır bulunuşluk seviyesine sahiptirler. Buna karşın alt sosyo-ekonomik sınıflara mensup ailelerin çocukları bu imtiyazdan mahrumdurlar. 
Zira egemen kültürü oluşturan düşünce tarzına, dil kodlarına, davranışlara pek aşina değillerdir. Egemen sinifin kültürel özelliklerine sahip olmadıkları için okulun beklentilerini karşılayacak niteliğe de sahip değillerdir ve bu durum onların aleyhine işlemektedir. Bu durum Bourdieu ya göre bir tür “sembolik şiddet” içermektedir, çünkü kendilerinin olmayan bir kültürün okul tarafından diktesi söz konusudur (Giroux, 1983, s. 87). 


Eğitimdeki eşitsizlikler üzerine hatn sayılır çalışması bulunan Basil Bernstein, maddi ve sembolik degerlerin üretilmesi, paylaştırılması ve meşru hale 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getirilmesi sürecinde toplumsal gruplar arasında gerçekleşen iktidar ve sınıf eşitsizliklerini sinif ilişkileri olarak betimlemektedir. Bu betimleme ile Bernstein, iş bölümünden kaynak bulan sınıf ilişkilerinin aslında kültürel sermaye esaslı bir sınıf ayrımından da oluştuğuna işaret etmektedir. Toplumsal sınıflar temelinde gerçekleşen güç, egemenlik kurma ve kontrolü elde tutma ilkeleri, esasında her bir sınıfın bilinç biçimlerini de şekillendirmektedir (Köse, 2001, s. 106). 
Buradan hareketle de kültürün üretim ve yeniden üretim mekanizmasının en yoğun olduğu nokta olan okulun bu ilişkilerin üretilmesinde de ciddi bir pay sahibi olduğu düşünülebilir. 


Okul, sınıflar arasındaki eşitsizliğin korunması ve yeniden üretilmesi sürecinde özellikle egemen sınıflar lehine bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla okullar, etkin ve egemen imtiyazlı kültürün yaratılması ve yeniden üretilmesinde bir özne konumundadır. Aynca okullar, egemen grupların kültürel normlanm., değerlerini, tercihlerini, eğilimlerini de öğretme işlevini de ustlenmektedir (Apple, 2012, s. 85). 


Toplumdaki kültürel yeniden üretimin resmi ve meşru temsilcisi olan okul, sınıfsal güç ve iktidar ilişkilerinin ve mücadele sahasının en gözle görünür yaşandığı mekan olarak düşünülebilir. Kamusal bir hizmet sunan okulun görev tanımı içinde, tüm sınif, grup ve kesimlere eşit ve aynı nitelikte hizmet 


sunmak yer almakta iken bunun yerine siniflar arasında farklı bilinç, kültür ve hegemonya ilişkilerini yeniden düzenleyerek eşitsizlikleri yinelemektedir. Bu tekrar üretimin oluşmasında toplumsal sınıfların ve tabakaların sosyo-ekonomik düzlemde ve kültürel olarak ayrışması önemli rol oynamıştır. 


Eğitimsel eşitsizliklere toplumsal tabakalar açısından bakıldığı zaman Bovvles ve Gintis (1976), Bourdieu (2000) ve Willis’in (1977) çalışmaları ön plana çıkmaktadır. 
Bowles ve Gintis (1976), okullann toplumdaki iş bölümünü devam ettirdiklerini savunmuşlardır. Bowles ve Gintisin (1976) çalışmalarında kuramsal açıdan toplumsal tabakalar irdelenmemektedir. Ampirik olarak oluşturulan sosyo-ekonomik durum çerçevesinde eğitim çağındaki çocukların okullaşma durumlan ele alinmisur. Onlara göre, eğitim kurumlan öğrencilerin toplumsal sınıf kökenine göre ayrılmaktadır. 
İşçi sınıfı çocukların gittikleri okul ile daha üst sınıftan gelen çocukların gittikleri okullar farklı olmaktadır. Bu nedenle okullar toplumda var olan toplumsal sınıf farklılıklannı devam ettirmektedir. İşçi sınıfı çocukları okullarda aldıkları eğitimle işçi sınıfına ait toplumsal ve ekonomik rolleri öğrenmektedir. Eğitim sistemi, toplumda egemen sınif tarafından kontrol edilmektedir. Eğitim programlarının düzenlenmesinde ve öğrenciye sunulmasında sınif farklılıkları gözetilmektedir. 
Bu, “toplumsal sınifların yeniden üretimi” anlamına gelmektedir (Kılıç, 2014, s. 245). 
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Eğitim ve tabakalaşma konusunda gelişmekte olan ülkelerde yapılan ampirik araştırmalar dört ana başlıkta toplanmaktadır (Buchmann ve Hannum, 2001, 79, akt. Kılıç, 2014, s. 245): 1) Eğitim ve tabakalaşma konusunda makro-yapısal güçleri ele alan araştırmalar, 2) eğitime katılım ve başarıya aile yapısının etkisini inceleyen araştırmalar, 3) okulun eğitsel çıkulara olan etkisini konu edinen araşurmalar ve 4) eğitimin toplumsal hareketliliğe olan etkisini araştıran çalışmalardır (Kilic, 2014, s. 245). 


Bourdieu”nün Eğitimle ilgili Temel Kavramları: Kültürel Sermaye ve Habitus 


Toplumsal uzamda eyleyenlerin konumlarının -ekonomik sermaye ile birlikte- en önemli iki bileşeninden birini oluşturan kültürel sermaye, eyleyenin doğuştan itibaren edinmeye başladığı, okul ve aile kurumlan başta olmak üzere, sosyal hayatı boyunca pekiştirdiği bütün donanımı ifade etmektedir. Bourdieu kültürel sermaye kavramini, kültürel pratikler ve pedagojik performanslardaki, ekonomik eşitsizlikler ile izah edilemeyen farklılıkları açıklamak üzere geliştirmiştir (Yüce, 2007, s. 54). 


Bourdieu”nün sermaye teorisinin, 


toplumsal eşitsizliklerin üretilmesinde 


ve sürdürülmesinde egitimin, kültürel 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ürünlerin, nesebin, toplumsal ağların ve sembollerin anlamı üzerine şekillendiğini söylemek yanıltıcı olmaz. Bourdieu”nün sosyolojisinde, diğer sermaye türlerine göre, kültürel sermaye merkezi roldedir (Göker, 2016, s. 282). Kültürel sermaye, geniş anlamıyla eğitim -başka bir deyişle, "sosyalleşme”- sürecinde elde edilen birikimin, yasanu zenginliğinin toplamını ifade eden bir kavramdır. Bourdieu, kültürel sermayeyi resmi eğitimle kazanılan ve diplomalarla obiektif bir görünüm kazandırılan “okul sermayesi” ile aileden kaynaklanan ve doğal bir biçimde, aile hayatı içerisinde kazanılan nitelikleri ifade eden “tevarüs eden kültür sermayesi” olmak üzere ikiye ayırarak inceler (Aydemir, 2011, s. 16: Ünal, 2016, s. 76). 


Bourdieu ye göre, okulda başarılı olmak için ailedenedinilen kültürel sermaye unsurlarına, çeşitli dilsel ve kültürel kapasitelere sahip çocuklar daha fazla çıkar sağlayacaktır. Bu da örtük sınıfsal çatışma alanını besleyen kültürel arka planı oluşturmaktadır. Çocuğun sosyalleşmesinde fayda sağlayan kültürel imkanlar, sportif ve sanatsal faaliyetlerin sağladığı bedensel ve zihinsel beceriler, aileden ve yakın sosyal çevreden edinilen beceriler çocuğun bedenselleşmiş halde- ki sermayesini oluşturur. Böylece çocuğun edinilmiş kültürel sermaye unsurları ile diğer çocuklar karşısında avantailı olması, toplumsal eşitsizliğin akademik başarıda görünür kılınmasını ortaya çıkarmaktadır (Aydemir, 2011, s. 17). 
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Eğitim kurumu, tevarüs olunan kültürel sermayeyi, kısmen veya bütünüyle tasdik eder. Çünkü eğitim kurumunun yani okulun zamana göre, hatta aynı zamanda çeşitli kesimlere göre beklediği şey “mirasçıların” yani öğrencilerin beraberinde getirdikleri şeylere az ya da çok şekilde indirgenir ve eğitim kurumu farklı türde- ki bedene nakşolmuş sermayeler ile diğer yatkınlıklara az ya da çok bir değer biçer (Bourdieu, 2017, s. 128). Bourdieu, tevarüs olunan kültürel sermaye ile eğitimsel sermaye arasındaki diferansiyel tahvili aşağıdaki grafikte ele almıştır. 


Güçlü bir kültürel sermaye tevarüs etmiş ve kültürel soyluluğun aynı anda 


Tevarüs Olunan 
Kültürel Sermaye 


hem unvanlanna hem de kademelerine meşru mensubiyetin verdiği güvene ve aşinalığın sağladığı rahatlığa sahip olarak güçlü bir eğitim sermayesini ellerinde bulunduranlar (B) olarak görülebilir. 
Eğitim sermayesinden ve tevarüs olunan kültürel sermayeden mahrum olanlar (A) olarak görülebilir. Bir yandan eş düzeydeki kültürel sermayeyi miras edinenler ile içinden daha az bir eğitim sermayesi bulunanlar (C veya C’) olarak izlenebilir. 
D veya D,, kültürel sermaye edinimin- de okula daha çok, aileye daha az bağlı olanlardır (Bourdieu, 2017, s. 129). 


Bourdieu kültürel sermayeyi, grupların sosyal hiyerarşide pozisyon kazan-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Şekil 1. Miras Alınmış (Kültürel) Sermaye ve Eğitim Sermayesi Arasındaki İlişki 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mak ve bu pozisyonlarını meşrulaştırmak için takip edip yatırım yapuklan kültürel kaynaklar, bilgi ve yetkinliğin tümü olarak tanımlamaktadır (Budak, 2014, s. 14). Kültürel sermaye, Bourdieuya göre üç farklı şekilde tecessüm etmiş olabilir. İlki bedenselleşmiş hdlde, yani akıl ve bedenin uzun süren temayülleri şeklinde olabilir. İkincisi nesneleşmiş halde yani çeşitli kültürel emtia (resimler, kitaplar, enstrümanlar vb.). 
Üçüncüsü ise hurumsallaşmış hdlde (Bourdieu, 1986, s. 243). Bedenselleşmiş kültürel sermaye, çocukluktan itibaren ailenin sosyal konumuna göre edinilmiş davranış şekilleri, dil alışkanlıkları, yazma tarzı, vücudunu farklı bağlamlarda kullanma şekilleri gibi özelliklerle elde edilen sermayedir. Bu tür sermaye, eşitsizlik etkisini en yoğun biçimde eğitim alanında hissettirir. Sınıfsal imtiyazlar sayesinde tevarüs olunan, eğitimsel olmayan “serbest kültür” bedenselleştirildiğinde yetenek, yaratıcılık, duyarlılık gibi “kültürleniş yatkınlıklara” dönüşür (Çolak Bakçay, 2015, s. 9). 


Bourdieu sosyolojisinde, kültürel sermaye bir mihenk taşı işlevi görmektedir. 
Toplumdaki eğitimsel eşitsizliğin kökeninde kültürel sermayenin sınıflar arasındaki farklı dağılımının olduğuna işaret eden Bourdieu ya göre, eğitimde elde edilen başarı aile tarafından çocuğa tevarüs edilen yani aktarılan kültürel sermaye ile doğrudan ilgilidir (Bourdieu, 1986, s. 
244). Bourdieu”nün çizdiği kültürel sermayeye eksenli toplumsal hiyerarşi modelindeki sınıfsal mücadele alanı, VVeberin toplumsal kaynak ve yaşam olanaklarının (life dhances) elde tutulması üstüne verilen rekabetçi çaba olarak nitelendirdiği mücadele alanına oldukça çok benzemektedir Qoppke, 1986, s. 54-56). 


Svvartz"a göre (2015, s. 111), Bourdieu”nün kültürel sermaye kavramı, sözel beceri, genel kültürel farkındalık, estetik tercihler, okul sistemi hakkindaki bilgi, eğitim gibi geniş bir yelpaze üzerinde çeşitlilik göstermektedir. Bourdieu, bu argümanı yani kültürel sermayeyi bir tür iktidar nesnesi veya kaynağı olarak da görmektedir. Bu kavram Bourdieu"nün dünyasında, aynı toplumsal kökenlere sahip olmakla birlikte, farklı eğitim seviyelerine sahip ailelerin çocuklarının gösterdiği akademik başarı farklılığını tarif etmek için yer bulmuştur. Bourdieu, okuldaki akademik başarının sırrını ifşa etmede aileden tevarüs edilen kültürel sermaye türü ve miktarının bireysel yetenek veya zeka gibi faktörlerden daha öncelikli olduğunu belirtmektedir. 


Kültürel sermayenin tecessüm etmiş haline örnek olarak çocukluktan başlayarak içinde bulunulan ailenin sosyal statüsüne göre öğrenilen dil alışkanlıklan, yazı stili ve bedeni farklı bağlamlarda kullanma şekilleri gösterilebilir. Bu alışkanlıklar ve eğilimler eğitim aracılığı ile eşitsizliğe dönüşerek kendini yeniden üretir. Sınıfsal imtiyazları sayesinde onceden edindikleri aliskanhklanyla One geçen cocuklar, taşıdıklan yüksek miktardaki kültürel sermayenin de bir anlamda ayncalığını hissetmektedirler. 
Bunun karşısında ise düşük kültürel sermaye sahibi çocuklar ise eğitim sürecinde dezavantailı olarak kodlanmaktadır (Göker, 2016, s. 282). 


Sosyo-ekonomik bölgelerin kendi içerisinde üretmiş olduğu kültürel ve sosyal sermayenin önemli besleyici unsurlan arasında ailelerin sahip olduğu ağ genişliği ve ağ içerisindeki ilişkilerin niteligi, bu sermayenin de niteliğini belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Kültürel sermayesi yüksek olan ve sosyo-ekonomik yönden avantailı bölgelerdeki ailelerin okul ve çevresi ile kurduklan güçlü ağlar, okulun retoriğine ve beklentilerine uygun şekilde hazırladıkları çocuklarını pedagojik olarak daima one geçirmekte ve toplumsal tabakalaşmada- ki konumları sürekli üstte tutmaktadır. 
Bu durum, eşitsizliği üretmeye devam etmektedir (Çelik, 2014, s. 270-275). 


Eğitime yüksek değer atfeden ve genellikle yüksek toplumsal statü sahibi ailelerin çocukları, okulda kabul gören kodlara ve kültüre olan yatkınlıkları ve aşinalıklarından dolayı pedagojik süreçte yüksek motivasyon gösterebilmektedirler. Anne-babaların eğitim sürecindeki tutumları, sosyal çevre ve ağın desteği, ulaşılan kaynakların kullanımı okul hayatını bu aileden gelen çocuk- 


ların lehlerine dönüştürebilmektedir. 
Bireyin sosyal kökeni, sosyal ağı ve sosyal uzam içerisindeki yerinin buluştuğu nokta ise Bourdieu”nün habitusudur 


(İdemen, 2008, s. 425). 


Bourdieu ye göre habitus, kişinin içselleştirmiş ve benimsemiş olduğu idrak, değerlendirme ve eylem sablonlanndan meydana gelir Qourdain ve Naulin, 2016, s. 42). Habitus kavramı, bazı yorumculara göre alışkanlık kavramının çağrıştırdığı anlam ile ilişkili görünse de Bourdieu”nün terminolo iisine dikkatle bakıldığı zaman ayrıştıkları görülebilir. 
Habitus, edinilmiş olan, ancak sürekli temayüller şeklinde bedende tecessüm eden bir şeydir. Alışkanlık (habitude) ise kendiliğinden tekrarlanan, mekanik ve üretici olmaktan çok, kopyalanan bir şeydir. Habitus, yaratıcı bir tarz sunar (Tatlıcan ve Çeğin, 2016, s. 317). 


Toplumsal eşitsizliklerin eğitim aracılığıyla yeniden üretilmesi üzerine önemli analizleri bulunan Bourdieu ye göre, modern devlet ve kurumları her ne kadar tüm yurttaslanna eşit olanaklar sunuyor gibi görünse de aslında örtük olarak tabakalaşmayı okullar vasıtasıyla pekiştirmektedir. Zira okul, belli bazı habituslan yeğlediği için bu habituslara sahip olanlar “şanslıdırlar” ve diğerlerinden ayrışırlar. Bourdieu, bu ayrışmanın temel belirleyicisi olarak da kültürel sermaye kavramına işaret etmektedir. Birey, 


kültürel sermayeyi ailesi ve devam ettiği 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eğitim kurumlan aracılığı ile edinir ve bu sermayenin “başarıya” tahvili genelde seçkinler lehine olur. Çünkü seçkin sınıfın ürettiği ve sürdürdüğü kültürel sermaye okulların istediği türden bir sermaye olduğu için bu sermayeye sahip olanlar ister istemez avantailı konuma yükselmektedir. 


Bourdieu”nün tasavvurunda kültürel sermaye, bu sermayeye sahip olanların diğerlerinden üstün gördükleri sembolik ve kültürel değerlerin birikimine denk gelir. Bu birikim eğitim ve sosyalleşme süreci ile elde edilir ki bu bir tür okul sema yesi olarak ele alınabilir. Diğer edinim şekli ise miras yoluyla aileden tevarüs olunmasıdır. Okul kurumunun yapısı ve fonksiyonu başat konumdadır. Bourdieu nün temel argümanları içerisinde de okulun elitler lehine eşitsizliği yeniden 


Ayncalıklı grup 


Yeniden 
Üretim 


Ayrıcalıklı olmayan grup 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ürettiği vardır çünkü elitlerin kültürel sermaye birikim ve hacmi okulun beklentileri doğrultusunda yüksektir. Aşağıdaki şekilde bu döngüyü görmek mümkündür (Çeğin, 2018, s. 416). 


Ethos, Bourdieu”nün eğitime kattığı önemli kavramlardan bir tanesidir. Bourdieu”nün ileri sürdüğü şekliyle özellikle toplumsal katmanda orta sinifa tekabul eden insanlar çocuklarını eğitime sadece teşvik etmezler, bunun yanında onlara bir “ethos” (değerler, inançlar, kanaatler) katarlar. Bu ethos, çocuğun okul aracılığı ile toplum hayatında yer almasına yardım eder, ona başarma hissi, azmi ve kararlılığı katar, bu yönde kanaat üretmesini sağlar. Orta sınıfın eğitime ilişkin yaklaşımları, öz itibari ile bu ethos üzerine inşa edilmiştir (Alpman, 2009, s. 108). 


| Habitus = Basan | 
Kültürel 
Sermaye 


Kültürel 
Sermaye 


Şekil 2. Yeniden Üretim Devresi 


Kaynak: Harker, 1990, s. 88 ve Çeğin, 2018, s. 416 
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Bourdieu”nün tahakküm analizlerinde kullandığı yöntem, “alan” (champ) kuramıdır. Buna göre, yapilandinimis konumlardan oluşan bir toplumsal alan (siyaset alanı, eğitim alanı, kültür alanı, edebiyat alanı veya akademisyenler alanı gibi), farklı konumlanmalar arasındaki mücadeleye sahne olur. Her fail, farklı hacim ve türde sermayeyle alanda bir konum sahibidir ve faillerin alan içindeki hareketleri, ellerindeki sermaye türlerini (ekonomik, kültürel, sosyal ve simgesel) habitusları uyarınca yeri geldiğinde kullanabilmelerine bağlıdır. 
Her alanın kendine has bir çıkarı, işleyiş tarzı ve gerektirdiği habitusu vardır (Koytak, 2012, s. 90). 


Her alanın hükmedenleri ve hükmedilenleri vardır. Bir alanın yapısı, onu oluşturan sermaye sahibi faillerin konumlan arasındaki güç ilişkilerince belirlenmektedir. Alanın içindeki faillerin ne yapıp ne yapamayacağını, o alan içindeki nesnel ilişki yapısı sınırlamaktadır. 
Kısaca bir alan, eyleyenlerin farklı sermaye türlerini alana özgü bir getiri uğruna yeniden üreterek, egemen konuma varmak için verdiği mücadelenin alanıdır (Koytak, 2012, s. 90). 


Strateji ise, bireyin alandaki çıkarlarının muhafazası ve devamı için ürettigi çabalar bütünüdür. Bu mücadelede aldıklan tavırlar, bireylerin alanlardaki konum ve yollarına göre farklılık gösterir. Yani tavırlar, konumlar tarafından 


belirlenir denilebilir. Bourdieu, bireylerin sürekli olarak toplumsal alandaki konumlarını koruma ve yükseltmeye dönük eylemler sergilediğini ileri surmektedir. 


Bourdieu, iki temel strate ji türünü tanımlar ki bunlardan bir tanesi muhafaza stratejileri, diğeri ise yıkım stratejileridir. 
Yeniden üretim ve intikal stratejileri olarak da tabir edilen ilk strate ii tara, alanın kendine özgü sermayesini monopol haline getirmiş yani tekelinde tutan ve kendi menfaatlerine olan oyunun devamını sağlayarak konumlarını muhafaza etmek ve iyileştirmek isteyenlerin strate jisidir. 
Tahakküm kuran konumunda olan bu grup, oyunun kurallarını kendi menfaatlerine en çok uyacak biçimde belirleme fırsatı da sağlamaktadır Qourdain ve Naulin, 2016, s. 126). 


İkinci strateji tard ise oyuna genellikle yeni girmeye aday olan ve belirli sermaye türlerinden yoksun olanların ürettiği bir türdür. Bu kişiler ise konumlannin iyileştirilmesi için uğraşırlar. Alanda dışlanan veya kötü konumda olanlar konumlarına değer kazandırmak amacıyla konumun hiyerarşisini ve geçerliliğini sorgularlar ve bundan dolayı da heretik olarak nitelenirler Qourdain ve Naulin, 2016, s. 126-127). 


Bourdieu ve Eğitim Eşitsizliği 


Bourdieu”nün gerek eşitsizlik şekillerini ifşa eden ve rahatsızlık verici bir bilim olarak gördüğü sosyolo ii anlayışı gerekse 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ilişkisel metodolojik görüşleri etrafında sosyo-etik açıdan bir toplum olma imkanının devam ettirilmesine vereceği katkıların odak noktası olarak eğitim alanına son derece önem verdiği bilinmektedir. 
Bourdieu sosyolojisinin tahakkümü deşifre eden perspektifi özellikle eğitim alanında kendini daha iyi hissettirmektedir. 
Bourdieu, Durkheim’in hür eğitim yoktur iddiasını sermaye türleri, habitus ve alan kavramsallaştırmaları etrafından özellikle de eğitim ve kültürel faktörler üzerinden operasyonel ve bağlamsal vurgusu ile eğitimi alanını bir sorunsal olarak ele almıştır (Uluocak, 2018, s. 98). 

Bourdieu”nün düşün dünyasında genel anlamda eğitim alanı özelde ise okullar, egemen grup veya grupların çıkanna olacak şekilde işleyen ve onların hegemonyasını perçinleyen kurumsal yapılardır. Kültürel ve ekonomik bütün kurumlar evvela kültürel ve ekonomik sermayesi olanların muktedirligini tesis etmeye ve sürdürmeye yönelik bir amaç gütmektedir. Okullar, egemen grupların habitusunu alıp sanki tüm çocuklar bu habitusun sınırları içine girme şansına sahipmiş gibi lanse etmektedir (Harker, 1990, s. 87; Türk, 2016, s. 615). 


Okullar büyülü bir işleyiş mekanizmasına sahiptir. Farklı dünyalardan kabul ettiği insanları egemen sembolik sermayelere sahip olmaya davet eder. Ayrıca okullar, sembolik şiddetin en çok uygulandığı ve dolayısıyla da sembolik iktidarın en çok 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kurumsal olarak görüldüğü alanların başında gelmektedir. Burada bir tahakküm söz konusudur. Egemen sinifin, egemen olmayan sinifa kendi kültürünü ve kodlarını dayatması vardır. Bu tahakküm görünürde pedagojik eylemler vasıtasıyla gerçekleşiyor gibidir ve sistem bu tahakkümü bu şekilde meşru hale getirmektedir (Türk, 2016, s. 616). Bu yönüyle ve okula ilişkin Bourdieu”nün argumanlanyla, Althusser, Foucault ve Gramsci”nin okulun “hegamonik tarafına” vurgu yapan argümanları ile benzeşmektedir. 


Bourdieu”nün bütün çalışmalarında olduğu gibi eğitimle ilgili yaptığı çözümlemeler de öncelikle toplumdaki sınıfsal yapının kendine göre bir betimlemesini ve kuramını olusturmaktadir. Inceledigi diğer alanlara benzer şekilde, eğitim sürecinin de toplumdaki tabakalaşmayı nasıl ürettiğini veya yeniden nasıl ürettiğini anlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de kültürel sermayeyi merkeze alır. Diğer sermaye türleri gibi, kültürel sermaye de kitur ve bunun elde tutulması için bir mücadele vardır. Kültürel sermayenin elde tutulması, okullar aracılığı ile belirli seçkinler lehine yeniden üretilmesi, bir tür eleme mekanizmasını da devreye sokmaktadir (A ktay, 2016, s. 477). 


Bourdieu, Passeron ile kaleme aldığı Varisler: Öğrenciler ve Kültür (2015) adlı eserinde, eğitim alanı içinde geçerli olduğu düşünülen şu ana argümana yer verir: 


Mevcut hali ile okulun toplumsal hareketlilik unsuru olduğu iddiası bir yanilsama, hatta ideolojik bir iddia niteliği taşımaktadır. Eğitimin “kişisel yeteneği dönüştürdüğü nitelikler” öğrencide aradığı vasıflar, kazandırmayı hedeflediği kabiliyetler, esasında bazı imtiyazlı sıniflann kültür karşısındaki imtiyazlarının doğallaştırılmış, mutlaklaştırılmış halleridir. 


Bourdieu"nün okula ve egitime ilişkin keskin değerlendirmeleri bulunmaktadır. Okulun ve eğitimin toplumdaki eşitsizliği üreten başat mekanizma olduğunu ileri süren Bourdieu, tabakalar arasındaki sınırların okullar aracılığı ile yeniden inşa edildiğini hatta tahkim edildiğini düşünmektedir. Bourdieu, okulun modern zamanlardaki temel fonksiyonunun ayrıştırma ve eleme olduğunu ileri sürmektedir. Bu tezini, aşağıda doğrudan alıntılandığı şekilde, Maxvvell cinine 


benzeterek güçlendirmektedir (Bour- 


dieu, 2006, s. 36-37). 


Maxwell, az ya da çok sıcak, yani az ya da çok hareketli tanecikler arasında bir cin olduğunu hayal eder. Bu iblis, tanecikleri ayırır, en hızlılarını isisi artan bir kaba, en yavaşlarını da ısısı azalan bir kaba atar. 
Bunu yaparken de işlem başka türlü yapıldığında ortadan kalkacak olan farklılığı, düzeni korumuş olur. Okul sistemi de Maxvvellin cini gibi çalışır: Ayıklama işlemi için gereken enerji pahasına, eskiden mevcut olan düzeni, yani birbirine eşit olmayan kültürel sermayeyle donanmis öğrenciler arasındaki farkı korur. Daha kesin bir biçimde söylemek gerekirse, bir dizi ayıklama işlemi aracılığıyla, miras 


yoluyla kültürel sermayeye sahip olanlan, bu sermayeden yoksun olanlardan ayırır. 
Yetenek farkhhklan ise, miras edinilen kültürel sermayeye göre oluşan toplumsal farklılıklardan ayrılamayacağından, eskiden var olan toplumsal farkhhklan böylece ayakta tutar. 


Okul sistemi de Maxvvell cini gibi, tevarüs edilerek aileden alınan kültürel sermaye sahiplerini (seçkinleri) ve bu sermayeden yoksun olanları birbirinden ayırır. Bu örnek her ne kadar bireylerin mukadderatını belirleyen kötücül bir üst varlığın varlığına işaret etse de Bourdieu”nün temel vurgusu aslında eyleyenlerin rollerinedir. Bourdieu ye göre burada üst varlık, büyük fedakarlıklar ile oyuna dahil olup sistemi yeniden üreten bireylerden oluşmaktadır (Özsöz, 2014, s.294-295). Burada öz olarak denmek istenen şey, okulun kültürel sermayeyi eşitsiz olarak bölüştürmesi ve bu bölüştürmeyi çeşitli yasalarla meşrulaştırması, bireylerin de bu sisteme dahil olarak bu hiyerarşik düzeni her seferinde yeniden üretmesidir (Kaya, 2016, s. 412). 


Bourdieu için eğitim, bir kültürel uygulama şeklidir. Ona göre eğitim sisteminin tkodlarını dayatması vardır. Bu tahakküm görünürde pedagofik eylemler vasıtasıyla gerçekleşiyor gibidir ve sistem bu tahakkümü bu şekilde meşru hale getirmektedir (Türk, 2016, s. 616). Bu yönüyle ve okula ilişkin Bourdieu”nün argümanlanyla, Althusser, Foucault ve Gramsci”nin okulun “hegamonik tarafına” vurgu yapan argümanları ile benzeşmektedir. 


Bourdieu”nün bütün çalışmalarında olduğu gibi eğitimle ilgili yaptığı çözümlemeler de öncelikle toplumdaki sınıfsal yapının kendine göre bir betimlemesini ve kuramını oluşturmakıadır. Incelediği diğer alanlara benzer şekilde, eğitim sürecinin de toplumdaki tabakalaşmayı nasıl ürettiğini veya yeniden nasıl ürettiğini anlamaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de kültürel sermayeyi merkeze alır. Diğer sermaye türleri gibi, kültürel sermaye de kitür ve bunun elde tutulması için bir mücadele vardır. Kültürel sermayenin elde tutulması, okullar aracılığı ile belirli seçkinler lehine yeniden üretilmesi, bir tür eleme mekanizmasını da devreye sokmaktadır (A ktay, 2016, s. 477). 


Bourdieu, Passeron ile kaleme aldığı Varisler: Öğrenciler ve Kültür (2015) adlı eserinde, eğitim alanı içinde geçerli olduğu düşünülen şu ana argümana yer verir: 


Mevcut hali ile okulun toplumsal hareketlilik unsuru olduğu iddiası bir yanılsama, hatta ideoloyik bir iddia niteliği taşımaktadır. Eğitimin “kişisel yeteneği dönüştürdüğü nitelikler” öğrencide aradığı vasıflar, kazandırmayı hedeflediği kabiliyetler, esasında bazı imtiyazlı sınifların kültür karşısındaki imtiyazlarının doğallaştırılmış, mutlaklaştırılmış halleridir. 


Bourdieu"nün okula ve eğitime ilişkin keskin değerlendirmeleri bulunmaktadır. Okulun ve eğitimin toplumdaki eşitsizliği üreten başat mekanizma olduğunu ileri süren Bourdieu, tabakalar arasındaki sınırların okullar aracılığı ile yeniden inşa edildiğini hatta tahkim edildiğini düşünmektedir. Bourdieu, okulun modern zamanlardaki temel fonksiyonunun ayrıştırma ve eleme olduğunu ileri sürmektedir. Bu tezini, aşağıda doğrudan alıntılandığı şekilde, Maxvvell cinine 


benzeterek güçlendirmektedir (Bour- 


dieu, 2006, s. 36-37). 


Maxvvell, az ya da çok sıcak, yani az ya da çok hareketli tanecikler arasında bir cin olduğunu hayal eder. Bu iblis, tanecikleri ayırır, en hızlılarını ıisisi artan bir kaba, en yavaşlarını da ısısı azalan bir kaba atar. 
Bunu yaparken de işlem başka türlü yapıldığında ortadan kalkacak olan farklılığı, düzeni korumuş olur. Okul sistemi de Maxvvellin cini gibi çalışır: Ayıklama işlemi için gereken enerii pahasına, eskiden mevcut olan düzeni, yani birbirine eşit olmayan kültürel sermayeyle donanmış öğrenciler arasındaki farkı korur. Daha kesin bir biçimde söylemek gerekirse, bir dizi ayıklama işlemi aracılığıyla, miras 


yoluyla kültürel sermayeye sahip olanlar, bu sermayeden yoksun olanlardan ayırır. 
Yetenek farklılıklarnı ise, miras edinilen kültürel sermayeye göre oluşan toplumsal farklılıklardan ayrılamayacağından, eskiden var olan toplumsal farklılıkları böylece ayakta tutar. 


Okul sistemi de Maxvvell cini gibi, tevarüs edilerek aileden alınan kültürel sermaye sahiplerini (seçkinleri) ve bu sermayeden yoksun olanları birbirinden ayırır. Bu örnek her ne kadar bireylerin mukadderatını belirleyen kötücül bir üst varlığın varlığına işaret etse de Bourdieu”nün temel vurgusu aslında eyleyenlerin rollerinedir. Bourdieu ye göre burada üst varlık, büyük fedakarlıklar ile oyuna dahil olup sistemi yeniden üreten bireylerden oluşmaktadır (Özsöz, 2014, s.294-295). Burada öz olarak denmek istenen şey, okulun kültürel sermayeyi eşitsiz olarak bölüştürmesi ve bu bölüştürmeyi çeşitli yasalarla meşrulaştırması, bireylerin de bu sisteme dahil olarak bu hiyerarşik düzeni her seferinde yeniden üretmesidir (Kaya, 2016, s. 412). 


Bourdieu için eğitim, bir kültürel uygulama şeklidir. Ona göre eğitim sisteminin temel görevi, “kültürel yeniden üretim”dir. Ancak bu, hakim sınıfların kültürünün yeniden üretimi anlamını taşımaktadır. Bu grüplar, imkinları zorlamak ve kendilerini meşru göstermek için zorlayıcı gücü ellerinde bulundururlar. Kendi kültürlerini değerli olarak ve kazanılmış olarak lanse etmeye muk- 


228 


tedirdirler. Bourdieu, bütün okul eğitiminin başarısının, temel olarak, daha önceki yıllara bağlı olduğunu ileri sürer. 
Okuldaki eğitim, sadece bu temel üzerine kurulur. Okuldan önceki beceriler ve bilgi önemlidir. Hakim sınıftaki öğrenciler, okul öncesi dönemde bu bilgileri ve becerileri ailelerinin desteği ile edinirler. 
Bu yüzden sınıfta aktanlan mesaiları çözecek şifrelere sahip olmaktadırlar (Şentürk, 2010, s. 83-84). 


Okullardaki “sıralama” edimi, aslında bir “düzenleme” edimidir. Bir toplumsal sıra farklılığı, kalıcı bir düzen bağıntısı inşa eder. Seçilenler hayatları boyunca bir aidiyetin (...... mezunu) verdiği damgayı taşırlar. Kelimenin daha eski zamanlardaki anlam karşılığı ile bir lonca üyesidirler, bir soylular birliğine aittirler. 
Böylece “fanilerden” ayrılarak tahakküm kurma yetkisi elde ederler. Böylece sınırlarını keskin şekilde ayırırlar. Okulun getirdiği ayrım bir anlamda hutsama, yani kutsal bir kategoriye, bir soylular sınıfına dahil etme düzenlemesidir (Bourdieu, 2015, s. 37-38). 


Bourdieu ye göre eğitimin modern toplumdaki temel amacı, bütün eşitlikçilik argümanlarına karşın aslında bir eleme fonksiyonu yerine getirmektir. 
Burada VVeber e atfen diplomayı Bildungspatent leducational certificatel olarak, sınavı da rasyonel ayıklama mekanizması olarak görmektedir (Bourdieu, 2015, s. 38). Alt sınıfa veya tabakaya mensup 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olanlar, her ne kadar doğrudan bir engelleme ile karşılaşmıyorlarda da durum olduğundan farklıdır. Hatta bilakis görüntüde diğer insanlarla aynı sıralarda okumaya bile teşvik ediliyorlarsa da içinde bulunduklan şartlar, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve bu durumun ürettiği kültür içinde daha yüksek eğitime erişmeyi kolaylaştıran bir yol kat edememektedirler. Eğitim alanlarının gittikçe ekonomik durumlara göre ayrışması gibi bir gelişme de göz önünde tutulmalıdır. 
Eğitim kurumlarının daha başından itibaren belli ekonomik sermaye seviyeleri- ne göre ayrışması, günden güne daha başat bir model olmaktadır (Aktay, 2016:, s.382, Şentürk, 2010, s. 94). 


Bourdieu sosyolofisinde eğitimin rolü şu şekilde özetlenebilir: Aile içi eğitim aracılığı ile ailenin mevcut olan sistemden edinmiş olduğu habitus, bireye geçer. Birey, okul deneyimlerinin de temelini oluşturan bu habitusla eğitim hayatını sürdürür ve tamamlar. Ailesinden edindiği habitusla eğitim sayesinde öğrendiği bilgiler, bireyin okul sonrası hayauna şekil verir. Hayata atılan birey için çocuğuna aktaracağı bu habitus, büyük ölçüde, ailesi ve eğitim kurumu aracılığı ile edindiği tecrübelerden ve birikimden oluşur. İyi eğitim alamayan ya da hiç eğitim almamış olan bireyler, avantailı sınıfsal pratiklere ve etki gücü yüksek sermayeye sahip olamayacağından ekonomik anlamda da geri planda olacaktır. 
Böylelikle kültürel sermayeyi simgesel 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şiddet aracılığı ile avantailı sınıflar veya tabakalar lehine biçimlendiren eğitim, ekonomik sermayenin de belirlenmesinde pay sahibi olur (Akyol Ak, 2018, s. 74). Bourdieu, kendisine de epey bir popülarite kazandıran Ayrım (Distinction) kitabında farklı toplumsal sınıflara mensup çocuklar için eğitim sisteminin işleyiş biçimini şu şekilde tarif etmektedir (Bourdieu, 2017, s. 232): 


Bugünkü halde, halk sınıflan ve orta sınif çocuklarının büyük çoğunluğunun dışlanması artık ilkokulun bitiminde degil de “geride kalma ve bırakılma” gibi aşamalandırılmış eleme, eğitimsel veya toplumsal yazgının erken bir biçimde kabulünü dayatmaya özgü damgalama ve marka) etkisini yaratan ikinci sınıf dallara sürgün ve son olarak da değerini kaybetmiş diploma verme gibi aslında varlığı yadsınan eleme biçimleri yoluyla gerçekleşiyor. 


Bourdieu ye göre eğitim sistemi, toplumsal elemenin yumuşak bir biçimde dayatılmasına ve yumuşak bir biçimde kabul edilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu yapı, dezavantailı toplumsal sınıfa mensup çocuklara kendi diplomalarına aşırı değer atfederek, kendilerine sunulmayan imkanlan kendi kendilerine tanıyarak “kendi sürgünlüklerinin” suç ortağı yapmanın ve konumlarına dair nesnel gerçeği kabullenmelerini sağlamaktadır (Bourdieu, 2017, s. 234). 


Toplumsal Hareketlilik ve Eğitim Eşitsizliği 


Toplumsal hareketlilik, toplumda farklı konumlar, pozisyonlar arasında yer değiştirme anlamına gelmektedir. Kişinin toplumsal hareketliliği ya da o kişinin hayatta kaldığı süre içindeki kazanımlarını karşılaştırarak ya da önceki kuşaklar (babadan oğula) arasındaki farka bakılarak ölçülmeye çalışılır. Toplumsal hareketliliğin kişinin kendi yaşam süresi içindeki olanına nesil içi (intragenerational) hareketlilik, kişinin önceki kuşaklara kıyasla elde ettiği hareketliliğe ise nesiller arası (intergenerational) hareketlilik denir. Hareketlilik, yukarı, aşağı veya yatay şekilde olabilir (Kalaycıoğlu, 2014, s. 12). 


Toplumsal hareketlilik çalışmalarının geçmişi yirminci yüzyilin ikinci yarısına yani sosyologların toplumsal eşitsizliğin, genellikle de sınıfsal ayrışmaların, toplumlar refaha erdikçe azalıp azalmadığını sorguladıkları zamana kadar uzanmaktadır. 
Bu kavram, sınifsal kısıtlamalar karşısında meslekler ve hareket temayülleri oluşturmaya yönelen araştırmacılar için önemli bir konudur. Günümüzde pek çok sosyolog, küreselleşme ve ekonomi piyasalarındaki denetimlerin kalkmasının zengin ve yoksul arasındaki uçurumu derinleştirdiğini, dolayısıyla bunun hareketlilik adına fırsatları sınırlayan sınifsal eşitsizliklerin “katmanlaşmasına” yol açtığını iddia etmektedir (Giddens, 2014, s. 213-217). 
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Günümüzde toplumsal hareketliliğin en büyük belirleyicileri arasında, bireylerin devam ettikleri okul türü ve aldıklan eğitimin niteliği gösterilebilir. Özellikle ekonomik ve kültürel olarak dezavantailı konumda bulunanlar için eğitim veonun kurumsallaşmış hali olan okul, bir tür sınif atlama veya yükselme aracıdır. Ancak burada herkes için eşit fırsatlar ve gelişim imkanı sunan nitelikli eğitime erişim kolaylığı sorunu ile karşılaşılmaktadır. 
Nitelikli eğitim veren okulların mekansal olarak ayrışması, yani daha üst sosyo-ekonomik bölgelerde konumlanması ile sınıflar veya tabakalar arasında var olan fark, azalmak yerine mevcudiyetini artırarak devam etmektedir. Eğitimin seçici ve eleyici yönü, toplumsal anlamda ayrıştirici bir konumlama rolünü de ortaya çıkarmaktadır. Bu durum, eğitimde fırsat ve imkan eşitliği konularında yoğun pedagofik ve politik tarışmalara da konu olmaktadır. 


Eğitim ve eğitimde İırsat eşitliği (equality of opportunity in education), son zamanlarda hemen hemen tüm ülkelerin politik gündeminde yer bulan en temel konulardandır. Bu durum, bir tesadüfün ortaya çıkardığı sonuç degildir. Geçmişte, özellikle gelişmiş ülkeler için daha eşitlikçi bir dönem olarak görülebilecek sosyal devletin kuvvetli olduğu, İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970lere kadar uzanan dönemde, çalışan sınıfın çocuklarının daha az nitelikli eğitim fırsatlarına sahip olması bugünkü kadar bir toplumsal sorun olarak kabul edilmemehkteydi (Butler ve Hamnet, 2007, s. 1161). 


Orta sinif, kendi yakınlarında, mahalle ya da semtlerinde yer alan nispeten başarılı devlet okullan veya az da olsa tercih edebildikleri özel öğretim kurumlan aracılığı ile kendi sosyal yeniden üretimlerini gerçekleştirmekteydi. Eğitim olanaklarının fazla olduğu zengin muhitlerin dışında yaşayan işçi sınıfı çocukları ise niteliksiz eğitim almış olmanın pek önemli sayılmadığı iş kollarına (fabrika işçiliği, maden işçiliği gibi) yönelmekteydi (Ataç, 2017, s. 59-60). 


İlerleyen zamanlarda, özellikle kalkınmış ülkeler, devletin sunduğu eğitim fırsatlarını ve zorunlu eğitim süresini tedrici olarak arttırma yoluna gitmişlerdir. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ise üniversiteye kabul edilme oranlarının buna bağlı olarak önemli ölçüde yükseldiği de görülmüştür. Öysaki eğitimde bugün gelinen nokta hemen hemen tüm dünyada, bir üniversite derecesine sahip olmanın iyi bir işe girmedeki en temel gereklerden biri olduğunun kabulüdür. 
Ancak eğitime erişim ve akademik başarı, pek çok alanda olduğu gibi sınıflara, sosyal gruplara, hatta coğrafyaya eşit bir dağılım göstermemektedir (Ataç, 2017, s. 59-60). Günümüzde, en gelişmiş toplumlarda bile tümüyle eşitlikçi bir toplumsal yapıdan, bütünüyle giderilmiş eşitsizliklerden söz etmek olanaksızdır. 
Ancak, toplumun farklı kesimlerine sunulan kaynaklara erişim İırsatı eşitsizliklerin giderilmesinde veya azaltılmasında önemli bir aktör olarak düşünülebilir. 


Eğitimdeki fırsat eşitsizliklerinin daha az gelişmiş ülkelerde daha fazla görülmesinin en temel nedenlerinden birisi, kaliteli eğitime erişimde yaşanan İfarklılıklardır. Bunun gerisinde ise büyük ölçüde ekonomik göstergeler bulunmaktadır. 
Niteliği yüksek olan okulların bulunduğu muhitlerde genellikle ekonomik olarak belirli bir refah seviyesinin üzerinde bulunan insanlar yaşadığından buradaki eğitim olanaklarından da yine aynı insanlar daha fazla yararlanmaktadır. Bu manzaranın tersini düşündüğümüzde, yani yoksul kesimin yaşadığı yerleri ele aldığımızda da buradaki okulların fiziksel ve pedagoiik olarak son derece yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. 


Ekonomik olarak bölünmüşlüğün ve ayrışmanın olması kadar bir de kültürel sermaye bakımından görülen ayrışma ve bölünme bulunmaktadır. Özellikle akademik başarının en önemli belirleyicilerinden olan kültürel sermaye, yine ekonomik sermayeye benzer şekilde daha az gelişmiş toplumlarda belirgin şekilde toplumun farklı kesimleri tarafından farklı miktarda oluşturulmaktadır. Bourdieu”nün idqiasıyla bu sermaye aileden çocuğa tevarüs edildiği için de kültürel sermaye yönünden şansı yaver olan çocuklar akademik anlamda daha ileri adımlar atabilmektedir. 


hareketlilikte giderek artan önemi ile birlikte gözler 


Toplumsal eğitimin okullar arasındaki başarı farklılıklarına yönelmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde okullar arasındaki akademik başarı farklılıkların yüksek olması yüzünden insanlar, doğal olarak, yüksek akademik başarı gösteren okullara çocuklarını kaydettirebilmek için çok çetin mücadeleler içinde bulunmaktadır. Bu okullara erişim ise sanıldığı gibi kolay olmamaktadır. Niteliği yüksek olan okullara kayıtlı öğrencilerin aile profilleri incelendiğinde ise salt çoğunluğun ekonomik ve kültürel sermayeyi ellerinde bulunduran insanların çocukları olduğu dikkati çekecektir (Atmaca, 2019). Ekonomik ve kültürel olarak yoksul kesimin çocuklan ise upki VVillis”in (2016) dediği gibi işçiliği yeniden öğrenmek üzere kalitesi düşük okullarda eğitim görmeye mecbur kalmaktadır. Bu manzara, aynı zamanda, eğitime erişimde, eğitimsel olanaklardan istifade etmede ve eğitim sonrası hayata dahil olmada pek çok eşitsizliğin de resmini oluşturmaktadır. 


Nitelikli eğitime erişimde yaşanan İırsat eşitsizliği veya okullar arasındaki başanı raniının fazlalılığı sadece Türkiye ye münhasır bir durum değildir. Küresel ölçekte yapılan PISA, TIMMS, PIRLS gibi büyük katıllımlı sınavların nihai değerlendirme raporları pek çok ülkede benzer manzaraların olduğunu gözler önüne sermektedir (Organisation for Economic Cooperation and Development İOECDİ, 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2012a, 2012b). Ancak detaylara bakıldığı zaman bu eşitsizlikten en çok mağdur olan kesimin de yine ekonomik ve kültürel sermayeden mahrum olanlar olduğu görülebilir. Bu minvalden bakıldığında, benzer kategorideki ülkelerde benzer durumun olduğu ileri sürülebilir. 


Bununla birlikte, iyi bir işe sahip olmanın büyük ölçüde iyi bir üniversite diploması ile elde edileceği inancı ile bir araya geldiğinde, eğitimin yalnızca sosyal hareketlilikte bir üst basamağa erişimde değil, mevcut sınıf konumlarını yeniden üretmede de önemli bir etken olduğunu göstermektedir (Butler ve Hamnett, 2007, s. 1162). Tüm bunlar temelde eğitim eşitsizliklerinin küresellikten ulusal düzeye ve hatta kentlerde ve mahalle düzeyine kadar pek çok ölçekte görülebilir hale geldiğinin ipuçlarını sunmaktadır (Ataç, 2017, s. 60). 


Eğitimde yaşanan toplumsal eşitsizlikler Türkiyede ve pek çok ülkede yapılmış araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Söz konusu çalışmalar konuyu daha çok toplumsal boyutta ele alarak toplumda ve eğitim sisteminde eşitsizliği meydana getiren ve eşitsizliği yeniden üreten mekanizmalar üzerinde odaklanmıştır. Bu araştırmalarda, öğrencilerin ailelerinin toplumsal konumlarının, sosyo-ekonomik niteliklerinin, eğitim durumlarının, sahip oldukları kültürel birikimlerin öğrencilerin eğitim imkanlarından istifade etmesinde, eğitimlerini sürdürmelerinde ve devam ettikleri eğitim türleri ve sürelerinde farklıliklar meydana getirdiği görülmektedir (Alpman, 2009, Buyruk, 2008, Coşkun, 2014, Erikli, 2014, Hatipoğlu, 2013: İnce, 2014). 


Ulusal ve Uluslararası 
Göster gelere Göre Türkiye”de Eğitimde Eşitsizlik 


Bir toplum içerisinde eşitliğin kurumsal hale gelmesinde kamusal eğitime yüklenilen iki toplumsal rolden bahsedilebilir. Bu rollerden birincisi, kamusal eğitimin meydana getirdiği toplumsallaşma deneyimi üzerinden o toplumda eşit ve özgür olarak nasıl birlikte yaşanacağına dair ortak bir bilinç inşa etmektir. Ikincisi ise, kamusal eğitime eşit erişim sağlayarak, eğitim üzerinden toplumsal statünün yeniden dağıtlmasi: yolu ile toplumsal eşitsizliklerin gelecek kuşaklara geçmesini engellemektir. Eğitim bu iki toplumsal rolü ancak eğitim alan yurttaşların başarısının kendi iradeleri dahilinde oluşmayan sosyo-ekonomik şartlar, cinsiyet, etnik köken ve anadil gibi faktörler tarafından belirlenmesinin önüne geçebilirse ve eşitlikçi-özgürlükçü bir sosyalleşme sağlayabilirse başarıyla üstlenmiş sayrlabilir (Türkiyede Eşitsizlikler: Kalıcı Eşitsizliklere Genel Bir Bakış Raporu, 2010, s. 104). 
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Türkiye"de ve diğer ülkelerde eğitimsel eşitsizliklerin en belirgin şekilde görülebileceği veriler istatistiksel veri setleridir. Hem ulusal hem de uluslararası çeşitli ölçme ve değerlendirme göstergelerinden eğitime ilişkin çeşitli değişkenlerden eşitsizlikleri görmek mümkündür. Pek çok ülkenin katılım gösterdiği PISA, TIMMS, PIRLS gibi sınavlar sadece öğrencilerin akademik başarılarını ölçmemekte, aynı zamanda bu öğrencilerin başarısını veya başarısızlığını oluşturan pek çok faktöre de veri setlerinde yer vermektedir. Bu veri setlerinde ve grafiklerde hem ülkeler arası hem de ülkelerin kendi içlerindeki farklılaşmalara rastlamak mümkündür. 


Bu sınavlardan bir tanesi olan TIM-MS, (Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması, 4 ve 
8. sınıf öğrencilerinin fen ve matematik alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik dört yılda bir yapılan tarama araştırmasıdır. 
Diğeri ise PISA (Programme for İnternational Student Assessment) (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) çalışmasının amacı eğitim yöntemlerin- de standartlaştırmayı ve gelişmeyi arttirmakla birlikte dünyada okul çocuklarının başarısını karşılaşurmak ve test etmektir. 


Türkiye”nin bugüne kadar katıldığı beş PISA araştırmasında aldığı fen alanı 


ortalama puanı, OECD üllkeleri ortalamasının alundadır. PISA 2015 araştırması hariç Türkiye”nin fen alanındaki ortalama başarısı PISA 2012ye kadar istikrarlı bir şekilde artmıştır. PISA 2015e ise fen alanındaki ortalama puan 425e düşmüş ve Türkiye"nin 2003”teki PISA araştırmasında aldığı puanın da (434) altında bir düzeye gerilemiştir. Dahası, Türkiye PISA 2015e, PISA 2012ye göre fen alanındaki ortalama puanını 38 puan düşürmüştür. 

Türkiye”nin PISAda okuma alanında aldığı ortalama puanlar da OECD ortalamasının altında kalmıştır. Türkiye”nin 
PISA 2003 araştırmasından PISA 2012 
araştırmasına kadar okuma alanındaki puanları istikrarlı bir şekilde artırmıştır. 
Ancak, PISA 2015 araştırmasında okuma alanındaki ortalama puan, PISA 2003te aldığı ortalama puanın çok altına düşmüştür. Türkiye"nin PISA 2015te okuma alanında ortalama puanı PISA 2012ye göre 47 puan düşmüştür. 


Matematik alanında ise Türkiye PISA 2012ye kadar ortalama puanlarını artırmıştır. Ancak, PISA 20157e ise keskin bir düşüş yaşanmış ve puanı 428 olmuştur. 
Yine PISA 2015te matematik alanında aldığı ortalama puan, PISA 2003e aldığı puanın altında kalmıştır. Dahası, Türkiye”nin PISA 2015 matematik alanındaki ortalama puanı PISA 2012ye göre 28 puan düşmüştür (Eğitim Bir-Sen, 2017, s. 93). 
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Şekil 3. Yıllara Göre Türkiye ve OECD Ulkelerinin PISA Fen, Okuma ve Matematik Puanı Ortalamaları (2003-2015) 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Aşağıdaki görselde, Türkiye"nin en son katıldığı TIMMS-2015reki 4. ve 8. sınıf çağındaki çocukların matematik ve fen becerilerinin bölgeler arasında nasıl fark-İılaştığını yani bölgelerarası eşitsizlikleri okumak mümkündür. 


TIMSS 2015 araştırmasına Türkiye”den katılan 4. sınıf öğrencilerinin bölgelere göre matematik ve fen puanı ortalamaları şekil “te gösterilmiştir. TIMSS 2015”e 4.sınıfların matematik ve fen puanlan Türkiye"de bölgeler arasında kayda değer nitelikte bir farklılık göstermektedir. Güneydoğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde hem 


x Matematik 


550 


Güneydoğu Anadolu 


Kuzeydoğu 
Anadolu 


Ortadoğu 
Anadolu 


TÜRKİYE 


Akdeniz 


İstanbul 


matematik hem de fen alanında alınan puanların ortalamalarının Türkiye ortalamasından daha düşük seviyede olduğu görülmektedir. 


Doğu Marmara, Batı Marmara, Batı Anadolu, Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri ise her iki alanda da TIMSS ölçek orifini olan 500 puanın üstünde bir puan ortalamasına sahiptir. Türkiye"de en başarılı bölge ise Batı Karadeniz olup, matematik alanında 530, fen alanında da 524 puan ortalaması bulunmaktadır. Diğer taraftan en başarısız bölge ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi"dir. Bu bölgenin ortalaması matematikte 437 ve fende 438 puandır. 
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Şekil 4. Bölgelere Göre 4. Sınıfların Matematik ve Fen Puanı Ortalamaları (TIMSS 2015) 
Kaynak: Eğitime Bakış, İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2017 
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Şekil 5. Bölgelere Göre 8. Sınıfların Matematik ve Fen Puanı Ortalamaları (TIMSS 2015) 
Kaynak. Eğitime Bakış, izleme ve Değerlendirme Raporu, 2017 
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Şekil 6. Bölgelere Göre PISA 2015 Fen, Okuma ve Matematik Puanı Ortalamaları 
Kaynak: Eğitime Bakış, İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2017 
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En yüksek ve en düşük bölgeler arasındaki puan raniı yaklaşık 100 puandır. Bu veriden hareketle bölgeler arasında 4. sınıf düzeyinde önemli oranda eşitsizliğin olduğunu söylemek mümkündür (Eğitim Bir-Sen, 2017, s. 93). 


Şekil Se bakıldığı zaman TIMSS 2015e Türkiye"den katlan 8. sınıf öğrencilerinin bölgelere göre matematik ve fen puanı ortalamaları görülebilir. 
TIMSS 2015rte 8. sınıfların matematik ve fen puanlarn da bölgelere göre farklılik göstermektedir. Ortadoğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Marmara bölgelerindeki 8. sınıf öğrencilerinin iki alanda da aldığı puanların ortalamaları Türkiye ortalamasından ve diğer bölgelerden daha düşük seviyededir. 8. sınıfların matematik alanında aldıkları puanlar tüm bölgelerde TIMSS ölçek orifininden daha düşük seviyededir. Orta Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz ve Batı Marmara 


bölgelerindeki 8. sınıf öğrencilerinin fen alanından aldıkları puanların ortalamaları TIMSS ölçek orta noktasından daha yüksektir. Bölgelere göre TIMSS 2015 8. 
sınıflarda en başarılı olan bölge Batı Karadeniz (matematik: 493 puan, fen: 526), en başanısız bölge ise Ortadoğu Anadolu (matematik: 416, fen: 456) Bölgesi dir. 
Bu veriler, 8. sınıf düzeyinde bölgeler arasında önemli oranda bir eşitsizliğin olduğuna da işaret etmektedir (Eğitim Bir-Sen, 2017, s. 93). 


PISA 2015e bölgelere göre fen, okuma ve matematik puan ortalamaları Şekil 6”da gösterilmiştir. Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin, PISA 
2015 araştırmasında, her üç alanda da 
diğer bölgelere nispeten daha düşük seviyede ortalaması vardır. Örneğin, matematik puanı Batu Marmarada 432 iken Ortadoğu Anadoluda ise 370 puandır. 
PISA 2015te 30 puanlık bir farkın bir 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Şekil 7 Okul Türüne Göre PISA 2015 Fen Puanı Ortalamaları öğretim yılına denk düştüğü dikkate alındığında, 62 puanlık fark, iki öğretim yılı farka denk gelmektedir. Başka bir ifade ile Türkiyede bölgeler arasında eğitim başansında çok ciddi nitelikte bir eşitsizlik oluşmuş durumdadır. Fen, okuma ve matematik alanında Akdeniz, İstanbul, Batı Anadolu, Doğu Marmara, Ege ve Bat Marmara Bölgelerinin, Türkiye ortalama puanlarının üstünde bir başarısı vardır. PISA 2015 araştırmasında, bölgesel olarak Türkiye"nin doğusundan batısına doğru gidildikçe her üç alanda da alınan ortalama puanların yükselmesi dikkat çekmektedir. 


Aşağıdaki haritada, PISA 2015 verilerine göre Türkiye"de coğrafi bölgeler arasındaki puan farklılıklarını görmek mümkündür. Şekle bakıldığı zaman, en düşük puana sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile en yüksek puana sahip Bau Marmara arasında öl puanlık bir farkın 
(1 eğitim öğretim yılına denk gelen fark) olduğu görülmektedir. 


Eğitim eşitsizliğinin uluslararası degerlendirme sınavlarında en çok gözlemlendiği göstergelerden bir tanesi de okullar arasındaki başan farklılığıdır. 
Aşağıdaki grafikte, bu farkı açıkça görmek mümkündür. 
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Şekil 8. Bölgelere Göre Fen Okuryazarlığı Ortalama Puanları 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PISA 2015 araştırmasına Türkiye"den katılan öğrencilerin okul türüne göre fen puanı ortalamalan Şekil 7de verilmiştir. 
Fen alanındaki ortalama puanlar bakımından okul türleri arasında ciddi düzeyde farlılıklar ortaya çıkmaktadır. Fen, okuma ve matematik alanında Anadolu, sosyal bilimler ve fen lisesi öğrencileri Türkiye ortalamasının (ort. 425) üstünde bir başarı puanı elde ederken, özellikle fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencileri 
500 puanın üstünde bir ortalama puana 
ulaşmıştır. Anadolu imam hatip, güzel sanatlar, mesleki ve teknik Anadolu ile çok programlı Anadolu lisesi öğrencilerinin fen alanındaki başarılar Türkiye ortalama puanlarının altında kalmıştır. Bu veriler okul türleri arasında oldukça belirgin bir hiyerarşinin olduğunu göstermekte, başarılı öğrencilerin belirli okul türlerinde, başanısız öğrencilerin ise belirli okullarda yığıldığını göstermektedir. 


Başka bir ifade ile en başarılı olan fen lisesi ile lise düzeyinde en başansız olan çok programlı Anadolu Lisesi puan 


ortalaması arasındaki fark üç alanda da yaklaşık 150 puan civarındadır. Bu fark, PISA 2015te her 30 puanın bir öğretim yılına denk düştüğü dikkate alındığında, en başarılı lise türü ile en başarısız olan lise türü arasında akademik anlamda yaklaşık beş öğretim yılı gibi ciddi bir farkın olduğunu göstermektedir (Eğitim Bir-Sen, 2017, s. 98). 


Fen okuryazarlığı alanında Türkiye"de en yüksek ortalama puana sahip bölge, 
448 puan ile Batı Marmara Bölgesi/dir. 
Batı Marmara Bölgesi”ni sırasıyla Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu ve İstanbul takip etmektedir. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 382 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi”dir. En yüksek ve en düşük bölgeler arasındaki fark 66 puandır ki bu, 2 öğretim döneminden fazlasına denk gelmektedir. 


PISA 2015 araştırmasına Türkiye"den katılan öğrencilerin okul türüne göre okuma puanı ortalamalan Şekil 9da verilmiştir. Okuma alanındaki ortalama puanlar bakımından okul türleri arasında 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Şekil 9. Okul Türüne Göre PISA 2015 Okuma Puanı Ortualamaları belirgin bir farkın olduğu görülmektedir. 


Fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin 500 puanın üstünde bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Anadolu imam hatip, güzel sanatlar, mesleki ve teknik Anadolu ile çok programlı Anadolu lisesi öğrencilerinin matematik alanındaki başarılar Türkiye ortalama puanlarının (Ort. 428) altındadır. Bu verilere göre en yüksek ve en düşük okul puanı 
arasında 139 puanlık bir fark (yaklaşık 5 
eğitim dönemi) bulunmaktadır. 


Okuma becerileri alanında Türkiyede en yüksek başarıya sahip bölge, ortalama 


458 puan ile Batı Marmara Bölgesi iken 
en düşük başarıya sahip bölge, ortalama 
384 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi”dir. Bu iki bölge arasındaki puan farkı yaklaşık 77”tür. Bu fark yaklaşık 2,5 öğretim dönemine denk gelmektedir ki oldukça ciddi bir eşitsizlik göstergesi olarak ele alınabilir. 


PISA 2015 araştırmasına Türkiye"den katılan öğrencilerin okul türüne göre matematik puanı ortalamaları Şekil 11de verilmiştir. Matematik alanındaki ortalama puanlar bakımından okul türleri arasında göze görünür türde bir farkın 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Şekil 10. Bölgelere Göre Fen Okuryazarlığı Ortalama Puanları 


Eğitimde Eşitlik Yanılsaması: Türkiye"de Eğitimde Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi 241 


olduğu görülmektedir. Fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin 500 puanın üstünde bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 


Anadolu imam hatip, güzel sanatlar, mesleki ve teknik Anadolu ile çok programlı Anadolu lisesi öğrencilerinin matematik alanındaki başarılar Türkiye ortalama puanlarının (Ort. 420) altındadır. Bu verilere göre, en yüksek ve en düşük okul puanı arasında 164 puanlık bir fark (yaklaşık 5,5 eğitim dönemi) bulunmakltadır. Her üç alandaki okullar arası ortalama puan İfarklılıklarından da anlaşılacağı üzere, okul başarısı anlamında önemli ölçüde bir rani olduğu dikkati çekmektedir. Bu durum, Türkiyede belirli okul türlerinin niteliği yüksek, belirli okul türlerinin de niteliği düşük şekilde kabul edilmesine de yol açmaktadır. 


Matematik okuryazarlığı alanında Türkiye"de en yüksek başarıya sahip bölge ortalama 442 puan ile Ege Bölgesi iken en düşük başarıya sahip bölge, ortalama 370 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi”dir. Bu iki bölge arasındaki puan farkı yaklaşık 72dir. Bu fark, yaklaşık 2,5 öğretim dönemine denk gelmektedir ki oldukça ciddi bir eşitsizlik göstergesi olarak degerlendirilebilir. 


Bir önceki uluslararası değerlendirme olan PISA 2012 sonuçlarına göre, tüm ülkelerin okul içi ve okullar arası fark-İıliklan Şekil 13te görülebilir. Şekilde de görüldüğü gibi, Türkiye, OECD ülkeleri arasında PISA sonuçlarına göre okullar arası başan farklılıklarının en yüksek şekilde görüldüğü (Hollanda, Macaristan ve Belçika”dan sonra) dördüncü sıradaki ülkedir. Bu sıralamada eğitimde fırsat ve 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Şekil 11. Okul Türüne Göre PISA 2015 Matematik Puanı Ortalamaları olanaklarını en etkin ve eşitlikçi şekilde 


dağıtan ülkeler ise İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarkaddır. Bu ülkelerde okullar arası başan farkı ve okul ayrımı oldukça düşülktür. Farklı bir söylemle, bu ülkelerdeki aileler çocuklarını hangi okula gönderirse göndersin benzer akademik başarı sonuçları görebilmektedir. 
Ancak Türkiye, okul içi başan farklılıklarının en az olduğu ikinci ülkedir. Daha net ifade etmek gerekirse, PISA sonuçlarına göre, Türkiye"deki okullarda başarı bakımından daha benzeşik bir yapı söz konusu iken, okullar arası başarı farkı oldukça çoktur. Türkiye"de eğitim başansı okul içinde büyük ölçüde benzerken, okullar arasında büyük ölçüde farklılık göstermesi ise bir okul ayrışması (scho- 


ol segregation) örneği olarak görülebilir (Ataç, 2017, s. 71). 


Türkiye"deki eğitim eşitsizlikleri sadece bölgeler arasındaki puan farklılıklan veya okullar arasındaki başanı farklılıkları ile de sınırlı değildir. Öğrencilerin kendi içlerinde de çeşitli göstergeler açısından ciddi farklılaşmalar olduğu ve buna bağlı olarak da ortaya önemli ölçüde eşitsizlikler çıkuğı görülmektedir. 
Bu göstergelerden bir tanesi de ailelerin sosyo-ekonomik durumudur. Uluslararası değerlendirmelere bakıldığında, Türkiye"deki ailelerin sahip olduğu sosyo-ekonomik statü ile çocuklarının akademik başarısı arasında önemli bir pozitif korelasyon olduğu aşağıdaki grafikten anlaşılmaktadır. 
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Şekil 12. Bölgelere Göre Matematik Okuryazarlığı Ortalama Puanları 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Şekil 13. PISA 2012 Sonuçlarına Göre OECD Ülkelerinde Okul İçi ve Okullar Arası Başarı Farkları 
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Şekil 14. Sosyo-Ekonomik Duruma Göre Ortalama Puanlar 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PISA 2015 uygulamasında, Türkiye"deki öğrencilerin tüm alanlara ilişkin başarılarındaki farklılığın 969”u sosyo-ekonomik durumlarındaki farklılıkla açıklanabilmektedir. Bu oran, OECD de yaklaşık 9613"ür. 
Bu oran ne kadar düşük olursa, öğrencilerin başarıları sosyo-ekonomik durumlarından o kadar az etkilenmiş demektir. Bu da eşitlik için istenen bir durum olsa da puanlar arasındaki farka bakıldığı zaman üst çeyrek ile alt çeyrek arasında önemli bir raniın olduğu da göze çarpmaltadır. 


Oğrencilerin okul öncesi eğitim alma durumları, PISAda öğrenci başarılarını etkileyen ayrı bir faktör olarak ele alınmaktadır. Türkiye”de PISA uygulamasına katılan öğrencilerin 9646,3”ü okul öncesi eğitim almadıklarını ifade etmiştir. 
Bu oran, OECD-de 564.5”ir. Türkiye"de 


Biölgelere göre okullaşıma oranları 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1-2 yıl arasında okul öncesi eğitim alan öğrenciler, almayan öğrencilerden daha yüksek performans sergilemişlerdir ve bu öğrenciler arasındaki 17 puanlık fark anlamlıdır. Benzer sonucu Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması 
2015 sonuçlarında görmek de mümkündür (Milli Eğitim Bakanlığı (MEBİ, 2016, s. 44-45). Bunların yanında, öğrencilerin eğitim başarıları arasındaki farkı derinleştiren başka faktörleri de hesaba katmak gerekir. Örneğin, anne-babanın eğitim durumu, kültürel sermayeleri, çocuklarına ayırdıkları zamanın niteliği ve uzunluğu, öğrenmeye ayrılan süre, evdeki kitap ve diğer öğrenme materyallerinin sayısı ve niteliği gibi bileşenler de eğitim başarısını ve eşitsizliği etkileyen önemli maddelerdir. 


Şekil 15e bakıldığı zaman, Türki-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Şekil 15. Bölgelere Göre Okullaşma Oranları 


Kaynak: MEB in 2017-2016 verilerinden oluşturulmuştur. 


Eğitimde Eşitlik Yanılsaması: Türkiye”de Eğitimde Eşitsizliklerin Yeniden Üretimi 


ye"deki coğrafi bölgeler açısından okullaşma oranlarını her üç eğitim kademesi için görmek mümkündür. İlkokullardaki okullaşmaya bakıldığı zaman, bölgeler arasında benzer bir oranda okullaşma olduğu görülmektedir. En yüksek düzeyde okullaşma, 96 92,70 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi"nde iken en düşük okullaşma, ilkokullarda 96 87,60 ile Karadeniz Bölgesi”ndedir. En yüksek ve en düşük okullaşma arasında 5,1 yüzde puanlık bir ran) bulunmakıadır. 


Ortaokul kademesine bakıldığı zaman, okullaşma oranlarının neredeyse birbirine denk bir şekilde seyrettiği görülmektedir. Ortaokullarda en yüksek düzeyde okullaşma 9696.40 ile Ege Bölgesi"nde iken en düşük düzeyde okullaşma 9694.40 ile Doğu Anadolu Bölgesi”ndedir. En yüksek ve en düşük okullaşma 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oranı arasında 2,0 yüzde puanlık bir ran) bulunmaktadır. Türkiye genelinde ortaokul kademesinde yüksek bir okullaşma olduğu göze çarpmaktadır. 


Ortaöğretim kademesine bakıldığı zaman, bölgeler arasında okullaşma açısından ciddi bir eşitsizlik olduğu dikkati çekmektedir. Tüm bölgelerde lise düzeyinde okullaşma oranı önceki eğitim kademelerine göre düşmekle birlikte, en keskin düşüşün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde olduğu görülmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi"nde ortaöğretim kademesinde okullaşma 9669,50 iken Doğu Anadolu Bölgesi”nde 9672"d3ir. En yüksek düzeyde okullaşma 3o89.40 ile Karadeniz Bölgesi"ndedir. En yüksek ve en düşük okullaşma oranları arasında 19,90 yüzde puanlık bir rani söz konusudur ki bu ciddi bir farktır. Bu durumda Doğu ve Güney-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Şekil 16. Bölgelere Göre Okul Terk Oranları (Ortaöğretim) 


Kaynak: Eurostat-2017 verileri 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doğu Anadoluda lise dönenimde önemli ölçüde bir okul terkinin olduğu ileri sürülebilir. Bu tabloyu daha net şekilde aşağıdaki grafıkten görmek mümkündür. 


Şekil 16”ya bakıldığı zaman, Türkiye"deki coğrafı bölgeler açısından ortaöğretim kademesinde okul terk oranlarını görmek mümkündür. Bir önceki grafiği (Şekil 15) destekler nitelikte, en yüksek okul terk oranının Güneydoğu Anadolu Bölgesi”nde, daha sonra ise Ortadoğu Anadolu olarak adlandırılan ve aslında Doğu Anadolu Bölgesi”ne tekabül eden illerde (Malatya, Elazığ, Tunceli, Muş, Van, Bingöl, Bitlis, Hakköri) olduğu görülmektedir. En az okul terki görülen bölge ise Doğu Karadeniz Bölgesidir. En az ve en çok okul terki olan bölgeler arasında yan yarıyadan daha fazla bir oran 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olduğu görülmektedir ki bu manzara ciddi bir eşitsizliğe tekabül etmektedir. 
Okul terkinin en yoğun olduğu bölgeler, akademik anlamda başarının da en düşük olduğu bölgelerdir aynı zamanda. Bu durumda, hem başarısız hem de okulu terk eden öğrencilerin aynı bölgede olması başansızlığın okul terkini tetiklediği yönünde yorumlanabilir. 


Şekil 17ye bakıldığında ise çeşitli coğ: rafı bölgeler arasında aylık hane gelirinden tüketim kalemleri içerisinde eğitime aynlan bütçe oranlarını görmek mümkündür. 
Grafikte en yüksek ve en düşük gelir grubu içerisinde bulunanlann aylık tüketim harcamaları içerisinde 2016-2017de eğitime bütçelerinden ne kadarlık bir pay ayırdıkları görülmektedir. İstanbulda en yüksek ve en düşük gelir gruplan arasın-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Şekil 17 Bölgelere Göre Aylık Tüketim Harcamalarında Eğitime Ayrılan Hane Geliri Oranları Kaynak: TUİK 2017-2016 verileri 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da neredeyse yarı yarıya bir farklılık olduğu dikkati çekmektedir. Yani gelir dağılımındaki adaletsizliği de düşünürsek bu durumda yoksul insanların ellerindeki kıt kaynaktan eğitime mecburen düşük bütçe ayırmak durumunda oldukları ortadadır. 
Zira öncelikle daha temel ihtiyaçlar (barınma, gida vb.) olduğu muhakkaktır. 


En yüksek gelir grubu içerisinde eğitime en düşük bütçe ayıran bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesidir. Yani bu bölgede maddi durumu iyi olan insanlar için eğitim harcamalan veya eğitime ayırdıkları bütçe çok fazla bulunmamakıtadır. 
Bu durum en düşük gelir grubu için de geçerlidir. Türkiye genelinde en düşük gelir grubunda olup da eğitime en yüksek pay ayıran yer ise İstanbuldur. İstanbul haricinde ise Batı Anadolu gelmektedir. Mezkür bölgelerin eğitim başarıları ve başansızlıkları, okula devam ve okul terkleri de göz önüne alındığında tüm bu değişkenler arasında pozitif bir korelasyon olduğu düşünülebilir. 


Türkiye"deki eğitim harcamalarının OECD ülkelerinin ortalamasından çok geride olduğunu aşağıdaki tablodan daha net görmek mümkündür. 


OECD ülkeleri ortalamasına göre ilkokuldan üniversiteye kadar geçen eğitim süresinde öğrenci başına yapılan yıllık harcama 107.591 dolardır. Türkiye, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenci başına yaptığı yıllık ortalama 4.259 dolarlık eğitim harcamasıyla öğrenci başına yapılan yıllik harcamanın en düşük olduğu iki 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Şekil 18. Türkiyede ve OECD Üllkeleri Ortalamasında Kişi Başı Eğitim Harcaması Tutarı 
Kaynak: TEDMEM 2017 Eğitim Değerlendirme Raporu: 94 
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ülkeden biridir (Meksika - 3.703 dolar). 
İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenci başına gerçekleştirilen yıllık eğitim harcamaları Türkiye"de kişi başına düşen milli gelirin 9618ine, OECD üllkeleri ortalamasında ise 9627Sine karşılık gelmektedir. 
Oğrenci başına yapılan yıllık ortalama eğitim harcamaları eğitim kademelerine göre karşılaştırıldığında Türkiye ve OECD ortalaması arasındaki fark belirginleşmektedir. Orneğin, OECD ortalamasında bir ortaokul öğrencisi için gerçekleştirilen yıllık eğitim harcaması, Türkiye deki harcamanın 3,5 katıdır. OECD ortalaması ve Türkiye için öğrenci başına yapılan yıllık ortalama harcamalar arasındaki fark, üniversite düzeyinde görece daha az olmasına rağmen yine de yaklaşık 2 kata karşılık gelen bir orana ulaşmaktadır. Alu yaşından 15 yaşına kadar geçen sürede Türkiye"de bir öğrenci için toplam 33.309 dolar harcama yapılırken OECD üllkeleri ortalamasında 90.348 dolar harcama yapılmaktadır. (TEDMEM 2017, s. 95). 


Nitelikli bir eğitimin göstergelerinden bir tanesi de öğretmen başına düşen öğrenci sayısıdır. Türkiye, bu konuda hem coğrafi bölgeler bazında hem de özellikle metropollerin kendi içindeki dağılımda homolen bir yapıya sahip değildir. Özellikle metropollerin periferilerinde, yani yoksulların kümelendiği yerlerde ve yoğun göç alan muhitlerde nüfusun fazlalığı ve okul sayısının azlığından dolayı öğretmen başına düşen öğrenci sayısı fazladır. 


2016-17 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ilkokulda 17, ortaokulda 16, genel ortaöğretimde 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Şekil 19. Bölgelere ve Kademeye Göre Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı, 2016-17 
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13 ve mesleki ve teknik ortaöğretimde 12 
olmuştur. Şekil 19a bakıldığı zaman, coğrafı bölgelere göre öğretmen başına düşen öğrenci sayılarını kademelere göre görmek mümkündür. Şekil 19a göre bölgeler arasındaki farklılaşmaların devam ettiği, geçmiş yıllarda olduğu gibi, İstanbulda ve Güneydoğu Anadolu"da öğretmen başına düşen öğrenci saylarının ülke ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir (Eğitimi Izleme Raporu, 2017, s. 74). 


Benzer şekilde, derslik başına düşen öğrenci sayısı da eğitimin kalitesi açısından kayda değer bir göstergedir. Zira kalabalık sınıflarda öğretmenlerin her bir öğrenciye nitelikli ve verimli zaman ayırması, geri bildirim vermesi, çeşitli açılardan onlarla teke tek ilgilenmesi oldukça zordur. Aşağıdaki grafikte, Türkiyede çeşitli coğrafı bölgeler açısından derslik 


başına düşen öğrenci sayılarını görmek mümkündür. 


Şekil- 20ye bakıldığı zaman, derslik başına düşen öğrenci sayllarının bölgesel eşitsizliklerin sürdüğü başlıca alanlardan biri olduğu görülebilir. Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, temel eğitim ve ortaöğretimde en kalabalık sınıflara sahip olan bölge ve ildir. Kalabalık sınıflar ve bu gibi fiziksel yetersizlikler, öğrenme kapasitesi, verimli ve tam öğrenme, iş birliği oluşturma, duyuşsal, bilişsel ve sosyal yönden gelişme konularında eşitsizlikler oluşturmaktadır. 


Farklı bir eşitsizlik de resmi ve özel okullarda derslik başına düşen öğrenci sayılarındadır. Şekil 2VTe bakıldığı zaman bu farklılığı daha net görmek 


mü mkündür. 
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Şekil 20. Bölgelere ve Kademelere Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı 


Kaynak: Eğitimi İzleme Raporu, 2017, s. 114 
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35: 33 


Okulöncesi Genel 


İlkokul HR Ortaokul 


İ eğitim Ortaöğretim 
- - —  —-—k 
İn Resmi Okullar” 24 21 33 27 
8 Özel Okullar 8 5-00 17 13 


Şekil 21. Resmi ve Özel Okullarda Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı Kaynak: MEB 2017 Istatisükleri 


Tablo 1. Bölgelere Göre Özel Okula Devam Eden Öğrenci Oranları (96) (2016-2017) 


BÖLGE-İL Okulöncesi lIlkokul Ortaokul Genel ortaöğretim Türkiye 15,5 43 5.4 20,0 
İstanbul 33,3 841 9,8 40.7 
Batı Marmara 15,9 3,2 4.3 13,6 Ege 19,2 5,1 6,6 16.6 
Doğu Marmara 173 4,9 6,4 17,9 Batı Anadolu 23.0 7,7 8,4 29,2 Akdeniz ıı 3.4 4,7 16,9 
Orta Anadolu 9,4 33 4,0 13,5 
Batı Karadeniz 9,7 2/7 32 12,0 Doğu Karadeniz 85 2.0 23 9,4 
Kuzeydoğu Anadolu 4,8 1,4 19 91 
Ortadoğu Anadolu 446 12 17 12.1 
Güneydoğu Anadolu 37 1,3 2/0 13.8 


taynak: Eğitimi izleme Raporu, 2017, s. 166-167 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Şekil 2Te göre, neredeyse tüm kademelerde resmi ve özel okullardaki derslik başına düşen öğrenci saynsında yarı yanı- ya bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Hatta okul öncesinde üçte birlik bir oran söz konusudur. Bu tablo, resmi ve özel okullar arasında derslik başına düşen öğrenci sayısı bazında önemli ölçüde bir eşitsizlik olduğunun da göstergesidir. Son olarak, aşağıdaki tabloda bölgeler arasındaki özel okula giden öğrenci oranlarındaki farklılığı ve eşitsizliği görmek mümkündür. 


Sonuç 


Eğitim başarısı, pek çok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösteren bir olgudur. Bu başarı ile arasında anlamlı istatistiksel ilişki bulunan faktörler arasında sosyo-ekonomik durum, ailenin kültürel sermayesi, anne-babanın eğitimsel rezervi, bu rezervi çocuğa transler etmek için sergiledikleri gayret ve ortaya koydukları strateiiler, gidilen okullar ve bu okulların niteliği vb. 
saymak mümkündür. Sayılan ve sayılmayan tüm bu faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizlikler, öğrenciler arasındaki farkın kapanmak yerine yeniden üretilmesine neden olacak şekilde işlemektedir. 


Bourdieu”nün ortaya koyduğu argümanlarla ve hipotezlerle, yani kültürel sermayenin akademik başarıyı belirlemede başat rol olmasının uluslararası değerlendirmelerde de görülmesi yapı- 


əst İ 


nın yeniden üretildiğini göstermektedir. 
Bu durum, aile açısından ele alındığında ortaya kültürel sermayenin, yani ailenin kültürel, entelektüel, pedagofik rezervinin ve bu rezervi okulun beklentileri doğrultusunda kullanmanın kayda değer bir yanı olduğuna da işaret etmektedir. 
Türkiye örneklemi üzerinden hareket edildiğinde, pedagofik niteliği yüksek ve düşük olan okullarda öğrenim gören öğrencilerin profillerine bakıldığında ortadaki farkın ve eşitsizliğin pek çok degişken (sosyo-ekonomik, ailenin eğitim seviyesi, evdeki kitap sayısı, boş zaman değerlendirme, üretilen pedagoiik strateğiler vb.) açısından var olduğunu görmekteyiz (Atmaca, 2019). 


Hem sosyo-ekonomik olarak belirli refah seviyesine erişmiş hem de yüksek diplomalara sahip olan aileler, yani hem ekonomik hem de kültürel sermayesi olanlar, bu iki sermayeyi birbirine tahvil etme başarısını çocukları üzerinden göstermektedir. Zira Türkiyede özellikle sınavla öğrenci kabul eden ortaöğrenim kurumlanna bakıldığında zirve okullardaki öğrencilerin aile profillerinde bu manzarayı görmek olanaklıdır. Bunun tam tersine, sınav başarısı düşük okullarda ya da sınavsız öğrenci kabul eden kurumlarda -ki bunların çoğu meslek lisesidir- daha çok sosyo-ekonomik ve kültürel olarak altta kalmış ailelerin çocuklarını görmek mümkündür. Bu okullarda öğrenciler daha çok işçiliği yeniden öğrenme pratikleri edinirken, yüksek nitelikli okullarda 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çocuklar, kendi habituslarına paralel olarak daha üst becerilere yönelik şekilde eğitim almaktadırlar. Yani, ailelerin sosyal uzamdaki konumlanı ne ise çocukları da gittikleri okullar aracılığı ile benzer konumlara sahip olmaktadırlar. Ancak bu durumun elbette ki çeşitli istisnaları da söz konusu olabilmektedir. Yani yüksek nitelikli okullarda az da olsa alt sosyo-ekonomik tabakadan insanların çocuklarını görmek mümkün olabilmektedir. 


Bourdieu”nün Fransız toplumu üzerinden yaptığı analizler ve buradan hareketle ortaya koyduğu kuram (distinction), her ne kadar ait olduğu toplumsal gerçeklik üzerinden değerlendirilmesi gerekse de benzer bir tablonun Türkiye"de de olduğunu okulların öğrenci profillerinden görmekteyiz. Ancak sınıfsal geçişlerin katı olduğu toplumlarda bu durum nadir yaşanırken sınıflar arası veya tabakalar arası hareketliliğin daha yaygın olduğu toplumlarda bu durumu daha sık görmek olanaklıdır. 


Ekonomik ve kültürel sermaye birikimi yüksek olan ailelerin kendi konumlarını ve tekellerinde tuttuğu imtiyazı muhalaza strateiileri, çocuklarını pedagoyik pek çok açıdan eğitmek ve donatmak, sembolik değeri yüksek sermayeleri (diploma, yabancı dil, yurt dışı deneyimi vb.) üretmek, okulla olan münasebetlerini sıkı tutarak yakın markaidan takip etmek üzerine inşa edilmiştir. 
Hatta okulun sunduğunun üstüne daha 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farklı beceriler edinmelerini sağlamak üzerine gayret gösterdikleri vakidir. Bu durum, Bourdieu"nün sözünü ettiği alan içindeki oyunun bir uzantısıdır. Bu oyunun sonunda elde edecekleri kazanımlar oldukça değerlidir. Bunun tersine olarak da sosyal uzamda ağırlığı fazla olmayan, sermaye türleri açısından mahrumiyetleri bulunan aileler ise strateiilerini daha çok oyuna dahil olmaya çalışma üzerine kurmaktadırlar. Ancak çoğu kez, oyuna dahil olacak veya oyunda onlara avantai sağlayacak türde ve miktarda koza sahip olamamakıadırlar. 


Değişik sermaye türlerinden mahrumiyetin farklı kesimlerin akademik başarısı üzerine eşitsizlik olarak aksetmesi uluslararası göstergelerde de izlenebilmektedir. Hem okul türleri açısından gözlenebilir bir başarı farklılığı bulunmakta hem de Türkiye"in farklı coğrafı bölgeleri arasında ciddi anlamda eşitsizlikler hissedilebilmektedir. Bu eşitsizliği besleyen fiziksel ve fiziksel olmayan faktörler azaltılmadıkça farkın kapanması oldukça zor görünmelhtedir. 


Eğitim ve onun kurumsallaşmış hali olan okul, özellikle yoksul kesimler için toplumsal uzamda yer edinebilmede önemli bir aktördür. Haliyle, bu kesimdeki insanların toplum içerisinde yükselmesinde neredeyse tek belirleyici olan eğitim ve okulun bu kesme niteliksiz şekilde ulaşması yeniden üretim mekanizmasının hayatına devamlılık katmaktadır. Oysa devlet, sosyal devlet olması- sin ve daha homoien bir toplumsal görünın gerektirdiği şekilde, herkese ve her nüm elde edilebilsin. 

kesime eşitlikçi ve adil şekilde fırsatlar 

sunabilmelidir ki toplumsal sınıflar veya 

tabakalar arasındaki fark gittikçe kapan-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Giriş 

Demografik dönüşüm toplumların refahıyla yakından ilgili bir süreçtir. Günümüzde "çok yaşlı olarak adlandırılan toplumlar aynı zamanda yüksek refah düzeyine sahiptir. 
Bu bakımdan düşünüldüğünde toplumsal yaşlanma bir sorun değildir. Yaşlanma sürccine hazır olmamak sorunlara yol açabilir. Yinc de farklı kalkınmışlık düzeyine sahip ülkeler arasında, hatta bir ülke içinde, yaşa, cinsiyetc, sınıfa ve etnisiteye görc değerlendirildiğinde eşitsizlikler varlığını sürdürmektedir. Ulusal düzeyde sunulan eğitim, çocuk ve yaşlı bakımı, sağlık güvenceleri ve emeklilik ilkeleri demografık dönüşüm yaşayan toplumlarda sıcak tartışma alanları ve siyasi çekişme konularıdır. Bu tartışma ve çekişmeler geçtiğimiz vüzyıldan günümüze kalan bir mirastır. 


Demografik dönüşüm süreci, eşitsizliklerle başa çıkmak üzere alınmış olan siyasi vc ekonomik tedbirlerin ve sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Refah politikalarındaki farklı yaklaşımlara rağmen merkezi hükümetlerin yetkilerini yerel yönetimlere devretmeye başlaması küresel bir eğilimdir. Yönetimin yerelleştirilmesi sürecinde, refah politikalarında melez yaklaşımlar ve modeller ortaya çıkmaktadır. Devlet, aile, sivil toplum ve serbest piyasa güçleri bir arada olacak şekilde yeni sosyal sözleşmeler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Öte yandan doğum ve ölüm oranlarının azalması ve farklılaşan göç süreçleri, toplumsal yaşlanmanın ortak 


Yazının ilk halı Mediterrancan fourmal ol Hümunirics Vİ: Cilt 2: Sayıda yayımlanınıştır. Yazı gözden geçirilip güncellenmişür 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öyküsünü oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşam döngüsü içinde deneyimleri farklaşan kuşakların atomize olmuş ihtiyaç ve beklentilerine karşılık gelebilecek, bireye özgü ve dinamik sosyal politikalar gereklidir. Yaşlanan toplumun yaşam döngüsü içinde miras aldığı eşitsizlikler ve bunlara dayalı olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar, yurttaşlığın yeniden tanımlanması gereğine işaret etmektedir. 


Bu yazıda Türkiye”nin demografik dönüşüm süreci bağlamında, yaşlılık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizlikler tarşiılmaktadır. Öncelikle, Türkiyenin demografık dönüşümü ve neden yaşlılık ve yaşlanmanın çalışılması gerektiği değerlendirilmektedir. İkinci bölümde, yaşlanma sürecinde eşitsizliği anlamak ve duruma müdahale etmek için ihtiyaç duyulan yönelim ele alınmaktadır. Bilimsel çalışmalar içinde ortaya çıkan teorik ve ampirik çıkmazlar tartışılmak: suretiyle: kesişimsellik perspektifi metodoloyik bir öneri olarak sunulmaktadır. Üçüncü bölümde, verilere dayalı olarak Türkiye"de ulusal düzeyde kuşaklararasında ve kuşak içinde ortaya çıkan eşitsizliklere odaklanılmaktadır. 
İleri düzey ikincil analizler için TÜIK”in “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” (GvYKA-2011), “Turkiye Sağlık Araştırması” (TSA-2012) ve “Hanehallkı Bütçe Araştırması”nın (HBA-2009) mikro verileri analiz edilmiştir. GVYK-2011 araşurması mikro veri seti, Türkiyede gelirin ne düzeyde eşit dağıldığını, bu dağılımın 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ne tür değişiklikler gösterdiğini ve yoksullar ile zenginler arasındaki yaşam koşullan farklılıklarını analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır (TÜİK, 2011c). 
Bunun yanı sıra TSA-2012 araştırması, kalkınmışlığın göstergelerinden birisi olan sağlık göstergesine ilişkin mikro verileri araştırmacılara sunan en güncel araştırmalardan birisidir (TÜİK, 2012b). 
TSA-2012 mikro verileriyle 15 yaş ve üzeri yetişkinlerin sağlık profilleri analiz edilebilmektedir. Öte yandan HBA-2009, hanelerin sosyo-ekonomik yapıları, yaşam düzeyleri, tüketim kalıpları hakkında bilgi veren ve toplumun ihtiyaçlarının belirlenmesi., kullanılabilir gelirin haneler ya da fertler arasında ne şekilde dağıldığının bilinmesi ve uygulanan sosyo-ekonomik politikaların geçerliliğinin test edilmesi amacıyla kullanılan en önemli kaynaklardan biridir (TÜİK, 2009). 
Böylece üçüncü bölümde, 2008 ile 2017 
yılları arasındaki 10 yıllık zaman zarfıindaki değişimi izleyebilmek için. mikro verilerin analiziyle elde edilmiş bulgular kuşaklar arasında karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, sosyal eşitsizlik kesişimsellik perspektifiyle ele alınarak taruşılmaktadır. Dördüncü bölümde ise yaşlanma ve yaşlılık politikaları bağlamında Türkiye"de devletin yönelimi değerlendirilmektedir. Bulguya dayalı olarak üretilebilecek aktif yaşlanma politikalarının hangi prensiplere yaslanması gerektiği sorusuna yanıt aranmaltadır. 
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Türkiye”de Demografik Kriz 


“Türkiyenin genç ve dinamik nüfusu...” 
“Avrupa”nın en genç üllesi olarak...” 
“Genç bir nüfusa sahip olan Türliye... 

gibi ifadeler hala kullanılmaya devam edilse de gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye"nin genç bir nüfusu olduğu inancı günümüzde bir efsane olarak varlığını sürdürmektedir. Yaşlı nüfusunun oranı 
967 yi aşmış ülkeler “yaşlı bir toplum” 
ve 9610”u aşmış ülkeler ise “çok yaşlı bir toplum” olarak tanımlanmaktadır (TÜL, 2013b). TÜİKe göre 2017 yılı itibarıyla Türkiye"nin yaşlı nüfusunun (65--) oranı 968,5"ür (TÜİK, 2017a). Türkiye toplumu aruk yaşlı bir toplumdur. 
Bununla da sınırlı değil, Türkiye nüfusu her geçen gün hızla yaşlanmaya devam etmektedir. Son 25 yılda Türkiye”nin yaşlanma hızı üst düzeye ulaşmış ve yaşam süresi ortalama 14 yıl artmıştır. Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden birisidir (Arun ve Arun, 2011). Kendi nüfusu içinde dünyanın en yüksek oranda yaşlısına sahip ve süper yaşlı toplum olarak tanımlanan (Muramatsu ve Akiyama, 2011) laponya”nın 26 yılda geçirdiği yaşlanma sürecini Türkiye 15-20 yıl içinde tamamlayacaktır (Arun, 2013a). 
Karşı karşıya kaldığımız soru, Türkiye nüfusunun ne kadar genç olduğu sorusu değildir. Türkiye nasıl yaşlanmaktadır? Yüzyilin sonunda Türkiye”nin nüfus yapısı nasıl değişecektir? Değişen nüfus yapısı sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınmayı nasıl etkileyecektir? Yaşlanma Türkiye için demografik bir hediye mi yoksa bir sorun mu olacaktır? Bu sorulara verilecek bulguyla donatılmış yanıtlar, Türkiye toplumunun gelecek yüzyul içindeki siyasi ve ekonomik kaderini belirleyecektir. 


Günümüzde demografik dönüşümden söz edildiğinde, birbirine bağlı üç süreç tartışılır: (i) doğurganlığın düşmesi, (ii) ölüm oranlarının azalması ve (iii) farklılaşan göç süreçleri (Arun, 2014a). 
Dünyadaki tüm ülkeler bu süreçlerden geçerek yaşlanmaktadırlar. Bu açıdan Türkiye, diğer toplumlardan farklılaşan istisnai bir örnek teşkil etmez. Ancak Kanada, ABD, Ingiltere, ltalya, Portekiz, Almanya, Fransa, İsveç gibi yaşlanma sürecinin ikinci safhasını tamamlamış olan ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye, yaşlanma dinamikleri itibarıyla farklılaşmaktadır (Arun, 2013b). Yaşlı nüfusun dağılımı incelendiğinde, içinde yaşadığı coğrafyaya kıyasla Türkiyede daha düşük oranda yaşlı nüfus olsa da, bu durum iki bakımdan dikkatle değerlendirilmelidir. 
İlkin, yüzyılın sonuna kadar Türkiye deki yaşlıların oranı, demografik dönüşümün ikinci safhasını tamamlamış ülkelere göre daha hızlı artacaktır. Bu ülkelerde, günümüzde 9620 ler civarında olan yaşlı nüfusun (60-), yüzyılın sonuna kadar 
1 kat artış göstermesi beklenmektedir 
(Arun, 2015). Türkiye"deki yaşlı nüfus 
(604) ise bu süre zarfında 4 kat artacaktır (Arun, 2014a). İkinci kritik nokta, yaşlı 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nüfus içinde yaşlının da yaşlısının (80-) çarpıcı artış hizidir. Dünya genelinde yüzyılın sonuna değin 60 yaş üzerindeki nüfusun 3 kat, 80 yaş üzerindeki nüfusun ise 5 kat artması beklenmektedir (Arun, 2015). Türkiyede yaşlının yaşlısının 2011 yılında 660,9 olan oranı, 2050 
yılı sonunda 4 katına çıkacak ve 2100 
yılına gelindiğinde ise 10 kat artış gösterecektir (Arun, 2014). Yüzyilin sonunda Türkiye”de doğan bebeklerin, günümüzden farklı olarak, 2 kuşak büyükbabası ve 2 kuşak büyükannesi olabilecektir. 


Demografik dönüşüm sürecinde, hükümetlerin yaşlanan nülusa ilişkin kamu harcamalarını nasıl planlayacağı ya da ne tür tedbirler alacağı sıcak tartışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Tarihinde ilk kez karşı karşıya kalacağı yeni demografik düzende Türkiye toplumunun rolünün ne olacağı ve bu bağlamda imkanlar, sorunlar, ihtiyaçlar ve beklentiler mutlak suretle analiz edilmelidir. Uzun yaşamın, sosyal, ekonomik ve kültürel bir sorun ya da bir imkin olup olmayacağı, yaşlanma ve yaşlılığın nasıl çalışılacağıyla sıkı sıkıya ilintilidir. Yaşlanan toplumlarda sosyal ve ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerekliliği, hem alt yapının hem de insan kaynağının değgişim ve gelişim ihtiyacı ve yeni demografik düzenin nasıl şekilleneceği, yaşlanma ve yaşlılığın hangi perspektifle ele alınacağı sorusuna verilecek yanıtlarda gizlidir. 
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Kesişimsellik Perspektifi 


Yaşlılık sürecine yalıtılmış alanlardan bakmak, odağı kaydıracak yamuk bir bakış olacaktır. Nitekim, meseleye engellilik literatüründen bakıldığında, yaşlanmanın bir başarı olduğu tespit edilebilir. Öte yandan, yaşlılık ve yaşlanma odağından değerlendirildiğinde, yaşlanma sürecinde engellilik bir başansızlık olarak görülmektedir (Ansello, 2004). O halde perspektif ne olabilir? Yaşlılık ve yaşlanma nasıl çalışılabilir? Kesişimsellik perspektifi, bugün araştırmalarda ihtiyaç duyulan açılımı sunabilecek alternatiflerden en güçlüsü olarak karşımızda durmaktadır. 
Kesişimsellik, faktörlerin karşılaşmasıyla ortaya çıkan etkileşime atfen kullanılmaktadır ve hiç bir sosyal birlikteliğin homofen olmadığı iddiasından hareket eder. 
Tıpkı çocukluk, gençlik ve yetişkinlik gibi yaşlılık da türdeş bir birliktelik degildir. 
Yaşlılar, eski, çağ dışı, yeniye yabancı, ağırkanlı ve ne denildiğini anlamayan kişiler değildir. Yaşlı denildiğinde hastalığın ve ölümün dışında başka görüntüler de canlanmalıdır zihnimizde. Yaşlılar basitçe uzun yaşayan insanlar da degildir. Yaşlılar sadece emeklilerden oluşmaz. Yaşlı erkek ve yaşlı kadınlar, basitçe ihtiyar, kocamış, gechin, ya da pirifani diye adlandırlabilecek homofen bir grubu oluşturmazlar. Bu bakımdan yaşlanma süreçleri ve yaşlılar üzerinde yapılan araştırmalar, açıkça ya da zımnen, genç-yaşlı dikotomisi üzerinden kurgulanamaz. 
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Yaşlanma süreçleri ve yaşlılar çalışılırken analizlere dahil edilen önemli değişkenler vardır. Toplumsal cinsiyet, sınıf, medeni durum ve elbette yaş, yaşlanma süreçlerini etkileyen faktörler olarak analizlere dahil edilmektedir (Arun 2015). Ne var ki yaşlı olmak, kadın olmak, yoksul olmak ve eğitimsiz olmak gibi tespitler, tek başına çeşitliliği anlamak ve açıklamak üzere kuvvetli açılımlar sunamamaktadır. Oysa bu faktörlerin kesişimselliğinin yaşlanma sürecinde kritik bir etkiye sahip olduğu dikkat çekmektedir. Kesişimsellik perspektifinden değerlendirildiğinde, toplumsal cinsiyet, yaş, sınıf ve medeni durum birbirlerinden ayrı olarak düşünülemez. İzole edilerek analiz edildiğinde bu faktörlerin ürettiği sonuçlar, kümülatif degildir. Ancak kesişimsellik perspektifinden ele alındığında faktörlerin etkileşimleri çok boyutlu ve ilişkisel olabilecektir. Chappell (2014), Arun ve Çakıroğlu-Çevik”e (2013) atfen, yaşam seyri içinde “tek başına toplumsal cinsiyetin anlamlı bir farklılık yaratmasından ziyade, toplumsal cinsiyet, sosyal sinif ve yaşın etkileşimiyle eşitsizliklerin katmerli hale geldiğini, alt sınıflarda ölümün, hastalıkların, engelliliğin ve psikoloğik sorunların çok daha yaygın olduğunu” (Arun 2015, 136) tespit etmektedir. 
Yaşlılık çalışmalarında “kadın ve yaşlı olmak, yaşlı ve yoksul olmak ya da kadın ve yoksul olmak bağlamında gerçekleştirilecek değerlendirmeler, kavrayışçı biçimde sosyal politika gündeminin 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oluşturulmasını sağlayabilecektir” (Arun 2015, 136). 


Bu bakımdan erşitsizliği çözümlemek üzere gerçekleştirilen araştırmalarda (Hankivsky ve Christoflersen, 2008, Hankivsky, 2012: Arun, 2015: Chappell, Duğela ve Smith, 2015) kesişimselliğin etkili bir paradigma olduğu görülmektedir. Kesişimsellik belirli bir deneyimden, mesela yaşlı olmaktan hareketle bir kavrayış sunmaz. İkili-üçlü-çoklu tehlike kavramsallaşurmasından farklı olarak, kesişimsellik, farklı sosyal konumların, mevkilerin veya pozisyonların arasındaki etkileşimi anlamaya çalışır, bunların arasındaki akışkanlığın ve degişkenliğin farkındadır. İkiliüçlü-çoklu tehlike kavramsallaştırmasıyla mütemadiyen dezavantailı konumlara vurgu yapılırken, kesişimsellik perspektifınde araştırmaya özneyi kurban olarak betimleyen bir ön vargıyla başlanmaz. Bu, kritik bir metodoloğik yaklaşımdır. Zira özne kurban olarak kabul edildiğinde, araştırma sürekli olarak sorunlara, zayıf yönlere odaklanabilir ve özne dehümanize edilebilir. 
Oysa özneler eyleyen birer aktördürler ve yaşam seyri içinde hususiyetlerin kdaki parçalanmış hizmetler entegre edilmeli ve adil bir gelir dağılimi sağlanmalıdır. 
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Kinlgan ekonomilerde yaslanma, sosyo-ekonomik gelisim icin firsatlar da sunabilir. Bu bağlamda kalkinma için yaşlı yurttaşların topluma katkilan değerlendirilmelidir. Aksi takdirde yaşlanma, bir toplumun kalkınma sürecinde olumsuz bir etki yaratır. Bu nedenle ulusal sağlık sistemi içinde sunulan hizmetler yaşlanan topluma eşit biçimde ulaşmalı, kırılgan nüfusun sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine erişimindeki sosyal, ekonomik ve çevresel bariyerler kaldırılmalıdır. Kalkınma stratejilerinin başarısı ve sürdürülebilirliği, tepkisel bir biçimde sadece sorunlara odaklanıp semptomatik çözümler üretmekten ziyade nüflusun dinamiklerini bulguya dayalı olarak değerlendirip etkin bir yaklaşım ortaya koyulmasına bağlıdır. “Demografı kader degildir” (UNFPA, 2013, 15). Gelecek yuzyilda Türkiyeyi bekleyen riskleri değerlendirmek, fırsatları ortaya koymak ve kalkınma sürecinde sosyal, ekonomik, çevresel faktörleri dikkate alarak bir politika gündemi üretmek için hak temelli, toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım ortaya konmalıdır. Bu doğrultuda, eşitsizliklerin ortaya çıktığı alanlardaki karşılaşmaları değerlendirmek gereklidir. Kesişimsellik perspektifiyle gerçekleştirilecek analizler, eşitsizliklere karşı nasıl bir politika üretilebileceğine dair ana hatlan sunabilecektir. 


Refah düzeyini işaret eden esitsizlikler basitçe gelire dayalı değildir. Toplumsal kesimler arasındaki refaha dayalı eşitsizliklerin derinleşen yönlerini görmek üzere bir dizi gösterge kullanilmaktadır. Gelir bu göstergelerden birisiyken; eğitim, sağlık, istihdam gibi başka diğer göstergeler de bir toplumun refah düzeyini kavramayı ve toplumsal kesimler arasındaki farklılığı anlamayı olanaklı kılmaktadır. 
rin birçok farklı biçimi vardır. Örneğin, 


Kuşaklararası eşitsizlikle- 


genç kuşaklar ortaöğretimi kendilerinden öncekilere nazaran daha yüksek oranda tamamlamakta ya da yükseköğrenime önceki kuşaklara göre daha fazla erişmektedir. Kuşaklar arasında izlenen farklı düzeydeki eşitsizlikler, yapısal eksiklikten kaynaklanıyor olabileceği gibi bir kuşağın bir hizmete daha fazla ulaşıyor olması her zaman bir avanta) teşkil etmeyebilir. Örneğin, 15-24 yaş grubu diğer kuşaklara nazaran daha yüksek eğitim düzeyine sahip olmasına rağmen işsizliğin daha yaygın olduğu bir grubu oluşturmaktadır. Öte yandan 65 yaş üzeri 


Tablo 1. Türkiyede Hanelerin Gelir Dağılımı 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nüfusta üniversite eğitiminin daha ender görünüyor oluşu, basitçe bu yaş grubundakilerin “okumadığı” anlamına gelmeyebilir, aslında bu durum yapısal bir eksiklikten, yükseköğrenim çağındayken erişebilecekleri imkanlann günümüze göre daha kisith olmasından, kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, kuşakların yasamlan boyunca edinip biriktirdikleri sermayelerini kiyaslarken, yapısal eksiklikleri, kuşak, dönem ya da yaş etkilerini dikkate almak gerekecektir. Bu bağlamda, aşağıda kuşakların karşılaşmaları, eğitim, sağlık, istihdam ve gelir bakımından değerlendirilmektedir. 


Gelecek yüzyil için gerçekleştirilecek sosyal, ekonomik ve çevresel kalkınma planları için hangi yaş gruplan kaldıraç görevi üstlenebilecektir? Sürdürülebilir kalkınma planlannı hayata geçirebilecek beşeri sermayenin yapısı nasıldır? Aşağıda toplumsal cinsiyet ve yaş değişkenlerinin 


Göstergeler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Yillik Eşdeğer Hanehalkı Kullanilabilir 
6062 6468 6451 6625 6974 6660 6061 6371 5952 

Fert Geliri (ortalama, dolar) 
En Yüksek (9:20 grup) 1:46.7 95476 %4164 9:46 7: 466 9:46 6 1:45.9 9:46.5 1547 2 95474 En Düşük (9620 grup) %5.8 4:5.6 *%58 %58 95599 "b6.1 %62 S61 3:6.2 %63 Gini Katsayısı 0.410 0.405 0415 0404 0402 0400 0391 0397 0404 0.405 
Gelir Kaynağı (Maaş-ücret) 9:41.9 %42.9 8.43 7 3:44 8 9046.5 9:48.3 1:49 1 9:49.7 149 7 95489 Sosyal Transferler 

; : 94.5 1:93.6 “691 1 9692 1:92 1:92 43693 13:92 91 “91.4 
(Dul, emekli, yetim aylığı) Yoksulluk sının altındaki grup 1516.7 9:17.1 %169 %16.1 %163 5515 5515 %14.7 901433 %13.5 


Kaynak: TÜİK 2010: 2011a: 201 1b: 2012a: 201 3a; 2014: 


2015. 2016. 2017b. 
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kesişimselliğiyle gerçekleştirilen analizler sorulara kavrayışçı biçimde yanıt sunabilir. 
Değerlendirmelerden önce ülkenin yaşam kosullanm yıllar itibarıyla analiz etmek, karşılaşmaların hangi arka planda cereyan ettiğinin anlaşılmasını kolaylaştıracakur. Kusaklann kiyaslanması söz konusu olduğunda dönem, kuşak ve yaş etkisi gibi olası bazı etkileri ortadan kaldıracak olması bakımından, Türkiye nüfusunun yıllar itibanyla değişen yaşam koşulları aşağıda sunulmaktadır. 


Bir toplumda hane halkı başına düşen yıllık ortalama gelir, kalkınmışlığın önemli göstergelerinden birisidir. Türkiye"de 
yıllık ortalama gelir, 2008 yılında 6490 
dolar iken 2017 yılında 5952 dolar olarak tespit edilmiştir. TÜİK"in son 10 yıllık verileri değerlendirildiğinde, hanehalklarının yilhk ortalama fert gelirinde ortaya çıkan değişim tablodan izlenebilmektedir. 
Kullanılabilir gelire küresel açıdan bakıldığında ise Türkiye”nin konumu daha rahat anlaşılabilir. OECD ülkelerinde, yıllık kullanılabilir hane halki geliri 4.800 dolar ile 38.500 dolar arasında değişmektedir (OECD 2016). OECD içinde en yüksek yıllık kullanilabilir hane halki gelirine sahip ilk üç ülke sırasıyla Lüksemburg, İsviçre ve Norvectir. Bu ülkelerde yıllık kullanılabilir hane halkı geliri 30.000 dolar üzerindedir. En düşük yıllık kullanılabilir hane halkı gelirine sahip üç ülke ise sırasıyla Şili, Türkiye ve Meksika dır. Bu ülkelerde yıllık kullanılabilir hane halkı geliri 9.000 dolar altındadır. 
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Buna bağlı olarak, Türkiye"de nüfusun en varhkh 9620”lik dilimi 2008 yılında gelirin %46,7'sine sahipken, 2017 yılında bu oran 9647,4 olarak belirlenmiştir. Nüfusun en yoksul %20’lik dilimi ise 2008 
yılında toplam gelirin 965,8”ine sahipken, 
2014 yılında bu oran 966,3 olarak belirlenmiştir. Yıllık ortalama gelirin ötesinde gelirin adil biçimde dağılımı mühim bir göstergedir. Türkiye"de son 10 yılda ortalama gelirde meydana gelen iyileşmenin aynı ölçüde gelir dağılımında ortaya çıkmadığı izlenmektedir. Nitekim gelir dağılıminda eşitsizliğin ölçütlerinden birisi olarak değerlendirilen Gini katsayısı Türkiye’de 0.40”lar civarında demirlenmiştir. 
Gini katsayısı, 0 değerine yaklaştıkça gelir dağılımında adaleti, 1 değerine yaklaştıkça ise gelir dağılımındaki çarpıklığı göstermektedir. OECD ulkelerinde, Gini katsayısının dağılımı Turkiye’nin konumunu daha açık ortaya koyabilir. OECD ülkelerinde Gini katsayısı 0.25 ile 0.50 
arasında değişmektedir (OECD, 2016). 
Gelir dağılımında adaletin en yüksek olduğu ilk üç ülke sırasıyla İzlanda, Norveç ve Danimarkadır. Bu ülkelerde Gini katsayısı 0.24 ile 0.25 arasında degismektedir. Gelirin en adaletsiz dağıldığı ülkeler ise sırasıyla Şili, Meksika, ABD ve Türkiye"dir. Bu ülkelerde Gini katsayısı 0.40 ile 0.50 arasında değişmektedir. 


Yoksulluk oranı gelir dağılımında en altta yer alan kesimlerin oranını gösteren mühim kriterlerden birisidir. Bir toplumda, dezavantailı grupların içinde bulunduklan koşulların anlaşılmasını sağladığı için yoksulluk oranı, gelir dağılımından daha fazla dikkat çekmektedir. Zira Türkiyede yoksulluk oranları iki yaş grubunda oldukça çarpıcıdır, bunlardan birisi çocuklar diğeri ise yaşlılardır. Zaman içinde bir miktar değişim gözlense de Turkiye’de yoksulluk sının altında yaşayan kesimin oranının %15-16’lar civarında olduğu tespit edilmektedir. OECD ülkelerinde yoksulluk oranının dağılımı Türkiye”nin konumunu daha açık ortaya koyabilir. OECD”de yoksulların oransal dağılımı incelendiğinde (OECD, 2016), yoksulluk oranının en düşük olduğu 


Tablo 2. Türkiyede Hanelerin Yaşam Koşulları 


Göstergeler 2008 2009 2010 
Kendine ait konutta %O1.0 9560 8 5:60 oturanlar 

Konutunda sızdıran çatı, %39.0 %422 %43.8 


nemliı duvarlar, çürümüş 

pencere çerçevesi vb. 

soruniari olanlar 

Konutta izolasyondan dolayı 5:38.5 4:42.9 954333 isinma sorunu yaşayanlar 


Hanesinin taksit ödemeleri %57.7 4:59.3 %61.4 
ve borclan (konut alimi ve 

konut masraflan disinda) 

bulunanlar 


Evden uzakta bir hafta [RAB 87.4 87.5 
tatili ekonomik nedenlerle 

karsilayamayanlar 

Beklenmedik harcamalarını = =‘%71.1 5c62.5 565.7 
ekonomik nedenlerle 

karşılayamayanlar 

Yıpranmış ve eskimiş %82.6 %82,1 81.7 
mobilyalarını yenileme 

ihtiyacını ekonomik 

nedenlerle karşılayamayanlar 


Türkiyede Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


ilk üç ülke sırasıyla İzlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti”dir. Bu ülkelerde yoksulluk oranlan 964 ile 966 arasında değişmektedir. Yoksulluk oranlarının en yüksek olduğu üç ülke ise sırasıyla İsrail, ABD ve Turkiye'dir. Bu ülkelerde yoksulluk oranlan 9617 ile 9618 arasında 


değişmektedir. 


Gelire dayalı eşitsizlikler maddi kaynakların bir toplumda ne denli adil dağıldığıyla yakından ilgilidir. Kimi araştırmacılar gelir dağılımındaki yüksek duzeydeki eşitsizliği ahlaki olarak kabul edilemez bulurken, diğerleri gelirin eşitsiz dağılımının araçsal açıdan zararlı olduğunu kabul etmekte, ça- 


2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 


“59.6 %60.6 %60.7 


41.6 %40.6 %39,.7 %37.2 4539 %38.1 36,6 


“41.7 %46.6 242.2) %38.7 43 %42.2 W400. 


%61.8 4:61.3 %65.4 %665 %67.9 %6R 9:69.2 


9986.5 3585.9 %785 %6B7 :71.4 4:66 1560.8 


%67.6 %61,8 3:49 %29 %32.6 634.4 %31,7 


“:580.3 %78,8 %75,5 %68.4 %685 %65.4 %59.4 


Kaynak: TUIK 2010; 201 1a; 2011b; 201 2a; 2013a: 2014a; 2015, 2016, 2017b. 
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tşmaya yol açtığına, dayanışmayı kısıtlayıcı olduğuna yada fiziksel ve psikolojik sağlığı olumsuz etkilediğine işaret etmektedirler (VVilkinson ve Pickett 2009). Bununla birlikte, gelecek yuzyil için yapılan planlamalarda gelirin ne düzeyde olduğundan ziyade nasıl dağıldığına, eşitsizliğin değişiminde- ki işlevine ve yönüne odaklanılmaktadır (OECD 2016). 


Eşitsizliğe dair bulgular sadece gelir düzeyi ve dağılımın incelenmesiyle degil, aynı zamanda hanelerin yaşam koşullarının değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Hanelerin yaşam koşulları iki temel boyutta ele alınabilir: birincisi konut sahipliği ve konutun fiziksel durumudur. Diğeri ise yaşam tarzını yansıtan koşullardır. Aşağıdaki tabloda Türkiye”de 
hanelerin yaşam koşulları 2008 ve 2014 
yılları itibarıyla sunulmaktadır. Boylece sosyal eşitsizliğin mühim mecralarından birisi olan yaşam alanı, konut, konutun imkanları ve yaşam tarzları Türkiye genelinde analiz edilebilir. 


Türkiye"de hane halklarının yarıdan Fazlası (9660) kendine ait konutlarda oturmaktadırlar ve son yedi yıllık süreçte bu oranda anlamlı bir değişim gerçekleşmemiştir. Ne var ki oturulan konutun imkan ve şartları yıllar itibarıyla farklılaşmaktadır. Konutlarinda sızdıran çau, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunları olanların oranı 2008 
yılında 9639 mertebesindeyken bu yıldan itibaren bu oran artış göstermiş, ancak 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son yıl zarfında 2008 yılındaki oranın altına düşerek 9636,6”ya gerilemiştir. 
Konutunda ısınma sorunu yaşayanların oranında da benzer olarak yıllar itibarıyla bir dalgalanma yaşanmış olsa da, Türkiye"de her 10 konuttan 4ünde ısınma sorunu yaşanmaktadır. Konutun fiziki imkanları itibarıyla Turkiye’deki hane halklarının içinde bulundukları sartlan Avrupa ile kıyasladığımızda çarpıcı sonuçlara ulaşılmaktadır. Nitekim 2013 
vih verilerine göre konutunda isinma sorunu yaşayan hane halklarinin oransal dağılımı Avrupa çapında %0,3 ile %35,2 arasında değişmektedir. Bu bakımdan Izlanda en az sorun yaşayan, Güney Kibris ise en fazla sorun yaşayan ülke olmuştur (Eurofound, 2013). Türkiyede ise aynı yılda konutunda ısınma sorunu yasayanların oranı %42,2'dir. Avrupa ortalamasının %11,8 olduğu (Eurofound, 2013) dikkate alındığında Türkiye"deki hane halklarının dezavantajli konumu daha çarpıcı olmaktadır. 


Ote yandan, hanelerin yaşam koşullarını değerlendirme olanağı sunan, yaşam tarzı bağlamındaki göstergelerde genel olarak yıllar itibarıyla Türkiye"de bir iyileşme olduğu izlenmektedir. Örneğin, beklenmedik harcamalarını ekonomik nedenlerle karşılayamayan hanelerin oranı 2008 yılından 2014 yılına gelindiğinde %71,l'den 1629 düzeyine gerilemiştir. Evden uzakta bir hafta tatili ekonomik nedenlerle karşılayamayan hanelerin oranı 2008 yılından 2014 yılına gelindiğinde %88,8'den %68,7 düzeyine gerilemiştir. Yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme ihtiyacını ekonomik nedenlerle karşılayamayan hanelerin oranı ise 2008 yilindan 2014 yılına gelindiğinde 9682,6”dan 9668,4 düzeyine gerilemiştir. Yıllar itibanyla hane halklarının yaşam koşullarında Türkiyede yaşanan kismi iyileşmeler Avrupa düzeyinde karşılaştırmalar yapıldığında anlamlı farkhhklan gözler önüne sermektedir. 
Omegin, tatil yapamayan hanelerin oranı Avrupa çapında 9610,6 ile 9666,2 arasında değişmektedir (Eurofound, 2013). Buna mukabil, Avrupa genelinde tatil yapamayanların oranlan dikkate alındığında, Türkiyede yılda bir defa bir hafta boyunca evden uzakta tatil yapamayan hanelerin oranlarının çarpıcı biçimde yüksek olduğu yukandaki tablodan izlenebilir. 


Hanelerin yaşam koşullarını görünür kilan tüm başlıklarda gerçekleştirilecek karşılaştırmalar, benzer sonuçları üretmektedir. Türkiyede yıllar itibarıyla degisimin kötüye gitmemesi, sabit kalması, bu anlamda olumlu bir gelişmenin olmaması veya nispeten gerçekleşen iyileşmeler, Türkiyeyi yer aldığı coğrafi ve siyasi yapı içindeki ülkelerle kıyasladığımızda umut kıncı sonuçları gözler önüne sermektedir. 


TUIK’in resmiverilerinin söyledikleri- ne ek olarak, “Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırması”nın (AYKA) 2003 ile 2012 yıllarını kapsayan 10 yillik değerlendirmesine 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göre (Eurofound 2014), Türkiye"deki hanelerin konutlannda bulunan sorunlar, toplumsal kesimler açısından farklılıklar göstermektedir. Örneğin düşük gelir grubunda yer alanların açıkça daha kötü şartlara sahip konutlarda yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bunun yanında, eğitim de konutun kalitesini etkileyen önemli bir değişkendir. Düşük eğitim düzeyine sahip olanlar yasadiklan konutla ilgili daha fazla sorun bildirmektedirler. OECD”nin yaşam koşullarını karşılaştırmalı olarak sunduğu raporunda (OECD, 2013) benzer tespitler yer almaktadır. Son 20 yılda, Türkiyede yurttaşların yaşam kalitesinde dikkate değer artış olduğunu vurgulayan bu raporlara göre, Türkiye, diğer ülkelerle kiyasladiginda, konut, istihdam, iş yaşamı, çevre, gelir, eğitim ve yaşam memnuniyeti gibi konularda içinde yer aldığı cografya ya da siyasi birlik içinde hala en düşük düzeye sahip ülke konumundadır. Zira yıllar itibarıyla gelişme bağlamında ortaya çıkan yaşam şartlarındaki iyileşmeler küresel düzeyde sadece Türkiyeye özgü değildir. Yer aldığı birlik içinde, Türkiye”nin konumuna benzer nitelik gösteren ülkelerin tamamında yaşam kalitesinde yıllar itibanyla iyileşmeler yaşandığı ya da en azından sorunların stabil düzeyde kaldığı anlaşılmaktadır. 
Bu bakımdan, son 10 yılda yaşanan hızlı kalkınma sürecinin, sosyal yaşamı nasıl etkilediği ilerleyen bölümlerin temel meselesidir. Türkiye”nin yaşam şartlarının degisimi ve kalkınma konusunda sergilediği performansı, yurttaşları tarafından nasıl degerlendirilmektedir? Hangi alanlarda iyileşmeler yasanmisur ya da hangi alanlarda eşitsizlikler varlığını ısrarla sürdürmektedir? Bu sorulara yanıt vermek üzere ilerleyen bölümlerde eğitim, sağlık, istihdam, iş ve gelir bashklan altında toplumsal cinsiyet ve yaşa göre değerlendirmeler gerçekleştirilmektedir. 


Karşılaşmalar 1: Eğitim 


Sosyal eşitsizliği analiz ederken kullanılan mühim göstergelerden birisi eğitimdir. Türkiyede alt sınıflar kendinden sonra gelecek kuşağa sıklıkla “oku da kendini kurtar” nasihatini vermektedirler. Okuyarak bir meslek ya da iş edinilmesi ve edinilen mesleğin ya da işin ekonomik birikim sağlaması durumunda okumak değer kazanır (Arun 2012). İşte tam da bu nedenlerden dolayı eğitim, toplumsal 


267 


pozisyonun isaretleyicisidir ve Turkiye'de şaşmaz bir ayincidir (Arun, 201 3a; 2013b). Eğitim düzeyi sadece sosyal sinifları birbirinden ayırmakla kalmaz, aynı zamanda kadın ve erkeği, genç ve yaşlı nüfusu dramatik biçimde bir diğerinden ayırır. Eğitimin Türkiye"de hangi biçimlerde şaşmaz bir ayıncı olarak işlevselleştiğini, yaşlı nüfusa ve toplumsal cinsiyete bakarak tartışmak aydınlatıcı olacaktır. 


Türkiyede 1935 yılındaki okuryazarlik düzeylerine göre kadınların 9610”u ve erkeklerin 9629”u okuryazardır. Güncel rakamlara göre 15 yaş ve üzeri nüfusun okuryazarlık oranı kadınlarda %93,1 ve erkeklerde %98,8 olarak açıklanmaktadır (TUIK, 2017c). GvYK araştırmasının (TUIK, 2011c) verilerinin analizi neticesinde, yaş grubu ve toplumsal cinsiyete göre eğitim düzeyine ilişkin elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 


Tablo 3. Türkiye"de Nüfusun ve Yaşlı (60+) Nüfusun Cinsiyete Göre Eğitim Düzeyleri (96) 


Eğitim Kadın Kadın Erkek Erkek Toplam Toplam Düzeyi (60+) (966) (toplam) (95) (60+) (95) (toplam) (95) (602) (96) (nüfus) (95) Okuryazardegil 55.3 19.3 mə vz ” "amn ia 
Sadece okuryazar 12.6 ğ 9.1 17.1 m. 5 14.6 ... 75 
ilkokul 220% 7 37.7 456 398 (333. 38.7. 
Onakul 35 134 67 0187 5.0 15.9 
Lise 20.3. 14.3 64 20.7 50 0174 | Universite 019 0 6.2 “70 we 41 82... 
Toplam: — 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


Kaynak: Arun, 20132. 
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Yukarıdaki tabloda sun ve yaşlıların (60+) eğitim düzeyleri Tarihsel h bulgulara göre erkekler ve kadınlar 


toplam nüfu- 


sunulmaktadir. karsilasurma- arasındaki eğitime katılım farkhhklan Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze değin devam etmistir. Hangi yaş grubunda olduğu fark etmeksizin, genel olarak, Türkiye"de kadınların eğitim düzeyi erkeklere göre daha düşüktür. 


Yukandaki tablodan da izlenebileceği gibi, Turkiye’deki yaşlıların (60+), 9637,8i okur-yazar degildir. Nüfusun tamamıyla karşılaştırıldığında okuma yazması olmayan yaşlıların oranının, genel nüfusun üç katından fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu Türkiye"de genç kuşakların daha eğitimli olduğunun göstergesidir. Yaşın yanı sıra, toplumsal cinsiyet de eğitim düzeyini belirleyen mühim degiskenlerden biridir. Her ne kadar son yillarda kız çocuklarının okullaşma oranları erkek çocuklardan daha yüksek düzeylerde seyretse de, genel olarak Türkiyede kadınların eğitim imkanından faydalanmalarının önünde yapısal engeller bulunmaktadır. 
Yaşlı kuşakların bu engellemeyle karşılaşmış olmalarının işaretleri, yaşlı kadınların eğitim düzeyleri incelendiğinde görülmektedir. Türkiyede yaşlı kadınların 9655,3”ünün okuma yazması yoktur. Başka bir deyişle, Türkiyede 60 yaş üstü her iki kadından biri okuryazar değildir. Bununla birlikte, 60 yaş üstü her beş kadından sadece biri en fazla ilkokul mezunudur. 
60 yaş üstü lise mezunu kadınların oranı 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


9065 lere dahi ulaşmamaktadır. 60 yaş üstü 
erkek nüfusun ise kendi yaş grubundaki kadınlar kadar düşük eğitimli olmadiklan dikkat çekmektedir. Okuryazar olmayan yaşlı erkeklerin oranı, okuryazar olmayan yaşlı kadınların oranının üçte biri kadardir (%17,2). Öte yandan, ilkokul mezunu olan yaşlı erkeklerin oranı ise yaşlı kadınların oranının iki katından daha fazladır. 
Türkiye"de üniversite mezunu olan yaşlı erkeklerin oranı 967 iken, aynı eğitim düzeyindeki yaşlı kadinlann oranı 961,9”dur. 


Güncel çalışmalar, Turkiye’de hem ekonomik hem kültürel sermayesi itibarıyla daha yukarıda pozisyon alan bireylerin, toplumdaki kıt kaynakların yeniden dağıtımını da tekellerinde bulundurduklarını göstermektedir (Arun, 2009; 2012, 2014c). Bu kit kaynaklardan birisi olan eğitim imkanı, Türkiyede belirli toplumsal kesimlerin ayrıcalığı olarak örgütlenmekte, dahası eğitime bağlı olarak ortaya çıkan eşitsizlikler de nesiller boyunca aktanlmaktadir. Kültürel eşitsizlikten en mustarip kesimlerden birisi alt sınıflar olurken, alt sınıftaki yaşlılar ve bu yaşlılar içindeki kadınlar da bu kesimlerin en dezavantajli katmanlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda Türkiye"de eğitim, eşitsizliği derinleştiren şaşmaz bir ayıncı olarak rol oynamaktadır. Bu şaşmaz ayırıcı Türkiye"de kuşaklararası eşitsizlikleri billurlaştırmaktadır. Aynı zamanda bir kuşak içinde dezavantailı konumda olan kesimleri de işaretlemektedir. 
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Karşılaşmalar 2: 
İstihdam, İş ve Gelir 


Istihdam, iş ve gelir hanelerin yaşam tarzlarıyla hizmet ve ürünleri satın alma performansının kritik bir yüzünü oluşturur. 
Türkiye"de yaşlı nüfusun (60+) “618,113 istihdam edilmektedir (Arun, 2014a, 2013b). Toplumsal cinsiyete göre analiz edildiğinde, yaşlı erkeklerin %27,6's1 ve yaşlı kadınların %10'u gelir getirici bir işte çalıştıklarını belirtmektedirler (Arun 2013a). Ne var ki Tarkiye’de 60 yaşından sonra yaş ilerledikçe istihdam oranları hem yaşlı kadınlar hem yaşlı erkekler için ciddi biçimde düşmektedir. 


Istihdamin mühim göstergelerinden birisi de eğitim düzeyidir. Eğitimli ve eğitimsiz bireylerin istihdam oranlarındaki eşitsizlik yaş ilerledikçe daha da artmakta, eğitimli bireyler iş piyasasında kendilerine daha fazla yer bulmaktadırlar (Arun, 2013a). Onceki bölümden yaşlıların eğitim düzeylerinin ne denli düşük olduğuna dair tartışmalar hatırlanacak olursa, yaşlıların hangi sektörde çalıştığı sorusu kritik önem taşımaktadır. Türkiyede çalışan yaşlı erkeklerin %63,2'si ve çalışan yaşlı kadınların da 9686,6 sı tarım sektöründe istihdam edilmektedir (Arun, 2013a). Bu bağlamda, çalışılan sektör bazında değerlendirildiğinde yaşlıların istihdamı toplumsal cinsiyete dayalı anlamlı farklılıklar sergilemektedir. 


Türkiye"de çalışan yaşlıların durumu birkaç bakımdan dikkate değerdir. Nitekim, yaşlıların aktif yaşamın içinde gelir getirici bir işte çalışıyor olmasının toplumsal yaşamda bağımsızlık sağlayacağı, böylece yaşlıların bir köşede ölümü bekleyenlerden oluşmadığı düşünülebilir. 
Bu tespitleri dile getirmeden önce, Türkiye'de çalışan yaşlıların sosyo-ekonomik vaziyetlerini iyi tahlil etmek gereklidir. 
Zira Türkiyede yaşlı bireylerin halen bir işte çalışmak zorunda kalmaları, yüksek oranda tarım sektöründe istihdam edilmeleri, düşük gelir düzeyinin ve sosyal güvenceden yoksun olmanın göstergesidir. Yaşlı bireylerin çalışmaya devam zorunluluğu aynı zamanda Turkiye’de yaşlanmanın sinifsal boyutunu da ortaya koymaktadir. Arun’a göre (2013a) istihdam edilen yaşlıların %88'i sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı degildir. Bir başka deyişle, çalışan yaşlıların büyük bir çoğunluğu, devletin sosyal güvencesinden yoksun biçimde yaşamaktadır. İstihdam edildikleri sektörün hususiyetleri de dikkate alındığında, yaşlı bireyler ilerleyen yaşlarda çeşitli düzeylerde sağlık sorunları yaşayacaklar ve düşkün kalacaklardır (Arun, 2013a). Icinde bulundukları dezavantajlarin risklerini değerlendirmek üzere yaşlı bireylerin gelir düzeylerine bakıldığında yukarıdaki tartışmalar daha da anlam kazanmaktadir. 


| m 


Tablo 4: Turkiye’de Yash Nüfusun Cinsiyete Göre Yıllık Toplam Gelirleri (dolar) 


Gösterge Kadın Erkek 
Hiç geliri olmayan (%) 48.1 6.1 
Ortalama 3202.2 5428.7 
Medyan 3251.6 4645.2 
Mod 645.2 4645.2 
Standart sapma 2276.5 5480.9 
Minumum 64.5 38.1 
Maksimum 17032.3 62709.7 


Kaynak: Arun, 2013a. 


Türkiyede yaşlı erkeklerin ve yaşlı kadinlann elde ettikleri toplam gelirin dağılimi yukandaki tabloda aynnuh olarak gösterilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yaşlıların 96807inin duzenli bir geliri olmadığı ve 100 milyon yaşlının günde 
1 dolar’dan daha az bir gelirle yaşamlarını sürdürdükleri tespit edilmektedir (Sowers ve Rowe, 2007). Buna mukabil, Türkiyede yaşlı erkeklerin %6,1'i herhangi bir nakdi gelirleri olmadığını beyan etmişlerdir. Öte yandan, her iki yaşlı kadından birisi herhangi bir nakdi geliri olmadığını bildirmektedir. Bu oran yaşlı erkeklerin sekiz katından daha fazladır. 
Yaşlı kadınların ev kadını olarak formel iş yaşamı içinde göz ardı edilmeleri, herhangi bir nakdi gelirlerinin olmamasının en temel nedenlerinden birisidir. Ekonomik göstergelere göre, nakdi geliri olmayan kadinlann iktisadi olarak kar getiren bir katkısı olmadığı düşünülse de, kadınların gündelik yaşamı çok fazla sorumluluk ve zorunlulukla doludur. Kadınlar, aile üyelerinin bakımından, aileyi bir arada tutmaktan, evin temizliği ve düzeninden sorumludurlar. Aile içinde ücretsiz, karşılıksız yapılan birçok işin de sorumluluğuna sahiptirler (Bernard ve Scharf, 2007). Ancak faydacı ekonomik bir düzende ev kadınlan, iktisadi olarak kar getirmedikleri varsayilarak, sosyal haklardan mahrum birakilmaktadir. 


Türkiyede yaşlı kadınların ve yaşlı erkeklerin yıllık ortalama gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır (Arun, 2013a). Yaşlı erkeklerin ortalama yilhk gelirleri 5.428,7 dolar'dir. Yaşlı kadınların ise ortalama yıllık gelirleri neredeyse yaşlı erkeklerin sahip olduğunun yansı kadardır (3.202,2 dolar). Bununla birlikte, Türkiyede elde edilen gelirin adaletsiz dağılıyor olması da yoksulluğun yaygınlığını perçinleyen başka bir kritik husustur. Bu anlamda düşük gelir düzeyi ve gelirin adaletsiz dağılımı, Türkiyede yaşlılık ve yoksulluğu birbirine bağlayan kritik göstergelerden birisidir. Turkiye’nin yanı sıra, birçok ülkede kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliğinin izlerine rastlanmaktadır. Örneğin, Amerikada yaşlı kadınların yaşlı erkeklere nazaran daha fazla yoksulluk içinde yasadiklan ve İngiltere"deki düşük gelirli yaşlıların üçte ikisinin kadın olduğu bildirilmektedir (Bernard ve Scharf, 2007, 20). 


Gelir dağılımındaki adaletsizlik ne alın yazısı ne de bireysel bir şanssızlık olarak 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değerlendirilebilir. Adaletsiz gelir dağılımı, ekonomideki uzun dönemli yapısal sorunlarla ve sosyal refah devletinin kurumsal düzeydeki başarısızlığıyla sıkı sıkiya ilişkilidir (O”Rand, 2006). Bilhassa Turkiye’nin 1980 yılında yaşadığı askeri darbeyle uygulamaya konulan ekonomi politikalar ve arkasından küresel çaptaki krizlerin etkisi, istihdam istikrarını bozmuş ve ücret eşitsizliğini körüklemiştir. 
İş güvencesinin yoksunluğu, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin ve emeklilik sisteminin, çalışan kesimlerden, ailelerine doğru genişleyen bir halkada yaygınlaşunlamaması, gelir bakımından kinlgan olan kesimleri daha da yoksullaştırmıştır. 


Karşılaşmalar 3: Sağlık 


Türkiyede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi son yıllarda iyileşmekte ve kimi alanlarda OECD ortalamalarına yaklaşmaktadır (OECD, 2008). Bununla birlikte, Tarkiye’deki ortalama yaşam süresi diğer OECD ulkelerinden çok daha düşük ve bebek ölüm oranlan da çok daha yüksektir. Sağlık alanında gerçekleştiği belirtilen yakın tarihli iyileşmelere rağmen. 
Türkiye ile diğer üst ve orta gelir grubundaki ülkeler arasında kıyaslamalar yapıldığında, Türkiye deki sağlık hizmetlerine erişimin, arzu edilen düzeyin altında olduğu görülmektedir (OECD, 2008). 


Sosyal güvenlik kapsamında olmak sağlık hizmetine erişmek için mühim imkanlardan birisidir. Ne var ki sosyal 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güvenceden yoksun yaşlıların oranı toplam nüfus içindeki sigortasız bireylerden biraz daha fazladır (Arun, 2013a). Türkiyede genel nüfusun ancak %15’inin sosyal güvenlik kapsamı dışında kaldığı bildirilirken sosyal güvencesi olmayan yaşlıların oranı %17,6 düzeyindedir (Arun, 2013a). Dünya genelinde kapsamlı bir sosyal güvencesi olanların oranı 9620”dir (van Ginneken, 2003). 
Türkiye”de sosyal güvence kapsamında bulunan yaşlıların oranı dünya ortalamasının üzerindedir. Nüfusun büyük çoğunluğunun sağlık sigortası kapsamında olmasına ve tüm vatandaşların ücretsiz birinci basamak ve acil hastane hizmeti alabilmesine karşın, hizmet sunumu konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır (Arun, 2013a). Sağlık güvencesinin yeterli teminatı sunamaması ve bilhassa kırsal kesimlerde sağlık hizmetlerinin eşit derecede yaygın olmaması bu sorunların en bilinenleridir. 


Güncel çalışmalar, Türkiyede sosyal güvencesi olan yaşlıların, olmayanlara nazaran daha mutsuz olduklarını ortaya koymaktadır (Arun ve Çakıroğlu-Çevik, 2013). Zira rahatsızlığı nedeniyle sağlık hizmeti almak isteyen yaşlıların 9620si, daha hizmet alamadan henüz başvurusu sırasında sorun yaşadığını belirtmektedir (Arun, 2013a). Bu bulgu sosyal güvence kapsamında yer alan yaşlıların sağlık hizmetine uygun erişiminin anlamına 


bulunmadığı gelmektedir. 


Sağlık hizmetlerinin kullanımında hem 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bölgesel hem de kır-kent ayrimindan kaynaklanan eşitsizlikler de söz konusudur. Türkiyede kırsal alanlarda sağlık ve bakım hizmetlerine erişim daha zor ve daha pahalıdır. Bilhassa Türkiye”nin doğusunda ve güney doğusunda sağlık altyapısının ve uzman personelin eksikliği, sağlık hizmetlerine erişimi engellemektedir (Arun, 2013a). 


Türkiye"de yaşlılar, kalp, şeker ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklardan ve bu hastalıkların beraberinde taşıdığı sosyal sorunlardan etkilendiklerini belirtmektedirler. Her ne kadar tibbi alanda yaşanan olumlu gelişmeler gündelik yaşama hızla yansıyor olsa da, hastalıkla geçirilen süreler uzamaktadır. Ölümün temel sebeplerinden birisi olarak bulaşıcı hastalıkların etkisi günümüzde azalmıştır. Ancak hasta olup hayatın yitirilmesinden ziyade hastalıkla geçirilen uzun yıllardan söz edilmektedir (Arun, 2013a). 


Her ne kadar olumsuz sağlık durumu yaşlılıkla özdeşleştirilse de yaşlıların sağlik durumları upki diğer yaş gruplannda olduğu gibi çeşitlilik göstermektedir (Arun, 2015). Bu çeşitliliklerin bir kısmı toplumsal cinsiyet özelinde ortaya çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet, öznel sağlik algısını anlamlı biçimde etkilemektedir. Öznel sağlık bağlamında, kadın ve erkek arasındaki anlamlı farklılık sadece yaşlılar arasında değil her yaş grubunda kendini göstermektedir. Bununla bir- 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Eşitsizlik 


likte, Türkiye"de 65-74 yaş grubundaki erkeklerin 9659”unun ve 75+ erkeklerin 9669”unun kronik bir hastalığı olduğu tespit edilmiştir. Aynı yaş grubundaki kadınlarda ise bu oranların sırasıyla 9675 ve 
9679 olduğu görülmüştür (Arun, 2015). 
Ne var ki sağlığın degerlendirilmesinde iki önemli nokta dikkat çekicidir: “Birincisi, öznel sağlık algısı ve ubbi bakımdan teşhis edilen sağlık durumu arasındaki farkhhk, bireyin toplumsal yaşamdaki kimliğinin kritik bir tarafını oluşturmaktadir. İkincisi, ilerleyen yaş ve hastalık, doğal ve kaçınılmaz olarak ilişkilendirilemez” (Arun, 2015, 129). Tespitler, toplumsal cinsiyet ve sosyal sınıf kesideğerlendirildiğinde ise başka bir açıdan kritik sonuçları ortaya 


şimselliğinde 


koymaktadır. Nitekim yaş ilerledikçe erkeklerin sayısı azalmaktadır. Bir başka deyişle, kadınlar daha uzun ömürlüdür. 
Ancak uzun ömür her zaman bir avantaj olmayabilir. Zira Türkiye"de erkeklerden daha uzun yaşayan kadinlann daha fazla sağlık sorunu olduğu tespit edilmektedir. 
Kısacası “Turkiye’de kadınlar daha hastayken, erkekler daha erken hayatını kaybetmektedirler” (Arun, 2015, 129). Sağlik çözümlemelerinde bir başka önemli husus daha dikkat cekmektedir: Türkiye”de sosyal sınıf ve hastalıklar arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Sağlığının kötü olduğunu bildiren yaşlıların yarısından fazlası alt sınıflara mensuptur. Yaşlılar arasında gelir düzeyi arttıkça sağlığı kötü olanların oranı azalmaktadır. Daha çarpıcı olan durum ise sınif ve hastalıkların yaygınlığı arasındaki bu eğilimin sadece yaşlılara özgü olmamasıdır. Turkiye’de her yaş grubunda hanelerin geliri artukça kronik hastalığa sahip olanların oranı azalmaktadır. 


Kesişimsellik perspektifi tam da bu noktada kritik bir açılım sağlamaktadır. Sosyal 


gerçekleştirilen tartışmalara sinif, yaş ve toplumsal cinsiyetin etkileşimi, bireylerin sağlık durumlarının basitçe homofen bir dağılım sergilemediğini, “sağlıklı genç hasta yaşlı dikotomosinin dışında, birbirinden farklılaşan katmanlar ve bunların içinde heterojen kesimler, kimlikler ve yaşam tarzları” (Arun, 2015, 134) olduğuna işaret etmektedir. Nitekim basitçe yaşlılığın ve hastalığın her daim kol kola olduğunu iddia etmek, yaşlılığı durup dururken sağlık sorunuyla ilişkilendirmek ageismdir (Arun ve Pamuk, 2014). Yaş ve hastahk arasında kronik bir bağın olmadığı 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bulgusu yalnızca Türkiyeye özgü depildir. Literatürde yaşın tek başına sağlık durumunun güçlü bir belirleyicisi olmadığı, sağlıklı olmanın besinler ve yaşam tarzlarının farklılaşmasından kaynaklı olarak kültürden kültüre değiştiği ortaya konmuştur (Kunkel ve VVhittington, 2014). Aynca Alessio'nun (2001) çalışmalan, yaşla birlikte gerçekleşen fiziksel değişimlerin bireysel düzeyde ciddi farklılık gösterdiğini ve yaşlanmanın kaçınılmaz biçimde hastalık üretmeyeceğini de vurgulamaktadır. Dolayısıyla fiziksel değişimin yaşa bağlı olarak ortaya çıkmasına ve kronik hastalıkların ilerleyen yaşlarda yaygınlaşmasına rağmen, yaşın hastalıkların yegane sebebi olduğu sonucuna varılamaz. Nitekim ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan kirılganlığın gündelik yaşamda kadınlar ve yoksullar arasındaki olumsuz etkileri daha yıkıcıdır. Eğitim alanı bu olumsuz etkilerin görünür olduğu alanlardan bi-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Şekil 1. Türkiyede Yaş ve Gelir Düzeyine Göre Sağlığı Kötü Olanların Dağılımı (Arun, 2015). 
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risidir. Engelli bireylerin Tarkiye'de eğitim olanaklanna erişmede yaşadıkları zorluklar, engelsiz kadınlar tarafından da yaşanmaktadır (Arun, 2014b). Türkiye"de farklı kuşakların eğitim olanaklarına erişmesinde yapısal eksikliklerin engelleyici rolü bilinmektedir. Bunun yanında, kadın olmanın da bir başka çarpıcı etkisinden söz edilmektedir. Arun a göre, upki birden fazla engeli bulunan veya zihinsel engele sahip bireylerin maruz kaldığı dezavantajlara benzer ölçüde, Türkiye"de eğitim alanında kadınlık, bir başka engel kategorisi olarak ortaya çıkmaktadır (Arun, 2014b). Bu nedenle sağlık durumunu basitçe yaşa özgü olarak değerlendirmek anlamlı bir tartışma sunmayacağı gibi öngörülerin de sınırlı kalmasına neden olacakur. Yaşlanma sürecinde yaş, toplumsal cinsiyet ve sınıfın kesişimselliğinin yıkıcı bir etkiye sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Bireyin yaşam döngüsü süresince bu faktorlerin bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan dezavantajlar, yaşlılığa bırakılan yıkıcı bir mirasur. Bu yıkıcı etkiler, kesişimsellik perspektifiyle gerçekleştirilen araştırmalarda kendini göstermektedir. 
Gelir, eğitim, sınıf ya da etnisiteye bağh olarak daha avantajl konumda yer alanların, kendi toplumları içinde diğerlerinden daha sağlıklı olduklan (Hendricks ve Hatch, 2006), sağlıkta ortaya çıkan eşitsizliğin sınıfla yakından ilgili olduğu (Arber, Davidson ve Ginn, 2003) ve ilerleyen yaşlara da bu eşitsizliklerin 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miras kaldığı tespit edilmektedir. Arber ve arkadaşları (2003), gençliğinde alt sıniflara mensup çalışanların, 60 ve 70'li yaşlarında, üst sınıflara nazaran, daha sağlıksız oldukları bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca Arun ve Çakıroğlu-Çevik (2013), küresel düzeyde kadınların toplum içindeki dezavantailı konumlarından dolayı sadece ileri yaşta değil yaşamları boyunca sınırlı seçeneklere sahip olduklarını belirtmektedir. Ancak onlara göre ilerleyen yaşlarda basitçe kadın olmak degil, yaşlı, kadın ve yoksul olmak daha büyük tehlike oluşturmaktadır. 
Chappell (2014) tarafından gerçekleştirilen güncel bir diğer araştırma ise Arun ve Cakiroglu-Cevik'in bulgularına atfen, ileri yaşta tek başına toplumsal cinsiyetin anlamlı bir farklılık yaratmasından ziyade toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf ve yaşın etkileşimine odaklanmak gerektigini vurgulamaktadır. Yaş, sınıf ve toplumsal cinsiyet kesişimselliğinde eşitsizlikler daha yoğun hale gelmektedir. Bu nedenle alt sınıflarda ölüm, hastalıklar, engellilik ve psikolojik sorunlar çok daha yaygındır. Dolayısıyla sağlık, bir toplumun sosyal ve ekonomik tarihinde yer edinmiş mühim faktörlerin kesişimselliği bağlamında değerlendirilmelidir. 
Kesişimsellik perspektifiyle gerçekleştirilecek değerlendirmeler, kavrayışçı biçimde sosyal politika gündeminin oluşturulmasını sağlayabilecektir. 
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Türkiye”nin Yaşlanma Algisi: Peter Pan Sendromul 


Tüm çocuklar doğduklan andan itibaren yaşlanmaktadırlar. Toplumsal yaşlanma, bir toplumun erisemeyecegi belirsiz gelecekteki bir durum değildir. Türkiyede bugün sosyal politikaların kapsamı, kendi çocuklarının hiç yaşlanmayacağı efsanesi üzerine kuruludur. Oysa Türkiye dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden birisidir ve nüfusun oldukça küçük bir kısmını oluşturduğu varsayılan yaşlılar en kırılgan toplumsal kesimlerden birisidir. Türkiye"de toplumun ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için sadece ekonomik olarak aktif nüfusa ve onun ihtiyaçlarına odaklanmakla yetinilemez. 
Türkiye, nüfusun sağlık ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları fınanse edecek ekonomisinin yetkinliği üzerinde önemli etkileri olacak demografik, epidemiyolojik ve beslenme gecisleri ile karşı karşıyadır. Orta vadeli BM nüfus tahminlerine göre, çalışma yaşındaki nüfusun (15-65) oranı 2005te gözlemlenen 9666 düzeyinden 2030'da %69'a yükselecektir. Bu durum -çocuklar ve yaşhlarla karşılaştınıldığında- sağlık hizmetlerinden ortalama olarak daha az yararlanan ama sağlık sigortasına daha büyük katkıda bulunan insan sayısının artacağına işaret etmektedir. Ne var ki asıl sorun, boylesine bir nüfus artış hızının nüfus yapısı açısından avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağıdir. (OECD, 2008, 97). 


Bu bakımdan, Türkiye egitimli ve genç nüfus içindeki yüksek düzeydeki işsizliği 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düşürecek tedbirler almalı, eğitim alarak uzun vadede iş yaşamına atılmaya çalışan genç nüfusu verimli biçimde ekonomiye entegre etmelidir. Bir başka deyişle, kontrolsüz bir dinamizme sahip avantajh kesimler olarak genç kusaklan ve eğitimli bireyleri, kontrollü bir dinamizm oluşturacak biçimde ekonomik dengeleri kurmak üzere sevk ve idare edecek üretim mekanizmalarını harekete geçirmelidir. 
Ancak genç nüfusa odaklanan bu sosyal politikaların yanında, toplumdaki kırılgan kesimlerin tespit edilip tanımlanması ve bu kesimlere ulaşılması da önem arz etmektedir. Basitçe ekonomik dengeleri oturtmak fikrinin ötesinde, toplumdaki kinlgan kesimlerden birisi olan yaşlılara ilişkin sosyal ve kültürel açıdan yapılması gerekenlerin ihmal edilmesi kabul edilemez. Sosyal ve kültürel politikalardan birisi olarak eğitim düzeyinin yükseltilmesi de bir başka kritik husustur. Zira Türkiye'deki çalışmalar, eğitimdeki eşitsizliklerin sağlık durumunu belirlediğini göstermektedir (Arun ve Holdsvvorth, 2014: Arun, 2014b, 2015). Yükselen eğitim düzeyi, potansiyel olarak ekonomik ve kültürel faydaları beraberinde getirecek ve örneğin sağlık alanında da gelecekte potansiyel tasarruflar sağlayabilecektir. 


Türkiye"de yaşlanma olgusu ve yaşlılar söz konusu olunca toplumsal cinsiyet, eğitim, sosyal sınıf, sağlık gibi alanlarda 


devletin yapısal düzeyde yeterli sosyal 


politikalar üretemediği göze çarpmaktadır. Bunun temelinde ise Türkiye”nin çok 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genç bir nüfusu olduğu efsanesi yatmaktadır. Elbette sadece devlet ve kurumlan değil, araştırmacılar da çokça dile getirilen bu efsaneye kuvvetle inanmaktadırlar. 
Bu bağlamda Türkiyede Peter Pan Sendromu (Arun, 2013a) yaşanmaltadır. Peter Pan Sendromu'ndan mustarip olanlar hiç yaşlanmayacaklarına inanırlar. Bu sendromun yarattığı kriz bizi yurttaşlık nedir? 
sorusunu sormaya sevk etmektedir. Yukarıda tartışılan tüm eşitsizlikler, aslında yurttaşlık haklarının ihlal edildiğine işaret etmektedir. Türkiyede yaşlılıkla ilgili sosyal politikaların eksikliği yurttaşlık hakkının ihlalidir. Zira Türkiye, sosyal politikalarını yurttaşların hiç yaşlanmayacağına atfen oluşturmaktadır. Örneğin, sağlıkta dönüşüm programı sonucunda, çalışsın ya da çalışmasın 25 yaşına kadar tüm yurttaşların temel sağlık hizmetlerine ücretsiz ulaşmasını öngören karar aynı amaçla yaşlıları kapsamamaktadir. 
Oysa Türkiyede her beş yaşlıdan birisinin kapsamlı bir sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Türkiye de sosyal devletin pozisyonu, yaşlılığın bir imkan olarak kurgulanmasına müsaade etmeyecek bir noktadadır. Faydacı ekonomi politikaların getirdiği devlet anlayışıyla ve retorik yurttaşlık nosyonu bağlamında, sadece nüfusun potansiyel ekonomik fayda sağlayacak kesimlerine odaklanmak, orta-uzun vadede sosyal ve kültürel krizlere yol açabilecektir. 


Yüzyilin ilk çeyreğine kadar Tarkiye’nin yetişkin nüfusu, toplam nüfus içindeki 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en geniş oranına ulaşacaktır (Gürlesel, 2004). İlk ve son defa yaşanacak bu gelişme, Turkiye’nin elindeki demografik bir armağandır. Türkiye bu fırsat penceresinden (Gürlesel, 2004) nereye doğru bakacağına karar vermelidir. Sosyal yurttaşlığın, sosyal devletin vazgeçilmez unsuru olduğu fikrinden hareketle nüfusun tüm kesimlerinin, bilhassa yoksul ve hizmetlerden yararlanamayan gruplann, kaliteli sosyal ve kültürel hizmetlere erişiminin sağlanması taahhüt edilmelidir. O halde Türkiye de sosyal politika üretenlerin ve uygulayıcıların bir an önce Peter Pan Sendromu'ndan sıyrılmaları gereklidir (Arun, 2013a). 


Sonuç 


İngiliz filozof Collingwood, İkinci Dünya Savaşı”nın ortalarında mühim bir tarusma başlatmış:, özgürlük inancının ekonomik ve siyasal farklılıkları ortadan kaldırmak üzere eşitlik ilkesiyle taçlandırılması gereğine vurgu yapmıştır (O”Rand, Isaacs ve Roth, 2013). Bu yaklaşım, kuşaklararasında ve belirli bir kuşak içinde eğitim, gelir ve sağlık alanlarında bireyin yaşam döngüsü süresince ortaya çıkması muhtemel risklerin toplanması ve paylaştırılması esasına dayalı bir sosyal sözleşmeye cagndir. Bu sözleşmenin ilk esası üretken nüfusun, bakıma muhtac kuşaklara karşı yükümlülüklerini vergi ve sosyal güvence kapsamında tanimlamakur. İkinci 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esası ise bir kuşak içinde vergilendirme ve yeniden dağıtım esasına dayalı olarak risklerin toplanmasını ve paylaşılmasını sağlamaktır. Böylesi bir sosyal sözleşmenin her iki esası da devlet otoritesi- nin kullanılmasıyla hayata geçirilebilir (Anand ve Sen, 2000). Bir ülkenin toplumsal tarihi, ekonomik kalkınma süreci, yaşadığı siyasi dalgalanmalar ve sahip olduğu kültürel mirası, sosyal sözleşmelerin içeriğini, kapsamını ve uygulanmasını belirleyen ve toplumlararası farklıhklan ortaya çıkaran etmenlerdir. Ne var ki sosyal sözleşmenin büyük oranda uygulanabildiği toplumların, geniş ve kuvvetli bir orta sınıfa sahip ülkeler olduğu dikkat çekmektedir. Bu ülkeler kaynakların yeniden paylaşımını istikrarlı biçimde sağlayabilen geniş ve kuvvetli bir orta sınıf sayesinde küresel ekonomik dalgalan malardan ve değişimlerden asgari düzeyde etkilenmektedir (O”Rand et al., 2013). Orta sınıfın aşınması, kaynakların büyük ölçüde toplumsal sınıflardan birinin tekelinde toplanması ve yeniden paylaşımın esaslı biçimde yerine getirilmemesi, nüfusun belirli kesimlerinin yaşam döngüsü süresince korunmak yerine dışlanmasına ve eşitsizliklerin daha fazla artmasına yol açmaktadır. 


Türkiye”de eşitsizlik yaratan mühim faktörlerin karşılaşmaları iki kritik önermenin alunı çizmektedir. Birincisi, “demografi sürdürülebilir kalkınmayı belirler” İkincisi “toplumsal yaşlanma 


bir lanet degildir!” Demografik dönüşüm 


Türkiye için bir armağan olabilir mi? Bu soruya verilebilecek kapsamlı yanıtlar, eşitsizlikleri bulguya dayalı çözümlemek suretiyle ortaya konabilir. Eşitsizlik denildiğinde tek bir mesele gündemde değildir. Daha ziyade toplumu bölen unsurlardan söz edilir. Bunlar kitleler ile ilgili meselelerdir. Eşitsizliğin görüldüğü yerde, toplumsal olarak saygın bir eğitimden, sağlıktan, adaletten, gelirden, hatta saygın bir toplumsal varoluştan, saygın bir kamusal angajmandan bahsedilemez. Sahip olunan daha ziyade toplumsalın devasa bir bölünmüşlüğüdür. 
Bu manada toplumsal yaşamda yoksul ve varsıl olanların birbirlerine teması sınırlıdır. Müzik ve televizyon alanı gibi tedrici kimi popüler alanların dışında seçkinler ve alt sınıflar hiç bir alanda bir araya gelmezler, aralarındaki geçişkenliği minimize etmek üzere kültürel tüketimlerinden hareketle sembolik bir duvar örerler (Arun, 2014c). Bu bölünmüşlük büyük ölçüde kavrayıştan da yoksundur ve demokratik bir toplumun en şiddetli sorunlarından birisidir. Zira eşitsizlikten sıyrılmak, eşitsizlikten azade bir toplumsal varoluş, kapsamlı ve sürdürülebilir biçimde sosyal, ekonomik ve çevresel bir kalkınma angajmani gerektirir. 


Günümüz itibarıyla, sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan kapsayici ve yıkıcı olmayan bir kalkınmadan yoksunluk, basitçe hükümetlerin sorunu da degildir. Aynı zamanda kamunun da bulanık varlığına işarettir. Zira kamunun (yönlendirici) bir 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tutumdan yoksunlugu ya da hükümetler üzerinde kamusal etki veya baskının olmayışı, toplumu yönetişimin kusurlarını ve sınırlarını düşünmekten uzaklasurmaktadir. 
Kamu ile toplum arasındaki bu ayrımı: aile ile birey, kadın ile erkek, yoksul ile varsıl, işçi ile patron, kalabalık ile yalnız, beğeni ile haz arasında okuyabilmek, esitsizligi sürdüren mekanizmalan apaçık gözler önüne sermeyi saglayacakur. Burada araşurmacıların çalışmalarında basitçe dualiteler arasındaki bir farka odaklanmasından söz etmiyorum. İki mariinal uç arasındaki yörüngede seyreden bir toplumsal konumdan ve onun eşitsizlikleri anlamamız için yalın biçimde kendini sunuşundan bahsediyorum. Toplumsalı, cepheleştirip basitçe iki konuma ayırarak kavramaya çalışmaktan ziyade kesişimselliğin önemli rolü dikkate alınmalı. Bu meyanda geliştirilecek bir anlayış, eşitsizliğin kavrayışçı biçimde çözümlenmesi ve anlaşılmasına katkı sunacağı gibi politika geliştirenler ve uygulayıcıları için eşsiz müdahale olanaklan tesis edebilecektir. 


Bununla birlikte, temel hak ve hürriyetlerin gerçekleşmiş olması, refah düzeyini belirlemek için yeterli bir gösterge değildir (Sen, 1992; 2000; 2009). Bireyler temel hak ve hürriyetlere sahip olduklarında dahi eşitsizlik ortaya çıkabilir. Bu bakış açısından hareketle denilebilir ki yoksulluğu belirleyen yegane unsur gelir 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dağılımı olmayıp bunun yanında eğitim ve sağlık gibi unsurlar da yoksulluğun mühim boyutlarıdır. Esitsizlikler; engellilik, toplumsal cinsiyet, yaşlılık ve hastalık gibi kimi kişisel özelliklere ve benimsenen yaşam aranimanlarına odaklanmak suretiyle görünür kılınabilir. Böylece eşitsizliğin üç önemli boyutuna odaklanılabilir: (i) çıktılardaki eşitsizlik, (ii) özerklikteki eşitsizlik ve (iii) davranıştaki eşitsizlik. İlki, sağlık durumu ya da istihdam gibi başlıklarda bireyin varlığı ve eylemiyle ilgilidir. İkincisi, bireyin tercihleri ve bunlar üzerindeki kontrolüyle ilgilidir. Sonuncusu ise bireyin onurlu bir yaşam sürüp sürmediği ile ilgilidir, örneğin bireyin ayrımcılığa maruz kalıp kalmadığına odaklanmayı gerektirir. 


Bu bakımdan gelecek yuzyilda Türkiye’nin yerini anlamak için meseleleri kesişimsellik perspektifiyle analiz etmek kaçınılmazdır. Sağlıktan, eğitimden, iş, istihdam ve gelirden, kültürden, güvenlikten ve sosyal adaletten yoksun bireylere sahip bir Türkiye, gelecek yuzyilda ekonomik atılımını gerçekleştirmiş olarak orta doğu ve balkanların devi olmayı hedefleyemez. Başlarken sözünü ettiğim, toplumsal bölünmüşlüğe ilişkin kavrayıştan yoksun araştırınayı sürdürmek ve bulguya dayanmayan politikayı üretmek tam da bu noktada kendini gösterir, böylesi bir yönelim eşitlikçi bir toplumsal bölüşümün en şiddetli sorunlarından birisidir 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Gida, Beslenme ve Toplumsal Esitsizlikler 


Erhan Akarcay 


Giriş 

Besin ile zenginlik ve güç arasındaki ilişki, tarihsel olarak kurulmustur. insanlığın tarımsal üretime geçişiyle birlikte besinin bir tasarruf aracı, birikim aracı haline gelişini düşünmek, bu güç ilişkisini görebilmek açısından önemlidir. Sonraki toplumsal formasyonlarda paranın mübadele ilişkisinde besinin yerini alması, değiş-tokuş sisteminin değişmesi güç ilişkilerinin para ile tahvil edilebileceğini göstermiştir. Standage”in (2017, s. 79-80) Ingilizcede modern toplumlarda bile besin ve ekonomi arasındaki ilişkiyi hatırlatığı örnekler olan “ekmegini kazanan” (bread-winner), paradan ekmek, arpa olarak bahsedilmesi bu ilişkinin bir biçimde sürdüğünü kanıtlar. Abaruılı ziyafetler nasıl zenginliğin, statünün gösterilmesinde kullanılmaktaysa, yoksulluk sınırı da temel besin maddelerinin asgari düzeyde karşılanması için gerekli olan parasal gelir temelinde belirlenmekte: yoksulluk besine erişimden mahrum kalmak, zenginlik de insanların bir sonraki öğünde yiyecek bulup bulamayacakları (Standage, 2017, s. 80) yani “boğaz derdi”nin olup olmaması ile ilişkilendirilmektedir. 


Toplumda çok farklı eşitsizlik biçimlerinden bahsedilebilir. İnsan ihtiyaçlarının hiyerarşisi olduğu ön kabulünden hareketle beslenme ihtiyacı, bu hiyerarşinin üst sıralarında yer alır. Yerküredeki farklı cografyalarda farklı insan topluluklarının coğrafı koşullara göre gıdaya erişimi doğal sınırlılıklar içinde farklılaşabilir. Ancak verili bir toplumsal düzende farklı toplumsal siniflarin gidaya erişimi arasında da birtakim eşitsizlikler bulunmaktadir.’ Alt simflann şeker tüketimi, karbonhidrat tüketimi, et tüketimi ile üst sınıfların bu besinleri tüketimi arasında belirgin birtakım farkhhklar olduğunu söylemek mümkündür (Bourdieu, 2015). Zamanla toplumların gida tüketim alışkanlıklanında sınifsal farklılıklara koşut bir biçimde değişim görülebilmektedir. Ayrıca önceleri büyük miktarlarda üst siniflar tarafından tüketilen bazı yiyeceklerin farklı dönemlerde siniflar arasında yer degistirdigi görülür. 
Şekerin Avrupa”da kıymetli bir baharat çeşidi gibi muamele görmesi buna en güzel örnektir. Bugün şeker özellikle üst siniflarin obezite, diyabet basta olmak üzere pek çok hastalığa neden olduğu düşüncesiyle kaçındığı bir yiyeceğe dönüşmüştür. Dolayısıyla Arun"un (2013, s. 52) beğeniyi açıklarken kullandığı “mahrum birakmanin teşri tasarrufu” ifadesi Bourdieucu anlamda herhangi bir toplumsal sinifin kendi egemen olduğu, kendince değerli gördüğü birtakım kaynaklara (eğitim, yiyecek türü, son model bir araba, telefon) diğerlerinin en azından belirli bir süre erişimini engelleme eylemi olarak tanımlanabilir. Değişen 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beslenme rejimleri, sağlık kaygıları nedeniyle pek çok yiyeceğin üst sınıfın kontrolünden ve egemenliğinden, alt sınıflara doğru hareketlilik gösterdiğini ortaya koyar. Akarçay (2016, s. 90) bu durumu toplumsal siniflar arasında beğenilerin akışkanlaşarak, dikey bir hareketlilik içerisine girmesi olarak tanımlar. Türkiyede son dönemde sakatat çeşitlerinin lüks restoran menülerinde görülmeye başlaması, yukarı ve aşağı yönlü olarak sınıflar arası bir yer değiştirmenin mümkün olabildiğini göstermektedir. Etin makbul kisimlari üst simiflarin zenginlik ve güç sembolü olarak tükettikleri bir şeyken sakatat gibi geriye kalan “ote beri” aşağıdakilerin et ve protein ihtiyacını karşılayacak düzeyde bölümler olarak degerlendirilir(di). Sınıfsal olarak sağlık kaygıları nedeniyle mutfakta kullanılan yağların yine bu çerçevede ele alınabilmesi mümkündür. Margarin, ay çiçek yağı, tereyağı, zeytinyağı sinifsal farklılıkların tüketim tercihlerinde görülebilmesine olanak tanımaktadır. 1986 yılında Istanbulda ilk şubesini açan McDonalds fast food restoranlarının, o yıllarda Amerikan hayat tarzını benimseyen üst sıniflar ta- 


1 Fernand Braudel Orta Çağ Avrupasinda orneğin, Fransa‘da sofra luksunun 15 ve 16. yuzyilda ortaya çıktığını belirtir. Braudel. Maddi Uvgarhk: Hayatın Yapıları adlı klasik çalışmasında Fransiz mutfaginda ancak son dort beş yuzyildir geçmişiyle, taşra mütlağı ile Ovunulebilecek unsurlar yaratıığını, Cin mutfaginin bunu çok eskiden yapabildiğini, Fransada kövlü ile burjuva arasında bu anlamda belirgin bir fark olduğunun alum çizer. Etler, kames ve av hayvanları, tahıllar. şaraplar, peynirler, kazyağı, zeytinyağı vb. tuketildigini ancak bu tarz beslenmenin çoğunluk için geçerli olmadığını vurgular. “Köylü çoğu zaman kendi ihtiyacından “artan”dan fazlasını satmakta ve ozellikle de urunlerinin en iyi kısmini yememektedir: Darı veya misirla beslenmekte, buğdayını satmaktadır: haftada bir kere tuzlanmış domuz eti yemekte ve kümes hayvanlarını, 


yumurtalarını, oğlaklarını, danalarını, kuzulanni pazara götürmektedir” (Braudel, 2004, s. 169). 
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rafından ziyaret edildiği, izleyen yıllar içerisinde McDonald's ve benzeri restoranların orta sınıf mekanları haline geldigi, şimdilerde ise alt orta sınıf mekanlara dönüştüğü gözlemlenebilmektedir. 


Gıda tedariki tarihsel olarak devletlerin vazgeçilmez politikalanndan biridir. 
Kapitalizmin ortaya çıkışı, liberal değerlerin benimsenmesi ve modern kentlerin gelişmesiyle birlikte gida tedariki ve gidaya erişim, bireysel bir mesele haline gelmiştir. Feodalizmin çözülüşü, insanın topraktan ve tarımsal üretimden kopuşu aslında gidanin sermaye olarak bir metaya dönüşmesine yol açmış böylelikle kentte, emegi karşılığında ücretli çalışan emekçi siniflarin gida harcaması yapması zorunlu hale gelmiştir. İşçi sınıflarının kapitalizmin iş gücünü karşılamak durumunda olması, emeğin gündelik olarak yeniden üretim zorunluluğu beslenmenin ve gida tedarikinin önemini arttırmışur. Kolonyalizm sonucunda kitalararası bitkilerin endüstriyel değiş-tokuşu bu anlamda kritik bir anlama bürünmüştür. 
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Mintz'in (1995) belirttiği gibi şekerin” Ingiltere'den başlayarak tüm Avrupa"da sanayileşmenin, modernleşmenin ve kentleşmenin sonucunda artan nüfusu beslemesi önemli bir siyasal ve toplumsal sorun haline gelmiştir. Kolonyalizmin de etkisiyle önce Yeni Dünya/da sonrasında ise Avrupa kıtasında şekerin artan nüfusun ihtiyacını karşılaması amacıyla geniş üretim alanlarına erişmesi, şeker fabrikalarının kurulması bu çerçevede değerlendirilmelidir. Şeker, Viktorya dönemi İngilteresinde lüks bir yiyecek olarak kabul görürken, endüstrileşme ile birlikte işçi sınıfının yeniden üretiminde hayati bir öneme sahip besin maddesi- ne dönüşmüştür. Sanayileşmeyi geriden takip eden sömürgelerde ve az gelişmiş ülkelerde sömürge sonrası dönemde kalkinmanin, endustrilesmenin en önemli göstergelerinden biri şeker fabrikalarının kuruluşu olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki sanayileşme politikalarının en önemli unsurlarından birini şeker fabrikaları oluşturmuştur. 


2 Yiyeceğin üretim, tüketim ve güç ilişkileri ekseninde toplumsallığına ve sinil ilişkilerine tarihsel bir perspektiften belki de en onemli endustrivel tarunsal urunlerden biri olan şeker uzerinden inceleyen Sidney 


Mintz, şekerin Ingiliz toplumunda tüketimınin hızla artışını şu şekilde özetlemektedir: “Tatlılar, toplumsal siniflarin çoğunun sofra başındakı oğle ve akşam vemeklerinin bir bolumu haline gelmekle birlikte şeker kullanımı çok daha geniş bir alana yayıldı Şu ya da bu biçimdeki şeker, buğday urunlerinin ve sıcak içeceklerin neredeyse genel geçer eşlikçisi oldu. Şekerın kalori alımına yapuğı katki, 19. yüzyıl başında toplam kalori alımının tahminen %2'si kadarken bir yüzyıl sonra katkı oranı muhtemelen %14'e yükseldi. Oldukça sasiruci olan bu son rakam bile gerçeği yeterince yansıtmıyor olabilir çünkü bu. ulusal bir ortalamadır ve 


yaş. cinsiyet, sınıf gibi faktörlerin şeker tüketimi uzerindeki farklı etkilerint dikkate almamaktadır. Şekerin yoksullan daha çok çekmesi -daha besleyici olan diger yiyecekler yerine açlığı basurabilmesi- bir erdem gibi görünmüş olabilir” (Mintz, 1997, ss. 203-204). Boudan (2006), 19. yüzyılda şeker tüketiminin yüksek miktarda artis gösterdiğini, Ingiltere'de kişi başı yıllık 2 kilogramdan 40 kilograma, aynı yuzyilin sonunda 


ise ABD'de 30 kilogram çıktığını yazmaktadır. 
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Sanayilesme ile ortaya çıkan yeni toplumsal yapinin geregi olarak beslenmenin toplumsal yaşam icerisindeki rolü değişmiştir. Tarihte, önceki dönemlerde belirgin bir biçimde beslenme güç ve iktidarın tesis edilebildiği, yeniden kurulabildigi ve yikilabildigi bir alan olarak işlev görmüştür. Işte beslenmenin sosyolojik etkisi, yeni ortaya çıkan sıniflı toplumlarda sosyo-ekonomik olarak belirleyici, kültürel olarak sembolik anlamlarını pekiştirici, kimlik olarak inşa edici, sınıfsal olarak ayrıştırıcı fonksiyonlara sahip olmuştur. Sonraki bölümde beslenme, gida ve sinif ilişkisi ele alınacaktır. 


Beslenme, Gıda ve Sınıf İlişkisi Geçmişte kithk, toplumların kaderlerini belirleyen en önemli askeri, ekonomik, toplumsal sorunlardan biriydi. Bugünkü gelişim düzeyine kıyasla doğaya olan mutlak bağımlılık ve dolayısıyla üretim sistemleri, depolama sistemleri üzerindeki kısmi kontrol, toplumların gelecegini çok yakından ilgilendiriyordu. Iklim degişiklikleri, üretim süreçleri üzerinde kontrol sağlanamaması, sulama sistemlerinin gelişmemiş olması, suyun kontrol edilememesi, tanmsal üretime dayalı feodal sistemlerde, beslenme kaynaklı pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktaydı. Yeni bir toplumsal yapının ortaya çıkış koşullarını hazırlayan Sanayi Devrimi, kentleşme, bilimsel gelişmeler özellikle üretim süreçlerinde degisime neden olmuştur. Tammsal üretimde kimyadaki, botanikteki gelişmeler, farklı tohumluklann, ilaçla- 


biyolofideki, 


manın, saklama koşullarının gelişmesinde doğrudan etkili olmuştur. Ayrıca yıl içerisinde mevsimsel farklılıkların en aza indirgenmesi, beslenme koşullarının iyileştirilmesinde ve dolayısıyla nüfusun yeterli beslenme düzeyinin artırılması gibi değişimlerin yaşanmasına da neden olmuştur. Stephen Mennellin belirttiği (1996) “mahsul üretiminden kaynaklanan kithklar” kuskusuz 18. yüzyil Avrupasında görülmeye devam etmistir. İrlanda’da yaşanan, tarihte “patates kıtlığı” olarak kayda geçen kitlik İrlanda nüfusunun büyük ölçüde açlıktan ve beslenme kaynaklı hastalıklardan kırılmasına neden olmakla kalmamış, Yeni Dünyaya göçün en önemli tetikleyicilerinden birine neden olmuştur. Kithk ve yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan ve yetersiz beslenme kaynaklı hastalıklardan olan raşitizm, kentlerde yüksek düzeyde bebek ölümleri ile bebeklerin fiziksel gelişimlerindeki yetersizlikler, 18. ve 19. yüzyılda Avrupa“a en önemli toplumsal sorunlar arasında yer almaktaydı (Beardsvvorth ve Keil, 2011, s. 148 akt. Burmett, 1989). 
Montanari”ye göre (1995, s. 159), 13. 
ve 14. yüzyılda Avrupa’da görülenlere benzer kithklar, 18. yazyilin sonlarına gelindiğinde görülmüyordu, kuşkusuz kithklann daha az felakete ve ölüme yol 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açmadığı bir gerçeklikti ama bu dönemde zengin ve yeterli bir beslenme düzeninden söz edebilmek mümkün değildir. Bi-İimsel araştırmalar geçmişe kıyasla daha az sayıda ürünün üretimi için daha verimli yöntemler üzerinde çalıştıklarından (şeker, buğday, mısır vb.) monokultur bitkilerinin önü bu dönemde açılmış oldu. 
Günümüzdelki tartışmaların yoğunlaştığı “biyoçeşitliliğin kaybolduğu tezi”nin 18. 
yüzyıl sonlarında başladığını söylemek mümkündür. 21. yüzyilin endüstriyelleşen küresel ekonomisinin en önemli-emtiaları arasında gidanin yer aldığı dönemde, monokültür bitkilerinin, toplumların tek tipleşen beslenme alışkanlıklarının, gidanın önemli bir güce dönüşmesine neden olduğu göz ardı edilmemelidir. Yerel tohumların, yerel yemek kültürlerinin hizla kaybolması, küresel, ulus ötesi şirketlerin, gida ve tarım politikalarının bir sonucu olarak düşünülmelidir. 


20. yuzyilda “Yeşil Devrim” olarak nitelenen tarımsal üretimde yaşanan verimlilik artışı günümüzde tartışmalı hale gelmiştir. Göreli olarak dünyanın açlık riskini asgari düzeye indirgemeyi amaçlayan “Yeşil Devrim” bugünden geriye bakıldığında yerel ve bölgesel tarımsal tohumların hizla kaybolusunu hem tohum hem kimyasal ilaçlama hem de biyoteknolo ii yatırımlan aracılığı ile az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke tarımlarını olumsuz anlamda derinden etkileyen sonuclan doğurmuştur. Gelişmiş ülkelerin üretim fazlası aracılığı ile tanmsal ihracat 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yapabildiği dünya tarım ekonomisi çerçevesinde az gelişmiş ülkelerdeki açlık ve yetersiz beslenme sorununun çözülemediğini aksine derinleştiğini, yoksunluğun devam ettiğini ve bu ülkelerin gelişmiş ülkelere bağımlılığını artırdığı görülmektedir. Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kuruluşların finansal kaynakları gelişmiş ülkeler olduğu için açlığın samimi bir şekilde azaltılamadığına tanık olunmaktadır. 
Böylesi bir görünümde dünya üzerinde açlığın, yetersiz beslenme gibi sorunların yalnızca aynı toplumun farklı kesimleri arasında değil ülkeler arasında da eşitsizliklerin arttığı bir düzlemde sürdüğünü vurgulamak gerekmektedir. 


Sınıfsal Farklılıklar ve Beslenme 


Beslenme her zaman bir toplumun geleceğini, sağlıklı olma halini ve gelecek kuşaklarını ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle her zaman için beslenme ile ilgili birtakım kaygıların toplumsal düzeyde var olması kabul edilebilir. Ancak sağlıklı beslenme, savaş zamanlarında askerlerin beslenmesinde, yiyecek kıtlığı olduğu zamanlarda ise tanmsal ve endustriyel iş gücünün yeterli beslenememesi durumlarında siyasal bir soruna dönüşebilir (Crotty ve Germov, 2004, s. 245). Gelişmiş ülkelerin beslenme ve hastalık iliş- 


kisinde yetersiz ve dengesiz beslenme aliskanhklannin özellikle düşük gelir gruplannda olması nedeniyle kalp rahatsızlıklarının daha sık görülmesi arasındaki ilişki de (Crotty ve Germov, 2004, s. 245) sinifsal tabakalaşma ve eşitsizliklere örnek gösterilebilir. Sosyo-ekonomik statü, gelir düzeyi, sınıfsal pozisyon, beslenme tarzlarında, besin tercihlerinde etkili olabilmektedir. Türkiye"de bu degişkenler üzerinden toplumdaki beslenme alışkanlıklarını ele alan çalışmaların yapılması gerekmektedir. 


Beslenme ve yemek bicimleri, sınıfsal örüntülerle ve kültürel pratiklerle de yakından ilişki içerisinde bulunmaktadir. 
Farkh toplumsal sınıflarda, gida ve beslenme, ev içi tüketim, disanda yemek gibi durumlar toplumsal statü ve yaşam tarzının göstergesi haline gelmektedir (Akarçay, 2016, s. 35). Kamik’a göre (2018, s. 
59), sınıfsal bir gösterge olarak da yemek, birçok olgu ve tarz üretir. Jack Goody'nin (2013, s. 177) Mead den aktardığı şekliyle “fakirler yaşamak için yiyorlardı, zenginler ise yemek için yaşıyorlardı” Bora’ya göre (2016, s. 109) yoksulluk içindeki alt sınıflarda beslenme, iyi beslenmekle ilintili bir durum degil “açlıktan ölmeme” anlamına gelen bir varoluş mücadelesidir. 
Ekmek, makarna ve bakliyata, karbonhidrata dayalı bir beslenme rejiminin olduğu görülmektedir (Bora, 2016, s. 109). 
Orta, üst orta ve üst sınıflarda yemek yemenin kendisi, beslenmenin ötesinde farklı anlamlara sahiptir. Karın doyurmadan ziyade beğenilerin yansıtıldığı, aktarıldığı, pekiştirildiği simflar arası kültürel kimliğin belirginleştiği bir edim olarak beslenme örüntüleri ortaya çıkmaktadır. 
Uretim süreçlerinden uzaklaşılan kentsel mekandaaruk tüketilen metalann kimler tarafından üretildiğine dair bilginin izini sürmekten ziyade sunulan kategorilerin, ambalaiların öneminin arttığı bir dönemde yaşanıyor. Keyder ve Yenalın ifadesiyle (2013, s. 26-27) metabolik yanılma aslında epistemik yarılma da yaratarak “değişen ve hizlanan yaşam tarzlan, yiyecek alışverişlerinde artan süper marketleşme, hazır gida tüketiminin çoğalması gibi birtakım maddi süreçlerin yanı sıra yiyeceklere dair yeni hijyen, tazelik ve görünüm kriterleri, güncel kaygılar ve korkular ile birlikte gelişen sağlık anlayışlan gibi daha sembolik ve kültürel süreçler de bulunuyor. Bütün bunlar, yiyeceklerin tüketimiyle ilgili genel yöntemleri, öncelikleri ve tercihleri zamanla değiştirdi” Artık beslenme ve yemek pratikleri düşünüldüğünde ne yendiğinden ziyade görüntü, sağlık, kaygı, bedenle ilgili endişelerin her şeyin önüne geçtiği bir “gida korkusu"nun (Levenstein, 2013) hüküm sürdüğü bir dönem deneyimlenmektedir. Öte yandan bugün küresel pazarlarda önemli bir emtia olan gidanin küresel ölçekte ulaştığı boyut 2015 verilerine göre 8 trilyon dolar civarındadır. 
Küresel gida ekonomisinin ortaya çıkışında etkili olan küresel endustriyel gida pazarının yükselişinin, gidanin finansallaşmasının, tarımsal ticaretin liberalizasyonunun, ulus ötesi şirketlerin, küresel düzlemde ekolojik, ekonomik, toplumsal dinamiklerin dünya üzerinde üreticiler ve tüketiciler üzerinde çok derin etkileri bulunmaktadır (Clapp, 2016, s. 5). 


Beslenmenin niteligi, alınan gida miktanyla ilişkidir. Yemeğin kültürel anlamları da sinifla ilişkilidir. Toplumsal sınıfların farklı boyutları, gida tüketimi ve bu tüketimin sonuclan üzerinde farklı etkilere sahiptir (McIntosh ve Sobal, 2003, s. 420). 
Gelir ve refah düzeyi, gida harcamalarını ve gidaya erişimi saglarken; eğitim, bilgi, beceri ve inançlar, Crotty ve Gcrmov'a göre (2004, s. 242) sınıf temelli gida tüketimi beğenisinin toplumsal örüntülenişinin klasik örneğidir. Avrupada 18. yüzyila kadar geçimlik ekonomiler, ulaşım ve depolama araçlarındaki sınırlılıklar, toplumları kithk riskine açık birakmıştir (Crotty ve Germov, 2004, s. 242). Pek çok Orta Çağ anlatısında ve hatta günümüzde halen bel çevresinin genişliği ile zenginlik arasında bir ilişki olduğu düşünülür. Zira zenginlik ve yemek arasında, miktar olarak çok yemek arasında bir ilişki olduğu varsayılır. 
Güncel begenilerin biçimlendirdiği beden algılarında bu durum tersine dönme eğilimindedir. Yoksulluk ve kilo hatta obezite arasında yakın ilişki olduğu gerek beslenme ve diyetetik yaklaşımlarda gerekse beden sosyolo isi çerçevesinde tartışılmaktadır. Endüstriyel gida ve sağlık üzerindeki etkileri, yoksulların daha kalorili, daha şekerli, daha yağlı ve dolaynsıyla sağlıksız 


beslenmek zorunda kaldıkları gerçeğini ortaya koymaktadir. Gelişmiş ülkelerdeki alt sınıf, göçmen topluluklarda epidemik olarak görülen obezite olgusu, küresel endüstriyel gida şirketlerinin tüm dünyada faaliyet göstermesi sonucunda gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere doğru ivme kazanmaya başlamıştır. İşte bu nedenle simif ve buna bağlı olarak toplumsal eşitsizlikler arasında beslenme açısından bir ilişki olduğunu vurgulamak gerekmektedir. Kuzey Amerikada göçmenlerin gida güvencesi açısından en dezavantailı gruplar arasında yer aldıkları bilinmektedir. Saghkh, taze beslenme imkanlarından yoksun göçmenlerin, nüfusun önemli bir bileşeni olarak hazır gida, dondurulmuş gida, fast food gibi seçeneklere mahküm kaldiklan, sağlıksız beslenme sonucunda yüksek kalorili, trans yağ içeren yiyecekleri aşırı tüketmeleri sonucunda ise kronik kardiyovasküler hastalıklar, tip 
2 diyabet gibi hastalıklarla ilaç bağımlısı 
hale geldikleri ve dolayısıyla yoksulluk ve hastalik sarmalından kurtulamadıkları bir yaşam sürdükleri gorulmektedir. 


Toplumsal Beğeniler, Beslenme Biçimleri ve Yemek 


Bourdieu, Aynm'da (2016) farklı sınıfsal katmanlarda, kültürel sermayelere bakarak müzik, yemek, sanat ve kültür begenilerine odaklandığı araştırmasında 


“yeme içme sanatının halk simflannin meşru yaşama sanatına yegöne sahalardan biri” olduğunu vurgular (Bourdieu, 2016, s. 268). Bourdieu, halk sınıflan, işçiler, ticari işletme ve büro çalışanları arasında besinlerle kurduklan ilişki açısından farklılıkları şu şekilde ele alır: 


“Halk sınıflarının besinlerle kurduğu ilişkiyi diğerlerininkinden ayıran sınır hiç kuşkusuz işçiler ile ticari işletme ve büro çalışanları arasından geçer: Mutlak değer bakımından olduğu kadar... 
oransal değer bakımından da beslenme için vasıflı işçilerden daha az harcama yapan ticari işletme ve büro çalışanları daha az ekmek, domuz, şarküteri ürünü, süt ve peynir, tavşan ve kümes hayvanı, bakliyat ve yağ tüketiyorlar, kisith bir beslenme bütçesinin içinden et yani dana, süt danası, koyun, kuzu için yine işçiler kadar harcama yaparken, balık, taze meyve ve içki için biraz daha fazla harcama yapabiliyorlar” (Bourdieu, 2016, s. 269). 


Bourdieu gida tüketimleri dagilimlan açısından analizini şöyle genisletir: 


“...sanayiciler ve tüccarlar, serbest meslek sahiplerinden ve öğretmenlerden özellikle tahıl esaslı ürünlere (ve bilhassa pastalara), şaraba, et konservelerine, av etine verdikleri onem ile etle taze meyve ve sebzeye ayirdiklan nispeten düşük pay nedeniyle a fortiori aynlırlar. Gida harcamalarının yapısı, büro çalışanlarınınkiyle neredeyse özdeş olan öğretmenler, ekmek, süt ürünleri, şeker, reçel ve alkolsüz içeceklere diğer tüm fraksiyonlardan daha fazla öte yandan şarap ve alkole daima 


Türkiye"de Tabakalaşma ve Toplumsal Esitsizlik 


daha az, serbest meslek sahiplerinin, et -en pahalıları koyun, kuzu olmak üzere-, taze meyve ve sebze gibi pahalı ürünlere harcadiklanndan gözle görülür biçimde daha az harcama yaparlar. 
Serbest meslek sahipleri ise harcamalarında daha ziyade pahalı ürünlere özellikle de etlere (besin harcamalarının 9618.3"ü0), en çok da bunların en pahalılarına (süt danası, kuzu, koyun) bununla birlikte taze meyve ve sebzeye, balık ve kabuklu deniz ürünlerine, peynir ve aperitif içkiye giden önemli payla diğerlerinden ayrılırlar” (Bourdieu, 2016, s: 275). 


Bourdieu”nun analizi çok detaylıdır. 
Türkiyede bu aynntıları öğrenebilecegimiz herhangi bir araştırma olmadığı için sınıfsal olarak farklı kategorilerdeki grupların, beslenme örüntülerine, begenilerine, harcama kalemlerini hangi ürünlere yapuklarina kestirebilmek oldukça güçtür. Ancak Fransız toplumu gibi gelişmiş, rafıne bir gastronomi ve mutfak kültürünün olduğu bir toplumda detaylı verilerin, sınıfsal ayrımlar, beğeniler açısından pek çok anlam içerdiği görülmektedir. Türkiye"nin mevsimsel çeşitliliği, kir kent ayrımı, geleneksel üretim biçimlerinden henüz tam anlamıyla kopmamış olması, sinifsal beğenilerin ve aynmlann bu denli keskin olamayabileceği izlenimini uyandırmaktadır. 
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Gıda Güvencesi Kavramı 


Gıda güvencesi (food security) kavramı önemli bir kavramdır. Ancak genellikle gida güvenliği (food safety) kavramı ile kansunlmaktadir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü”nün (FAO) tanımına göre gida güvencesi, “bütün ihtiyaçlarını ve gida önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gidaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” şeklinde ifade edilmektedir (Koç, 2013, s. 14). Gıda güvencesi sorunu yalnızca az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sorunu olarak düşünülmemelidir. Gelişmiş ülkelerin nüfuslarının önemli bir bölümü, göçmen grupları, gelir düzeyi düşük, yoksul ve dezavantailı gruplar, iş güvencesi olmayan prekarya gruplarının hızla gida güvencesi sorunu ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Gida yardım kuruluslan, gida bankaları, bu tür toplumlardaki gida güvencesi sorununun geçici olarak çözümünde etkili olmaktadır. Bir başka görüşe göre ise gida bankalar, küresel gida şirketlerinin sübvansiyonu ile sorunun kalıcı olarak çözümünü sağlamaktan ziyade gidanin toplumsal kontrolü elinde tutan bir güç olarak kullanımında sürekliliği arzu ettiklerini ileri sürmektedir. 


Kıymaz ve Şahinöz e (2010, s. 23) göre, Türkiye"de gida güvencesi sorunu öncelikle tarımsal üretim sorunudur. Tarımsal üretim açısından kendi kendine 


291 


yeten ülke konumundan disanya bağımlı hale gelinmesi, gida güvencesi açısından en önemli sorunların başında gelmektedir. 
hatalı tarım politikaları neticesinde nüfusun 


Tarımsal üretimin, izlenen ihtiyacının altında kalması, hayvancılık politikalarında benzer hataların izlenmesi sonucu canlı hayvan ithalatının artması, döviz kurlarındaki artışların tarımsal girdi maliyetlerini yükseltmesi sonuç itibarıyla Türkiye"de gida güvencesi sorununun büyümesine yol açmıştır. Tanmsal politikalar ile gida politikaları yakından ilişkilidir. 
Türkiye de işsizliğin, yoksulluğun belirgin olarak yaşandığı yerlerde dezavantailı gruplar olan yaşlı, özürlü, kimsesiz ve muhtaç vatandaşlara (Dodurka, 2014, s. 
12) tarihsel olarak aşevleri aracılığı ile günlük yemek ihtiyaçlarının karşılandığı bilinmektedir. Bunun dışında gida bankaları benzeri, bakanlıkların, çeşitli vakıfların ve belediyelerin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi toplumsal kesimlere gida yardımı yaptığı bilinmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihtiyaç sahibi ailelere, temel gida ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez, hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3ünden az olan hanelere bu yardımı yapmaktadır (https://sosyalyardimlar.aile gov.tr/aile-yar- dimlari). 2013 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı raporlarına göre 2003-2012 yılları arasında 1.397,32 (milyon TL), 
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2013 yilinda ise 163,25 (milyon TL) gida 
yardımı yapılmıştır (Dodurka, 2014, s. 
7). Bu rakamların artacağı öngörülebilir. 


Beslenme, Sağlık ve 
Yoksulluk İlişkisi 


Beslenme ve sağlık arasında ilişki konusunda sosyoloji alanında geniş bir literatür bulunmaktadır. Sağlık sosyolojisi açısından bakıldığında Türkiye"de ihmal edilmiş alanlardan biri olan kamu sağlığı, önleyici sağlık hizmetlerinin eksik oluşu nedeniyle beslenme ve sağlık arasındaki ilişki geri planda kalmıştır. Oysa hastalıkların da toplumsal örgütlenme biçiminden kaynaklandığı tezini ortaya koyan Engelsin (1997) ubbi gelişmelerden ziyade barınma ve beslenme koşullarındaki iyileşmeler sonucunda elde edildiğini ileri sürmektedir. Yetersiz beslenmenin işçi sınıfı çocuklarında fiziksel, zihinsel açıdan gelişiminde sorunlar çıkardığını bilhassa işçi sınıfı çocukları arasında raşitizm hastalığının yaygın bir şekilde görüldüğünü aktarmaktadır (Engels, 1997, s. 136). Dahası Engels e göre (1997, s. 136) her işçi yaşamında en az bir kere karşılaştığı geçici bir süre yeterli gida bulamama durumu, genelde yeterli ama kötü gıda düzeninin etkilerini yalnızca arttırmaya devam eder. Dolayısıyla upki sağlık alanında olduğu gibi beslenme alanında da toplumsal örgütlenme 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biçimleriyle ilişkili olabilecek birtakım beslenme rejimlerinin ortaya çıkışı, beslenme kaynaklı sorunların çözümünde etkili olmuştur. Eskişehir örnekleminde yapılmış ayrıntılı bir araştırmanın bulguları, beslenme ve algılanan sağlık ilişkisini ortaya koymaktadır. Gönç-Şavran (2010, s. 255) yeterli beslenme ve sağlıklı hissetme arasındaki ilişkiyi irdelemiştir. Buna göre: 

..et grubu besinleri, süt ve süt ürünleri, sebze ve meyve üniversite örneklemi (akademisyenlerl diğer örneklem gruplarına, gelir ve eğitim düzeyi yüksek olanlar düşük olanlara, köyden daha büyük birimlerde doğanlar köyde doğanlara oranla, en fazla iki çocuğu olanlar daha fazla çocuğu olanlara oranlara daha fazla yemektedir. Bu desen sadece karbonhidrat tüketiminde değişmekte ve tersine dönmektedir. Köy örneklemi, düşük eğitim ve gelir düzeyine sahip olanlar. köy doğumlular ve işçiler, karbonhidrat grubu besinleri diğer gruplardan daha sik yemektedirler” (Gönç-Şavran, 2010, s. 
255). 


Gönç-Şavran”ın ortaya koyduğu düşük eğitim ve gelir durumunun daha çok karbonhidrat tükettiği durum, Bora’nin yoksulluk çalışmasında da görülüyor (Bora, 2016, s. 109-110). Ekmek, en temel ve belki de açlıkla mücadelede ön plana çıkan besin maddesi. Bu anlamda yoksulun en önemli sorunlarından biri iyi beslenememek olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de yoksulluk araştırmaları, 2000'lerin ortalarına kadar sosyolojide en yaygın 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araştırma konularından biriydi (Isik ve Pınarcıoğlu, 2001: Erdoğan, 2007, Suğur vd., 2010, Ergül vd., 2012). Yoksulluk araştırmalarının pek çoğu yoksulluğun temel bileşenleri olan gelir dağılımı, barınma, devlet olanaklarından yararlanma, toplumsal cinsiyet açısından yoksulluk sorunsalları, medya kullanımı gibi farklı ihtiyaçlara ve yoksunluklara odaklanırken beslenmeye doğrudan odaklanan bir çalışmanın olmadığı gorulmektedir. Bora’nin, Yoksulluk Halleri kitabı içerisinde (2007), kentin çeperindeki kadınların, yoksulluk halleri içerisinde beslenme daha doğru bir ifadeyle “iyi beslenememek” “açlıkla mücadele” ve baş etme strateiileri açısından meseleye odaklanması, çalışmanın beslenmeye özel önem atfetmesinden ileri gelmektedir. 


293 


Türkiye”de Beslenmeye İlişkin Genel Görünüm 


Turkiye’de beslenme ve toplumsal eşitsizlik arasındaki ilişki üzerindeki çalışmalar çok sınırlıdır. Ayşe Baysal’in 2003 
yılında ortaya koyduğu veriler bu açıdan önemlidir. Baysal (2003, s. 66) öncelikle beslenme gereksinimi açısından toplumsal statüye göre bir farklılık olamayacağını vurgular, bu gereksinimdeki farklılıkların, yaşa, cinsiyete, çalışmaya, hastalık durumlarına ve genetik yapıya göre ortaya çıkabileceğini ifade eder. Söz konusu makaleye (2003, s. 71) ve Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”na (TBSA, 2010, s. 2) göre, Türkiye”nin 200011 yılların başında beslenme açısından hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülke 
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Şekil 1. Harcama Türlerine Gore Hane Halki Tüketim Harcamalarının Dağılımı, 216, 2017 
Kaynak: TUIK, 2018. 
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sorunlanm bir arada taşıdığı yönündedir. 
O donemdeki verilere göre nüfusun yaklasik 9515) aç, yarısı yetersiz ve dengesiz beslenme sorunu yaşamaktadır. Bu durumdan etkilenen kategoriler ise sırasıyla, büyüme çağındaki çocuklar, gençler, doğurganlık dönemindeki kadınlar, düşük ücretle ağır işte çalışan işçiler ve işsizlerdir. 

Türkiye geneline bakıldığında (TUIK, 


2018) son yıllarda değişmeyen bir biçimde hane tüketim harcamalarında konut 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ve kiradan sonra en büyük harcama kalemini, gida ve alkolsüz içecekler oluşturmaktadır. Beşinci büyük kalem ise lokanta ve oteller olarak kaydedilmiştir. 


Gelire göre toplumsal gruplara ilişkin detaylı istatistikte ise en düşük 9620 
"lik gelir grubunda, gida ve alkolsüz içecekler %28,6 iken en yüksek 3620lik gelir grubunda ise 9614,6”ya düşmektedir. Bu durumda gida harcamalan, gelire oranlandığında düşük gelir grupların- da, gelir içerisinden ayrılan gidaya ayn- 


Tablo 1. Gelire Gore Sirah %20°lik Gruplarda Tüketim Harcamalannin Dağılımı, 2016, 2017 


% 


En düşük gelir grubu ər 


En yüksek gelir grubu 


ə (İlk %20) _ (Son %20) - 

Harcama türleri 2016 2017 2016 2017 
. Toplam in. : : 100.0 100.0 i 100.0 100,0 m Gıda dikəlsuz tereskler : 28.9 .. 28.6 14.2 “ ~ ge “kö 

Alkollü içecekler, sigara ve tütün 52 54 ı 33 36 

Giyim ve ayakkabı 4.6 4.0 5.5 5.4 

Konut ve kira 32.0 3 Lə 21,7 20.9 ı Mobilya ve ev eşyaları : : 56 — a m 6,5 6.7 x 
Sağlık Lə 21 i 22 24 23 

kak. R .. 8.9 10.2 ı 22,8 23,9 

HiBədlaını: : 29 ı 27 3,7 33 m m 

Eğlence ve kültür: 1,7 NuR s. .. 3,6 3.4 m 

Eğitim hizmederi 0,6 07 41 3.9 

Lokanta ve oteller 4.6 ı “45 : = 7.6 71 

Çeşitli mal ve hizmetler 3.0 2.7 5.0 5.1 


Tablodaki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. 


Kaynak: TUİK. 2018. 
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lan payın önemli bir oranı oluşturduğu görülmektedir. 


Clappin (2016) gidamin finansallaşması, McMichealin (2015) gıda rejimi olarak tanımladığı süreçler aslında gida fiyatlarının spekülatif bir araç olarak bir başka ifadeyle meta olarak piyasa güçlerinin elinde “temel bir insan hakkı” olmaktan ziyade sonsuz karlar elde edilebilen kapitalist bir araca dönüşmesine yol açmıştır.3 2008 yılında dünyada yaşanan gıda fiyatlarındaki artışının uzun dönemli Amerikan tarım politikalarının bir sonucu olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu sonuç 1950”ler sonrasında ABD gida yardımı programi çerçevesinde gerçekleştirilen politikalarının ürettiği bir durumdur. Turkiye’de yaygın biçimiyle “Marshall Yardımı” olarak bilinen süreci McMicheal şu şekilde özetlemektedir: 

480 sayılı Kamu Yasası olarak 1954'te 

oluşturulan ABD gida yardımı programı, 

gida ticareti yörüngesini yirmi yıl boyunca belirlemiştir. ABD idaresi altındaki gida fazlalan, jeopolitik cephedeki ve/ veya yardım sürecinden ticaret sürecine geçişin ardından olası müşterilere dönüşecek devletlere imtiyazlı gida yardımı olarak dağıtılmıştır. Bu gida ihracat rejimi hiç kuşku yok ki bir yandan üçüncü 

dünyanın sanayileşmekte olan bölgelerindeki yeni yeni kentleşmekte olan tüketicilerinin toplumsal beslenme biçimlerini 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yeniden sekillendirmis ve Baulilasurmis bir yandan da yerel çiftçileri, düşük fiyath temel gidalara mahkum etmistir. (McMicheal, 2015, s. 68). 


Gerçekten geriye dönük degerlendirildiğinde Turkiye’de tarımsal verimin arttığı, sanayileşme hamlesinin olduğu bir dönemde, ABD yardımlarının kırda ve kentte yarattığı değişimler dikkate değerdir. Köyde tereyağının terk edilmesine yönelik düzenlenen kampanyalar, margarinin insanların sofralarına girmesi, süt yerine süt tozunun okul çağındaki çocuklara zorla içirilmesi “yardım” alunda ABD'nin gida fazlasının gelişmekte olan ülkelere dağıtılarak sistematik bir değişimin yaratılmaya çalışılması olarak gerçekleşmiştir. Bu süreç, tanmsal ve gida üretiminin kontrolü şeklinde sonuçlanarak, küresel gida şirketlerinin üretimden ilaçlamaya, gübrelemeden gidanin endüstriyel işleme aşamalarına kadar mutlak bir hegemonya kurulmasına olanak tanımıştır. İşte bu nedenle yalnızca verili bir toplum içinde gidanin sınifsal bir niteliğe sahip olması ile sınırlı olmadığını, dünya toplumlan arasında da tabakalaşma ve eşitsizlik kaynağına dönüştüğü 
görülmektedir. En ağır sonuçlarını 2007 
ve 2008"de yaşanan gida ayaklanmalarında kendini göstermiştir. Buğday, soya fasulyesi ve yemeklik yağlarda yaşanan 


3 Bu tartisma çok geniş ve başka araştırmaların, yazıların konusuna girmektedir. Detaylı taruşmalar için Mc- 


Michealin Harriet Friedmann ile birlikte kavramlaştırdıklan “gida reyimi” tartışmalarına, Jennifer Clapp/in gidanin son dönemdelki finansallaşması analizlerine bakılabilir. 
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yüksek fiyat aruslan krizin derinlesmesinde etkili olmuştur. Küresel düzeyde hissedilen fiyat artışlan Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde hissedilmiştir. McMicheal (2015, s. 73- 74), İtalya, Özbekistan, Fas, Gine, Moritanya, Senegal, Batı Bengal, Endonez- ya, Zimbabvve, Burkina Faso, Kamerun, Yemen, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Meksika, Arjantin ve Haiti’de temel gida fiyatlarındaki artislar “gidamin büyük boyutlarda metalaştırılmasının onu spekülatif bir hedef haline getirdiği ve finansal piyasalar ile tarım sanayisinin denetimi eline almasının (temel ürünlerde rekor rekoltelerde bile) fiyat enflasyonuna yol açtığı neoliberal gida rejiminin kendine özgü açıklarını ortaya çıkardı” 2018'de petrol zengini olmasına karşın tarımsal üretim yapabilme potansiyeli etkisizleştirilen Venezuela"da yaşanan ekonomik krizin, insanların açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına tamk olunmaktadir. 
Türkiye”de yakın zamanda yaşanan kur artışının temel gida fiyatlarındaki yansımaları ağır biçimde hissedilmektedir. 
Uzun yıllardır izlenen politikalar, tarımsal ve hayvansal üretimin düşmesine, tarımsal üretim açısından kendi kendine yeten ülke konumundan temel gıdalarda dışa bağımlı ülkeye dönüşmesine neden olmuştur. Buğday, pirinç, bakliyat, et ithal eden bir ülkeye dönüşen Türkiyede ekonomik dalgalanmalar, toplumdaki bozuk olan gelir dağılımı dengesini iyice kötüleştirmiştir. Toplumda var olan gelir 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dayalı eşitsizlik biçimlerinin, gıdaya erişim bakımından eşitsizliklerin oluşmasına neden olduğu görülmehktedir. 


Türkiye"de nüfusun %80'inden fazlası artik kentlerde yaşamaktadır. Tarımsal ve hayvansal üretim istikrarlı bir biçimde azalırken kırdan kopuş hizlanmisken kent nüfusunu besleyebilecek bir üretim yapılanmasının olması kaygı vericidir. 
Bu nedenle kentte yaşayanların beslenebilmesi ile ilgili endişelerin artmış olması gerekir. Kir artık kendini besleyemezken kenti beslemesi çok gerçekçi goranmemektedir. 2012de çıkarılan Büyükşehir Yasası ile kır kent dengesinin geri dönülemez biçimde degistirilmesi söz konusudur. Turkiye’deki “kentli” nüfus sadece bir yasal düzenleme ile 7796den 9196 yükselmiştir. Köyler mahalle statüsüne yükseltilerek en yalın örnekleriyle şöylesi bir kimliğe 


bürünmeleri sağlanmaktadır: 


yeni mahallelerde ahır, ağıl ve kümeslere izin verilmeyecek, bunlar kaldırılacak. 
Az sayıda hayvanıyla geçinen köylüler, hayvancılığı terk edecek. İlle de hayvancilik yapmak isteyenler olursa üretimi yerleşim alanlarının dışında yapmak zorunda kalacaklar. Köyler, harman yerleri, meralar, sulak alanlar, yaylaklar ve tarlalar iskana acilabilecek. (Et Atlası, 2014, s. 76). 


Böylesi bir yasal düzenlemenin köylü- nün üretim alanlarının sınırlandırmakla kalmayacağı, kentte üretimden kopuk nüfusun yeterli gidaya erişiminde aksamalara yol açacağı öngörülebilir. Dolayısıyla üretim-tüketim arasındaki denge kaybolacak ve kenti besleyen kir nüfusunun yoksulluk ve başka pek çok sorunla baş etmek zorunda kalacağı düşünülebilir. 


Tirkiye’de Beslenme 
Eğilimlerine Dair 


2010 yılında yayınlanan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) sonuçları, Türkiye geneline ilişkin kapsamlı veri sunmaktadır. TBSAya göre (2010, s. 
2) toplumun beslenme yapısı, bölgesel, mevsimsel, sosyo-ekonomik düzeylere ve kentsel-kirsal yerleşime göre önemli farklılıklar ve eşitsiz dağılımlar göstermektedir. 2010 yılı ve öncesine ait verilere dayanan söz konusu araştırmaya göre, 
kirmizi et tüketmeyenlerin oranı 9620 
.2'dir (TBSA, 2010, s. 186). Bu rakamın 2018de artmış olma ihtimali yüksektir. 
Et tüketmeme durumu, toplumun beşte birinin vejetaryen, vegan beslenme tercihleri olmasından kaynaklanmadığını. 
toplumun ekonomik olarak et tüketme gücünde olmadığını yani gelir düzeyi, satın alma gücünde yaşanan erozyon olduğu düşünülebilir. Aynı araştırmada (2010, s. 186) cinsiyetler arasında da erkeğin tüketiminin daha fazla olduğu tespit edilirken kır-kent ayrımında ise kırda yaşayanların 9628,9”unun kırmızı et tüketmediği görülmektedir. Bu rakamlar, 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kırsal yoksulluğun boyutları hakkında ipuçları vermektedir. Tüketim rakamlarındaki bu değerlerin üretim eksenli olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Hiç şüphesiz hayvansal üretim ile ilgili izlenen politikalar, mera hayvancılığı yerine entegre, çevresel maliyetleri yüksek olan endustriyel sığır yetiştiriciliğinin tercih edilmesi, yerli ırkların yerine ithal, kültür irklarinin yeğlenmesi birtakım olumsuz sonuçların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Et Atlas”na göre (2014, s. 27) kişi başına düşen kırmızı et üretimi düşme eğilimindedir. 2010 yıl itibarıyla iç pazardaki kırmızı et talebinde oluşan açığın kapatılması için et ithalatı başlatılmıştır. Atlastaki önemli vurgulardan bir diğeri ise (2014, s. 27), Kurban Bayramında Türkiye"nin kırmızı et üretiminin yaklaşık olarak 9620Sinin karşılanmasıdır. Böyle bakıldığında dinsel bir pratik olan kurban kesiminin, ekonomik rasyonalite çerçevesinde degerlendirildiginde kırmızı et tüketiminde önemli bir ihtiyacı karşıladığı görülmektedir. Türkiyede kırmızı ete oranla tavuk eti tüketiminin artmasında fiyatın göreli olarak düşük olması, kolay hazırlanabilmesi, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, tüketicilerin sağlıkla ilgili kaygıları rol oynayabilmektedir (Akargay, 2017, s. 121). 
Et tüketimindeki bir başka kayda değer olgu ise tüketim talebi, yükselen yeni ülkelerin devreye girmesidir. Avrupa’da ve Şık"ın belirttiği üzere (2018, s. 252) ABD'de geçtiğimiz yüzyıldan bu yana tü- 


ketim ve üretim açısından önemli artislar yakalanmıştır. ABD gibi ülkelerde tüketim az miktarlarda artarken, Hindistan ve Çin gibi kalabalık nüfuslu ülkelerde orta sınıfın gelişmesi4 (McMichael, 2015; Albritton, 2016), et ağırlıklı yeni beslenme rejimlerinin benimsenmesi nedeniyle dünyanın gelişmekte olan ülkelerde talebin ve tüketimin katlanarak artması söz konusudur. Dünyadaki. endüstriyel hayvan üretimi, bu yükselen pazarların üretim miktarlan, tarımsal üretim, çevre üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle sürdürülebilirliği tartışılmaktadır. 


Çağımızdaki beslenme kaynaklı sorunların pek çoğu endüstriyel gida kaynaklıdır. Sağlıklı beslenme söylemlerinin anbean degiştiği beslenme ve diyetetik literatüründe, popüler diyetlerin giyim modalarında olduğu gibi çok çabuk tüketildiğini söylemek mümkündür. Kuresel güney/kuzey ikiliğinde güney bir yandan kuzeyi beslemek görevini yerine getirirken öte yandan açlıkla mücadele etmektedir. Kuzey ise bolluk içinde aşırılığın sınırlarını yaşayıp ihtiyaçtan fazlasını tüketerek, işlenmiş endustriyel gidalann esiri olarak obezite gibi epidemik kabul edilen bir yeme-içme bozukluğu ile uğraşmaktadır. Micheal Pollan”"ın (2009, s. 
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359) sosyolog Daniel Bellin kapitalizmin çelişkilerine dair saptamalarından yola çıkarak ele aldığı kapitalizmin belirli kültürel dayanakları aşındırdığı fikri dikkat çekicidir. Zira aile sofrası, yeme konusunda geliştirilmiş bazı ortaklıklar, ritüeller, kurallar, kapitalizmin pek arzu etmediği bir durumdur. Böylesi aile sofralan, ritüeller ve kurallar, gida endustrisinin işleme, paketleme ve pazarlama yoluyla daha fazla işlenmiş gida satması önünde engel olur (Pollan, 2009, s. 359). Amerikan yemek kültürü, uzun yemek pişirme zamanının pek sik olmadığı, işlenmiş gida, hızlı çözümlerin (kısa sürede ızgarada pişen etler, mikrodalgada ısıtılan hazır, paketlenmiş yemekler vb.) yaygın kabul gördüğü bir sistem üzerine inşa edilmiştir. Özellikle ABD'de şimdilerde vazgeçilmeye çalışılan beslenme tarzının et yoğun olması literatürde yeni bir kavramla açıklanmalktadır: Etselleşme (meatification). Albritton’a göre (2016, s. 157) et, çok tercih edilen bir gidadir ve et tüketmek, orta sinif olmanın bir göstergesidir (Albritton, 2016, s. 157, Akarçay, 2016, s. 284). Kişi başına yıllık ortalama 100 kilogramlık ya da günlük olarak yarım kilonun yaklaşık üçte ikisine yakın et tüketilen ABD (Albritton, 2016, s. 157) ile Türkiye kişi başı ortalama 32,6 


3 Philip McMichacl, Rohterin New York Times gazctesindcki makalesinden aktardigi durum, artan kuresel et 
talebindeki aktorlerden en onemlisi olan Cinle ilgili tespiti, hayvancılik ve tarim arasındakı kisir döngüsel ilişkiyi. dunvadaki ekosistemi etkileme potansiyelini şu şekilde açığa vurmaktadır: “Çinli orta sinif büyüdükçe, Çin, büyukbaş survlerinin Amazon işgal etmesine neden olacak biçimde Brezilya otlaklarını soya fasulyesi tarlalarına dönüştürerek bir soya fasulyesi ihracatçısından dünyanın en büyük soya [asulyesi ve yağı ithalatcisina dönüşmüştür” (MeMiıchacl, 2015.5 70) 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kilogram ile kiyaslanamayacak iki ülkedir (Akarçay, 2016, s. 290). Albritton’a göre (2016, s. 157, 161) obezitenin nedeni olan, Amerikan beslenme biçimindeki etselleşme, dünyanın başka yerlerinde de hizla yaygınlaşmakta, açlığın da nedeni haline gelmektedir. Zira insanları beslemek için kullanılabilecek tahılların büyük bir kısmı, etselleşme olgusunu karşılayabilmek, hayvanları beslemek için kullanıldığından yoksulların et almaya güçlerinin yetmemesi gibi bir sonuçla karşılaşılıyor (Albritton, 2016, s. 161). 


Genel Değerlendirme ve Sonuç 


Türkiyede beslenme ve toplumsal eşitsizlikler arasında giderek artan bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Toplumun büyük bir kesiminin temel besinlerden yoksun olarak beslenmek zorunda kaldığı görülmektedir. Bourdieu”nun zaruri beğeni olarak tanımladığı süreçte insanların kırmızı et yerine tavuk eti tüketmek zorunda kalması, tavukçuluk endüstrisindeki GDOTlu yem tartışmaları, endüstriyel üretim kosullan, çeşitli öngörülebilen ve öngörülemeyen birtakım sağlık sorunlarının ortaya çıkması için zemin olusturmaktadır. Et Atlas"na göre (2014) dünyada ve Türkiyede kanatlı hayvan tüketiminde bir artış görülmektedir. Bu artışın Kuzey Amerika’daki nedeni, beyaz etin kırmızı ete göre daha sağlıklı olduğuna dair degişen beslenme ve diyetetik söylemlerdir. 
Oysa Türkiye"de geleneksel olarak koyun, dana etlerinin tercih edilmesine rağmen ortalama gelir seviyesindeki toplumun geneli tarafından erişilemeyecek fiyatlara ulaşması nedeniyle kırmızı etin lüks begeni kategorisinde değerlendirilmeye başlandığı bir dönemde yaşamaktayız. Bu anlamda Türkiye"de tavuk eti tüketiminin artmaya devam edeceği öngörüsün- de bulunulabilir. TBSAya göre (2010, s. 
186) tavuk, hindi eti tüketimi haftada 1-2 olarak %42,9 olarak belirlenmiştir. Türkiye de orta ve üst sinifta ise dışarıda yemek söz konusu olduğunda kırmızı et tercih etme eğiliminin daha yüksek olduğu bilinmektedir (Akarçay, 2016). 


Türkiyede dışarıda yemek olgusunun tarihi eski olsa dahi kentleşmenin yoğunlaşması, çalışma pratikleri, kadının iş yaşamına aktif katılımı gibi birtakım nedenlere bağlı olarak artış olduğu düşünülmektedir. Ancak yine de yapılan son kamuoyu araştırmalarında (TAK, 2018) en azından akşam yemeğinin evde yendigi görülmektedir, her 10 kişiden Su her akşam evde pişen yemeği yerken haftada birkaç kere evde pişen yemeği yiyenlerin oranı ise 969”dur. Dolayısıyla en azından akşam yemeklerinde “aile yemeği” olgusunun toplumun 96901nda sürdüğünü söylemek mümkündür. Aile yemeğinin önemini koruması, ekonomik rasyonalite ile ilişkilendirilebilir. Kentlerde aile bireylerinin tamamının çalışmak ya da okumak zorunda olduğu bir ortamda öğlen yemeklerinin dışarıdan karşılanması nedeniyle akşam yemeklerinde ailenin bir arada olması, kültürel olarak halen aile bireyleri- nin kopmadığı anlamına gelmektedir. 


Beslenme, toplumsal, ekonomik ve kültürel süreçleri bir arada bulunduran önemli bir meseledir. Sosyolojinin yeni girdiği bir alanda, beslenme ve diyetetik yaklaşımlarının sosyal bilim perspektifi ile beslenme aliskanhiklan, sosyo-ekonomik statü ve beslenme arasındaki ilişki, gelir düzeyi, beslenme ve sağlık sorunlan ile ilgili disiplinler arası yeni arasurmalann, verilerin elde edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Toplumda var olan eşitsizlik biçimlerinin beslenme alanında pekiştiği görülmektedir. Sosyal medyanın hayatın merkezine yerleştirildiği, içinde yaşadığımız toplumsallık içerisinde yenilen yemeğin varsıl ya da 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-Genişletilmiş 2. Basım- 


Editör: Lütfi Sunar 


Tabakalaşma ve eşitsizlik çalışmalarının seyri nasıldır? 

Son 40 yılda Türkiye"nin toplumsal yapısı ne şekilde değişmiştir? 
Türkiye"de tabakalaşmanın aldığı yeni biçimleri nelerdir? 
Türkiyede eşitsizliklerin yansımaları nelerdir? 


Türkiyede 1980de başlayan küresel entegrasyon ve liberalizasyon 19901arda yavaşladıktan sonra 20001erde hiz kazandı. Bu dönemde ekonomi büyüdü, toplam zenginlik arttı ancak bu refahın paylaşımında önemli sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Bu paylaşım sorunu ve eşitsizlik, toplumda farklı tabakaların konumlarında değişimlere yol acti. Ozellikle kentleşmede yaşanan dönüşümler, hizmet sektörünün yükselişi, bilgi ekonomisinin gelişimi ve ekonominin finansallaşması gibi etkenlerden ötürü toplumsal yapı baştan başa değişti. Yaşanan bu değişimlere bağlı olarak yeni katmanlar ortaya çıktı. 


Bugün sosyal tabakalaşma ve eşitsizliği kapsamlı bir biçimde tartışmaya ihtiyaç vardır. Elinizdeki kitap bu bakımdan bir giriş oluşturmak maksadıyla hazırlanmıştır. Bu ikinci basımda kitaba yeni bölümler eklenerek kitabın kapsamı genişletilmiştir. Kitapta temel konuları güncel verilere dayalı olarak ele alan yazılara yer verilmiştir. Konuya ilgi duyan araştırmacıların başlanqıç çerçevesi olarak kullanabilecekleri eserin aynı zamanda meselenin temel bileşenlerini göstermesi bakımından yeni çalışmalara zemin hazırlaması da amaçlanmıştır. Böylece tabakalaşma ve eşitsizlik konusunda mevcut durumun gerçekçi bir resminin çekilmesine katkı sağlanarak sonraki çalışmalara zemin oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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